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ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ 


Hür masonluk, tarihi boyunca yayıldığı bölgelere ait çok sayıda inançtan ve kültürden ögeleri benimsemiş son derece karmaşık bir yapı. Bilhassa derecelerinin, törenlerinin ve dallarının muazzam çeşitliliğinde ifade bulan bu karmaşıklığı, kendisiyle ilgili sözcüklere de yansımış durumda. Dolayısıyla Kzrdeşlik'i okumaktan ne kadar büyük bir keyifaldıysam kitap boyunca karşılaştığım mason terimlerini çevirirken de bir o kadar zorlandım. Neyse ki Murat Özgen Ayfer'in biraz geç keşfettiğim Ansiklopedik Mason Sözlüğü işimi fazlaca kolaylaştırdı. Kitaptaki mason terimlerinin kahir ekseriyetinde bu sözlükten ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın internet sitesinden faydalandım. Bu iki kaynakta karşılığını bulamadığım terimlerin öyküsünü yurtdışındaki muhtelif locaların internet sitelerinde araştırıp çevirilerini de mümkün olduğunca hikâyelerini yansıtacak şekilde yapmaya çalıştım. 

Kitap boyunca çevirisinde en çok zorlandığım kelimeler #4- sonry/freemasonry ve mason/freemason kelimeleri oldu. Masonry (masonluk/taş işçiliği) ve #ason (mason/taş işçisi) kelimelerinin ne zaman taş işçiliği zanaatıyla ne zaman masonlukla ilgili kullanıldığı hakkında metnin akışına göre tahmin yürütmem gerekti. 
Ayrıca bu kelimelerle yapılan kelime oyunlarını ve diğer edebi sanatları Türkçeye yansıtmam mümkün olmadı. Dolayısıyla özellikle de üçüncü ve dördüncü bölümler okunurken İngilizcedeki bu eş anlamlılığın akılda tutulmasında fayda görüyorum. 
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Yazar kitabın çeşitli kısımlarında masonlukla anayasal yönetim arasındaki ilişkiden bahsettiği ve bir cümlede kelime oyunu yaptığı için, hür masonluğun kurucu metni olarak görülebilecek Constitutions of #he Free-Masons kitabının ismindeki constitution kelimesini anayasa, kitabın ismini de Hür Masonluk Anayasası olarak çevirdim. Bu kararı verme sürecimde bizzat incelediğim ve (yazarın tutumunu da dikkate alarak) bir anayasa olarak degerlendirdiğim bu kitap pekâlâ bir kural kitabı veya nizamname olarak da değerlendirilebilir, bu kelimelerin tercih edildiği başka çeviriler yapılmış veya yapılacak olabilir. 47/£/opedik Mason Sözlüğü nde temel yasa olarak geçmektedir. 

Yazar, Kömürcüler anlamına gelen Czrbonari kelimesini çoğunlukla C/harcoal-Burners şeklinde İngilizceye çevirerek yazmayı tercih etmiş. Ben de yazarın İngilizceye çevirerek yazdığı yerlerde Kömürcüler, İtalyanca olarak yazdığı yerlerde Carbonari demeyi tercih ettim. Aynı durum Kazancılar anlamına gelen Ca/derari (Cauldron-Beaters) için de geçerli. Bu isimlerin hem örgütlerin özel ismi hem de üyelere verilen genel isim olması nedeniyle metin boyunca örgüt kast edildiğinde büyük harfle, üyeler kast edildiğinde küçük harfle başlattım. Bu durumun özensizlikten kaynaklı bir yazım yanlışı izlenimi yaratması muhtemel olsa da aslında tamamen bilinçli bir tercih. Aslında masonlar/masonluk için de benzer bir durum söz konusu ama masonluğun Türkçeye ilk harfi küçük olacak şekilde yerleşmiş olmasından dolayı teşkilattan bahsedilirken de küçük harfle yazmayı tercih ettim. 

Çeviride zorluk çıkarmayan fakat günümüzde kullanımı özellikle de Batı'da hassas bir konu olan 4/zck, negro ve nigger kelimelerini &/zc£ - siyahi, zegro/nigger - zenci olacak şekilde çevirdim. Türkiye'de zenci kelimesi 7egro kelimesinin Batı'daki olumsuz çağrışımlarına sahip olmasa da bu kitap özelinde (bilhassa sekizinci ve on beşinci bölümlerde), kendisini kullanan kişilerin ırk tartışmalarındaki konumunu gösteren kötü bir kelime, bir nevi “z kelimesi” olarak değerlendirilmeli. 
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ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ 


Son olarak Royal Arş masonu derecesinin yazımıyla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Bu derece ismindeki Royal Arş, masonluk efsanesindeki bir yapının özel ismi olduğu için (kitabın ilgili sayfasında bununla ilgili bir çevirmen notum mevcut) ilk harflerini büyük yazmayı tercih ettim. 

Profesyonel anlamdaki bu ilk çevirime başlamadan önceki birkaç yılda amatör çeviriler yaparken kendimi geliştirebilmek adına birçok çeviriyi orijinalleriyle karşılaştırarak inceledim. 
Çeviri hakkındaki fikirlerimin şekillenmesinde bu eserlerin çevirmenlerinin büyük bir payı var. Dolayısıyla, burada hepsinin ismini zikretmem mümkün olmasa da tüm Türk çevirmenlerine teşekkürlerimi sunmayı kendime borç biliyorum. Keza çevirinin düzeltisini ve editörlüğünü yapan Ömer Ayhan Bey'in ve M. 
Murtaza Özeren Bey'in gösterdiği titizlik karşısında da derin bir minnet duyuyorum. 


KARDEŞLİK 


1. BÖLÜM 


LİZBON: JOHN COUSTOS'UN SIRLARI 


14 Mart 1743'te kırk yaşındaki Londralı kuyumcu John Coustos 
bir kahvehaneden ayrılırken yakalanıp kelepçelenerek at arabasına tıkıştırıldı. Kısa süre sonra kendini Avrupa'daki en korkunç binalardan birinde buldu. Rossio Meydanı'nın kuzey ucunda bulunan Estatus Sarayı, Kutsal Engizisyon Mahkemesi'nin (Ho/y Office of the Inguisition) Portekiz'deki karargâhına ev sahipliği yapmaktaydı. 

Kendinden önce buraya getirilen yüzlerce cadı, kâfir ve Yahudi gibi Coustos'un da saçı kazındı ve üzerinde keten iç çamaşırları dışında hiçbir şey kalmayacak şekilde çıplak bırakıldı. Kapatıldığı zindanda titizlikle uygulanan bir düzene tabi tutuldu. 
Burada tecrit ve sessizlik katı şekilde sağlanıyordu. Öyle ki müzmin öksürükten mustarip bir mahküm bayılıncaya dek dövülmüştü. Arkadaşlar ve akrabalarla iletişim kurmaya hiçbir suretle izin verilmiyordu. Hücrede eşya bulundurmak yasaktı. Hiçbir kitaba, hatta İncil'e bile müsaade edilmiyordu. Mahkümun ilahi vicdanın sesini duymasını engelleyecek, kuvvetli hayal gücünü Engizisyon'un anto-da-f töreninde kendini bekleyen korkunç cezaları canlandırmaktan alıkoyacak hiçbir şeye göz yumulmamalıydı. Dini adaletin bu şaşaalı gösterisi; dualar, efsunlu sözler ve kamuya açık iki tür idamdan biriyle sonuçlanırdı: son anda 


I Engizisyon tarafından yargılanan kişilere verilen cezaların açıklandığı ve birçok mahkümun diri diri yakıldığı törenlere verilen isim. -ç.n. 
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Katolikliğe dönenler için boğularak idam, boyun eğmeyenler içinse alevlerin kelimelerle tarif edilemez işkencesi. 

Coustos bize engizitörlerin onu başlarda manevi açıdan besleyici bir üslupla sorguladığını anlatır. Fakat her şeye rağmen yanıtlarının faydasız olduğunun tamamen farkındadır. Neticede, kendisi hakkındaki suçlamaları âdeta bir duvara hitap edercesine okuyan Engizisyon Mahkemesi Başkanı'nın huzuruna çıkarılır: 


Hür masonlar tarikatına üye olarak Papanın emirlerine karşı gelmiştir ki bu tarikat gözetilen gizliliğin ve kadınların dışlanmasının apaçık birer kanıt teşkil ettiği üzere küfrün, oğlancılığın ve daha birçok korkunç suçun dehşetengiz bir bileşimidir. 
Bu durum krallığın? tamamına yönelik son derece büyük bir suç teşkil etmektedir. Dahası, adı geçen Coustos engizitörlere hür mason toplantılarının esas maksadını ve tasarılarını açıklamayı reddetmiş, bilakis hür masonluğun özünde iyi olduğunda diretmiştir. Dolayısıyla engizisyon dava vekili, adı geçen mahküma yönelik kovuşturmanın olanca sertliğiyle sürdürülmesini ve mahkemenin bu yolda tüm yetkilerini kullanarak işkenceye dahi başvurmasını talep etmektedir. 


Bu suçlamaların ardından Coustos bir kuledeki penceresiz dört köşe odaya götürüldü. Odanın kapısı içeriden gelen çığlık seslerini boğması için kapitone dolgu malzemesiyle kaplanmıştı. Bir doktorla cerrah gölgelerin arasından ona bakıyordu. Odadaki tek ışık kaynağı, itiraflarının kaydını tutmak için oturmuş bekleyen mahkeme kâtibinin önündeki masada bulunan iki mumdu. 
Güçlü kuvvetli dört adam, sıkıca tuttukları Coustos'a demir boyunduruk takarak onu yatay konumdaki bir germe sehpasına bağladı. Ardından ayaklarına iplere bağlı demir halkalar geçirdi ve bacaklarını mümkün olan en geniş açıyla açtı. Her bir uzva ikişer tane düşecek şekilde önce kollarıyla bacaklarının üzerinden, sonra da sehpanın iskeletinden geçirilen sekiz halat işkencecilerinin 


2 Orijinal metindeki “24e Kingdom” ifadesi Portekiz Krallığı anlamına gelebileceği gibi Tanrı'nın Krallığı anlamına da gelebilir. -ç.n. 
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eline verildi. Coustos iplerin sıkıldıkça sıkıldığını ve nihayet etini kesmeye başladığını hissetti. Öyle ki altındaki zemine kan damlamaya başladı. Ona bu işkence sırasında ölürse bunun kendi dik kafalılığı yüzünden olacağı söylendi. Kendi çığlıklarının arasında engizitörün, önceden defalarca duyduğu soruları tekrarlayan sesini işitti. Zir masonluk nedir? Bileşenleri nelerdir? Loca toplantılarında neler dönüyor? Neticede devam eden işkencenin etkisiyle 


kendinden geçti ve zindana geri taşındı. 


Altı hafta sonra engizitörler mahkümu bir başka yöntemi, duyanın yüreğine korku salan s4xappadoyu kullanarak yeniden sorgulamayı denedi. Bu sefer dikey konumdaki Coustos'un kolları; elleri avuçlar dışa bakacak şekilde birbirine değinceye dek kademeli olarak geriye doğru gerildi. Bu şekilde bir araya gelen kollar, Coustos'un omuzları çıkana ve ağzından kan gelene kadar yavaşça yukarı çekildi. Coustos Tanrı'dan dayanma gücü isterken engizitörler sorularını ısrarla sürdürdü. Hür masonluk din midir? 
Neden kadınları kabul etmiyorsunuz? Oğlancı olduğunuz için mi? 
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Doktorların kemikleri yerine oturtmasının ve iki aylık iyileşme sürecinin ardından işkence devam etti. Bu sefer, Coustos'un gövdesine dolanıp bileklerine bağlanan bir zincir kullanıldı. 
Kasnaklar yardımıyla gitgide daha çok gerilen bu zincir bir yandan iç organlarına baskı yaparken diğer yandan da bileklerini ve omuzlarını çıkardı. Hür masonluktaki mahremiyetin nedeni nedir? 
Saklayacak neyiniz var? 

Coustos, Estatus Sarayı'nın zindanlarında toplam on altı ay geçirdiğini ve sokaklarda teşhir edilerek 4440-44-f6 törenine götürüldüğü 21 Haziran 1744'e kadar dokuz kere işkenceye maruz kaldığını anlatıyor. Her şeye rağmen şanslıydı zira birlikte yargılandığı mahkümlardan sekizi törenin sonunda canlı canlı yakılırken o sadece dört yıllık kürek cezasına çarptırıldı. Bu cezanın sağladığı nispi özgürlük de salıverilmesi için Britanya hükümetini seferber edecek arkadaşlarıyla iletişim kurmasına imkân verdi. 


e“ 


JOHN COUSTOS Aged gg Years, 

Haferrrlerrnyrba Meali ğe #pratiin ç difer Hanya ra Mayom. Ve 
— Ki gn 
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15 Aralık 1744'te Londra'ya dönen Coustos hikâyesini kaleme almaya karar verdi fakat işe koyulmasıyla 1745 Jakobit? İsyanı'nın patlak vermesi bir oldu. “Güzel Prens Charles” Stuart, bir zamanlar dedesinin olan taht üzerindeki hakkını ve Katolikliği zorla kabul ettirmek üzere sancağını Kuzey İskoçya yaylalarına dikti. Jakobit ordusu İngiltere'nin kalbindeki Derby'ye kadar inerek başkent sakinlerinin yüreğine korku tohumları ekti. Her ne kadar nihayetinde bastırılsa da bu isyan Katolik kilisesinin barbarca uygulamalarını belgeleyen kitaplara yönelik kamuoyu ilgisini tazeledi. Yazarının katlandığı işkenceleri betimleyen gravürlerle bezeli /0//n Cowstos'un Hür Masonluk Uğruna Çektiği Acılar (The Sufferings of John Coustos for Free-Masonry) isimli eser de tam bu sırada yayımlandı. Birçok dile çevrilen kitap on dokuzuncu yüzyıla kadar basılmayı sürdürdü. Sayfalarında hür masonluğu ve “ihlal edilemez sırlarını” korumak yolunda acı çekmiş bir şehit vardı. 

Tek sorun, olayların pek de Coustos'un anlattığı şekilde cereyan etmemiş olmasıdır. 

Coustos'un tabi tutulduğu sorgunun iki yüz yılı aşkın bir sürenin ardından Lizbon arşivlerinde ortaya çıkarılan kayıtları, mahkümun korumak uğruna gerekirse ölmeye yemin ettiği hür masonluk sırlarını ortaya döktüğünü gösterdi. Kendisini işkence odasının ve 24£0-da-f6 töreninin beklediği gerçeğiyle yüz yüze kaldığında oldukça makul bir yol izleyerek her şeyi açıklamıştı. 
Dahası, tüm soruları âdeta engizitörlerin ağızlarını açmasını bile beklemeden cevaplamıştı. 

İtirafın onu işkenceden kurtaracağı da yoktu zira Portekizli engizitörler acı verici aletlerini kullanmak için geçerli bir nedene nadiren ihtiyaç duyuyordu. Nitekim Coustos'u itiraflarının 


3 İng. Jacobite: 1788'de gerçekleşen Muhteşem Devrim sonucunda tahttan 
indirilen Katolik Britanya kralı 11. James'in oğlu James (Za. /acob) Edward Stuart'ın ve onun oğullarının destekçilerine verilen isim. Birden fazla isyana neden olan ve dini yönü de bulunan uzun bir mücadele sürecinin sonunda Jakobitler mağlup edilmiş ve 11. James tarihe Britanya'nın son Katolik hükümdarı olarak geçmiştir. -ç.n. 
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doğruluğundan emin olmak üzere iki kere germe sehpasına yatırdılar. Lakin iki işkence de sadece on beş dakikadan birazcık daha uzun sürdü. S£rappadoya ve göğsüne sarılan bir zincirle uygulandığını iddia ettiği isimsiz işkenceye ise asla başvurulmadı. 

Coustos'un okurlarına söylemeyi ihmal ettiği bir diğer şeyse Lizbon engizitörlerinin yeterince iyi araştırdıkları takdirde kendilerini öğrenmek istedikleri bilgilere ulaştıracak matbu kaynakları, mesela Sam Prichard'ın Masonluğun Teşrihi (Masonry Dissected) isimli 1730 basımı risalesini bulabileceğiydi. Hür masonluğun gizlerini açığa vuran makalelerin tarihi hür masonluk tarihi kadar eskidir ve masonluğa ait sırlar aslında hiçbir zaman o kadar da gizli olmamıştır. 

Coustos'un kendine kahraman süsü vermenin cazibesini kuvvetle hissettiği aşikâr. O yüzden özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz hikâyesini ölümsüzleştirecek tahriflere başvurdu. Böylece aldatıcı bir efsaneyi, yani hür masonların sadece onu ne pahasına olsun korumaya yeminli az sayıdaki insanın erişebileceği mühim ve tehlikeli bir gerçeğin taşıyıcıları olduğu fikrini yarattı. 

Hür masonluğun “ihlal edilemez mahremiyeti” kuvvetli ve etkilidir. Kardeşliği her daim kuşatan cazibeyle kuşkunun itici gücünü teşkil eden bu mahremiyet bir yandan sadakat aşılarken diğer yandan sorunlara neden olur. Mahremiyet bir oyundur ve hem Coustos hem de engizitörler kendilerini bu oyuna kaptırmıştır. Yine de zannımca John Coustos'un da fark ettiği üzere hür masonluk için sırlardan ziyade mahremiyete dair //£4ye/er önemlidir. Mahremiyet mason tarihinin anahtarıdır ve eğer onu yeterince iyi kavrayabilirsek içinde yaşadığımız dünyanın nasıl şekillendirildiğiyle ilgili zengin bir anlatı yığınının kilidini açabiliriz. 

Coustos'un itiraf ettikleri, masonluğun merkezinde yer alan acayip ritüeller ve bunların altında yatan felsefeydi. Hür masonları anlamak için bu ritüelleri ve felsefeyi kavramalıyız ki usulen hepsi gizlidir. Öte yandan mason tarihinde ritüellerden çok daha fazlası vardır. Bu kitabın ikinci bölümünde Coustos'un 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itiraflarından yola çıkarak okurları ritüeller hakkında bilmeleri gereken tüm sırlarla hızlıca donatacağım. Bununla birlikte Coustos'un hikâyesinin gösterdiği üzere bu temel sırları öğrenmeden evvel mason tarihinden neler beklenmesi gerektiğine ve söz konusu tarihte bu denli önemli bir yere sahip mahremiyete dair 


biraz daha hazırlık sahibi olmak elzemdir. 


—> 


John Coustos'un Portekiz Engizisyonu ile tanıştığı sırada, masonların bazen “zanaat (craft)” olarak tanımladığı kardeşliğin tarihi uzun uzadıya anlatılmaya çoktan başlamıştı. Coustos'un yaşadığı devirde hür masonluk mitolojisi kardeşliğin kökenini Süleyman Tapınağı'nı inşa eden işçilere dayandırıyordu. Günümüzde ise birçok akademik araştırma sayesinde kardeşliğin belgelenmiş tarihinin başlangıcının Coustos'tan yaklaşık 1 50 yıl öncesine tekabül ettiği saptanmıştır. Üçüncü bölüm kardeşliğin doğuşunu anlatacak. 

Öte yandan, Coustos tutuklandığında hür masonluk bazı önemli yönleri bakımından yeni bir oluşumdu. 1717'de, Londrada düzenlenen çok sayıda entrikanın arasında yeni bir teşkilat yapısı ve kural kitabı benimsemişti. Kısa süre sonra olağanüstü bir başarı yakalayarak dünyanın dört bir yanına dudak uçuklatan bir hızla yayılan hür masonluk, Britanya'nın kültürel ihracatının en parlak ögelerinden biridir. Öyle ki bu bakımdan tenis, futbol ve golf gibi sporlarla kıyaslanabilir. John Coustos, kardeşliğin Londra'dan Fransa'ya ve Portekiz'e yayılmasına bizzat yardımcı olmuştu. Dördüncü bölüm, kitabın geri kalan kısmında küresel bir hikâyeye dönüşecek şeyin Londra'daki kökenini anlatarak hikâyemi tekrar Coustos'un dönemine getirecek. 

Hür masonluk Coustos'tan bu yana özünde hiç değişmemiştir: Sadece ve sadece erkeklerden, kendini geliştirmeye yönelik bir yöntemi benimsemeye yemin etmiş erkeklerden müteşekkil bir kardeşliktir. Yöntemin merkezinde, dış dünyadan yalıtılmış şekilde gerçekleştirilen ve sembollerin ahlaki değerleri temsil 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ettiği ritüeller yer alır. Bu sembollerin en önemlileri taş işçiliğinden ((Feemasonry) türemiştir. Zaten hür masonlar isminin kökeni de bu zanaatın ta kendisidir. Hepimizin masonlukla bağdaştırdığı gönye ile pergel ve önlük ile eldivenler gibi semboller hep bu zanaattan gelmedir. 

Masonluğun başlangıcı ve sonu taş işçiliğinden ibaret olsaydı tarihi oldukça sıkıcı olurdu. Mason tarihini olaylı ve nefes kesici yapan şey mahremiyettir. Bir kere mahremiyetin milyonlarca erkeği masonluğa çeken bir cazibesi vardır. Coustos 1743'teki sorgusunda gizliliğin biraz da yeni üyeler için olta yemi olduğunu açıklamıştı: “Mahremiyetin tabiatı gereği merakı cezbetmesi muazzam miktarda kişiyi bu topluluğa girmeye sevk etti.” Bu kişilerin arasında yüce ve muteber insanlar vardı. Hür masonların tamamı kendilerine kardeşlik etmiş seçkin şahsiyetlerden müteşekkil üye portföyüyle gurur duymaktadır. Coustos da “üyeleri arasında bazı Hristiyan kralları, prensleri ve üst düzey şahsiyetleri bulundurmakla övünen bir topluluğa mensup olmaktan dolayı hiç de az gurur duymadığını” ilan etmiştir. Hür mason olmanın cazibesinin bir kısmı bu denli seçkin bir grupta yer almanın getirdiği saygınlıktan kaynaklanır. Bu seçkinliği de mahremiyet temin eder: Zanaatkârı, yani masonu, (mason olmayan) vasıfsız işçilerden (cowan) ayıran şey masonluk sırları neyse onları bilmektir. 

Hür masonluğun ünlüler listesi Coustos'un zamanından beri uzadıkça uzadı. Kardeşlik, safları arasından çıkan millet kurucularını öne çıkartmayı sever: Giuseppe Garibaldi, Simön Bolivar, Motilal Nehru ve /0hn Cowstos'un Çektiği Acılar'ın (The Sufferings of John Coustos) yayımlanmasından altı yıl sonra üye olan George Washington. Ayrıca İngiltere krallarından beşi ve Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının Washington dâhil en az on dördü masondu. Hür masonluk uzun bir yazarlar listesine sahip olmakla da övünür: İskoçya'nın milli şairi Robert Burns, 724/ikeli İlişkiler'in (Dangerous Liaisons) yazarı Pierre Choderlos de Laclos, Sherlock Holmes'un yaratıcısı Arthur Conan Doyle ve Alman 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edebiyatının yüce ismi Johann Wolfgang von Goethe. Yazarların yanı sıra Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn ve Jean Sibelius gibi birçok bestekâr da kardeşlik üyelerindendir. Listede golfçü Arnold Palmer, Karayipli kriket devi Clive Lloyd, boksör Sugar Ray Robinson ve basketbolcu Shaguille O*Neal gibi sporcular bulunur. Harry Houdini ve Peter Sellers'tan Nat King Cole ve Oliver Hardy'ye birçok gösteri sanatçısı da üyeler arasında yer alır. Mason girişimciler arasında ünlü otomobil üreticisi Henry Ford, deterjan sektörünün öncüsü William Lever ve madencilik devi Cecil Rhodes gibi muazzam isimler mevcuttur. Hür masonlar bin bir çeşit alandaki başarılarıyla öne çıkar: Davy Crockett ve Oscar Wilde, Walt Disney ve Winston Churchill, Buzz Aldrin ve “Bufalo Bili” Cody, Paul Revere ve Roy Rogers, Duke Ellington ve Wellington Dükü. 

Günümüzde Britanya'da 400.000, ABD'de 1.1 milyon ve dünya genelinde yaklaşık altı milyon mason vardır. Bu sayılar geçmişte çok daha fazlaydı. 

Böylesine büyük isimler ve sayılar, mahremiyetin çekim gücüne ve kardeşliğin büyük çaplı ve sürekli nüfuzuna tanıklık eder. 
Bu kitabın sayfalarını birçok ünlü mason dolduracak ki bunların hikâyeleri ve her birinin masonluğu kendine has bir tarzla yaşamış olması son derece ilginçtir. Daha ilginciyse (esrarlı havasının sağladığı güç sayesinde yüzlerce yıllık bir tarih boyunca erkekleri dünyanın bir ucundan diğerine yayılan bir kardeşlik içinde birbirine bağlama yolu olan) hür masonluğun, diğerlerinin tamamını kapsayan hikâyesidir. 

Kardeşliğin etkisi, kardeşliğin yayıldığı her yerde topluma nüfuz etmiştir. Loca kapılarının ardında gizlice cereyan eden etkinliklerin modern £amusal hayatla bağdaştırdığımız değerlerin yayılmasına katkı sağlamış olması bunun örneklerinden sadece biridir. Hür masonlar uzun zamandır dini ve ırki hoşgörü, demokrasi, kozmopolitanizm ve kanun önünde eşitlik ilkelerine göre yaşamayı arzulamaktadır. 
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Gelgelelim bu kitapta anlatacağım hikâye az önce değindiğim Aydınlanma değerlerinden çok daha fazlasını içermektedir. 
Aydınlığa bol miktarda karanlık eşlik eder. Masonların şekillenmesine yardım ettiği modernitemiz; emperyalizm ve küresel savaş, uluslarla devletlerin inşa edilip parçalanması ve diktatörlük ile dini bağnazlık gibi şeyleri de bünyesinde barındırır. 

Bu durum beni Coustos'a işkence eden engizitörlerle ilgili birkaç söz söylemeye itiyor. Hür masonların ve gözettikleri mahremiyetin düşmanları tarafından nasıl algılandığını anlamak; masonları on sekizinci yüzyıl dünyasının büyük kısmının gözünde ilginç bir yenilik yapan, onları benzerlerinden ayrı bir yerde tutmaya günümüzde bile devam eden ve tarihlerini anlatılmaya değer kılan şeyin ne olduğunu anlamamızı sağlar. 

Günümüzde daha çok Trevi Çeşmesi'ni inşa ettirmesiyle bilinen Papa XII. Clement 1738'de /n eminenti apostolatus specula Fermanı'nı* yayımladı. Bu fermanla hür masonluğu yasakladı, üyelerini aforoz etti ve Engizisyon'u kardeşliğin içinde neler döndüğünü incelemekle görevlendirdi. John Coustos bu inceleme- nin tek kurbanı değildi. 

Papa'nın ve engizitörlerinin şüphelenmek için makul ve önemli sebepleri vardı. Hür masonluğun karanlık bir dini yanı olduğu apaçık ortadaydı. Nitekim çok geçmeden kardeşliğin tanrısal varlığa kendine özgü bir isim verdiği ortaya çıktı: Evrenin Ulu Mimarı. Kardeşlik üyeleri dualar okuyor, dini antlar içiyor ve ritüeller icra ediyordu. Tüm bunlara rağmen masonluğun din olmadığını öne sürüyorlardı. Masonların dediğine göre hür masonluk tanrı hakkındaki farklı görüşler arasında uzlaşma sağlamaya çalışmıyor, belli bir teolojik görüşün tarafını tutmuyordu. 
Gerçekten de Coustos'un engizitörlere açıkladığı üzere “(Bizim| kardeşlikte dini meseleler hakkında konuşmaya izin verilmez.” 
Bu yasak, biraderler arasında tartışma çıkmasını önlemek ve sorunlardan kaçınmak için konmuştur. Gelgelelim kardeşliğin 


4 — İneminenti Fermanı olarak da bilinmektedir. -ç.n. 
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desteklediği vicdan özgürlüğünün, kendini gerçek üzerindeki tekelini korumaya adamış bir kilise tarafından leş gibi bir sapkınlık addedilmesinin pek şaşırtıcı olduğunu da söyleyemeyiz. 

Hür masonluğun Britanya menşeli olması da şüphe çekiyordu. 
Aşırı güçlü bir parlamentosu, milletvekili seçimleri ve günlük gazeteleri olan acayip bir memleketten gelme hür masonların yabancı bir tehdit olarak algılanması kaçınılmazdı. Belki de casuslardı. 

Hatta küresel bir devlet karşıtları ağı bile olabilirlerdi. Tıpkı Britanyalılığı gibi beynelmilelciliği de hür masonluğu şüpheli kılıyordu. Masonlar hiçbir yerin vatandaşı ve hiç kimsenin tebaası değildi. 

Hür masonluk birbirinden akıl almaz derecede farklı bin bir çeşit üyeyi cezbediyordu: esnaf, tüccarlar, avukatlar, oyuncular, Yahudiler ve hatta tuhaf Afrikalılar. Tüm bu gruplar bir araya gelerek âdeta bir canlı hayvan koleksiyonu teşkil ediyordu. Bu sıra dışı topluluk güçlü bir lordun himayesine muhtaç dalkavuklardan müteşekkil alelade bir kafile de değildi. Birçok asilzade üye söz konusuydu ama kardeşliği her zaman bunlar yönetmiyordu. Aslına bakılırsa yönetimde /erhangi birinin olup olmadığı da belirsizdi. 
Bu durum toplumdaki hiyerarşilerin Yüce Tanrı tarafından tayin edildiğine inanan kişilerin gözünde bir tehlike arz ediyordu. 

Masonlar siyasi bir teşkilat olmadıklarını her daim dile getirmiştir getirmesine ama şu da var ki azıcık bile olsa mantığa sahip hiçbir komplocu bundan farklı bir şey söylemezdi. Mutlak monarşinin norm olduğu bir çağda sadece az sayıda ülke bizim anlayacağımız türden kamuya açık siyasete sahipti. Hangi amaçla olursa olsun erkeklerden müteşekkil bir topluluk kurmak, yerleşik düzene potansiyel bir tehdit arz ediyordu. Düşmanlarının gözünde, kardeşliğin dinin sohbet konusu edilmesini yasaklaması ne kadar önemsizse, localarda siyaset konuşmanın yasak olması da aynı şekilde ve aynı nedenlerle önemsizdi. 

Kısacası Katolik kilisesinin nazarında hür masonluk açıkça tehlikeli bir oluşumdu. Kardeşliğin şüphe uyandıran tutumu bu 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yanlış kanaati güçlendiriyordu. John Coustos; kardeşliğinin gizli saklı hiçbir amacı olmadığını, aksine “bu topluluğun temellerini ve ruhunu” teşkil eden şeyin “hayırseverlik ve kardeş sevgisi” olduğunu iddia etmişti. Masonlar hâlâ oldukça benzer şeyler söylemektedir. Lizbon engizitörlerinin Coustos'a verdiği cevap ise âdeta günümüzdekilerden biridir: “Bu hür masonlar cemiyeti o kadar namuslu olsaydı o zaman sırlarını gizlemek için bu denli yırtınmalarına da gerek olmazdı.” Günümüz hür masonları kardeşliklerinden gizli bir topluluk olarak bahsedildiğini duyduklarında kızarak “Biz gizli bir topluluk 4eği//z” diye karşı çıkar. 
“Sırları olan bir topluluğuz.” Bunun pek ikna edici bir cevap olduğu söylenemez. Bir kere sırlarınız olduğunu söylediğinizde artık hesaplı dürüstlük ve açıklığın en kapsamlısı bile zihinleri rahatlatmaya yetmez. Ilımlı bir şüpheciliğe sahip kişiler bile hâlâ hayati öneme sahip bir şeyler sakladığınızı düşünür. Dolayısıyla Vatikan'ın başlangıçtaki masonluk düşmanlığından asla vazgeçmemesi ve locaların muzır ateizm yuvaları olduğuna inanmayı sürdürmesi o kadar da şaşırtıcı olmayabilir. 

Masonluk karşıtları çoğunlukla belli bir düşünce tarzını paylaşır: icadını bile hür masonluk korkusuna borçlu olduğumuz komplo teorileri. Masonlukla ilgili komplo teorileri erken on dokuzuncu yüzyıldan beri aralıksız moda olagelmiştir ve ilginç bir makullüğe sahip olanlardan saçmalıklara kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Masonlar Mozart'ı zehirlemiştir. Karındeşen Jack masondur ve izlerini masonlar kapatmıştır. Fransız İhtilali'ni, İtalya'nın birleşmesini, Osmanlı'nın parçalanmasını ve Rus Devrimi'ni hep masonlar planlamıştır. İnternet, dünyaya hükmetmeye yönelik hain bir plan etrafında toplanan Bono, Bill Gates ve Jay Z gibi üyelerden müteşekkil İlluminati'ye dair sitelerle dolup taşmaktadır. 

Bu efsanelerden bazıları zararsızdır. Daha çok “inanmıyorum ama gerçek” tarzı hayalet hikâyeleri anlatarak birbirlerini korkutan ergenlerin hikâyelerine benzerler. Bazılarıysa son derece 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tehlikelidir. Mussolini, Hitler ve Franco hür masonların komplolar kurduğundan şüphelenmiş ve neticede bunlardan binlercesini idam ettirmiştir. Komünistler tarafından hilekâr bir burjuva meclisi addedilegelen kardeşlik Çin Halk Cumhuriyeti'nde hâlâ yasaklıdır. Keza İslam âlemi de güçlü bir mason karşıtı paranoya geleneğine sahiptir. 

Hür masonların kardeşliğe üye olurken ettiği sessizlik yemini komplocu hayal gücüne sınırsız bir hareket sahası açmaya yeter de artar. Hür masonluğun mahremiyeti kuyu gibidir. Ne kadar derin olduğunu onu inşa edenler bilir. Geri kalanımız ise kuyuyu çevreleyen duvarın üzerinden aşağı bakıp merak etmekten başka hiçbir şey yapamayız. Biz aşağıdaki suya bakıp altında neler olabileceği hakkında tahminler yürütürken suyun kara yüzeyi endişelerimizi yansıtır. Masonluğun her adımda yanlış anlaşılma, şüphe ve düşmanlık yaratmasının nedeni özünde budur. Sayfalarında hür masonluğun düşmanlarına yer vermeyen hiçbir hür masonluk tarihi tam değildir. 


—»> 


Masonlar saygın bir geleneğin vârisleridir. Hangisine sorarsanız sorun size mason tarihine dair bir şeyler anlatacaktır. Birçoğu tarihi araştırma yapmayı kardeşliğin sırlarını daha iyi anlamanın gerekli bir yolu addetmektedir. 

Yine de hür masonlar yakın zamana kadar tarihlerine sadece masonların bilebileceği mahrem bir sır olarak bakıyordu. Haricilere büyük locaların arşivlerine ve kütüphanelerine girme izni verilmiyordu. Lakin bir nesil önce biraderler arasından en bilgeleri, mason tarihinin üyelere münhasır olmak için fazla önemli olduğunu fark etti. Zira hür masonluk dünyamızın şekillenmesinde pay sahibidir ve dünya tarihi hepimizindir. Günümüzde, profesyonel harici tarihçiler büyük locaların arşivlerinde karşılaşılabilecek 


5 Harici kelimesi kitap boyunca mason olmayan kişi anlamında kullanılacaktır. 
-ç.n. 
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alışılmış görüntülerdendir. Bunların en iyi mason tarihçilerin çabalarını takviye enmeye ve onlara meydan okumaya yönelik çalışmaları her geçen gün genişleyen ilginç bir araştırma sahası yaratmıştır. Bu kitabın amaçlarından biri de söz konusu araştırmaların bir kısmını çok daha büyük bir okur kitlesine sunmaktır. 

Hür masonların kendi tarihlerine yönelik övüncü, kimlik anlatısı olarak nitelenmesi gereken birçok çalışma üretmeye meyillidir. Bu çalışmaların amacı gerçeği keşfetmekten ziyade kardeşliğin birlik ruhunu kuvvetlendirmektir. /6/7 Cowstos'm Hür Masonluk Uğruna Çektiği Acılar, kardeşliğin hoşgörü geleneği, bilgeliği ve kardeş sevgisi ile mason karşıtlığının öfkeli ve dar kafalı güçleri arasında ayrım yapan siyah-beyaz bir tablo çizmesi bakımından çok sayıda mason anlatısına model teşkil eder. 

Hür masonluğun; insan sevgisi, kardeşlik, ahlak ve maneviyat ile ilgili olduğu söylenir ki çoğunlukla da öyledir. Biraderlerin kardeşliğe kariyerlerinde yeni kapılar açmak veya bir başka şahsi fayda elde etmek için üye olmalarını yasaklayan bir kural mevcuttur. Belli bir ağırlığa sahip bu tarz kuralların rezil hedefleri perdeleyen birer hikâyeden ibaret olduğunu farz etmek fazla kötümser bir harekettir. Daha asil amaçların masonluk içindeki önemli rolünü göremeyen herhangi bir tarihçi, oldukça dar görüşlü bir hikâye anlatıyordur. 

Öte yandan hür masonlar da tarihlerindeki inkâr edilemeyecek kadar önemli bir tema, yani ağ oluşturma konusunda son derece ketumdur. Tıpkı insanlığın geri kalanı gibi masonlar da bağlantılar kurar. Uygun koşullarda, localar iyi veya kötü her türlü amaca hizmet edecek bağlantılar bulmaya çok uygun yerler olabilir. Bu konuda masonları savunmak için bir çift laf etmek mümkün. Mesela Britanya'da erkeklerden müteşekkil ağlar belli bir özel okul veya meyhane tayfası gibi benzer arka planlardan gelen insanları bir araya getirmeye meyillidir. Tıpkı bu diğer gruplar gibi masonluk da kadınları dışlama eğilimi gösterir. Lakin farklı toplumsal sınıflar (ya da en azından bu sınıfları temsil eden gruplar) 


28 


LİZBON: JOHN COUSTOS'UN SIRLARI 


arasındaki sınırları aşmak bakımından diğer gruplardan farklıdır. 
Masonlar eldiven giymekteki amaçlarının hiçbir biraderin bir dükün elleriyle bir çöpçünün elleri arasında fark görememesini sağlamak olduğunu belirtir. Bununla beraber localar zaman zaman nepotizm ve hatta gizli saklı komploların yuvası olmuştur. Masonların muzırlığıyla ilgili şüphe ve teorilerin tamamı deli saçması değildir. Dahası masonluk düşüncesi (efsane, ritüel ve mahremiyet etrafında toplanan erkeklerden müteşekkil bir kardeşlik modeli) en başından itibaren bulaşıcılık sergilemiştir ve masonların bunu denetim altında tutması imkânsızdır. Bu düşünce bin bir farklı şekilde benimsenmiş, değiştirilmiş, kullanılmış ve istismar edilmiştir. Örneğin masonluk, DNA'sının bazı önemli parçalarını Sicilya mafyası ve Ku Klux Klan'la paylaşmaktadır. 

Bu kitabı yazmaktaki amaçlarımdan biri de, hür masonluğun kimlik anlatılarında veya kötümserlerin masonların birbirini kayırmasına dair saplantılarında yer verilenlerden çok daha çeşitli insani deneyim türlerini yansıtmaktır. Bu deneyimleri kardeşlik tarihinin uçsuz bucaksız manzarasını uzaktan gözlemleyerek sığlaştırmaktansa, zamanın ve dünyanın dört bir yanındaki mekânların derinliklerine dalarak özellikle ilginç olanı bulmayı tercih ettim. Gözettiğim ilke, masonluğun kendini toplumdan tecrit etmeyi asla başaramadığı ilkesidir. Kardeşlik on yedinci ve on sekizinci yüzyıl Britanya'sının kendine has koşulları çerçevesinde kurulduğu gibi, sonrasında da bir yandan gözle görülür derecede kendisi olarak kalmayı sürdürürken diğer yandan karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlamayı bilmiştir. Beni ilgilendiren, hür masonluk ile toplum arasındaki etkileşimdir. Masonluk idealist ve sosyal modern erkeğin yaratılmasına katkıda bulunmuştur. 
Kadınlara gelince, ilerleyen sayfalarda onlarla ilgili söyleyeceğim çok şey var ki aynı durum engizitörlerin “oğlancı” diye yaftaladığı kişiler için de geçerlidir. 


-> 
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Merakımız devam etmekte. Loca toplantılarında neler dönüyor? 
Saklayacak neyiniz var? Hür masonluk söz konusu olduğunda çoğumuz Lizbon engizitörleriyle ortak yönlere sahibiz. Oğlancılıkla ilgili saplantıları hariç tutulduğunda geriye kalan soruları bizim de sorularımız. İnternet, masonluk sırlarını her zamankinden daha az mahrem kılmıştır. Buna rağmen biz mason olmayanlar asla yeterince öğrenemiyor gibi gözükürüz. İzlenecek yeni bir televizyon belgeselinin her daim eli kulağındadır ve söz konusu belgesel mahrem odalara eşi benzeri görülmemiş bir erişim vadetmektedir. Masonluk ifşası edebiyatı hiçbir zaman ölmeyecek gibidir. 

Hür masonluğun mahremiyeti herhangi bir ifşa ile ortaya dökülebilecek her şeyden daha zengin bir içeriğe sahiptir. Bu konuda araştırma yürütmek daha çetrefilli, daha incelikli ve bana kalırsa çok daha keyiflidir. Dokusunun birer parçası hâline gelen efsaneler ve yanlış anlaşılmalarla iç içe olan söz konusu mahremiyetin birçok aşaması vardır. Ne var ki John Coustos'un itiraf ettiği üzere temelinde zaman ve mekânın dışında, bir tapınak kapısında başlayan kutsal bir dram yatar. 
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Elinde kınından çekilmiş bir kılıç tutan önlüklü bir adam paranız, anahtarlarınız ve telefonunuz gibi eşyalarınızı, yani sizi dış dünyaya bağlayan bütün madeni nesneleri teslim etmenizi ister. Ardından gözlerinizi bağlar. Gömleğinizin sağ bileğinin sıyrıldığını, pantolonunuzun sol paçasının diz kapağınızı açıkta bırakacak şekilde yukarı kıvrıldığını hissedersiniz. Sol kolunuzun gömleğinizden çıkarılması üzerine göğsünüz çıplak kalır. Sonra da boynunuza ilmekli bir ip geçirilir. 
İleri adım atarsınız ve hür masonluk hayatınız başlar. 


KARDEŞLİK 


Yukarıdaki metnin devamında, çiçeği burnunda mason adayının loca eşiğinden ilk defa geçmek üzere bu şekilde hazırlandıktan sonra yaşadıkları anlatılır. Burada tarif edeceğim törenler, John Coustos'un Fleet Sokağı'ndaki Gökkuşağı Kahvehanesi'nde tabi tutulduğu törenlerle oldukça benzerdir. Sırayla gerçekleştirilen törenler kişinin kardeşliğe girişine ve kardeşlikteki bir kademeden diğerine yükselişine eşlik eder. Birer statü sembolü olan bu törenlere derece denir. Sırlar, dramatik mason derece törenlerinin merkezi bir parçasıdır. 

Lizbon engizitörleri mason ritüellerini “saçma” bulmuştu. Bu görüş yüzyıllar boyunca birçok hicivci tarafından da paylaşıldı. 
Yani mason ritüelleriyle alay etmek oldukça kolay olsa da yeni bir şey olmaktan son derece uzaktır. Hür masonlukla ilgili yeni şeyler öğrendikçe törenlere yönelik alaylarla ilgili rahatsızlığım daha da artıyor. Zira bunlar masonların bize ne kadar benzediğini görmemizi engelliyor ve böylece onların hikâyelerini dinleme isteğimizi azaltıyor. 

Başkalarının ritüellerine güldüğümüzde kendi hayatlarımızın görünmez ritüellerle dolu olduğunu unuturuz. Bir şeyi beğendiğimizi göstermek için avuçlarımızın içini birbirine vurmamız, biriyle tanıştığımızda el sıkışmamız veya kadeh kaldırırken “Şerefe” dememiz bunlara örnektir. Ne kadar maddeci ve hesapçı olursak olalım, doğal seçilime ve Büyük Patlama'ya ne kadar kendinden emin şekilde inanırsak inanalım, ritüellerin hayatımızı şekillendiren etkisine duyduğumuz ihtiyaçtan asla kurtulamayacağız. Mesela doğumları, evlilikleri ve ölümleri ele alalım. Bazı törenler olmaksızın hiçbirimiz gerektiği gibi doğduğumuzu, eş bulduğumuzu ya da terki diyar eylediğimizi hissedemeyiz. 

Ortalama bir mason, doğru düzgün gerçekleştirilmiş bir ritüelin büyüsünü çoğumuzdan daha iyi anlar. Kabul törenleri, yeni birine dönüştüğümüzü diğer tüm deneyimlerden daha anlamlı bir şekilde anlatır. Bilindik törenler insanları bir araya getirir zira her biri ortak anlamlar çerçevesinde müştereken yaşanan birer 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deneyimdir. Gelgelelim törenler bizi başka tür törenlere sahip kişilerden şüphe etmeye itme potansiyeline de sahiptir. Ben, her ne kadar dindar biri olmasam da Anglikan kültürü içinde yetiştim. 
Dolayısıyla Müslümanların Haccıyla (Mekke haccı), Yahudilerin Brit Milah'ıyla (sünnet töreni) veya Hinduların Vedik kurban törenleriyle karşılaşan benim gibi insanlar bunları ilk bakışta tuhaf bulmaya meyillidir. Keza mason ritüelleriyle ve bunlarda kullanılan terimlerle yeni tanışmış birinin de onları en azından tamamen anlaşılmaz bulacağı kesindir. Neyse ki, masonlar kardeşliğin “işleyişi” olarak adlandırdıkları törenlerdeki konuşmaları ve hareketleri ezberlemek uğruna aşırı uzun bir zaman harcamak zorundayken, bizim mason tarihinden keyif almamızı sağlayacak birkaç şeye aşina olmamız yeterli. 


—»> 


Gözleri bağlanmış aday locaya girdiğinde ondan dua etmek üzere diz çökmesi istenir. Sonra en az yirmi bir yaşında, “saygın” ve “doğuştan hür” olduğunu tasdik edecek kıdemli loca görevlilerinin karşısına çıkarılmadan önce ona odanın içinde üç tur attırılır. 

Ardından loca üstadının söylediği bir dizi yemini tekrar eder. 
Bunlar arasında, tanımlanabilecek herhangi bir tanrıya inandığı- na ve mason olma arzusunun para kazanma veya masonluğa yakışmayan başka amaçlara ulaşma isteğinden kaynaklanmadığına dair yeminler dikkat çekmektedir. 

Bu yeminleri yürüyüş izler. Aday her biri öncekinden geniş üç adım atar. Bu adımlar sırasında topuğuyla ayak üstünü dik açı meydana getirecek şekilde hizalayarak ayaklarının bir gönye (dik açılı alet) teşkil etmesini sağlar. Yürüyüşten hemen sonra sunağın önünde çıplak sol dizinin üstüne çöküp sağ bacağını dik açı oluşturacak şekilde ileri uzatan aday bu sefer de bacaklarını gönye hâline getirir. Ardından dini tercihine göre İncil'e, Kur'an'a veya bir başka “kutsal yasa kitabına” el basması buyrulur. Bu noktada, birazdan öğreneceği mason sırlarını asla yazıya geçirmeyeceğine 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yemin eder. Mason sırlarını paylaşma ihanetinde bulunduğu takdirde maruz kalacağı cezalar kan dondurucudur: “Cezam boğazımın yarılması, dilimin kökten sökülmesi ve günde iki defa medcezir yaşanan bir kumsalda kıyıdan yüz kulaç mesafede, suyun en alçak seviyesinde kuma gömülmemden daha azı olmasın.” Bu sözleri söyleyen aday, yeminini kutsal kanun kitabını öperek mühürler. Artık “yeni mükellef (7ew/y ob/igated)” mason olmuştur. 
Dolayısıyla göz bağı hemen çıkarılır. Ardından ona hür masonlukta üç büyük “sembolik ışık (e#26/2matical lights)” bulunduğu söylenir. İlki önündeki sunakta açık hâlde durmaktadır ve dünyadaki büyük dinlerle paylaşılan bir semboldür: inanca rehberlik eden kutsal yasa kitabı. İkincisi ve üçüncüsüyse dünyanın dört bir yanındaki binalarda, önlüklerde ve yaka rozetlerinde sergilenen hür masonluk alametleridir: doğruluğu temsil eden gönye ve kendine hâkim olmayı temsil eden pergel. 


Bu noktada, kardeşliğe kabul edilen biraderin ayağa kalkmasına yardım edilir ve üstadın sağ tarafında durması istenir. Burada 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dikilirken odanın kenarlarındaki koltuklarda oturan biraderlerin ağırbaşlı ve cömert bakışlarına kendi bakışlarıyla karşılık verir. Ayrıca dikdörtgen bir yapıya sahip locanın iç tasarımını ve meşhur damalı zeminini de inceleyebilir. Coustos'un zamanında bu damalı desen (tıpkı engizitörlere anlattığı gibi) genellikle tebeşirle çizilirdi. 

Locadaki eşyalar yeni üyenin merakını cezbeder. Mesela her birinin üzerinde bir dünya küresi bulunan, aşağı yukarı omuz hizasında iki sütun vardır. Üzerine açık bir kutsal yasa kitabı yerleştirilmiş sunağın etrafında, minyatür sütunlar üzerinde duran üç adet mum bulunur. Bu minyatür sütunların her biri ayrı bir tasarıma sahiptir. Birinin üst kısmında, Korint mimarisindeki sütunlarda görülen türden ince bir işçilikle oyulmuş bitki desenleri mevcuttur. Diğer iki sütununsa biri İyon tarzında, diğeri Dor tarzındadır. 
Hepsinin mason sembolleri barındırdığını belirtmeye gerek yoktur sanırım. Ne var ki bu aşamada üstat bu sembollerden sadece (mason dilinde “küçük ışıklar” olarak bilinen) mumların anlamını açıklamakla yetinir. Bunlar üyeye masonluk hayatında rehberlik edecek üç şeyi simgeler: güneş, ay ve loca üstadı. Zira Coustos'un açıkladığı üzere: “Güneşin günü, ayın da geceyi aydınlatması gibi üstat da görevlileri ve çırakları idare edip yönlendirmelidir.” 


Üstat anlatmaya devam eder. Hür masonluğun birkaç derecesi vardır, çırak derecesi olarak bilinen bu derece bunların sadece 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ilkidir. Dolayısıyla yeni birader başka ritüellerde yer almayı umabilir. Şimdilik masonların tabiriyle gizli #şaret (sign), /ems (token) ve sözü (Word) öğrenmesine izin vardır. 

Masonluğun mahremiyetine ihanet edenlerin karşı karşıya kalacağı cezayı hatırlatan işaret, (Coustos'un itiraf ettiği üzere) “sağ elini, âdeta kesmek istercesine boğazına dayamaktır.” 

Masonların kavrayış (grip) olarak da adlandırdığı /ems, geri kalanımız tarafından mason el sıkışması olarak bilinir. Coustos'a göre bu el sıkışmasının amacı “dünyanın her yerinde diğer biraderler tarafından tanınabilmek ve mason olmayanları fark edebilmektir.” Üstat bu el sıkışmayı baş parmağını yeni üyenin işaret parmağındaki ilk eklemin üzerine koyarak gösterir. 


Son olarak söz ise Krallar Kitabı'nda tasvir edilen Süleyman Tapınağı'nın girişindeki iki sütundan birinin adı olan BOAZ'dır. 
Hür masonluk birçok sembolünü Süleyman Tapınağı'ndan ve tapınağı inşa eden ustalardan almaktadır. Söz o kadar gizlidir ki masonların bunu sadece birbirlerine söylemesine izin vardır ve kurallar icabınca asla tamamını söyleyemezler. Tabii Coustos kendisini esir alan engizitörlere bununla ilgili her şeyi anlattı. 
BOAZ-'ın da sembolik bir anlamı vardır: Kuvveti temsil eder. 

Bu sırları öğrenen yeni masonun loca görevlileriyle bir tanış- ma turu yapması gerekmektedir. Tanıştığı her görevliyle işaret, lems ve sözü paylaşır. Tüm bu semboller sayesinde kendisine masonların taktığı koyun derisi önlüğün verilmesini hak eder. 

Zor durumdaki masonların ve ailelerinin refahına katkıda bulunma sözü veren yeni masonun, ritüelin bitmek üzere 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olduğunu sanması anlayışla karşılanabilir. Ne var ki hâlâ çırak derecesine uygun düşen sembolik aletleri öğrenmesi gerekmektedir. Söz konusu aletler 60 cm'lik cetvel; çekiç ve keskidir. Bunlar mecaz yoluyla masonlarazamanı iyi kullanmanın, sıkı çalışmanın ve gayretkeşliğin önemini hatırlatır. Yeni birader başka semboller ve soyut isimler de öğrenmek zorundadır. Gerçek, onur, ahlak, basiret, itidal, metanet, cömertlik ve hayırseverlik hakkında birçok isim vardır. Keza sadakat, itaat ve tabii ki mahremiyet de bir o kadar önemlidir. Çırağa “toplumun huzurunu ve nizamını bozmamak” gibi birkaç önemli kural da belletilir. 

Tüm bunların ardından nihayet locanın kapanışına eşlik eden uzun bir ritüel icra edilir. Bu ritüel başka sembolleri, duaları, vuruşları, şaşaalı sözleri ve ağırbaşlı hareketleri içerir. Ritüelin icrasıyla geçen bir saatin ardından biraderler kutlama yemeğine oturmak üzere locadan ayrılır. 

Yeni birader yiyip içerken kendi kendine tüm bu şamatanın ne için yapıldığını sorabilir. Ciddi taahhütler ve feci uyarılar güya onu hayat değiştirici sırları korumak için seçilmiş biraderlerden mürekkep bir topluluğa üye yapacaktır. Tamam, kardeşliğe katılmıştır ama sırlar nerededir? Öğrendiği tek şey sırlar #akkndaki sırlardır. Artık işareti, el sıkışmasını, parolayı ve diğer şeyleri biliyordur. Gelgelelim tüm bunlardan çıkan tek anlam iyi bir insan olmak için çabalaması gerektiğidir. 

Aydınlanma için diğer derecelere ulaşmayı beklemek zorunda olabileceğini düşünür. Ne var ki bir süre sonra bu derecelere eriştiğinde, hür masonluğun (kalfa (/2//ow crafil ve üstat (master mason| olarak bilinen) ikinci ve üçüncü derecelerine kabul edildiğini gösteren törenler sadece ilk törendeki ögelerin biraz daha fazlasını içerir. Aradaki fark ufak tefek değişikliklerden ibarettir. 

İkinci derece (yahut kalfalık) töreninde aday ilk derecenin aksine bu sefer sağ dizi ve sağ göğsü çıplak kalacak şekilde hazırlanır. İkinci kavrayış yahut diğer tabirle ikinci mason el sıkışması, baş parmağını karşıdaki biraderin işaret parmağı yerine orta 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parmağının eklemine bastırmaktan ibarettir. Altta yatan mesaj ise birinci derecedeki kadar basit ve sadece biraz daha farklıdır. 
Adaya iyi bir insan olmanın yanı sıra dünya hakkındaki gerçekleri öğrenmek için de çabalaması gerektiği söylenir. Ardından, yeni derecesine kabul edilen birader sırlara ihanetin cezası olarak göğsünün yarılmasını ve kalbinin sökülerek akbabalara yem edilmesini öngören bir yemin eder. Bu derecede öğrendiği gizli söz, (Süleyman Tapınağı'ndaki diğer sütunun adı olan) JACHİN dir. 


Üçüncü dereceye, yani üstat derecesine aday olan kişi törene gömleği tamamen çıkarılarak ve her iki dizi de açıkta bırakılarak hazırlanır. Üstat el sıkışmasında elin orta ve yüzük parmakları Spock'la' benzer şekilde açılır. Yeminini bozan kişiye verilecek ceza ise vücudu ikiye ayrıldıktan sonra bağırsaklarının yakılıp kül edilmesi ve bu küllerin yeryüzüne saçılmasıdır. Bu aşamada öğrenilen gizli söz MAHABONE'dir. Ne anlama geldiği kesin olarak bilinmese de kimileri tarafından, bilinmeyen bir dilde “loca kapısı açık” anlamına geldiği iddia edilmektedir. 


I Star Trekisimliünlüdizinin meşhur karakterlerinden biri. Bu karaktere hayat veren Leonard Nimoy tarafından Yahudi kutsama hareketi baz alınarak tasarlanan ve dizide Spock karakteri tarafından benimsenen Vulcan selamı, sağ elin orta parmağıyla yüzük parmağının birbirinden ayrılması ve elin avuç dışa bakacak şekilde kaldırılması suretiyle verilir. -ç.n. 
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Hür mason olma sürecinin doruk noktasını teşkil eden üstat derecesi töreni üçü arasından en önemlisidir. Önceki iki törenden çok daha uzun sürer ve ölüm temalıdır. Lakin oldukça eğlenceli bir törene benzemektedir. Tören sırasında biraderler Süleyman Tapınağı'nın mimarı Hiram Usta'nın ölümünü canlandıran kısa bir gösteri icra eder. Hikâyeye göre taş ustalığının sırlarını vermeyi reddeden Hiram Usta kafasına indirilen bir dizi darbeyle öldürülmüştür. Ritüelde üstat adayı Hiram rolünü oynar. Kendisine bağırıp çağrılır, nazikçe tartaklanır ve ardından loca içinde cenaze alayı düzenlenircesine gezdirilen keten bezinden bir ceset torbasına “gömülür”. En nihayetinde Hiram Usta, üstat el sıkışmasının büyüsü ve hayat veren özel bir mason sarılması sayesinde hayata döner. 


Üstat adayı, masonluk sırlarını zorla ifşa etmesini sağlamaya yönelik 


törensel bir girişim boyunca tartaklanır. 


Mahremiyet, kişinin mason locasına kabulünü gösteren derecelerde üç farklı şekilde iç içe geçmiştir: Törenlerin varlığı gizlidir, bunların icrası sırasında tüyler ürperten birkaç gizlilik yemini 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edilir ve söz konusu sırların kendileri sembollerde saklıdır. Üstat derece ritüelinin doruk noktasına en derin ve korkunç sırrın açığa çıkmasıyla erişilir. Bu sır ise şudur: Ölüm ciddi bir iştir ve birçok şeye farklı bakmayı sağlar. 

Söz konusu mahremiyetin özü işte sadece bu kadarcıktır. 
Katmerli sırlar ve hür masonluğun gizli hakikatleri açıklama vaadi, birkaç acı gerçeğin üzerine sarılmış bir ambalaj kâğıdından ibarettir. İkinci derece töreninin açıkladığı üzere masonluk “alegorilerle maskelenip sembollerle ifade edilen belli bir ahlak sisteminden” başka bir şey değildir. 

Otuz üçüncü dereceden masonlar ve bu tarz mevkiler hakkında nasıl söylentiler duymuş olursanız olun, masonlukta üçüncü dereceye tekabül eden üstatlıktan daha yüksek bir derece yoktur. 
Ne var ki bazı hevesli biraderler zaman içinde “yan dereceler” diye tabir ettikleri dereceler geliştirmiştir. Fazladan otuz dereceye sahip İskoç Riti bunlar arasında en karmaşığıdır. Şimdilik hatırlamamız gereken tek şey, yan derecelerin az önce tarif ettiğim üç temel dereceden türeyerek dallanıp budaklanmış ikincil derecelerden ibaret olduğudur. Bir masona neden çok sayıda yan dereceye girmeye çalıştığını sorduğumda kısaca “Bağımlılık yapıyor” demişti. Söz konusu derecelerin hiçbiri özgün değildir. Hepsinin özünde alegori, beylik ahlaki kurallar ve törensel bir beraberlik hissinden mürekkep aynı karışım bulunur. Fakat sembollerle şaşaalı kostümlerin yaratıcı bir şekilde kullanımının kapsamı muazzamdır. 

Mason ritüellerinin ne kadar büyüleyici olabileceğini göz ardı etmememiz gerektiği gibi, masonların ritüeller aracılığıyla ifade ettiği ahlaki değerleri ve felsefeyi de basmakalıp görmemeliyiz. 
Evet, tüm bu sembolizmin altında yatan; iyi insan ol, bilgilenmeye çalış ve dini hoşgörüyü benimse gibi anlamlar son derece sıradan görünebilir. Lakin masonların itaat etmeye çağrıldığı bu her derde deva fikirler, birçok geleneksel dinin yaydığı (cadıları yakın, kâfirleri öldürün ve günahkârları yaftalayın gibi) tehlikeli derecede saçma inançlara kıyasla iç açıcıdır. 
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Hür masonlar kardeşliklerinin bir din olmadığının altını çizecektir. Başkaları buna dinlerin sahip olduğu türden törenlerle sembollere sahip olup dinle aynı manevi ve ahlaki alanı kapsayan bir öğretinin din olmadığını iddia etmenin önemsiz ayrıntılar üzerinde durmak olduğunu söyleyerek itiraz edebilir. 
Belki de hür masonluğu dini bir felsefe olarak tanımlamak yeterli olacaktır. Neticede bir yandan vicdan özgürlüğü sunar ve erkek bireylerin teolojinin çetrefil meselelerinde kendi seçimlerini yapmasına izin verirken, diğer yandan da manevi bakımdan geliştirici bir barış ortamında bir arada yaşamaya uygun bir çerçeve sunmaktadır. Bu karışımla alay etmek kolay olabilir lakin onu eleştirmek daha zordur. Ayrıca birçok mason çok sayıda hayır işine imza atmaktadır. 

John Coustos tüm bunları Portekiz Engizisyonu'na itiraf ettiğinde engizitörler birçok defa onu güvenilir bulduklarını söyledi. 
Ta ki törenlerin amacı hakkındaki soruya verdiği cevaba kadar. 
Engizitörlerin tuttuğu notlar şöyledir: 


Sanık (CoustosJ Beyanında: (Törenlerin) tek amacının üyelerin gözetmek zorunda olduğu mahremiyetin sürdürülmesi olduğunu söyledi. 

Sanığa şöyle soruldu: Söz konusu kuralların ve diğer ritüellerin tek amacı sanığın dediği gibi mahremiyeti güçlendirmekse o zaman (masonların) bu mahremiyetle varmak istediği nihai amaç nedir ki böyle ağır ve tuhaf cezaları göze alırlar |...|? 
Sanık Beyanında: Bu tarz bir sürecin nihai amacının böyle bir mahremiyeti sağlamak olduğunu söyledi. 


Masonluktaki mahremiyetin amacı mahremiyettir. Hür masonluktaki karmaşık mahremiyet kültü törensel bir kurgudur. Yemin bozanlara layık görülen dehşetengiz cezalar tiyatrodan ibarettir ve bunların gerçekten uygulanması asla söz konusu değildir. 
Beklenileceği üzere engizitörler Coustos'un itirafının bu kısmını “kısa, kaçamaklı ve yanıltıcı” buldu. Ona işkence etmelerinin 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nedeni işte buydu: masonluk hakkındaki gerçeklerin beklentilerini tamamen boşa çıkaran bir mahiyette olması. 

Coustos, herne kadar olduğunu iddia ettiği kahraman olmasa da engizitörlerin beklentilerini karşılayacak şeyler uydurmaması nedeniyle sonsuza dek övülmeyi hak ediyor. İşkencecilerini zamanlarını boşa harcamadıklarına inandıracak türden korkunç bir sapkınlığı kolayca icat edebilirdi. Aşağı yukarı aynı dönemde Engizisyon'un Floransa şubesi Tommaso Crudeli adındaki İtalyan bir masonu tutuklamıştı. Ona karşı açılan dava, kabul törenlerinde yeni üyelere kıdemli bir birader tarafından mastürbasyon yapıldığına ve bunu müteakiben üyelerin kan dondurucu bir yemini kendi dölleriyle imzaladığına dair bir iddiaya dayanıyordu. 
Bir kardeşlik üyesi tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre güya yeni üyeler eş cinsellik hariç her türlü suçu işlemeye ant içiyordu. 
Bu bakımdan Coustos sahiden de bir şehittir: hayal kırıcı gerçeğe sadık kalmak uğruna acı çekmiş bir şehit. Yine de o zamandan beri gerek onun gibi masonlar gerekse de engizitörler gibi masonluk düşmanları, masonluğun mahremiyetinin ardında gerçekte var olandan daha fazlasını görme arzusuna teslim olagelmiştir. Bu ironi, aşağıdaki hikâyelerin birçoğunda bulunan ironidir. En nihayetinde, özünde pek de zengin bir içeriğe sahip olmayan mason mahremiyeti, tarih boyunca dünyanın dört bir yanındaki biraderler ve düşmanları onu nasıl görürse öyle olagelmiştir. 
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.. nin G'si 


Masonların törenlerde kullandığı (önlük, sütun, gönye ve mala gibi) en önemli semboller taş işçiliğinden gelmedir. Hür masonlar bu nesnelerin ahlaki anlamlara sahip olmanın yanı sıra masonluğun Orta Çağ zanaatkârlarının hayatından türemesine dair bir hikâye anlattığına inanır. Masonluk hakkındaki sayısız rehberde anlatılan hikâyeye göre kardeşlik Orta Çağ'daki taş işçileri loncalarından türemiştir. Masonluğa verilen “zanaat” ismi bu inancı özetler: “Zanaat” kelimesi “lonca” kelimesinin eş anlamlısıdır. Hür masonlar, Orta Çağ taş işçilerinin doğrudan vârisleri oldukları düşüncesini çekici bulur. Bu düşünce onlarla Salisbury, Lincoln ve York Minster gibi büyük katedralleri inşa eden işçiler arasında bir bağ kurar. Bu, tam anlamıyla “Şen İngiltere (Merrie England)” tarzı bir nostaljidir. 

Ne var ki sıra loncaların mason localarına nasıl dönüştüğünü göstermeye geldiğinde, mason tarihçileri aşılmaz güçlüklerle karşılaşır zira Orta Çağ taş işçileri lonca teşkil etme konusunda özellikle başarısızdı. On dördüncü ve on beşinci yüzyıl İngilteresinde neredeyse tüm saygın zanaatların her beldede kendine ait bir loncası vardı. Kasaplar, fırıncılar ve şamdancılar kendi 


1 Erken Modern Dönem İngiltere'sini pastoral hayat tarzının hâkim olduğu 
ütopik bir altın çağ olarak gören kişilerin ortaya sürdüğü nostaljik düşüncelere verilen genel bir isim. -ç.n. 
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loncalarına sahipti. Aynı şekilde geçmiş günlerin tüm ilginç zanaatlarının; örneğin ayakkabıcıların, saraçların, tabakçıların ve sepicilerin köklü loncaları vardı. Kısacası taş işçileri dışında tüm zanaatkârlar kendi loncalarına sahipti. 

Bu durumun nedeni o devirde taş işçiliği gerektiren yeterli sayıda inşaat olmamasıydı. Orta Çağ İngiltere'sindeki binaların büyük kısmı taştan değil; dalların, çubukların, kilin ve tezeğin kalitesiz bir karışımı olan dal örgüden yapılıyordu. Böyle bir ortamda taş işçilerine duyulan ihtiyaç, marangozlara ve çatı işçilerine duyulan ihtiyacın yanından bile geçemiyordu. Dolayısıyla çoğu beldede lonca kurmak bir yana dursun, beraber adamakıllı zar atacak kadar bile taş işçisi yoktu. Bunlar loncalara mensup oldukları durumlarda genellikle inşaat sektöründe çalışan diğer zanaatkârlarla, özellikle de doğramacılarla bir arada oluyorlardı. 

Taş işçileri, iş imkânlarının peşinde oradan oraya sürüklenip kâgir ev veya köprü inşaatı olan nadir yer ve zamanlarda bir araya geldikleri gezgin bir hayat sürüyordu. Çoğunlukla taş işçisiyle sıradan işçi arasında ince bir çizgi vardı. Kale, manastır veya katedral inşaatı gibi büyük projeler için çok sayıda taş işçisi uzak mesafelerden getiriliyordu. Birçok durumda işçiler e/ £oyma (empressmeni) denen yöntem kullanılarak zorla işe alınıyordu. 
Taş işçilerini kral veya piskoposun hizmetinde sözleşmeli çalışan bir taş ustası (#24sfer mason) idare ediyordu. Bu seçkin taş ustaları da taş işçileri gibi gezgindi ama şahsi nüfuzları işçilerinkinden çok daha yüksekti. Dolayısıyla geleneksel bir loncanın hem onları hem de işçi kitlesini temsil etmesi çoğunlukla imkânsızdı. 

Yadsınamaz gerçek şudur ki Orta Çağ İngiltere'sindeki o kadar zanaatkâr grubunun arasında, kendi teşkilatlarının varlığını yüzlerce yıl sürdürmesini ve hür masonluk gibi bir kardeşliğe dönüşmesini sağlama ihtimali ex düşük grup taş işçileriydi. Mason tarihçileri ameli taş işçileriyle (operative masons) (keski, çekül, kas gücü ve nasırlı ellerini kullanan adamlar) günümüzün nazari 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taş işçileri (specx/ative masons), yani hür masonlar (aletleri pratik işlevlerden ziyade felsefi anlamlara sahip adamlar) arasında ele avuca sığar herhangi bir bağlantı bulmak konusunda nesillerdir başarısız olagelmiştir. 

Peki taş işçileriyle hür masonlar arasındaki bağlantı Orta Çağ loncaları değilse nedir? Orta Çağ taş işçilerinin gerçek iş hayatına değil de kültürlerine ve hikâyelerine, yani bir kısmı hür masonluğa mal olmuş yönlerine baktığımızda gerçeğe sadece bir adım daha yaklaşabiliriz. 

Orta Çağ zanaatkârlarının hepsinin müşterek hayatı kurallar, törenler ve mitlerle doluydu. Bunlarda da geçiş törenleri mevcuttu. Zanaat sırlarını korumak ve dayanışmayı arttırmak için korkutucu, vakur yeminler edilirdi. Ezberlenecek kurallar ve şifreler vardı ki bunlardan bazıları şehir kapılarında iş arayan olası sahtekârları açığa çıkartabilmeyi amaçlıyordu. Kutsal günlerde verilen kutlama ziyafetlerinin yanı sıra efsaneler de söz konusuydu. 
Mesela lüks ayakkabılar imal eden ayakkabıcılar, hamileri Aziz Hugh'un kemiklerinin azizin şehadetini müteakiben ayakkabıcılıkta kullanılan aletlere dönüştüğüne inanıyordu. 

Britanya genelindeki taş işçileri, lonca teşkilatlarının zayıflığını bilhassa zengin bir kurallar, semboller ve mitler bütününe sahip olarak telafi etti. “Eski Yükümlülükler (0/2 Charges)” olarak bilinen bu taş işçiliği ilmi ezberlenerek sözlü şekilde aktarılageldi. İnsan hafızası yanılmaya açık olduğu için bazı şeylerin eklenmesi, çıkartılması, çarpıtılması ve unutulması sonucunda Eski Yükümlülükler'in içeriği çok çeşitli bir hâl aldı. Zaman zaman bazı versiyonlar yazıya geçirildi. Bu gelişigüzel süreçten günümüze kalan ilk yazılı metin, 826 mısralık içeriğini ezberlemeyi kolaylaştıracak şekilde manzum olarak kaleme alınmıştır. 
Bu ünlü manzume dünyanın dört bir yanındaki hür masonlar tarafından Regius Şiiri olarak bilinir. Menşesi ve yazım tarihi belli olmamakla birlikte muhtemelen Shropshire menşelidir ve 1430'da kaleme alınmış olabilir. 
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Eski Yükümlülükler'de sıralanan kurallar Orta Çağ zanaatkârları için alışılageldik şeylerdir. Sıradan adabımuaşeret kurallarından (kilisede küfür etme, peçetene sümkürme) taş ustalarının iş hayatını düzenlemek için özellikle konmuş kurallara kadar çok sayıda meseleyi kapsayan bir çeşitlilik söz konusudur. Mesela bu kurallara göre bir taş ustası, adamlarının ücretlerini öderken adil davranmalı ve yapılan işin kaliteli olmasını sağlamalıdır. Fakat taş işçilerinin Eski Yükümlülükler'ini diğerlerinden ayıran ve hür masonluğa dönüşecek şeylerin izini sürebilmemizi sağlayan şey; taş işçilerinin sahip olduğu mitoloji, yani taş işçiliğinin zamanın başlangıcında doğuşunu ve büyük taş ustaları tarafından çağdan çağa aktarılışını anlatan hikâyedir. 

Hikâyedeki karakterler rastgele kaynaklardan alınmadır: Kadim Yunan medeniyetinin entelektüelleri, Yaratılış Kitabı'nın ve Krallar Kitabı'nın önemli sakallılarından bazılarıyla bir arada bulunur. Sırf sonradan hür masonluk efsanelerine dâhil edildikleri için el üstünde tutulan birkaç şahsiyet vardır. 
Bunlardan biri, taş işçiliğinde kullanılan geometri kurallarını Nuh Tufanı'ndan sonra yeniden keşfeden Hermes TIrismegistus'tur. Bu kurallar tufan öncesinin ferasetli davranan ustaları tarafından iki taş sütuna işlenmiştir. Sıradaki büyük usta, Eski Mısırlıların taş işçiliği konusundaki tüm bilgilerini ve piramitlerin inşa edilebilmesini borçlu olduğu meşhur Yunan matematikçi Öklid'dir. Onun ardından ise taş ustalığı uzmanlığı ve yeteneğinin muhteşem bir bileşimi olan tapınağının inşası için kırk bin taş ustası istihdam eden Süleyman Peygamber gelir. 
Süleyman'ın Sur şehrinden gelen ustabaşı, hikâyenin daha geç dönemlerden kalma versiyonlarında Hiram Usta diye adlandırılır. Bu Hiram, hür masonların üçüncü derece töreninde başrol oynamaya yazgılı Hiram Usta'nın ta kendisidir. 

Taş işçilerinin mitolojisinde yücelik vardır: Çeşit çeşit insandan müteşekkil bir grup zanaatkâr, kendilerine herhangi bir kraliyet ailesininki kadar eski ve yüce bir köken yaratmıştır. Bu 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zanaatkârlar düşünce alanında da son derece ciddi hak iddialarına sahipti. Eski Yükümlülükler taş işçiliği zanaatını geometri bilimiyle bağdaştırır. “Geometrinin babası” olarak bilinen eski Yunanlı matematikçi Öklid'in bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Taş işçileri taş işçiliğiyle geometrinin aynı şey olduğuna ve geometrinin son derece ciddi bir meşgale olduğuna kaniydi. Geometri; gramer, mantık, hitabet, aritmetik, müzik ve astronomi ile birlikte Orta Çağ üniversitelerinin temel müfredatını oluşturuyordu. Eski Yükümlülükler de, geometri ve taş işçiliğinin insan bilgisinin kapsadığı alanlardan en önemlileri olduğunu iddia ediyordu. Hür masonlar evrenin temel düzeni- ne dair bir metafor addettikleri geometriye hâlâ değer vermektedir. Nitekim mason nişanlarında gönye ve pusulayla birlikte yer alan büyük G harfi Tanrı'nın (Go4) yanı sıra geometriyi de temsil eder. 

Tüm bunlar hesaba katıldığında bile Eski Yükümlülükler'le hür masonlar arasında gerçek bir tarihi bağlantı kurabilmekten hâlâ fersah fersah uzağız. (Bulunduğumuz bu nokta, Orta Çağ'daki İngiliz taş işçileriyle günümüzün hür masonlarını birbirine bağlamaya çalışan mason tarihçilerinin gelebildiği son noktadır.) 

Asırlar boyu devam ederek gizemli bir efsane yaratmış aldatmacaların (ki göreceğimiz üzere bunun asıl suçlusu on sekizinci yüzyıl masonlarıdır) ardından hür masonluğun kökenine dair ikna edici bir anlatı nihayet yakın bir dönemde ortaya çıktı. 
Bu konudaki dönüm noktasını 1988'de yayımlanan akademik araştırma sağladı. Artık hür masonluğun Orta Çağ kökenli olmadığını biliyoruz. Kardeşliğin kökleri Orta Çağ dünyasından ziyade bu dünyanın darmaduman olduğu ve modernitenin doğduğu zamandadır. Dahası kardeşliğin temeli; loncaları ve Gotik katedralleriyle bilinen Orta Çağ İngiltere'sinde değil de Rönesans İskoçya'sının başkenti Edinburg'daki sarayda atılmıştır. 
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İskoçya'nın Süleyman'ı 


Reformasyon Avrupa'yı paramparça etti. Kutsal Roma kilisesi? 
1517'ye kadar hem Tanrı'ya giden yegâne yol hem de kralların otoritesini koruyan tek kurum olagelmişti. Roma, Hristiyan âleminin merkezinde sarsılmaz bir konuma sahipti. Kıta genelindeki Gotik katedraller daimi yücelikleriyle âdeta insan işlerinin Tanrı'nın yarattığı mutlak düzenden esinlenilerek düzenlendiğini ilan ediyordu. 

Ardından Luther'in saldırısı ve Protestanlığın doğuşu geldi. 
Böylece Hristiyan âlemi tekrar bir araya gelemeyecek şekilde parçalandı. Krallar Roma'dan koptu ve din savaşlarıyla dolu bir çağ başladı. Yeni fikirlere ve onları yayan matbu metinlere duyulan açlık kıtanın dört bir yanını kasıp kavurdu. Hristiyan inancının, Araf öğretisi ve kutsal kalıtlarla ikonalara verilen değer gibi o zamana kadar sorgulanmamış yönleri, Avrupa'nın yarısında Deccal'in işi olarak görülmeye başladı. 

Reformasyon İskoçya'yı geç ve sert vurdu. Buradaki dini binalar yeni inancın etkisini 1560'tan itibaren olanca sertliğiyle hissetti. Protestan İskoçlar, şeytan tarafından dayatılan putperestlik abidesi heykelleri, vitrayları ve taş bina süslerini paramparça ederken sergiledikleri öfkeyle meşhurdu. Yüz elli yıllık azimli bir çalışmanın ürünü ve ülkedeki en büyük dini yapı olan St. Andrews Katedrali tahrip edilip al bırakıldı. Edinburg'daki bir güruh, kralların gömüldüğü Holyrood Manastırı'nı yağmalayıp harabeye çevirdi. Yeni kurulmuş Protestan İskoçya kilisesine mensup kişiler, Tanrı'nın aşırı derecede yalın ibadet mekânlarını tercih ettiğine inanıyordu. Böyle düşünenlere göre ibadet için molozdan yapılmış duvarlara sahip dört köşe bir bina yeterliydi. 
Dolayısıyla İskoç taş işçileri Reformasyon'dan korkmak için herkesten daha çok nedene sahipti. Artık inşa edilip bakımı yapılacak katedraller, manastırlar ve şaşaalı kiliseler olmayacaktı. Kilise gibi bir müşterinin kaybı büyük bir felaketti. 


2 Katolikkilisesi. -ç.n. 
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Kraliyet otoritesinin çöküşünün kral tarafından başlatılan büyük inşa projelerini duraklatması da durumu iyice kötü bir hâle getiriyordu. Kral VI. James her bakımdan Reformasyon'un evlatlarından biriydi ve kendi çağının standartlarına göre bile çalkantılı bir yetişme süreci geçirmişti. Annesi İskoçya Kraliçesi I. Mary bir Katolikti ve James'in babasının hayatına son veren barutlu suikastın muhtemel azmettiricisiyle evlenmesi üzerine sürgün edilmişti.? Bunu altı yıllık bir iç savaş izledi ve on üç aylık James kaçırılıp Stirling'deki bir taşra kilisesinde alelacele kral ilan edildi. Çocuk kral, ona annesinin bir cadı olduğunu söyleyen zorba eğitmenler tarafından Protestan inancına göre yetiştirildi. 
Bu sırada haris saray hiziplerinin arasındaki kavgaların ortasında kaldı. Kan davaları ve baskınlarla dolu bir hayat süren İskoçya zadegânı mavi kanlı* eşkıyalar gibi davranıyordu. 

James, asilzade taht ortaklarının sonuncusundan da kurtularak hükümetin dizginlerini kendi eline aldığı 1585 yılında henüz sadece on dokuz yaşındaydı. Bunu izleyen on beş yılda akıllıca ve sabırlıca hareket ederek radikal dincileri hizaya sokmayı ve nispeten hoşgörülü bir politika izlemeyi başardı. Zadegânın desteğini alarak asilzadelerin uyguladığı şiddetin azalmasını sağladı. Annesi 1587'de İngiltere kraliçesi 1 Elizabeth tarafından idam ettirildiğinde akıllıca davranarak resmi bir protestoyla yetindi. Böylece çocuk sahibi olamayan Elizabeth'in halefi olarak İskoçya ve İngiltere taçlarını birleştirme ihtimali her geçen yıl biraz daha arttı.” 


3 Vİ James'in babası Darnley Lordu Henry Stuart, Kirk o'Field Kilisesi'ne yerleştirilmiş iki barut fıçısının patlatılması yoluyla öldürüldü. Başlıca şüpheli Mary'nin müstakbel eşi Dördüncü Bothwell Kontu James Hepburn'dü. -ç.n. 

4 Asilzade. -ç.n. 

5 James, üvey teyzesi 1. Elizabeth'in ölmesi üzerine İngiltere Kralı 1. James olarak taç giydi. Bunun sonucunda iki komşu ülke aynı kralın egemenliği altına girdi ama bu tam bir birleşme değildi. İskoçya ayrı bir meclis tarafından idare edilen bağımsız bir devlet olmayı sürdürdü. Bu durum 1707'de ortak bir par- 


lamento kurulmasına kadar devam etti. -ç.n. 
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James siyasi başarılarının yanı sıra entelektüel bir kişiliğe de sahipti: Bir şair, ilahiyatçı ve krallık yönetimine dair teorik ve teknik metinlerin yazarıydı. Cadılık hakkında yazdığı Daemonologie isimli 1597 basımı kitap, Shakespeare'in Macbeth teki (1606) cadıları tasvir ederken kullandığı temel kaynak olacaktı. 
Bilge Kral James, İskoçya sarayını hayata döndürerek burayı Avrupa Rönesansı'nın nüfuzuna daha da açık hâle getirdi. Asilzadeler Fransa'yla İtalya'ya gittiler ve buralardan uluslararası camiada moda olan konulara ilgi duyan insanlar olarak döndüler. İlgilendikleri alanlar şiir teorisi, tıp ve askeri teknolojiden tutun da simya, astroloji ve büyüye kadar her şeyi kapsıyordu. 


yim 


huzuruna çıkarılıyor. James'in Daemonologie isimli çalışmasından. 


— 


< z 
EİN ai 


James idari makamlara eşraf ve entelektüeller arasından kişiler atamak suretiyle sadece ve sadece kendine sadakat duyacak 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bir idare kurdu. Bu yeni adamlardan biri de bolca seyahat ederek kültürel kazanımlar edinmiş düşük mevkili asilzade William Schaw'du. İnşaat müfettişliği (4aster of works) makamına atanan Schaw, İskoçya kralına ait binaların tamamının inşası, onarımı ve bakımından sorumlu kılındı. Tüm bunların yanı sıra kraliyet törenlerinin planlanmasından da mesuldü. 

Diğer Kuzey Avrupa entelektüelleri gibi Schaw da, Rönesanın klasik ilham kaynaklarına yönelmesinden etkilenmişti. 
Onun için kilit önemdeki metin, MÖ birinci yüzyılda Julius Caesar'ın yönetimi altında askeri mühendis ve mimar olarak çalışmış Vitruvius'un Mimarlık Üzerine (De Architectura) isimli eseriydi. Vitruvius bina tasarlayan insanların mimar olmakla yetinmeyip aynı zamanda entelektüel insanlar da olmaları gerektiğini iddia ediyordu. Onun yarattığı etki sonucunda eski inşaat ustalarının saygınlığı sönerken, Rönesans Avrupasının kültürel ufkunda yeni bir kahraman belirdi: mimar. William Schaw, İskoçya'da mimar olarak anılan ilk insan olacaktı. 

Şubat 1594'te Stirling Kalesi'nde bir veliahdın dünyaya geldiği haberi saray halkını sevince boğdu. Kral James, bebeğin vaftiz törenini bir kültür ve dindarlık gösterisine çevirmek niyetindeydi. Bu nedenle kalede çabucak yeni bir şapel inşa edilmesini emretti. Tasarımdan Schaw sorumluydu ve ülkenin dört bir yanından getirilen en iyi taş ustaları bu proje için seferber edildi. 
Stirling'deki Kraliyet Şapeli (C/4ape/ Royal), Floransa tarzı kemerli pencereleriyle Britanya'nın bu üsluptaki ilk Rönesans binası oldu. Vatikan'da 1470'lerde inşa edilen Sistine Şapeli gibi Kraliyet Şapeli'nin boyutlarında ve tasarımında da Süleyman Tapınağı'nın Krallar Kitabı'ndaki tasviri esas alınmıştı. Nitekim İskoçya sarayında bulunan bir İngiliz elçi bu yapıdan “Süleyman Tapınağı” diye bahsetti. Krallara özgü bilgeliğin Eski Ahit'te hayat bulmuş örneği olan Süleyman Peygamber, James gibi bilgin bir kralın kendisine benzetilebileceği mükemmel bir şahsiyetti. Hâliyle İskoç saray şairleri bu iki isim arasında benzerlik kurmakta 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gecikmedi. Keza birçok kraliyet geçit töreni de VI. James'in Süleyman'a benzetilmesine sahne oldu. 

Dört yıl sonra, Schaw kendi Süleyman'ı adına gizli görüşmeler yürütmek üzere Edinburg'daki Holyrood Sarayı'nda masaya oturdu. Masanın diğer ucunda bazıları Stirling'deki Kraliyet Şapeli'nin inşasında yer almış bir grup taş ustası vardı. Bu buluşma, VI. James'in sarayında deveran eden Rönesans kültüründeki en ilginç fikirlerin bir kısmını Orta Çağ taş ustalarının Eski Yükümlülükler'de vücut bulmuş ilmine zerk etti. Ortaya çıkan sonuç hür masonluktu. 

İngiltere'deki gibi İskoçya'da da taş işçileri güçlü bir teşkilattan yoksundu: Loncaları oymacıları da içeriyordu. Bunlar oymacılarla karışmanın yanı sıra Reformasyon tarafından da zayıflatılmışlardı. 
Lakin Kral VI. James'in hükümetin dizginlerini sıkıca eline almasıyla kraliyete saygınlık kazandırmayı amaçlayan inşaat projeleri- nin artması bir oldu. Şartlar taş işçilerinin işlerinin tekrar yoluna girmesine uygundu. Taş işçileri Schaw'la yaptıkları görüşmeye kadarki yıllarda sağda solda loncalardan bağımsız olup sadece taş işçilerinin kabul edildiği gizli yerel topluluklar kurmuşlardı. Bu topluluklara, şantiyelerde inşa edilen geçici kulübelere verilen loca ismini vermişlerdi. Böylece loca kelimesi tarihte ilk defa barınak ismi olmaktan çıkıp bir topluluk ismine dönüşüyordu. 

İnşaat müfettişiyle 1598'de yapılan görüşme iddialı bir gündeme sahipti. Schaw, taş işçilerinin yeni topluluklarını kraliyetin destekçileri arasına bir dizi önemli takipçi katmak için bir fırsat olarak görüyordu. Kendini İskoç taş işçilerin hamisi ve bir nevi genel başkanı yapmak istiyordu. Bu süreçte taş işçisi locaları düzenli olarak toplanan ve yazılı kayıtlar tutan kalıcı bir milli teşkilat hâline gelebilirdi. Bu, yerel düzeyde loncalarla bir arada bulunan fakat loncaların aksine sadece taş işçilerini kabul eden ve doğrudan krala bağlı bir yapı olabilirdi. 


6 İngilizcedeki /odge kelimesi hem kulübe hem de loca anlamına gelmektedir. 
-ç.n. 


52 


EDİNBURG: HAFIZA SANATI 


Schaw locaları (Sc#aw3 /odges) loncalardan ve yerel yetkililerden saklanan bir sırdı. Loca toplantılarının kayıtları tutulacak fakat bunlar yabancılardan gizlenecekti. Bu gizliliğe rağmen sadece inşaat zanaatıyla ilgili pratik meseleler kaydedilecekti. Öte yandan Schaw localarında pratik meselelerden çok daha fazlası söz konusuydu. On yedinci yüzyıl İskoç localarının birinden kalma bir belgenin gösterdiği üzere “asla yazıya geçirilmemesi gereken sırlar” vardı. Lakin bizi yazısız sırlara ulaştıracak ipuçları tespit edebiliriz. Bunların ilki Schaw ve taş işçileri arasında imzalanan yazılı antlaşmada bulunmaktadır. 

Saray hayatının gediklilerinden biri olan Schav, iltifatların ne 
kadar önemli olduğunun farkındaydı. O yüzden toplantıyı 27 
Aralık'ta, yani İncilci Aziz Yahya (Saint John the Evangelist) Yortusu'nda düzenleyerek taş işçileri topluluğunun gururunu okşadı. 
Bunlar bilinmeyen bir nedenden ötürü o günü kendi zanaatlarının kutsal bayramı addediyordu. (İncilci Aziz Yahya Yortusu hür masonlar için hâlâ kutsaldır. Keza Vaftizci Aziz Yahya (Saint John the Baptist) Yortusu da öyledir.) Schaw kaleme aldığı antlaşmada Eski Yükümlülükler'den uzun alıntılar yapma yöntemini de benimsedi. Taş işçilerine yeni loca teşkilatının onlara uzun zamandır değer verdikleri bu kuralları hayata geçirme şansı vereceğini vadetti. 
Schaw, taş işçilerini kendine İskoçya'nın Süleyman'ı diyen kralın onların ihtiyaçları söz konusu olduğunda anlayışlı davranacağı konusunda temin edebilme ayrıcalığına da sahipti. 

Sunulanlar etkili tekliflerdi ama taş işçilerini cezbedecek şeyler bulmak için Rönesans kültürüne başvuran Schaw bunların da ötesine geçmeyi bildi. Tüm taş işçilerinin ve çıraklarının “hafıza sanatı ve ilmine dair bir sınavdan” geçirilmesini şart koştu. İşte bu, Schaw'un en yenilikçi hareketiydi. Taş işçisi olmak, hâlihazırda başta Eski Yükümlülükler gelmek üzere birçok şeyi ezberlemeyi gerektiriyordu. Şimdiyse Schaw, etrafında toplanan taş işçilerine yaptıkları işin sadece hatırlamak olmadığını, aynı zamanda hafıza sanatı ve ilmini tatbik etmek olduğunu söylüyordu. 
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Schaw'un bu iltifatının ne denli büyük olduğunu anlayabilmek için konudan biraz saparak Rönesans düşüncesinin dış hatlarına kısaca bir göz atmak gerekiyor. Hafıza sanatı, Avrupa kültürünün klasik geçmişten ödünç aldığı gözde ögelerden biriydi. Eski Romalı hatip Cicero yaptığı her konuşmada kullandığı bu sanatın en meşhur savunucusuydu. Kral VI. James'in bir saray şairinden bu sanat hakkında dersler aldığı da malumdu. Hafıza sanatının sırrı, büyük bir binanın içinden geçen belli bir yolda yürüdüğünüzü hayal etmekti. İçinden geçilen her oda konuşmanızın bir paragrafını temsil ediyordu. Odanın (sütun, sunak, fayansların deseni gibi) her bir ayrıntısıysa açıklamak istediğiniz belli bir noktayı simgeliyordu. Hafıza sanatının uzmanları uzun bir konuşmayı kelimesi kelimesine ezberleyip hatırlayabilirdi. 

Rönesans boyunca az sayıda filozof hafıza sanatıyla bilgi arayışını bağdaştırdı. Bunların düşüncesine göre evrenin sırlarını yarattığı dünyaya kodlayan Tanrı da hafıza sanatına başvuranlar arasındaydı. 

Hafıza sanatını uygulayan sınırlı sayıda kişiden mürekkep seçkin bilginler topluluğuysa, o devrin teorik fizikçilerinden ibaretti. Bunların ortaya çıkardığı olasılıklar bir yandan heyecan vericiyken diğer yandan potansiyel tehlikelerle doluydu. 
İnsanoğlu her an açığa çıkarabilecekleri şeylerin muazzamlığını kaldırabilir miydi? Peki yeniden keşfedilen gerçekler İncil'e çelişirse ne olacaktı? Bu nedenlerden dolayı bazı Rönesans bilginleri araştırmalarını özel akademilerde ve gizli topluluklarda yürüttü. 
Bulgularını yabancı gözlerden öncekinden de çok şifreye ve sembole başvurarak sakladılar. Bâtıni bilgilere ulaşmayı amaçlayan bu tarz gruplara mensup insanlar, yarı efsanevi antik bir şahsiyet olan Hermes Trismegistus'a atfedilen bir dizi el yazmasına özellikle ilgi duyuyordu. Hatta ona duydukları ilgi nedeniyle genelde Hermesçiler (Hermeticists) olarak adlandırılıyorlardı. Britanya'nın önde gelen Hermesçisi olan esrarengiz Alexander Dicsone, 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1590'ların İskoçya sarayının düzenli bir mensubuydu. VI. James onu elçi ve propagandacı olarak sık sık kullanıyordu. 

Schaw sınav şartını koyarak aslında İskoç taş işçilerine kendilerinin de Hermesçi olduğunu söylüyordu. Her ne kadar bunun farkında olmasalar da, taş işçileri insanlık tarihinin en büyük felsefi girişiminin başını çekiyordu. Vitruvius'un De Architectura'da tavsiye ettiği gibi hem mimar hem de entelektüellerdi. Hermesçilik, taş işçilerinin Eski Yükümlülükler'indeki ilmin irili ufaklı birçok parçasıyla mükemmelen uyuşuyordu. 
Geometrinin önemi ve fi tarihinden beri aktarılagelmiş gizli bilgilerin varlığı ortak noktalardı. Keza Eski Yükümlülükler'de tufanın ardından bir sütuna kazılı taş işçiliği bilgilerini bulan bilge kişinin ta kendisi olaarak geçen Hermes Trismegistus'a atfedilen önemli rol de öyleydi. Benzerlikler bunlarla da sınırlı değildi. Bâtıni bilginin peşindeki gizli topluluklar, hafıza sanatı ve tabii ki her yerde bulunan semboller de, Eski Yükümlülükler'de bulunan taş işçiliği ilmiyle Hermesçi akımın paylaştığı özelliklerdendi. Orta Çağ taş işçilerinin sözlü zanaat kültürüyle Rönesans'ın âlimane saray kültüründeki Hermesçi kolun birleşiminden doğan enerji canlandırıcıydı. Ortaya çıkan sayısız olasılık söz konusuydu. Sonuçlardan biri, aradan çok zaman geçmeden taş işçileri locasının bir organizasyon olmaktan çıkıp gerçek olduğu kadar hayali de olan ve taş işçilerinin birlikte hafıza sanatı alıştırmaları yapabildiği bir mekâna dönüşmesiydi. Locanın alegorik düzeninde ve eşyalarında (sütunlar, damalı zemin vb.) vücut bulan gerçekler, taş işçilerinin törenlerinin tamamıyla ciddi ve neredeyse büyülü bir performansa dönüştürülmesini sağladı. Günümüzün mason locaları hafıza sanatının sahnelendiği birer tiyatrodur. 

Schaw'un nüfuzu altındaki localar bir yandan amel taş işçileriyle dolu olmayı sürdürürken diğer yandan mason tarihçilerinin deyimiyle felsefi amaçları olan törenlerin icrası bakımından 74- zari bir mahiyet kazandılar. 
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Schaw'un taş işçileriyle müzakeresi asla tatmin edici bir sonuca varamadı. Schaw localar için nizamnameler kaleme aldı ama 1602 yılında hayata veda etti. Hayalindeki genel müfettişlik makamı da ondan daha uzun ömürlü olmadı. O andan itibaren siyasi değişimler Edinburg'daki güç merkeziyle taş işçileri arasında kalıcı bir antlaşma ihtimaline son verdi. 1603'te 1. Elizabeth vefat etti. İskoçya Kralı VI. James, İngiltere Kralı 1. James olarak taç giydi ve iki taç tek bir kişinin şahsında birleşti. 

Yine de Schaw'un bölgesel düzeyde kurulmuş localar ağı hayatta kaldı ve yayılmaya devam etti. 1710 yılına gelindiğinde İskoçya genelinde 30 civarında loca mevcuttu. Hâlbuki 1716'dan daha erken bir tarihte kurulduğunu belgeleyebilen herhangi bir İngiliz locası bulunmamaktadır. Schaw'un zamanında var olduğunu bildiğimiz locaların 9080'i günümüzde hâlâ aktiftir. 
Kilwinning, Edinburg ve Stirling locaları dünyanın en eski locaları olup varlıklarını dört yüzyıldan uzun süredir sürdürmektedir. İskoç masonlar bu süreklilikle fazlasıyla gurur duyar. 

Geriye baktığımızda, VI. James'in sarayındaki Rönesans kültürünün Schaw aracılığıyla taş işçileri localarında zincirleme bir reaksiyon başlattığını görebiliriz. Schaw'un sağladığı şöhret ilerleyen onyıllarda yavaş yavaş birçok saygın erkeği localara çekmeye başladı. 

Üye yelpazesindeki bu genişlemenin önemli bir nedeni paraydı. Yeni üyelerin emekçi değil de varlıklı kişiler olduğu durumlarda, bunların locanın ortak ziyafet veya cenaze fonuna yaptığı cömert bağışlar memnuniyetle karşılandı. Ayrıca bunlar bağışların yanı sıra çeşitli inşaat işleri de sağlayabilirdi. 

Reformasyon'un neden olduğu şiddetli dini ve siyasi gerilimler de locaları yabancılara çekici kılan etkenler arasındaydı. 
İskoçya taş işçileri inançlarının değil zanaatlarının etrafında birleşmişti. Aralarında hem Protestanlar hem de Katolikler vardı. 
Reformasyon onlara mesleklerini inançlarının önüne koymayı öğretti. Schaw'un kendisi de Protestan bir sarayda hayatta kalıp 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zenginleşmek için gereken aklıselimi ve hürmeti göstermeyi öğrenmiş bir Katolikti. Loca bir sığınaktı ki hâlâ öyledir. Hür masonluk modern dünyanın şekillenmesinde pay sahibi olduysa, bu biraz da dış dünyanın çalkantılarına karşı güvenli bir liman sunmasındandır. 

William Schaw'un taş işçileriyle 1598'de yaptığı görüşme, her biri belli bir bölgede bulunan localardan müteşekkil bir ağ yarattı. Bu localardaki üyeler hafıza sanatına dayanan gizli törenler sahneleyip, Orta Çağ zanaatkâr ilmiyle Rönesans ilminin bazı parçalarından mürekkep bir karışım geliştirdiler. Karşılıklı yardımlaşma, kardeşlik ve mezhepsiz bir dindarlık anlayışı uyguladılar. Ne var ki bu locaların üyeleri pek de bizim anladığımız türden hür masonlar değildi. Zira İskoçya'da pek bilinmeyen hür taş işçisi ((Xeemason) lakabından bihaberlerdi, teşkilatları merkezi bir yapıya sahip değildi ve localar hâlâ daha ameli taş işçilerinin ihtiyaçlarıyla yakından bağlantılıydı. 

Schaw'un İskoç tipi localarının modern hür masonluğa dönüşmesi süreci, locaların güneye doğru yayılarak topluca “Kabul (Acception)” adıyla bilindikleri İngiltere'ye ulaşmasıyla başladı. 


Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 


Hür masonlar kendilerinden bahsederken sıklıkla daha resmi bir isim olan “hür ve kabul edilmiş masonlar ((?ee and accepted masons)” ismini tercih eder. Ne var ki çok azı isimdeki “kabul edilmiş” ifadesinin gerçekte ne anlama geldiğinin bilincindedir. 
Oysaki “hür” ve “kabul edilmiş” sıfatları arasında masonluğun erken gelişiminin İngiltere safhasının izini sürmekte daha çok işe yarayanı ikincisidir. 

Hür taş işçisi aslında Malta taşı (//ee stone) olarak bilinen ince damarlı kum taşını veya kireç taşını işleyen taş işçileri için kullanılan bir ifadeydi. Kesme taşları yan yana dizerek taş duvarlar inşa eden nispeten vasıfsız dizicilerin aksine; Malta taşı işçileri 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(free stone masons) ya da diğer tabirle hür taş işçileri, taşı düzgün parçalar hâlinde kesme görevini ifa eden vasıflı zanaatkârlardı. 
Zaman içinde hür taş işçisi tabiri taş işçiliğinin herhangi bir alanında uzmanlaşan zanaatkâr anlamında kullanılmaya başladı. 
Bizim bildiğimiz anlamdaki hür masonluğun doğuşundan sonra bile insanlar bu ifadeyi bu anlamıyla kullanmaya devam etti ki terminolojideki bu kayma tarihçilerin karşısına büyük güçlükler çıkarmaktadır. 

Günümüz kardeşliğinin İngiltere'deki seleflerini ancak tarihi belgelerin “kabul edilmiş masonlar”dan yahut “Kabul” denen gizli bir organizasyondan bahsetmeye başladığı zamana tarihleyebiliriz. Zira bunların törenleriyle Schaw'un localarında ve modern localarda icra edilen törenler arasında kuvvetli benzerlikler söz konusudur. Kabul yayıldıkça “asla kâğıda geçirilmemesi gereken sırlar” hakkında daha çok kanıt dışarı sızdı. Zaman içinde hür masonlar ismini benimseyecek masonlar, İngiltere'nin kabul edilmiş masonlarıydı. 

Kral James'in oğlu 1. Charles'ın döneminde vuku bulan korkunç olaylar Schaw localarının İngiltere'ye yayılmasında hayati öneme sahipti. 1638 tarihinde bir dua kitabı hakkındaki tartışmalar nedeniyle İskoçya'da patlak veren iç savaşlar, 1651 yılındaki nihai sonuca kadar devam etti. Bu süreçte Britanya Adaları'nın tamamı cehennem çukuruna döndü. Tahminlere göre 7.5 milyon sakinden 800.000'i katledildi ki İrlanda'da hayatını kaybedenlerin sayısı savaş öncesi nüfusun yüzde 40'ını bulmuş olabilir. Tüm bu felaketler, hür masonların semboller yoluyla aydınlanmayı amaçlayan hermetik bilgi arayışını çok daha önemli bir manevi sığınak hâline getirdi. 

West Midlands yöresindeki Staffordshire'dan gelen Elias Ashmole, Ekim 1646'da kabul edilmiş mason oldu. Onun kabul törenine dair kayıt girdisi bu tarz bir törenin İngiltere'de düzenlenmesi hakkındaki ilk belgelerdendir. Gerek törenin gerçekleştiği yer, gerekse Ashmole'un o dönemde ne yaptığı kayda değerdir: 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Lancashire bölgesindeki Warrington'da kabul edildi ve burada bulunma nedeni mağlup kralcı ordusunda hizmet etme çilesi- nin ardından iyileşmek için kayınlarının yanında kalmasıydı. 
Lancashire iç savaşın büyük kısmını bir İskoç ordusunun işgali altında geçirdi ki bu ordunun, İskoçya localarının inançlarıyla uygulamalarının İngiltere'ye yayılışındaki ana damarlardan birini teşkil ettiği düşünülmektedir. (Edinburg'daki Schaw locasının kayıtları, Mayıs 1641'de Kuzey İngiltere'deki İskoç ordusunun hizmetindeki masonların diğer iç savaş subaylarını teşkilata kabul ettiğini belgelemektedir.) 

Ashmole'un askeri görevi onu bilhassa iyi bir aday kılıyordu zira kendisi topçu subayıydı. Bu durum, Vitruvius'u bilen loca üyelerine De Architectura'nın saygıdeğer yazarının Julius Caesar'ın lejyonlarında ağır silah uzmanlığı yaparken her türden menzilli kuşatma aletini bizzat inşa ve idare etmesini çağrıştırmış olsa gerek. Güllelerin eğimli güzergâhından ve yüce geometri biliminin diğer yönlerinden anlayan topçular hemen hemen fahri taş işçileriydi. 

Ashmole zamanla geniş ve (bize göre) bir hayli olağan dışı ilgi alanlarına sahip bir insana dönüştü. Eski sikkelerden tutun da sıra dışı zoolojik numunelere kadar her şeyi araştıran, listeleyen ve toplayan bir antikacıydı. Öyle ki, günümüzde daha çok biriktirdiği nesnelerin Oxford'daki Ashmole Müzesi'nin (4s4m40- lean Museum) temelini teşkil etmesiyle bilinir. Armacılık ilmine tutkuyla bağlıydı ve astroloji konusundaki sezgileri Kral TI. 
Charles'ın nezdinde değerliydi. Ayrıca büyülü mühürlerle simya hakkında araştırmalar yürüttü ve kendisinde Merkür'ün hareketlerinden kaynaklanan zihinsel yetenekler olduğuna inandı. 

Bunlar tam da beyzadeleri localara çeken türden ezoterik uğraşlardı. Ashmole'un bâtıni bilgilere ulaşmayı amaçlayan gizli topluluklara yönelik akımın bir parçasını teşkil eden Gül-haçlılar'a (Rosicrucianism) duyduğu ilgi bunun örneklerinden biridir. 
1610'ların ortalarında yüzlerce yıllık gizli ve kutsal bir kardeşliğin 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açığa çıkmasına dair Almanya menşeli raporlar Avrupa kültürünü afallattı. Gül Haç Tarikatı (Order of #he Rose Cross) veya Gül-haçlılar Tarikatı (Rosicrucian Order) olarak bilinen kardeşlik, adını gizemci kurucusu Doktor Christian Rosenkreuz'dan alıyordu. 
Bu doktor, Doğu'daki yolculukları sırasında büyük sırlar öğrenmişti. Gül-haçlıların metinleri Hermesçilikle Hristiyanlığın yeni bir karışımı üzerinde duruyordu ve yeni bir maneviyat çağının gelişini ilan ediyordu. 


Elias Ashmole (1617-1692) 


Ne yazık ki tıpkı kurucusu gibi Gül-haçlılar Tarikatı da hiç var olmamıştı: Bir alegori, hatta belki de aldatmacaydı. Ne var ki bu durum insanların bu hayali tarikata üye olmak istemesinin ya da ona atfedilen fikirlere kapılmasının önüne geçemedi. İskoçya'daki ve İngiltere'deki locaların cazibesine kapılan beyefendiler 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Gül-haçlılar Tarikatı'na veya bir benzerine katıldıklarını sanmış olabilir. Böyle bir sanı yüzünden katılmadılarsa bile Gül-Haçlılar efsanesi, bu üyelerin mason sembolizmini daha da katmerlendirmesine yardım etti. Örneğin Hiram Usta'nın ölümünü ve yeniden dirilmesini içeren ritüelin Gül-haçlıların nekromansi merakından türediği düşünülmektedir. 

Ashmole, Kabul üyeliğini hayatı boyunca sürdürdü. 1682'de Londra'daki kabul edilmiş masonların toplantılarından birine katıldı. Günlüğünde bize “(Kabul edilişimin üzerinden 35 yıl geçtiği için) aralarındaki en kıdemli üyeydim” diyor. “(1örenden sonra) Cheapside'daki Moone Meyhanesi'nde yeni kabul edilmiş masonların ısmarladığı mükellef bir akşam yemeği yedik.” 

Kabul'ün faaliyetlerini anlatan en ayrıntılı metin Ashmole'un memleketi Staffordshire menşelidir ve burada anlatılanlar hür masonluk ritüelleriyle bariz benzerliklere sahiptir. Oxford Üniversitesi'nde kimya profesörlüğü yapan Robert Plot, bu bölgeyi anlattığı 1686 basımı eserinde kabul edilmiş masonlara da birkaç sayfa ayırdı. Profesör Plot kardeşliğe üye değildi fakat Oxford'da öğretim görevlisi olmanın yanı sıra üniversitenin yeni kurulmuş Ashmole Müzesi'nin de müdürüydü. Dolayısıyla kardeşliğin iç işleri hakkındaki kaynağının Ashmole olması pekâlâ mümkündür. 

Plot, biraderlerin gözettiği mahremiyet karşısında derin bir şüphe besliyordu ve bunların kötülük yapmaya yatkın olduğuna kaniydi. Bu mahremiyete rağmen kulağına kardeşlik hakkında önemli kanıtlar sunmasına yetecek kadar malumat geldi. Kabul edilmiş masonlar kardeşliğe “en az beş-altı #24/£e- rem üyenin hazır bulunduğu ve adayların bunlara eldiven hediye ettiği bir toplantıda (veya bazı bölgelerdeki isimlendirmeye göre localarda)” kabul edilirdi. Plot'un açıkladığı üzere kabul töreni “Büyük ölçüde belli başlı sembollerin paylaşılmasından ibarettir ki bu semboller sayesinde biraderler memleketin dört bir yanındaki diğer üyeler tarafından tanınabilir.” Kabul'e katılmanın iki yolu vardı. Ya taş işçisi olmalıydınız ya da taş işçisi 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olmamasına rağmen “benimsenmiş (4dopte4d)” yahut “kabul edilmiş (accep?ed)” yüksek mevkili biri olmalıydınız ki Kabul ismi de buradan gelmektedir. 

Britanya genelindeki locaların cazibesini iç savaş dışındaki diğer toplumsal değişimler de arttırıyordu. Rönesans on beşinci yüzyıl İtalya'sında klasik irfanın yeniden keşfine yönelik bir çaba olarak başlamış, on yedinci yüzyılın ortalarına gelindiğindeyse aruk eski âlimlerin başarıları gölgede kalmıştı. Aristoteles tespitlerini matbu kitaplar aracılığıyla yayabilir miydi? Fenikeliler Amerika'yı keşfedebilmiş miydi? Sezar'ın lejyonlarının top kullanması mümkün müydü? Mikroskoplardan cep saatlerine, muskat fişeklerinden hava pompalarına birçok kullanışlı icat, klasik dönemin sunabileceği her şeyi geride bırakmakla kalmayıp fenle ilgilenen kişilerin bilgi ve yeteneklerini de arttırmıştı. Nevzuhur bir teknoloji merakı zihni hayatla dünyevi meseleler arasındaki mesafeyi hızla kapatıyordu. Artık entelektüel eğilimlere sahip bir beyefendinin bir zanaatkârdan öğrenebileceği şeyler olduğu düşüncesi insanlarda rahatsızlık uyandırmıyordu. Keza Yüce Tanriya Evrenin Ulu Mimarı olarak bakılması da alçaltıcı bir analoji addedilmekten çıkmıştı. 

Schaw localarına ve Kabul'e on yedinci yüzyılda ve on sekizinci yüzyılın başlarında daha çok kişi üye oldukça, bunların törenleri ve inançlarına dair daha çok bilgi ortaya çıktı. Bizzat localar da daha çok kayıt tutar oldu ve hatta yeni üyeler için kullanışlı rehberler sağlamak amacıyla “asla kâğıda dökülmemesi gereken sırları” yazıya geçirdi. Schaw localarıyla kabul edilmiş masonlar; yeminler, gizli işaretler ve efsanelerden müteşekkil olup John Coustos'un 1743'te Lizbon Engizisyonu'na anlattığı ve günümüze kadar sürdürülegelen mason törenlerine benzeyen aynı ögeler karışımına sahipti. Kabul edilmek için “kimsenin bilemeyeceği bir taşkın izine gömülme” cezasını öngören bir yemin etmek gerekiyordu. 
Ayrıca boğaz kesme hareketi ve el sıkışma da dâhil olmak üzere öğrenilecek gizli işaretler vardı: “elden ele aktarılan gizli bir işaret.” 
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Masonlar teşkilatın kökenini Süleyman Tapınağı'na dayandıran efsaneyi özümseyip BOAZ ve JACHİN (tapınağın girişindeki sütunların isimleri) gizli kelimelerini öğrendiler. 

O zamana kadar hür masonluk yavaşça gelişmişti. 1700 yılı civarında, yani Schaw'un İskoç taş ustalarıyla yaptığı canlandırıcı görüşmeden yüz yıl sonra kardeşlik artık yaygın bir teşkilat hâline gelmişti ama hâlâ daha merkezi bir yapıya sahip değildi ve taş işçilerinin çalışma hayatıyla bağlantılıydı. İskoçya dışında Staffordshire ve Cheshire gibi bölgelerle York ve Londra gibi şehirlerde önemli kabul edilmiş masonluk merkezleri mevcuttu. 

Hür masonluğun nihai şeklini alması için zamanın akışın- dan daha fazlası gerekecekti. Öncelikle, 2 Eylül 1666 tarihinde Ihomas Farriner'ın Londra'daki Pudding Sokağı'nda bulunan fırınında başlayan meşhur yenileyici felaketin yaşanması gerekiyordu. Bu fırında başlayan büyük yangın beş gün içinde Londra'yı yakıp kül etti. Öyle ki şehrin yeniden inşası için elli yıla ve İngiltere'deki en büyük taş işçilerinin yeteneklerine ihtiyaç duyulacaktı. 
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LONDRA: KAZ VE IZGARA 
MEYHANESİ'NDE 


İnşaat Bitiriliyor 


26 Ekim 1708'de tamamı erkeklerden oluşan ufak bir grup, St. 
Paul Katedrali'nin kısa süre önce en yüksek kaliteden Derbyshire kurşunuyla kaplanmış kubbesini çevreleyen yapı iskelesinin en üst katına çıktı. Nefeslenirken manzaranın tadını çıkarmak için birçok nedenleri vardı. 

Katedralin batı cephesindeki ikiz kulelerin ötesinde uzanan peyzajın ortasında olanca azametiyle Windsor Kalesi yükseliyordu. Kuzey yönünde, ağaçlarla kaplı Hampstead ve Highgate tepeleri bulunuyordu. Doğuya baktıklarındaysa Boston, Barbados ve Bengal'in zenginliklerini taşıyan gemiler ve mavnalarla dolu Ihames Nehri'nin kıvrıla kıvrıla ilerleyen havzası denize kavuştuğu bölgeye kadar gözlemlenebiliyordu. Katedrali çevreleyen sokakların gürültüsü bu yüksekliğe çıkamıyorduysa da isle kaplı Londra'nın burun sızlatan kendine has kokusundan kaçış yoktu. 
Kırların yerini binalara bıraktığı noktalardan (batıda Piccadilly, doğudaysa Whitechapel) itibaren manzaranın büyük bir kısmı kömür dumanıyla kaplıydı. Fakat kilise kuleleri ve çatıları biçimsiz duman bulutlarının arasından da görülebiliyordu. Kubbedekiler bu yapıları kendi çocuklarının yüzünü tanıdıkları kadar iyi tanıyordu. Pagoda ağacından zarif bacasıyla Fleet Sokağı'ndaki St. Bride Kilisesi, büyük bir özenle şekillendirilmiş kavisli 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payandalara sahip külahlı kulesiyle Crooked Sokağı'ndaki St. 
Michael Kilisesi ve köşelerinde taşlar, tepesindeyse düzgün bir kubbe ve baca bulunan tuğla kulesi sayesinde başkasıyla karıştırılması mümkün olmayan Paul Rıhtımı'ndaki St. Benet Kilisesi. 
Tamamı yeni olan bu kiliselerin her biri nevi şahsına münhasırdı. 
Hepsi de Tanrı'nın şanının, kubbedeki iskelede toplanmış adamların sahip olduğu becerilerin ve Londra'nın 1666'daki yok edici yangının ardından yeniden inşa edilmesi için harcanan yılların asil birer nişanesiydi. 


St. Paul Katedrali'nin ve Wren'in diğer kiliselerinin modern hür masonluğun 


doğduğu yıllarda güney yönünden görünen çehresi. 


Şehri hayata döndüren bu inşa sürecini yöneten dâhi, katedralin ve şehri süsleyen elli bir yeni kilisenin başmimarı Sir Christopher Wren'di. O 26 Ekim gününde katedralde Wren de bulunuyordu. Lakin yetmiş altı yaşında bir ihtiyar olmanın getirdiği ağırlık yüzünden kubbeye tırmanmaya cesaret edememişti. 
Onun yerine, başını oğlunun çektiği grup inşaatın bitiş merasimini gerçekleştirirken kendisi aşağıda bekledi. Bu merasim, katedralin kubbesini taçlandıran bacanın son parçasının da yerine konduğu ve böylece inşaatın tamamlandığı kısa fakat bir o kadar da yüce andan ibaretti. 

Son parçanın yerleştirilmesi orada bulunanlara haklı bir bitirme hissi verdi. O günü anlamlı kılan tek şey Sir Christopher 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Wren'in bir katedral inşaatına baştan sona nezaret etmiş ilk mimar olarak tarihe geçmesi değildi. Wren ailesi de dâhil olmak üzere birkaç aile yeni St. Paul Katedrali'nin tarihinin ayrılmaz birer parçasıydı. Katedralin temellerinin atıldığı Haziran 1675'te Wren'in oğlu Christopher henüz sadece dört aylıktı. Aradan otuz üç yıl geçtikten sonra bu bebek, babasının sağ kolu ve bitirme merasimini yönetme şerefine layık bir adam olmuştu. 1675'teki temel atma töreninde Wren'in en güvenilir taş ustası olan Thomas Strong da bulunuyordu. Strong öldüğünde küçük kardeşi Edward boşalan mevkiyi sorunsuzca doldurmuştu. Bitirme merasimini icra edenler arasında o da yer alıyordu. Edward Strong'un yanında kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu da bulunuyordu. Oğul Edward, oğul Christopher Wren'in can yoldaşıydı ve tamamlanan bacayı bizzat inşa etmişti. 

Yine de; aile, dostluk ve ortak bir çaba etrafında birleşmiş bir neslin parçası olmak dışında kubbedeki iskelede bulunan kişileri birbirine bağlayan bir şey daha vardı. O ânı gelecek kuşaklar için kayda alan bir Wren aile hatıratında açıkça görüldüğü üzere, bitirme merasimini icra eden ufak grubun üyeleri kardeşliğe üyeydi: “Bacanın en üst, yani en son taşı, mükemmel zanaatkâr Bay Edward Strong'un, oğlunun ve büyük kısmı inşaatta çalışmış diğer hür ve kabul edilmiş masonların huzurunda, mimarın kendisine vekalet etmesi için seçtiği oğlu Christopher Wren'in elleriyle yerleştirildi.” Zir ve kabul edilmiş masonlar. Strong ailesi Kabul'e üyeydi. Baba Edward Strong 1724'te öldüğünde haftalık gazetelerden biri kendisinden “İngiltere'nin en eski taş işçilerinden ve HÜR MASONLARINDAN biri” diye bahsetti. 
Keza oğul Edward da ertesi yıl Greenwich'te toplanan bir locanın üyeleri arasında listelendi. 

Baba Christopher Wren ve oğul Christopher Wren de kabul edilmiş masonlardandı. Sir Christopher 18 Mayıs 1691'de “Kabul Edilmiş Masonlar Kardeşliği'nin St. Paul'deki toplantısında” Kabul'e kaydolan “yeni bir biraderi kabul etmişti.” Wren öldüğünde 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bazı gazeteler onu bir hür mason olarak anmıştı ki Wren'in taş işçisi olmadığı kesin olduğuna göre, gazetelerin Wren'in Kabul üyesi olmasını kastettiği açıktır. Oğul Christopher Wren'in kardeşlik üyesi olduğu ise su götürmez bir gerçektir. Kendisi 1729'da mensup olduğu mason locasının üstatlığını yapacaktı. 

Londra'nın yeniden inşasında yer alan diğer kabul edilmiş masonlar hakkında da bilgi sahibiyiz. Mesela Ihomas Wise (1618-85) St. Paul Katedrali'nin inşasının erken safhalarındaki bazı işlerde müteahhitlik yapan ve 1682'de Kabul'ün toplantılarından birine başkanlık ettiğini bildiğimiz bir taş ustasıydı. John Thompson (2-1700) ise Wren'in Londra'daki kiliselerinden St. 
Vedast Kilisesi, St. Mary-le-Bow Kilisesi ve Lombard Sokağı'ndaki All Hallows Kilisesi gibi bazılarının müteahhitliğini üstlenen bir kabul edilmiş masondu. 

Wren ailesinin mimar üyeleri Kabul'ün belkemiğini teşkil eden yapı ustalarıyla bariz bir yakınlığa sahipti. Wrenlerin yanı sıra, inşaat sektörüyle hiçbir alakaları olmamasına rağmen toplumun belli başlı isimleri arasında yer almaları sayesinde kabul edilen kişiler de söz konusuydu. 1708'de, yani St. Paul'deki bitirme merasiminin gerçekleştiği senede Londra'daki hayatın kaydını tutan bir şahıs Kabul'ü “birçok asilzade ve beyzadeyi birleştiren bir kardeşlik” olarak nitelemişti. 

Londra'daki Kabul, hayatına Londra Taş İşçileri Birliği'nin (London Company of Masons) bir parçası olarak başladı. 1630'a kadar geriye uzanan birlik arşivlerinde Kabul'den bahseden tek tük belgeler mevcuttur. Londra Taş İşçileri Birliği, on dördüncü yüzyıl ortalarında kurulan ve 1481'de özel üniforma giyme hakkına kavuşan birkaç taş işçisi loncasından biriydi. Lakin diğer zanaatlara ait loncaların aksine inşaat sektörünün seçkin isimlerine ve bunların gözde zanaatkârlarına münhasır bir kulüptü. Londra'daki Kabul'e sadece davetiye ile üye olunabilirdi. Dahası üyelik oldukça pahalıydı zira giriş ücreti, Kabul'ün gelişmesine uygun ortamı sağlayan Londra (Taş İşçileri) Birliği'ne giriş ücretinin iki katıydı. 
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Nitekim Kabul, hür masonluğun erken dönem tarihi üzerine çalışan en önemli tarihçilerden biri tarafından “Londra Birliği bünyesindeki müstesna bir hücre” olarak tanımlanmıştır. Bu hücre on yedinci yüzyılın sonuna doğru bağımsız bir teşkilata dönüştü. 

Demek ki Londra'daki kabul edilmiş masonlar seçkinlerin de seçkiniydi ve bu kategoriye Stronglar da fazlasıyla dâhildi. Baba Edward'a taş işçisi babasından iki ayrı bölgede bulunan taş ocakları miras kalmıştı. Strong ailesi bu ocaklardan gelen gelire ek olarak St. Paul Katedrali'nin ve Wren'in kiliselerinin bazı kısımlarının müteahhitliğini üstlenip, bu işler için gereken kalabalık taş işçisi gruplarını idare ederek büyük paralar kazanmıştı. Aile; kiliselerin yanı sıra Kraliyet Denizci Hastanesi, Greenwich, Blenheim Sarayı ve Churchill ailesinin Oxfordshire'daki evi gibi diğer birçok saygın projeye de imza attı. Strongların kesesi son derece kabarıktı: Hükümet müteahhitlere zamanında ödeme yapmakta pek de başarılı olmadığı için, çoğu zaman işçilerin maaşlarını ve inşaat malzemelerinin ücretini kendi ceplerinden karşılayıp devletin ödemesini sonradan alıyorlardı. Hatta bir keresinde St. Paul Katedrali inşaatının devam ettirilebilmesi için hükümete borç vermişlerdi. Baba Edward Strong emlak piyasasıyla da ilgilenmiş ve öldüğünde oğluna birkaç kır evi bırakacak kadar başarılı olmuştu. Kısacası Strong ailesinin mason efsanesindeki mütevazı taş işçileriyle uzaktan yakından alakası yoktu. Kabul'ün diğer üyeleri gibi onlar da İngiltere başkentinin Büyük Yangın sonrasındaki yenilenmesi sırasında devletin kamu projelerine akıttığı para sayesinde servetlerine servet katmıştı. 

St. Paul Katedrali'nin bitirme merasimi, Londra'nın yeniden inşa sürecinde sonun başlangıcına damga vurduğu gibi müteahhitlere akan fonun kesilmesine az kaldığının da habercisi oldu. 
Şehrin yenilenmesine harcanan paranın büyük kısmı, dumanıyla St. Paul Katedrali'nin kubbesinden görülen manzarayı kapatan yakıtın ta kendisine yani kömüre konan vergiden geliyordu. Hükümetin üç kere başvurduğu kömür vergisi toplama uygulaması 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Eylül 1716'da son buldu ve bu durum yeniden inşaya ayrılan bütçenin ertesi yılın ilk aylarına gelindiğinde suyunu çekmesiyle sonuçlandı. Londra'nın yeniden diriliş süreci tamamlanmıştı. 

Londra Kabul'ü kesinlikle özel ve saygın bir teşkilattı fakat henüz pek de meşhur değildi. Teşkilatı dünyanın en meşhur gizli topluluğu hâline getirecek olayların fitilini Londra'daki yeniden inşa sürecinin sona ermesi ateşledi. 

Elimizdeki verilere bakılırsa Sir Christopher Wren sadece bir dâhi değil, aynı zamanda son derece iyi bir insandı. Mutedil bir karaktere sahipti, dostlarına sadakatle bağlıydı, kendisini işine adamıştı ve yolsuzluktan tamamen ariydi ki bu sonuncusu on sekizinci yüzyıl İngiltere'sinde insanı neredeyse aziz yapacak kadar ender bulunan bir özellikti. Böyle vasıflara sahip birini hür masonluk ilkelerinin vücut bulmuş hâli addetmek hiç de zor olmayabilirdi. Ne var ki artık yaşlanmıştı, görevi sona ermişti ve böylece cazip bir siyasi hedef hâline gelmişti. Nisan 1718'de; hayatı boyunca yarattığı eserlerin mükâfatı olarak elinde tuttuğu, son derece temsili kraliyet mimarlığı makamından azledildi. Yerine atanan görevli kindarca bir tavırla ona yönelik kötü yönetim suçlamalarında bulundu. 

Wren'in tek sorunu kömür vergisinden gelen paranın suyunu çekmesi değildi. Kendini devrin en büyük siyasi bölünmesi- nin yanlış tarafında konumlandırması çok daha ciddi bir problem teşkil ediyordu. 1688-89'da gerçekleşen sözde “Muhteşem Devrim”in (G/orios Revolution) açıkça gösterdiği üzere Britanya'nın on yedinci yüzyıl ve erken on sekizinci yüzyıldaki tarihi, dini çatışma ve Parlamento'yla monarşi arasındaki ilişki etrafında şekillendi. Stuart hanedanından Kral Il. James, Katolik karısından Katolik bir erkek vâris sahibi olmakla kalmayıp Avrupa'nın Katolik bölgelerindeki mutlakiyetçiliğe de özendi ki bu düşünceye göre kral, bizzat Tanrı'nın bahşettiği mutlak bir otoriteye sahipti. O yüzden Britanya'nın Katolikliği ve mutlakiyetçiliği kabul edilemez bulan ahalisi onu tahttan indirip yerine Protestan kızı Mary'yi ve 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Mary'nin kendisi gibi Protestan kocası Hollandalı William'ı geçirdi. O günden itibaren tahta çıkan krallar ve kraliçeler yasama konusunda Lordlar Kamarası'nın ve Avam Kamarası'nın onayına tabi olmak şartıyla hüküm sürdü. Lakin söz konusu dini ve siyasi sorunlar, Muhteşem Devrim'den sonra da devam ederek Toryler ve Whigler arasındaki mücadele kisvesine büründü. 

Toryler kraliyet erkinin ve Anglikan kilisesinin taraftarlığını yapıyordu. Toryciliğin uç seviyeleriyse bulanıklaşarak Katolik yanlılığına ve Muhteşem Devrim'de tahttan indirilen TI. James'in Katolik veliahdını tekrar tahta çıkarmayı hedefleyen Jakobitliğe dönüyordu. Muhteşem Devrim'i takip eden onyıllar bir dizi Jakobit isyanına sahne oldu. 

Whigler ise tam tersine parlamento onayına tabi bir monarşiden ve Protestan bir kral tarafından idare edilen Anglikan devletin sağladığı dini hoşgörüden yanaydı. 

Kraliçe Anne'in ardında vâris bırakmadan öldüğü 1714'te iki parti arasındaki rekabet kritik bir safhaya girdi. Kraliçe Anne, Stuart hanedanına mensup bir Anglikandı ve Toryleri destekliyordu. Onun yerini alabilecek en uygun Protestan aday ise Lutherci bir Whig taraftarı olan Hanover Elektörü' George'du. 
Elektör George'un 1. George adıyla Britanya tahtına oturarak Hanover hanedanını tesis etmesinin ardından Whigler iktidarı ele geçirme yolunda pervasız bir girişim başlattılar. Bu süreçte Toryleri nüfuz getirebilecek her türlü memuriyetten, meslekten, askeri mevkiden, üniversite kadrosundan ve kilise görevinden sürdüler. Sir Christopher Wren'in saldırıya uğramasının nedeni de önde gelen Torylerden biri olmasıydı. Ailesinin Stuart hanedanına sadakatinin geçmişi, babasının iç savaşlardan önce Kral I. Charles'a hizmet ettiği döneme kadar uzanıyordu. Wren'in 


I Kutsal RomaCermen İmparatorluğu bünyesindeki Prusya Krallığı, Hanover Dukalığı ve Bavyera Dukalığı gibi bazı devletlerin hükümdarları imparatorun ölümünün ardından oylama düzenleyerek yeni imparatoru seçme yetkisine sahipti. Bu hükümdarlara elektör (ing. elector/prince-elector) deniyordu. -ç.n. 
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yerine atanan kişi Whig partisindendi. Aslında Christopher'a yöneltilen suçlamalar azlinden bir yıl sonra ileri sürüldü ve halefi yetersizlik ve yolsuzluk nedeniyle azledildi fakat büyük mimarın savunmasız durumu apaçık ortadaydı. 

Torylerle Whigler arasındaki güç dengesinde yaşanan deişim ve Londra'daki yeniden inşa sürecinin bitişi, Londra Kabulü'ndeki müteahhitlerin geçen yarım yüzyıl boyunca parayı bulmasını sağlayan Tory himayesinin sonunu getirdi. Whiglerin idareyi eline almasının ve Kabul'ü kendilerine ait bir himaye ağına çevirmesinin vakti gelmişti. 


Dr. Desaguliers 


Kaz ve Izgara Meyhanesi (Goose and Gridiron ale house), St. Paul Katedrali'nin güney cephesi boyunca uzanan ve üzerindeki tavernalarla kitap dükkânları sayesinde Büyük Yangın öncesi dönemden beri Londra'daki kültürel hayatın merkezlerinden biri olagelmiş St. Paul's Churchyard Sokağı'nda bulunuyordu. Hür ve kabul edilmiş masonlar için özel bir öneme sahipti. Elimiz- de kesin bir kanıt olmasa da buranın Sir Christopher Wren'in 1691'de “kabul edildiği” yer olması muhtemeldir. 

24 Haziran 1717 Vaftizci Aziz Yahya Yortusu'nda, dört farklı 
mason İocasından gelen kişiler Kaz ve Izgara'da buluştu. Bu locaların her biri adını normal günlerde toplandığı tavernadan alıyordu: Drury Sokağı civarındaki Parker Sokağı'nda bulunan Taç (Crown), Covent Garden'daki Charles Sokağı'nda bulunan Elma Ağacı (Apple Tree), Westminster'daki Kanal Sokağı'nda bulunan Kadeh ve Şarap (Rummer and Grapes) ve Kaz ve Izgara. 

Toplantının başlıca gündemi Anthony Sayer adındaki sıradan bir kitapçının kardeşlikteki yeni bir mevkiye, büyük üstat mevkisine seçilmesiydi ki bu beyefendi bilinirliğini sadece buna borçludur. Toplantı muazzam sonuçlar doğurdu. Bir büyük loca kuruldu ve kardeşliğin tüm localarında uyulacak kuralları 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belirleyip bunların uygulanmasını sağlama yetkisine sahip oldugunu iddia etti. Nitekim kuruluşunun üç yüzüncü yıl dönümü 2017'de dünyanın dört bir yanındaki biraderler tarafından kutlanan modern hür masonluk, kuruluş tarihini 24 Haziran 1717 
olarak kabul etmektedir. 

Kaz ve Izgara'daki meşhur toplantı mason tarihinde bir dönüm noktasıydı. O yüzden o gün yaşananlar hakkında pek bir bilgimizin olmaması son derece şaşırtıcıdır. O dönemden günümüze ulaşan hiçbir maddi kalıntı yok zira Kaz ve Izgara ile diğer üç kurucu loca meyhanesi uzun süre önce yıkıldı. Daha da ilginci normalde faaliyetlerinin kaydını tutmakta oldukça titiz davranan hür masonların bu toplantının o dönemden kalma bir kaydına sahip olmamasıdır. Göreceğimiz üzere, kanıtların bilerek yok edildiğinden şüphelenmemizi gerektirecek nedenler söz konusudur. 1717'den 1723'e kadarki yıllar tüm hür masonluk tarihinin en önemli dönemini teşkil eder fakat en muammalı yıllar da yine bunlardır: Tarihçinin merceği altında incelenmeyi hak etmektedirler. 

Gelecekte büyük loca hâline gelecek oluşum tam da Londrayı yeniden inşa etmeye ayrılan bütçenin tükendiği ve Whig rejiminin hâkimiyetini tesis etmeye başladığı dönemde doğdu. 
Büyük locanın kurucularının tamamı sosyal bağlantılar kurmakta yetenekli ve muhteris Whiglerdi. Hem bunlar arasındaki en önemli kişi hem de Kaz ve Izgara'daki toplantının asıl düzenleyicisi olan Dr. John Theophilus Desaguliers'nin tasvirinden öğreneceğimiz çok şey var. 

Dr. Desaguliers kardeşliğin tarihini, ritüellerini ve değerlerini günümüze kadar gelecek biçimde şekillendiren önemli isimlerdendi. Büyük locanın başlıca yaratıcıları arasında yer almanın yanı sıra loca toplantılarında verilen eğitici dersleri başlatan kişi ve locanın hayır kurumunun müessislerinden biriydi. Ayrıca seyahatleri sırasında masonluğun Avrupa'ya yayılmasına yardım etmişti. 
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Aralarında John Coustos'un da bulunduğu çok sayıda erken dönem masonu gibi, babası Huguenot olan Desaguliers de Fransız Protestan mülteci ailelerinin birinden geliyordu. Birçok Huguenot, hatta birçok mülteci gibi o da hırslı, çalışkan ve topluma uyum sağlamaya istekli bir kişiliğe sahipti. Erken yaşlarındaki çevresinden kaynaklanan sorunlara rağmen Oxford Üniversitesi'ne girerek dini bir kariyere adım attı. Ne var ki görünüşe göre din, sıkıcı vaazlarıyla tanınan Desaguliers'nin gözünde amaçlarına ulaşmak için kullanabileceği bir araçtan ibaretti. 

Desaguliers'nin asıl ilgi alanları dört başı mamur bilim insanlığı, vaizlik ve şovmenlik kariyerinde yatıyordu. Oxford'da öğrenciyken Sir Isaac Newton'ın etkisinde kalmış ve büyük bir azimle Newton'ın teorilerini kanıtlayacak deneyler geliştirme işine sarılmıştı. Aydınlanma İngiltere'sinde, özellikle de Londra'da böyle bir gösteri için yüksek meblağlar ödemeye hazır bir izleyici kitlesi mevcuttu. Dr. Desaguliers, Newton sayesinde, sıradan insanlarla zadegânın bilimsel bilgi arayışının ve bu arayış sayesinde kazanılan prestijin sağladığı ortak payda etrafında bir araya geldiği Kraliyet Cemiyeti'ne (Royal Society) üyelik ücreti ödemeksizin katılmaya davet edildi. Hatta kendisine deneyler düzenlemesi için para ödendi. Böylece Newton'ın teorilerinin başlıca kanıtlayıcısı ve son derece çekişmeli bir alandaki başlıca eğitmenlerden biri olacaktı. “Becerikli Desaguliers Bey,” Kaz ve Izgara'daki toplantının düzenlendiği 1717 yılında deneylerini Kral George'un huzurunda sergilemeye davet edildi. Bu, ona hatırı sayılır para ödülleri kazandıracak benzer kraliyet mülakatlarının ilkiydi. Desaguliers aynı zamanda mühendislik danışmanlığına da soyunup biramayalama, kömür madenlerini kurutma, havai fişek gösterileri düzenleme ve Avam Kamarası'ndaki bacaları temizleme gibi konulardaki pratik zorluklar hakkında yazılar yazdı. 

On parmağında on marifet bulunan John Desaguliers, diğerlerinin arasından sıyrılan tek bir yeteneğin, yani nüfuzlu Whiglerle tanışıklık kurma yeteneğinin yardımı olmadan bu başardıklarının 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yarısını bile başaramazdı. 1716'da, kısa süre sonra birinci Chandos Dükü olacak Whig devlet adamı James Brydges'in özel papazı oldu. Bu nüfuzlu ismin himayesi yükselişinde son derece mühim bir rol oynayacaktı. Sosyal bağlantıları kısa sürede bilim insanlarının ve asilzade hamilerin oluşturduğu topluluğun kılcallarına kadar yayıldı. 1720'lerde çocuklarının vaftiz babası yapmayı başardığı isimler bunun kanıtlarındandır. Bu kişiler arasında Sir Isaac Newton'ın yanı sıra, Chandos Dükü'nün hayatta kalan en büyük oğlu Carnarvon Markisi ve Kont Macclesfield da yer alıyordu. 
(Servetiyle ünlü bir Whig saray mensubu ve Lordlar Kamarası başkanı olan bu sonuncusu, rüşvet olarak büyük meblağlar aldığı için kovuşturmaya maruz kalacaktı.) Desaguliers gibi bir mülteci çocuğunun yüksek mevkilerde bu denli büyük bir nüfuza sahip olması muazzam derecede etkileyici bir durumdu. 


John Theophilus Desaguliers (1683-1744). 
Portrenin altındaki el yazısı Desaguliers'nin Chandos Dükü ile bağlantısı hakkında övünç dolu ifadeler içermektedir. 
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Desaguliers toplumsal bağlantılar kurup kendini göklere çıkararak yaşadı. Hür masonluk tamamen bu şahsi stratejinin bir parçasıydı. Gücün ve servetin hâlâ büyük ölçüde toprak ve unvan sahibi kişilerin elinde toplandığı bir toplumda, yükselmek isteyenlerin nüfuzlu arkadaşlar edinmek dışında fazla seçeneği yoktu. Dolayısıyla nüfuzlu arkadaşlıklar kurma peşinde koşma- nın Desaguliers'yi ve diğer birçok masonu masonluk değerlerini samimiyetsiz bir şekilde benimseyen kişiler hâline getirdiğini düşünmemeliyiz. Zira Desaguliers masonluğa büyük bir ciddiyetle yaklaşmış ve büyük locadaki nüfuzunu diğer locaların uyguladığı ritüellere sızan kaba saba ve gülünç ögelere son vermek için kullanmıştı. Bu tarz ritüel ögelerinden biri, 1690'lardan kalma bir el yazmasında yer almaktadır. Söz konusu el yazması üyeliğe aday olan kişilerin “1000 adet saçma poz ve yüz ifadesiyle” korkutulmasından bahseder. Desaguliers'den sonra masonların icraatı bundan çok daha vakur bir karaktere bürünmüştür. 

Dr. Desaguliers gibi bir bilim insanının bilim öncesi ögelere bağlılık duyan hür masonluk gibi bir kardeşliğin cazibesine kapılmasını da şaşırtıcı bulmamalıyız. Evet, kendisi gerçekten de devridaim makinesi benzeri efsanelerin akıl ve mantık dışı olduğunu kanıtlamaya yönelik ünlü deneyler yapmıştır. Lakin aynı zamanda bilimle batıl inanç arasındaki sınırların kesin bir şekilde belirlenmediği bir dönemde yaşamıştır. Büyük insan Sir Isaac Newton bile Felsefe Taşı ve Ölümsüzlük İksiri'ni arayan simyacıların başarıya ulaşabileceğine inanmış, ve kabul edilmiş mason olmamasına rağmen kadim gerçekleri bulmak için Süleyman Tapınağı'nın tasarımını incelemiştir. 

Desaguliers'nin gözünde hür masonluk kendi şahsi ihtirasları, siyasi görüşleri ve zihni tutkularıyla uyumlu bir meşgaleydi. 
Kendisinin Whig rejiminin en kötü yanını temsil eden iktidar düşkünü görevlilerle uzaktan yakından alakası yoktu. Onun hür masonluk anlayışı Whig felsefesinin en yüce düşüncelerini barındırıyordu. Bu anlayışa uygun olarak Newton fiziği, mason 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sembolleri ve Hanover hanedanını tek bir evrensel uyum hayali yaratacak şekilde bir araya getirdiği bir şiir bile yazmıştı. Yine de Desaguliers'nin siyasi görüşleri büyük loca'nın kurulmasında hayati bir rol oynamıştı. Büyük locanın kuruluşunun ve ardından masonluğun hızlı yayılma sürecinin perde arkasında, Desaguliers özellikle iki yerde toplanmış nüfuzlu Whig müttefik ağlarına sahipti. İlk grup Kraliyet Cemiyeti'ndeki doğa bilimcileri arasında yer alan isimlerden oluşuyordu. Cemiyetin 1714'ten 1747'ye kadarki görevlilerinin tamamı hür masondu. İkinci Whig mason ağıysa sulh yargıçlarının çoğunluğunu kapsıyordu. Sulh yargıçları Londra'daki asayişi sağlamakla ve tavernalara lisans vermek gibi diğer görevlerle yükümlüydü. Erken dönem mason ağları üzerine en başarılı araştırmaları yürüten tarihçinin deyimiyle “Londra'daki hür masonların çoğu tam da Whig hükümetinin sulh yargıçlığına atamayı tercih ettiği tipleri, yani statükonun konformist ve geleneksel destekçilerini temsil ediyordu.” Whig Londra'sında hür masonluk muhtemel üyelere siyasi sadakat karşılığında inşaat sektörüyle en ufak bir alakası bile olmayan bir prestij ve nüfuz sağlamayı teklif ediyordu. Whiglerin yönetimi ele geçirmesi eylem adamlarıyla fikir adamları, yani taş işçileriyle hür masonlar arasındaki bağlantıyı nihayet koparmıştı. 

Whig iktidarı, Kaz ve Izgara'daki 1717 tarihli hayati toplantıdan sonra ortaya çıkan hür masonluğa her yönden damga vurdu. 
Lakin kardeşlik tarihinin devamı Whig rejimini devirmeye çok yaklaşan bir kriz tarafından da şekillendirilecekti. 1. George'un tahta çıkmasını izleyen ve Whiglerin gücü ele geçirmesine imkân sağlayan siyasi iklim kısa ömürlü oldu. 1720 yılında Güney Denizi Balonu devletin zayıflığını ortaya koyarak felakete davetiye çıkardı. Güney Denizi Kumpanyası hisselerinin hızla yükselmesine neden olan hile ve yolsuzluklarda hem Whiglerden hem de Torylerden bir yığın seçkinin parmağı vardı ve balon patladığın- da bunların büyük kısmı devasa kayıplara uğradı. Kumpanyayı bu durumun zararlı sonuçlarından koruma isteği bir anda diğer 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siyasi önceliklerin tamamından daha önemli hâle geldi. Whigciliğin daha ılımlı bir koluna liderlik eden Sir Robert Walpole skandalın en kötü sonuçlarının üzerini örtebilecek bir tasarı sundu. Kendisi aynızamanda eşi benzeri önceden duyulmamış ölçüde büyük bir iltimas ve yolsuzluk sisteminin başını da çekecekti. 
Yirmi yıldan uzun süre iktidarda kalan Walpole, günümüzde çogunlukla Britanya'nın ilk başbakanı olarak anılmaktadır. 

Kardeşliğin bu gelişmelere ne kadar yakın olduğunun kanıtlarından biri, Walpole'un kesin olarak bilinmeyen fakat 1731'den daha geç olamayacak bir tarihte hür masonluğa girmesidir. Güney Denizi Balonu'nun ardından Britanya siyasetinin genelinde olduğu gibi hür ve kabul edilmiş masonlar arasında da panikle karışık bir savaş baltalarını gömme dalgası yayıldı. Whigler iktidarda kaldı ama artık eski kibirleri dizginlenmiş durumdaydı. Hür masonlar iç barışı her ne pahasına olursa olsun korumak istiyor ve Whig rejimiyle sıkı bağlar kurmaya ihtiyaç duyuyordu. Tanıdıklarına başvuran Desaguliers, 1721'de Whiglerden ve Kraliyet Cemiyeti üyelerinden biri olan Montagu Dükü'nü kardeşliğe girmeye ikna etti. Montagu hür masonluğun ilk asilzade büyük üstadı oldu. 

Montagu Dükü, Desaguliers'nin tavsiyesi üzerine Whig büyük locasının otoritesini pekiştirecek bir mason kurallar kitabının yazılmasını emretti. Bu kurallar kitabı aynı zamanda hür masonluğun ilk resmi tarihini içerecekti. Bu resmi tatih, büyük locanın kuruluş sürecinin Kaz ve Izgara'da gerçekte neler yaşandığı da dâhil olmak üzere siyasi açıdan ihtilaflı yönlerini gizlemek amacıyla tasarlanmıştı. 


Uyum ve Tarih 


Mason tarihinin bugüne kadarki en önemli kitabı Hizir Masonluk Anayasası: Bu En Kadim ve En Doğru Muhterem Kardeşliğin Tarihi, Yükümlülükleri, Kuralları ve Benzeri Meseleler'dir (The Constitutions of the Freemasons. Containing the History, Charges, 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Regulations &c. of that Most Ancient and Right Worshipful Fraternity). 1723'te yayımlanan bu kitap hür masonluğun ve büyük locanın masonluktaki yerinin iyice güçlendiği 1738'de gözden geçirilerek yeniden basıldı. 

Kitabın çekirdeğini masonluğun özünü teşkil eden “Hür Masonun Yükümlülükleri (C/arges of a Free-Mason)” isimli kural kitabı oluşturuyordu. Anayasa'da loca işlerinin nasıl yürütüleceğine dair yeni kurallar vardı ki bunlar açıkça büyük locanın hâkimiyetini pekiştirmeyi amaçlıyordu. Mesela büyük locadan izin almaksızın yeni loca kuran kişiler “asi” sayılacaktı. Masonlar tarafından sınır taşları (/z74marks) olarak adlandırılan daha geleneksel temel kurallar da mevcuttu. Diğer birçok sınır taşını John Coustos'un itirafları ve günümüzde icra edilen kabul törenlerinde açıklanan kaideler sayesinde biliyoruz. Bu kurallara göre masonlar baştakilere saygı göstermeli ve kardeşliğin sırlarını gizli tutmalıdır. Tüm biraderler eşittir: “Eşit düzeydeki kardeşlerdir.” Üyeler arasında dini ve etnik hoşgörü hüküm sürmelidir: “Bizler tüm uluslardan, dillerden, soylardan ve lisanlardan gelen kişileriz.” Masonlar “aptal ateistler” olmamalı veya dini inançları yüzünden bölünmemelidir zira hepsi “Evrenin Ulu Mimarı”na inanmaktadır. Kadınların kardeşliğe kabul edilmesi yasaktır ve bu durum “esirler” için de geçerlidir. Yani kölelerin kardeşlikte kesinlikle yeri yoktur. (Bu yasak mason tarihinin ilerleyen safhalarında birçok sorun yaratacaktı.) En önemlisi ve büyük locanın nasıl kurulduğu düşünüldüğünde en riyakârcası da masonlara hizipleşmeden kararlı bir şekilde uzak durmanın emredilmesiydi: “Siyasetin her türlüsünden azimle uzak dururuz.” 

Anayasa, sınır taşlarına ek olarak hür masonluğun büyük ölçüde hayal ürünü olan tarihini de içeriyordu. Bu tarih, esin kaynaklarından biri olan Orta Çağ taş işçilerinin Eski Yükümlülükler'i kadar hayaliydi. Kitabın başlık sayfasına göre yayımlanma tarihi milattan sonra 1723 veya masonluğun 5723 üncü yılıydı. Masonlar evrenin sonsuz düzenindeki yerlerinden o kadar eminlerdi ki 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kendilerini dünyanın MÖ 4000 yılındaki yaratılışından beri var olan bir irfanın koruyucusu addediyorlardı. Böylece mason tarihiilk insanla başlıyordu. “Taş işçiliği irfanı” Âdem'in “yüreğinde yazılı” olmalıydı zira kendisi bu irfanı bir şehir inşa eden (yani taş işçisi olan) oğlu Kabil'e öğretmişti. Âdem'in soyundan gelen Nuh Peygamber de taş işçisiydi çünkü gemisi, her ne kadar taştan değil de tahtadan inşa edilse de, “kesinlikle geometri ürünüydü ve taş işçiliği standartlarına uygundu.” Taş işçiliği zanaatını Mısır'daki esaretleri sırasında öğrenen İsrailoğullarının “Tamamı onları sık sık çöldeki düzenli ve genel bir /ocada toplayan BÜYÜK ÜSTAT MUSA'nın idaresi altında başarıyla eğitilen taş ustalarından müteşekkil bir krallıktı.” Hikâyenin devamı böyle canlı biçimde akıp gider. On sekizinci yüzyılda böyle bir tarih yazımının benimsenmesinde hiçbir tuhaflık yoktur. Anakronik yutturmaca basittir: Tarih boyunca belli belirsiz hatırlanabilen bir şeyler inşa etmiş herkes aslında hür masondur. Örneğin “mantık çerçevesinde” İmparator Augustus'un “Roma Locası'nın böyük üstadı” olduğuna “inanılmaktadır.” Uydurma mason tarihinin zirve noktasını Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nın inşasının teşkil etmesi ve bu tarihin günümüze kadar aralıksız devam etmesi yeterince doğaldır. 

Anayasa'da ortaya konan “tarih”, barış ve uyum içinde kardeşçe yaşamayı vaaz eden masonların sıralanmasından başka bir şey değildir. Whig partizanlığının bir ürünü olduğunu gösteren sadece birkaç pasaj içerir. Bunlar arasında özellikle de Tory partisine mensup Sir Christopher Wren'e zorluk yaratan pasajlar göze çarpmaktadır. 

Anayasa'nın 1723 tarihli orijinal baskısında Wren'in adı birkaç kere zikredilir. Lakin erken dönemdeki hür masonların neoklasik Britanya mimarisine hayranlığı, bu mimarinin mason geleneğindeki yeri ve Wren'in Britanya mimarisi üzerinde tam bir hâkimiyet kuran bir neoklasik mimar olduğu gerçeği dikkate alındığında Wren'e yapılan atıfların kısalığının ve gönülsüzlüğünün manidar olduğu söylenebilir. Azayasa Wren'e hür mason olarak 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anılmak gibi asgari düzeydeki bir onuru bile bahşetmez. Whig biraderlerin onu kendilerinden biri olarak kabul etmek istemediği açıkça ortadadır. 

Anayasa'nın 1738 tarihli baskısı Wren hakkında hem daha açık sözlü hem de daha kınayıcıdır. Doğruyu söylemek gerekirse bu basım, Wren'i büyük mimarlar arasındaki hak edilmiş konumuna nihayet kavuşturmuştur. Dahası onun hür mason olduğunu kabul etmekte ve 1666 yılında hür masonların büyük üstat yardımcısı, birkaç yıl sonra da büyük üstadı olduğundan bahsetmektedir. (474yasa'da Augustus'tan Kral 1. Charles'a kadar herkese büyük üstat olarak hitap edildiği göz önüne alınırsa söz konusu tarihler ve unvanlar pekâlâ anlamsız olabilir.) Ne var ki sıra büyük locanın 1717 tarihindeki kuruluşunu anlatmaya geldiğinde 1738 tarihli Azayasa, Londra localarını Kaz ve Izgara'da toplanarak ilk adımı atmaya iten şeyin Wren tarafından “ihmal edildiklerini” hissetmeleri olduğunu birkaç kere tekrarlar. Ayrıca Wren'in, oğlunun St. Paul Katedrali'nin bacasına son taşı koydugu 1708'deki andan itibaren büyük üstat olarak yerine getirmesi gereken görevlerden yüz çevirdiğini de iddia eder. 

Anayasada vaaz edilen mason barışı ve uyumunun hâkim olduğu bir dünyada ihmal, biraderlerden birine yöneltilebilecek hemen hemen en büyük ithamdır. Anayasa Wren'in yaşını ve zayıflığını dikkate almaz. Hâlbuki kendisi Kaz ve Izgara'daki toplantı gerçekleştiğinde 85 yaşındaydı ve Anayasa'nın ilk versiyonunun yayımlandığı yıl ölmüştü. Anayasa'nın ikinci basımının yapıldığı dönemde büyük loca kardeşlikteki konumunu yeterince sağlama almıştı ve Wren 15 yıldır ölüydü. Buna rağmen hâlâ daha Tory olduğu için karalamalara maruz kalıyordu. 

Wren'e yönelik eleştiriler perde arkasında şüpheli işlerin döndüğünün tek kanıtı değildir. Az4yasa hür masonluğun yakın tarihindeki bazı dönemlerde son derece önemli belgelerin imha edildiğinden bahseder. Özellikle de Güney Denizi Balonu Krizi'nin patlak verdiği 1720 yılında “Bazı müstakil localarda bulunan ve 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kardeşlik, localar, düzenlemeler, yükümlülükler, sırlar ve gelenekler (...) hakkında bilgiler içeren (henüz matbu hâle getirilmemeleri nedeniyle) son derece değerli birtakım el yazmaları evhamlı biraderler tarafından alelacele yakıldı.” İlginçtir ki tarihi belgelerin bu esaslı tasfiyesine getirilen tek açıklama “keşifte bulunma korkusu” ve evrakın “yabancı ellere” geçmesine son verme gerekliliğidir. 
Birileri düpedüz yakın geçmişin silinmesini istemiştir ve Anayasa bunun nedenini açıklamaya hiç de istekli değildir. 

Tarih üzerindeki oynamalar bunlarla sınırlı kalmaz. Mason tarihinin buraya kadar özetlediğim kısmının bazı bölümleri tamamen dışarıda bırakılmıştır. Mesela 1723 baskısında 1717 tarihli mühim Kaz ve Izgara toplantısına dair tek bir cümleye bile yer verilmemiştir. Toplantının ve büyük locanın kurulmasında oynadığı rolün kısa bir özetini 1738 baskısında buluruz. Ne var ki bu özet de toplantının gerçekleştiğini söylemek ve katılan dört locanın isimlerini saymak dışında elle tutulur hiçbir bilgi vermez. Bu yüzden o gün Kaz ve Izgara'da tam olarak ne yaşandığını asla bilemeyeceğiz. Yapabileceğimiz tek çıkarım Desaguliers'nin ve modern masonluğun diğer kurucularının büyük locayı kurarken kardeşliğin büyük tabularından birini yıktığıdır. Zira rezil ve muhteris parti 5 yasefine soyunmuşlardır. 

Anayasa'nın mason tarihinden kesip attığı ögeler arasında Kabul de yerini almıştır. Bunu Kabul'ün Toryciliğin kusurlarıyla dolu bir kurum olmasına yorabiliriz ama bu bir tahmin olmaktan öteye geçmez. 

Daha da geriye gittiğimizde İskoçya'da yaşananların ve İnşaat Müfettişi William Schaw'un nüfuzu altında serpilen locaların neredeyse tamamen silindiğini görürüz. İskoçya localarının kıymetli “kayıtları ve gelenekleri” hakkında birkaç sönük atıf haricinde pek bir bilgi içermeyen Anayasa arsızlığa varacak derecede İngilizleştirilmiş bir anlatı sunar. 

Anayasa'nın yazarının Dr. Desaguliers'nin sıkı gözetimi altında çalışan bilgin James Anderson olması Schaw localarının 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görmezden gelinmesini bir kat daha şaşırtıcı kılmaktadır. Zira Aberdeen'deki Schaw locasının önemli üyelerinden birinin oğlu olan kızıl saçlı Presbiteryen? din adamı Anderson âdeta İskoç masonluğunun vücut bulmuş hâliydi. 

İskoçya'nın Anayasa'daki mason tarihinden çıkarılmasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan ilki ön yargıdır. Anderson gibi birçok İskoç'un Londra'ya taşındığı bir dönemde İngilizlerin yeni gelenler hakkındaki düşünceleri komik aksan, kızıl saç ve tuvaleti nasıl kullanacağını bilmemek gibi klişeler etrafında şekilleniyordu. Daha önemli bir neden İskoçya'daki dini aşırıcılığın İngilizleri rahatsız etmesiydi: İskoçya-İngiltere sınırının kuzeyinde Anglikanlığa muhalif Protestan kollar ve Katolik Jakobitlik güçlü halk desteğine sahipti. Son olarak İskoçya; Toryler ve Jakobitler tarafından desteklenen Stuart hanedanının yurduydu. 
Kısacası İskoçya demek ihtilaf demekti ve bu tam da büyük loca etrafında öbeklenen Whiglerin kaçınmaya çalıştığı şeydi. O yüzden İskoçya'nın mason tarihinin erken safhasında oynadığı rolün üzerine sünger çekildi. Schaw, Edinburg'daki zanaatkârlara hafıza sanatını öğretmişti. Londra'da kaleme alınan Az4yasa ise unutma sanatını öğretti. Hâl böyleyken hür masonların o zamandan beri geçmişin izini sürmekte güçlük yaşamasına şaşırmamak gerek. 

Yine de Hür Masonluk Anayasası'nın (The Constitutions of the Freemasons) ve gerçeklerden kaçan sahte tarihin yazıldığı fakat henüz yayımlanmadığı 1722 yılında bir ihtilafın patlak vermesinin önüne geçilemedi ve kardeşlik felaketin eşiğine geldi. 


Kozlar Paylaşılıyor? 


Yüzlerinin dörtte üçü görülebilecek şekilde karşı karşıya duran iki adam. Taçlı başları, vakur tavırları ve kadife kıyafetleriyle 


2  İskoçların büyük kısmı Protestanlığın Presbiteryen koluna bağlıydı ve 17. 
yüzyılda 1. Charles'ın İskoçya Kilisesi'ni Anglikan yapma çabalarına direnmişlerdi. -ç.n. 

3 İng. Dukingitout. 
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ermin postu cübbeleri asil soylarından şüphe etmeye yer bırakmıyor. Etrafları kare fayanslardan yapılmış bir zeminle ve geometrik bir kemere doğru iki yanda sıralanan klasik tarzda çatısız sütunlarla kaplı. Aralarında, Öklid'in 47. önermesini betimleyen ve altında Yunan harfleriyle “Evreka!” yazan bir diyagram süzülüyor: Hipotenüsün karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşittir. Yukarıdaki gökyüzünde at arabasını süren güneş tanrısı Apollo, bilgeliğin doruk noktasına yükseliyor. Sol taraftaki (diğerinden biraz daha yaşlı görünen) adam tüm zarafetiyle iki nesne sunuyor: bir mason pergeli ve üzerinde ANA-YA-SA (CONSTETU-TTONS) yazan bir parşömen tomarı. Sağ taraftaki diğer adam en hafifinden bir reveransta bulunarak saygıyla karışık kabulünü ifade ediyor. Sahnenin tamamından simetri, uyum, asalet ve feraset yayılıyor: hür masonluğun kendisiyle ilgili hayallerinden biri. 

Az önce betimlediğim gravür Hür Masonluk Anayasası'nın 
1723 tarihli baskısının iç kapağı için özel olarak üretilmiştir. 
Gravürün merkezindeki ANA-YA-SA yazılı tomar bu kitabı simgeler. Bu gravür her ne kadar fazlasıyla idealize edilmiş olsa da gerçek bir olayı betimliyor. Merkez soldaki (pergel ve tomar uzatan) asilzade, hür masonların zadegân kökenli ilk büyük üstadı ve Eylül 1721'de Anayasa'nın yazılmasını emreden kişi olarak tanınan İkinci Montagu Dükü John Montagu'dur. Metin 1723'te, büyük locanın başında ikinci asil kökenli büyük üstat, yani Birinci Wharton Dükü Philip Wharton varken yayımlandı. Wharton gravürde pergel ve tomarı kabul ederken resmedilen kişidir. 

Gravürün hayalimizde uyandırmaya çalıştığı düşünce, büyük locada sorunsuzca gerçekleşen bir yetki teslimi ve Azayasa'nın mason hayatına olanca yüceliğiyle işlenmesidir. Unutturmaya çalıştığı şeyse Birinci Wharton Dükü'nün sefih, ayyaş, siyasette fırsatçı davranan, müsrif, kâfir ve hain biri olduğu ve modern hür masonluğu daha ilk adımlarını bile atamadan yıkımın eşiğine getirdiği gerçeğidir. 
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Wharton hür masonluğa 1721 yazında, Montagu'nun büyük üstat olmasından sadece birkaç hafta sonra kabul edildi. O sırada 
22 yaşında bir delikanlıydı. Dolayısıyla büyük loca onun kardeşliğin ilkelerini öğrenebilecek kadar kolay etkilenir biri çıkmasını ummuş olabilir. Böyle bir umut gerçekten beslendiyse bile yok olması uzun sürmeyecekti. Zira Wharton kabul töreninden sonra Pall Mall'daki evine önlüğünü ve eldivenlerini kuşanmış hâlde, âdeta bir geçit törenindeymişçesine dönerek kuralları hiçe saydı. 
Sıkıntılar patlak vermek üzereydi. 


- “e 


. 

B 
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Hür Masonluk Anayasası'nın (1723) iç kapak resmi, modern hür masonluğun kuruluşunun ardında yatan komplolarda merkezi bir yere sahip iki asilzade büyük üstadı göstermektedir. 


Wharton'ın hür masonluğa kabul edilmesini kimin önerdiği bilinmiyor ama bu kişinin büyük locayı Dr. John Desaguliers'nin önderliğinde yöneten Whig hizbini kışkırtmayı 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amaçlamış olması muhtemeldir. Wharton son derece dengesiz biriydi. 1715'te, yani on altı yaşındayken bir tümgeneralin kızını kaçırmıştı. Bu olaydan birkaç hafta sonra vefat eden babasına ait dük unvanını miras alması üzerine ortada zıvanadan çıkmasını önleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Ertesi yıl James Francis Edward Stuart'ı Fransa'daki ikametgâhında ziyaret ederek ailesinin Whiglere duyduğu bağlılığa ihanet etti. Zira ziyaret ettiği kişi Jakobitlerin tahta çıkarmaya çalıştığı Katolik “yaşlı taht talibi”ydi.* İkili arasındaki görüşmenin haince bir yanı olduğu şüphe götürmezdi zira Wharton yaşlı taht talibinden asalet unvanı aldı. Whig partisi onu kendi saflarına geri döndürmek için sabırla çabaladıysa da Wharton 1719'da küfrü ve şirk koymayı yücelten Cehennem Ateşi Kulübü'nü (He//fire Club) kurarak onlardan iyice uzaklaştı. 
Wharton kumarbaz ve ayyaştı da. Daha da beter bir kusuru ise Jakobit tefecilere umutsuzca borçlu olması ve borç aldığı paranın çoğunu Güney Denizi Balonu'na yatırmasıydı. Balonun 1720'de patlaması sonucunda 120.000£ (günümüz parasıyla yaklaşık 14.000.000£) kaybetti ve öfkesini Parlamento'da Whig hükümetine verip veriştirerek dışa vurdu. 1721 yılı sonlarına doğru yeniden hükümetten yana oy kullanacak fakat bunu ancak yüksek miktarda rüşvet aldıktan sonra yapacaktı. 

Wharton'ın ihtirasının, dengesizliğinden aşağı kalır bir yanı yoktu. Haziran 1722'de, hür masonluğa girişinden sadece on ay sonra büyük üstatlık makamını ele geçirdi. Bu yolda attığı ilk adım, Montagu Dükü'nün yeniden onay alacağı yıllık ziyafetten bir gün önce kardeşlikteki Tory hizbiyle bir toplantı düzenlemek ve toplantıdaki isimlerin kendisini büyük üstat olarak tanımasını sağlamak oldu. Ertesi gün Kâğıtçılar Salonu'nda (S£ationers' Hall) düzenlenen ziyafette Whigler son çare olarak uzlaşmayı önerdi: Wharton'ın büyük üstat olmasına onay vereceklerdi ama bunun karşılığında güvenilir Whig Dr. Desaguliers üstat yardımcısı 


4 — İlk bölümde bahsedilen ve genç taht talibi namıyla da bilinen Charles Edward 
Stuart'ın babası. -ç.n. 
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olacaktı. Her şeye rağmen içkinin etkisiyle yaşanan bir anlaşmazlık engellenemedi. Toryler “Kral Kendisinin Olana Yeniden Kavuştuğunda (When £he King Enjoy His Own Again)” isimli Jakobit yürüyüş şarkısını söyledi ki bu şarkı, ülkedeki hangi tavernada söylenirse söylensin kavgayı tetikleyecek bir şarkıydı. 
Whigler buna Kral George'un ve “mevcut yönetim”in şerefine kadeh kaldırarak cevap verdi. 

Bu tarz siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzun bir gecikmenin ardından nihayet Ocak 1723'te, büyük loca masonluğundaki kırılgan uzlaşma hâlâ devam ediyorken, Anayasa'nın yayımlanmasına onay verildi. Bu onaya eski büyük üstattan yenisine geçişin idealize edilmiş hâlini tasvir eden iç kapak resmi de dâhildi. Anayasa'nın yayımlanması Wharton Dükü'nün büyük üstatlığı süresince elde ettiği tek başarı olacaktı. Jakobitlere verdiği desteği açıktan açığa dile getirmeye başlaması bu delişmen adamın dizginlenebileceğine dair umutları yok etti. Bu açık sözlülüğün isyan tehlikesine karşı Hyde Park'a asker konuşlandırıldığı bir dönemde sergilenmesi durumu daha da vahim kılıyordu. 
Korkunç bir olayın gerçekleşmesi, yani hür masonluğun vatana ihanete bulaşarak suçüstü yakalanması ihtimali söz konusuydu. 

Wharton'ı görevden alma şansı ancak Haziran 1723'teki Vaftizci Aziz Yahya Yortusu ziyafetinde doğdu. O gün Desaguliers kimseyi incitmeyecek zararsız bir büyük üstat adayı olarak siyasi açıdan etkisiz bir Whig olan Dalkeith Kontu'nu öne sürdü. Wharton başlangıçta bu plana uygun hareket edebilirdi ama Desaguliers'nin tekrar büyük üstat yardımcısı olarak seçileceğini öğrenince oyların yeniden sayılmasını talep etti ve sonra da salonu hışımla terk etti. 

Wharton hür masonların yüzünü kara çıkarmaya bir an bile olsun ara vermedi. 1724'te hür masonluğu hicvetmek için kısa ömürlü Gormogonlar (Gormogons) gizli cemiyetini kurarak basının dikkatini çekti. Ertesi yıl karısından, tefecilerden ve siyasi rakiplerinden kaçarak sürgüne gitti ve Jakobitleri isyana kışkırtmak 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için ahmakça bir komplo düzenlemeye kalkıştı. Ardından din değiştirerek Katolik oldu. Ne var ki uçarı davranışları ve alkole düşkünlüğü yüzünden kısa süre içinde Avrupa'daki Jakobitlerin de gözünden düştü. Whig hükümetinin vatana ihanet gerekçesiyle düklük unvanını elinden alması üzerine sefalete sürüklenen Wharton 1731'de aşırı alkol tüketiminden öldü. 

Wharton'ın aradan çıkmasıyla beraber modern hür masonluk yaşadığı sancılı doğum sürecini sağ salim atlattı. 474y4sa, kardeşlik içindeki siyasi münakaşaların izlerini neredeyse tamamen silerek gelecek nesillere bir barış ve uyum hikâyesi bırakmıştı. Masonluk artık olanca hızıyla serpilmeye hazırdı fakat bunun için sıvı yakıta ihtiyacı vardı. 


Hür Kılacak Bu Şarap Siz Masonları 


Montagu ve Wharton'dan sonraki İngiliz büyük üstatların tamamı lord, vikont, kont, marki, dük veya prens unvanına sahiptir. 
Hür masonluk kendini “kraliyet sanatı (x0ya/ art)” olarak tanımlasa yeridir. Masonlar kardeşlikten dem vurup dursa da toplumsal hiyerarşinin en yüksek kademelerinde yer alan kişilerin sağladığı himayenin etkisi ortadaydı. Başlarda tavernaların üst katların- daki özel odalarda gerçekleştirilen büyük loca toplantılarının, Montagu Dükü'nün büyük üstat olmasından sonra Londra'daki en geniş toplantı salonlarından bazılarını doldurur hâle gelmesi bu etkiyi gösteren vaziyetlerden sadece biridir. 

Zadegânın ve kraliyet ailesinin masonluğa verdiği destek sayesinde, bin bir çeşit arka plandan gelen erkekler locanın eşiğinden içeri adım attıkları andan itibaren birçok faydalı bağlantıya sahip oluyordu. Mesela yazarlar ve sanatçılar kendilerine müşteri ve hami bulabiliyordu. İkinci Atholl Dükü James Murray, locada tanıştığı Anglo-İskoç ressam Jeremiah Davidson'dan portresini yapmasını istemiş ve bu ilk portreyi benzer tablo siparişleri izlemişti. Aynı yüzyılın ilerleyen yıllarında İskoç şair Robert Burns 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loca toplantılarından birinde On Dördüncü Glencairn Kontu James Cunningham'a takdim edilmişti. Kendisi ileride konttan bahsederken “İlk ve en değerli hamim ve velinimetim” diyecekti. 
1786'da hür masonlar Burns'ün kariyerini başlatan şiir kitabı için fon sağladı. Kilmarnock Locası ve zengin biraderler kitap için ön sipariş verdi. Burada bir al gülüm ver gülüm düşüncesi söz konusuydu zira Burns'ün şiirlerinde ifade bulan mason hayatı özlemi kardeşlik için harika bir tanıtımdı. 

Masonluğun cazibesinde faydalı bağlantılar kadar hayırseverlik de önemli bir yere sahipti. Sosyal devletin ve sağlık sigortasının ortaya çıkışından önceki dönemlerde aileler öyle ya da böyle akrabalarının ve arkadaşlarının yardımına muhtaç hâle geliyordu. Kardeşliğe katılmak ve üyelik aidatı ödemek aslında zor günler için sigorta yaptırmak demekti. 

Hür masonluk, kendini antik tören kıyafetleri içinde göstermeye çalışmasına rağmen insanı heyecanlandıracak kadar moderndi (Bu modernlik, Londra hayatının bazı ilginç yönlerini kendi bünyesinde damıtıp ihraca hazır hâle getiren tarzda bir modernlikti). Böylece on sekizinci yüzyıl hür masonluğu hiç de yeni bir olgu olmayan zadegân himayesine gözle görülür derecede modern bir biçim verdi. Kasım 1737'de masonlar Kew semtinde hususen toplanmış bir locada kraliyet ailesinden gelen ilk üye olan Galler Prensi Frederick'in kabul törenini düzenledi. 
Frederick kardeşlikte herhangi bir göreve sahip olmadı. Fakat veliaht prens gibi istisnai bir ismin tıpkı diğer biraderler gibi gözlerinin bağlanmasına, dizinin açıkta bırakılmasına ve önlük giyme palavralarına razı geldiği gerçeği kardeşliğe muazzam bir saygınlık kazandırdı. Prensin diğer biraderlerle aynı süreçten geçmesi, masonluk ideallerine tabiiyet ortak paydasında buluşan kraliyet ailesiyle sıradan insanların en azından locanın sembolik sınırları içinde eşit muamele gördüğü anlamına geliyordu. 

Zadegânla toplumun daha düşük kademelerinden gelen insanlar arasındaki böylesine ilginç bir kardeşliğin Avrupa'nın 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başka bir yerinde icat edilmesini hayal etmek zordur. Bir kere Britanya'daki sosyal hareketlilik diğer ülkelerin çoğundakinden daha fazlaydı zira ticaretten gelen servetle topraktan gelen servet yavaş yavaş aynı kefeye konmaya başlamıştı.» On sekizinci yüzyıl Britanya'sını gözlemleyen yabancılar toplumun farklı sınıflarını ayırt etmenin ne kadar güç olduğuna dikkat çekiyordu. 
Zira Avrupa'da kişinin toplumdaki konumunu ve mesleğini giydiği kıyafetlerden anlamak mümkünken, Britanya'da orta ve alt tabakalara mensup insanlar üst sınıfların giyim kuşamını taklit etmeye meyilliydi. Mason localarında kuşanılan önlükler ve rütbe sembolleri bir biraderi diğerinden dış dünyadaki maddi durumuna veya gücüne göre değil kardeşlikte sahip olduğu mevkiye göre ayırıyordu. Mason zihniyetinin derinlerinde şekli bir müsavatçılık kök salmıştı. Yani Anayasa'nın da ortaya koyduğu üzere masonların “hepsi eşit düzeydeki kardeşler|di)”. 

Masonların törenlere düşkünlüğü ve nizamnamelerdeki kurallarda gözetilen hakkaniyet de o devrin doğasını yansıtan özelliklerdi. Dönemin popüler sloganlarından birinde “İngiliz hürriyeti”nden bahsediliyordu. (Tıpkı günümüz İngilizleri gibi o dönemin İngilizleri de İngiltere'yle Britanya arasındaki ayrım konusunda muğlak bir tavra sahipti.) Hür masonlar İngiliz hürriyeti olarak adlandırılan Whig anayasacılığını benimseyip bu ideolojiyi genişleterek bir kardeşlik kanunu yaratmıştı. 

Loca toplantılarının mahremiyet içinde gerçekleştirilmesi hür masonların deneysel bir yaklaşım izleyerek dış dünyadaki imkânların sınırlarını zorlayacak kurallar ve davranış türleri geliştirmesine imkân verdi. Masonluk demokratiktir: Üyeler başvuru 


5 Erken Modern Dönem'de Avrupa'daki ülkelerin çoğunda toprağın büyük kısmına sahip zadegânın ticaret gibi sıradan insanlara özgü işlerle uğraşmasına izin verilmiyordu. Bu tarz işlerle uğraşan zadegân mensupları ayıplanıyor ve hatta asalet unvanını kaybediyordu. Dolayısıyla zadegânın toprak mülkiyetinden kazandığı servetle tüccarların ticaretten kazandığı servet arasında bu servet sahiplerinin toplumsal konumundan kaynaklanan belirgin bir ayrım söz konusuydu. -ç.n. 
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yapanların, görevliler de üyelerin arasından seçilir. Masonlukta iktidar dönüşümlüdür: Görevliler sırasını devretmeden önce sadece bir veya iki yıllığına görev yapabilir. Yani erken masonlar “İngiliz hürriyeti”ni anayasacı bir slogan olmaktan çıkarıp işleyen bir ütopya hâline getirmeye çalışmıştır. 

Vicdan özgürlüğü İngiliz hürriyetinde merkezi bir yere sahipti. İngiltere'de Whiglerin sağladığı siyasi uzlaşma aynı zamanda dini bir uzlaşmaydı ki bu durum, hür masonluğun hoşgörü tarzını o dönemle uyumlu kılıyordu. İngiliz hürriyeti elbette her daim toplumun asıl durumunu özetleyen bir ifadeden ziyade ideali dillendiren bir slogan olmuştur. Anglikanlık devlet dini olarak yüceltiliyordu ve Britanya halkının en az yüzde kırkı uzlaşmanın onayladığı resmi kiliselere mensup değildi. Yahudiler ve Üniteryenlik gibi radikal Protestanlık kolları uzlaşmanın dışında bırakılmıştı. Katoliklerse iç düşman muamelesi görüyordu. Yine de dinle iktidar arasındaki bağlantı, uzlaşmanın tüm bu limitleri- ne rağmen Britanya'nın büyük kısmında Avrupa'dakine nazaran daha gevşekti. Resmi Anglikanlıkla Baptizm ve Ouakerlık gibi uyumsuz Protestanlık kolları arasında komşuluğa dayalı gergin bir hoşgörü tesis edilmişti. Siyasi sadakatle dini uyumluluk arasındaki bağlantı nazikçe koparılmıştı. 

Dini çoğulculuk bazı düşünürler nezdinde felsefi bir saygınlığa da sahipti. Aynı durum, yüce iradesini belli bir kilise aracılığıyla değil de doğadaki uyumla gösteren bir yaratıcıya inanmak anlamındaki gevşek bir kavram olan deizm için de geçerliydi. 

Hür masonluk, tam da Britanya'daki bu atmosferi özümseyip daha da ileri götürebilecek konumdaydı. VI. James devri Edinburg'unda yaşayan William Schaw'dan itibaren localar mezhep çatışmasına karşı güvenli birer liman olagelmişti. Bu geleneğe sadık kalan on sekizinci yüzyıl localarındaki biraderler de inançlı insanlar olma şartına tabi ama Evrenin Ulu Mimarı'na vicdanları nasıl emrediyorsa öyle inanmakta özgürlerdi. Nitekim localarda hoşgörü iklimi hâkimdi ve bir miktar deist mevcuttu. Ayrıca 1720'ler gibi erken bir dönemde Londra'daki Yahudiler bile hür mason 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oluyordu ve 1730'da Londra localarından birinin üstadı Yahudi'ydi. Sekizinci Norfolk Dükü Thomas Howard'ın Ocak 1730'da hür masonluğun ilk Katolik büyük üstadı olması da dikkate şayandır. 

On sekizinci yüzyılda kardeşlikteki konum ve din farklarının önemsizleşmesine üyelerin birlikte bir güzel sarhoş olmasının da faydası dokunuyordu. Hür masonlar içkiye düşkündü. On sekizinci yüzyıl Londra'sının amansızca alkollü hayatında bile tükettikleri alkol miktarıyla ön plana çıkmayı başarıyorlardı. Kardeşliğin “meşhur ayyaşları” 1723 gibi erken bir tarihte Ayyaşlığa Övgü (Zn Praise of Drunkenness) isimli mizah kitabında hususi övgülere mazhar oluyordu: 


Hür kılacak bu şarap siz masonları, 
Bacchus'tür hürriyetin babası.“ 


Özellikle sarhoş bir mason 1736 tarihli bir gravürde ölümsüzleştirilmiştir. Gece (Night) isimli bu eser kaotik bir sahneyi betimler: (Önlüğü ve gönye madalyonu sayesinde teşhis edilen) küfelik bir muhterem üstat (Worshipful master) (bir diğer loca görevlisi olan) dış kapı gözcüsünün (4yler) yardımıyla Charing Cross Sokağı'nda yürümektedir. Yukarıdaki pencereden kolunu uzatan biri lazımlığını tam da üstadın başına gelecek şekilde boşaltır. Her ne kadar hiciv amacıyla resmedilmişse de bu sahne erken hür masonluk hakkındaki bazı önemli gerçeklere yer vermektedir. Zaten gravürü hazırlayan sanatçı, yani yüce William Hogarth da masondur. 
Gravürün merkezindeki muhterem üstat, 1729'da sulh hâkimliğine atanan son derece sadık W hig taraftarı Thomas de Veil'dir. 
Veil 1736 tarihli tartışmalı Cin Yasası'nı” (Giz Ac£) ihlal suçuyla 


6 Bacchus, Roma mitolojisinde üzüm ve bereket tanrısı olarak bilinir. Yunan 
mitolojisindeki Dionysos'un muadilidir. -ç.n. 

7 Cin tüketiminin azaltılmasını amaçlayan bu yasa, cin satışı için yıllık lisans saün alınmasını ve her 4.5 litrelik satış için 20 şilinlik bir vergi ödenmesini şart koşuyordu. Yıllık lisans ücreti ve vergi çok yüksek olduğu için (o dönemde 
20 şiline tanesi 1:8 kiloluk ekmeklerden yaklaşık 25 tane alınabiliyordu) bu 
kanun sık sık ihlal edildi. -ç.n. 
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mahkemeye çıkarılan birçok kişiyi yargıladı ki böyle bir hicve konu olmasının nedeni de budur. Veil hükümete sadakatle hizmet etmesi nedeniyle ileride bol kazançlı bir arpalıkla ve şövalyelikle ödüllendirilecekti. 


William Hogarth'ın Gönün Dört Vakti (Four Times of the Day) (1736-8) adlı serisinde yer alan Gece. Gravürde gönye madalyonu ve önlük takan sarhoş bir hür mason görülüyor. 


Uzun lafın kısası, içki içerken erkek erkeğe muhabbet etmek loca deneyiminin çok önemli bir parçasıydı: Sırtlara şaplak atılır ve kol kola girilirdi. Aynı durum çoğu zaman günümüz için de geçerlidir. Yine de hür masonluk asla alkollü bir curcuna olmamıştır. Mason ziyafetlerinin (bunlar kardeşlik jargonunda “şen meclis (/estive board)” diye adlandırılır) kendi kuralları ve usulleri vardır. Dış dünyadaki mevkisi ne kadar yüksek olursa olsun, her hür mason sırası geldiğinde masadaki biraderlerine hizmet 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etmelidir. Söylenecek mason şarkıları ve uğruna kadeh kaldırılacak mason değerleri mevcuttur. On sekizinci yüzyılda ziyafetlerde bir araya gelen biraderler genelde ilk kadehi sağlığa, sonraki kadehleri de sırasıyla krala, kardeşliğe, üstada, büyük üstada, görevlilere, çıraklara ve başkalarına kaldırırdı. Şen meclislerdeki planlı alkol tüketimi erkeksi bir beraberlik duygusu oluşturma- nın etkili bir yoluydu. 

Erken dönemde kurulan birçok mason locasının adını Kaz ve Izgara gibi han ve meyhanelerden almasının tesadüf olmadığı açıktır. Fakat bunun masonların birayı sevmesinden başka nedenleri de vardır. Erken on sekizinci yüzyılda meyhaneler toplumsal hayatta gerçekleşen devrimin merkezinde yer alıyordu. Buralarda toplanan masonlar böylece modernitenin en hızlı akımlarından birini takip ediyordu. 

Geç on yedinci yüzyıl, şehirlerde bulunanlar başta gelmek üzere İngiltere'deki meyhanelerin sayısında ve kalitesinde yaşanan muazzam bir artışa sahne oldu. Kahvehaneler de (bazıları müşterilerine alkol servis eden meyhaneler olarak yeniden adlandırılmıştı) bu trendin bir parçasıydı: Büyük loca kurulduğunda Londra'daki bu tarz işletmelerin sayısı iki bin gibi akıllara ziyan bir sayıya ulaşmıştı. Ne tamamen kişiye mahsus ne de herkese açık olan bu işletmeler, insanların birlikte vakit geçirmenin yeni yollarını bulma ihtiyacına bir çözüm olarak ortaya çıkmıştı. 
Şehirler gelişirken sosyal hayat hiç olmadığı kadar canlanıyor, başkent toplumu daha zengin, hareketli ve çok sesli bir hüviyet kazanıyordu. Gazetecisinden siyasetçisine, mimarından tüccarına ve esnafından avukatına kadar herkes meyhane ya da kahvehaneye birlikte hoş vakit geçirip iş yapabileceği insanlarla dostluk kurmak için gidiyordu. 

Meyhanelerde buralara özgü toplu eğlence türleri gelişmişti. Bunlar horoz dövüşünden sihirli lamba gösterilerine, müzik dinletilerinden bilim derslerine uzanan zengin bir çeşitliliğe sahipti. Lakin Londra meyhanelerinde gelişen sosyal akımların 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en önemlisi kulüplere ve cemiyetlere duyulan meraktı. Başkenti ziyaret eden gezginler burada “ilim yaymak ve keyifli vakit geçirmek için kurulmuş sonsuz sayıda KULÜP ve CEMİYET” bulunduğuna dikkat çekmeden edemiyordu. 

Tarih, bahçe işleri, kumar, münazara, tıp ve spor gibi alanlardan hangisine ilgi duyarsanız duyun Londra'da size uygun bir kulüp bulunurdu. On sekizinci yüzyıl insanlarının kulüplere yönelik ilgisi parodi yazarlarına kolay bir hedef sunuyordu. Mesela Ned Ward'un 1756 tarihli Londra ve Westminster Şehirlerindeki İlginç Kulüplerin ve Cemiyetlerin Tamamı Hakkında Mizahi ve Eksiksiz İzahat (A Compleat and Humorous Account of All the Remarkable Clubs and Societies in the Cities of London and Westminster) isimli eseri, bazı hayali kulüplerin faaliyetlerini açıklar. 
Bunların arasında (frengi yüzünden çirkinleşen hastalar için) Burunsuzlar Kulübü (No-Nose C/xb), (Monty Python'ın Dört Yorkshirelı skecindeymiş gibi davranan üyelerin bulunduğu) Yorkshire Kulübü (Yorkshire Club) ve Cripplegate'teki bir meyhanede “leş gibi kokan yellenmeleriyle etraftaki havayı zehirlemek için” haftada bir kere toplanan Osuruk Kulübü (ZHzr#ing Club) gibi örnekler bulunmaktadır. 

Öte yandan sırf muziplik olsun diye kurulmuş birçok gerçek kulüp de mevcuttu. Bazı kulüplerse neden konduğunu bilmedigimiz tuhaf isimlerle arzıendam ediyordu: Mor Cemiyeti (Purple Society), Potentisiginnaryenler (Potentisiginnarians), Wacut Kardeşliği (Bro4hers of #he Wacut)... Bunların yanı sıra son derece saygın kulüpler de söz konusuydu. Mesela 1660 yılında “Psikomatematik Deneysel Bilimi Teşvik Etme Derneği (College for he Promoting of Psyeho-Mathematical Experimental Learning)” adı altında kurulan Kraliyet Cemiyeti, modern bilim yönteminin teşekkülünde pay sahibidir. Bazı siyasi kulüpler çok sayıda nüfuzlu insanı barındırıyordu. Çoğu cemiyette kabul töreni uygulaması mevcuttu ve bazı cemiyetler bâtıni bilgilere ulaşmayı vaat ediyordu. Hür masonluk bu cemiyetlerin açık ara en başarılı örneğiydi. 
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Hür masonluk çağın ruhunu yakaladı. Hükümet tacizinden azade olarak işleyen kulüplerin çokluğu, Britanya toplumunun kıtadakilerin çoğundan daha açık bir toplum olduğunu gösteriyordu. Bu kulüplerin yanı sıra hükümet denetimine tabi olmayan gürültülü bir basın da söz konusuydu. On sekizinci yüzyıl Londra'sının yayınevleri, gazeteleri, kahvehaneleri ve meyhanelerinin hepsi birer siyaset laboratuvarıydı. Tıpkı mason locaları gibi. Evet, hür masonluk belli bir siyasi programı desteklemiyor veya farklı ideolojilerin özgürce dile getirilebileceği bir ortam sunmuyordu. Hatta yukarıda keşfettiğimiz üzere siyasi tartışmaları uygunsuz addediyordu. Fakat bir yandan da biraderlerin siyasetin uygulamalı yönleri konusunda bilgilenmesini sağlıyordu. 
Kardeşliğin son derece resmi ritüelleri ve teşrifat kuralları, muhtelif arka planlardan gelen üyelere modern kurumlarda çalışırken ihtiyaç duyacakları birçok yeteneği öğrenme imkânı sunuyordu: ağzını sıkı tutabilmek, söylev verebilmek, anayasal kuralları yorumlayabilmek, genç biraderlere tavsiyelerde bulunabilmek ve insan sarraflığı. Açık toplumun gerektirdiği bu beceriler mason locasının kapalı kapıları ardında öğrenilebiliyordu. Locaların nispeten dar bir çeşitlilik arz eden müdavimlerinin evrensel değerler adına konuşmakla övünmeye başlaması da bir o kadar önemliydi. Örnek olarak John Coustos'u düşünsek yeter. Sorgulama tutanakları, kendisinin sorgu süreci boyunca ne kadar soğukkanlı davrandığını ve güzel konuştuğunu gözler önüne seriyor ki kendisinin bu hitabet yeteneklerini mason eğitimine borçlu olduğu kanısındayım. Keza çektiği acılar hakkındaki kitabı da Coustos'un masonluğun evrensel değerlerini siyasete yansıtmak- ta ne kadar başarılı hâle geldiğinin kanıtıdır. 


Hür Masonlar Neye Uğradığını Şaşırıyor 


Erken dönemdeki hür masonların kadınlarla alıp veremediği neydi? 
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Kadınların üye olmasına izin verilmemesi kardeşliğin herkese açık olma düsturundaki en belirgin boşluktur. Kadınların kabul edilmesini açıkça yasaklayan ilk mason belgesi 1723 tarihli Anayasa'dır: “LOCA üyeliğine kabul edilecek kişiler doğuştan hür, iyi karakterli, dürüst ve erişkin adamlar olmalıdır. 
Kölelere, kadınlara ve ahlaksız ya da rezil heriflere değil de itibarlı erkeklere yer veririz (vurgu bana ait|.” Metinde buna hiçbir açıklama getirilmez. Umursamaz bir cinsiyetçilik sergileyen erken dönem büyük loca masonları, Anayasa'nın hâlihazırdaki erkeklere özgü olma durumunu teyit etmekten başka bir şey yapmadığını farz etmiştir. 

Günümüz masonlarının bu meseledeki resmi görüşü, erken hür masonluktaki cinsiyetçiliğin o devri yansıttığı yönündedir. 
Gerçekten de on sekizinci yüzyılda kadınlar kamusal alanda güç getiren hiçbir yere kabul edilmemiş; mülk sahibi olmaktan, siyasetten, memuriyetten, hukuktan, işletmecilikten ve ticaretten alıkonmuştu. Böyle bir ortamda kardeşlikteki biraderlere kız kardeşlerin katılması şaşırtıcı olurdu. 

Zaten on sekizinci yüzyıl Britanyasındaki kadınlar da localara üye olmak için ölüp bitmiyor, kabul edilmek için kapıları zorlamıyordu. İngiltere hür masonlarının lider kadrosunun belkemiğini düşük rütbeli asilzadeler, meslek erbapları ve tüccarlar oluşturuyordu. Bunların eşlerinin sosyalleşmek için gidebileceği başka mekânlar mevcuttu. Çeşitli çevrelerden kibar insanlarla arkadaşlık etmek isteyen bir hanımefendi tiyatroya, zevküsefa bahçesine, eğlence salonuna ya da kaplıcaya gidebilirdi. Britanya kadınlarının sosyal hayatına sahne olan bu yeni ve Britanya'ya özgü mekânların ortak noktası, buralarda hanımların adabına zarar verebilecek durumların oluşmamasına ihtimam gösterilmesiydi. 
Mason localarıysa bilakis içeriye girmeye cesaret edecek kadınların onuruna leke sürecek yerler olarak görülüyordu. Kardeşlik işlerinde gözetilen mahremiyet, dedikoduculuğa davetiye çıkarıyordu. Ayrıca içkinin su gibi aktığı mason ziyafetleri terbiyeli 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hanımefendilerce amiyane eğlenceler addedilmiş olabilir. Kibar hanımların büyük kısmı bir locaya girmeyi, horoz dövüşü yapılan bir tavernaya bir kolunda horoz diğer kolunda bira fıçısıyla izinsizce dalmaktan daha çok düşlememiş olsa gerek. 

Sonuç olarak mason tarihçileri kardeşlikte kadınlara yer verilmemesinden on sekizinci yüzyıl şartlarını sorumlu tutmakta tamamen haksız değildir. Lakin sorumluluktan tamamen kurtulmalarına izin veremeyiz. Zira o zaman kadınlara izin verilmemesinin on sekizinci yüzyıldaki birçok biraderi uygunsuz bir duruma sokmasını anlamlandıramayız. 

Aydınlanma felsefesindeki önemli bir yaklaşım, masonları o dönemde de savunma yapmak zorunda bırakmıştı. Aydınlanma çağında kadınların erkekler üzerinde medenileştirici bir etkisi olduğuna inanılıyordu. Bu inanca göre mason locaları gibi erkeklere özgü topluluklar, üyelerin barbarca içgüdülerini dizginleyecek kadınların yokluğunda hırboluk düzeyine inmeye açıktı. Masonlar bu düşünceye kadınları dışlama politikalarını savunmak için ortaya attıkları derme çatma argümanlarla cevap verdi. Birçok söylev ve risalede cinsilatife saygı duyduklarını fakat masonlar da dâhil olmak üzere bütün erkeklerin rekabet ve kıskançlığa meyilli olduğunu, o yüzden masonluktaki uyum idealini şehvet uyandırabilecek karşı cinsle aynı ortamdayken de korumak konusunda biraderlere güven olmayacağını ileri sürüyorlardı. Bunu, biraderlerin elinin kolunun her hâlükârda değer verdikleri geleneklerce bağlandığı argümanı izliyordu: Kadınların kabul edilmemesi kuralı Orta Çağ'da konmuştu ve masonların bunu değiştirmek için yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Masonların eşlerine güven vermek için yoğun bir çaba sergileniyordu. Bu kadınlar sık sık toplu akşam yemeklerine ve balolara davet ediliyor, kendilerine masonlarla evli kadınların ne kadar şanslı olduğuyla ilgili nutuklar çekiliyordu. 

Locaların cinsiyet politikası hakkındaki en yaygın bahane kadınların dedikoducu olduğu ve kardeşliğin sırlarının onlara emanet 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edilemeyeceği bahanesiydi. Bu fikri daha da ileri götüren masonlar kadınların kardeşliği ölesiye merak ettiğini sanıyordu. Bu görüş on sekizinci yüzyılın ortalarında masonlar için hazırlanmış Hür Masonlar Neye Uğndığını Şaşırıyor (The Eree-Masons Surpriz'd) 


(1754) isimli müstehcen bir gravürde özetlenmektedir. 
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Gravürde bir loca toplantısının bölündüğü, biraderlerin saklanmak için oraya buraya kaçıştığı ve masonlukla bağlantılı nesnelerin masayla zeminin dört bir yanına dağıldığı görülüyor. 
Biraderlerden biri toplantıyı yarıda kesen şeye, yani dizlerinden yukarısı çıplak hâlde tavandan sarkan kadın bacaklarına ateş edecek kadar ileri gidiyor. Alttaki yazıda anlatılanlara göre söz konusu kadın, yani Moll isimli oda hizmetçisi, toplantıyı gözetleme ve mason sırlarını öğrenme hevesiyle loca odasının üstündeki tavan arasına çıkmış ama “talihsiz bir hata” sonucunda tavandan aşağı düşmüş. Böylece mason sırlarını öğrenme planı, kendi eteğinin altındaki “sır”ın bir oda dolusu erkek tarafından görülmesiyle sonuçlanmış. Gravürde başta masonluk alametlerini kuşanmış 


99 


KARDEŞLİK 


üstat ve yardımcıları olmak üzere çoğu masonun iştahla Moll'ün açığa çıkmış kasıklarına baktığı görülüyor. Bu hikâye hem “meraklı kadınlar”a bir uyarı hem de biraderlerin birbirini dürtüklemesiyle ilgili bir imadır. 

Masonların kadınları kabul etmeme politikası hakkında 
1723 basımı Anayasa'da yapılan savunma gözle görülür derecede 
zayıftır. Erkeklere özgü bir ortam yaratma isteğinin başlangıçtan beri masonluğun ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini gösterir. 
Yabancılar o dönemde bile kadınları dışlamak konusunda bu kadar katı davranan biraderlerin tuhaf olduğunu düşünmüştü. 
Hicivcilerin kadın hür masonlar konulu birçok eser üretmesinin 
nedeni buydu. Londra'da yayımlanan ilk hicivlerden biri 1724 
tarihli bir dergi makalesiydi. Yazarı “Hür Terziler Kız Kardeşliği (Sisterhood of Free Sempstresses)” isimli hayali bir topluluğun tarihini ve kurallarını anlatarak Az4yas4'yı alaya alıyordu. Eş cinsellik iddiaları da yaygındı. 


Uluslararası Başarının Simyası 


1717'deki Kaz ve Izgara toplantısından önce ortada hür masonluğun mühim bir topluluğa dönüşeceğini düşündürecek pek bir şey yoktu. Kardeşliğin serpilmesi 1717'den sonra gerçekleşti. 
1721'de büyük üstat seçimi için düzenlenen toplantıda on iki Londra locası temsil ediliyordu. 1725'te ise büyük loca Londra'da altmış bir “düzenli (xegwlar)” (yani büyük locanın yetkisini tanıyan) loca sayabilirdi. Bu sistem başka yerlerde de rağbet gördü. 
O yıl İrlanda kendi büyük locasını kurdu. 1736'da İskoçya'da kurulan büyük loca da İskoçya localarının çoğunun onayını aldı. 1738'e gelindiğinde Londra Büyük Locası'nın listesinde başkentte bulunan 106 locaya ek olarak Norfolk'taki Norwich'ten Galler sınırındaki Chester'a ve güneybatıdaki Plymouth'tan kuzeydoğudaki Newcastle-upon-Tyne'a kadar ülke genelindeki 47 
taşra locası da bulunuyordu. 
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Bernard Picart'ın 1736'da yayımlanan gravürü hür masonluğun uluslararası düzeyde hızla yayılmasını övmektedir. Duvar resmindeki her tablo bir locayı temsil eder. 


Erken mason tarihindeki istenmeyen ögeleri başarıyla ayıklayan Hür Masonluk Anayasası masonluk için büyük bir muvaffakiyetti. Kitap kısa sürede Avrupa'daki başlıca dillerin tamamına çevrilerek masonluk kaidelerinin yayılmasını sağladı. 1730 yılında dinmek bilmez bir ilim açlığına sahip genç bir matbaacı Philadelphia'da kısa süre önce kurulan mason locasına üye oldu. Dört yıl sonra loca üstadı olarak Anayasa'yı biraderleri için yeniden bastı. Bu, Amerika'da yayımlanan ilk mason kitabıydı. 
Matbaacının adı Benjamin Franklin'di ve yayımladığı Anayasa Kuzey Amerika'nın hür masonluğun yeşerdiği en verimli toprak olmasına katkıda bulunacaktı. 

Anayasa'nın kendinden emin ikinci basımının yayımlandığı 1738 yılında Londra Büyük Locası Bengal, İspanya, Fransa, Rusya, Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, Güney Amerika, Karayipler ve Batı Afrika'da resmen onaylanmış ileri karakollara 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sahip olmakla övünebilecek durumdaydı. İstanbul'daki ilk mason locası 1720'lerde, Halep'tekiyse 1730'larda kuruldu. Kardeşliğin benimsediği kozmopeolitlik, ticaret ve imparatorluk rotaları üzerinde dünyanın neredeyse her yerine giden erkekler için bir yaşam tarzıydı. 

Hür masonluğu görmezden gelmek (özellikle de artık eskisinden daha gür sesli ve görünür olması nedeniyle) mümkün değildi. Geçit törenleri kısa sürede mason takviminin önemli bir parçası hâline geldi. 28 Nisan 1737'de büyük loca görevlileri ve çok sayıda birader önlüklerini ve eldivenlerini “usulünce kuşanarak” “oldukça şaşaalı” bir geçit töreni düzenledi. Tören rotası yeni büyük üstadın Pall Mall'daki evinden büyük loca toplantısının düzenleneceği Londra Köprüsü civarındaki Balıkçı Salonu'na (Fishmonger5 Hall) kadar uzanıyordu. Bu yürüyüşte masonlara “3 adet mızıka grubu, orkestra davulları, trompetler ve Fransız kornoları” eşlik etti. Sekiz ay sonra 6.400 kilometreyi aşkın mesafedeki Güney Carolina'nın Charleston kentinde, Londra'dakine çok benzer bir mason geçit töreni limandaki gemilerin neşeyle yaptığı selamlama atışları ve “hanımlar için düzenlenen bir balo ve gösteri” ile sonlandı. 

Masonluğun dünya genelindeki yeni meskenlerinde sahip olduğu cazibenin ayrılmaz parçalarından birini de masonların kaba saba cümbüşlere düşkünlüğü teşkil ediyordu. Mesela 1780'ler Viyana'sında Wolfgang Amadeus Mozart ve Gerçek Ahenk Locası'ndaki mason yoldaşları alkolün su gibi akıp gittiği, müstehcen şarkıların söylendiği ve kocaman açılan ağızlara törenlerde kullanılan bir mason malasının yardımıyla devasa porsiyonların tıkıştırıldığı ziyafetler düzenliyordu. Görünüşe göre bu törenlere aynı locanın üyelerinden Joseph Haydn “Baba” bile katılmıştı. 

Hür masonluk, dini inançların egemenliğindeki bir dünyadan, o kadar da dindar olmayan daha eğitimli ve hareketli bir dünyaya giden yoldaki ara duraktı. Biraderlerin birbirleriyle dost olma tarzı kardeşliği bugün laiklik olarak ifade ettiğimiz şeyin, 


102 


LONDRA: KAZ VE IZGARA MEYHANESİ'NDE 


yani dini kurumlarla devlet arasında sağlıklı bir mesafe bulunması ilkesinin uluslararası çaptaki bir okulu hâline getirdi. 1740'larda, Engizisyon'un saldırılarına hedef olan Lizbon ve Floransa locaları gibi birçok yurt dışı locasında Katoliklerle Protestanlar bir arada bulunuyordu. Masonluğun, Britanya kolonilerinin dini çatışma nedeniyle kurulduğu Kuzey Amerika'daki başarısının sırrı dini hoşgörüydü. 

Masonlar nesiller boyunca kardeşlikte uyum sağlama, geniş sosyal bağlantılar kurma ve nüfuzlu arkadaşlar edinmenin bir yolunu da bulacaktı. Saygın ve muhteris orta sınıf üyeleri hür masonluğun başarısında kuruluşundan itibaren hayati rol oynayacaktı. Nitekim günümüzde ataerkil bir orta sınıf toplumunda yaşadığımız söylenebiliyorsa, bu durumdan kaynaklanan övgü ve suçlamaların hatırı sayılır bir kısmı masonların payına düşmelidir. 

Bu kitabın ve tarihin ilerleyen safhalarında hür masonluğun yazgısının izini sürerken, aynı zamanda on sekizinci yüzyıl Britanya masonlarının içinde yaşadıkları toplumdan konsantre hâlinde aldığı muhtelif evrensel ideallerdeki değişimlerin izini de sürüyor olacağız: kardeş sevgisi, laiklik, dini hoşgörü, kozmopoliclik, müsavatçılık ve daha birçoğu. Ne var ki masonluk projesi başlangıçtan itibaren zıtlıklarla sarmalanmıştır. Mesela kardeşlik teoride eşitlikçi olmasına rağmen uygulamada üye olmak isteyenlerin önüne ekonomik engeller koymuştu zira aidatlar pahalıydı. Üyeliğin cazibesi her zaman biraz da rozet, kuşak, önlük ve takı gibi pahalı koleksiyon eşyalarından kaynaklanmıştı. 
(Kuyumcu John Coustos, locadaki biraderlerin dükkânındaki ürünler için hazır bir pazar teşkil ettiğinin farkındaydı.) Ayrıca masonluğun evrensel ideallerinin mahremiyet içinde hareket eden kendinden menkul bir ahlaki elit tarafından savunulması da çelişkili bir durumdur. Bu seçkinlerin sahip olduğu şey, üyelere özgü bir demokrasi ve kulüp düzeyinde bir kozmopolitliktir. 
En beteri de masonluktaki erkek kardeşliğinin kadınları dışlaması ve hayatın temas içinde olduğu her alanında bu dışlamayı 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kuvvetlendirmesidir. Masonluk ütopyası herkese açık olduğunu iddia ederken aslında hiç de öyle değildir. 

Bu tarz iç çelişkiler hür masonluğu Kaz ve Izgara Meyhanesinde yapılan 1717 tarihli toplantıyı izleyen yüzyıllarda maruz kalacağı sosyal, siyasi ve dini baskılara karşı son derece hassas kılıyordu. Mason tarihini ilginç kılan şey tam da bu kapsamlı güçlerle masonluğun kendi bünyesinde yaratmaya çalıştığı değerler sistemi arasındaki etkileşimde yatmaktadır. 

Modern hür masonluk, Londra meyhanelerinin keşmekeşi arasında icra edilen tekrarlanamaz bir simya gösterisine benzer şekilde birçok malzemenin dengesiz bir karışımı sonucunda ortaya çıkmıştı. Şarap ve biraya susamışlık, kulüpler etrafında şekillenen yeni bir cemiyet hayatına duyulan ilgi, yükselmenin getireceği faydalara açlık, züppelikle karışık ortaklaşa bir ihtirasla hayırseverlik, ritüel ve gizeme duyulan merakın akılcı söylemlere yönelik ilgi- nin yanı sıra zekice bir siyasi ve dini uzlaşma eğilimiyle birleşmesi, 
uyum uğruna tarihin silinmesine rıza gösterilmesi. 1717 ile 1723 
yılları arasında Hanover hanedanının tahta geçiş sürecinin kendine özgü siyasi ortamı ve Whig egemenliği tarafından şekillendirilen kardeşlik, kökenini aşan değerlerin taşıyıcısı hâline geldi. 

Böylece başlangıçta pek de parlak bir gelecek vaat etmeyen hür masonluk dünyanın her yerine yayılmaya başladı. Lakin İngiliz Kanalı'nı aşmasıyla belaya bulaşması bir oldu. 
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PARİS: İSA'YA VE TARİKATINA KARŞI 
SAVAŞ, TÜM KRALLARA VE 
TAHTLARINA KARŞI SAVAŞ 


Edgware Caddesi'nden Görülen Manzara 


1796 yılında Fransa tanınmaz hâldeydi. 

Yol kenarlarındaki sunaklar ve haçlar parçalanmış, çok sayıda kilise ya ikonalardan ve heykellerden arındırılmış ya da bakımsızlığa terk edilmişti. Manastırlar ve rahibe manastırları depo, ahır yada kışla yapılmış, Rouen Katedrali'yse baruthaneye çevrilmişti. Birçok yerde, birkaç yıl öncesine kadar halkla iç içe yaşayan papaz ve keşişler yurtlarını terk etmek zorunda kalmış, onların yokluğunda kilise yardımının kesilmesi yüzünden aç ve açıkta kalan kimsesiz sefiller türemişti. Kilise çanları silah üretimini finanse etmek amacıyla eritildiği için pazar günleri ürpertici bir sessizlik içinde geçiyordu. 

Bir zamanların şaşaalı şatolarının çoğu şimdi alevlerin kararttığı çıplak duvarlardan ibaretti. Tarlalarda sadece gençler ve yaşlılar çalışıyordu. Zira zorunlu askerlik geri kalan erkeklerin çoğunu Avrupa'daki muharebe alanlarına sürüklemiş, firar etmeyi tercih eden diğerleriniyse viran yollardaki yolcuların üzerine çullanan haydutlar hâline getirmişti. 

İhtilalin etkileri Paris'te de bir o kadar belirgindi. Bastille Hapishanesi'nin yıkılan tehditkâr duvarlarının yerini bir kereste deposu almıştı. Boulogne Ormanı'ndaki ağaçların çoğu kesilmişti. 
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Saint-Germain Mahallesi gibi müreffeh semtlerin nüfusu azalmış, sokaklarını ot bürümüş ve en büyük asilzade konakları “ulusal mülk” hâline geldiklerini gösteren işaretlerle damgalanmıştı. Mermer ve bronz heykeller kaidelerinden sökülüp yerlerine ahşap ve alçıdan heykeller dikilmişti. Binaların kemer ve menfezlerindeki kraliyet sembolleri ve asilzade armaları kazınmış, bunların yerini “Fransız halkı Yüce Varlık'a (Sxpreme Being)? ve ruhun ölümsüzlüğüne inanır” ve “Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik ya da ölüm” gibi sloganlar almıştı. Fakat bunların bile ya üzerinde oynanmış ya da bazı kısımları silinmişti. Sokaklarda tehlike hissi kol geziyor, soygun ve cinayet hikâyeleri ağızdan ağıza dolaşıyordu. Korku ve şüphe toplumun bilincine öyle bir kazınmıştı ki şapkasına üç renkli kokart takmayanlar sataşmalara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya geliyordu. 

Bu yıkıma neden olan ihtilal henüz sona ermemişti. Fransa'nın her geçen gün daha da başarılı hâle gelen devasa orduları, yurt dışına ihtilalci düşünceler ihraç etmek için son sürat ilerliyordu. Yine de 1796'da Fransa'da nispi bir sükünet hüküm sürüyor, bu da Avrupa'nın şok ve hayretten sıyrılıp düşünmeye ve açıklamalar aramaya başlamasını sağlıyordu. Fransız İhtilali öyle akıl almaz bir olaydır ki tarihçiler nedenleri hakkında tartışmaya o zamandan beri devam etmektedir. Lakin bu tartışmalar başladığında bir papaz, ikna edici bir açıklamayı çoktan bulmuştu. 

Papaz Augustin de Barruel, ihtilalin perişan manzarasını Londra'nın kenar mahallelerinden birinde bulunan Edgware Caddesi 25 numaradaki huzurlu evinden izlemişti. Masasında otururken şehrin süt ihtiyacını karşılayan ineklerin böğürtüsünü duyabiliyordu. Elimizdeki tek portresine bakılırsa ufak tefek, kel 


bir adamdı. Şahit olduğu felaketlerin kederini yansıtan mahzun 


1  Ftansız İhtilali sırasında hükümetin el koyup satışa çıkardığı emlake “ulusal 
emlak (fr. Biens Nationanx)” deniyordu. -ç.n. 

2 Başta Robespierre olmak üzere deist ihtilalcilerin resmi din yapmaya çalıştığı 
Yüce Varlık Kültü'nde Tanrı'ya verilen isim. -ç.n. 
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gözlerinin arasında uzun bir burun başlıyordu. Fransa'dayken mürebbi olarak çalıştığı asilzade şatolarının ikisi de kızgın köylüler tarafından viraneye çevrilmişti. Manevi hocası Peder Antoine de Nolhac, Avignon'daki bir hapishanede mahpusken, Ekim 1791'de ihtilalciler tarafından katledilmişti. On bir ay sonra patlak veren Eylül Katliamları'na kurban gitmekten korkan Papaz Barruel İngiltere'ye kaçıp kendini yazarlığa vermişti. 


Papaz Augustin de Barruel (1741-1820) 


Barruel /z£obenlik Tarihine Işık Tutan Hatıralar (Memoirs Ilustrating the History of Jacobinism) adı altında ihtilalin doğuşunun beş ciltlik kapsamlı bir açıklamasını sunan 1797 basımı hatıratının ilk sayfalarında tezini şöyle sunuyordu: 


Fransız İhtilali sırasında yaşananların tamamı en korkunç eylemlere varıncaya dek öngörülmüş, önceden tasarlanıp ayarlanmış ve azimle kararlaştırılmıştır. Tüm bu olayların nedeni en beterinden bir günahkârlıktır. Zira hepsi, gizli cemiyetlerde örülmüş komplo ağlarını birleştiren ipleri elinde tutan kişilerce hazırlanıp yönlendirilmiştir. 
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Yani Fransız İhtilali hür masonların düzenlediği alçakça bir komplonun sonucuydu. 

Barruel komplonun gelişimini yurt dışından seyreden herkese bir uyarıda bulunuyordu. İhtilalciler arasındaki en radikal kişiler olan Jakobenlerin 1794'te iktidardan düşmesine kanıp da tehlikenin geçtiğini sanmamalılardı. Komplo uluslararasıydı, yaşananlar sadece başlangıçtı ve sıra çocuklarınıza da gelecekti: “Jakobenlerin galip gelmesi dininizin, kanunlarınızın, emlakinizin, tüm hükümet çeşitlerinin ve medeni toplumun sonu olur. 
Servet, tarlalar, (en mütevazı kulübeye varıncaya kadar) evler ve çocuklar da dâhil her şey sizin olmaktan çıkar.” 

Papaz Barruel'in birçok okuru kitabını nefes kesici bulmuşu. 
Barruel'e yazdığı mektupta “Harikulade anlatınızın tamamı en hukuki ve kesin belgelerle delillere dayanıyor” diyen Britanyalı parlamento üyesi ve siyaset kuramcısı Edmund Burke, kitabın hayranlarından biriydi. Siyasi açıdan Burke'ten fersah fersah uzak şair Percy Shelley bile /2£0ben/ik Tarihine Işık Tutan Hatıraları heyecanla yalayıp yutmuştu. Devir, patlak veren siyasi felakete hiçbir kurum, gelenek ve anıtın dayanamayacağının sanıldığı bir devirdi. Barruel'le birlikte bir anda tüm taşlar yerine oturmuş gibiydi. Ortada tek bir neden ve suçlanacak tek bir grup vardı. Barruel'in analizi, döneminin en çok okunan kitaplarından biri oldu. 

Modern komplo teorisinin doğuşu işte böyle gerçekleşti. 

Jakobenlik Tarihine Işık Tutan Hatıralar aptalca bir kitaptır ve Fransız İhtilalinin nedenleri hakkında bize katacak hiçbir şeyi yoktur. Öte yandan komplo odaklı bir düşünme tarzının karmaşık olayları nasıl basitleştirdiğine ve bu aşırı basitleştirmenin bize kendimizi nasıl zeki hissettirdiğine dair öğretecek çok şeyi vardır. 

Barruel'in iddiasındaki en bariz kusur, Fransa'daki mason otoriteleri arasından herhangi birinin Fransız hür masonluğunu tek bir siyasi plan etrafında toplamak şöyle dursun, yetkisini ülke genelindeki localarda kabul ettirmeyi bile başaramadığı gerçeğidir. Geriye gidip ihtilal öncesi Fransa'ya bakıldığında, ki bu 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bölümde bunu yapacağım, masonların idare edilemeyecek kadar çok sayıda yöntemi benimsediği görülür. On sekizinci yüzyıl Fransız hür masonluğu saflarını büyük çeşitlilik arz eden kişilerle doldurmuştur. Bunların çoğuyla birden fazla defa karşılaşacak, onları ihtilal öncesindeki, ihtilal sırasındaki ve ihtilal sonrasında- ki gerçek kişilikleriyle tanıyacağız. Bölümün sonuna doğru, Barruel'in hayalinde kendilerine yakıştırılan komplocu rolleri içinde neredeyse tanınmaz hâle geldiklerini de göreceğiz. İlerleyen sayfalarda açığa kavuşacağı üzere /akobenlik Tarihine Işık Tutan Hatıralar'ın ilginç yanlarından biri de Barruel'in saplantılı görüşlerine uydurmak için sıkıştıracağı, eğip bükeceği ve kırpacağı hür masonluk tarihi hakkında ne kadar çok bilgi edindiğidir. 


İçinden Çıkılmaz İskoç Karmaşası 


Fransa'daki ilk mason locasının 1725 veya 1726'da, yani İngiliz hür masonluğunun Axayasa'sının yayımlanmasından sadece birkaç yıl sonra Pariste kurulduğu düşünülmektedir. Bunu birkaç locanın daha kurulması izledi. Bu locaların Britanyalı kurucuları kendi aralarında Whigler ve Toryler olarak bölündükleri için başlangıçta Fransız üyeler çekmekte zorlandılar. Nihayet barışı sürdürmek için büyük üstatlık makamına tarafsız bir Fransız dükü getirmelerinin ardından önlük kuşanan Fransızların sayısı artmaya başladı. 

Jeopolitik etkenler Britanya hür masonluğuyla Fransız kolu arasındaki ayrımın kalıcı olmasını sağladı. Zira iki ülke 1744'ten itibaren yüzyılın sonuna kadarki sürenin büyük kısmını birbiriyle savaşarak geçirdi. Bu sırada Fransa'daki locaların sayısı artarken üye kitlesi daha da Fransızlaştı. 1780'lerin sonuna gelindiğinde güvenilir bir sayımı yapılamayacak kadar çok üyeyi kapsayan yaklaşık bin kadar locada elli bin ila yüz bin arasında üye olduğu tahmin ediliyordu. Hür masonluk Fransız hayatının bir parçası hâline gelmişti. Bunun sonucu bir tarihçinin deyimiyle “içinden çıkılmaz bir İskoç karmaşası” oldu. 
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Kardeşliğin merkezinde ritüellerle sağlanan beraberlik ve tiyatro olduğu için masonlar mevcut ritüellerini işleyip detaylandırmanın ve yeni ritüeller icat etmenin cazibesini sık sık hissetmiştir. Anayasa'nın piyasaya çıktığı 1723 yılında, bir masonun tam yetkili üye olmak için geçmesi gereken sadece iki derece vardı: çırak ve kalfa. 1738'de Anayasa'nın ikinci baskısı yayımlandığında bunlara üçüncü bir derece, yani üstat derecesi eklenmişti. 
Bazen “mavi” dereceler veya “zanaat” dereceleri diye de adlandırılan bu üç temel derece günümüzde de geçerlidir ve ikinci bölümde özetlediğim yegâne derecelerdir. Lakin erken hür masonların yaratıcılığı bunlarla yetinmedi. 1740'larda Royal Arş? 
masonu (Royal Arch mason) adı verilen ve sadece loca üstadı olarak hizmet etmiş biraderlere açık bir ek derece ortaya çıktı. (Bu noktada mason üstadı derecesiyle ödüllendirilmenin loca üstadı olarak görevlendirilmekle aynı şey olmadığını belirtmek gerek. 
Muhtelif mason geleneklerinde loca üstadı (ster of he lodgel, muhterem üstat (W07s/ip/wl master) yahut saygıdeğer üstat (venerable master| olarak adlandırılan ikinci kavram, locanın idaresini üstlenmesi için seçilen kişileri ifade ediyordu.) Royal Arş masonu derecesi kısa sürede rakip bir büyük locanın kurulmasına yol açtı ve İngiliz hür masonluğundaki bu ihtilaf altmış yıldan uzun sürdü. İhtilaf sürecinde iki taraf da birbirini masonluğun sapkın bir kolu olmakla suçladı. 

Bu tarz ihtilaflar hür masonluğun irsi hastalığıydı. Masonluğa özgü olsun veya olmasın; yaygın kabul gören bir yönteme, kutsayıcı bir geleneğe ve destekleyici bir kuruma sahip olmayan hiçbir ritüel büyük bir cazibeye sahip değildir. Yeni icat edilmiş bir ritüelin katılımcıları kendilerini ritüelin büyüsüne kaptırmakta güçlük çeker. Ne zaman yeni bir derece icat edilse masonluğun otoritesi hakkında çetin sorular sorulmuştur. Yeni ayinleri 


3 “Kudüs yakınlarında yerin dokuz kat altına yapılmış olduğu varsayılmış bir 
bölme.” (Murat Özgen Ayfer, Ansiklopedik Mason Sözlüğü, HI, İstanbul: Tiglat Matbaacılık, 1999, s. 1134) -ç.n. 
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kim düzenleyecek ve meşru ayinleri sahtelerinden kim ayıracaktır? Duygusal hararet sık sık yükselir zira çok sayıda mason, kimliklerinin kardeşliğin işleyiş kurallarına tam bir doğrulukla riayet etmeye bağlı olduğuna inanmaktadır. Hastalık çok defa milli sınırların ötesine de yayılır. Kıdemli masonlar, diğer ülkelerdeki birçok farklı hür masonluk türü arasından hangilerini kendi hür masonluk anlayışlarına uygun sayarak resmen tanıyacaklarını haddi hesabı olmayan süreler boyunca tartışır. 

Ne kadar çabalarsa çabalasın hiçbir büyük loca masonluk “marka”sını tahakkümü altına alamaz. Nitekim marka Fransa'ya ulaşmasından kısa süre sonra kontrolden çıkmaya başladı. 

Aralık 1736'da, Andrew Michael Ramsay isimli meşhur mason ve Jakobit düşünür Paris localarından mürekkep bir mecliste yankıları mason dünyasının dört bir yanına ulaşacak bir konuşma yaptı. Birkaç ay sonra konuşmanın gözden geçirilmiş bir kopyasını XV. Louis'nin başbakanlığını yapan Kardinal Fleury'ye gönderdi. Amacı kardinali hür masonluğun Katolik inancıyla bağdaştığına ikna etmekti. Ramsay'nin konuşması ürkekçe karşılandı ve muhtemelen kardinali Paris localarına polis baskını düzenlenmesini emretmeye iten şeyin ta kendisiydi. Nitekim kardinali daha da kızdırmaktan korkan Ramsay, tüm masonluk faaliyetlerinden elini eteğini çekti. 

Ramsay'nin konuşması, kısa vadeli hedefleri konusunda fena çuvallasa da, 1738'de yayımlandıktan sonra Fransız kardeşliğini âdeta büyüledi. Konuşmanın büyük kısmı alışılageldik şeyleri kapsıyordu: mason efsanesinin ve Anayasa'da açıklanan felsefenin özeti. Fakat Ramsay aynı zamanda son derece önemli bir hususta Anayasa'dan sapmış, anlatısına Haçlıları da katmıştı. 
Haçlı şövalyelerinin Kutsal Topraklar'dayken Süleyman Tapınağı'nın ve zanaatın sırlarını yeniden keşfettiğini ve bu sırları kendilerine Kudüs'ü İsa adına ele geçirme fikrini aşılayan ilk etken olan Hristiyan misyonu düşüncesini yeniden canlandırmak için kullandıklarını iddia ediyordu. Haçlı masonlar, tapınağı yeniden 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inşa etmeye ve “bir elde malayla harç, diğer elde ise kılıçla kalkan taşıyarak” İsrailoğullarının izinden gitmeye yemin etmişti. 
Ramsay, Haçlıları ve onlar aracılığıyla Orta Çağ şövalyelik kültürünü sahneye çıkararak çok geçmeden İskoç Ritleri (Sco?4ish Rites) adıyla bilinen karmaşık mason derecelerini yaratacak devasa bir hayal ve efsane kaynağının musluklarını açtı. Neden /5k0ç? 
Her ne kadar Ramsay bir İskoç'sa da nedenlerle sonuç arasındaki bağ zayıftır. Ramsay'nin yeni Haçlı efsanesi, mason geleneğinin korunması ve yayılmasında yaratıcısının ana vatanına hayati bir rol veriyordu. Ramsay, Kutsal Topraklar'ın kaybedilmek üzere olduğu 1286'da önde gelen şövalyelerden birinin kardeşlik sırlarını güvende olmaları için İskoçya'ya götürdüğünü iddia ediyordu. 
Bağlantı bundan ileri gitmemektedir. Hakikatte İskoç Ritleri tamamen Fransız menşelidir. Lakin İskoçya'yı kullanmak Londra'yı ve büyük locasını es geçmek gibi kesin bir jeopolitik avantaj sağlamıştır. Böylece İskoçya'nın hür masonluğun gelişiminde oynadığı esas rol, Azayasa tarafından kayıtlardan silindikten sonra Fransada tamamen efsanevi bir kisve altında yeniden ortaya çıkmıştır. 
Ramsay, Fransa masonları arasında yaratıcı bir coşkuyu ateşledi. 1743'e gelindiğinde Fransa masonları her biri kendine özgü ayrıntılı sembollere, törenlere ve ahlaki alegorilere sahip üç yeni İskoç Riti (Scoitish Rite) derecesine yükselebiliyordu. 1755 yılında Paris'teki hiyerarşide beş, Lyon ve diğer yerlerdeyse yedi derece vardı. Derece sayısındaki artış kısa sürede katlanarak tamamen karmakarışık bir hâle büründü ve çok geçmeden düzinelerce dereceye sahip ritler türedi. Fransa hür masonluğuna dair en güvenilir tarih çalışması, 1750'lerden itibaren dallanıp budaklanan derecelerden müteşekkil bir “tropik orman”dan bahseder. Bu derecelerden “Kral Arthur'un yuvarlak masa şövalyesi (£nig/£ of King Arthur35 round table)”, “seçilmiş filozof şövalye (elect philosopher knight)”, “Argonotlar şövalyesi (£nigh? of #he Argonauts)” ve “kadoş şövalyesi (£7/2h* kadosh)” gibi bazıları İskoç Riti'ndeki oriji- 


nal şövalyelik ilhamı havasına sahipti. Fransız biraderler bunların 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yanı sıra “İskoçya Akademisi İskoç'u (Scorsman of #he Scottish Academy)”, “Messina İskoç'u (Scotsman of Messina)”, “Göksel Kudüs İskoç'u (Scossman of the Celestial Jerusalem)” ve hatta “İskoç İngiliz'i (Scoss Englishman)” gibi İskoç unvanlarına sahip olmaya da hevesliydi. Ayrıca bâtıni düşünceden mülhem daha muğlak İskoç Riti dereceleri de mevcuttu: “teozofi üstadı (master theosopher)”, “Esmeralda'nın masası üstadı (master of Esmeraldas table)”, “Paracelsus yoldaşı (companion of Paracelsus)” vb. 

Hür masonluk Fransa'ya hâlihazırda sembolizmle dolup taşan bir bavulla gelmişti. İskoç Ritleri; işaretler, şifreler, efsaneler ve ritüellerin akla gelebilecek her türlü birleşimiyle doldu: şövalyelik, İncil, doğaüstü uygulamalar, Gül-haçlılık, simya, Yunan ve Mısır efsaneleri, burçlar ve kabala (kadim bir Yahudi mistik yorum geleneği.) Üçüncü yüzyılda yaşayıp iyiyle kötü, ruhla madde sini yayan İranlı bir peygamber tarafından kurulmuş Maniheizm de teatral ritüellere ilham veren bilhassa etkili bir kaynaktı. Bazı dereceler bölgelerle hiziplere göre değişiklik arz eden, üst üste binmiş ve uyumsuz mahiyetteki sayısız ritüel sisteminde bir araya getiriliyordu: Işık Saçan Yıldız Riti (Rize of #he Blazing Star), Aydınlanmış Teozofistler ((//minated Theosophers), Afrika Mimarları (Architects of Africa). 

Beklenebileceği üzere kardeşlik uyumu ruhu 1760'larda büyük bir yara aldı. Haziran 1764'te Rheims'taki yerel localardan birinin iki hizbi şaşkın tanıkların gözü önünde sokakta sopalarla dövüştü. Şubat 1767'deki bir toplantının yumruk kavgasına dönmesi üzerine hükümet büyük locayı askıya aldı. 

Böylesine yoğun baskılar altında kalan büyük loca kontrolü kaybetti ve Fransa hür masonluğunun ileri düzey yapıları parçalandı. Barış ancak 1773'te ulus çapında yeni bir yönetim mekanizmasının teşkil edilmesiyle sağlandı. Fransa Büyük Doğusu (Grand Orient of France) isimli bu teşkilatın başındaki kişi, kralın gelecekte Orldans Dükü unvanını miras alacak kuzeni 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Philippe'ten başkası değildi. Teoride İskoç Riti derecelerinin tamamı büyük doğunun yetkisi altına girdi fakat Fransa masonluğunun belli başlı dalları arasında birlik sağlanabilmesi için zorlu müzakerelerle dolu on beş yıl geçmesi gerekti. Bu sırada dereceler çoğalmaya devam etti. Pandora'nın kutusu açılmıştı bir kere. 

Peki mason derecelerindeki bu hiperenflasyonun altında yatan neden neydi? Bu sorunun cevabı kısaca züppeliktir. Fransa'da sosyal sınıflar İngiltere'dekinden daha belirgin sınırlarla ayrılmış ve zümre sistemi altında hukuki bir yapı kazanmıştı. Birinci zümre ruhbanı, ikinci zümre zadegânı, üçüncü zümreyse geri kalan herkesi kapsıyordu. Ayrıca her zümre kendi içinde son derece yerleşik ayrımlara sahipti. Zadegânın masonlar arasındaki oranı, Fransa nüfusu içindeki oranına kıyasla daha büyüktü ve kardeşliğin başarıları kadar züppeliğinin de büyük kısmı onlardan kaynaklanıyordu. Asilzadeler birbirleriyle Versay'ın yoğun şekilde denetlenen ortamından uzakta kaynaşmanın yollarını bulmaya heveslilerdi. Aristokrat akademilerinde ve salonlarında bulunabilecek kişilerden daha geniş bir insan topluluğuyla iletişim kurmanın getireceği avantajların da farkındalardı. Bu bakımdan hür masonluk, varlıklı insanlarla eğitimli insanlar arasındaki statü sınırlarını esnetmenin faydalı bir yoluydu. Lakin mason değerlerinin hiyerarşinin ortadan tamamen kaldırılmasını meşrulaştırmasına 45/2 izin verilemezdi. O yüzden sosyal mevki derecelerinin locanın başka bir dünyaya ait ortamında yeniden icat edilmesi gerekiyordu. Gittikçe sıkılaşan bir seçim sürecine ve pahalılaşan simgelere sahip daha yüksek dereceler yaratan İskoç Ritleri, esnafın ve tüccarların alt seviyelerde tutulmasına yaradı. Şövalyelik ruhu da bunun mazeretini sağladı. Britanya'da hür masonlarla taş işçileri arasındaki bağlantı kardeşliğin tamamına zanaat havası verirken, Ramsay'nin hür masonluğun kökenini Haçlı şövalyelerine ve şövalyelik kurallarına dayandıran masalı şüphe bırakmayacak şekilde aristokratikti. 
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İskoç Riti derecelerinin artışında dini ve etnik ön yargıların da etkisi vardı. Fransa'da Britanya siyasetindeki gibi bir hoşgörü itkisi mevcut değildi. Öte yandan Roma'daki Papa'nın, hür masonları aforoz eden 1738 tarihli fermanını Fransa kralının topraklarında yürürlüğe sokacak yetkisi yoktu. Nitekim yeni İskoç Riti derecelerinin çoğu masonluğa Katolikvari bir hava verdi ve birçok Fransız hür mason Katolikliğin alışılageldik bağnazlık kalıplarını dillendirdi. 1767 yılında Marsilya'daki Kusursuz İçtenlik Locası'nca kaleme alınan kurallar bu konuda oldukça dobraydı: “Hariciler arasındaki Yahudi, Muhammedi veya zenci olma talihsizliğine uğramış kişiler üyeliğe aday gösterilemez.” Birçok yerde kardeşliğin hoşgörülü idealleri basitçe yok sayıldı. 


Dokuz Kız Kardeş 


Britanya'da olduğu gibi Fransa'da da çok sayıda birader masonluğa arkadaşlık, eğlence ve faydalı bağlantılar için katılmıştı. 
Yani İskoç Riti dereceleri kaleydoskobuna bakarak ziyan edecek çok zamanları yoktu. Bu devirde Fransa'yı sık sık ziyaret eden Venedikli çapkın maceraperest Giacomo Casanova kendisi gibi gezginlere masonluğu canıgönülden tavsiye ediyordu: “İçinde bulunduğumuz çağ ve günlerde; seyahat eden, koca dünyayı tanıma arzusu duyan, başkalarından geri kalmayı ya da kendine denk kişilerin arkadaşlığından mahrum olmayı istemeyen her delikanlı kendini masonluk denen şeye kabul ettirmelidir.” Avrupayı gezerken insanları etkilemek ve baştan çıkarmak için mason bağlantılarından faydalanan Casanova bu önermesinin hakkını sonuna kadar vermişti. 

Hür masonluk daha yüce uğraşlar için de kullanılabilirdi. İlk Fransız biraderlerin bir kısmı locaların felsefi değerlerinin cazibesine kapılmıştı: anayasa kurallarına kardeşçe uyulması, dini özgürlük ve dönemin ruhuna uygun olarak bilime, akla ve kadim gerçeklere duyulan ilgi. Yüzyılın ileriki safhalarında bazı mason 


115 


KARDEŞLİK 


locaları salonlar, kafeler, kulüpler ve cemiyetler etrafında gelişen entelektüel ortamın bir parçası hâline geldi. Britanya daha açık ve geçirgen bir toplum olmaya devam etse de, Fransa yüzyılın ortasından itibaren arayı kapatmaya başladı. Basındaki sansür uygulaması gevşetildi. 1751'de Denis Diderot ve Jean le Rond d'Alembert'in insanlığın bilgi birikimine dair muazzam derlemesi Ânsiklopedi'nin ciltleri yayımlanmaya başladı. Bu çalışma, Aydınlanmanın akılcılığa ve ilerlemeye yönelik ilgisini kamunun dikkatine sunan #/ozoflar için bir toplanma noktası ve kürsü teşkil etti. 1760'larda ise dini baskılara karşı çıkan Voltaire, Aydınlanma hareketinin tanınan simalarından biri hâline geldi. 

Meşhur Paris locaları arasında bir tanesi vardı ki açıkça Aydınlanmanın vasıtalarından biri olarak görülüyordu. Dokuz Kız Kardeş isimli bu loca, adını Yunan mitolojisinin edebiyat, bilim ve sanata ilham veren dokuz kardeş tanrıçasından alıyordu. Locanın kurucusu ve ilk üstadı, dönemin başlıca astronomu olan Jeröme Lalande'dı. Lalande'ın amacı seçkin düşünürleri masonluğa çekmek ve başkentin kültürel hayatına masonlukla bağlanulı bir merkez kazandırmaktı. 

1776'da kurulan Dokuz Kız Kardeş Locası bazı başarılara imza attı. Ünlü isimleri üye yapmakta bilhassa başarılıydı. Kayda değer üyelerden biri, Amerikanların Britanya'ya karşı verdiği mücadelenin Fransızlarca desteklenmesini sağlamak amacıyla Paris'te bulunan Benjamin Franklin'di. Franklin, Laland'ın halefi olarak loca üstatlığı bile yaptı. 1778'de, Aydınlanma düşünürleri arasındaki en meşhur isim olan Voltaire kötüye giden sağlığı yüzünden kısaltılmış bir törenle kabul edildi. O kadar hastaydı ki tören sırasında dostu Franklin'in omzuna yaslanmak zorunda kaldı. 
Önceden masonlukla hiç ilgilenmemiş, hatta mason ritüellerini insanoğlunun sihre duyduğu zaafın bir belirtisi olarak görmüştü. Buna rağmen 1778'de üyeliği hayranlarından gelen bir hediye olarak kabul etme yüceliğini gösterdi. Yedi hafta sonra vefat ettiğinde kabul töreni dışında hiçbir toplantıya katılmamıştı. 
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Dokuz Kız Kardeş Locası'nda başka meşhur masonlar da vardı. Mesela Voltaire'in kabul törenindeki konuşmacılardan biri de ileride adı bir kafa kesme makinesiyle özdeşleşecek hastane reformcusu Dr. Joseph Guillotin'di. Keza Joseph Michel ve Jacgues-Etienne Montgolfier kardeşler de üyeler arasındaydı. Bu iki kardeş, “aerostatik makine” yahut sıcak hava balonu olarak bilinen icatlarını sergiledikleri 1783 yılında uluslararası düzeyde heyecan uyandırdı. 

Gelgelelim hür masonluğun geneli modern Aydınlanma düşüncesinin ilerlemesine katkı sağlamadı. Axsikl/opedi'ye katkıda bulunan 272 kişiden sadece on yedisi hür masondu. Doğrusunu söylemek gerekirse #/020f/ar masonluğu kendi amaçlarının bir parçası addetseydi bu sayının çok daha büyük olması gerekirdi. 
Ayrıca Dokuz Kız Kardeş Locası Fransa masonlarının tamamını temsil etmiyordu. Lalande locayı kurarken büyük doğudan onay almakta güçlük çekmişti zira daha muhafazakâr üyeler devlet yetkililerinin bu konuda ne düşüneceği konusunda endişeliydi. 
Dahası, Dokuz Kız Kardeş Locası oldukça kapalıydı ve tartışmalarını dergi çıkararak yaymaya çalışmıyordu. Yani Lalande'ın locası ne masonluğun ne de Aydınlanmanın tipik bir örneğiydi. 

Yine de sıradan Fransız localarının en azından bazı türleri üyelerine “Aydınlanmayı yaşama”nın bir yolunu sağlıyordu. Aydınlanmanın kozmopolitlik ve kanunlar önünde herkesin eşit olması hakkındaki bazı kabullerinin mason hayatındaki temel kurallar arasına girdiğini görmek için, Montesguicu gibi bir hür masonunki kadar yüce bir zekâya sahip olmanıza gerek yoktu. 


Evrenin Seçilmiş Kohenleri 


Fransız hür masonluğu bilim insanlarına ev sahipliği yaptığı kadar gizemcilere de ev sahipliği yaptı. Birçok kişi, masonluğun çağlar boyunca nesilden nesile aktardığı sırların bir dizi değerli ahlak kuralı değil de hakikaten mühim bâtıni gerçekler olduğuna 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inanmaya kuvvetli bir yatkınlık duyuyordu. Kardeşlikle okült arasındaki karşılaşmanın ana hatlarını Jean-Baptiste Willermoz'dan daha iyi yansıtan kimse yoktur. 1730 Lyon doğumlu bu cana yakın ipek tüccarı yerel hayır kurumlarına sadakatiyle, sarsılmaz iş ahlakıyla ve locada kendinden daha yüksek statülü insanlarla kaynaşmaktan aldığı keyifle tanınıyordu. Lyon'un iyi halkının bilmediği şeyse Willermoz'nun aynı zamanda masonluk ilminin en gizemli düşüncelerini öğrendiği ve Rusya, İsveç ve İtalya gibi uzak yerlerdekiler de dâhil olmak üzere bâtıni masonlar ve filozoflarla düzenli olarak mektuplaştığıydı. Otuzlu yaşlarına geldiğinde hâlihazırda altmışın üzerinde mason derecesine kabul edilmiş ve masonluğun kendine ait son derece gizemli bir versiyonunu yaratmıştı. Kara Kartal Şövalyeleri (K7/g/hs of #he Black Eagle) adındaki bu tarikatın amacı, evrene mutluluk getirecek ve adi metali hem katı hem de içilebilir altına çevirebilecek bir taşı bulmaktı. 

Paris'e yaptığı yıllık iş seyahatleri Willermoz'ya hür masonluğun özü olduğuna inandığı şeylere gittikçe daha çok yaklaşma şansı verdi. Nitekim aklını yeni bilgelik âlemlerine açan kabalacı vizyoner ve falcı mason Martinâs de Pasgually'le tanışması da 
1767 yılında başkentte gerçekleşti. Pasgually her erkeğin aslında 
birer yarı tanrı olduğuna ve mason ritüellerinin seçilmiş birkaç kişinin bu kayıp hâline tekrar kavuşmasına yarayabileceğine inanıyordu. Tanrısal alametleri efsunlu çemberler, melek isimleri ve astroloji yoluyla çağırmak için Evrenin Seçilmiş Mason Şövalye Kohenleri Tarikatı'nı (Order of the Knight Masons Elect Cohens of #he Universe) kurdu. Başvurulan büyü, özellikle de ilkbahar ekinoksu gece yarısında, tarikattaki en kalifiye masonların uzun bir manevi hazırlığın ardından çıplak ayakla yerde uzandığı sırada etkili oluyordu. Başını yumruklarına yaslayan masonlar yeniden birleşme (?eintegration) adıyla bilinen bir aşkınlık hâli sayesinde Yüce Sebep'le (Supreme Case) bağlantı kurabilirdi. 

Willermoz, Pasgually'nin müridi oldu ve kısa süre sonra Lyon'daki Seçilmiş Kohen Tarikatı'nın liderliğini üstlendi. 
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İlkbahar ekinoksları geçip giderken yeniden birleşmenin bir türlü gerçekleşmemesine rağmen inancını korudu. Müritlerinden bir kısmıysa, aksine Pasgually'nin mason seanslarını doğru düzgün uygulamak için Lyon'a gelmekten kaçınmaya yönelik sonu gelmez bahaneler üretmesi karşısında gittikçe daha çok rahatsızlık duydu. Willermoz azmini Pasgually 1772 yılında Karayipler'deki bir mirası devralmak için Fransa'dan ayrıldığında da yitirmedi. 

Willermoz aynı zamanda Almanya'daki en yeni fikirleri (İskoç Riti'nin, masonluk âleminin dört bir yanında oldukça etkili hâle gelmeye yazgılı bir trendini) de öğreniyordu. Zanaatı Kutsal Topraklar'da yeniden keşfedip İskoçya'ya getirenlerin sıradan ihtiyar haçlılar değil de Tapınak Şövalyeleri (K75gh£s Templar) olduğu ortaya çıkmıştı. Tapınak Şövalyeleri on ikinci yüzyılda kurulmuş gerçek bir askeri manastır tarikatıydı. Kutsal Topraklar'ı ele geçirmek için yapılan sefer sırasında mali açıdan güçlü hâle gelmişti ve Haçlı Seferleri bittiğinde sahip olduğu servet kıskanç bakışları üzerine çekmişti. 1307 yılında tarikat liderlerinin tutuklanmasını emreden Papa onları Tanrı'ya ve doğaya karşı eş cinsellik, çocuk katli ve keçi kafalı sahte tanrı Baphomet'e tapmak da dâhil olmak üzere korkunç suçlar işlemekle suçladı. 
Şövalyelerin lideri Jacgues de Molay, Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin önünde kazığa bağlanıp diri diri yakıldı. 

Tapınak Şövalyeleri, dağıtılmalarından yüzyıllar sonra bile hâlâ tartışmalı simalardı. Dindar Katoliklerin gözünde layığını bulmuş sapkınlar, başkalarının nezdindeyse kilisenin açgözlülüğüne ve zulmüne kurban gitmiş şehitlerdi. Öte yandan kabul törenlerine sahiplerdi ve en yüksek yetkilileri üstat ve büyük üstat olarak anılıyordu ki bu benzerlikler Willermoz'nun ve diğer birçok biraderin onları hür mason addetmesi için yeter de artardı. Nitekim 1774'te Willermoz ile müritleri arasından seçilmiş bir grup Lyon'da bir Tapınak Şövalyeleri şubesi kurdu. Dört yıl sonra Willermoz, Tapınak Şövalyeleri'yle Seçilmiş Kohenler'i, Kutsal Şehrin Hayırsever Şövalyeleri Düzeltilmiş İskoç Riti'nde 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(Rectifted Scottish Rite of the Beneficient Knights of the Holy City) birleştirdi. 

Willermoz'nun canlı hayal gücü 1780'lerde bir başka yeniliğin daha cazibesine kapıldı. Birkaç yıl önce, Viyana'da eğitim görmüş Doktor Franz Mesmer çığır açıcı bir keşifte bulunmuştu: Gezegenlerin hareketine yol açan çekim gücünün aynısının canlı organizmaların vücudunda “canlı manyetizması (animal magnetism)” adını verdiği bir sıvı hâlinde aktığını iddia ediyordu. Bu canlı manyetizmasındaki tıkanıklıklar insanlarda hastalığa neden oluyordu. Hastalığa yakalananların şansına Mesmer sıvıyı depolama ve yönetme yeteneklerine sahipti. Hastaların vücudunda- ki manyetik bölgelere dokunarak iyileştirici nöbetler ve translar başlatabiliyor, yani onları “mesmerize” edebiliyordu. Mesmer 1778'de Paris'e geldi ve her seferinde daha da muhteşem tedaviler sergileyerek geniş bir takipçi kitlesine kavuştu. 

Mesmerizmin önde gelen taraftarları bu büyük adamdan ders almaya ve onun en büyük sırlarını korumaya adanmış masonvari bir yapı olan Uyum Locası'nı kurdu. Loca kısa sürede ülkenin büyük kısmında şubelere sahip oldu. Willermoz yerel mesmerizm hücresini Kutsal Şehrin Hayırsever Şövalyeleri Düzeltilmiş İskoç Riti'ne dâhil etti. 

Jean-Baptiste Willermoz, hür masonluk yoluyla manevi aydınlanma arayışını 1824'teki ölümüne kadar sürdürecekti. Kendisi geç on sekizinci yüzyıldaki birçok gizemci mason arasından sadece en eklektik ve en inatçısıydı. Gizemci masonluk o kadar popülerdi ki şarlatanları zengin etti. Bu şarlatanların en meşhuru herkes tarafından Kont Cagliostro takma adıyla bilinen Giuseppe Balsamo'ydu. 1743'te Palermolu fakir bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Cagliostro, sahte belgeler hazırlayarak ve karısını pazarlayarak Avrupa'yı dolaştı. Bir müddet Londra'da hapis yattıktan sonra 1777'de Soho Meyhanesi'nde hür masonluğa kabul edildiğinde yepyeni dalavere yöntemleri edindi. Gezgin hayatına Mısır Riti (Egyptian Rite) olarak bilinen ve en büyük sırları 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yaşlıların vücutlarını yenileme gücünü kapsayan kendi masonluk versiyonunun “Büyük Kıpti”si (Great Coptha) olarak devam etti. 

Pasgually, Willermoz, Mesmer ve Cagliostro gibi karakterleri tarihin saçma tecellileri addedip geç on sekizinci yüzyılın gizemci hür masonluğunu sersemce bir meraktan ibaret görmek işten bile değildir. Lakin böyle bir tavır takınmak geçmişe büyüklük taslamaktır. Mesela mesmerizm çok sayıda eğitimli ve aklı başında gözlemciye makul bir düşünce gibi geldi zira canlı manyetizması o dönemde teşhis edilen birçok gizli güçten sadece biriydi. Mesela Newton ve Franklin sayesinde insanlar yer çekiminin ve elektriğin ne yaptığını biliyordu fakat bunların ne olduğunu söylemek çok daha zordu. 

Willermoz tarafından keşfedilenler gibi vahiy odaklı masonluk türleri, bize Fransa'daki kurumsal dinde on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan gerileme hakkında da çok şey anlatmaktadır. O dönemde cemaatler zayıfladı ve vasiyetlerde ayinlere daha az para ayrıldı. Fransa'nın saygın şehirlileri Katolik kardeşliklerine katılmak yerine /0p/x hâlde mason localarına üye oldu. Burada Katoliklerle büyük ölçüde aynı şeyleri yapıyor, sadece kilisenin ve yukarıdan aşağı teoloji anlayışının dışında kalıyorlardı. Localarda sosyalleştiler, hayırseverlikle ilgilendiler ve birlikte tecrübe edecekleri gizemli deneyimlerin peşinde koştular. İngiltere'de olduğu gibi burada da masonluk daha seküler bir dünyaya geçişi kolaylaştırdı. 

Papa'nın kınamasına rağmen kardeşlikte çok sayıda din adamı bulunuyordu. Bir incelemeye göre Paris'in güneybatısında kalan Angers ve Mans bölgesindeki biraderlerin yüzde 35'i papaz ya da papaz yardımcısıydı. Bütün biraderler gibi din adamları da masonluğu oldukça çeşitli şekillerde yaşıyordu. 1778'de bilimle ilgilenen saygın Dokuz Kız Kardeş Locası'nın 150 üyesinden 13'ü ruhban mensubuydu. 1752'de Kazanova, Paris localarından birinde Bolognalı tıknaz bir gurmeyle tanışmış ve Papalık elçisi olarak görev yapan bu kardinalle birlikte “hoş kadınların eşliğinde yenen mükemmel akşam yemekleri”nin tadını çıkarmıştı. 
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Tüm bunlar bizi net bir sonuca ulaştırıyor: Fransa hür masonluğu, Fransız toplumunun ya da en azından bu toplumun üst tabakalarına mensup erkeklerden müteşekkil kısmının genelindeki çeşitliliği yansıtıyordu. Tüm zamanların en gizemli ve sıra dışı hür masonlarından birini de kapsayacak kadar çeşitli bir üye yelpazesine sahipti. 


“o ( in” 


Eon Şövalyesi (Chevalier Fon) namıyla meşhur Fransız Charles de Beaumont; yaman bir avukat, asker, diplomat ve casustu. 
1763'te gittiği İngiltere'de sansasyon yarattı. Parasını har vurup harman savurması ve düello merakıyla ünlüydü, başı hem Londradaki alacaklılarıyla hem de Versay'daki nüfuzlu hiziple belaya girdi. Ekim 1764'te, ağır silahlı hâlde Soho'daki barikatlı bir eve sığındıktan sonra hakaret suçundan hüküm giyip kanunsuz ilan edilince şehirden kaçtı. Fransız yetkililer olaya ancak Eon kendilerine devlet sırlarını ifşa edecek belgeleri kullanarak şantaj yaptığında müdahale etti. İlginçtir, Londra diplomasisindeki bu olaylı kariyer on üç yıl daha devam etti. 

Eon'u Londra'nın skandal yaratan diğer birçok ismi arasında ön plana çıkaran şey, sık sık kadın gibi giyinmesi ve cinsiyeti hakkında bile isteye şüphe yaratmasıydı. Baş başa görüştüğü bir Fransız casusa biyolojik açıdan kadın olduğunu itiraf etmiş, bu konuda büyük bahisler oynandığındaysa içerlemiş hâlde alenen bir erkeğin tüm özelliklerine sahip olduğunu söylemişti. Gelgelelim sonrasında iddiasını kanıtlamayı reddetmişti. 

Şövalye, 1768'de kumar çılgınlığının doruğundayken Strand'daki Taç ve Çapa'da (Crown and Anchor”) hür masonluğa kabul edildi. Yaklaşık on sekiz ay sonra loca görevlilerinden biri olarak görevlendirildi. Mason olarak spekülasyonlara bir süreliğine son vermeye yetecek bir erkeklik kanıtı sunmuştu. Muhtemelen 


4 Crown and Anchoraynı zamanda bir zar oyunu ismidir. -ç.n. 
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tören sırasında çıplak bırakılan göğsü belirgin bir kadınlık özelliği göstermemişti. 


a hi nr and br 
YE Aeterne 29 Bon 15 eseşiirifei lar ven makta tetik ita Hühse Alimlant b lhay Ooaseller The Free Mlane İçg Hr Serel of is Sar may br kep erereidalilei ke Denmitler yllar miss en ke other harıl teltem m fön Hee Maret ery. kiraya Ahat Mora: il vhall nayilere He avıal 


Saymanı massanllğ vfdar he vrarmerssed ev He eleriiari yn het Mg Şanar yi pr ey Ma Peelerizerni rüreekrrizg haz mer river Viya mii Tene he BEİ Merci İnlp İZZZ, 


Fon'un hür mason olduğu bilgisi dışarı sızdığında Londra genelinde bir şamata yaşandı. Piyasaya kardeşliğin küçük düşmesinden faydalanan hicivli gravürler çıktı. Bunlardan biri, (görsele eşlik eden yazıda “o (44)” diye nitelenen) şövalyeyi iki heyeti kabul ederken resmediyordu. Heyetlerden ilki Eon'dan biyolojik kimliğini gizli tutmasını rica eden küçük düşmüş hür masonlardan müteşekkildi. Diğeriyse meselenin nihai çözüme kavuşması için Eon'un Papaların seçimden sonra tabi tutulduğu iddia edilen cinsiyet değerlendirmesini kabul etmesini öneren bahisçilerden oluşuyordu. İki şeytanın Vatikan'daki değerlendirme için kullanılan (oturak kısmının ortası delik) sandalyeyi getirdiği görülüyor ve bir papaz Eon'un eteğinin altını yoklamak için hazır bekliyordu. 


123 


KARDEŞLİK 


Şövalye daha gurur okşayıcı bir diğer gravüre anlaşılır biçimde daha düşkündü. Öyle ki bu gravürün on nüshasını satın almıştı. Gravürde aynı anda hem kadın elbisesi giymiş hem de kılıç, baston ve mason alametleri gibi erkeksi eşyalar kuşanmış cinsiyetsiz bir figür resmediliyor ve arka planda meşhur sahtekârların resimleri görülüyordu. 

Eon'un cinsiyeti hakkındaki bahisler yeniden başladı ve şövalyenin kadın olduğuna bahse giren kişilerin olayı mahkemeye taşıdığı 1777 yılına kadar sürdü. Bunlar davada iki şahidin tanıklığı sayesinde galip geldi: davaya konu olan vücuttaki kadınlara özgü bir hastalığı tedavi ettiğini beyan eden bir cerrah, ve şövalyeyle cinsel ilişkiye girdiğine yemin eden bir Fransız gazeteci. 
Gelgelelim şüpheler ortadan kalkmadı zira Londra'daki davada hayati bir rol oynayan bu iki tanık rüşvet almış olabilirdi. Lakin hükmün üzerinden çok geçmeden çehresi ve vücut hatları gürbüzleşen kırk dokuz yaşındaki Eon nihayet kadın olduğunu ve Eon Kadın Şövalyesi (Chevali?re 4'Eon) olarak anılması gerektiğini ilan etti. Ardından da Fransa'ya dönme planları yaptı. 

Kardeşlik ve tarihi hakkında okuduğu çok sayıda kitaptan da anlaşıldığı üzere kadın şövalye hür masonluğa ciddiyetle yaklaşmıştı. Mason bağlantılarına, ışıltılı Paris'te ilgi odağı olarak geçirdiği kısa bir dönemin ardından taşradaki gözden ırak memleketi Burgondiya'ya geri gönderildiğinde de değer verdi. Kuzeninin ve birkaç arkadaşının yanı sıra, işe aldığı perukçu gibi zanaatkârların büyük kısmı da kardeşlik üyesiydi. 

Memleketi Tonnerre'deki locanın Eon'u kabul etmeye razı olduğu gerçeği tüm bunlardan çok daha çarpıcıdır. Ağustos 1779'da Fransa Büyük Doğusu şövalyeyi kardeşlikten men ettiğinde Tonnerre'deki üyeler bu karara karşı çıkarak onu neden reddedemeyeceklerine dair müşfik gerekçeler öne sürdüler: “(Kadına) dönüşmesine rağmen (onu kabul etmeyerek) sadece hamiyet duygularımız ile kan ve dostluk bağlarımıza değil, aynı zamanda biraderlik sıfatımıza da ihanet edeceğimize inanabilirdik.” Eon şövalyesi kadın olabilirdi fakat hâlâ biraderdi. 
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Tonnerre masonlarının sergilediği bu açık fikirliliğin açıklaması nedir? Belki de neticede hem yerel bir ünlü hem de küçük zadegânın bir evladı olan kadın şövalyeye hürmet gösteriyorlardı. Bu tutuma bir akrabaya ve eski dosta gösterilen sadakat de etki etmiş olabilir. Ayrıca biraderlerin Eon'u kadın elbiseleri içindeki bir erkek addetmiş olması da mümkündür. 
Her hâlükârda yerel bağlamdan daha bağımsız nedenler de mevcuttu. İngiltere'de kadın hür masonlar alaycı hayal gücünün bir ürününden ve kardeşliğin erkeklere özgü olmak konusundaki tutuculuğunun çarpık bir parodisinden başka bir şey değildi. 
Fransa'da ise tam tersine kadın masonlar yaşayan, nefes alan ve önlük giyen bir gerçeklikti. 
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Haşmetli İskoç Kadınları ve İngiliz Amazonları 


Kabul töreninden geçecek herhangi bir kadın, sağlıklı olmalı ve hamile veya regl döneminde olmamalıdır. Locaya girmeden önce içinde tek bir ışık ve kuru kafa bulunan loş bir odaya sokulmalıdır. 
Burada ona korkunç imtihanlardan geçmeye hazır olup olmadığını soracak bir kadınla görüşür. Elbisesinin sağ koluyla sağ eldivenini, ardından da sol diz bağını çıkarması istenir ve diz bağının yerine bir yarda (91.44cm) uzunluğundaki mavi bir kurdele takar. Gözleri bağlandıktan sonra locanın kapısını çalmaya hazırdır. 
Adopsiyon ya da Kadınların Hür Masonluğu 
(Adoption. Or Women Freemasonry), Paris, 1775. 


Kadın hür masonluğu Fransa'ya mahsus değildi fakat kesinlikle buranın karakteristik bir özelliğiydi: Başka hiçbir yerde bu kadar çok kız kardeş yoktu. Kardeşlik Kanal'ın ötesine geçip de Londradan bağımsızlığını kazandıktan sonra çok sayıda İskoç Riti derecesinin varlığını mümkün kılan kaos, kadınların kabulüne de imkân sağladı. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz ilk kadın masonlar (#24ç0nne) 1740'larda ortaya çıktı. Ardından ülke genelinde eşitsiz bir yayılma sergilediler: Bildiğimiz kadarıyla Montpellier, Marsilya, Toulouse ve Toulon gibi büyük masonluk merkezlerinde teşkilatlı kadın masonluğu yoktu. Öte yandan 1774'e gelindiğinde mason kız kardeşler Paris ve Bordeaux gibi yerlerde o kadar yaygın kabul görüyordu ki büyük doğunun onların varlığını resmen tanımaktan başka seçeneği kalmadı. Bunun üzerine kadın masonların sayısı daha da artarken, bunların kendi mason kimliklerini yaratmasına yardım edecek rehber kitaplardaki çeşitlilikte de benzer bir artış yaşandı. Bu sürecin doruk noktasında kadın masonların sayısı bine kadar çıkmış olabilir. 

Tıpkı erkek muadili gibi kadın hür masonluğu da törenleri müşterek hayatının merkezine koydu. Erkek masonlar için olduğu gibi kadın masonlar için de ritüeller daha iyi bir kişiliğin doğuşunu simgeliyor ve arkadaşlığın hüküm sürdüğü bir ülkeye geçiş belgesi teşkil ediyordu. 
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Kadınlar masonluğa kabul edildikleri tüm Fransa yörelerinde aynı tören tertibiyle idare ediliyordu: üvey loca (adoption /odg0. 
Üvey localar hem kadınları hem de erkekleri kabul ediyor ve törenlerinde Eski Ahitteki temaları keşfediyordu. 

Kadın hür masonluğunun ilk tarihçileri, kardeşliğe sempati duyup duymadıkları fark etmeksizin adopsiyon törenlerinin meraklı kadınları kandırarak erkeklerin esas masonlukla rahatça ilgilenebilmesini sağlamak amacıyla uydurulduğunu varsaydı. 
Feminist tarihçilerse bu locaları kadın düşmanlığının sergilendiği kurumlar addetti: Çok sayıda adopsiyon töreninde kullanılan şeytanın Havva'yı baştan çıkarması masalı erkeklerin kadınlardan üstün olduğu düşüncesi kadar eskidir. 

Öte yandan yakın tarihli araştırmalar üvey locaların aslında İngiliz masonlarının Fransa'ya Jakobitler tarafından getirilmiş olabilecek yerel bir geleneğine dayanan saygın bir soyağacına sahip olduğunu göstermiştir. Yani kadınların kabul edilmesi Fransa'da ortaya çıkmış bir yeniliktiyse de bunun için kullanılan ritüel sistemi öyle değildi. 

Adopsiyon törenlerine yönelik kadın düşmanlığı suçlamaları da gözden geçirilmelidir zira bu törenler Eski Ahit hikâyelerini eğip bükmüştür. Mesela birçok törende Havva elmayı ısırmakta fakat çekirdeklerini yemeyi reddetmektedir. Bu törensel alegori yorumlandığında ortaya Havva'nın iyi ile kötünün bilgisinin sorumluluğunu üstlendiği, ancak bundan türeyecek kötülükleri reddettiği anlamı çıkar. Mason Havva'sı, merakı yüzünden dünyaya günah getiren Eski Ahit kadını olmaktan çıkıp herkesin iyiliği uğruna günahın sorumluluğunu üstlenen (İsa gibi) birine dönüşmüştür. 

Zaman içinde bazı kadın masonlar daha yüksek makamlara gelerek adopsiyon törenlerinin yönetimini üstlendi ve hatta kendileri için daha yüksek dereceler icat etti. Bu süreçte Aydınlanmanın kadınlar için ne anlama geldiği üzerine düşündüler. 
Bazıları kendileri için oldukça modern bir tınıya sahip özgürlük düşüncelerini ileri sürmeye yetecek ölçüde ifade özgürlüğüne kavuştu. Mesela Dijon'daki bir masonun kabul edildikten sonra 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yaptığı konuşmayı ele alalım: “Ah, kız kardeşlerim! Bu hitabı telaffuz etmek benim için ne de güzel bir şey! (...) Cinsiyetimizin uzun süredir katlandığımız birçok hakaretin acısını çıkarmasını sağlayan bu payenin tadına varalım.” Kadın masonluğunun dünyasını keşfetmemize en büyük katkıyı yapan tarihçinin iddia ettiği üzere, “(Üvey) localar bünyesinde henüz başlangıç aşamasındaki bir tür feminizmin şekillendiği şüphe götürmez.” 

Ne var ki üvey localardaki nevzuhur feministler ciddi engellerle karşılaştı. Masonların kadınları kardeşliğe kabul etmesinin altında yatan başlıca sebep, erkeklere özgü localara yöneltilen eş cinsel sefahat merkezleri olma suçlamasından kurtulma isteğiydi. Bu suçlama, kardeşliğin meşhur sırrının eş cinsellik olduğu ve törenlerin çıplak şekilde düzenlenen bir tür oğlancılığa kabul töreni olduğu inancının yaygın kabul gördüğü Fransa'da özellikle dikkat çekiyordu. Paris'teki gey altkültürüne mensup kişilerin yetkili makamların yarattığı tehlikeye maruz kalmaksızın buluşabilmek için gizli el işaretleri ve parolalar kullandığı gerçeği de şüpheleri arttırıyordu. Hatta eş cinseller masonluk terimlerini benimsemeye, mesela birbirlerine “birader” diye hitap etmeye başlamıştı. Üvey locaların hür masonluğu bu korkunç çağrışım- dan koruması amaçlanıyordu. 

Sadece “hakiki” erkek localarının bünyesindeki ek yapılar olarak var olan üvey localar, kurumsal düzeyde diğerlerine tabi kaldı. Bu tabiiyet büyük doğunun (kadınların regl dönemindeyken kabul edilmemesini gerektiren küçük düşürücü hükmü de içeren) adopsiyon usullerini onadığı 1774 yılında kalıcı hâle geldi. Başka zaman ve yerlerde yaratılan birçok kadın masonluğu eklentisi gibi üvey localar da kardeşliğin erkeklere özgü bir cemiyet olduğu ilkesine karşı çıkmadı. 

Üvey localara kayıtlı kadınların yüzde seksen ikisi aristokrattı ve diğerlerinin tamamı seçkin ailelere mensuptu. Bu gerçek, kadın masonluğuyla ilgili bilmemiz gerekenlerin büyük kısmını tek başına açıklar. Bu kadınlar kendilerini toplumun geri kalanını 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bağlayan kanunların üstünde görmek için doğmuştu. Birkaç nesil içinde Fransız zadegânının entelektüel yönelime sahip kadın ve erkekleri s4/o7 kültürüne alıştı. Bu salonlar ev sahipliğini genellikle ortamın ruhunu belirleyen bir kadın haminin yaptığı özel edebi veya sanatsal çevrelerdi. Tipik bir salonda hem erkeklerin hem de kadınların dâhil olduğu nükteli ve kibar muhabbetlere ağırlık verilirdi. On sekizinci yüzyılın ortasındaki onyıllarda yaşayan birçok asilzade, kadınları ahlaki değerleri ve toplumsal münasebetleri ilerlettiğini iddia eden hür masonluk gibi bir cemiyetten dışlamayı tuhaf karşılardı. 

Üvey localar hür masonluğun genelinde tartışmalı bir konu olmayı sürdürdü. Kadınların kabul edilmesine karşı Birleşik Krallık'ta öne sürülmüş argümanlardan çoğu Fransa'da da duyulmaya devam etti: Kadınlara sır saklama konusunda, erkeklereyse uçkurlarına sahip çıkma hususunda güvenilemezdi. 

Kadın masonluğu mason yetkililerin nezdinde daimi bir en-. 
dişe kaynağıydı. 1777'de bazı biraderlerin adopsiyon tertiplerini şölenlere fahişe davet etmek için kullandığı ortaya çıktı. 

Dokuz Kız Kardeş Locası'ndaki entelektüellerin Eon Kadın Şövalyesi'ni mühim etkinliklerinden birine davet etmesi de muhtemelen aşağı yukarı bu döneme tekabül ediyordu. Dokuz Kız Kardeş'ten gelen şu mektup, Eon'un evrakının arasında bulunmuştur: “(Bu mektuba) bir mason, yazar ve geçmişte bizim cinsiyetimizi o kadar onurlandırmanızın ardından şimdi de kendi cinsiyetinizin gurur kaynağı olarak önemli bir yere sahip bulunduğunuz bu tören için bir davetiye iliştiriyorum.” Mektup gurur okşayıcı, fakat aynı zamanda her şeye rağmen muğlaktır. Eon bir kadın olarak mı davet edilmişti? Yoksa eski bir erkek olarak mı? Ya da cinsiyetten bağımsız şekilde bir mason olarak mı? Acaba kimliğinin belirsiz doğası onu nevi şahsına münhasır bir örnek mi kılıyordu? Mektubun devamında “Cinsilatifi çalışmalarımızdan ayıran engelin ötesine geçme hakkına sadece Matmazel Eon sahiptir İvurgu bana aitf” ifadeleri yer alıyordu. Zavallı kadın şövalyenin 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sırf meraktan çağrıldığından şüphe edilebilir. Bazı masonların onu mason Âxayasdsının bir ihlalinden ziyade eğlence konusu bir şahsiyet addettiği kesindir. Kimi localarda kadın şövalye hakkında popüler “Aziz Barnabas'ın Asası” şarkısının sözlerine uyan müstehcen bir şarkı söylenmiştir. Şarkıdaki her dörtlüğün sonunda, iki farklı anlama çekilebilecek aynı dize yer alır: 


Biz masonlar sahibiz heyecanlı bir biradere. 
Herkesten daha vakıftır bizim gizemlere. 

Eğer kadın olduğu söylenirse. 

Mecbur kalırız Aziz Barnabas'ın asasını görmeye. 


Eon'a yakıştırılabilecek modern etiketler düşünmek zor değildir. 
Lakin bunlardan biri üzerine tam oturursa hikâyesi tarihsel açıdan çok daha yavan hâle gelecektir. Kıyafet seçiminin ve cinsiyetinin kadın şövalyenin kimliğini ne ölçüde temsil ettiği hususunda düpedüz bilgisiziz. Voltaire bu başkalaşımın bir tedbirden ibaret olduğuna katı bir şekilde inanıyordu. Ona göre bu değişim şövalyenin erkek olarak sürdürdüğü olaylı hayatı boyunca biriktirdiği düşmanlardan ve sorumluluklardan sıyrılmasının zorlayıcı fakat etkili bir yoluydu: “Çenesi kazık gibi kalın ve kara bir sakalla bezeli olduğu için, Eon denen bu kişinin kadın olduğuna inanmam mümkün değil.” 

Eon'la karşılaşan diğer birçok kişinin kafası da genetik cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasındaki fark konusunda Voltaire'inki kadar karışıktı. 1780'lerin ortasında Londra'da ikamet etmek için İngiltere'ye geri dönen şövalye, hâlâ daha geçtiği yerlerde kafa karışıklığı izleri bırakıyordu. Bir akşam partisinde onunla sohbet eden James Boswell sonradan şu yorumu yaptı: “Onun şekil degiştiren bir tür canavar olduğunu düşündüğüme üzüldüm. Bana kadın kıyafetleri içindeki bir adam gibi göründü.” Başka birçok gözlemci kadın şövalyeyi bir çeşit amazon kadını olarak gördü. 
Eon Kadın Şövalyesi bulmacası çözümsüz kalacaktı. En azından hayatta olduğu sürece. 
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İlluminati 


Google'da “İlluminati” kelimesini arattığınızda 54 milyonu aşkın sonuçla karşılaşırsınız. Bunların büyük kısmı zihin kontrolü, suikast ve üçgenleri stratejik şekilde kullanarak bir Yeni Dünya Düzeni (Vew World Order) yaratmayı amaçlayan küresel bir elitin gizli planını araştırmaktadır. Bu tarz sitelerden biri olan Mizeyakkız Vatandaş'ın (The Vigilant Citizen) manşetinde iddia edildiği üzere, “Dünyayı kelimeler veya kanunlar değil semboller yönetir.” 
İçinde yaşadığımız görüntüler dünyasının ardında şeytani dolaplar dönmektedir. Bunu bir kere fark ettiniz mi, Lady Gaga'nın İlluminati'nin kuklası olduğu gülünç derecede bariz hâle gelir. 
Yoksa neden videolarından birinde ayaklarıyla üçgen oluşturacak şekilde durup bir gözünü eliyle kapatsın? İlluminati komplosu efsanesi en son 1990'ların ortalarında, bir dizi rap şarkıcısının güftelerinde ona atıf yapmasıyla hortladı. Lakin efsanenin kötü şöhretinin kökleri iki asır önceye dayanıyor. Bu şöhreti büyük ölçüde Papaz Barruel'in, /2£obenlik Tarihine Işık Tutan Hatıralar'ında İlluminati'yi Fransız İhtilali'nin ardında yatan mason komplosunun başlıca kötülerinden biri yapmasına borçluyuz. 

Tüm bunların, hür masonluğun Fransa'dakine benzer şekillerde geliştiği Almanya'da doğan İlluminati'nin gerçek hikâyesiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Prusya başkenti Berlin, kardeşliğin uluslararası düzeyde tanınan simalarından birine ev sahipliği yapıyordu: Voltaire'in dostu Prusya kralı Büyük TI. Frederick. Hür masonluğun devlete zararlı olduğundan şüphelenilen 1730'larda henüz prens olan Frederick kardeşliği destekledi ve tahta çıktığında onu saygın bir kurum hâline getirdi. Ancak hür masonluk moda olup da kardeşliğe katılmak için her geçen gün daha çok kişi localara akın etmeye başladıkça Frederick'in ilgisi azaldı. İskoç Ritleri ve Tapınak Şövalyeleri kültünün ortaya çıkışı Alman masonluğunu da tıpkı Fransa'daki gibi “tuhaflıklar, çelişkiler ve gizemler”den müteşekkil bir kaosa çevirdi. 
Biraderler hayali mason komuta yapıları, şeritler ve madalyalar 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gibi dış dünyada hiçbir anlama sahip olmayan şeyler yüzünden kıskançlık nöbetleriyle öfkeye kapılıp entrikalara sarıldı. Localar üst sınıflardan olmayan herkesi yüksek derecelerden dışlamaya başlayıp mali yolsuzluğa battı ve ziyafetlere hayır işlerinden daha çok para harcar oldu. Bilgili bir gözlemcinin dediğine bakılırsa, harikalar yaratacağını iddia eden kişilerle düpedüz dolandırıcılık yapan şahıslar Alman masonluğunu “Asya ile Çin'in budalalıklarına, her derde çare ilaçlara, altın veya elmas yapma sanatına, ölümsüzlük iksirlerine vb.” boğdu. 

1780'lere gelindiğinde hür masonluk Almanya'da yaygındı. Ne var ki, tıpkı Fransa'daki gibi burada da kardeşliğe, hoşgörüye ve akla dair mason söylemlerinin dünyanın geneli üzerinde müspet bir etki yaratacağını uman kişiler için koca bir hayal kırıklığı oldu. Avrupa genelindeki siyasi hararet artarken bazı kişiler locaların batıl inançlarla despotizme karşı verilen Aydınlanma savaşında kendine düşen sorumlulukları yerine getirmekten kaçındığına inanmaya başlamıştı. Almanya'da da, Fransa'daki gibi hür masonluğun en iyi günleri sona ermişe benziyordu. Bu görüşü paylaşanlardan biri de Bavyera'daki Ingolstadt kentinden gelen genç üniversite profesörü Adam Weishaupt'tu. Tepki olarak nüfuzu mütevazı, ömrüyse kısa olmasına rağmen hür masonluğun gelmiş geçmiş en meşhur türü hâline gelmeye yazgılı bir gizli cemiyet kurdu. 

Weishaupt, despotizm ve batıl inançlara son vermeye adanmış gizli bir cemiyetin hayalini kurmaya başladığı sırada Fransız Aydınlanmasının en aşırıcı fikirlerini benimsemesinin üzerinden çok geçmemiş bir mühtediydi. Planları, en sevdiği öğrencilerini kısa süre sonra İlluminati Tarikatı hâline gelecek organizasyona üye yaptığı 1776 yılında somutlaştı. Bu yeni grup sadece beş üyeye sahip olsa da hedefleri, dünya genelinde hürriyet, adalet ve aklın egemenliğinin tesis edilmesinden daha küçük değildi. Ne yazık ki Weishaupt'un tasarısında İlluminati'ye kısa ömrü boyunca köstek olacak çelişkiler mevcuttu. İlluminati üyelerinin evrensel hedefleri, gerçek mesajlarının sadece seçkin bir iç zümreye 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açık olduğu gerçeğiyle pek uyuşmuyordu. Ayrıca Weishaupt'un hayalindeki #//wminatusun? son derece bağımsız ve eleştirel bir düşünce yeteneğiyle İlluminati hiyerarşisinden gelecek emirlere körü körüne itaat fikrini bir şekilde harmanlaması gerekiyordu. 


lame. Arasi! 


ekli. A 234, 


Adam Weishaupt (1748-1830), meşhur İlluminati'nin kurucusu. 


Weishaupt üç kademeli bir teşkilat tasavvur etmişti. En alt kademede, ilk adımlarını atan genç çıraklara liderleri göz kulak olacaktı. “Minerva” adlı ikinci kademedeki üyeler yoğun ve kapsamlı bir okuma programına tabi tutulacaktı. İlluminati'nin asıl amacını öğrenip stratejiler geliştirebilecekleri Areopagus isimli (bu isim eski Atina yaşlılar meclisinden geliyordu) üçüncü kademeye ise sadece en akıllı ve yetenekli üyeler alınacaktı. 

Gelgelelim bu teşkilat şeması bir plan olmaktan öteye gidemedi. İlluminati erken yıllarında aşırı yavaş büyüdü. Weishaupt hür masonluktan ve masonluğun “katıksız saçmalıklar” dediği 


5. İlluminati üyesi. -ç.n. 
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tören ve sembollerinden nefret ediyordu. Lakin İlluminati'nin seçkinler grubunun müstakbel üyelerini cezbedebilmek için tam da böyle saçmalıklara ihtiyacı olduğunu fark etti. Bavyera başkenti Münih'teki Tapınak Şövalyeleri localarından birine katıldıktan sonra gizli cemiyetini Bavyera sınırlarının ve birkaç düzine üyenin ötesine taşıyacak yöntemi buldu: İlluminati mason localarına sızacak ve onları çarpıtarak kendi emellerine alet edecekti. 

İlluminati'nin Ocak 1780'de ilk mason locasının kontrolünü ele geçirmesinden kısa süre sonra davaya Hanover Elektörlüğü'nden gelen gazeteci beyzade Adolph Knigge kazandırıldı. Knigge verimli bir yazar, demokrat ve mistik hür masondu. Lakin daha yüce bir varlık seviyesine ulaşmaya adanmış tamamen yeni bir rit kurmayı amaçlayan iddialı tasarıları mason yetkililerce reddedildiğinde büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Knigge'nin nazarında İlluminati tam da ihtiyaç duyduğu radikal atılımı temsil ediyordu. 
İlluminati'nin akılcı hürriyet programı gazeteciye hür masonluğu yüce bir amaç doğrultusunda yenileme hayalini gerçekleştirmeye giden yeni bir yol sunuyordu. Öte yandan İlluminati'nin gözünde, Knigge'nin masonluktaki ve toplumdaki bağlantılarından mürekkep geniş çevresi Kuzey Almanya'ya açılan bir kapıydı. Bockenheim'daki ofisinde günde on altı saat çalışan Knigge, özverisinde posta ücretlerini karşılayabilmek için gümüşlerini rehin verecek kadar ileri gitti. Nitekim üye sayısının doruğa ulaştığı dönemde İlluminati'nin mevcudunun iyimser bir tahminle altı yüz ila bin arasında olması büyük ölçüde bu Hanoverlinin başarısıydı. 

Lakin önemli olan şey üyelerin sayısından ziyade niteliğiydi. 
Bu kriter esas alındığında hareketin yakaladığı başarı dikkate şayandı. Cemiyete bir sürü düşük mevkili asilzadenin yanı sıra birkaç prens ve dük de katılmıştı. Ayrıca üyelerin ana çoğunluğu devlet memurlarından, gazetecilerden ve akademisyenlerden müteşekkildi. İş adamlarının katılımına, çok fazla zaman harcamayı gerektiren Aydınlanma okumaları müfredatı engel olmuştu. Tarikattaki en meşhur ///wminatus ise okumaya karşı bu türden bir isteksizlik 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duymayan bir şahsiyeti: Saxe- Weimar-Eisenach Grandükü Karl August'un kıdemli danışmanlığını yapan yazar Johann Wolfgang von Goethe. Tabii Goethe'nin cemiyete sırf olup biteni hükümet adına gözetlemek için katılmış olması mümkündür. 

İlluminati büyümeyi değişken bir hâlde olmasına rağmen başardı. Resmiyette teşkilatın sadece ikinci kademesinde yer alan Knigge, Weishaupt'a daha çok şey öğrenme isteğini dile getirdiği umutsuz mektuplar yazdı. Üye yaptığı kişiler ondan bu kadar çalışmanın karşılığında daha yüksek derecelere ve bilgilere erişmeyi talep ettiğinde bunların isteklerini geçiştirmekten başka bir şey yapamayacak duruma düşmüştü. Utanarak İlluminati'nin hâlâ bitirilmemiş bir proje olduğu cevabını veren Weishaupt, 1781'de Knigge'yi doğru düzgün bir programın hazırlanması sürecinde yer alması için Bavyera'ya davet etti. 

Sonuçta, yapılan tartışmalarda Weishaupt'un nihai hedef leri tasdik edildi. İlluminati üyeleri mason locaları aracılığıyla muhtelif Alman devletlerinin en üst kademelerine sızacak ve hükümdarların etrafını hükümetlerini aydınlanmış bir doğrultuya sokacak danışmanlarla kuşatacaklardı. Weishaupt'un tahminine göre kitleler kendini gerçekleştirme potansiyellerini er ya da geç fark ettiğinde “Hükümdarlar ve uluslar yer yüzünden sessiz sedasız silinecek, insanlık tek bir aile hâline gelecek ve dünya bir akıllı insanlar cenneti olacak|tı|”. İlluminati şiddet içermeyen bir komploydu. Sorun, yaratmak için komplo kurdukları toplumun mahiyetini ve böyle bir toplum meydana getirmek için kullanmaları gereken yöntemleri komploya dâhil olan hiç kimsenin tam olarak bilmemesiydi. 

İlluminati komplosu uzun sürmedi. Baskıcı Weishaupt'a karşı mütemadiyen verdiği mücadelelerden yorulan Knigge, 1783 
yılının sonunda tarikattan ayrıldı. 1784 ilkbaharında bazı muhafazakâr üyeler tarikatı terk edip Bavyera hükümetini uyardı. 
Haziranda gizli cemiyetler yasaklanırken ertesi martta İlluminati açıkça “hain ve din düşmanı” olmakla suçlandı. Weishaupt 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Bavyera'dan bir daha geri dönmemek üzere kaçtı ve teşkilatı tamamen çöktü. 

Skandal patlak verdiğinde eski İlluminati üyelerinin büyük kısmı kopan tüm bu yaygarayı şaşkınlıkla karşıladı. İçlerinden sadece küçük bir azınlık kardeşliğin iç dairesi olan Areopagus'a alınmıştı. Çoğunluğun nazarında cemiyet abartılı bir okuma kulübünden ibaretti. Almanya genelindeki hükümetlerin nüfuzlu makamlarında İlluminati üyeleri mevcuttu mevcut olmasına ama bunlar Weishaupt'un programının hayata geçirilmesi meselesinde gözle görülür bir etkiye sahip değildi. Bu durum büyük ölçüde bu üyelerin programın varlığından bile haberdar olmamasından kaynaklanıyordu. 

Adam Weishaupt gibi beceriksiz bir komplocunun farkında olmadan dünyanın en yaygın komplo efsanesini doğurması ve hatta komplo teorisinin günümüzdeki bilindik şeklini almasına katkıda bulunması gerçeğindeki ironi aşikâr. İlluminati hikâyesi, Weishaupt'un müritlerini eş cinsel ateistler ve cani toplum düşmanları olarak tasvir ederek bir İlluminati paniği yaratan muhafazakâr ruhbanın ve akademisyenlerin hayal gücünü canlandırdı. 
Böylece müstebit hükümetler hür masonları ve her türlü liberal düşünceyi baskı altına almak için ihtiyaç duydukları söyleme kavuştu. Başlangıçtaki İlluminati paniği zamanla kamu huzurunu bozucu gizli cemiyetler karşısında duyulan derin bir korku hâline geldi. 1740'lardan beri bastırılagelen fikirler her yerde yeniden gün yüzüne çıktı: Hür masonlar tehlikeli sırların muhafızlarıydı. İlluminati yüzünden mason gizliliğinin uyandırdığı korkular çok daha baştan çıkarıcı ve zararlı hâle geldi. Kardeşliklerine yöneltilen huzur bozuculuk ve komploculuk suçlamalarını çürütmeye çalışan masonların hür masonların sayısına, ya da müesses hükümetlere sadakat gösterme ilkelerine dikkat çekme yöntemi faydasını yitirmişti. Hür masonluğun dış görünüşüne sadece ahmaklar kanardı. Zira kardeşlik her biri kendisini kapsayandan daha gizli ve sinsi bölmelerden müteşekkil bir Çin 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kutuları sistemi gibi şeytani bir yapıydı. Locaların ardında gizli localar, gizli locaların ardında İlluminati, İlluminati'nin ardındaysa müritleri üzerinde hipnotik bir kontrole sahip şeytani bir akıl vardı. İlluminati paniği, mason düşmanı komplo teorilerini aksi yöndeki kanıtlara karşı dirençli kıldı. Aynı zamanda, İskoç Ritlerinin gösterdiği üzere kendi içinde bölünen hür masonluk, en çirkin ithamlar karşısında bile etkili bir savunma sergilemek için söz birliği yapamadı. Ayrıca bu durum tam da Fransa'daki siyasi sarsıntının bu ithamları daha da korkunç hâle getirdiği bir dönemde ortaya çıktı. 


Papaz Barruel 


Fransız İhtilali, kral ile zadegân arasındaki vergi tartışmasının yeni bir hürriyet çağı başlatmaya yönelik yaygın ve coşkun bir hevese dönüşüverdiği 1789 yılında başladı. Bundan böyle egemenlik kralın değil milletin elinde olacak ve hükümet hizipçi zadegânla ruhban yerine kamuoyuna hesap verecekti. Ayrıca artık haklar imtiyazlara üstün gelmeliydi. O tarihten önce hiçbir topluluk kendini bu denli dört başı mamur bir yeniden inşa sürecine sokmaya yeltenmemişti. 

Gelgelelim 1789 yılının hayallerini yurt içindeki ve yurt dışındaki saldırgan muhalefete rağmen gerçekleştirme çabası karmaşayı da beraberinde getirdi. Nitekim ihtilalin her safhasına şiddet eşlik etti. Halk arasında hem Eski Rejim'in“ temsilcilerine karşı düzenlenen intikamcı hareketler hem de yeni rejimin acımasızlığına karşı direniş vardı. İhtilali daha da ileri götürmek için yaygara koparan radikaller, olayların kontrolden çıkmasını önlemek isteyenlerin şiddetli baskısıyla karşılaştı. Yeni Fransa yurt dışındaki düşmanlarıyla savaşa girince savaş, ihtilali aşırı uçlara 


6 Fr. Ancien Regime: Fransada 1. François (1515-1547) dönemi ile başlayıp 
Fransız İhtilali'ne kadar devam eden siyasi, iktisadi ve toplumsal düzen. Bu ifade kendi yönetimleri ile krallık yönetimi arasındaki kopmayı vurgulamak isteyen ihtilalciler tarafından icat edildi. -ç.n. 
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taşıdı. Böylece cumhuriyet ilan edildi ve Kral XVI. Louis idam sehpasına gönderildi. Her köşe başında casuslar ve komplocular gizliymiş gibi görünürken siyasiler rakiplerine gittikçe daha sık hain yaftası yapıştırır oldu. Genelde teatral yöntemlerle dökülen kan feci bir görüntü sergiliyordu: kurşuna dizmeler, kalabalıkların üzerine ateşlenen salkım atışları, kapı direklerine veya mızraklara geçirilen kesik başlar ve parçalanmış vücutlar. 

Fransa, başlangıcından kısa süre sonra 1793-4 “Terör”ü adıyla anılır hâle gelecek Jakoben iktidarı altında bir ölüm kalım mücadelesine girdi. Bu süreçte anayasal hükümet askıya alındı ve kitlesel asker celbi uygulaması ülkenin batısında isyana davetiye çıkardı. Buradaki vahşi çarpışmalarda yüz bini aşkın insan katledilirken Paris'te “karşı devrimci” yaftası yiyen düzinelerce kişinin kellesi uçuruldu. Gelgelelim Jakoben liderler arasındaki hesaplaşmalar yüzünden idamlar askeri ve ekonomik durum düzeldikten sonra bile hız kazandı. 

Korkuyla birlikte ihtilalin ideolojik saflık arayışı da arttı. 
Kimilerinin nazarında Terör, ahlakın egemen olduğu bir ülkeye giden yoldu. İhtilal hâlihazırda inanç özgürlüğünü ilan etmiş ve emlakine el koyduğu kiliseyi devlete tabi kılmıştı. Şimdiyse dinin yerine yepyeni bir inanç getirmeye çalışıyordu: Yüce Varlık Kültü, yahut Akıl Kültü. 

İhtilalin düşmanlarına, ülke bir delilik kültünün pençesine düşmüş gibi geliyordu. Terör 1789'da atılan iyimser sloganların esas anlamını açığa çıkarmıştı. Ayrıca ihtilalin mahiyetini Terör açıklıyorsa Terör'ün doğasını da tek bir alet ortaya koyuyordu: giyotin. Dokuz Kız Kardeş Locası'nın hür mason üyesi Doktor Joseph-Ignace Guillotin, idamlarda kullanılan alet modelinin tasarımcısı değildi belki ama “kafanın bir mekanizma yoluyla kesilmesi” fikrini bulan kişiydi. Birçok biraderi gibi Guillotin de ihtilalin erken döneminde yaşanan idealist süreçteki Aydınlanma düşüncesinden ilham almıştı. Eski Rejim boyunca suçlular ya tekerleğe bağlanıp uzuvları kırılarak, ya da bir atın arkasında 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sürüklendikten sonra darağacında asılıp cesedi dört parçaya bölünerek idam ediliyordu. Dr. Guillotin, yeni Akıl Çağı'nda gerçekleştirilecek idamların hızlı ve acısız olması gerektiğini savundu. 25 Nisan 1792'de, silahlı bir soyguncu giyotinin bıçağı altında can veren ilk kişi oldu. 


sergiliyor. Olayın üstünden zaman geçtikten sonra çizilmiş bir resim. 


Ertesi seneki Terör sırasında binlerce kurbanı biçen “ulusal ustura”, Dr. Guillotin'in insancıllığını çarpık bir alay konusu hâline getirdi. Paris'teki İhtilal Meydanı'nın (P/2ce de la Revolution) muhtemelen mübalağalı tablolarıyla hikâyeleri onyıllar boyunca Avrupa'nın kâbuslarına girmeye devam edecekti: önlerinden suçluları taşıyan arabalar geçerken bağrışan kalabalıklar, bir yandan bıçağın düşüşünü izlerken diğer yandan sakince örgü ören sıra sıra dizilmiş yaşlı kadınlar ve kaldırım taşları arasından akarak üzerinde köpeklerin tepindiği geniş birikintiler yaratan kan. 
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Nihayet 10 Ağustos 1794'te Terör'ün sembolik Jakoben lideri Maximillien Robespierre de giyotine kurban gitti. Kısa süre sonra da Jakobenlerden kanlı bir intikam alındı. 


—>»> 


Edgware Caddesi'ndeki evinin güvenli ortamında mason metinlerini derinlemesine okuyan Papaz Barruel'e göre, Fransız İhtilali'ni doğuran komplonun başlangıcı çok eskiye dayanıyordu: Komplonun izleri bizi şeytanın Hristiyanlığa karşı mücadelesinin başladığı üçüncü yüzyıl Babil'ine kadar geriye götürüyordu. 
Birçok şeytani sapkınlıktan ilki olan Maniheizm, kötüyle iyi arasındaki büyük savaşta aydınlanmanın mevcut tüm dinleri geniş kapsamlı tek bir inançta harmanlayarak aranması gerektiğini vaaz ediyordu. İsa artık yol, gerçeklik ya da hayat değil, birçok manevi örnekten yalnızca bir tanesiydi. Diğer bir ifadeyle, Hristiyanlık farklı inançları birleştiren zehirli bir karışıma sokulacak, Maniheist üstatlarının izinden giden masonlar da üyelerine “dini hoşgörü” kisvesi altında bu karışımın ta kendisini sunacaktı. 
Sonradan komplonun taşıyıcılığını keçi kafalı sahte tanrı Baphomet'e tapan “rezil” ve “dinsiz” Tapınak Şövalyeleri üstlendi. Şövalyeler Papa ile Fransa kralının zulmüne uğradığında; sağ kalanlar tüm krallardan, Papalardan ve Hristiyanlık alametlerinden intikam almaya ant içti. Bu yeminli şövalyeler gizemlerini ve intikam hırslarını hür masonlukta harmanlayacakları İskoçya'ya sığındı. 
Lakin Papaz Barruel'in açıklamasına göre mason ilminin temelindeki bu korkunç sırlar şeytani derecede iyi gizlenmişti. Hür masonluğun yeminler ve derecelerden müteşekkil merkezi sistemi iki amaca hizmet ediyordu: kardeşliğin en karanlık amaçlarını gizlemek, ve yeni üyeleri masonluğun bağımlılık yapıcı ideolojisini giderek artan dozlarda özümsemeleri için baştan çıkarmak. 
Naif masonlar, direnme iradelerini tamamen kaybedinceye kadar sürekli sistemin daha da derinlerine çekiliyor, tedricen sıradan localardan gizli localara yükseliyordu. Bunlar geçtikleri giriş 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derecelerinden itibaren kademe kademe nihai kadoş şövalyesi derecesine ulaşıyorlardı. İşte bu derecede kan donduran son açıklama yapılıyordu: Masonluğun ilk başta çok sıcak ve rahatlatıcı gelen kardeşlik ve hürriyet sloganları aslında “İsa'ya ve Tarikatına Karşı Savaş, Tüm Krallara ve Tahtlarına Karşı Savaşın gizlice ilanından başka bir şey değildi. Fransız İhtilali'yle yerine getirilecek meşum görev işte buydu. 

Lakin hür masonluk ihtilale katkıda bulunan tek komplo değildi. Barruel, ihtilalin en partizan kanadını teşkil eden Jakobenlerin kanlı yönetiminin masonlukla diğer iki büyük komplo birleştiğinde başladığını açıklıyordu. 

Bu komploların ilki, Aydınlanma sırasında gizliden gizliye Hristiyanlığı yok etme planları yapan düşünürlerle reformculardan müteşekkil #/020ffarınkiydi. Bu komplonun üst aklı üç kişiden meydana geliyordu: akılcı sapkınlığın Axsik/opedi isimli büyük derlemesinin editörlüğünü yapan matematikçi Jean d'Alembert; sansüre son veren, dini özgürlük tesis eden ve etrafını dinsiz düşünürlerle dolduran Prusya kralı TI. Frederick, ve üçü arasındaki en şeytani kişi olan üretken zındık Voltaire. Bu adamlar akıl ve hoşgörü vaaz ederek yüreklere ateizmle ahlaksızlık aşılamıştı. Mason localarına yönelen #/020flar, Hristiyanlık karşıtı komplolarını masonların monarşiyi devirme planlarıyla birleştirmişti. Kardeşliğe katılan son f/0z0f; içlerinden en etkilisiydi. 
Papaz Barruel'in itiraf ettiği üzere Voltaire uzun ömrünün büyük kısmında monarşistti. Ne var ki 1778'de Dokuz Kız Kardeş Locası'nda mason yemini etmesiyle son bulacak süreçte, yaşlandıkça içten içe daha fanatik hâle gelmişti. 

Artık Fransız İhtilali'nin patlak vererek dünyanın başına bela olması için gereken tek şey, komplonun üçüncü ve en tehlikeli ayağının ortaya çıkmasıydı. Bu üçüncü ayak; tüm dinlere, hükümetlere ve kanunlara, yani her türlü toplumsal düzene karşı verilen meşum bir mücadeleydi: İlluminati. 1780'ler Almanya'sında İlluminati'nin başının ezilmesi sadece görüntüden ibaretti. 
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Aslında tarikat, Fransa'ya Mesmer'in canlı manyetizması teorisinin müritleri kisvesi altında hareket eden bir heyet göndererek şekil değiştirmişti. Bunlar, Paris'e vardıktan sonra hür masonlar ve filozoflar arasındaki en yetkili kişileri kendi saflarına katıp mason teşkilatının tamamını anarşi ve toplu tasfiye programlarının bir vasıtası hâline getirdi. İşte böylece Jakobenler ortaya çıktı ve Fransa'nın yazgısı mühürlendi. 

Söylediğine göre Barruel'in bilgileri içeriden geliyordu. Zira hür masonluğa bizzat katılmıştı. Kardeşliğin öteden beri şüpheli olduğunu bildiği için, etmesi istenen yeminler aşırı uygunsuz hâle geldiğinde bahaneler üretmişti. Komplonun başını çeken kişilerin gizli emellerini, güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı açıklayamayacağı kaynaklardan duymuştu. Ne yazık ki alıntıladığı komplo mektupları arasından en büyük delilleri teşkil edenlerini kaybetmişti. 

Bizim nezdimizde, bu kanıtların destekledikleri teori kadar zayıf olduğu açıktır. Lakin Barruel'in kitabının yayımlanmasından sadece birkaç ay sonra Edinburg Üniversitesi'nin önde gelen fizikçi ve matematikçilerinden John Robinson, masonlar ve İlluminati'nin kapsamlı yıkıcı hareketlerini yeren bir kitap yayımladı. 
Böylece teori yeni bir desteğe kavuştu. Barruel'le Robinson birbirlerinden tamamen bağımsız şekilde çalışmıştı. Hâliyle vardıkları sonuçlar arasındaki şaşırtıcı benzerlikler tezlerini âdeta demir bir zırha bürüdü. 1798'de Birleşik Devletler bir İlluminati paniği yaşadı. Gizli kardeşliklere yönelik korkunun pençesine Büyük Britanya bile düştü. Parlamento'nun 1799'da üyelerini ant içmeye zorlayan toplulukları yasaklayan Yasa Dışı Cemiyetler Kanunu'nu (Unlawful Societies Act) çıkarması üzerine masonların yasaklanmamak için var güçleriyle lobi faaliyeti yürütmesi gerekti. 

Jakobenlik Tarihine Işık Tutan Hatıralar'ın kusurları etraflıca cevaplanmaya değecek mahiyette değildir. Barruel'in birader sandığı adamlardan çoğunun kardeşlikle uzaktan yakından alakası yoktu. Kardeşliğin Maniheistler ve Tapınak Şövalyeleri'yle 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bağlantısı, Barruel'e göre mahküm edici bir gerçek olsa da aslında İskoç Riti masonlarının kendi kendilerine yarattığı bir efsaneydi. 
Modern Fransız İhtilali tarihçilerinden herhangi birinin Barruelin analizine hak vermeye hazır olabileceği en fazla bir nokta vardır. O da loca prosedürlerindeki şekli eşitliğin, 1790'lardaki olaylarda bu kadar önemli roller oynayan ve Jakobenleri de içeren siyasi kulüplerin ortaya çıkmasındaki birçok etkenden biri olduğudur. Bununla beraber, Fransız İhtilali'nin mason komplosu olduğunu iddia eden açıklamaların hummalı ahmaklığını ortaya koymanın 1789 sonrası dönemde çok sayıda biraderin başına gelenlere bakmaktan daha etkili bir yolu yoktur. 


Vatandaş Eşitlik 


İhtilal rüzgârları estiğinde hür masonluk hızlı bir gerileme dönemine girdi. Bazı biraderler siyasi fırtınanın içine çekilirken diğerleri sürgüne sürüklendi. 1793'e gelindiğinde Jakoben rejimi masonluğa derin bir kuşkuyla bakıyordu. Masonların mahremiyeti her zamanki gibi devlete yönelik bir tehdit olarak görülürken kardeşliğin aristokrat liderleri tam da bu nedenden ötürü fiili ya da potansiyel karşı devrimciler addediliyordu. Yirmi yıl önce bin bir türlü güçlükle kurulan büyük doğu çok geçmeden faaliyetlerine son verecekti. 

Mason olmayan çok sayıda Jakoben vardı ki bunun en büyük örneği Robespierre'dir. Ayrıca Jakoben olmayan birçok önemli mason da söz konusuydu. Mesela 1760'larda Paris Büyük Locası'nın fili liderliğini yapmış asilzade birader Auguste-Jean-François Chaillon de Jonville (Barruel gibi) ihtilalden kaçarak yabancı kıyıların güvenliğine sığınmakla kalmayıp, ihtilal girişimini her bakımdan yeren bir kitap yazdı. 

Dönemin en meşhur masonu Orldans Dükü Philippe'ti. Büyük doğunun büyük üstatlığını yirmi yıldan uzun süredir yapan Philippe, ihtilale Jakoben olup “Vatandaş Philippe Eşitlik (C;- tizen Philippe Eguality)” adını alacak kadar büyük bir hevesle 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atıldı. Hatta Ocak 1793'te Ulusal Konvansiyon'da kuzeni Kral XVI. Louis'nin giyotine gönderilmesi için oy verdi. Bu durum, bize dükün bizzat Yok Edici Melek (Exterminating Angel) tarafından hür masonların kanlı projesini yönetmesi için şekillendirildiğini söyleyen Barruel'e malzeme sağladı. Lakin Barruel her zamanki gibi komplo teorisine uymayan gerçekleri kırpmaktadır. 
Öncelikle, Philippe coşkulu bir masondan ziyade göstermelik bir başkandı. Atanmasını izleyen ilk dört yılda büyük doğu toplantlarına katılmaya tenezzül etmedi. Ayrıca XVI. Louis'nin idamı için oy vermesi için tehdit edildi. Dahası kralın idamının üzerinden çok geçmeden masonlarla bağlantısını reddetti ve ihtilalin getirdiği gerçek eşitliğe kıyasla masonluğun sadece bir “hayalet” olduğunu söyledi. Son olarak zavallı Vatandaş Eşitlik, Kasım 1793'te Jakobenler tarafından giyotine gönderildi. Yani büyük mason komplosu onun için pek de iyi sonuçlanmadı. 

İhtilalin gazabını Barruel'in hür masonlarının çok daha fazlası hissetti. Siyaset bilimci Nicolas de Condorcet, Barruel'in komplocular listesinin üst sıralarında yer almaktadır. Ancak kendisi en ünlü eserini Robespierre ve arkadaşları tarafından hainlikle yaftalandıktan sonra saklanmak zorunda kaldığı sırada yazdı. Dokuz ay sonra yakalandı ve idam edilmeyi beklerken hapishanede öldü. 

Amerikan İhtilali'nin kahramanlarından Fransız birader Lafayette Markisi 1789 ideallerini çabucak benimsedi. Hatta Fransız İhtilali'nin değerleriyle ilgili kuruluş bildirgesi olan İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi'nin başlıca yazarlarından biriydi. 
Ne var ki ihtilalciliğinin bu delilleri, markiyi Ağustos 1792'de çıkarılıp onu ülkeden kaçmak zorunda bırakan tutuklama emrinden koruyamayacaktı. 

Dr. Joseph-Ignace Guillotin, kendi adını taşıyan idam makinesine kurban gitmenin eşiğinden döndü. Jakobenler tarafından hapse atılmıştı fakat Robespierre'in ölümünün ardından salıverildi. Siyasete küsünce hayatının kalan yıllarını ubba ve giyotinin adının değiştirilmesi için çalışmaya adadı. 
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Lyon'da, gizemci Jean-Baptiste Willermoz ihtilali sağ salim atlatmayı başardı ama 1793'teki karışıklıkların zirve yaptığı dönemde gizemcilikle ilgili evrakını yanına alarak saklanmak zo- 


runda kaldı. 


Thi MARTrr  ENLALITY 


Önceden Orldans Dükü ve Fransa Büyük Doğusu'nun büyük üstadı TI. Louis Philippe olarak bilinen Philippe Eşitlik'in (1747-1793) kafasının kesilmesine Britanyalı bir sanatçı tarafından getirilen hicivli yorum.7 


Asilzade masonların hâli fenaydı. Kahir ekseriyeti zadegân mensubu olan kadın masonlar erkeklere oranla daha çok sıkınu çekti. Philippe Eşidlik'in her ikisi de üvey localara üye karısıyla kız kardeşi Terör sırasında hapse atıldı ve Robespierre'in ölümünden sonra sadece İspanya'ya kaçmaları şartıyla serbest bırakıldı. Önde gelen kadın masonlardan biri bilhassa korkunç 


7 Resmin altındaki ilk satırda “Eşitlik Şehidi”, ikinci satırdaysa “Sistemimizin 
gelişimine bakın” yazıyor. -ç.n. 
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bir kaderle karşılaştı. Lamballe Prensesi Marie-Ih&r&se-Louise de Savoie-Cartagnan, Kraliçe Marie Antoinette'in maiyetinin yöneticiliği gibi önemli bir saray görevine sahipti. 1777'de bir üvey locaya kabul edildi ve 1781'de İskoçya Ana Locası'nın büyük hanım üstatlığına (grand mistress) seçildi. Prenses, masonların arkadaşlık prensiplerine göre yaşamaya o kadar kararlıydı ki ihtilalden sonra artık nefret edilen bir kişi hâline gelmiş Marie Antoinette'e yakın durmaya devam etti. Bu sadakati ona pahalıya mal olacaktı. Prensesin masonluğu üzerine çalışan tarihçi, prensesin başına Eylül 1792'de gelenleri son derece yoğun bir dille tarif ediyor: “Hapsedildi ve usulsüz bir mahkemede cereyan eden kısa bir duruşmanın ardından hızlıca idam edildi. Fena hâlde tahrip edilmiş başsız cesedi sokaklarda sürüklenerek Marie Antoinettein hapishanedeki penceresinin önündeki alana götürüldü ve kraliçenin yüreğine dehşet salmak için burada bırakıldı. Kafasıysa vücudundan ayrı olarak gezdirildi.” 

Tabii bir de nevi şahsına münhasır Eon Kadın Şövalyesi örneği var ki kendisi son yıllarını İngiltere'de geçirerek kargaşadan korundu. Gelgelelim krallık idaresinin çöküşü onu kraliyet tarafından ödenen ve tek geçim kaynağı olan emekli maaşından mahrum bıraktı. O andan itibaren itibarsızlığa doğru yavaş bir düşüş başladı: Para toplayabilmek için önce kılıç kullanma yeteneğini sergilediği gösteriler düzenlemek, sonra da eşyalarını satmak zorunda kaldı. 1810 yılında sefalet içinde öldü. Yapılan otopsi biyolojik bakımdan erkek olduğunu doğruladı. Bu anatomik gerçekler bulmacanın çözülmesine çok az katkı sağlamaktadır. Lakin Britanya masonluğunun Eon olayının neden olduğu utancı unutmasına ve (gerçeklere uygun olup olmadığı fark etmeksizin) yaşananların üstünü örtecek bir hikâye yaratmasına yetmiştir. İrlandalı Mason tarihçisi W. J. Chetwoode Crawley 1903'te şu kanaatteydi: “Eon Şövalyesi'nin, cinsiyetiyle ilgili tartışmaların ağızdan ağıza dolaştığı yıllarda yaşadığı baskı ve stres sonucunda aklının birazını yitirdiğini ve aslında kadın olduğuna dair halüsinasyonların etkisiyle 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hareket ettiğini varsaymamıza izin verilirse her şey açıklığa kavuşur.” Chetwoode Crawley'ye göre Eon bir akıl hastasıydı ve bu hâliyle kardeş şefkatini hak ediyordu. 


—» 


Papaz Barruel'in /2£obenlik Tarihine Işık Tutan Hatıraları, her ne kadar yanlışlarla dolu olsa da, mason komplosu efsanesinin Fransız İhtilali dönemi hür masonluk tarihinin başlıca mirası olmasını kesinleştirdi. Ayrıca ironiktir ki Fransız İhtilali'nin yılankavi dumanı ve söylemi Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılırken, birçok komplocu masonluğa entrikalarını nasıl düzenleyeceklerine dair yol gösterici bir kalıp olarak baktı. Komplo efsanesi hiçbir yerde gerçeğe İtalya'dakinden daha çok dönüşmedi. 
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Napoldon İmparatorluğu'nda Hür Masonluk 


Napol&on Bonaparte'ın hür mason olup olmadığını bilmiyoruz. 
Eğer kardeşliğe üye olduysa 1798 veya 1799'da, hâlâ General Bonaparte iken olmuştur. O sıralarda hür masonluk Jakoben Terörü'nün ardından polis teşkilatının dikkatli gözetimi altında olsa ve geleceği belirsizliğini korusa da yeniden canlanma sürecindeydi. Kasım 1799'da Napoldon bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. 1804'teyse kendini imparator ilan etti. Böylece ondan önceki birçok hükümdarın yüzleştiği seçimle karşı karşıya geldi: Masonlara hoşgörüyle davranması mı yoksa kardeşliği yasaklaması mı gerekiyordu? Napoleon her iki seçeneği de bir kenara bırakıp kardeşliği kendi rejiminin bir parçası hâline getirmeyi tercih etti. 
Böylece bir zamanlar İskoç Ritlerinin gizemini kaos sınırlarına varan bir hürriyet ruhu içinde keşfeden Fransa locaları otoriter hükümetin birer aleti hâline geldi. 

Napoleon İmparatorluğu'nun otoriterliği su götürmese de imparator muhafazakâr değildi: Fethettiği her yerde Fransa'da yarattığına benzer bir devlet mekanizması kurmaya çalıştı. Başlıca amacı aralıksız yaptığı seferler için ihtiyaç duyduğu ordulara kaynak sağlamaktı. Yeni yönetim modeli kanunnamelerden polis kuvvetlerine, metrik ölçüm sisteminden evlerin numaralandırılmasına bin 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bir türlü yenilik içeriyordu. Merkezi ve standart bir yapıya sahip bu sistemi, siyasi ilişkileri sayesinde atanan asilzadeler değil profesyoneller idare ediyordu. Fethedilen topraklardaki gibi Fransa'da da idarecilerden ve ordu subaylarından müteşekkil bir sınıf gelişerek devlet yönetimini üstlendi. Bu memurlar mevkilerini doğuştan gelen bir talihe değil de, tıpkı imparator gibi yeteneğe borçlu olduklarına inanıp bununla gurur duyuyordu. 

Hür masonluk, Napoleon'un bürokratlarının ve askerlerinin faydalı bağlantılar kurma ihtiyacını karşıladı. 1803'te Napol&on'un kayınbiraderi Joachim Murat sadece iki yıldır mason olmasına rağmen Fransa Büyük Doğusu'nun ilk birinci nazırı olarak seçildi. 1804 yılında, kendini imparator olarak taçlandıran Napol&on'un abisi Joseph büyük doğunun büyük üstadı olurken, yaman polis bakanı Joseph Fouche gibi önemli devlet adamları büyük loca görevlileri yapıldı. Kardeşliğe İmparatoriçe Josephine bile katıldı. Hatta onun mason referansları Bonaparte klanının diğer üyelerininkilere kıyasla daha iyiydi: Strasbourg'daki üvey locaya 1792'de üye olmuştu. 1805'te buraya imparatoriçe olarak döndüğünde ilgi odağı oldu. Ziyaret ettiği ana locada nedimelerinden birini üye yaptı. Bir gözlemcinin şahitliğine göre bu ziyaret kamuya açık bir gösteriydi: “Bu zamana kadar hiçbir üvey loca böyle bir parlaklığa ulaşmamış olabilir. Bu mason törenlerinde şehrin tamamı yer aldı.” Ehlileştirilmiş yeni hâliyle Fransa masonluğu, özellikle de birlik ruhu yaratmanın çok iyi bir yolu olan askeri localar, gelişip zenginleşti. 1802'de Fransa'da sadece on dört loca varken, 1806'ya gelindiğinde bu sayı 624'e yükselmişti. İhtilalin zadegân etrafında şekillenen himaye ağlarını paramparça ettiği bir dönemde masonluk faydalı bağlantılar arayışındaki kişilere fırsat sağlıyordu. Bu sürecin bir diğer parçası da, locaların imparator kültünün yüceltildiği tapınaklar ve polis teşkilatı için muhbir kaynakları hâline gelmesiydi. 

Napoleon; devlet yönetimini, diğer Avrupa toplumlarını sahneden çekilmesinden uzun süre sonra bile etkilemeye devam edecek şekilde geliştirdi. Reformlarının etkisi Britanyalı rakiplerinin 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kullandığı dilde bile hissedildi. Fransızlar İngilizcede “yol” veya “istikamet” anlamına gelen £ariyer kelimesine yeni bir anlam kazandırdı. Hür masonlar on dokuzuncu yüzyıl devletlerinin askeri ve sivil kariyer erbapları arasında kendilerine kolayca yer buldu. 

Müteakip sayfalar, Napodon'un kendi ehli hür masonluk versiyonunu da içeren imparatorluk sistemini Napoli'ye dayatmasının ardından neler yaşandığını anlatacak. Ortaya çıkan sonuç hiç de ehli değildi. Kardeşlik; polisler, casuslar, çifte ajanlar, vatanseverler, komplocular, ihtilalciler, fanatikler, haydutlar ve gangsterlerden müteşekkil bir girdaba karıştı. Fransız İhtilali'nin ardından Avrupa'nın birçok sorunlu bölgesinde masonvari siyasi kardeşlikler türedi. Birleşik İrlandalılar, Yunan Filiki Eterya'sı ve Rus Dekambristler bu türden kardeşlikler arasındadır. Yine de gizli cemiyetlere duyulan ilgi hiçbir yerde İtalya'daki kadar kök salmadı. Bir memurun umutsuzca dile getirdiği üzere bu, “toplumun tamamını tüketen hezeyanlı bir hastalıklı)”. 


Büyük Üstat Joachim Murat 


Fransız İhtilali Güney İtalya'da büyük değişikliklere neden oldu. 
1798'in sonuna doğru Bourbon hanedanından Kral Ferdinand, Fransızların ilerlemesi üzerine başkent Napoli'yi terk etti. Ertesi yılın başlarında kurulan cumhuriyet, Fransız ordusunun desteğine dayanıyor lakin hürriyet, eşitlik ve kardeşliğe tutkun Napolili aydınlarca yönetiliyordu. Fransızlar birkaç ay içinde geri çekilince cumhuriyet, ardında acı bir öfke bırakan korkunç şiddet olayları eşliğinde yıkıldı. Böylece Kral Ferdinand tahtına yeniden oturdu. 
1806'da, Ferdinand Fransız güçlerinden tekrar kaçtı ve krallığının Britanya Kraliyet Donanması tarafından korunan Sicilya bölgesine sığındı. Napoldon İmparatorluğu'nun bir parçası hâline gelen Güney İtalya'da iki Fransız kral hüküm sürdü. Bunlar imparatorun hür masonluğu ehlileştirme sürecinde başı çeken iki kişiydi. Taç giymeye önce Napoldon'un abisi Joseph gönderildi. 
İki yıl sonra, onun İspanya kralı olmak için Napoli tahtını terk 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etmesi üzerine kral olma sırası Napol&on'un kayınbiraderi ve en cesur süvari komutanı Joachim Murar'ya geldi. 

6 Eylül 1808'de yakışıklı yüzüne yayılan öz güvenli gülümsemesiyle at süren Joachim, Napoli'ye ilk girişini yaptı. Napoldon'un istekleri gereğince kraliyet giysileri yerine süvari üniformasının biraz daha şaşaalı bir modelini giymişti. Napolililer bu kıyafetin ardındaki anlamı çözmekte gecikmedi: Yeni hükümdarları dayatmacı bir askeri yetkiliydi. Güney İtalya, öncelikli görevini yerine getirerek imparatorun savaş makinesine para, asker ve kaynak göndermeye gerekirse kılıç zoruyla devam edecekti. 

Murat'nın yerel halkı hayran bırakacağını düşündüğü türden bir canlılığı ifade eden kıyafetleri hükümdarlığının alametifarikası olacaktı. 1811'de, gücünün doruk noktasındayken bir kere görüldü mü bir daha unutulmayan bir portre sipariş etti. Bu tabloyu görenlerin bakışlarını kralın giysilerinden uzağa çekmeyi ne ufuktaki Vezüv Dağı'nın duman püskürten görüntüsü, ne de Murat'nın şaha kalkmış atının histerik pozu başarabilir. Eyerin bulunması gereken yere bir kaplan postu serilidir. Kral sivri uçlu kırmızı botlarının yanı sıra, basenlerini saran ve kenarından iki kırmızı şerit inen şeftali ve deve tüyü rengi bir pantolon giymiştir. Göğsünü neredeyse kurşun geçirmez bir madalya kümesi ve şerit süsler. Gür saçının kara kıvrımları üzerinde duran ipekli asker şapkası ise, kenarından sallanan gümüş püsküllere ve ön tarafını süsleyen şaşaalı beyaz kuş tüylerine rağmen bir şekilde dengesini korumaktadır. 

İmaj yaratımı Murat hükümetinin faydalandığı tek yöntem değildi. Fransa'daki gibi Napoli'de de hür masonluk Bonapartist rejimin direklerinden birini teşkil edecekti. Fransız İhtilali öncesinde masonluk, İtalya'daki hükümetler tarafından az çok hoşgörüyle karşılanmıştı. İhtilalin Avrupa'ya ifsat korkusu pompalaması üzerine yasaklanan kardeşlik, faaliyetlerini gizlice devam ettirmek zorunda kaldı. Napoleon Devri İtalya'sında ise bilakis yarı resmi bir hüviyete büründü. 1806'da Güney İtalya tahtına 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oturan Joseph Bonaparte, Fransızların önceden beri kontrol alunda tuttuğu Kuzey İtalya'daki teşkilatlarla bağlantılı yeni bir yüksek denetim kurumu olan Napoli Büyük Doğusu'nun büyük üstatlığına seçildi. 1808'de Joseph'in masonluktaki yetkilerini devralan Joachim Murat, kıdemli devlet erkânını Güney İtalya localarının başına getirdi. Böylece masonluğu Napoleon İmparatorluğu'nun bir parçası hâline getirme işini tamamına erdirdi. 
Murat'nın en kıdemli görevlilerinin birçoğu büyük üstattı. 
Gelgelelim Napoli'deki Napoldoncu hür masonlukta her şey dışarıdan göründüğü gibi değildi. Nitekim burada geçirdiği ilk kış gibi erken bir tarihte kaleme sarılan Murat imparatoru mason localarının komploculara “muhaberat ofisi” olarak hizmet etmesi hususunda uyardı. Napolon'un İtalya'daki egemenliğine karşı çıkan gizli mason veya yarı mason cemiyetlerinin varlığı yeni bir durum değildi. 1790'ların son yıllarında, işgal altındaki kuzeyde Zega Nera (Kara İttifak) ve Raggi (Işınlar) gibi Fransız karşıtı kardeşlikler boy göstermişti. 1800'den sonra daha çok gizli cemiyet ortaya çıktı: (Adını Eski Yunancada “biraderler” anlamına gelen kelimeden alan) Ade/f,, (ismini Orta Çağ'da kurulmuş bir siyasi ittifaka borçlu) Gwelfi, (Kara Rozet anlamındaki) Spi//4 Nera ve Decisi (Azimliler). Birçok mason, Fransız devletinin onların el üstünde tuttuğu ritüellere müdahale etmesinden rahatsızdı. Ülkelerinin yabancı işgali altında olmasının acısını hisseden bazıları, yalocaları bir araya gelip şikâyetlerini dile getirebilecekleri bir ortam addetti ya da mason teşkilat kalıbını siyasi amaçlara sahip kardeşlikler kurmak için kullandı. Öte yandan çok daha dikkat çekici bir gelişme daha söz konusuydu. Fransız işgali İtalya Yarımadası'ndaki halkları boyunduruk altına alıp küçük düşürmüştü. Lakin bir yandan da hepsini tek bir egemenlik merkezi altında toplamış ve kültürlerine Fransız İhtilali'nin fikriyatını aşılamıştı. Bunun sonucunda, siyasi birliğini kurmuş bir İtalya hayali tarihte ilk defa akla yatkın hâle geldi. Nitekim Murat'nın biraderler arasındaki ajanları İtalyan milli kimliinin doğmakta olduğuna dair belirtilerle karşılaştı. Hür masonlar 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bu gelişmeyi sezen ilk kişilerdendi ve bu durum kalplerinin daha bir hızlı çarpmasını sağladı. Murat, Napoldon'a şu satırları yazdı: “Size tekrar söylüyorum efendim, bunların tek hayali İtalya'nın tamamının birleşmesi.” 

Murat'nın yönetimi altındaki mason dünyası başlangıçtan itibaren rakip siyasi güçlerin cazibesini hissetti. Napol&on'un krallığına müdahale etmesinden gün geçtikçe daha fazla rahatsızlık duyan Murat siyasi bağımsızlığını arttırmaya çalıştıkça bu cazibe alanı daha da karmaşık hâle gelecekti. 

24 Haziran 1811 Vaftizci Aziz Yahya Yortusu'nda Murat ülke 
genelinden 1500 biraderin katıldığı büyük bir mason öğle yemeğine başkanlık etti. Yemeğin Kutsal Havariler Manastırı'nın sağladığı barok ihtişam içinde düzenlenmesi manidardı. Burası Murat'nın çok sayıda dini tarikatı lağvetmesi sayesinde kısa süre önce Iheati- ne keşişlerinin elinden alınmıştı. Ne yazık ki Murat'nın kuşandığı acayip mason kıyafetlerinin bir kaydına sahip değiliz. 

Öğle yemeğini kahve, dondurma ve 70s0/i0' ile tamamlayan hür masonlar arasında Napol&oncu idare ve orduda önemli mevkilere sahip İtalyanlar bulunuyordu. Bunlar Murat'nın nezdinde önemli siyasi ortaklardı. Murat hükümeti için çalışan yerliler bittabi müphem bir konuma sahipti zira yetkileri yabancı bir işgalciden geliyordu. Lakin bunların çoğu, rejimin zadegânla ruhbanın feodal imtiyazlarını lağvederek, kilise topraklarını özelleştirerek ve idareye taze yetenekler katarak Aydınlanma fikirlerini Güney İtalya toplumuna derinlemesine nüfuz ettirmesinden memnun reformculardı. Fransız idaresi, birçok biradere memleketinde localarda geliştirilen akılcı ideallere uygun bir modernleştirici rol oynama şansı verdi. Murat'nın modern devletinin birleşik ve demokratik bir İtalya'ya giden yolun taşlarını döşemesini umanlar bile vardı. Murat'nın İtalyan idarecilerinden bazıları, Napoldon'un eline geçmesini müteakiben güneyde görev almadan önce kuzeydeki Fransız karşıtı gizli cemiyetlerde bulunmuştu. 


1 İtalya menşeli biralkollü içecek çeşidi. -ç.n. 
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Bu radikaller Paris'le bağını gevşetip krallığın bağımsızlığı için verilecek mücadelenin önderliğine soyunduğu takdirde Murar'yı uzun müddet takip edebilirdi. 

Güney İtalya mason localarında biriken sorunların ne kadar geniş çaplı olduğu ancak can alıcı 1812 yılında ortaya çıkacaktı. O yaz Napoldon'un 600.000 kişilik Byk Ordu'su (Grande Arme) Rusya'nın derinliklerine kadar ilerledi. Murat her zamanki gibi imparatorun yanında at sürdü. Aralık ayına gelindiğinde askerlerinin kahir ekseriyeti bozkırda soğuktan ve açlıktan can vermişti. 
Otoritesi fena hâlde sarsılan imparator, dağılmaya devam eden ordusunun komutasını Murat'ya teslim ederek Paris'e döndü. 

Napoli'de akıllara imparatorluk dağıldığı takdirde neler olabileceği sorusu gelmeye başladı. Hür masonluğun yeni ve tehlikeli bir türü de dikkatleri tam o anda çekti. Aralık 1812'de hâlâ Polonya'da olan Joachim Murat'nın Napoli'deki bakanları bir toplantı düzenledi. Toplantının gündemi, mason fikirlerinin izini şüpheye yer bırakmayacak derecede taşıyan gizli bir cemiyet karşısında uygulanacak politikanın belirlenmesiydi. Kardeş sevgisi, yeminler, ritüeller, semboller ve (tabii ki) sırlar içeren bu cemiyetin üyeleri kendilerine “hür masonlar” yerine “Kömürcüler” anlamına gelen Czrbonari diyordu. 

Kömürcüler daha önceki gizli cemiyetlerden çok daha ciddi bir topluluktu. Birbirlerine “birader” değil de “iyi kuzen” diye hitap ediyor, localarından bahsederken oduncuların kömür yapıp sattığı açık orman alanlarından mülhem vexdize ismini kullanıyorlardı. Törenleri üyelerinin aşağı tabakalardan gelmesini, ortak bir davaya bağlılıklarını ve çektikleri acılarla açığa vurdukları Hristiyan özverisini vurguluyordu. İsa'nın iyi kuzenlerin öğretisindeki merkezi figürlerden biri olması, bunların iddialı ülkülerini İtalya'nın Katolik avamının nezdinde anlaşılabilir kılıyordu. 
Hareket özellikle de dini kurumları Napol&oncu otoriteler tarafından kapatılan keşişlere hitap ediyordu. İlk hücrelerde, Fransız rejimine hizmet eden kardeşliklerinden soğumuş masonlar da 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mevcuttu. Ayrıca birçok vendite mason localarına bağlı kalmayı sürdürdü. 

Kömürcüler ilk başta sadece iki dereceye sahipti. İlluminati gibi iyi kuzenler de asıl amaçlarını sadece ikinci derecedeki üyelere açıklıyordu. Cemiyetin asıl amacı; tiranların, ve insanların doğal haklarının sağlanmasına giden yolu kapatan diğer kişilerin yenilmesi aracılığıyla “ormanın kurtlardan arındırılması”ydı. İsa şehit düşmüş bir tiranlık düşmanı olarak gösteriliyordu. İtalya'yı birleştirecek ve bir cumhuriyet kuracak bir devrim yapılacaktı. 

Burada, hür masonluk idealinin daha az hak iddiasında bulunan daha mütevazı bir modele dayanarak yeniden doğuşu söz konusuydu. Bu, başarı getiren? bir formüldü. Napoldon'un İtalya'daki otoritesinin şüphe götürür hâle gelmesi üzerine Carbonari'nin safları hızla kalabalıklaştı. Cemiyetin en başarılı dönemindeki mevcuduna dair tahminler, yarısı güneyde olmak üzere 300.000 ila 642.000 aralığındadır. Kömürcüler, on dokuzuncu yüzyılın en korkulan gizli cemiyeti olmaya yazgılıydı. 

Carbonari muhtemelen Napol&oncu hükümetin kendi yarattığı bir canavardı. Bu süreçteki kilit issm Napol&oncu hükümet- te idarecilik yapan hür mason Pierre-Joseph Briot'ydu. Kendisi, gelecekte Carbonari eylemlerine kaynaklık edecek iki Napoli bölgesinin idaresiyle görevlendirilmişti. Doğu Fransa'daki Jura Dağları'nın ağaçlı yamaçlarından ve yaylalarından geliyordu ki burası, Charbonnier (kömürcü) denen ve İtalyan kömürcüleri- ne model teşkil eden oduncuların benimsediği iptidai bir hür masonluk türüne ev sahipliği yapmaktaydı. Her iki kardeşliğin üyeleri de birbirine “iyi kuzen” diye hitap ediyordu. Toplantılarındaki sembolik eşyalar oduncuların gündelik hayatından gelmeydi. Toplantıya başkanlık yapan iyi kuzenin önünde haç, (birlikten doğan kuvveti temsil eden) çubuk demeti ve (öğretinin ışığıyla sıcaklığını temsil eden) ocak bulunurdu. Jura Dağları'nın 


2 Orijinal metindeki winning kelimesi aynı zamanda kömür damarı açmak anlamına gelmektedir. -ç.n. 
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orijinal C4arbonnierleri gibi İtalyan kömürcülerin nazarında da ağaç kütüklerinin kömüre çevrilmesi, harlı ve dönüştürücü ateşin insanları arındırabileceğini gösteren bir metafordu. Kendisi de bir C#arbonntier olan Pierre-Joseph Briot, Charbonnier düşüncesini İtalya'ya hür masonluktaki bölünmeleri fırsata çevirmek ve İtalya'da gizli bir cemiyet kurmak için getirmiş olsa gerek. 

Briot'nun, bunları yaparken Murat'nın polis ve casus ağlarını Mart 1812'ye kadar yöneten amiri Antonio Maghella'nın onayına sahip olduğu neredeyse kesindir. Czrbonari'nin asıl kurucusunun Maghella olduğuna inananlar arasında Murat'nın eşi ve imparatorun kız kardeşi olan Caroline Bonaparte da yer almıştır. 
Fransa İmparatorluğu'nun hem tarihçiler hem de çağdaşları tarafından “karanlık” biri olarak betimlenen bu Cenevizli vatandaşı, kelleşmeye yüz tutmuş açıkgöz biriydi. Memleketindeki Fransızlara sadakatle hizmet etmiş bir hür mason olmasına rağmen birçok kişi onun da tıpkı Pierre-Joseph Briot gibi demokratik ve cumhuriyetçi duygularını koruduğundan şüpheleniyordu.? Maghella ve Briot'nun nezdinde Carbonari, Napoli Krallığı'ndaki ve Murar'nın idari teşkilatındaki muhafazakârlara karşı kullanılacak bir siyasi maşa, ve Murat'ya onu İtalyan yanlısı daha radikal politikalar izlemeye yöneltmek için sunulacak bir kılıçtı. Kömürcülerin potansiyel hükümet düşmanlarını bir arada tutmanın ve aralarına casuslar sokmanın kullanışlı bir yolu olması da cabasıydı. 
Çok geçmeden anlaşılacağı üzere Maghella ve Briot, Napoldoncu yetkililerin galibiyetinin kesin olmadığı tehlikeli bir oyuna başlamıştı. Napoldon'un feci Rusya Seferi'nden sonra giderek daha da istikrarsız bir hâle bürünen jeopolitik vaziyette yeni bir gizli cemiyetin, hatta mason çevrelerinin tamamının kontrolden çıkması daimi bir risk teşkil ediyordu. Özellikle de artan Napoli otoritesinin nefret uyandırdığı taşrada Carbonari her türden muhalifin toplanma noktası hâline geliyordu. 


3 Ceneviz Cumhuriyeti Napoldon'un İtalya Seferi sırasında işgal edilerek Fransız egemenliği altına girdi. -ç.n. 
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Napoli Krallığı'ndaki Kömürcüler'in kurulmasının hür mason muhtemel sorumluları Pierre-Joseph Briot (1771-1827) ve Antonio Maghella (1766-1850) 


Kömürcülerin Yükselişi 


Yüzü Rusya karlarının ışığından bronzlaşmış Kral Joachim, 4 Şubat 1813'te şaşaalı bir törenle Napoli'ye döndü. Ne var ki bunun şehre beş yıl önce yaptığı ilk girişe denk bir başarı olduğu yalanına kendisi bile ayak uyduramadı. Sokaklarda ilerlediği sırada uzun burnunun iki yanından akan gözyaşlarını görmeyen kalmadı. 

Krallıkta gerilim had safhadaydı. Ekonomi çöküyordu, savaşı finanse etmek için konan vergilerin yarattığı yük dayanılabilir seviyenin çok üstündeydi ve zorunlu askerlik uygulaması direnişle karşılanırken taşrada haydutlar kol geziyordu. 

Mart başlarında, İtalya “Çizmesi”nin “ucunda”ki Calabria Dağları'nda bulunan Cosenza'da görevli komutan, kömürcülerin gizli toplantılarında “demokratik ilkelerin palazlanmasına” dikkat çekti. Şehir garnizonu başka yerlerde görevli olduğu için bu durumun doğuracağı herhangi bir karışıklığa karşılık veremeyeceğini de belirtti. 
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Görünüşe göre başlarda Murat basitçe tarikatın liderlerini öldürmeye niyetlendi. Lakin hükümetteki daha bilge yetkililer açıkça veya acımasızca hareket edip de cemiyete tanınırlık kazandırmanın aptalca olacağını gördü. Çok sayıda kömürcü hür masonlardan devşirilirken birçoğu da ordunun düşük rütbelerinden ve toplumun nispeten eğitimsiz kesimlerinden geliyordu. Hâl böyleyken belki de iyi kuzenlerin yeniden kontrol altına alınması için hür masonlar kullanılabilirdi. Nisanda, Güney İtalya genelindeki bölgelerde yetkililer bilinen Czrbonari liderlerini çağırıp kibar bir üslupla cemiyeti dağıtmalarını istediler. Onlara kendileri için hâlihazırda devlet tarafından desteklenip korunan hür masonluk gibi bir kardeşliğin bulunduğunu açıkladılar ve yeni bir gizli cemiyete ne gerek olduğunu sordular. 

Kömürcüler ikna olmuş gibi yaptı. Hatta bazıları yetkililere kendi kendilerini feshettiklerine dair imzalı bildiriler verdi. Lakin hükümet rahat bir nefes alamadan, devam eden Cerbonari faaliyetlerine ilişkin haberler geldi. Cosenza gibi yerlerde iyi kuzenler sadece toplantı mekânlarını değiştirmişti. Böylece tarikatı yasaklama yolunda büyük bir özenle yürütülen girişim bile onu daha da gizli yapmaktan ve hükümet düşmanlığında daha da kararlı hâle getirmekten başka bir sonuç elde edememişti. 

1813 Ağustos'unun sıcağında Napoldon'a nihai bir yenilgi 
tattırmak için yeni bir Avrupa ittifakı kurulurken Joachim Murat kayınbiraderinin Almanya'daki kuvvetlerine katılmak üzere tekrar yola çıktı. Kralın İtalya'yı terk etmesinden hemen sonra Cosenzada bir kömürcü isyanı patlak verdi. İsyanın elebaşı ve cemiyetin bölge genelindeki lideri, o yörede “Beyaz Kafa” namıyla bilinen iri yarı, sarışın bir mülk sahibiydi. Müritleri zenginlerin evlerine saldırdı, hükümetin nakit stoğunu çalmaya yeltendi ve askerlerle silahlı çatışmaya girdi. Cosenza Carbonari isyanı düzensiz fakat son derece endişe vericiydi. O bölgenin sorun merkezi olduğu zaten biliniyordu. Lakin Beyaz Kafa, önceden Fransız hükümetini desteklemiş ve kısa süre önce hükümetin haydutların başını ezmek 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için düzenlediği operasyonlara katılmış biriydi. Görünüşe göre rejim destekçileri artık rejimin aleyhine dönüyordu. 

Durumun vahametini siyasi bağlam da arttırıyordu. Önceki yıl, Britanya baskısı altındaki Bourbonlar Sicilya'ya bir anayasa bahşetmişti. Herhangi bir anayasal hükümet türü tam da Fransa kontrolü altındaki ana karada yaşayan birçok kişinin umduğu şeydi. Dolayısıyla Bourbonlar, artık kendilerini 1806'da tahttan indiren Napol&oncu monarşinin ilerici bir alternatifi oldukları izlenimini uyandırıyordu. Güney İtalya'daki Britanya casusları hür mason localarında ve kömürcü venditelerinde bu mesajı fısıldıyordu. İsyanın fonlanmasına da büyük ihtimalle Britanya altını yardımcı olmuştu. Bu gelişmeler dâhilinde Beyaz Kafa da Bourbon kraliyetinin anayasal hâlinin yerleşmesi ihtimalinin Carbonari'ye cazip geldiğini ilan etti. 

İyi kuzenlerin ihtilalci niyetleri artık şüphe götürmez bir gerçekti. Bir hükümet genelgesi durumu şu sözlerle ifade ediyordu: “Bu gizli cemiyetler kardeş sevgisini halk arasında karışıklık çıkarmak için kullanıyor.” Öte yandan, zor durumdaki hükümet genel bir isyan bastırma harekâtı gerçekleştirmek için yeterli sayıda adama sahip değildi. Nitekim Cosenza isyanı devam ederken kıdemli bakanlar yeni bir böl ve yönet stratejisi geliştirdi: Herhangi bir isyanın elebaşlarına şiddetle muamele edilirken asilerin saflarındaki sıradan kömürcüler uyarılacak, sorgulanacak ve resmi hür masonluğun boyunduruğu altına alınacaktı. 

Kısa süre sonra, takipçilerinden birinin ihanetine uğrayan Beyaz Kafa hızlıca yargılanıp aynı akşam şehrin merkezi meydanında kafası kesilerek idam edildi. Cosenza halkı komplocuların girdiği risk hakkında korkunç bir ders alsın diye idam alanı meşalelerle aydınlatıldı. İsyanı bastırmakla yükümlü general, hükümetin açık onayı olmadan toplanmaya yeltenen “gizli birlik”lere mensup kişilerin tutuklanacağını duyurdu. 


4 Orijinal metindeki /xr/4 kelimesi aynı zamanda parlak ve kızıl anlamlarına 
gelmektedir. -ç.n. 
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Yeni politika, resmen onaylanmış hür masonları bile müşkül durumda bıraktı. Hükümetin kömürcüler sorunuyla başa çıkma yönteminin bir parçası mıydılar, yoksa uyarılıp gözetlenecek bir “gizli birlik” mi? Beyaz Kafa'nın idamından günler sonra Napoli Büyük Doğusu'nun liderleri polis karargâhına çağrılıp azarlandı. 

Beyaz Kafa'nın idamından iki haftadan sadece birazcık daha uzun bir süre sonra, henüz aradan bu yeni politikanın muğlak kısımlarının su yüzüne çıkmasına yetecek kadar zaman geçmemişken, Kuzey Avrupa'daki muharebe alanlarında yaşananlar Güney İtalya'ya yeniden çalkantılı bir değişim getirdi. Ekim 1813te Leipzig civarında gerçekleşen dört günlük muazzam karşılaşmanın ardından Napoleon'un kuvvetleri geri çekilmek zorunda bırakıldı. Muharebeden sonra Napol&on İmparatorluğu Almanya'da ve Aşağı Ülkeler'de> çökmeye başlarken ona karşı savaşan müttefikler“ savaşı Fransa topraklarına taşımak üzere ilerleyişe geçti. 

Leipzig'de icra ettiği alışılageldik gözü kara süvari hücumları işe yaramayan Murat, Napoli'ye sıvıştı ve bu sefer halka açık bir töreni formalite gereğince bile düzenlemedi. Radikal bakanların- dan aldığı cesaretle o andan itibaren İtalyan bağımsızlığı idealini benimseyerek, tahtını kurtarmak için başarı ihtimali gittikçe daha da azalan girişimlerde bulundu. Bu hamlede şüphesiz büyük bir sinizm vardı fakat bu durum yirmi yıllık işgal, savaş ve ablukadan yorgun düşmüş yarımadada yankılanmasını engellemedi. Aynı zamanda halkına bir anayasa bahşedebileceğini de ima eden Murat, artık bağımsız ve birleşik bir İtalya'nın potansiyel kralıydı. Görünüşe göre nihayet kömürcülerin arzu ettikleri Murat'ya sahip olması ihtimali doğmuştu. Bu duruma uygun hareket eden Murat Kömürcüler'in kurucusu Antonio Maghella'ya başvurup onu İtalya kralı olma teşebbüsüne destek toplamakla görevlendirdi. 


5 Lowlands Hollanda ve Belçika'yı kapsayan bölgeye verilen isimlerden biri. 
-ç.n. 

6 Fransa'ya karşı kurulan Altıncı Koalisyon'un üyeleri genelde müttefikler olarak anılır. -ç.n. 
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Ocak 1814'te Avusturya'yla ittifak yapan Murat, savaşa bu sefer Fransa'ya karşı katılmak için kuzeye kuvvet gönderdi. Becerikli Maghella, kömürcü birimlerini Napoli ordusunun Roma'ya ilerleyişine yardımcı olacak bir beşinci kol hâlinde düzenlemeyi denemek amacıyla ordudan önce yola koyuldu. Napoleon'un Kuzey İtalya'daki güç merkezi Milano'da, yerli kömürcüler ve masonlar, Murat'nın İtalya'yı birleştirme girişimini desteklemek için harekete geçiyordu. 

Maghella'nın faaliyeti en iyimser ifadeyle kısmi bir başarıydı ve Murat'nın krallığını kuzey yönünde genişletme planları engellendi. Her hâlükârda Murat çok sayıda hür mason ve kömürcüde çok az güven uyandırdı. Çarpışmaların başlamasından birkaç hafta sonra Napoli hür masonluğu içindeki Murat karşıtlığı su yüzüne çıktı. Orazio de Attellis adlı biri, yeni bir İskoç Riti kurdu. Bu adam yarımadadaki Fransız hükümetine sadakat göstermiş İtalyanlardan biriydi: Napocon'un ordularında birçok sefere katılmıştı. Ne var ki artık Murat hükümetinden soğumuştu. Yetkililer bu duruma locasını dağıtıp kendisini de ülkenin güneyindeki uzak bir bölgeye sürerek karşılık verdi. 

Napol&on Bonaparte, Fransa'da verilen umutsuz bir mücadelenin ardından Nisan 1814'te intihar girişiminde bulundu ve bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine tahttan feragat etti. Kısa süre sonra da İtalya'daki ufak ve fakir Elba Adası'nın “imparator ve hükümdarı” olarak küçük düşürücü sürgününe başladı. Kuzey İtalya'daki Fransız kuvvetleri Avusturyalılara ve Napolililere teslim oldu. 

Kayınbiraderinin yenilmesine yardım eden Murat ganimetten pay almayı umuyordu. Lakin Güney İtalya eyaletlerindeki kömürcüler ona soluk aldırmadı. Napoli Krallığı'nın kuzey sınırındaki Abruzzi'de ciddi bir karışıklık vardı. 26-7 Mart 1814 
gecesinde buradaki kömürcüler siyah, kırmızı ve gök mavisi yatay şeritlere sahip üç renkli isyan bayrağını açmıştı. Kargaşa kısa sürede eyaletin büyük kısmına yayıldı ve Napoldoncu devletin yerel organları eriyip gitti. 
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Murat'nın baskı altındaki hükümetinin bu sefer sert karşılık vermek dışında pek bir seçeneği yoktu. Nitekim Kömürcüler yasaklandı ve kanun cemiyetin üyelerini görülür görülmez vurulacak haydutlar ve firarilerle aynı muameleye tabi tuttu. Hazırlık olarak, mason localarına asilerle tüm bağlarını koparmalarını talep eden bir mektup yollandı. 

1814 Nisan'ının ortasında 3000 piyadeyle 500 süvari, Abruzzideki kömürcü isyanının esas merkezi olan Cittâ Sant Angelo'da yan yana iki sıra hâlinde dizilip ana meydana iki top yerleştirdi. Bu askerler Murat tarafından asileri cezalandırma göreviyle gönderilmişti. Lakin bu tehditkâr girişten sonra yapabilecekleri pek bir şey kalmadı. Zira isyan çağrısına halk tarafından gergin ve çekimser bir karşılık verilmesi nedeniyle zayıflamış durumdaki kömürcüler ordunun gelişini haber alınca hareketlerini gizlice devam ettirmeye başlamıştı. Seferi kuvvete komuta eden İtalyan general, kendisini karşılamaya gelen yerel eşrafa isyan daha iyi desteklenseydi asilere katılmış olabileceği sırrını verdi. Ordunun saflarında çok sayıda kömürcü bulunduğunun farkındaydı ve ülkedeki memnuniyetsizliği hissedebiliyordu. O yüzden bölgeyi Murat'nın beklediği türden bir ateş ve kılıç cezalandırmasına tabi tutmadı. 

Murat'nın bu duruma tepkisi, İtalyan generali önde gelen kömürcü liderlerini diğerlerine ibret olacak şekilde cezalandırmakla görevli bir Fransız generalle değiştirmek oldu. Bunu acımasız bir insan avı izledi. Kömürcülerin kadın akrabaları kendilerinden bilgi alınması umuduyla en kokuşmuş zindanlara atıldı. Basciano'da kömürcülerden birinin genç kız kardeşi, evinin askerlerce basılması üzerine kendi kafasına sıktı. Tüm bu çabadan sadece iki şüpheli çıkınca yetkililer sadece Kömürcülerle kalmayıp bunlara karşı gelmemeyi seçen devlet memurlarını da kapsayan toplu tutuklamalara girişti: Erkekler, kadınlar ve çocuklar Chieti'deki zindanlara götürüldü. Polis kuşatmasından kurtulmak için öncekinden de çok sayıda iyi kuzen kayıplara karışırken bazı köyler neredeyse tamamen boşaldı. Yaz geldiğinde, isyana katılmaları nedeniyle idama çarptırılan üç adam meydandaki infaz töreni 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için memleketlerine geri getirildi. Mahkümlar arasındaki bir papazın, idam mangasının önüne çıkarılmadan önce insanların gözü önünde meslekten men edilmesi gerekti. Ardından üçünün de kafası kesilip halka teşhir edilirken aileleri cesetlere bakarak alkış tutmaya zorlandı. 

Bu üçlünün ve diğer şehit kömürcülerin haberleri dört bir yana yayılırken Abruzzi'de Murat hükümetine gösterilen destek yok denecek kadar azaldı. Neticede ayaklanma ve ayaklanmanın ardından sergilenen aptalca vahşet, Murat yönetiminin zayıflığını ortaya koydu. Aralık 1814'te Abruzzi'deki son asilerin kelleleri kamuya açık bir törenle kesilirken bu zayıflık da son safhasına erişmiş durumdaydı. Napoldon sonrası Avrupa siyasi haritasını çizmek için Viyana'da toplanan büyük devletler, planları arasında Joachim Murat'ya yer olmadığını fazlasıyla açık bir şekilde belli etmişti. 

Napoleon Bonaparte'ın Şubat 1815'te Elba'dan kaçması üzerine Murat son defa taraf değiştirdi. Bu sefer, İtalya'yı nihayet bagımsızlıkla ödüllendireceğini umduğu kayınbiraderi Napol&on adına Avusturyalılarla savaşmak için yeniden kuzeye yürüdü. Bu stratejinin bir parçası da kömürcülerin arasında Murat'yı açıkça destekleyecek bir ayrılıkçı kol yaratmaktı. “Tarım” adıyla anılacak bu yeni cemiyetin localarına “tınaz”, üyelerineyse “çiftçi” denecekti. Murat, son kumarında Kömürcüler projesini en baştan başlatmayı planlıyordu. 

Bu umutsuz bir çabaydı. Murat'nın yeterince iyi ikmal edilmemiş itaatsiz ordusu, mayıs ayındaki Tolentino Muharebesi'nde bozguna uğradığı sırada hâlihazırda dağılmaktaydı. Hâl böyleyken Murat Korsika'ya kaçtı. 

Gelgelelim Güney İtalya'nın on yıllık Napoleon Devri henüz nihayete ermemişti. En azından tam olarak. 8 Ekim 1815 Pazar günü, Napoli'nin yüzlerce kilometre güneyinde bulunan ufak sahil kasabası Pizzo'nun Calabrialı sakinleri başta halüsinasyon sandıkları bir görüntüyle karşı karşıya geldi. Meydana giren ufak bir Fransız asker grubu “Çok yaşa Kral Joachim” naraları atmaya 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başladı. Askerlerin arasında, başının tepesini kusursuzca tıraş ettirip deve tüyü pantolonunu, altın apoletli mavi ceketini ve ipek kenarlıklar ve pırlantalı devasa bir kokartla bezeli şapkasını kuşanmış Murat da bulunuyordu. Kömürcü sığınaklarından birinde kendisini tahtına kavuşturacak bir isyan başlatmak umuduyla Korsika'dan on iki gün önce yelken açmıştı. 

Sonuç felaketti. Çabucak yakalanıp köylü çeteleri tarafından tartaklanan Murat'nın apoletleri omuzlarından koparıldı ve kokartı çalındı. Sabık kral, bölgedeki hisarda esir tutulduğu sırada askerlerine kömürcülerin ayaklanarak kendilerini kurtaracağını söyleyip durdu. Hızlıca toplanan bir askeri mahkemenin ardından hisarın dar meydanına çıkarıldı. Rivayete göre, gözlerinin bağlanmasını reddettikten sonra idam mangasına son bir emir verdi: “Kalbe nişan alın. Yüzüme zarar vermeyin.” 


—> 


Murat hükümeti altındaki Kömürcüler birçok insan için birçok farklı şey oldu. Hayatına Napoldoncu devletin merkezindeki bir gruba yakın cumhuriyetçi bir cemiyet olarak başladı. Lakin zaman akıp gider ve siyasi durum değişirken, birçok farklı fikir akımına mensup üyeler edinip daha da karışık bir hüviyet kazandı. 
Bu üyeler, bir kısmı Murat'nın milli bir lider olma potansiyeline güvenen İtalyan vatanseverlerden radikallere ve meşrutiyetçilere (bunlar için Murat hükümeti de onun Bourbon türevi de uygundu) kadar uzanıyordu. İçlerinde Murat'nın ruhban karşıtı politikalarından rahatsızlık duyan Katolikler, hatta sadece zamanı kimsenin Fransız İhtilali diye bir şeyi duymadığı döneme geri alma hayali kuran Bourbon kraliyetçileri de vardı. Napoldon'un otoriter sistemi altında Kömürcüler kardeşliği saray dışında siyaset yapılabilecek neredeyse tek yer hâline geldi. Artık Kömürcüler Güney İtalya toplumuna derinlemesine nüfuz etmişti ve onların etrafında dönen entrikalar daha da karmaşık bir hâl almaya meyilliydi. 
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1821'den kalma bu görselde Güney İtalya'daki gizli kömürcü 


toplanularından biri görülüyor. 


Kazancılar 


17 Haziran 1815'te, yani Napol&on'un Waterloo Muharebesi'ndeki nihai yenilgisinden bir gün önce, düşük omuzlu vücuduyla atının üzerinde oturan Kral Ferdinand ordusunun başında Napoli'ye döndü. Halkın “Kral Koca Burun” diye adlandırdığı bu adam, sırasıyla beyaz ve kırmızı kıyafetler giyen Avusturya ve Britanya askerlerinin dizildiği yol boyunca coşkun tezahüratlarla karşılandı. Şehirdeki rahatlama hissi aşikârdı. Murat rejiminin bazı çevrelerde destek bulmasına rağmen Bourbon hanedanının dönüşü, büyük ölçüde Kömürcüler sayesinde tamamen kansız bir vaka oldu. Önceki süreçte, aralarında Britanya casusları da bulunan kişiler kömürcülere Ferdinand'ın sadakatlerinin karşılığı olarak kendilerine anayasa bahşedeceğine dair güvence vermişti. 

Ferdinand tahtını geri aldığına göre artık anayasa teklifi Carbonari içindeki muhtelif hiziplerin büyük kısmınca kabul edilebilecek bir uzlaşma siyaseti teşkil ediyordu. Lakin bu durum uzun sürmeyecek. 
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Miras aldığı Bonapartist devlet mekanizması Ferdinand'a çok daha etkili merkezi güç yöntemleri sağladı: Artık hiç kimse bunlar olmaksızın hükümet etmeyi düşünemezdi. Öte yandan Fransız yönetimi siyasi ihtilaf tohumları da ekmişti ve bu ihtilaflar daha da beter hâle gelmeye meyilliydi. Mesela Napoli'de, Fransa egemenliğindeki onyılda Bourbon hanedanına sadık kalıp bu sadakatleri yüzünden topraklarını kaybetmiş asilzadelerle Napol&on devrinden kazançlı çıkmış askerler, bürokratlar ve yeni toprak sahiplerini Kral Ferdinand'ın bakanları nasıl barıştıracaktı? Buna benzer bir yığın sorun vardı. 1816'daki kötü hasat toplumun kahir ekseriyetini kıtlığın eşiğine getirdi. Dahası, Ferdinand'ın yönetimi büyük bir Avusturya askeri kuvveti tarafından korunduğu için, Murat'nın eski muhaliflerinin çoğuna Napoli bir yabancı efendiyi diğeriyle değişmiş gibi geliyordu. Napoli Krallığı'nın ad değiştirmiş hâli olan Sicilyateyn Krallığı'nın (Kingdom of Two Sicilies) bu problemleri çözecek parası yoktu zira devasa borçların yarattığı yükün altında eziliyordu. 

Ferdinand meseleleri çok daha beter bir hâle sokmakta gecikmedi. Güney İtalya ana karasına anayasa bahşetme vaadini yerine getirmemekle kalmayıp, Britanyalıların zoruyla ilan ettiği Sicilya anayasasını da yürürlükten kaldırdı. 

Hükümet, masonları ve kömürcüleri memuriyete almama yönünde adımlar da attı. Lakin bunlara karşı güç kullanılmadı ve sadakatini gösteren üyeler herhangi bir cezayla karşılaşmadı. 
Amaç (Joachim Murat'nın hükümetinin kullandığı taktiklerin amacına benzer şekilde) iyi kuzenleri bölmek ve sorun yaratan kişileri tecrit etmekti. 

Bu strateji işe yaramadı. Ya da en azından Kral Ferdinand'ın anayasa getirmemesinin kömürcü zihniyetine kazıdığı öfkeli ihanet hissini etkisiz hâle getirmenin yanından bile geçemedi. Ülke genelinde kanunsuzluk yayılırken, gizli cemiyetin ordu dâhil birçok devlet organına sızmış bulunması bunu daha da rahatsız edici kıldı. Başkentte polis duvarlarda her gün peyda olan kışkırtıcı 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posterler konusunda herhangi bir şey yapmaya isteksiz gibiydi. 
Ocak 1816'ya gelindiğinde Calabria'daki bir general, adliyenin adaleti sağlamakta yetersiz kaldığını rapor etti: “Sanıklar kömürcü olduğu takdirde herhangi bir şahidin öne çıkmasını sağlayacak kadar katı hiçbir tehdit ya da ceza bulunmuyor. Sanıklar kömürcü olmadığındaysa masum adamlara karşı tanıklık etmeye hazır bin tane kömürcü bekliyor.” İyi kuzenler kendilerini kanunun üstünde tutuyordu. 

Ferdinand'ın bu krize yanıtı polisi fanatik bir komplo teorisyeninin, Canosa Prensi Antonio Capece Minutolo'nun ellerine teslim etmek oldu. Papaz Barruel'in paranoyakça efsanesinden, yani Jakobenlik Tarihine Işık Tutan Hatıralar'dan etkilenen Canosa, Fransız İhtilali'nin “muhtelif cemiyetlerin ve sapkın felsefenin” getirdiği kapsamlı bir felaket olduğunu düşünüyordu. 

Canosa, Ocak 1816'da Ferdinand'ın polis ağının başına getirilmesini müteakiben masonların ve kömürcülerin arasından belirlediği kişilerin tutuklanmasını emretti. Öte yandan cemiyetleri bu şekilde yenemeyeceğinin farkındaydı. O yüzden akla gelebilecek en ihtiyatsız tasarıyı üretti: Kömürcülerle masonların yarattığı tehlikeye karşı Ca/derari (“Kazancılar”) adlı yeni ve gerici bir gizli cemiyeti sahaya sürecekti. 

Kazancılar büyük ihtimalle (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a adanması nedeniyle “Teslisçiler” anlamına gelen) 77nitari adıyla maruf bir gizli cemiyetten türemişti. Teslisçiler'in kendisi de, Murat'nın hükümdarlığının son safhalarında kömürcüler arasında yaşanan siyasi bir kopmanın sonucuydu. Dolayısıyla bu yeni kardeşliğin ritüelleri ve teşkilat yapısı kömürcü ritüelleriyle teşkilat yapısının bir yansımasıydı. O dönemde yapılan bir tahmine göre Murat'nın iktidardan düştüğü sırada Teslisçiler'in kiliseye ve Bourbonlara sadakat yeminini eden 23.000 üyesi mevcuttu. Teslisçi öğretisinin bir maddesi de hür masonlardan ve kömürcülerden nefret etmekti. Zaten Teslisçiler'e aşağılama amaçlı “Kazancılar” lakabını takanlar da bunların hür masonlar ve Czrbonari 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arasındaki düşmanlarıydı. Bu lakabın ilham kaynağı muhtemelen Teslisçiler'in ilk faaliyet merkezlerinden biri olan Rivello kasabasının kazan ve tava imal eden çok sayıda zanaatkâra ev sahipliği yapmasıydı. Bu lakap Teslisçiler'in üzerine yapışıp kaldı. 

Canosa'nın Kazancılar için büyük planları vardı. Moda- ya kapılarak hür masonluk tarihini araştırmıştı ve masonluğun yaklaşık beş bin yıl önce insanları Hristiyanlığın doğru yoluna özendirmek için kurulduğuna inanıyordu. Kazancılarla birlikte masonluğu binlerce yıl önceki ilk ilham kaynağı olan “ilahi ilkeler”e döndürmeyi umuyordu. Bu “Katolik masonluğu”; Papa yeni lideri, Roma da yeni başkenti olduğu takdirde dünyanın dört bir yanına ulaşacak potansiyele sahipti. Canosa, Kazancılar'ın Güney İtalya'da masonlarla kömürcülerin kamu işleri söz konusu olduğunda iş gücü piyasasını ele geçirme yeteneğini yavaşça bastıracak bir tür siyasi parti teşkil edebileceğini de düşünüyordu. 
Nitekim taşraya Kazancılar'ın azmini arttırmak ve onlara devlet desteği taahhüdünde bulunmakla görevli casuslar gönderdi. 

Hizip çatışmaları hâlihazırda Güney İtalya'nın birçok yöresini kasıp kavuruyordu. Reformla tepki arasındaki salınıma ve birbiri ardına gelen işgallerle restorasyonlara sahne olup otuz yıldan uzun süren siyasi karmaşa ölümcül bir istikrarsızlık yaratmıştı. 
Kazancılara devlet desteği verilmesi, durumu sadece daha da beter hâle getirebilirdi. 

Canosa bakanlar kurulunu tasarısı hakkında bilgilendirdiğinde şiddetli bir arbede yaşandı ve prensin siyasi rakipleri inisiyatifi ele aldı. 1816 Mayıs'ının sonuna doğru kral, Canosa'yı istemeyerek de olsa görevden aldı. Lakin esas mesele çok geç kalınıp kalınmadığıydı. 

Halefinin ortaya çıkardığı belgelere göre Canosa Kazancılar'ı şahsi ordusu olarak kullanıyordu: Âdeta gizli cemiyetler arasında bir iç savaş çıkarmak istiyor gibiydi. 1816'nın nisan ve mayıs ayları arasındaki birkaç haftada en az 16.000 ateşli silah ruhsatı vermişti. Eyaletlerden birinde Kazancılar, ortadan kaldırılacak 


169 


KARDEŞLİK 


masonlarla kömürcülerin listesini çıkartıyordu ve bir raporda gerici gizli cemiyetin “dehşet verici anarşik girişimlere atılmaya hazır” olduğu sonucuna varılıyordu. Kazancılar karşı koymaları gereken kömürcülerden bile daha yıkıcı olma potansiyeline sahipti. 

Bakanlar Canosa'nın verdiği ateşli silah ruhsatlarını iptal etti ve çok sayıda kazancıyı tutuklattı. Prens ise Toskana'ya sürüldü. 
Prensin görevden böylesine ani bir düşüş yaşaması Bourbon yanlılarını küçük düşüren bir durumdu. Zira bunlar Canosa'yla Sicilya sürgününden kısa süre önce dönmek gibi bir ortak noktaya sahipti. Nitekim baş başayken, hükümeti sahne arkasındaki hür masonların yönetmesiyle ilgili kindar ifadeler sarf ettiler. 

Sözleri kelimesi kelimesine yorumlandığında Bourbon yanlıları bir bakıma haklıydı. Kraliyet Sarayı'nın yakınındaki kasvetli bir sokak olan Solitaria Sokağı, gergin krallığın sinir sisteminin merkezi olma vasfını haiz Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na ev sahipliği yapıyordu. Bu iki bakanlığı aynı anda yöneten Donato Tommasi, Canosa Prensi'nin yarattığı karışıklığı düzeltmekle görevlendirilmişti. Krallığın eşi benzeri görülmemiş gizli cemiyet sorunuyla başa çıkmak için gerekli tüm tecrübeye sahipti. Fransız İhtilali patlak vermeden önceki gençlik döneminde Aydınlanma düşünürü ve hevesli bir mason olmuştu. Hatta 1786'da, kuruluş yeri olan Bavyera'da iki yıl önce çökmüş İlluminati'nin Napoli'deki bir şubesinin kurucuları arasında yer almıştı. Öte yandan birçok mason gibi Tommasi'nin gözünde de kariyeri ve kralına duyduğu sadakat gibi masonluktan daha önemli şeyler vardı. 

Ağustos 1816'da Tommasi masonluk, Kömürcüler ve Kazancılar arasında fark gözetmeksizin tüm gizli cemiyetleri yasaklayan bir ferman yayımladı. Ne var ki taşradan masasına gelen bir yığın belge ona basit bir yasağın Güney İtalya'nın gizli cemiyet takıntısını hafifletmeye yetmeyeceğini gösterdi. Papaz, Gregoryen ilahisi” hocası, silahlı soyguncu, birden fazla cinayetin faili, ihtilalci 


7  Çalgıların ve koronun eşliği olmaksızın tek bir ilahici tarafından söylenen 
Hristiyan ilahi türlerinden birine verilen isim. -ç.n 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ve kömürcü mürşidi don Ciro Annicchiarico vakası bu durumun şamatalı bir örneğini sunmaktadır. 

Don Ciro Annicchiarico 1775 veya 1776'da İtalya çizmesi- nin topuğunu teşkil eden Puglia eyaletindeki Grottaglie kasabasının fakir bir ailesinde dünyaya geldi. Çekici bir fiziğe ve uzun bir surata sahip olduğu herkesçe kabul edilse de tam olarak nasıl bir dış görünüşe sahip olduğu dostlarının anlattıklarını mı yoksa düşmanlarının anlattıklarını mı okuduğunuza göre değişir. Dostlarına göre “çirkin olmaktan çok uzak bir fizyonomiye” sahipti ve “Ağzı iyi laf yapıyordu.” Düşmanlarına göreyse “Düşünceli, dalgın bir yaradılışa sahipti ve suratından vahşet yayılıyordu.” 
1803'e gelindiğinde don Ciro papazlık unvanı almış, ayrıca hür mason ve siyasi aşırıcı olmuştu. O yıl cereyan eden şiddetli bir aşk mücadelesinin ardından yargılanarak cinayetten hüküm giydi. Napoldon'un 1806'da Napoli Krallığı'nı işgal etmesi onu tam zamanında özgürlüğüne kavuşturdu. Hapishaneden kaçan don Ciro, külhanbeylerinden mürekkep bir çete toplayarak bölgedeki asayişi sağlamakla görevli milis kuvvetine katıldı. Öldürdüğü adamın babasının şikâyeti üzerine 1808'de hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Lakin aradan geçen zamanda don Ciro o kadar korkutucu bir üne kavuşmuştu ki emri yerine getirmeye kimse cesaret edemedi. Ona bir akşam yemeği davetinde pusu kurma girişimi ancak 1813'te gerçekleştirildi. Ateş açma işareti olan meyve servisi yapıldığında don Ciro'nun kardeşi öldürüldü ama esas hedef kaçtı. Taşraya çekilen don Ciro, liderlerine yapılan yanlışların intikamını almaya yeminli yoklama kaçaklarından ve firarilerden müteşekkil bir çete kurdu. Bunu bir dizi kanlı saldırı izledi. Don Ciro, bandito, yani kanun kaçağı ilan edildi ki bu durum başına ödül konduğu anlamına geliyordu. 

Don Ciro, Murat'nın 1815'teki düşüşünün ardından Kral Ferdinand'ın Napoldoncu rejime karşı mücadele eden herkese, hatta bu yolda suç işleyenlere bile teklif ettiği aftan faydalanmayı denedi. Fakat dosyasını değerlendiren komisyon gerekli şartları 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sağlamadığına karar verdi. Nitekim don Ciro bir kere daha adaletten kaçıp hizmetini kömürcülere sundu. 

Kömürcüler Murat'nın idaresi altında haydut muamelesi görür hâle gelmişti. Geri dönen Bourbonların idaresi altında şimdi de aralarına haydutları alıyorlardı. Amaçları don Ciro gibi haydutları gerici Kazancılar'ın arz ettiği tehditten korunmak için kullanmaktı. 

Don Ciro'nun memleketi Puglia'da yerel hizipler gizli kardeşlik kisvesine bürünmekte gecikmemişti: 1815'te bölgede altı bin civarında kazancı bulunduğu düşünülüyordu. Kardeşliklerin sayısı artmaya başladı: Ca/derari ile Carbonarinin yanı sıra Philadelphialılar (P45/24e/phians), Avrupalı Vatanseverler (Exropean Patriots), Islah Edilmiş Avrupalı Vatanseverler (Reformed European Patriots) ve Yalnız Grekler (Soliary Greeks) gibi gruplar da mevcuttu. Kendilerini “hayırsever cemiyetler” addeden bu gruplar, aslında akıllara ziyan çeşitlilikteki kişilerden müteşekkil siyaset ve suç çeteleriydi. Buralarda zanaatkârlar dük ve baronlarla, katillerle soyguncular asker ve polislerle, açlık çeken köylüler kurnaz avukatlarla kaynaşıyordu. Don Ciro gizli cemiyetlerin cazibesine kapılan tek papaz olmaktan çok uzaktı. Bazı topluluklardaki gerilim öylesine yüksekti ki tarafsız bölge diye bir şey yoktu: Himaye arayışındaki herkes bir cemiyete çekiliyordu. 

Don Ciro hükümet karşıtı gizli cemiyetlerin en radikaline, Azimliler'e (Reso/wte) katıldı. Kısa sürede liderlik pozisyonlarından birine yükselerek Canosa Prensi'nin Kazancılar'ına muhalif tüm kardeşlikleri tek bir ittifak altında topladı. Takipçileri için kendi ütopyacı öğretisini geliştirdi: Bir Büyük Avrupa Cumhuriyeti (Great Ewropean Republic) kurulacak ve bu cumhuriyette Hristiyanlık “Evrenin Ulu Mimarı”nın desteği sayesinde başlangıçtaki saflığına kavuşacaktı. Çete üyeleri kanla yazdıkları yeminleri kurukafalar, çapraz kemikler ve mason sembolleriyle süsleyip geceleri askeri talim yaptı. Kuralları çiğneyen üyeler ölümcül cezalara tabi tutuldu. Don Ciro 1817'yi yeni bir çağın ilk yılı ilan etti. 
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Büyük ölçüde don Ciro yüzünden, bu Puçglia iç savaşında yer alan tüm taraflar vahşi şiddet eylemleri sergiledi. Mesela kurallara karşı gelen bir cemiyet üyesi lime lime edildi ve parçaları köpeklere verildi. Katledilen düşmanlardan birinin cesedi babasının evinin ön kapısına asıldı. Şahitlerin gözü önünde işlenen bazı boğaz kesme ve silahlı cinayet suçlarının bir kısmıysa tamamen nedensiz yere işlendi. Düzinelerce kadın, çıplak şekilde ağaçlara bağlandı ve(ya) erkek akrabalarının gözü önünde tecavüze uğradı. Polis ve adalet teşkilatlarında görevli memurların tamamı gizli cemiyetlere üye olduğu için, bu şiddet eylemlerinin sorumluları- nın hiçbiri ceza almadı. 

Gizli cemiyetlerin bu devirde uyguladığı cinsel şiddet, Güney Puglia gibi bazı bölgelerde kömürcülerin saflarında kadınların da bulunmasına dair korkunç bir yorum sunar. Venditelere bağlı kadın localarına “bahçeler,” üyelerineyse “bahçıvanlar” deniyordu. 
Lakin görünüşe göre bahçelerdeki kadınların bağımsızlıklarını Fransız kadınlarının üvey localarda bazen kazanabildiği şekilde kazanmasına fırsat verilmiyordu. Görevlerine sadık bir bahçıvan kendini hürriyete ve atayurda adamanın yanı sıra kadın doğası- na uygun rolü teslimiyetle oynamalı ve kocasına sadık olmalıydı. 
Bunun karşılığında iyi kuzenler de “kız kardeş”lerinin onurunu gözetmeye ant içiyordu. Ne var ki 1817'deki tecavüz ve saldırı olaylarına bakılırsa bazı iyi kuzenler besbelli Ziğer kadınların onuruna leke sürmeyi meşru görüyordu. 

Bu sırada Güney İtalya genelindeki kömürcüler Bourbon monarşisine karşı devrimci muhalefet konumuna gelmişti. Mayıs 1717'de, kardeşliğin liderleri pitoresk Pompeii harabeleri bölgesinde planlama amaçlı bir gece toplantısı düzenledi. Avusturya askerleri krallıktan ayrılıyordu: Ayaklanma zamanı yakındı. 
Fakat koordinasyon eksikliği ayaklanmanın sürekli ertelenmesi anlamına geliyordu. 

Pugliada hükümet don Ciro'yu yeniden kanunsuz ilan etti. 
Ciro da buna hareketlerini 44£/: gösteren bir metin yayımlayarak 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cevap verdi. Metne göre Ciro haksız bir kovuşturma nedeniyle suç hayatına sürüklenmişti ve bir nevi Robin Hood'du. Bu kadarı da fazlaydı: Kasım 1817'de, İrlandalı General Sir Richard Church ufak bir Napoli ordusunun başında Ciro'nun bölgesine gönderildi. 

General Church yoldayken bölgedeki tüm gizli cemiyet liderleri anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmak ve bir müdahale planı hazırlamak için Galatina dışındaki izbe bir kulede toplandı. 
Komplo faaliyetlerine yön verecek bir kömürcü yüksek venditası (high vendita) kurmak için çoğunluğu zadegân mensubu birkaç lider seçtiler. Yaklaşan orduya yönelik askeri müdahaleyi yönetmekle görevlendirilen don Ciro, elli adamıyla geniş bir alanda at sürerek halka ihtilalin başlamak üzere olduğunu duyurdu. 

Askerlerini Lecce şehrinde konuşlandıran General Church, kömürcü liderlerini çağırıp onlara don Ciro'yu öldürmesine veya esir almasına yardım ettikleri takdirde siyasi muzırlıklarını affedebileceğini ve Kazancılar'a karşı mücadelelerine destek verebileceğini söyledi. Bu teklif memnuniyetle kabul edildi: Don Ciro'nun ölüm belgesi imzalanmış sayılırdı. 

Nafile bir kaçış arayışındaki haydut telaşla bölgenin dört bir yanını dolaştı. Yakalanan çete üyelerinin cezası hemen oracıkta verildi. Böylece mahkemede toplumun üst sınıfındaki kişilerle bağlantılarına dair delil sunma şansları ellerinden alındı. En sadık müritleri hariç herkes korkuya kapılarak don Ciro'yu terk etti. Bitkin düşmüş, aç kalmış ve yıpranmış don Ciro nihayet Francavilla civarındaki bir çiftlik evinde köşeye kıstırıldı ve ateşli silahların konuştuğu vahşi bir çatışmanın ardından teslim oldu. Yerli semafor3 operatörleri misillemeye maruz kalmaktan o kadar korkuyorlardı ki don Ciro'nun ele geçirildiği haberini iletme sorumluluğunu üstlenmektense görev bölgelerini terk etmeyi yeğlediler. Gelişigüzel şekilde yargılanan don Ciro, ertesi gün öğleden sonra kötü şöhretini ortaya koyacak şekilde sırtından 


8  Ateş,ışık, Hamalarveya hareketli kollar vasıtasıyla telgraf görevi gören araç. -ç.n. 
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vurularak idam edildi. İdamdan sonra kesilen kellesi demir kafeste sergilendi. 

Gerici Kazancılar'ın arz ettiği tehlike, diğer yerlerdeki gibi Puglia'da da 1817 boyunca azaldı. Lakin ihtilalci Kömürcüler, aruk Bakan Tommasi'nin ve diğer bakanların hakkında bilgi toplayıp söylenmek hariç pek bir şey yapamayacağı kadar derine kök salmıştı. Görünüşe göre gizli cemiyet hastalığı her yere yayılmıştı. 1818 yazında Tommasi ele geçirilen bazı belgelerin iki Napoli hapishanesinde bulunan ve bağlantıları daha da geniş bir çevreye ulaşan bir Czrbonari ağını ifşa ettiği haberini aldı. Üyelerin çoğu siyasi mahküm değil de müebbet mahkümları ve “suç yolunda katılaşmış adamlar”dı. Raporun yazarı liderleri Sicilya ve ana kara sahilleri açıklarındaki muhtelif ada hapishanelerine dağıtmayı öneriyordu. Görünüşe göre böyle bir hamlenin cemiyetin hapishane sisteminde daha da yayılmasına neden olacağını düşünememişti. 

Nihayetinde Napoli'de bir kriz çıkması için yine uluslararası gelişmelerin etkisi gerekti. 1820'de İspanya kralı bir isyanın ardından anayasa ilan etmeye zorlandı. Bu isyan (özellikle de İspanya kralının da Ferdinand gibi Bourbon olması bakımından) iyi kuzenler için etkili bir örnek teşkil ediyordu. 

Uzun bir beklemeden sonra nihayet başlayan kömürcü ihtilali, merkezi bir planlamadan ziyade doğaçlamanın eseriydi. 1-2 Temmuz 1820 gecesinde Napoli'nin doğusundaki pazar kasabası Nola'da otuz civarında Carbonari üyesi bölgedeki askerleri firara ikna etti. Kömürcü renkleri olan gök mavisi, siyah ve kırmızıya boyanmış kokartlar takarak “Çok yaşa hürriyet ve anayasa” gibi sloganlar atan grup, yirmi beş kilometre ötedeki cemiyet faaliyet merkezi Avellino'ya yürürken mevcudunu arttırdı. Ayaklanma haberi buradan haberciler ve dağlardaki işaret kuleleri aracılığıyla yayıldı. Birliklerine sızmış çok sayıda kömürcü bulunduğunu bilen ordu yüksek komutasının olayların gidişatını değiştirmek için yapabileceği pek bir şey yoktu. Generaller arasından Guglielmo Pepe adındaki biri asilerin tarafına geçerek isyancı kuvvetlerin 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komutasını üstlendi. Birkaç gün içinde Kral Ferdinand anayasa vadeden bir ferman yayımlamak zorunda kalırken Tommasi ve diğer bakanlar istifa etti. 

9 Temmuz Pazar günü isyancı kuvvetler zafer çelenkleriyle 
taçlandırılmak üzere bandoların ve kömürcü kitlelerinin eşliğinde Napoli'ye girdi. Şehirde gök mavisi, siyah ve kırmızı bayrak dalgalandırıldı. “Çok yaşa Kömürcüler!” naraları atan geçit alayı Kraliyet Sarayı'nın önünde toplandı. Kral hasta numarası yapsa da kraliyet ailesinin diğer üyeleri balkona çıktı. Anın ruhuna ayak uydurmak için inandırıcılıktan uzak bir çaba sergileyerek kömürcü rozetleri takmışlardı. 


Cemiyetler 


Kömürcüler'in hikâyesindeki tuhaf karmaşa ve dönemeçlerden sonra ihtilalin başarısızlıkla sonuçlanması kimseye şaşırtıcı gelmeyecektir. Kömürcüler, bir Avusturya ordusunun Kral Ferdinand'ın otoritesini bir defa daha tesis etmek üzere Mart 1821'de gelmesinden bile önce birbirine düştü. İtalya'nın diğer bölgelerindeki (Piyemonte ve Papalık Devleti) kömürcü komploları Napoli'dekinden bile daha az başarı gösterdi. Papalık Devleti'nin Romagna bölgesindeki Ravenna'da bulunan iyi kuzenlerin göze çarpmasının tek nedeni, Temmuz 1820'deki Napoli İhtilali'nden kısa süre sonra aralarına Lord Byron'ın katılmasıydı. Gelgelelim tüm ihtilalci hevesine rağmen gördüklerinden etkilenmeyen Byron, Ocak 1821'de şu satırları kaleme aldı: “Görünüşe göre Clarbonaril'nin hiçbir planı yok. Neyin nasıl ve ne zaman yapılacağı hususunda hiçbir şey belirlememişler.” 

Çok sayıda Grbonari üyesi yurt dışına kaçtı. Bunlardan biri de akademisyen Gabriele Rossetti'ydi. Aralarında şair Christina Rossetti'nin de olduğu çocukları ve ressam kardeşi Dante Gabriel Londra'da doğacaktı. İngiltere'deki bir diğer kömürcü sürgün de kuzeyli Antonio Panizzi'ydi. İleride, kendisine ev sahipliği yapan ve benim de bünyesinde öğretmenlik yapma şansına sahip olduğum 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University College London kurumunda Britanya'nın ilk İtalyanca profesörü olacaktı. Lord Byron'ın kömürcü sekreteri Antonio Lega Zambelli de Londra'ya gelip bir makarna işletmesi açtı. 

1820 isyanının başarısızlığı hikâyenin sonu değildi. O zamana kadar Carbonari çoktan Fransa'ya ihraç edilmişti. Keza o zamana kadar gizli cemiyet hummasından etkilenmeyen Sicilya da o zamandan sonra bu hastalığa fena hâlde yakalandı. Güney İtalya ana karasının bazı eyaletlerinde Czrbonari on yılı aşkın bir süre boyunca faal kaldı ve zaman zaman yerel ayaklanmalar patlak verdi. 1828'de, Bosco isimli dağ köyü bir anayasa isyanının ardından top ateşiyle yakılıp yıkılırken sakinleri dört bir yana dağıldı. 
Kömürcü faaliyetleri başka İtalyan devletlerinde de devam etti. 
Kömürcüler 1830'da çıkan ihtilallerin çoğunda aktif katılım sergiledi. Lakin bu dönemin ardından etkileri hızla solup gitti. Cemiyetin törensel gizlilik ve çok farklı siyasi görüşlere sahip üyelere açık olma ilkelerinden mürekkep çelişkili karışımının bir başarısızlık olduğu görüldü. 1820 ve 1821 Napoli'si kömürcü nüfuzunun zirve noktasıydı. Kırk yıl sonra yaşanıp İtalya'nın birleşmesiyle sonuçlanacak olaylarda ne Carbonari'nin ne de onun yolundan giden diğer İtalyan gizli cemiyetlerinin pek bir etkisi olacaktı. 

Gelgelelim sonradan yaşanan olaylar iyi kuzenlerin kömürle yazdığı tarih sayfalarını akıllardan tamamen silemedi. Czrbonari, Avrupa'nın büyük bir ihtilal başlatan ilk gizli cemiyeti olarak ardılları için kuvvetli bir emsal teşkil etti. Napolgon Devri'yle Restorasyon yıllarının geniş çaplı ve olağan dışı komploları, geride bazı dikkate değer özellikleri bakımından kuvvetli bir etki bıraktı. 

Bu özelliklerden ilki, Avrupa ve ötesine dünya çapında bir ihtilalci hareketler çağının gelişini etkileyecekti. Zira şiddet yoluyla daha iyi bir dünya yaratmak amacı doğrultusunda gizlice komplo kuran tipik modern ihtilalci rolü, Romantizm Çağı hür masonluğunun bir yan ürünüydü. Bir tarihçinin ileri sürdüğü üzere “Napoleon ve Restorasyon hükümetleri altında uluslararası bir mahiyet kazanan modern ihtilal geleneği gizemci hür masonluktan türedi.” 
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İkincisi, gerçek komplocuların Papaz Augustin de Barruel'in gerici düşlerine hayat vermesi nedeniyle, terör estiren gizli cemiyetleri besleyecekti. Kömürcü faaliyetlerinin kesinlikle o/Wa4d:ğ: bir şey varsa o da disiplinli bir yıkıcı komploydu. Ne var ki gelecekte çoğunlukla öyleymiş gibi hatırlanacaktı. 

Üçüncüsü İtalya'ya özgüydü: Masonluk Anayasa'sında siyasete bulaşmaya karşı kurallar olmasına rağmen Napol&on ve Carbonari yüzünden İtalya, kıtadaki en siyasi mason geleneğini geliştirdi. 

Dördüncü ve daha da yereliyse gizli cemiyet hummasını Napoli Krallığı'na özgü bir hastalığa çevirdi. Kömürcü döneminin muhtelif gizli cemiyetlerinin faaliyetlerini tekrar gözden geçirmek söz konusu cemiyetlerin bu özel mirasını anlamaya yardımcı olabilir. Bunlar haris ve bazen de şiddetli bir hizip çatışmasına döndürdükleri yerel siyaseti sömürdü. Kendilerini bazı yerlerde devlet içinde devlet teşkil edecek kadar kanunların üstüne çıkardı. İsyancı komplolara ve şiddete karışmalarına rağmen bir yandan da devlet tarafından siyasi muhalefetle baş etmek için kullanıldı. Bunların bağlantı ağları memuriyetleri ve devlet kaynaklarını kontrol etti. Cemiyetlerin saflarında zorbalarla katiller, seçkinlerle haşır neşir oldu. Hapishane sistemini de içeriden kontrol ettiler. 

Güneyin birleşik İtalya'nın bir parçası hâline geldiği 1860'tan sonraki yıllarda Napoli ve özellikle de Sicilya başkenti Palermo'da polis, haraç toplamakta uzmanlaşmış suçluların oluşturduğu gizli cemiyetlerle karşı karşıya geldi. Bunların üyelerinin çoğunluğu birleşik İtalya devletinin kurulmasıyla sonuçlanan siyasi şiddete karışmıştı. Çoğu, Bourbon polisinin casusluğunu yapmış ve İtalya polis teşkilatı bünyesindeki bazı unsurlarla bağlantılar kurmuştu. Bu bağlantıları ekonomiye ve yerel yönetime müdahale etmek için kullandılar. Seçkinler arasında kendilerini adli takibattan koruyabilecek nüfuzlu arkadaşları vardı ve hapishanelere derinden kök salmışlardı. 1870'lerde kaleme alınmış bir 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hükümet raporu Batı Sicilya'daki tam da bu tarzda bir gizli cemiyete dair kanıtlar içerirken, Londra 77m4es gazetesinin muhabiri söz konusu cemiyeti “Teşkilat yapısı Cizvitlerinki veya hür masonlarınki kadar mükemmel ve sırları daha da erişilmez olan, ele avuca gelmez bir cemiyet” diye tanımlıyordu. “Cemiyet”, oldukça yerleşik bir uygulamayı takip eden ilk İtalyan müfettişlerin bu şeytani olguyu betimlemek için genellikle kullandığı tabirdi. 
Bu müfettişler, günümüzde hâlâ kullanılan bir diğer kelimeyi de kullanıyordu: mafya. 


—e> 


On sekizinci yüzyıl hür masonluğunun en tipik temsilcileri uluslararası ölçekteki bir zihniyete sahip düşünürlerdi. Napoleon İmparatorluğu ve Restorasyon devrinde masonluğun ideolojik ağırlık merkezinde bir kayma yaşandı. İster Bonaparte'ın bürokratları ve memurları, isterse de Fransa İmparatorluğu'nun yarattığı komplocular olsunlar, artık en tipik biraderler vatanseverler ve ulus kurucularıydı. Bu, on dokuzuncu yüzyılın kalan yılları için bir model teşkil edecekti. Söz konusu model hiçbir yerde kardeşliğin devlet dinine benzer bir hüviyete büründüğü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar belirgin değildir. 
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WASHINGTON: ERDEMLER İÇİN BİR LOCA 


Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda, George Washington birbirine benzemeyen ve birbirinden şüphelenen on üç ayrı koloninin çarıksız kuvvetlerini bir araya getirip yaklaşık sekiz yıllık bir savaşın ardından, dünyanın en kuvvetli askeri makinesine karşı zafer kazanmalarına önderlik etti. Yeni cumhuriyetin yönetimini gasp etme imkânı karşısında baştan çıkmaktan çekindiği için, Aralık 1783'te ordudaki görevinden istifa etti ve Virginiadaki plantasyonuna! dönerek toplumsal hayattan çekildi. Üç yıl sonra Birleşik Devletler Anayasası'nı hazırlayacak konvansiyona başkanlık yapması istendiğinde gözle görülür bir isteksizlikle siyasete sürüklendi. 1789'da oy birliğiyle ilk ABD başkanı olarak seçildi ve bu makamın yetkileriyle sorumluluklarını kendi şahsı etrafında şekillendirmesine izin verildi. Lakin gücü kendi ellerinde toplamak yerine görevlendirdiği yetenekli bakanlara yetki verip, üstlendiği makamın yükünü özverili bir ağırbaşlılıkla sırtlandı. 
1792'de görevi bırakmayı canıgönülden istemesine rağmen ikinci başkanlık dönemi için tekrar oy birliğiyle seçildi. 

Savaşta kazandığı başarı George Washington'ı dokunulmaz bir kahraman yaptı. Savaştan sonraki tevazusuysa ona seküler bir azizin ışıltısını verdi. Siyasi kariyeri; dürüstlüğü, bilgeliği ve 


I Kolonilerde şeker, pamuk, tütün ve çivit otu gibi ihracat bitkilerinin yetiştirildiği çiftliklere verilen isim. Bu çiftlikler çok geniş olabiliyordu. Dolayısıyla plantasyon sahiplerinin koloni eşrafı arasında yer alması olağandı. -ç.n. 
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vazifeşinas kuvvetiyle kazandığı saygınlığını azaltmak yerine arttırmış gibi görünüyordu. Zekice imaj yönetimi ve ölçülü atılganlığı, kariyeri boyunca mükemmel saygınlığının kibir veya caka satma olarak algılanacak şekilde altüst olmasını önledi. Washington yüce Amerikan atasına ve cumhuriyetçi ahlakın vücut bulmuş hâline dönüştü. Hiçbir zaman muhteris bir görünüm sergilemeden dünyanın en ünlü adamı oldu. İlk başkanlık döneminin başlarında doğum günü ülke genelinde milli bayram hâline geldi. Tuvalde, mermerde ve matbaada yüceltilen efsanesi bir ulusun yaratılmasını sağladı. 

Washington o kadar büyük ve saygın bir güven hissi veriyordu ki, 1790'da yeni ulusun başlarda “Federal Kent” adıyla anılan (ve Vernon Dağı'ndaki mülkünden birkaç mil uzaklıktaki Potomac Nehri kıyılarında yükselen) yönetim merkezinin planlanmasında ve inşasında sınırsız yetkiyle donatıldı. Projeye nezaret eden yetkililer 1791'de Amerika başkentinin Washington adını almasına karar verdi. Başka bir isimle anılması pek mümkün değildi. Planlar yüce şahsiyeti at üstündeyken betimleyen azametli bir heykeli ve gelecek nesillerin ziyaretlerinde bu kurucunun hatırasını hayranlıkla yâd edeceği abidevi bir kabri de içeriyordu. 

Washington DC 18 Eylül 1793'te basının “bu tarz bir önemli olayda icra edilen belki de en büyük MASON geçit töreni” diye betimlediği olaya sahne olduğunda, şehrin ana hatları Potomac'ın çamurlu kıyılarında henüz yeni yeni belirmeye başlamıştı. 

Topografya Dairesi ve şehir komisyonu mensuplarından mürekkep hükümet yetkilileri grubu iki sıra hâlinde başı çekiyordu. 
Onları bayraklarını dalgalandıran bir topçu bölüğü takip ediyordu. Bunların arkasında yürüyen bando “son derece heybetli bir yüceliğe” sahip marşlar çalıyordu. Bandonun ardından taş işçileri ve mühendislerin oluşturduğu bir topluluk geliyordu ki bunlar, geçit alayının varış noktası olan bina iskelelerini ve toprak setleri hazırlayan kişilerdi. Onları Virginia ve Maryland localarının kusursuz eldivenlerle önlükler kuşanmış masonları izliyordu. Bunların 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önünde düzgün şekilde derecelere ayrılmış silahtarlar yürüyordu: Birinci, ikinci ve üçüncü derecelere mensup biraderlere tüm alametlerini kuşanmış görevliler eşlik ediyordu. Sopa taşıyan nazırlar- dan mücevherlerini sergileyen hazinedarlara kadar birçok görevli söz konusuydu. Bunların hemen ardından, ihtiyaç duyulacak bir dizi tören eşyasını taşıma özel onuruna sahip olması için seçilmiş masonlar geliyordu. Bu eşyalar kadife yastık üzerinde taşınan mason İncili, işlemeli gümüş levha, fildişi saplı gümüş mala, ceviz ağacından gönyeyle ölçüm aleti, mermer tokmak ve nihayet kutsal şarap, yağ ve buğday taşıyan altın kâselerden müteşekkildi. 

Bu olay, (özellikle de inşaat alanı olarak belirlenmiş bölgeden arsa almaya yönelik azalan ilgiyi yeniden canlandırması umulduğu için) dört bir yana duyurulmuştu. Gösterinin ticareti geliştirmeye yönelik gizli amacıyla ilgilenmeyen muazzam bir kalabalık, bayraklarını sallayıp coşkuyla tezahürat yapıyordu. 

Varış noktası olan Jenkins (yahut sonradan aldığı adıyla Capitol) Tepesi'ne gelen geçit alayı, sığ bir çukurun yanından yılan gibi kıvrılarak ilerleyen iki sıraya ayrıldı. Çukurun merkezinde, ağaç gövdelerinden yapılmış bir tripodun altında asılı duran küp şeklindeki kusursuz bir taş parıldıyordu. 

Sağır edici bir selamlama atışı, şakıyan kuşların ve muhabbet eden izleyicilerin havayı dolduran sesini kesti. Hürmetkâr sessizlik ortamında, mason alametleri kuşanmış uzun bir adam çukura indi. Geçit alayını en arkadan takip ettikten sonra öne çıkan bu adam, o sırada Birleşik Devletler başkanı olarak ikinci döneminin altıncı ayında bulunan Muhterem Üstat George Washington'dı. 

Washington'ın vakur bir ifadeyle başını sallaması üzerine üç işçi taşı yerine koydu. Ardından Washington kendisine uzatılan teçhizatı sırayla taşın üzerinde kullandı. Her kenarın mükemmel şekilde kesildiğinden emin olmak için ahlakı temsil eden gönyeden, taşın doğru yerleştirildiğinden emin olmak içinse eşitliği temsil eden ölçüm aletinden yararlandı. Ardından bereket, 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dostluk ve barış getirmesi için buğday, şarap ve yağı serpti. Böylece sıra gümüş levhaya geldi: Levhaya işlenmiş yazı, Capitol'ün köşe taşının Amerika'nın bağımsızlığının on üçüncü ve masonluğun 5793'üncü yılında konduğunu ilan ediyordu. Washington birkaç parça çimento koymak için gümüş malayı, ve birkaç kısa vuruş yapmak için mermer tokmağı kullanmadan önce levhayı taşın üzerine yerleştirdi. 

O yukarı bakıp gülümserken bir tezahürat ve alkış tufanı koptu. Thomas Jefferson'ın “milli egemenliğe adanmış ilk tapınak” olarak betimlediği Capitol, mason töreni sayesinde sarsılmaz bir temele kavuşmuştu. 

Washington'ın neden yeni ulusun olmak istediği şeyin bu kadar iyi bir temsili olduğunu anlamak kolaydır: Çağdaşlarının gözünde, bir heykele benzeyen vücudu bile onu seçkin bir statüye layık kılıyormuş gibiydi. O kadar anlaşılır olmayan şeyse, Capitol'deki temel atma töreni gibi son derece anlam yüklü olaylarda cumhuriyetin törensel dilini teşkil etmesi için neden hür masonluğun seçildiğidir. Kısa tarihi boyunca hiçbir zaman şüphe ve tartışma konusu olmaktan uzak kalmamış uluslararası bir gizli cemiyet, şimdi Birleşik Devletler'in kurumlarına güvenilirlik kazandırmak için kamusal bir rol üstleniyordu. 


—s> 


Hür masonluk George Washington'a yetişkin hayatı boyunca eşlik etti. Kardeşliğe 4 Kasım 1752'de, henüz 21 yaşına basmamışken, Virginia'daki Fredericksburg Locası'nda kabul edildi. O sıralar plantasyon sahibi seçkinler arasında kabul görmeyi arzulayan hırslı bir delikanlıydı. Diğer Amerika kolonileri gibi Virginia'da da kraliyet sanatına katılmak beyefendilik statüsünü elde edip sergilemenin bir yoluydu. Lakin hür masonlukta, kardeşliği Washington'ın ve Amerika'nın kaderine uygun kılacak şekilde hem daha demokratik hem de daha savaşçı hâle getirecek değişimler başlamıştı bile. 
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Masonluğun uluslararası camiada şaşırtıcı bir hızla yayılmasına tanık olan yüzyılın aynı zamanda savaşların dünya çapındaki meseleler hâline geldiği yüzyıl olması tesadüf değildir. Ordudaki çok sayıda askeri cezbeden hür masonluk, üyelerinin mason faaliyetlerini görevlendirildikleri her yerde sürdürmesine izin veren askeri localar (755/52ry /odges) kurmakta bilhassa başarılıydı. Dolayısıyla masonlukla askeri hayat arasında uzun süreli ve sağlam bir bağ kuruldu. Nitekim o günden bugüne her milletten askerler ve gaziler kardeşlikte savaşın yarattığı altüst olma durumunu ve travmayı yatıştırabilecek üsluplu bir yoldaşlık bulmuştur. Mesela 1753'ten sonra Fransız ve Kızılderili Savaşı (French and Indian War) çok sayıda Britanya askerini alay localarının (xegimenta! /od- ges) masonluğu bölgedeki milislere yaydığı Amerika'ya sürükledi. 

Yirmi yıl sonra patlak veren bağımsızlık savaşı, Amerika hür masonluğuna bölünmüş sadakatler karmaşasını getirdi. Birçok loca, toplantılarını sonlandırdı. Rakip ordular savaş boyunca mason kültürünün odak noktası oldu. Zira iki tarafta da alay locaları mevcuttu. Lakin Washington'ın Kıta Ordusu'nda hür masonluk moral açısından bilhassa önemliydi. Mason üstatları, Amerika'daki dini çeşitlilik yüzünden etkisizleşmiş ordu papazlarının konuşamayacağı bir kesinlikle konuşuyordu. Localara sürüyle vatansever? subay üye oldu: En büyüğünde birkaç yüz üye bulunan on adet askeri loca mevcuttu ve Washington'ın liderlik ettiği generallerin yüzde 42'si masondu. Askeri localarda kadehler hem savaşta hayatını kaybeden biraderlere, hem de Başkomutan Birader George Washington'a kaldırılıyordu. 

İlk askeri deneyimini Fransız ve Kızılderili Savaşı'ndaki vahşi sınır çatışmasında kazanan Washington bu çabalara askerlerini masonluğa teşvik ederek mukabele ediyordu. Askeri loca ortamı, subaylarıyla arasındaki dostluğu otoritesine halel getirmeksizin 


2 Avrupa'daki Yedi Yıl Savaşı sırasında Amerika'da İngiltere'nin Fransa ve Kızılderili müttefikleri karşısında verdiği savaşa verilen isim. -ç.n. 
3  Britanya'ya karşı savaşan koloniciler kendilerine vatanseverler diyordu. -ç.n. 
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kurmasını sağladı. Toplantılara diğer biraderlerden biriymişçesi- ne, ordudaki yoldaşlarıyla “eşit düzeyde” biri olarak katılmaya düşkündü. 

Amerikan hür masonluğu bağımsızlık savaşı boyunca Washington'dan yansıyan ihtişam ışığıyla parladı. Aralık 1778'de general, Kıta Kongresi'nin oturumlarını düzenlediği Philadelphia'yı ziyaret etti. Pennsylvania Büyük Locası onu İncilci Aziz Yahya Yortusu için düzenlenen geçit töreninde büyük üstadın yanında yürüme ayrıcalığıyla ödüllendirdi. Bu olayı ölümsüzleştirmek için bir mason şiiri yayımlandı: 


Bakın WASHİNGTON'a, liderlik ediyor kafileye, 
Odur komuta eden müteşekkir silsileye. 

Bakın, tüm yetenekli oğullar itaat etmekte 

Ve sadakatlerini sunmakta üstün biradere. 


Britanyalıların Yorktown'da teslim olduğu 1781 tarihine gelindiğinde, Kıta Ordusu'yla arasındaki bağlantı hür masonluğa vatanseverliğine dair muhteşem kanıtlar sağlamıştı. Washington başkanlığını masonlukla ilişkilendirmekten memnundu: Nisan 1789'daki yemin töreninde New York'un en eski locası olan Aziz Yahya Locası'ndan ödünç alınmış bir İncil'e el basarak görev yemini etti. Ardından da Amerikan toplum hayatını masonluk süsleriyle bezemeye yönelik bir çabanın önderliğini yaptı. 

İhtilal savaşından galip çıkan Amerika bir siyasi iletişim laboratuvarıydı. Monarşi hükümetini üzerinden silkeleyip atan cumhuriyet, aynı zamanda Avrupa tahtlarının etrafındaki aurayı yaratan tüm tören ve sembollere de sırt çevirmişti. Bundan sonra ne asalarla taçlar ne de katedrallerde icra edilen taç giyme törenleriyle Te Deumlar olacaktı. Birleşik Devletler ortaya çıkan boşluğu doldurmak için George Washington kültünü yarattı, George Washington ise hür masonluğu bir vatansever ayinler bütününe çevirdi. 

Bağımsızlık savaşı karışıklık getirmişti: Vatandaşlar arasındaki çatışma ülkeyi kasıp kavuruyordu. Kuzeyin işçileri kendi radikal 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hürriyet ve eşitlik ilkelerini benimserken güneydeki köleler aletlerini bir kenara atıp firar etmişti. Kadınlar sokağa dökülüyor, kalabalıklar kraliyet otoritesinin sembollerini yerle bir etmek için tek parça hâlinde hareket ediyordu. Siyaset geri döndürülemez şekilde kitlelerin katıldığı bir faaliyet hâline gelmişti. 1780'ler ve 1790'larda gazetelerin sayısında yaşanan patlama siyaset hevesini toplumun daha derin ve geniş katmanlarına yaymış, her türlü yerel geçit törenine ve gösteriye ulus çapında bir seyirci kitlesi kazandırmıştı. Savaşın ardından hızlı bir ekonomik gelişme ve batı yönünde yönetimden yoksun bir toprak genişlemesi de gelmişti. Amerika, kurucularının sadece birkaç yıl önce hayal ettiğinden daha girişken ve gürültülü bir toplum olma yolunda süratle ilerliyordu. 

Hür masonluk böyle bir düzensizliğe verilebilecek soğukkanlı bir tepki sağlıyordu. Kimse masonlar kadar iyi geçit töreni düzenleyemiyordu: Statülerine göre gruplandırılmış biraderler kanatlardaki loca görevlileri eşliğinde, Washington gibi kendilerini toplumun doğal liderleri olarak gören kişilerin siyasi içgüdülerine uygun hiyerarşik bir görüntü sergiliyordu. 

Masonluğun Amerika'daki rolünü bu kadar iyi yerine getirebilmesinin nedenlerinden biri de ülkenin dini mozaiğiydi. New England yöresindeki koloniler 1630'larda vatanlarında maruz kaldıkları ayrımcılıktan kaçan Püritenler tarafından kurulmuş, sonradan gelen göçmenlerin hepsi Yeni Dünya'ya kendi dini görüşlerini getirmişti. Bunların arasında sadece Anglikanlar, Katolikler ve Yahudiler değil; Ouakerlar, Baptistler ve Presbiteryenler gibi Protestan mezheplerin ve Moravyalılar, Mennoncular, Dunkerlar ve Schwenkfelderlar gibi Alman mezheplerinin mensupları da vardı. Koloni toplumu bilhassa 1730'lar ve 1740'lardaki sözde İlk Büyük Uyanış sırasında popülerlik kazanan Evanjelist inançlar olmak üzere kendi dindarlık çeşitlerini geliştirmişti. 
İhtilalle birlikte İngiltere kilisesinin yerleşik koloni dinini teşkil ettiği eyaletler bile hükümet kurumlarıyla her türden dini inanç arasındaki bağlantıları koparmıştı. Washington'ın ilk başkanlık 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döneminde, anayasadaki Haklar Beyannamesi ibadet özgürlüğünü ve dinle devletin birbirinden ayrılmasını güvence altına aldı. 

Hür masonluk kapılarını her dinden insana açtı ve Anayasa'da faydalı bir muğlaklıkla ifade edilen “herkesin kabul ettiği din”i benimsedi. Dini inancı Washington'ı hür masonluğun manevi ağırlık merkezine yerleştirdi. Komünyon ayinlerine hiçbir zaman katılmayan bir “ılımlı Episkopal”* olarak tasvir edilen Washington genellikle Tanrı yerine “Takdiriilahi”? ve “Kader”den yardım istiyordu. Şahsi dindarlıktan ziyade dinin toplum ahlakını temin eden rolüyle alakadardı. 

Hür masonlarla Amerika Cumhuriyeti'ni kuran isimler arasındaki fikir birliği din meselesinden daha derine iniyordu. Hür masonluğun kendini geliştirme ve doğuştaki statüsüne bakılmaksızın tüm erkeklerin kardeş olması gibi ilkeleri evrenseldi. Bu idealler Amerika Birleşik Devletleri'nin, kendi ulusal kimliğinden fazlasını temsil ettiğine ve Bağımsızlık Bildirgesi'nde kendinden menkul olduğu iddia edilenler gibi evrensel gerçeklerin taşıyıcısı olduğuna dair doğuştan gelen hissine uyum sağlıyordu. 

Toy Birleşik Devletler, hür masonluğun sağlayabileceği başka bir şeye daha ihtiyaç duyuyordu: erdem. Washington'ın ve diğer kurucuların bağlı olduğu cumhuriyetçilik ilkesi, haşin derslerle dolu bir geçmişe sahipti. Antik Atina ve Roma'dan tutun da Rönesans İtalya'sı ve Oliver Cromwell'in Britanya Cumhuriyeti'ne kadar her yerde, monarşiyle yönetilmeyen bir hükümet sistemi kurma girişimleri yıkıma uğramıştı. Birleşik Devletler gibi modern bir cumhuriyetin tek umudu; halkın ve özellikle de yönetici sınıfın, erdemleri tiranlığa doğru bir kayışa direnebilecek kadar öğrenebilmesiydi. 

Hür masonluk başından beri kendini dünyaya erdemli insanlar yetiştiren bir kurum olarak sunmuştu. Başkan olarak görev yaptığı sırada Washington tamamı kendisini mason faziletine 


4 o Episkopal Kilisesi: Anglikan cemaatine bağlı bir kilise teşkilatı. -ç.n. 
5 Orijinal metindeki Providence kelimesi Tanrı anlamına da gelmektedir. -ç.n. 
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ve vatandaş faziletine model teşkil eden biri olarak selamlayan mason localarından sürüyle gösterişli selamlama ve ithaf almıştı. 
Mesela 1790'da Rhode Island, Newport'taki Kral Davut Locası başkana gaflarla dolu şu ifadeleri yazmıştı: 


Dile gelmez bir mutlulukla, çok sayıda aydın insanın alkışları eşliğinde başkanlık makamını doldurmanızı kutlarken, aynı zamanda zanaatımızın kadim gizemlerini öğrenmeye layık bir kalpten gelen örnek niteliğindeki erdemleriniz ve iyilik alametleriniz aracılığıyla kardeşliğimize verdiğiniz onurdan dolayı kendimizi de kutluyoruz. 


Washington bu türden övgülere daima cumhuriyetçi vatandaş ahlakı diliyle mason jargonunu harmanlayan yüce gönüllü cevaplar verirdi. 1791'de Güney Carolina, Charleston'daki büyük locaya şu satırları yazdı: “Hürriyetimizin yapısı toplum ahlakının sağlam temelleri üzerinde durmaktadır ve güvenle umuyorum ki kendini inşa eden mimarların refahını uzun müddet koruyacaktır. Kardeşliğe verdiğim değeri her fırsatta göstermekten mutluluk duyarım.” 

Washington; emekli olma kararını açıkladığı 1796'da, Pennsylvania Büyük Locası'ndan üyelerin içten dileklerini dile getiren bir teşekkür mektubu aldı. Bu mektuba verdiği cevap Birleşik Devletler'in “biraderler için bir sığınak ve erdemler için bir loca” olmaya devam edeceğine dair umudunu da içeriyordu. Başkana gönderilip ondan alınan buna benzer çok sayıda mason mektubu, kaleme alınmalarından kısa süre sonra yayımlandı. Başkanı örnek alan yepyeni bir yazın ortaya çıkıp, hür masonluğun cumhüriyetin vaatlerini yerine getirebilmesini sağlayacak bir erdem ve bilgi okulu olduğunu ilan etti. 

Kendi imajını idare etmek Washington için daimi ve hassas bir çabaydı ve hür masonluk bu çabasında faydalandığı önemli bir kaynak hâline geldi. Washington, tarihi kökleri bir zanaatkâr teşkilatına uzanan şekli bir eşitlikçilik olan mason kardeş sevgisi 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kültünü benimseyerek ileride kral olabileceğine dair korkuları uzaklaştırmaya çalıştı. 

Washington; hür masonluğu bir vatandaş dini hâline getirmeye yönelik çabanın sadece lideri değil, aynı zamanda en dikkat çekici sembolüydü. Capitol'ün köşe taşını yerine koyduktan kısa süre sonra, William J. Williams tarafından resmedilen portresi için çapraz kuşağı ve sabık üstatlık madalyasıyla poz verdi. Yaklaşan yeni yüzyılda Washington'ı mason olarak tasvir eden sayısız görsel türeyecekti. 


Başkan George Washington (1732-1799). Hayattayken masonluk alametleri içinde resmedildiği tek portresine dayanan bir çizim. 


Capitol Tepesi'nde düzenlenip ülke genelinde coşkuyla anlaulan tören, mason törenlerinden sadece bir tanesiydi. 4 Temmuz 1795'te ihtilalin iki mason kahramanı, Büyük Üstat Paul Revere ve Vali Samuel Adams, Massachusetts Hükümet Binası'nın köşe taşını birlikte yerleştirdi. Bu taşla beraber 2014 yılındaki tamirat sırasında gün yüzüne çıkan bakırdan bir zaman kapsülü de 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gömüldü. Kapsülün içinde diğer nesnelerin yanı sıra bir George Washington madalyası da bulunuyordu. Önemli mevkilerdeki hür masonlar Virginia Hükümet Binası (1785) ve Kuzey Carolina Chapel Hill Üniversitesi (1798) gibi diğer binaların temel atma törenlerini de icra etti. Çok sayıda köprü, sınır taşı ve benzer yapılar için düzenlenen törenler de cabasıydı. 

Washington Aralık 1799'da boğaz iltihaplanmasından öldü. 
Mount Vernon'daki çiftliğinde düzenlenen cenazesi, töreni yönetmesi için üyeleri arasından bir Episkopal kilise papazını seçen Alexandriadaki 22 numaralı loca tarafından planlandı. Törende tabutun üstüne mason önlüğü ve çapraz duran iki kılıç kondu. 
Tamamı eski İhtilal Ordusu subayı ve en az beşi mason olan altı tabut taşıyıcısı vardı. Yer altı türbesinde mason ritüelleri icra edildi ve defin işleminden hemen önce biraderler tabutun üstüne (ruhun ölümsüzlüğü inancını ifade eden bir mason simgesi olan) yaprak dökmeyen akasya dalları koydu. 

Hür masonlar bu olayı izleyen ulusal yas haftalarında da göz önünde oldu: Ülke genelindeki anma yürüyüşlerinin yaklaşık üçte ikisine resmi hüviyetle katıldıkları tahmin edilmiştir. Şubat 1800'de Massachusetts Büyük Locası 1600'ü aşkın biraderin Boston sokaklarında yürüdüğü mükellef bir geçit töreni düzenledi. 
Aralarında Paul Revere'in de yer aldığı altı tabut taşıyıcısı, üzerinde ağlar durumdaki bir “mason dehası” heykeli bulunan bir kaideye yerleştirilmiş altın bir kapta Washington'ın bir tutam saçını taşıdı. 

Sonraki yıllarda ihtilal bir neslin hafızasından sonraki neslin anma törenlerine geçmeye başlarken, masonluk törensel saygınlığını korudu. Hür masonlar temel atma törenlerini ve diğer merasimleri düzenlemek için muntazaman yerel yetkililerle uyum içinde çalıştı. Bunun örneklerinden biri Baltimore'daki Washington Anıtı'nın 4 Temmuz 1815'te gerçekleşen temel atma törenidir. Maryland'in büyük üstadı, temel taşının asılı bulunduğu çukurun etrafında toplanan vatandaşların ve yüksek memurların huzurunda şu açıklamayı yaptı: 
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Saygıdeğer beyefendi, davetinizi bu eyaletin hür ve kabul edilmiş masonları adına zevkle kabul ediyorum. Taşın kardeşliğin kadim yöntemlerine uygun şekilde yerleştirilmesi için elimizden gelen her türlü yardımı sunmak bizi özellikle mutlu edecektir. Zira inşa edilecek yapının amacı insanların en yücesinin erdemlerini ve vatanseverliğini en yeni nesillere aktarmaktır ki, kendisi kardeşliğimizin azimli ve inançlı bir üyesi olarak cemiyetimizi hayatı boyunca onurlandırmıştır. 


George Washington'ın hayatındaki yerini hatırlatmak ve Birleşik Devletler'in kuruluş hikâyesinde önemli bir yere sahip olduğunu iddia etmek için bu törensel görevlerden faydalanan kardeşlikten bu hakkı kimsenin esirgemediği aşikâr. 

Benzer törenler ülkenin dört bir yanında gerçekleştirildi. 
Lafayette Markisi'nin 1824-5 yıllarındaki muhteşem ülke turu sırasında bir tören dalgası yaşandı. Lafayette, Amerikanların hürriyet davası için savaşmaya henüz sadece on dokuz yaşındayken gönüllü olan bir Fransız asilzadesiydi. Masonluğa muhtemelen Kıta Ordusu'na katılmasından kısa süre sonra askeri localardan birinde kabul edildi. Savaş sırasında gösterdiği başarılar ve Fransız İhtilali döneminde çektiği acılar hürriyet kahramanı olarak edindiği şöhreti pekiştirdi. (Kendisi de mason olan) Başkan James Monroe tarafından Birleşik Devletlere dönmeye davet edildiği sırada, ihtilal savaşıyla ve özellikle de kendisine oğlu gibi davranmış George Washington'la bağlantılı olup da hâlâ hayatta bulunan en meşhur isimdi. Yirmi dört eyaletin tamamını kâh at arabası kâh buharlı tekneyle yolculuk ederek gezdiği on üç aylık tur sırasında gittiği her yerde çelenklerle, havai fişeklerle, akşam yemekleriyle, hitabelerle ve çok sayıda anıtın temeline mason şarabı, yağı ve buğdayını dökme davetleriyle karşılandı. 

Hür masonlar Amerika'nın tören düzenleyicileri ve ulusal hafızanın uzman teknisyenleri hâline gelmişti. Erken on dokuzuncu yüzyıl Amerika'sı gelecek nesillere hitap etmek istediğinde bunu kardeşlik aracılığıyla yapıyordu. 
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Hür masonluğun göz önünde olması ve Washington'la Lafayette gibi büyük şahsiyetlerce onaylanması hırslı ve/ya) vatansever Amerikan erkeklerine açık bir mesaj veriyordu: Başarılı olmak istiyorsanız önlük edinin. Hızlanan toplumsal değişim de hür masonluk lehine işledi. Batıdaki sınır bölgesi sürekli daha da ileri itiliyor, iş hayatı patlama yapıyor, şehirlerle kasabalar mantar misali çoğalıyor ve aile bağları gevşiyordu. Mütevazı arka planlardan gelen Amerikan erkekleri fırsat peşinde koşuyor ve aradıkları fırsatı bulduklarında daha zengin ve özgüvenli oluyordu. Kardeşliğe katılmak, bunlara ulusal çapta güvenilir bağlantı ağları ve karşılıklı yardımlaşmayla yaratılan bir güvenlik ağı sağlıyordu. 

Hür masonluk Birleşik Devletlerde o zamana kadar başka hiçbir bir zamanda ve yerde yayılmadığı kadar hızlı yayıldı. On dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde üye sayısı yirmi beş binden seksen bine çıkarak iki kattan fazla arttı. Bu, ülkedeki belki de her yirmi yetişkin beyaz erkekten birinin mason olduğu anlamına geliyordu. Lafayette'in turu sırasında Amerika'da, dünya genelinde bulunan locaların elli yıl önceki toplamından daha fazla loca vardı. 1825'te New York şehrinde kırk dört loca mevcuttu ki bu sayı 1812'de kaydedilen sayının iki katıydı. New York eyaletindeki yayılma daha da hızlıydı: Sadece 1806'dan 1810'a kadarki süreçte yetmiş loca onay almıştı. 1825'e gelindiğindeyse eyalette neredeyse 500 loca bulunuyordu. Bu rakamlar bir yandan masonluğun yeni cumhuriyetin yaşamına ne kadar iyi uyum sağladığını gösterirken diğer yandan kısa süre sonra yaşanan felaketin büyüklüğünü ortaya koymakta. 


Mason Cemiyetinin Elinde Kan Var 


1825 Aziz Yahya Yortusu şöleni: Birleşik Devletler tarihindeki bir 

diğer önemli gün ve hür masonların bir diğer maharet gösterisi. 
Niagara Şelaleleri'ne yaklaşık otuz iki kilometre mesafedeki 

Lockport kasabası ormanların içinde filizleneli daha sadece üç yıl 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olmuştu ve kasabanın mason locası onayını geçen şubat gibi yakın bir tarihte almıştı. Fakat 24 Haziran 1825'te Lockport'taki ve civar bölgelerdeki masonların yeni bir geleceğin kapılarını aralamasına tanık olmak üzere dört veya beş bin kişilik bir kalabalık toplandı. 
Masonların düzenlediği tören, kasabanın varlığını borçlu olduğu ve Erie Kanalı'nı Niagara Nehri seviyesinden 18 metre aşağıya indiren beş adet ikili yükseltme havuzundan müteşekkil geçide başlık taşının yerleştirilmesini kutluyordu. Bu havuzlar, Atlantik kıyısındaki New York'tan Büyük Göllere Hudson Nehri yoluyla doğrudan giden bir su rotası açılmasının önündeki son büyük engeli ortadan kaldırıyordu. Heyecanlı bir bölge sakininin “Amerikan Akdeniz'i” diye adlandırdığı yöre artık ticarete açıktı. 

O günkü töreni izleyenler arasında Niagara vilayetinin kısa süre önce seçilmiş polis memuru (constable)9 Hiram B. Hopkins de vardı. Kardeşliğe ilgisi, ona locanın sağlayacağı desteğin siyasi kariyerinde faydalı olabileceğini söyleyen bölge şerifinin tavsiyesi sayesinde başlamıştı. Başlık taşı töreninde, önlük ve çapraz kuşak takmış hâlde nüfuzlu isimlerle haşır neşir olan bazı genç iş arkadaşlarının sunduğu görüntüden etkilendi. Bir Presbiteryen papazının yaptığı ana konuşmayı da ilgi çekici buldu: “(Hür masonluk) Süleyman Tapınağı'nın inşasından bugüne her çağın en iyi ve en bilge adamlarınca desteklenmiştir.” Hopkins tören biter bitmez Lockport Locası'na başvurdu. Kısa süre sonra ilk üç dereceyi bitirmiş ve daha fazlasına aç durumdaydı. 1826 Ağustos'unun ortalarında Royal Arş masonu olmak için dört saatlik bir kabul törenine katlandı. Bu derece, masonların “öncekilerin tamamından tarif edilemeyecek ölçüde daha yüce, haşmetli ve önemli, (...) kadim masonluğun en mükemmel hâli ve zirve 


6 Bu kelime başka ülkelerde normal polis memurlarını ifade etmek için kullanılsa da Amerika'da farklı bir polis memuru türünü ifade etmektedir. Bu polislerin yetkileri eyaletten eyalete değişmektedir. New York Eyaleti'nde asayiş görevlisi statüsüne sahip olup olmayacakları bölgeye göre değişmekte olup bu statüye sahip olmadıklarında sadece polis teşkilatı bünyesinde medeni hukukla ilgili tebliğ ve emirlerle ilgilenirler. -ç.n. 
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noktası” olarak ifade ettiği bir dereceydi. Hopkins'e bu sözlere ek olarak Royal Arş masonu olmanın onu siyasi cazibe konusunda mevkidaşlarıyla eşit duruma getireceği vadedildi. 

Hopkins masonların Royal Arş “yüceltmesi” (Royal Arch exaltation) adını verdiği törenin akşamında meclisten” ayrılma- dan önce kendisine bazı sorunlar yaşandığı sırrı verildi. William Morgan adında masonluktan soğumuş bir biraderin; yakın bir yerleşim merkezi olan Batavia'da masonluğun Royal Arş masonu derecesine varıncaya kadar her şeyini açıklayan bir ifşa yazısı yayımlaması an meselesiydi. Hopkins sonradan mason biraderlerinin “Morgan'ı aradan çıkarmak için uygun önlemler almayı” planladığını duyduğunu söyleyecekti. Morgan'ın kuralları hiçe sayan hareketine karşı duyulan öfkeyi o da paylaşıyordu ve “Ölmeyi hak ettiğini düşündüm” itirafında bulundu. 

Hopkins'in kendini içinde bulduğu olay Amerikan tarihinin en meşhur mason komplosunun başlangıcıydı. 


—> 


Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayımlandığı dönemde doğan William Morgan yevmiyeli taş işçisi (oxrneyman stonemason) ve dalavereci bir ayyaştı. Görünüşe göre mason olmaktaki esas amacı biraderlerinden cömert bağışlar koparmaktu. 1825'te, evinden 16 kilometre mesafedeki Le Roy'da kendini Royal Arş masonu olarak yücelttirmeyi başardı. Ne var ki Batavia'daki yoldaşları onu kendilerinden biri saymaktan utanç duyuyordu. Nitekim 1826 başlarında yeni bir Royal Arş masonu meclisi kurmaya karar verdiklerinde Morgan'ın bu meclisin dışında kalmasını sağladılar. Bu durum karşısında öfkelenen Morgan bağırarak intikam yemini etti. Ardından paraya sıkışık içki arkadaşı matbaacı David C. Miller'la birlikte kardeşliğin tüm sırlarını yayımlamaya karar verdi. 1826 yazının başlarında iki kafadar planlarını dünyaya duyurdu. 


7 Royal Arş masonları kendi aralarında meclis (chapter) adı altında toplanmaktadır. -ç.n. 
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Masonlar bu planı duyar duymaz öfkelerini gösterdi. Yerel gazetelerde diğer biraderler için uyarılar yayımlandı: “Morgan dolandırıcı ve tehlikeli bir adam olarak bilinmektedir.” Biraderler dönekle yüz yüze görüşüp verdikleri gözdağıyla onu el yazmasını teslim etmeye zorladıklarını sandı. Lakin kısa süre sonra anlaşıldığı üzere Morgan masonlara sadece taslak hâlindeki bir nüshayı vermişti ve yayıma hazırlık süreci hâlâ devam ediyordu. 

Neşriyatı durdurma mücadelesi kızışırken hukuki makamlardaki masonlar Morgan ve Miller'ı ufak borçlardan dolayı kovuşturmaya tabi tuttu. Morgan tutukluyken evi kanunlara aykırı olarak arandı. Miller'ın matbaasına baskın düzenlemek için Buffalo, hatta Kanada gibi uzak yerlere kadar uzanan geniş bir bölgeden gelen masonlardan mürekkep bir kalabalık toplandı. Lakin bu kalabalık eski bir asker olan Miller'ın kendini savunmak için “iki eynek topu, on beş veya yirmi tüfek ve birkaç tabanca” topladığının öğrenilmesi üzerine dağıldı. Çok geçmeden, bir gece vakti dükkâna terebentine bulanmış paçavraların kullanıldığı bir kundaklama saldırısı düzenlendi ama Miller'ın ikaz feryatları üzerine alevleri söndürmek için yeterince kişi yardıma koştu. 

Ertesi günün, yani 11 Eylül 1826 Pazartesi gününün erken saatlerinde hedef olma sırası Morgan'a geldi: Komşu vilayetten gelen bir tutuklama müzekkeresi gereğince gömlek ve kravat çalmaktan tutuklandı. Kıyafetleri ödünç aldığını kanıtlayabileceğinden emin şekilde, kendisini tutuklayan polislerle birlikte Batavia'daki evinin 80 kilometre doğusundaki Canandaigua'ya gitti. Lakin buraya geldiğinde suçlamalar değişti ve iki dolarlık bir borç yüzünden nezarete atıldı. 

Ertesi akşam borcunu ödediklerini iddia eden iki adam onu serbest bırakmaya geldi. Morgan şüphelense de onlarla gitmeyi kabul etti. Birkaç dakika sonra nezarethanenin hemen önünde bir at arabasına tıkıştırılırken “Cinayet Cinayet Cinayet!” diye bağırdığı duyuldu. 


—> 
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New York eyaletinin merkezden uzak bölgeleri gibi hükümet otoritesinin yarım yamalak işlediği yerlerde vatandaşlar korkularını halk toplantılarında seçilen “ihtiyat heyetleri (vigilance committee)” ile ifade edebiliyordu. Günümüzdeki yasa dışı infazcı (vigilante) kelimesi bu uygulamadan gelmiştir. Morgan'ın ortadan kaybolmasını araştırmak için kurulan ilk ihtiyat heyeti 25 
Eylül'de Batavia'da kuruldu. Şüpheliler ve tanıklarla yapılan ilk görüşmelerin çoğu bu heyetin üyelerince gerçekleştirildi. Heyetin vardığı nihai sonuç Canandaigua'daki nezarethaneden çıkarılan Morgan'ın 48 kilometre kuzeybatıdaki Genesee Nehri'nin kıyısında bulunan Handford İskelesi'ine götürüldüğü yönündeydi. 
Bu ilk yolculuğu Ridge Yolu üzerinden 136 kilometre batıdaki Niagara'ya götürülmesi izlemişti. Yol boyunca bazı noktalarda at, sürücü ve hatta araba değiştirilmesi olaya çok sayıda kişinin dâhil olduğunu gösteriyordu. Morgan'ın bu noktadan sonraki hareketlerine dair tanıklıklar anlaşılmaz ve çelişkiliydi. 

Çok geçmeden Morgan meselesini araştıran vilayet ihtiyat heyetlerinin sayısı beşe çıktı. Hür masonluğun tahkikata uğraması kaçınılmazdı. Matbaacı David Miller'ı taciz edenlerin kim olduğu herkesin malumuydu. Ayrıca bazı masonlar Morgan'a yönelik neftetlerini gizlemeye gerek duymamıştı: İçlerinden bazıları Morgan'ın hak ettiğini bulduğuna dair sözlerinin medya- da yer bulmasından memnundu. Morgan'ın bulunamadığı her gün, duydukları nefretin masonları cinayete sürüklediği kanısı güçlenirken toplumun çoğunluğu giderek daha da öfkelendi. Biraderler bu öfkeye saflarını sıklaştırıp ihtiyat heyetlerini masonlara karşı ön yargılı olmakla suçlayarak cevap verdi. Morgan ve Miller'ın ortadan kaybolma işini kitaplarının bilinirliğini arttırmak için bizzat ayarladığı aşikâr değil miydi? Yorumlar masonlar ve mason karşıtları arasında karşı durulamaz şekilde kutuplaştı. 
Sonbahar kışa dönerken Morgan'ın ortadan kaybolması meselesi büyüyerek “Morgan Olayı” hâline geldi. 

Morgan'ın kitabı, yazarının kayıplara karışmasından birkaç hafta sonra yayımlandı. Nihayetinde sadece ilk üç dereceyi ve 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ikinci bir ciltte daha yüksek derecelere yer verileceği sözünü içeriyordu. Dava etrafında dönen tartışmalar kâh gerçek kâh sahte bilgiler içeren başka ifşa metinleri için de pazar yarattı. Gelgelelim her zamanki gibi kardeşliği çevreleyen şüphe bulutu her türlü ifşaata dayanıklı çıktı ve William Morgan'ın başına gelenlere dair en şeytani teorilere inanılırlık sağlamaya devam etti. O dönemin ve mekânın gerilimi içinde, yeni üyelerin ettiği kan dondurucu yeminlerin ahlaki bir tiyatronun zararsız bir parçasından ibaret olduğunu savunmak zordu. Nitekim çok sayıda gözlemci, mason yeminlerinin insanları doğru ve yanlış duygusundan yoksun kıldığı sonucuna vardı. 

Morgan'ın başına neler geldiğine dair söylentiler çabucak yayıldı. Bazı tanıklar Britanya donanmasında hizmete zorlanması içlin Kanada'ya götürüldüğünü iddia ederken diğerleri ısrarla Niagara Kalesi'nde ölene kadar işkence gördüğünü savundu. Başkalarıysa geri dönmemek üzere denizaşırı diyarlara gitmek için sus payı aldığı kanaatindeydi. Görünüşe göre Morgan'ın meçhule karışmasına dair birkaç teoriye herhangi bir kanıt değil de melodram hissi ilham vermişti. “Vahşice bir zalimlikle idam edilmesi için” bir Mohawk şefine teslim edildiği söyleniyordu. Bittabi zavallı adamın bir kanoya bağlanıp Horseshoe Şelaleleri'nde eceline kavuşması için Niagara Nehri'ne bırakıldığında ısrarcı olanlar da mevcuttu. Çok sayıda mason karşıtı, Morgan'ın tam da kardeşliğin kabul töreninde betimlenen şekilde öldüğünü ileri sürdü: “Boğazı yarılıp dili kökten söküldü ve vücudu günde iki defa medcezir yaşanan bir kumsalda, kıyıdan yüz kulaç mesafede, suyun en alçak seviyesinde kuma gömüldü.” Masonlar bu söylentilere Morgan'ın sadece alacaklılarından kaçtığını iddia ederek cevap verdi. 

İhtiyat heyetleri araştırmalarına devam ederken birbiri ardına çok sayıda vilayet tahkikat heyeti soruşturması ve ceza davası gerçekleşti. Ocak 1827'deki ilk mahkemede, Ontario Vilayet Mahkemesi'nin Franklin, Washington ve Lafayette büstleriyle bezeli salonunda cereyan eden olayları takip edebilmek için büyük bir 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kalabalık toplandı. İnsanlar orada olabilmek için hafızalarda yaşayan en büyük kar fırtınasını izleyen hava şartlarına göğüs germişti. Kamunun burada duyduğu ifadeler gerilimi daha da arttırdı ve eyaletteki hür masonları kendilerini savunmak zorunda bıraktı. Hakkında soruşturma açılan dört kişiden üçü suçlamaları kabul etti. Bunların arasında Canandaigua Locası'nın üstadı Nicholas G. Cheseboro da bulunuyordu. Kendisi Morgan'ın gömlek ve kravat çalmaktan tutuklanmasını sağlayan tutuklama müzekkeresini alan sorgu hâkimiydi. Müzekkereyi aldıktan sonra Batavia'daki Morgan'ı tutuklayıp Canandaigua'daki nezarethaneye getiren mason birliğine liderlik etmişti. Bu tutuklama en hafif tabirle hukuken şaibeliydi. İddia edilen hırsızlığın neredeyse beş ay önce gerçekleşmesine rağmen tutuklama müzekkeresi uygunsuz bir acelecilikle pazar günü alınmıştı. İddia makamına göre, nezarethane memurunun karısını Morgan'ı iki dolarlık borcu ödediklerini öne süren adamlara teslim etmeye ikna eden kişi de Cheseboro'ydu. Kadını ikna ettikten sonra yakın bir yerde bekleyip Morgan'ın arabaya tıkıştırılmasını izlemişti. 

Diğer sanıklar gibi Cheseboro da hüküm giydi. Daha sonraki bir davada, Morgan'ın ağzına çığlıklarını bastırmak için mendil tıkıştırdığı ortaya çıktı. 

Varılabilecek tek sonuç Morgan'ın kaçırılmasının faillerinin masonlara özgü nedenlerle hareket eden bir hür mason grubu olduğuydu. Hâkim Enos 1. Throop kapanış konuşmasında Ontario vilayeti sakinlerini “erdemli bir öfke” gösterdikleri için övdü. Bu tarz düşünceler mason karşıtı öfkeyi ancak daha da harlayabilirdi. 

Hâkim Throop sözlerine sonraki adli kovuşturmaların çogunu bulandıracak hukuki bir sorunu tespit ederek devam etti. 
Morgan'ın cesedi veya ölü olduğuna dair başka bir sağlam kanıt olmaksızın cinayet davası başlatılamayacağı açıktı. Dolayısıyla suçlama adam kaçırma olacaktı. O sırada adam kaçırma New York eyaletinde ağır bir “suç”tan ziyade basit bir “kabahat” sayılıyordu. Kabahatini itiraf eden sanıklar Cheseboro'ya verilen bir 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yıllık ceza gibi kısa cezalar alıyordu. Bunlar artık tekrar yargılanamazdı. Morgan'ın cesedinin bulunması durumunda cinayetle suçlanma riskini almamak için itiraflarını suçlarını küçültecek şekilde ayarlayıp ayarlamadıkları da bilinemezdi. 

Son derece makul senaryoların bolluğu, kimin neden suçlu olduğunu ispat etmeyi hemen hemen imkânsız kılıyordu. Belki de komplocuların büyük kısmı nihai amacın kaçırılan adamın öldürülmesi olduğunu bilmiyordu (tabii ölümü cinayetten olduysa.) Belki de ölümü kaza eseri olmuştu. 

Başlangıçtan itibaren böyle zorluklarla dolu olan Morgan Olayı hukuk sisteminin kendisinin sorgulanmasına yol açtı. Masonlarla mason karşıtları arasındaki anlaşmazlık besbelli ihtiyat heyetlerinin tarafsızlığıyla ilgili şipheler doğurdu. Fakat bunlar mason karşıtı çeteler yaftasıyla kolayca kenara atılamazdı. Heyetlerin bulgularının çoğu saygın New York Valisi DeWitt Clinton tarafından en başından haklı bulunmuştu ki De Witt, New York'un eski mason büyük üstatlarından ve ülkedeki en kıdemli biraderlerden biriydi. Vali, tüm vatandaşları soruşturmalara yardımcı olmaya çağıran ve Morgan'ın veya onu kaçıranların bulunmasını sağlayacak bilgiler verenlere ödül vaat eden bir bildiri yayımladı. Önemli bir memuriyete sahip olup da Morgan meselesini mükemmel bir tarafsızlıkla ele alan birçok masondan sadece biriydi. 

Tanıklarla sanıkların davranışları hukuki güçlükleri daha da arttırdı. Bazı sanıklar eyaletten kaçtı ve bunların bir kısmı bunu mason dostlarından uyarı aldıktan sonra yaptı. Kendini töhmet altında bırakmaktan korkan çoğu kişi ifade vermeyi reddetti. 
Bazıları açıkça sır saklayan ifadeler verdikleri için kovuşturmaya tabi tutulurken diğerleri farklı mahkemelerde olayların farklı versiyonlarını anlattı. Morgan'ı kaçıranların cinayet işleme görevini kimin yerine getireceğine dair kura çektiği yönünde ifade veren bir tanık kısa süre sonra delirdi. Bazı mahkemeler jüri oluşturmak için günlerce çabaladı: Savunma makamı jüride masonların bulunmasına dikkat çektiğinde, mason yeminlerinin biraderleri 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tarafsız bir hükme varmaktan men edip etmediğine dair çetrefil tartışmalar yaşandı. Bazı durumlardaysa tam tersine jüri üyeleri kanıtlar neyi gösterirse göstersin tüm masonların suçlu olduğuna dair görüşlerini dile getirdikleri için ihraç edildi. 

Bu karmaşada sanıkların çoğu beraat etti. Bunun sonucunda toplum neye inanmak istiyorsa ona inandı. Masonlar ters tepen davaları kendilerine yönelik ön yargının kanıtı olarak görürken, mason karşıtları bu davalarda Morgan'ı susturmak ve suikastçılarını adaletten korumak için düzenlenen çift katmanlı bir komplonun açık belirtilerini gördü. Orta bölge eskisinden de hızlı daralıyordu. 

William Morgan'ın memleketi olan Batavia'nın hür masonları, basiretsizlik sergileyerek 25 Haziran 1827 Aziz Yahya Yortusu'nu bir geçit töreniyle kutlamaya karar verdi. Bu törenin bir güç gösterisi olarak algılanması kaçınılmazdı. Nitekim William Morgan'ın ortağı David Miller'ın yönettiği mason karşıtı gazete bir karşı gösteri düzenledi. Gazetenin başmakalesi halkı gelip “sırtlarında kraliyet cübbeleri, ellerinde asalar ve başlarında taçlarla sıralanarak cumhuriyetçi bir ülkenin sokaklarında yürüyen masonlara karşı” besledikleri hisleri ifade etmeye çağırıyordu. Neticede üç yüz biraderle birkaç bin protestocu arasında bir münakaşa yaşandı. Münakaşa sırasında taşlar fırlatıldı ve masonların safları üzerine bir at arabası sürüldü. Neyse ki ciddi bir yaralanma yaşanmadı, biraderler provoke olmadı ve büyük bir şiddet dalgası önlendi. 

Gelgelelim Batavia olayı masonlarla mason karşıtları arasındaki giderek daha da öfke dolu hâle gelen bölünmenin altında yatan toplumsal gerilimleri açığa çıkardı. İstatistikler, Batavia masonlarını kraliyet küstahlığıyla suçlayan Miller'ın sözlerinin Batavia'da ve Genesee vilayetinde neden bu denli geniş bir yankı bulduğunu açıklıyor. Vilayetteki iş gücünün yüzde doksanı tarım alanında çalışırken Batavia ve civar beldelerdeki masonların yüzde 80'i vasıflı meslek sahiplerinden oluşuyordu. Dahası, nüfusun yüzde beşinden daha kalabalık olmayan masonlar vilayetteki memuriyetlerin yüzde 60'ını ellerinde bulunduruyordu. Kardeşlik 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vilayetin doğal siyasi sınıfını teşkil eden tüccarlar, avukatlar ve doktorlar için paha biçilemez bir bağlantı merkeziydi: Bunlar kırsal bir toplumun memuriyet yapabilecek ve makam için rekabete girebilecek zamana, paraya ve eğitime sahip yegâne üyeleriydi. Fakat bu duruma tanık olan mason karşıtlarına sanki karanlık bir zümre dünyalarının kontrolüne sahipmiş gibi geliyordu. 

Dini anlaşmazlıklar toplumsal bölünmeleri daha da azdırıyordu. Batavia'daki 433 numaralı locanın üyelerinin yüzde seksen dördü, dine batıl inançlardan uzak bir tavırla yaklaşan İngiltere kilisesinden türeme ahlaki bir kuruluş olan Episkopal kilisesine bağlıydı. Ne var ki New York'un batı vilayetlerinde evanjelik Hristiyan mezhepleri ön plandaydı. Çok sayıda evanjeliste göre, masonların iddia ettiğinin aksine masonluk “dinin hizmetkârı” olmaktan çok uzaktı ve inancı bozuyordu: Amerika'nın cennet bahçesindeki yılan olan masonluk “kutsal ve mübarek kuralların taklidi ve saygısızca kullanılması”ydı. Nevzuhur mason karşıtı harekette Baptistler bilhassa önemli bir yere sahipti. Nitekim en çok satan mason karşıtı risalelerden ikisinin yazarları Baptist papazlar John G. Stearns ve David Bernard'dı. Eskiden birer birader oldukları için ikisi de tövbe eden günahkârların manevi yoğunluğuyla konuşuyordu. 
Bernard'ın mason derecelerinin tamamına dair ayrıntılı ifşaatla Morgan Olayı hikâyesini birleştiren Masonl/uğa Tutulan Işık (Light on Masonry) isimli kitabı ileride “mason karşıtlığının İncil'i” olarak bilinecekti. Masonluğa karşı verilen mücadele misyoner coşkunluğuyla yürütülüyor, mason karşıtlarının ağzından “Mason cemiyetinin elinde kan var” çığlığı yükseliyordu. 


—» 


Kaçırılma olayından neredeyse on üç ay sonra, 7 Ekim 1827 Pazar sabahının ilerleyen saatlerinde Ontario Gölü kıyılarında yürüyen üçadam çamur içinde yüzüstü duran bir cesetle karşılaştı. 
Başlangıçta pek bir telaş yaşanmadı ama adli tabip raporunun yayımlanmasıyla ortalık ayağa kalktı: Ölü adam tıpkı Morgan 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gibi alışılmışın dışında iki sıra ön dişe sahipti. Ayrıca 172 cm boyunda ve tahminen kırk beş ila elli yaş arasında olması hasebiyle uygun boy ve yaştaydı. Kelleşen alnındaki bir yumrudan ve kulaklarındaki gri kılların bolluğundan yola çıkan arkadaşları, kararıp şişen vücudun Morgan'a ait olduğunu söyledi. Morgan'ın karısı Lucinda da bu teşhisi doğruladı. Olayı araştırmakla görevli memurlar böylesine umulmadık bir buluşun sadece ve sadece “yüce bir tanrının eliyle” gerçekleşebileceğini söyledi. Civar kasaba ve köylerden gelen kalabalıklar Batavia'daki cenazede ölü- ye saygılarını sunmak için toplandı: Mason karşıtı hareket artık öfkesini yöneltecek doğru dürüst bir odak noktasına sahipti ve William Morgan'ı şehit ilan etti. 

Ne var ki ceset Morgan'ın değildi. Birkaç gün sonra, Niagara Nehri'nde kısa süre önce kaybolmuş bir Kanadalıya dair haberlerin gelmesi üzerine ceset topraktan geri çıkarıldı. Yeni otopsiden çıkan sonuç kesindi: Söz konusu Kanadalının da aynı şekilde iki sıra dişe sahip olduğu biliniyordu ve giydiği kıyafetler cesedin üzerindeki kıyafetlerle bire bir aynıydı. 

İlerleyen dönemde daha birçok ceset ihbarı yapıldıysa da hiçbiri teyit edilemedi ve Morgan gizemi asla çözülemedi. Adam kaçırma ve diğer önemsiz suçlar için başlatılan yargılamalar 1831'e kadar devam etti. Nihayetinde süreç boyunca valilik tarafından başlatılan iki özel soruşturmanın yanı sıra on sekiz dava gerçekleşti. Davanın muhtelif parçalarının hukuki ve siyasi sistemdeki istikrarsız ilerlemesini sadece en vazifeşinas gazetecilerle en takıntılı mücadeleciler takip edebildi. Yeni haberler olayın erken safhalarında şekillenen peşin hükümleri sarsmakta yetersiz kaldı. 
Bu sırada vilayet, bir gazetecinin “masonluğun masonluk karşıtı şarlatan profesörleri” diye tanımladığı kişilerin istilasına uğradı. 
Bunlar mason törenleri olduğunu iddia ettikleri küfürlü gösteriler düzenleyerek birkaç dolar çarpmaya çalışan dolandırıcılardı. 

Davalardan biri gürültü patırtının üzerine çıkarak hukuki süreçteki mason etkisine yeni bir ışık tuttu ve kamunun öfkesini 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tazeledi. Morgan Olayı'yla doğrudan bağlantılı vilayetlerin tamamı mason olan şerifleri etrafında çok sayıda şüphe toplanmıştı. 
Şeriflerin sorumluluklarından biri de olası bir suç eylemiyle ilgili ilk soruşturmaları yürütmekle görevli tahkikat heyetinin üyelerini seçmekti. Morgan Olayı'ndaki tahkikat heyetlerinin mason biraderlerle doldurulduğuna dair kuvvetli kanıtlar mevcuttur. Davalar arasında en göze çarpanı Niagara vilayeti şerifi Eli Bruce'un yargılandığı davaydı. Davanın ana şahidi Lockport'ta düzenlenen 
1825 tarihli başlık taşı töreninden çok etkilenen muhteris polis 
görevlisi Hiram B. Hopkins'ti. Haziran 1827'de, Ontario Vilayet Sulh Mahkemesi üyelerinin huzurunda Bruce'un talimatı üzerine tahkikat heyeti için hür masonları seçtiğini itiraf etti. 

Mahkeme boyunca kendisini ziyaret eden çok sayıda mason tarafından masum bir kurban olarak onurlandırılan Şerif Bruce, nihayetinde iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca vali tarafından görevden alındı. 

Morgan'ın kaçırılması olayıyla bağlantılı olarak hüküm giyen veya olaya dâhil olduğu yönündeki kuvvetli şüphelere hedef olan kişilerin tamamı hür masondu. Lakin mason yetkilileri sorunu kabullenmeyi reddetti ve böylece en kötü şüpheleri daha da kuvvetlendirdi. Haziran 1827'de New York Büyük Locası, Şerif Bruce'a mason karşıtlarının kovuşturmasına maruz kaldığı için 100$ verdi. Ertesi haziranda toplantı düzenleyen büyük locanın nihayet masonluğu Morgan Olayı'ndan uzaklaştıracak ve kamunun hukuki sürecin tahrif edilmesiyle ilgili endişelerini paylaştığını ifade edecek bir şeyler söylemesi bekleniyordu. Gelgelelim, ne büyük loca böyle bir açıklama yaptı ne de Morgan Olayı'nda suçlu bulunan masonlar ihraçla veya kınamayla karşı karşıya kaldı. 

En gayretli masonluk karşıtları arasında eski masonlar da yer alıyordu. Çok sayıda mason, Morgan skandalına tepki olarak abartılı şekilde üyelikten çıktı ve localarını dağıttı. Şubat 1828'de Genesee vilayetinde “ayrılıkçı masonlar” toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılanlar masonların insanlara ahlak öğretme 


204 


WASHINGTON: ERDEMLER İÇİN BİR LOCA 


iddiasını kınadı, mason gizemleri hakkındaki ifşaatı teyit etti ve mason karşıtı hareketin safına geçti. 

1827'den 1828'e kadarki süreçte mason karşıtlığı yerel bir ahlaki mücadele olmaktan çıkıp diğer birçok eyalete yayılan siyasi bir harekete dönüştü. Hareket gazeteler kurdu. Zira mason gazetecilerin komplonun parçası olduğu inancı mason karşıtları arasında davaya imanın şartlarından biri hâline gelmişti: Morgan skandalının asıl boyutuna dair haberler hasıraltı ediliyordu. Bunun çözümü “bağımsız” ve “tarafsız” bir mason karşıtı basındı. 
1827 yılının sonuna gelindiğinde New York eyaletinde bu türden yirmi iki gazete vardı ve ilerleyen süreçte bunları çok daha 


fazlası takip edecekti. 


II. Month. FEBRUARY. 


a am 


New moon, dd İh Iğm eve 


First Onarter, 104 2h Jim eve” | 


Morgan Olayı çok sayıda popüler gravür, gazete ve almanak yayımlanmasına ortam hazırladı. Bu görsel Morgan'ın kaçırıldığı ânı gösterme iddiasındadır. 


Kendi basınlarınca teşvik edilen mason karşıtları güç kazanma mücadelesine atıldı. 1827 sonbaharında New York Eyalet Meclisi'ne mason karşıtı adaylar seçmek için aday seçim toplantıları düzenlendi. Programın temel amacı hukuk dışı yeminleri yasaklayarak masonluğu ortadan kaldırmaktı. Ağustos 1828'de 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mason karşıtları seçim için bir eyalet valisi adayı sundu. Mason karşıtlarının ilk ulusal toplantısı 1830 yılında, Morgan'ın kaçırılmasının dördüncü yıl dönümünde düzenlendi. 1832'de eski hür masonlardan William Wirt, mason karşıtlarının başkan adayı oldu. Ertesi yıl ise sabık başkan John Ouincy Adams, Massachusetts'in mason karşıtı eyalet valisi adayı oldu. Üç eyalet (Vermont, Massachusetts ve Rhode Island) hukuk dışı yeminleri yasaklayan kanunlar çıkardı. 

İki tarafın birbirine yönelttiği tehdit ve şiddet, siyasi gerilimi yükseltti. 1831'de, Rhode Island'da silahlı bir mason kalabalığı mason karşıtı bir mücadeleciyi Providence'tan zorla çıkartıp Massachusetts'e kadar kovaladı. Ertesi yıl Boston'da mason karşıtı bir yığın yeni bir mason mabedini (4e#4p/e) tahrip etti ve ateşe vermeye kalkıştı. 

Mason karşıtı parti, ulusal parti teşkilatlarının akışkan olduğu ve eyalet çapındaki siyasi hiziplerin ulusal mücadele cepheleriyle bire bir uyuşmadığı bir dönemde sahici siyasi kozlara sahipti. Devrin önde gelen siyasetçisi Başkan Andrew Jackson'ın Tennessee Büyük Locası'nın eski büyük üstadı olduğu gerçeği de partinin cazibesini iyice belirgin hâle getiriyordu. 1832'de Jackson karşısında aday olan Henry Clay de Kentucky'nin eski büyük üstadıydı. 

Tüm bunlara rağmen mason karşıtlığının siyasi etkisi kısa ömürlü oldu. William Wirtin 1832'deki rezil başkanlık kampanyası partinin zayıflığını ortaya koydu. Adaylığı kabul ettikten sonra geri çekilmeye çalıştı ve yeterli cazibeye sahip olmamasından dolayı seçmenleri suçladı. Jackson yarışı uzak arayla kazanırken Wirt çok az oy alarak üçüncü olmuş ve sadece mason karşıtlığının kalelerinden biri olan Vermont'ta galip gelebilmişti. Hür masonluğun sistemin tamamını bozduğuna kani tek siyasetli idealistler ve mason karşıtlarını göreve seçtirmek için anlaşmalar yapma derdindeki siyasi gerçekçiler arasında ikiye bölünen mason karşıtlığına kendi çelişkileri köstek olmuştu. Nihayetinde hukuk dışı yeminlerin 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yasaklandığı eyaletlerde bile bu kanunlar asla uygulanmadı. Temel sorun mason karşıtlığının fuzuli görülmeye başlamasıydı: Hareketin büyük düşmanı kendi kendine zayıflıyordu. 

Hür masonluk önce New York eyaletinde çöktü: Biraderler kardeşlikten sürüler hâlinde ayrıldı. Artık 1825'teki muazzam Lockport başlık taşı töreni başka bir çağa aitmiş gibiydi. Törenin düzenlendiği dönemde New York'ta toplamda yaklaşık 20.000 
üyeye sahip 480 loca mevcuttu. 1832'ye gelindiğindeyse sadece seksen iki loca ve üç bin üye kalmıştı. Lockport'ta kalan tek locanın bir avuç azimli biraderi toplantılarını bir tavan arasında gizlice düzenlemek zorundaydı. 

Tahminlere göre, 1820'lerin sonlarından 1830'ların ortalarına kadarki süreçte loca üyeliğinde ulus genelinde üçte ikilik bir düşüş yaşandı. Benjamin Franklin'in erken hür masonluğa o kadar büyük bir itici güç verdiği Philadelphia'da Pennsylvania Büyük Locası genel merkez binasını satmak zorunda kaldı. 
Bir gözlemcinin 1832'de ifade ettiği üzere “Bu aydın diyarda hür masonluğu yeniden kurma fikrini benimseyenler bunun yerine Muhammedilik getirmeyi de pekâlâ düşünebilirdi.” Böyle bir ortamda temel atma törenleri de son buldu. 

Morgan davası kamuoyunu bölmeye günümüzde bile devam etmektedir. Masonlukla arasında sadakat bağı olmayan profesyonel tarihçiler kaynak olarak o dönemin en aklı başında gözlemcilerine başvurur: Bunların vardığı sonuca göre mason karşıtı manyaklık ne kadar aşırıya kaçmış olursa olsun, New York'un en batı vilayetlerindeki hür masonlukta bir çürümüşlük olduğu şüphesizdir. Günümüz mason tarihçileriyse New York'taki biraderlerinin kaçırma olayından sonra söylediklerini tekrarlamaya meyillidir: Bunlar, olayın tamamını tipik bir mason karşıtı hoşgörüsüzlük vakası olarak görüp Morgan'ın kendi kendini kaçırtarak kitabının reklamını yaptığına inanmayı yeğler. Masonların kendi lehlerine en güçlü argümanı bizi temel meselelerden biri olan mason mahremiyetine geri götürür. Masonluk törenlerinin merkezindeki 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sözde çok önemli sırlar aslında teatral metaforlardan ibarettir. 
Dolayısıyla bunlar uğruna cinayet işlemeye değmez. 

William Morgan'ın ortadan kaybolması gizeminin cevabı, New York eyaletinin batısındaki hem Hiram B. Hopkins'in hem de Şerif Eli Bruce'un üye olduğu Lockport meclisi gibi Royal Arş meclislerinde yatmaktadır. Komploya dâhil olmaktan hüküm giyen veya soruşturmaya tabi tutulan kişiler arasından ikisi hariç tamamı Royal Arş masonuydu. 

Royal Arş masonu derecesi töreni, sırlara ihanet edenler için kendine özgü vahşi intikam tehditlerine sahipti: Hainlerin “kafatası kazınacak” ve “beyni güneşin kavurucu ışınlarına maruz bırakılacaktır.” Lakin Morgan Olayı sırasında kamuoyunu en çok rahatsız eden şey yeni kabul edilmiş Royal Arş masonlarının (en azından yemininden dönen biraderlerin yayımladığı metinlere göre) yapmaya söz verdiği şeylerdi. Bunlar arasında en telaş yaratanı şuydu: 


Siyasi meselelerde aynı vasıflara sahip diğer adaylar arasından Royal Arş masonu derecesindeki bir yoldaşın tercih edilmesini savunacağıma (...) söz veriyor ve ant içiyorum. Ayrıca yoldaş Royal Arş masonlarından birinin bana verdiği ve bildiğim sırlarının benim göğsümde de onun göğsündeki kadar güvenli ve açığa çıkarılamaz kalacağına da yemin ederim. Bunlara cinayet ve vatana ihanet de dâhildir. 


Bu sözler dışarıdan görünen anlama geliyorsa Royal Arş masonları kendi çıkarlarını her türden kanuna uyma sorumluluğunun üzerinde tutan bir çetede bir araya toplanmış demektir. Pek çok kişinin gözünde Royal Arş masonu derecesi Morgan'ın katli için gerekli senaryoyu sağlıyordu. 

Tabii kardeşlikten ayrılan masonların, mason karşıtı korku- dan faydalanmak için basitçe Royal Arş masonu derecesinin böyle bir versiyonunu uydurmuş olması da tamamen mümkündür. 
Uygulamadaki en yaygın Royal Arş masonu töreni kalıplarının bu türden kurallar içerdiğine dair kesinlikle hiçbir kanıt yoktur. 
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Öte yandan on dokuzuncu yüzyıl Amerika'sının öz çıkar odaklı, çoğunlukla hiziplere ayrılmış siyasi kültürü içindeki alaycı siyasetçilerin 4az7 Royal Arş masonu meclislerinde Royal Arş masonu derecesini yerel müttefiklere disiplin aşılamak için kullanmaya çalışmış olması da bir o kadar mümkündür. Münferit Royal Arş masonu meclisleri, törenleri uygun buldukları şekillerde eğip bükecek serbestliğe kesinlikle sahipti. Öyle ki Birleşik Devletler'de hür masonluğun çok sayıda yerel çeşidi mevcuttu. New York Büyük Royal Arş Masonu Meclisi (Grand Royal Arch Chapter of New York) gibi gözlemci kurumlar biraderleri resmen onaylanmış törenleri uygulamaya zorlamakta büyük güçlük yaşıyordu. 

Bir Royal Arş masonu çevresinin William Morgan'ı kaçırıp öldürmeyi düşünmesini sağlayan ortamı başka bir şey de sağlamış olabilir: İkinci Büyük Uyanış adıyla bilinen evanjelik yenilenme. New York'un batı vilayetleri burada başarılı olan Hristiyan mezheplerinin coşkunluğuyla meşhurdu. Bu mezheplerden bazıları kadim gerçekleri geri getirme iddiasındaydı. İleride alacağı isimle “Yangında Yok Olmuş Bölge”de evanjelizm alevi o kadar hararetliydi ki dokunmadığı hiç kimse kalmadı. Peygamberler, vaizler, inanç şifacıları ve anlamsız konuşmalar yapan kişiler hızla çoğaldı. Mason yeminlerini sapkınlık addeden mason karşıtlarının burada bu kadar kalabalık olması da bu yüzdendi: Zira bunlar söz konusu yeminleri canlı bir alegorinin birer parçası olarak değil de gerçek yeminler olarak görüyordu. Böylesi bir hararetin ortasında, Royal Arş masonu derecesinin İncil'e dayalı hikâyesini harfiyen gerçek sananlar arasında bazı masonlar da bulunmuş olabilir. Mesele Morgan'ın ihanetiyle ilgilenmek olduğunda Morgan'ı kaçıranlar ettikleri ölümcül yeminleri dini bir ciddiyetle ele almış olabilir mi? 

Morgan'ı kaçıranları buna siyasi hizipçiliğin mi, dini şevkin mi yoksa bu ikisinin zehirli bir karışımının mı yönelttiği asla öğrenilemeyecek. Bu meseleyle ilgili sadece tahminde bulunabilecek bir konumdayız. Bu tahmin alanı Morgan gizemine çözüm bulunabilecek tek alandır. 


209 


KARDEŞLİK 


Masonlarla Mormonlar 


Uyanışçı Hristiyanlık, Yangında Yok Olmuş Bölge'deki manevi coşkunluğun ifade bulduğu tek akım değildi. Burada halk büyüleri de yaygındı. Güç durumdaki çiftçiler amuletlere ve tılsımlı taşlara sarılıyor, falcılarla müneccimlere inanıyor, kayıp eşyalarını bulmak için maden arama çubukları kullanıyor ve birbirlerini hastalıktan kurtarmak için efsunlu ritüellere başvuruyordu. Sabanla sürdükleri tepeler iştah kabartan gizemlere sahipti. Peyzajın orasında burasında uzun süre önce terk edilmiş Kızılderili kaleleri ve yüzlerce höyük bulunuyordu. Bir saban demirinin dönmesiyle topraktan insan kemikleri, çömlek parçaları veya bakır, taş ve hatta gümüşten yapılmış bir başka eser çıkması vakayıadiyedendi. Amerikan yerlileri bu kadar karmaşık eşyalar imal edecek kabiliyete sahip olmadığına (yahut beyaz yerleşimciler öyle olduğunu varsaydığına) göre, o topraklar önceden devasa savaşlar verip büyük yığınlar hâlinde defnedilen daha asil ve kadim bir ırka ev sahipliği yapmış olmalıydı. Bu kavimlerin savaşçıların yanı sıra altın ve gümüş gömmüş olması da ihtimaller dâhilindeydi. 
Nitekim gömülü hazine avcılığı New York'un batı vilayetlerinde saplantı hâlini almış bir meşgaleydi. Çiftçiler kendilerini zorlu bir hayattan kurtaracak serveti bulması için manevi yeteneklere sahip çok sayıda defineciden birini işe alabilirdi. 

Mart 1830'da; yirmi dört yaşındaki Palmyralı çiftçi ve defineci Joseph Smith Jr, yüzyılın Amerika'da yazılmış en etkili kitaplarından birini yayımladı. Palmyra, Morgan'ın sonsuza kadar kaybolmadan önce nezarethanede bir gece geçirdiği Canandaigua'ya sadece 14.5 kilometre mesafedeydi. Smith'in Morgan olayının dört bir yandaki kasaba ve köyleri kasıp kavurduğu dönemde yazdığı kitap, kadim Amerikan medeniyetinin bin yıllık tarihiydi. Bu medeniyetin kurucu babaları, MÖ altıncı yüzyılda Süleyman Tapınağı'nın yıkılmasını müteakiben Kutsal Topraklar'dan kaçan Yahudi Lehi ailesiydi. Bunların toplu destanı; inananlarla kâfirlerin, peygamberlerle meleklerin ve ateş sütunlarıyla ilahi 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felaketlerin hikâyesiydi. Bu medeniyette üstünlük savaşı veren iki hizip türemişti: bir yanda mabetler inşa eden erdemli Nefitler (Mephites), diğer yandaysa Tanrı'nın tenlerini siyaha boyayarak lanetlediği azılı kâfirler olan Lamanitler (Lamanites). İsa, yeniden dirilişinden sonra Tanrı'nın buyruklarını vaaz ederek bir barış ve zenginlik çağı açmak için kehanetlerde uzun zaman önce bildirilen Amerika seyahatini gerçekleştirmişti. Lakin mutlu mesut geçen iki yüzyılın ardından Nefitlerle Lamanitler arasındaki kanlı ihtilaflar yeniden baş göstermiş, erdemlerini unutan Nefitler yenik düşüp kitleler hâlinde katledilmişti. Fakat olayların nihayete ermesinden önce son peygamber Moroni toprağa üzerine halkının tarihinin (büyük ölçüde büyük Nefit lideri Mormon tarafından) işlendiği birtakım altın levhalar gömmüştü. 

Joseph Smith Jr, Mormon Kitabı (The Book of Mormon) adlı kitabının tarihi bir fanteziden ibaret olmadığında ısrarcıydı. Bundan emindi zira Nefitlerin çöküşünden on dört asır sonra artık bir melek olan peygamber Moroni ona görünerek, altın levhaların evinden birkaç kilometre uzaklıktaki ufak bir tepede gömülü taştan bir sandıkta bulunabileceğini söylemişti. Bu levhalarla beraber Urim ve Ihummim de gömülmüştü: Bunlar takanın Mormon Kitabı'nın yazıldığı kadim lisanı anlayabilmesini sağlayan büyülü bir gözlük oluşturacak şekilde bir araya getirilmiş kristallerdi. 
Smith'in kendisine melek Moroni'nin birkaç ziyaretinde açıklanan önemli görevi, bu levhaları İngilizceye çevirmek ve ardından yeni bir din kurmaktı. Joseph Smith Jr, yok olmuş Nefit halkının büyük kâhinleriyle aynı yaradılışa sahip bir peygamberdi (yeni bir Musa, hatta yeni bir İsa) ve kitabı yeni bir İncil'di. 

Joseph Smith'in kurduğu ve resmi adı İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizleri Kilisesi (C/xc of Jesus Christ of Latter-day Saints) olan Mormon kilisesi günümüzde on altı milyon takipçiye sahip olduğunu iddia etmektedir. Bu üyelere göre Mormon Kitabı kutsal kitaptır. Diğer herkese göreyse hiperaktif bir hayal gücüne sahip fakir bir çiftçinin Batı New York'un 1820'lerin sonundaki 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halk kültürüne başvurup, Kral James dönemi İncil'inin yüksek İngilizcesini taklit etmeye çalışarak uydurmuş olabileceği türden anlaşılmaz bir kitaptı. Metin o kadar abartılıydı ki meşhur bir alıntıya göre Mark Iwain ondan bahsederken “matbu kloroform” demişti. “Meydana geldiği üzere (and it came to pass)” ifadesi kitap boyunca iki bin defadan fazla kullanılmıştır. 


Melek Moroni, Joseph Smith'e (1805-1844) üzerinde Mormon Kitabı'nın işli olduğu altın levhaların yerini gösteriyor. 
1880'lerden kalma fantastik bir tasvir. 


Morgan olayının uyandırdığı mason karşıtlığı, Joseph Smith'in kitabında derin izler bıraktı. Gömülü altın levhalar hikâyesi bazı ögelerini Royal Arş masonu töreninden ya da en azından törenin dönemin mason karşıtı almanaklarında sunulan hâlinden alıyordu. Çoğu mason derecesi gibi Royal Arş masonu derecesi de bir hikâyeyi canlandırıyordu. Bu derecedeki hikâye Kudüs duvarlarının yıkılmasından ve Süleyman Tapınağı'nın yerle bir 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edilmesinden sonraki dönemde geçmektedir. Hikâyeye göre, üç taş ustası enkaz içinde çalışarak Ahit Sandığı (4rk of #he Covenani) olduğu anlaşılan bir altın sandığın bulunduğu yeraltı bölmesini keşfetmişti. Sandıkta Eski Ahitin o zamana dek kayıp olan ilk beş kitabı bulunuyordu. 

Mormon Kitabı'ında mason karşıtlığının başka izleri de mevcuttu: “Gadianton soyguncuları (Gadiznton robbers)”, Nefitlerin yok oluşundan en az kara derili Lamanitler kadar sorumlu olan kadim bir gizli cemiyetti. Bu fikrin nereden geldiğini anlamak için istisnai bir ilmi yetkinliğe hemen hemen hiç gerek yoktur: 


Meydana geldiği üzere (Gadianton soyguncuları) kendilerine ait işaretlere, evet, gizli işaretlere ve gizli sözcüklere sahipti. 
Bunlar, anlaşmaya katılan diğer biraderleri başkalarından ayırt edebilmelerine yarıyordu. Böylece herhangi bir birader alçakça bir eylemde bulunan bir biraderinden veya anlaşmaya katılan çete mensuplarından bu eylem ne kadar alçakça olursa olsun zarar görmeyecekti. 


“Ülkedeki iktidarı ve otoriteyi gasp eden” Gadianton soyguncuları “mahkeme makamlarını dolduruyordu.” Bunlar aynı zamanda “kasık bölgelerinde koyun derisi” taşıyorlardı ki bu, masonların koyun derisinden mamul beyaz önlüklerinin apaçık bir yansımasıdır. Joseph Smith'le mason karşıtlığı arasındaki birçok bağlantıdan biri de, Smith'in kitabının yayımlanmasını finanse eden zengin çiftçi Martin Harris'in Palmyra'daki mason karşıtı heyetlerden birine üye olmasıydı. 

Mormon Kitabı Nefitlerin kaderinden alınan korkunç derslerle bitiyordu: Karanlık yeminlerden ve “gizli şifrelerden” sakı- nın zira bunlar karşısında geri adım atan bir medeniyet yıkılmaya mahkümdur. Hür masonluğun Mormonluğun daha sonraki gelişimindeki muazzam etkisi düşünüldüğünde bu ders ironiktir. 

Joseph Smith Jr'ın yeni dini çalkantılı bir erken tarihe sahiptir. Kendilerine ait Yeni Kudüs'ü arayan takipçileri Ohio'ya, 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Missouri'ye ve sonra da Illinois'a göç etti. Ne var ki klanvari yapıları her durakta etraflarındaki toplulukların şiddetli düşmanlığına neden olarak onları yola devam etmek zorunda bıraktı. 
Yolculuk sırasında peygamber, mason karşıtlığı şehidi William Morgan'ın dul karısı Lucinda'yla evlendi. Tabii gerçekten dulduysa. Peygamber Joseph Smith'le üçüncü evliliğini yapan Lucinda için, ne kayıp ilk kocasının ölü olup olmadığının ne de hâlihazırda (şaşırtıcı şekilde mason olan) ikinci bir kocayla evli olmasının önemi vardı. 1840'larda Mormon liderleri çok eşliliği benimsiyordu ve Lucinda, Joseph Smith'in çok sayıdaki (ihtiyatlı bir tahmine göre kırk sekiz) karısından ilki oldu. Mormonların çok eşliliği hakkındaki söylentiler varlıklarından bu kadar rahatsız olunmasının nedenlerinden biriydi. 

1842'de Joseph Smith, Illinois'daki bir mason locasına üye oldu. Gerekçeleri belirsiz olmakla birlikte bu kararında şüphesiz içinde bulunduğu bağlamın da etkisi olmuştur: O sırada Morgan olayının yarattığı etki dibe çökerken masonluk şurada burada tekrar canlanmaya başlamıştı. Bildiğimiz şey, peygamberin masonluğun zengin sembolik ve törensel dilinden etkilenip bunu kendi kilisesinde kullanmaya çalıştığıdır. Bu çaba doğrultusunda mason törenlerini mabet töreni diye adlandırılan Mormon versiyonunu geliştirecek şekilde yeniden düzenledi. Bu son derece kutsal tören, kısa süre sonra hem erkeklere hem de kadınlara açık olacaktı. Ahir Zaman Azizi mabetlerinin duvarlarında gönyeyle pergel ve her şeyi gören göz gibi mason sembolleri sergilenecekti. 
Mormon mabet törenine katılanlara sağ ve sol göğsüne gönye ve pergel sembolleri dikilmiş yeni iç çamaşırlar hediye edildi. Mabet töreni bunların yanı sıra mason derece törenlerini andıran diğer ögeleri de içeriyordu: “Kavrayış” adıyla bilinen ve baş parmağın karşı tarafın işaret parmağıyla orta parmak eklemi arasındaki boşluğa bastırılmasıyla yapılan gizli bir el sıkışması, önlük takılması ve jestlerle (mesela elin boğaz kesme hareketini taklit edecek şekilde boğazın bir ucundan diğer ucuna gezdirilmesi) 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gösterilen kanlı cezalarla desteklenen gizlilik yeminleri. Smith'in bu yeminleri getirme nedenlerinden birinin de Mormonları çok eşlilik sırrını saklamaya zorlamak olduğu ileri sürülmüştür. Zira mabet töreninin bir parçasını da çoğunlukla çok eşli olan “semavi evlilik (ce/es#i2/ marriage)” teşkil ediyordu. 

Peygamberin desteği sayesinde yeni mezhebin müritleri Illinois genelindeki localara doluştu: 1843'e gelindiğinde, eyaletteki Mormon masonların sayısı Mormon olmayan masonların sayısından fazlaydı. Bölgedeki hür masonlar bu genişlemeden endişe, Smith'in mason törenlerini kendi dinine uyarlamasındansa rahatsızlık duyuyordu. Smith'in düşmanlarının listesi giderek daha da uzuyordu. 

Smith, Amerikan demokrasisi karşısında hayal kırıklığı yaşıyordu. Zira bu demokrasi kendisini ve seçilmiş topluluğunu ayaktakımının hükmü olarak gördüğü şeyden korumaktan acizdi. Ocak 1844'te başkanlığa aday olduğunu ilan etti. Bu sırada tüm dünyevi yetkiyi kendisine verecek bir teokrasi anayasasını hazırlamak için gizlice elli Mormon liderinden müteşekkil yeni bir heyet topladı. Heyet şu önergeyi oy birliğiyle kabul etti: “Bu muhterem meclis, Joseph Smith'i bu zamandan başlayarak sonsuza dek peygamberimiz, rahibimiz ve kralımız olarak kabul etmekte ve onun Tanrı rızasıyla geldiği makamını onamaktadır.” Bu, intikam aracılığıyla bir ulus yaratmaktı. Ayrıca vatana ihanetti. Smith'in demokratik düzene yönelik tehdidi basına sızdı ve Illinois'daki Mormon karşıtı hisler kriz yaratacak seviyeye çıktı. 

1844'te, Smith Mormonluktan ayrılan bir müridin matbaasının yıkılmasını emretti. Neticede hem kendisi hem de kardeşi nezareti boyladı. Ne var ki işler yargılanmalarına varmadan, nezarethaneyi basan bir kalabalık onları silahla vurarak öldürdü. 
Smith'in karılarından biri, sonradan kocasının kalabalık ona yaklaşırken mason yardım narasını attığını söyledi: “Dulun oğluna yardım edecek kimse yok mu?” Peygamberin ölümünden sonra 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müritlerin büyük kısmı Brigham Young adındaki yeni bir liderin peşinden batıya, günümüzde Utah adıyla bilinen bölgeye göçtü. 

Mabet töreni günümüzde hâlâ büyük ölçüde Joseph Smith'in tasarladığı şekilde düzenlenmektedir. Lakin 1990'larda korkunç mason cezaları (boğaz kesme vb.) törenden çıkarılmıştır. En gelenekçi Mormonlar kendi dinleriyle hür masonluk arasındaki benzerliğe peygamberleri kadar kaygısızca yaklaşmaktadır. Smith, mabet törenini İsrailoğullarının Âdem'den Süleyman'a dek uyguladığı törenlerin aslına sadık şekilde yenilenmesi olarak sunmuştu. Yaptığı açıklamaya göre, mason derece törenleri tam tersine İsrailoğullarının orijinal törenlerinin sonradan ortaya çıkan tahrif edilmiş bir versiyonuydu. Dolayısıyla ortada bir özenme durumu varsa bunu yapanlar Mormonlar değil de onları taklit eden masonlardı. 
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CHARLESTON: BU GİZEMLİ VE GÜZEL 
TARİKATIN KURUCULARI AFRİKALILARDI 


Kölelere Yer Yok 


On sekizinci yüzyıl Fransa'sındaki İskoç Ritleri törenler ve mason tarikatlarından oluşan “içinden çıkılmaz bir karmaşa” şeklinde filizlenmişti. Bu anarşik çoğalma, on dokuzuncu yüzyılın başlarında her biri kendine özgü bir hikâyeye ve sırlara sahip otuz üç dereceden müteşekkil birleşik bir rite dönüştü. Uluslararası düzeydeki bu süreç, Grasse-Tilly Kontu Alexandre François Auguste'ün fevkalade mason elçiliği çabalarıyla başladı. 

Grasse-Tilly Kontu 1780'lerden sonra dünyayı gezmesini sağlayan bir askeri kariyer inşa etti. Fransa'dan Karayipler'e, Birleşik Devletler'e, İtalya'ya, İspanya'ya ve Aşağı Ülkeler'e uzanan bir coğrafyada şan ve fethin yanı sıra esaret ve beş parasız sürgün hayatını da tattı. Gittiği her yerde, yüksek konsey (s4preme council) adı verilen düzenleyici otoriteler teşkil edilmesi yoluyla çeşitli ve savurgan İskoç sistemlerinin otuz üç dereceli tek bir rit hâlinde sistemleştirilmesi için çabaladı: günümüz Haiti'sindeki Portau-Prince'te, Napoleon Devri Paris'iyle Milano'sunda, Murat'nın Napoli'sinde, Madrid'de ve ardından Brüksel'de. 

Bu konseylerin tamamı, gerek kuruluş tarihi gerekse yetki bakımından Güney Carolina'nın müreffeh liman kenti Charleston'da kurulan Kabul Edilmiş Kadim İskoç Riti Yüksek Konseyinden (Supreme Council of the Ancient and Accepted Scottish 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Rite) sonra geliyordu. Grasse-Tilly Kontu buraya 1793'te geldi, Amerikan vatandaşlığına kabul edildi ve kendini şehrin müesses mason hayatına kaptırdı. 1801'de on kişinin eşliğinde yüksek konseyi kurdu. Charleston'daki İskoç Riti Yüksek Konseyi, günümüzde Dünyanın Ana Konseyi gibi şaşaalı bir unvana sahip olmasını Grasse-Tilly kontuna borçludur. 

Charleston Yüksek Konseyi; yurt dışında kopyalarını yaratmakta fevkalade başarılı olmasına rağmen, Birleşik Devletler'deki İskoç Riti meseleleri üzerinde denetim kurmakta zorlandı. Mesela New York'taki rakip bir konseyle yaşadığı anlaşmazlık ancak 1815'te bu konseyi Birleşik Devletler Kuzey Jürisdiksiyonu Yüksek Konseyi (Sxpreme Council for #he Northern Jurisdiction of the United States) olarak yetkilendirmesiyle çözülebildi. Charleston konseyi bu hareketiyle İskoç Riti Amerika'sını (ayırt edici bir özellik olmayı günümüzde de sürdüren) iki yetki alanına böldü. William Morgan'ın 1826'da New York'ta ortadan kaybolmasını izleyen mason karşıtlığı dalgası, bu ikinci yüksek konseyi 1832'den 1842'ye kadar fülen hareketsiz kalmaya zorladı. Faaliyetlerine yeniden başladığında görevlilerinin neredeyse tamamı Charleston kökenli olan yerel bir yapı hâline gelmişti. Meşhur otuz üç derecenin büyük kısmı hâlâ daha kısa ve iptidaiydi. Fakat 1840'lardan itibaren İskoç Riti'nin iki efsanevi ismi birlikte muazzam genişlikte bir mason kanunları, tarihi, doktrini, ayinleri ve sembolizmi yığını yaratacaktı. Bu yığın, İskoç Riti'ni dünyanın en zengin ve çağrışımcı mason sistemi hâline getirecekti. Mason kanunlarına ve bâtıni gerçeklere özverili bir adanmışlıkla yaklaşan Albert Mackey ve Albert Pike yalnızca İskoç Riti'ni günümüzde olduğu şey yapmakla kalmayıp, bir yandan da Amerikan toplumunu parçalayan ve aynısını masonluğa da yapma tehdidi arz eden güçlerin üzerine atıldılar. 

Dr. Albert Mackey kardeşliğe 1841'de Charleston'da kabul edildi ve çok sayıda derece ve görevde hızla yükseldi. Genel sekreterliğe getirildiği 1844'ten 1881'deki ölümüne kadar İskoç Riti 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Yüksek Konseyi'nin gündelik işlerini yönetti. “Uzun, dik duruşlu, zayıf fakat enerjik bir vücut” ile “zekâ dolu yüz hatları”nın üzerinde arkaya atıldığında yakasına kadar uzanan gri saçlara sahipti ve her şeyiyle kültürlü bir âlime benziyordu. 1854'te, henüz sadece kırk altı yaşındayken, masonluk çalışmalarına sınırsız enerji vakfedebilmek için başarılı tıp kariyerini noktaladı. 
En meşhuru devasa Hür Masonluk Ansiklopedisi (Encyelopedia of Freemasonry) (1874) olmak üzere on üç kitap yazan Mackey kardeşliğin en büyük yasa koyucularından biri hâline geldi. 


Albert Mackey (1807-1881). Mason âlimi, hukuki yetkili ve İskoç Riti hür masonluğunun parlak liderlerinden biri. 


20 Mart 1853'te, Dr. Mackey Charleston'da Albert Pike'a 
İskoç Riti derecelerinin biri hariç tamamını verdi. Boston'da dogan Pike, batıya kırık kalbine teselli aramak için gelmişti. Maceralarının zirve noktasını, Mississippi ile Arkansas buharlı vapur hatlarında gezici avukat olarak çalışacağı Arkansas'ın güvenli ortamına kavuşabilmek için Comanche yöresinde 1046 kilometre 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boyunca yürüdüğü ölüme meydan okuyan yolculuğu teşkil ediyordu. Pike ile masonluktaki akıl hocası Mackey arasında hâlihazırdakinden daha fazla fark olamazdı: Neşeli bir karizmaya, uzun saçlarla sakala ve yiyecek, içecek ve çalışmaya yönelik devasa bir açlığa sahip olan Pike romantik şiirler yazmış, gazete sahipliği ve editörlüğüyle ilgilenmiş ve (1846-1848) Meksika-Amerika savaşında bir Arkansas gönüllü birliğine komuta etmişti. 

Mackey, Pike'ı kardeşliğe üye yaptığında ikili otuz üçüncü derece haricindeki tüm dereceleri tek akşamda hızlıca geçti. 
Mackey çırağını İskoç Riti'nin çok ihtiyaç duyduğu işlerin altından kalkabilecek entelektüel enerjiye sahip biri olarak görüyordu. Bu işler, derece törenlerinin sistematik bir şekilde yeniden kaleme alınması ve bunun ardından ritüellerin dramatize ettiği ilmin adamakıllı bir şekilde tekrar düzenlenmesiydi. İskoç Riti, tüm insan kültürlerinin altında yatan bilgeliğin toplamından daha azı olmayacak bir hâle gelecekti. 

Pike 1859'da Mackey'nin desteğiyle İskoç Riti'nin en büyük görevine, yani yüksek konseyin yüce büyük şefliğine (sovercign grand commander of the supreme council) seçildi. Bu görevde otuz iki yıl sonraki ölümüne dek kalacaktı. Amerikan hür masonluğu her eyalette bağımsız bir teşkilat bulunacak şekilde düzenlendiği için, Pike masonluğun ulusal otoritesi olmaya en yakın kişiydi. 
Dereceleri yeniden yazıp uygulanmalarını sağladıktan sonra ileride en meşhur eseri hâline gelecek devasa bir çalışma olan İskoç Hür Masonluğunun Kadim ve Kabul Edilmiş Ritinin Ahlaki Degerleriyle Kaideleri (Moral and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry) üzerinde çalışmaya koyuldu. Bu kitap 1871 yılında yayımlanacaktı. 

Albert Pike'ın masonlukla ilgili yetenekleri doymak bilmez bir okur ve verimli bir tören mucidi olmasıydı. Başlıca kusuruysa ırkçı olmasıydı ki bu ırkçılık kardeşlikle ilgili düşüncelerini derinden etkileyecekti. 1859'da şu satırları yazıyordu: “Zenci, en iyi hâlinde bile arzu ve içgüdüleri bakımından orijinal barbarlığına 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geri dönmeye hazır yabani bir hayvandır. Özellikle de cinsel açlığı sadece korkuyla denetlenebilir. Bu açlığı sınırlamaya en korkunç ve en dehşet verici cezaların kesinliğiyle korkunçluğu bile yetmez.” Doğuştan Kuzey Amerikalı olmasına rağmen kendi seçtiği yurt olan Arkansas'ın güneyindeki ve doğusundaki ovalı pamuk yetiştiricilerinin kölelik yanlısı fikirlerini benimsemişti. 
Köle sahipleri onun müşterileri, dostları ve biraderleriydi. Onların purolarını tüttürüp viskilerini içiyor ve “şen meclisler”de onlarla birlikte oturuyordu. Başmakalelerinde kuzeyin güneyin işine karışmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor, “kölelik karşıtı fanatikler”e sövüp sayıyor ve kuzeydeki maaşlı işçilerin güneydeki zencilerden çok daha kötü şartlarda yaşadığı yönündeki inancını ilan ediyordu. 


Albert Pike (1809-1891), 1859'dan öldüğü güne dek İskoç Riti Güney Jürisdiksiyonu'nun yüce büyük şefliğini yaptı. 
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Pike'ın yobazlığı başka yönlere de uzanıyordu. 1850'lerin ortasında, üyelerinin böyle bir grubun varlığından haberdar olduklarını bile reddetmeye yeminli olması yüzünden genellikle “Hiçbir Şey Bilmeyenler (Kx0w-Nothings)” diye adlandırılan kısa ömürlü partiye hevesle katıldı. Sloganı “Amerika Amerikalılarındır” olan Hiçbir Şey Bilmeyenler Partisi, İrlanda gibi Katolik ülkelerden gelen göçmenlere karşı kurulmuştu. Parti propagandasındaki iddialara göre Papa, gizliden gizliye Protestan Amerika'yı Roma kilisesinin kölesi hâline getirecek bir işgal planlıyordu. Yeminlere, derecelere, el sıkışmalara ve şifrelere sahip Hiçbir Şey Bilmeyenler Partisi masonluk örneğinin açık izlerini de taşıyordu. 

Diğer ırklara yönelik tutumu düşünüldüğünde şaşırtıcı gelebilir belki ama Pike Amerikan yerlilerine belli bir sempati besliyordu. Birleşik Devletler'in güneydoğusundaki birkaç yerli halk bir nesil önce batıya, Arkansas'ın batı sınırının ötesinde uzanan ve günümüzde Oklahoma eyaleti olan “Kızılderili Bölgesi”ne sürülmüştü. Pike 1850'lerin büyük kısmında avukatlık yetenekleriyle lobicilik hevesini Creek ve Choctaw uluslarına tazminat verilmesini sağlamaya çabalamak için kullanmıştı. 

Hür mason olması, Pike'ın Kızılderili seçkinlerinden dostluk görmesindeki önemli bir etkendi. Amerikan yerlileri localara uzun süreden beri kabul ediliyordu. Masonluğa kabul edilen ilk Amerikan yerlisinin Mohawk şefi Thayendanegea (namıdiğer Joseph Brant, 1743-1807) olduğu düşünülmektedir: Britanyalılar onu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda desteğini kazanmak için üye yapmıştı. Amerikan yerlilerinin topraklarından edilmesinin utanç dolu ve gaddarca hikâyesi masonluğun sağladığı diyalog ve arabuluculuk örneklerini de içermektedir. 1840'ların ve 1850'lerin Kızılderili Bölgesi, “Beş Medeni Kabile” (Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabileleri) diye adlandırılan halklar arasında masonluğun patlama yapmasına sahne oldu. Burada kurulan ilk loca, yani 21 Numaralı Cherokee Locası 1848'de Arkansas Büyük Locası'ndan onay aldı. 1852'de 


222 


CHARLESTON: BU GİZEMLİ VE GÜZEL TARİKATIN KURUCULARI 


Choctawlar, Doaksville Locası'nı kurdu. Bunu üç yıl sonra Creek yerlilerinin tesis ettiği Muscogee Locası izledi. 

Amerikan yerlilerinin seçkinleri, hür masonlukta dünyanın diğer bölgelerindeki hür masonlar neyi bulduysa onu buldu: kardeşlik, statü ve diğer şeyler. Lakin masonluk onlara aynı zamanda Albert Pike gibi nüfuzlu beyaz biraderlerle haşır neşir olma mükâfatını da sağladı. 

Çok sayıda yerli Amerikan halkının masonlukla ortak bir kültürel paydaya sahip olduğu iddia edilmiştir ve hâlâ daha edilmektedir: mesela sayılara ve coğrafi konumlara verilen değer, güneş sembolizmi, gizli büyü kelimeleri ve kutsal alametler. Bunda bir miktar gerçeklik payı olabilir: Bazı Kızılderili masonlar bu tarz ortak temaların kesinlikle farkındaydı. Lakin tekrar belirtmek gerektiği üzere erken on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde hür masonluk dünyanın dört bir yanındaki o kadar çok efsaneyi ve motifi özümsemişti ki, Kızılderili inanç sistemleriyle aşağı yukarı tesadüfi benzerlikleri bulunması pek de şaşırtıcı değildir. 

Pike'ın ve diğer beyaz masonların Kızılderili biraderleri hakkında ne düşündüğü meselesinde soylu vahşi efsanesi daha açıklayıcı bir rehberdir. On dokuzuncu yüzyıl Amerikan mason edebiyatı, klişeleşmiş bir sahnenin betimlendiği hikâyelere özellikle düşkündü. Yaralı bir beyaz askerin yanı başında, öldürücü darbeyi indirmek üzere kaldırılmış bir tomahawk' tutan muzaffer bir Kızılderili savaşçısı durmaktadır. Acı ve umutsuzluk içinde dişlerini sıkan asker, mason yardım çağrısını çığırır. Mucizevi bir şekilde halkının toplu bilinçaltının derinlerindeki bir şeyi hatırlayan Kızılderili, bu çağrıyı tanır ve tutsağının kafa derisini yüzmek yerine ona biraderlere göstermesi gereken saygıyı gösterir. Böyle masallar; hür masonların, kendilerinin insanlığın tamamında ortak olan kadim gerçekleri, yani Amerika'nın en asil vahşilerinin bir şekilde iliklerinde hissedebildiği gerçekleri miras 


I Hem Amerikanyerlilerinin hem de kolonicilerin kullandığı bir tür savaş baltası. -ç.n. 


223 


KARDEŞLİK 


aldıkları yönündeki inancını tatmin eder. Diğer bir deyişle, beyaz mason zihniyetinde oldukça kibirli bir varsayım yatmaktadır: İnsan bilgeliğinin en yüce ifadesi olan masonluk, Amerika'ya yerlilerin en derin manevi eğilimlerini fiiliyata dökmeye gelmiştir. 
Kızılderili masonluğunun tarihi üzerine çalışan başlıca tarihçinin zarifçe iddia ettiği üzere koloniciler arasındaki masonlar, kendilerini “gelişlerinin topraklarından edecekleri insanlar tarafından her nasılsa önceden bilinmesinden anlaşıldığı üzere kaderi önceden belirlenmiş bir tarihi hareketin öncüleri” addediyordu. 


—>»> 


Albert Pike'ın hocası Dr. Albert Mackey, masonluğa uyan ve uymayan şeyler arasındaki sınırı korurken uzlaşmaz bir tavır sergiliyordu. Öyle ki biraderleri bile şu yorumlarda bulunmuştu: “Güçlü bir iradeye ve olumlu kanaatlere sahip insanlar nasıl her daim düşman sahibi oluyorsa o da aynı şekilde düşmanlar edinmişti”, “Affedici türden biri olmadığı için, kimseyi affetmiyordu.” Bu dikenli özelliğin Mackey masonluğun köleliğe yaklaşımını şekillendirip savunurken ortaya çıkması bilhassa alışıldık bir durumdu. 
Mackey'nin İskoç Riti'ne başkentlik yapan memleketi Charleston, üç nehrin Atlantik Okyanusu'na kavuştuğu bir yerde bulunan körfezdeki yarımadada kurulmuştu. Geniş sokaklara, şık konaklara ve taraçalarıyla ferforje kapılarının tamamı kölelikten gelen kazançla yaptırılmış sahil yürüyüş yollarına sahipti. Hem köklü bir köle pazarı, hem de Güney Carolina'nın köle sahibi seçkinlerinin yazları pirinç plantasyonlarının bataklığa benzeyen sıcağından kaçmak için gelip şaşaalı balolarla bahçe partileri düzenlediği yerdi. 
Kölelerin hür mason olmasına izin verilmiyordu. Bu ilke, serfleri yahut “esir”leri iş mukavelesi imzalamaya hukuken yetkisiz gören Orta Çağ taş işçilerinin yükümlülüklerinden miras kalmıştı. 1723'te, yani modern hür masonluğun şafağında aynı ilke Anayasa'ya da geçirildi: “Loca üyeliğine kabul edilecek kişiler doğuştan hür, iyi karakterli, dürüst ve erişkin adamlar olmalıdır. 
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Kölelere, kadınlara ve ahlaksız ya da rezil heriflere değil de itibarlı erkeklere yer veririz.” 1840'lar ve 1850'ler Charleston'ı gibi beyaz toplumun kendini her geçen gün biraz daha başka insanları mülkiyetinde bulundurma hakkıyla tanımladığı bir yerde, böyle bir kural asla formaliteden ve uzak geçmişin tuhaf bir kalıntısından ibaret olamazdı. Kuruluşundaki değerlere göre hür masonluk dini inanç, siyasi mensubiyet veya ırk farkı gözetilmeksizin insanlığın bir parçası olan erkeklerin tamamına açıktı. Yani Birleşik Devletler'deki masonlar siyahilerin, özellikle de siyahi kölelerin bu insanlığa dâhil olup olmadığı meselesini tartışıyordu. 

Dr. Albert Mackey'nin bu konudaki buyurgan hükmü kuralcı fakat aynı zamanda da haşindi. 1856'da yayımlanan Mason Hukukunun İlkeleri'nde (Principles of Masonic Law) belirttiği üzere “Kadim kurallar gereğince; köle, hatta köle olarak doğmuş erkek (her ne kadar özgürlüğünü sonradan kazanmaya kabil olsa da) kabul edilebilir kişiler arasında değildir.” İlke açık ve netti: Kardeşliğe hiçbir köle veya azatlı köle alınamazdı. Dolayısıyla Birleşik Devletler'in siyahi nüfusunun kahir ekseriyeti üyelik hakkından mahrumdu. Böyle bir kuralın Charleston'daki köle sahiplerinin dünya görüşüne uygun olduğunu belirtmeye gerek yok. Mackey'nin ırkçılığı belki Pike'ınkinden daha az katıydı ama yine de hür masonluğunun şekillenmesinde aynı ölçüde etkili oldu. 

Mackey'nin bu sözleri yayımlamasından beş sene sonra, 12 
Nisan 1861'de, Charleston limanındaki bir adaya kurulu federal bir istihkâm olan Sumter Kalesi Konfederasyon'a? bağlı kıyı bataryalarınca topa tutuldu. Bir buçuk gün sonra kalenin Binbaşı Robert Anderson isimli hür mason komutanı, kendisi gibi hür mason olan rakibi General Pierre G.T. Beauregard'a teslim oldu. Bu bombardıman, Amerika'nın diğer savaşlarda verdiği toplam zayiattan daha fazla can kaybına yol açacak bir iç savaşın başlangıcıydı. 


2 Amerikan İç Savaşı'nın başlangıcında güney eyaletleri tarafından kurulan 
Amerika Konfedere Devletleri'ne (Confederate States of America) kısaca Konfederasyon denmektedir. -ç.n. 
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Olaylar, münferit eyaletlerin özerkliğiyle federal hükümet otoritesi arasındaki dengeye dair Cumhuriyet'e özgü gerginliği çözme mücadelesi olarak başlamıştı (Kölelik meselesi bu gerginliği patlamaya hazır bir bomba hâline getirmişti.) Lakin iç savaş, eyaletlerin yanı sıra Mackey ve Pike'ın beyaz hür masonluğuyla kökeni Birleşik Devletler'in kuruluşuna kadar uzanan Amerika'ya özgü siyahi hür masonluk geleneği arasında da bölünme yarattı. 


Eşit Olmaktan Hicap Duyuyorlar 


Afroamerikan hür masonluğunun kurucu babası; Boston'da dericilik, yemek dağıtımı ve işportacılık yapan azatlı köle Prince Hall'du. Prince Hall hür masonluğu (Prince Hall freemasonry) adıyla bilinen bu masonluk geleneği adını ondan almaktadır. 

Kardeşliğe 6 Mart 1775'te, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk çatışmalarından sadece birkaç hafta önce, Boston'daki bir Britanya ordu locasında kabul edilen Prince Hall ve diğer on dört azatlı köle, Amerika'nın ilk siyahi hür masonlarıydı. Bir süre sonra Hall ve biraderlerine kendi aralarında I Numaralı Afrika Locası isimli ayrı bir loca hâlinde toplanma izni verildi. 

Hall ve biraderlerinin masonluk maceralarına başlamak için Britanyalılara başvurmayı seçmesinin nedeni pek net değildir. 
Zira Boston, 17.000 sakinin 3.500 Britanya askerini beslemek zorunda olduğu işgal altındaki bir şehirdi. Şüpheler, Amerikan kolonilerinin kontrolü için verilecek mücadelede siyahilerden yardım almak isteyen Britanyalıların onlara şirin görünmeye çalıştığı yönündedir. Öyleyse bile Hal'un Amerikanların tarafında savaştığı neredeyse kesindir. 

Hall, hayatının geri kalanını siyahi Amerikalılara yapılan haksızlıklara karşı verilen mücadelede yer alarak geçirdi. O ve siyahi mason dostları Ocak 1787'de Massachusetts meclisine dilekçe göndererek “hür ve Hristiyan bir eyaletin iç kısımlarındaki” köleliğin sonlandırılmasını talep etti. Bu istekleri ihtilal savaşının sonunda Massachusetts'te köleliğin yasaklanmasıyla gerçeğe 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dönüştü. 1788'de Boston'dan kaçırılan üç azatlı köle satılmak üzere bir köle gemisiyle Batı Hint Adaları'na? götürüldü. Bu azatlıların düştüğü zor duruma kızan Hall, köle tüccarlarının liman dışında faaliyet göstermesinin önlenmesi için dilekçe vererek bu isteğini kabul ettirdi. Kaçırılan azatlıların hikâyesi mutlu sonla bitecekti. 
Zira bunlardan biri Prince Hall'un locasındaki masonlardan biriydi. Bu siyahi birader satış için götürüldüğü mason köle tüccarına kendisinin de mason olduğunu belirtince tüccar üç esirin Boston'a geri dönmesini sağladı. Esirlerin dönüşü Prince Hall ve biraderleri tarafından kamuya açık büyük bir karşılama töreniyle kutlandı. 

Prince Hall'un verdiği mücadelelerden bazıları zaferle sonuçlandıysa da aynısı kardeşlik içinde verdiği kabul edilme mücadelesi için söylenemez. Zira beyaz hür masonlar siyahilerin mevcut localara üye olmasına veya kendi müstakil localarını açmasına izin vermeyi reddetti. Prince Hall, masonluğunu tamamen meşru hâle getirme umuduyla ironik bir şekilde kolonilerin eski hâkimine mektup yazma çaresine başvurdu. 1787 yılında, Londra Büyük Locası I Numaralı Afrika Locası'na ruhsat verdi ve bu locayı Londra'ya bağlı diğer 458 locayla aynı statüyü paylaştığının bir sembolü olarak 459 Numaralı Afrika Locası yaptı. 

Prince Hali, Birleşik Devletler'deki beyaz hür masonlarla uzlaşmak için hayatının sonuna kadar boş yere uğraşacaktı. Beyaz hür masonları uzlaşmaya razı etmek için aracılık yapmayı deneyip başarısız olan beyaz bir din adamı 1795'te şöyle bir gözlemde bulundu: “Gerçek şu ki bunlar siyahlarla eşi# olmaktan /ic4p duyuyorlar” Diğer şehirlerde de locaların kurulmasına yardım eden Prince Hall, Boston'daki siyahi nüfusun önde gelen üyesi ve bir dürüstlük ve otorite figürü olarak kabul edildi. Lakin ölüm tarihi olan 1807'ye gelindiğinde Amerikan hür masonluğunun bağrın- da ırk temelli kalıcı bir uçurum açılmıştı. 


3 Florida'nın güneyinde ve güneybatısında, Karayip Denizi'yle Atlantik arasında bulunan adalar topluluğu. Günümüzde Küba, Jamaika ve Haiti gibi ülkelere ev sahipliği yapmaktadır. -ç.n. 
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Prince Hall (1735-1807), Afroamerikan masonluk geleneğinin kurucusu. 
Yaşadığı dönemden kalma bir resmi bulunmamakta. Bunun gibi üzerinde uzlaşılmış resimleri ABD'deki Prince Hall localarında sergilenmektedir. 


Hür masonlar her daim siyasetten uzak durmaya teşvik edilmiştir. Prince Hall'un bizzat ifade ettiği üzere masonluk “Bize ikamet ettiğimiz bölgelerdeki resmi otoritelerin barışçıl birer tebaası olmamızı buyurur.” Öte yandan daha iyi bir insan olma mücadelesi veren Prince Hall'un ve onun izinden giden çok sayıda siyahi hür masonun bu “resmi otoriteler”in içine işlemiş ayrımcılığa karşı çıkmaktan uzak durması imkânsızdı. Yani Prince Hall hür masonluğu başından beri siyasiydi. Dolayısıyla Prince Hall hür masonluğunun kuruluşundan doksan yıl sonra başlayan 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Amerikan İç Savaşı sırasında kölelik karşıtı siyahiler arasında çok sayıda masonun yer aldığını görmek bizi şaşırtmamalı. Bunlar arasında masonluğun siyasi potansiyelini herkesten daha iyi fark eden bir birader vardır ki belki de on dokuzuncu yüzyılın en büyük siyahi masonudur: Martin Robison Delany. 


Musa 


Virginia'da azatlı bir köle olarak doğup büyük ölçüde kendi kendini eğiten Martin Delany, Pittsburgh'un duman ve isi içinde kölelik karşıtı bir eylemci ve gazeteci olacak şekilde büyüdü. 1839- 40'ta büyük bir şahsi risk alarak güneyde tek başına keşif gezisi yaptı. Bu gezide vahşice muamele gören plantasyon kölelerinden, New Orleans'ın renkli hür bireylerine (gens de cowleur /ibres) kadar çeşitli siyahi gruplarının deneyim ve kültürlerini keşfetti. 

Pittsburgh'a dönen Delany cerrahlık (“şişe çekmeci, sülükçü ve hacamatçı”) eğitimi aldı. Ayrıca evlendi ve ileride 7 çocuğa sahip olacak bir aile kurdu. Adını 1791 tarihli Haiti Köle Devrimi'nin büyük liderinden alan ilk oğlu Toussaint L Ouverture 
1846 yılında doğdu. Delany'nin diğer çocukları da, Haitili bir 
kölenin torunu olup Üç Silahşörler'i yazan Alexandre Dumas veya üçüncü yüzyılda yaşamış Kuzey Afrikalı Hristiyan şehidi Aziz Cyprian gibi meşhur siyahilerin ismini taşıyacaktı. 

Delany Gizem (Mystery) isimli kölelik karşıtı bir gazete kurdu ve fikirlerini yaymak için konferans turları düzenledi. Bu seyahatler ve konferanslar yaşlılığın onu yavaşlattığı döneme kadar aralıksız devam edecekti. 1847'de Frederick Douglass'la tanıştı. Douglass kölelikten kaçtıktan sonra kaleme aldığı çok satan otobiyografisi sayesinde kölelik karşıtı mücadelenin uluslararası camiadaki yüzlerinden biri hâline gelmişti. İkili, Kxzey Yıldızı (North Star) isimli çok daha iddialı bir gazete kurdu. 

Delany bu projede ara vermeksizin iki yıl çalıştıktan sonra Pittsburgh'daki tıp kitaplarıyla aletlerine geri döndü. 1850'de 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Harvard'dan kabul almayı başaran ilk üç siyahi tıp öğrencisinden biri oldu. Ne var ki birkaç ay sonra beyaz sınıf arkadaşlarının protestoları nedeniyle okuldan atıldı. Bir yandan karşılaştırmalı anatomi konferansları vermeye devam ederken diğer yandan lokomotiflerin dik yokuşları çıkmasına yardımcı olacak bir motor parçası icat edecek zamanı da bulabildi. Lakin patent başvurusu ırkçılık yüzünden reddedildi. 

Delany, o sırada birkaç yıllık şevkli bir Prince Hall hür masonuydu. Kasım 1846'da Pittsburgh'daki 13 Numaralı Aziz Cyprian Locası'nın kurucu üyeleri arasında yer almıştı. İlk gazetesinin adı mason terminolojisinden gelmişti. “Zanaat” gibi gizem kelimesi de hür masonlukla eş anlamlıydı. Delany, 1847'de hür masonluğun Cincinnati'ye yayılmasında önemli bir rol oynamış ve mason tarihçilerine bakılırsa aynı yıl Prince Hall Hür Masonluğu Milli Büyük Locası (National Grand Lodge of Prince Hall Freemasonry) tarafından (Pennsylvania'nın batısındaki tüm bölgeleri kapsayan) Batı Bölgesi'nin bölge yardımcılığına atanmıştı. 

Delany Gizem'in kuruluş manifestosunda belirttiği üzere hayatı boyunca “Afroamerikanların ve siyahi ırkının medeni, siyasi ve dini açıdan ahlaki yükselişini” hedefledi. Dünya görüşünün merkezine siyahi olmaktan gurur duymak, çok çalışmak ve hakkını aramak gibi üç kuvvetli fikri koyan yükseliş, onun kutup yıldızı olmaya devam edecekti. Delany, Prince Hall hür masonluğunu yükselişin öncülüğünü ve rol modelliğini yapacak siyahi bir seçkinler grubu yaratma yolu olarak gördü. Bu hür masonluk kültürü aynı zamanda onun “siyahi bir lider olma potansiyeline dair neredeyse esrarlı düşüncesini” kuvvetlendirdi. 

Siyahi Amerikalıların haklarını ülke genelinde bastıran Firari Köle Kanunu (£xgitive Slave Act) ile başlayan 1850'ler siyahiler için son derece umutsuz bir onyıldı. Diğer birçok Prince Hall masonu gibi Delany de, firari kölelere sığınak sunan ve onları Kanada'ya kaçıran Yeraltı Demir Yolu'nda (Underground Railroad) faaliyet gösterdi. 1852'de Birleşik Devletler in Renkli İnsanlarının 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Durumu, Gelişimi, Hicreti ve Kaderi (The Condition, Elevation, Emigration, and Destiny of the Colored People of the United States) isimli çığır açıcı bir siyasi inceleme yayımladı. Çalışma, siyahları ulus içinde bir ulus olarak görüyor ve tek umutlarının Birleşik Devletler'i toplu hâlde terk edip başka bir yurda yerleşmek olduğunu söylüyordu. Ancak Delany sonuç kısmında siyahilere kendilerini eğitip itaatkâr alışkanlıklarından silkinerek Birleşik Devletler'deki yaşamlarını iyileştirme çağrısında da bulunuyordu. 

Delany 1853'teki bir konferansta siyasi hür masonluk vizyonunu açıklığa kavuşturdu. O gün Aziz Cyprian Locası'ndaki biraderlerinin karşısında dururken dış görünüşünü bile bir mesaj hâline getirdi. Derli toplu, kel ve karşı konulamaz şekilde geniş omuzluydu. Yüzde yüz Afrikalı olduğu gerçeğinden gurur duyduğunu her daim dile getirmişti: Vücudunun görkemli siyahlığı, bazı siyahilerin bile benimsediği ve melez “mulatto”lara siyahilerden daha yüce bir konum atfeden ön yargıya meydan okuyordu. Prince Hall hür masonluğunun ilk matbu çalışması hâline gelecek olan konferansı olağanüstü derecede hırslıydı. Eski Ahit ilmiyle yakın tarihin bir karışımından faydalanan Delany, mason geleneğinin tamamını beyazların elinden çekip almak istiyordu. 

Biraderlerine hür masonluğun Tufan'dan sonra, Nuh'un oğullarının dünyanın dört bir yanına dağılıp hanedanlarla şehirler kurduğu sırada başladığını söyledi. Bu oğullardan biri olan siyah tenli Ham'ın nesli Afrika'ya yerleşmişti. Habeşilerle Mısırlılar önemli konularda Hristiyanlıkla uyum içinde olan bir din geliştirmişti: Bu halklar insanın Tanrı'nın suretinde yaratıldığını keşfeden ilk halklardı ve teslis inancına sahiplerdi. (Delany'nin dinleyicilerinin çok iyi bildiği üzere mason mitolojisi ve sembolizmi üçlemeler, üçgenler ve üç sayısıyla dolup taşıyordu.) Eski Habeşiler ve Mısırlılar, gelecekte hür masonluk diye bilinecek şeyi bu dinin emellerine hizmet etmek ve dini topluma faydalı kılmak için yaratmıştı. “Dolayısıyla”, diyordu Delany, şüphesiz ki “bu gizemli ve güzel tarikatın kurucuları Afrikalılardı.” 


231 


KARDEŞLİK 


gi” 


Martin Delany (1812-1885). Prince Hall hür masonu, kölelik karşıtı eylemci ve siyahi milliyetçiliğinin babası. 


Delany sözlerine Musa'nın da Afrika menşeli mason ilmine hâkim olduğunu söyleyerek devam ediyordu. Elçilerin İşleri 7:22'de “Musa Mısırlıların tüm ilimlerinde âlimdi” denmiyor muydu? Mısır'dan Çıkış 2:15 bize Musa'nın Medyen isimli Habeşi krallığına kaçıp burada Afrikalı bir hükümdarın kızı olan Sippora'yla evlenmesini anlatmıyor muydu? 

Gizemleri Musa'dan miras alan Süleyman, büyük bir tapınak inşa ettirerek bunlara kalıcı bir ifade kazandırmıştı: Tapınağın temellerinin 4ffka ilmine dayandığına şüphe yoktu. Altta yatan mesaj açıktı: 13 Numaralı Aziz Cyprian Locası gibi localar, sadece mason değerleriyle sembollerinin meşru bir ifadesi olmayıp aynı zamanda beyaz hür mason localarından 42/4 meşruydu. 

Konuşma günümüzde okunduğunda, Prince Hall hür masonları arasında yaptığı etki kafa karıştırıcı görünür. Lakin on dokuzuncu yüzyılda genel olarak Amerika'da ve özellikle de hür 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masonlukta İncil'e dayalı bu tarz akıl yürütmeler müthiş ölçüde ciddiye alınıyordu. Delany bu akıl yürütme yöntemini, localarını beyaz mason yetkililerine kabul ettirmeye çalıştıkça tekrarlanan hakaretlere maruz kalan biraderlerinin “kardeşçe öfkesi”ni dile getirmek için kullanıyordu. Masonların evrensel kardeşlik değerlerinin böyle bir ayrımcılığı yasakladığı apaçık ortadaydı. 
Delany'nin ifade ettiği üzere “Tüm ülkelerden, iklimlerden, renklerden ve koşullardan gelen bütün erkekler, (ahlaki liyakate sahip oldukları müddetçe) mason hukuk sisteminin kapıların- dan içeri alınmaya uygundur.” Bedenen ve zihnen hür olmayan kişilerin biraderler arasında yer almaya layık olmadığı yönündeki kadim ilkeye başvuran beyaz masonlar ön yargılarını mason kanun kitaplarının sayfalarıyla sarıp sarmalamıştı. Delany'nin (köle olarak doğup yıllar boyu öyle kalmış bir hür mason olan) Musa'nın hikâyesine dair analizi kuralların bu yorumunu yerle bir etmeyi amaçlıyordu: “Firavunun huzuruna çıkan, ve gizemli bir hikmeti haiz o bilge ulusun en bilge üyelerinin yapmaya kadir olduğu her şeyi gizemli bir şekilde yapabilen bu adamın mason olduğu inkâr mı edilecek?” 

Delany, Pittsburgh'daki Aziz Cyprian Locası'nda yaptığı konuşmadan on yıl sonra siyahi Musa rolüne soyunarak siyahi hicreti hayalini gerçekleştirme macerasına atıldı. Orta Amerika'da yurt edinme umutlarının yanıltıcı olduğunu anlayınca diğer seçenekler üzerinde durdu. Bu seçeneklere Chatham, Ontario'da eski köle erkek ve kadınların kurduğu yeni ve başarılı bir yerleşimin bulunduğu Kanada da dâhildi. 1856'da ailesiyle birlikte buraya taşındı. 

Kanada'da olduğu sırada, Mayıs 1858'de, tarih yapan bir ziyaretçiyi ağırladı: güneyde köle ayaklanması başlatmak için adam ve kaynak toplamakla meşgul olan kölelik karşıtı gerilla lideri John Brown. İkili, Brown'ın Virginia dağlarında kurmak istediği özgür bırakılmış köleler cumhuriyeti için bir kuruluş belgesini kabul etmesi amacıyla loca toplantısı kisvesi altında 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bir anayasa konvansiyonu topladı. Brown, ertesi yılın ekim ayında küçük çetesiyle Harpers Ferry'deki federal silahhaneyi basarak bir ayaklanma başlatmaya çalıştığı sırada geçici anayasasını üzerinde taşıyordu. Çok iyi bilindiği üzere baskın başarısızlıkla sonuçlandı ve iç savaşa dönüşmek üzere olan gerilimi azdıran bir vaka oldu. İdam edilen John Brown, hatırası Birlik: Ordusu'nun meşhur yürüyüş marşında yaşatılan bir kölelik karşıtlığı şehidi hâline geldi. 

Seyahatlerine yeniden başlayan Delany, John Brown eceline kavuştuğu sırada bu sefer de günümüz Nijeryasında yerleşime uygun bölgeler arıyordu. İç bölgelere giderek buraların pamuk tarımı potansiyelini keşfetti ve yerel hükümdarlarla antlaşmalar yaptı. Amerika Afrikalılarının ana vatanlarına dönmesini, böylece Atlantik çapındaki siyahi tecrübe ve uzmanlığının bir bölgede toplanmasını hayal ediyordu. Afrika'dan dönüş yolculuğunda Londra'yı ziyaret etti ve kölelik karşıtları için düzenleyeceği ulusal turdan önce Kraliyet Coğrafya Topluluğu'nun huzurunda bir konuşma yaptı. (Bu ulusal tur, kölelik karşıtlarının yanı sıra Batı Afrika'daki yeni ham madde kaynaklarını süzen pamuk baronlarına da hitap edecekti.) Amerika'ya döndüğünde Kanada'yı ana merkezi yaparak daha fazla konferans düzenleyen Delany, Nijer Vadisi'nden getirdiği kıyafetleri giyerek Afrika medeniyetinin meziyetlerini yüceltti. 

Delany'nin siyahi kölelik karşıtları arasında yaygın destek bulmakta zorlanan Afrika planı, on bir güney eyaletinin Konferedasyon'u kurmak için Birlik'ten ayrılarak iç savaş başlattığı 
1861 yılında tarihe gömüldü. Delany artık yeni bir görevle karşı 
karşıyaydı: savaşın sadece federal hükümetin otoritesinin yeniden sağlanması için değil, aynı zamanda köleliğin sonsuza kadar sonlandırılması ve herkesin eşit vatandaşlığa sahip olması hayali- nin gerçekleştirilmesi için yapılmasını sağlamak. 


4 o Amerikan İç Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne kısaca Birlik deniyordu. -ç.n. 
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Kendinizi Asker Olarak Kanıtlamadınız 


15 Eylül 1863'te veya buna yakın bir tarihte hırpani kılıklı bir 
grup Birlik piyadesi, Charleston Limanı'nın girişindeki Morris Adası'nın bataklıklarında dolaşıyordu. Piyadeler yanlarında kalaslar ve alet edevat taşıyordu. Etraflarında patlamaların etkisiyle parçalanmış palmiye ağaçları vardı. Denizden esen melteme rağmen çürük ceset kokusu sıcak havada sineklerle beraber geziniyordu. Deniz Feneri Koyu'nun karşısında, yani batı yönünde konuşlu iki adet Konfederasyon bataryası top atışını sürdürüyordu. 
Limanın ağzındaysa Birlik'e ait zırhlılar Sumter Kalesi'ni sistemli ve intikamcı atışlarla yerle bir ediyordu. 

Bataklıktaki Birlik piyadelerine yaraları henüz tam iyileşmemiş Bölük Başçavuşu William H.W. Gray komuta ediyordu. Aradıkları gibi gözlerden uzak bir kuru bölge bulan askerler, Gray'in talimatlarına uyarak doğu-batı ekseninde dikkatlice oturtulmuş dikdörtgen şeklinde bir ahşap sığınak inşa ettiler. Sonra da çantalarından İncil, gönye ve pergel çıkarttılar. Çavuş Gray, yani Muhterem Üstat Gray, yanında Boston'da edindiği bir mason onay belgesi taşıyordu: Bu belge ona bir askeri loca kurma yetkisi bahşediyordu. İnşa ettikleri sığınak, biraderler için bir mabet işlevi görecekti. Burada ilk loca toplantısı yapılacak, yeni üyeler alınacak, savaşta yitirilen yoldaşlar anılacak ve az önce yaşadıkları dehşet üzerine düşündükleri değerli anlar paylaşılacaktı. 

Paylaşılan anda, eşine ender rastlanan bir dokunaklılık vardı. Zira söz konusu Birlik askerleri meşhur 54. Massachusetts Gönüllü Piyade Alayı'na mensuptu. Bu birlik, ününü kuşkusuz kısa süre önce sergilediği cesaretten alıyordu. Fakat New York 7ribune gazetesinin savaşın sonunda ifade ettiği üzere bundan daha da önemlisi, 54. Massachusetts Alayı'nın “Kuzeyde kurulan ilk renkli alayı ve siyahi vatandaşları Cumhuriyet'in müdafaası için silahlandırma deneyinin başarısının uzun süredir gösterdiği iyi tutuma bağlı bulunduğu alay” olmasıydı. 
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Çavuş Gray'in Prince Hall locasının kurulmasından dokuz ay önce, | Ocak 1863'te, Özgürlük Bildirgesi'ni yayımlayan Abraham Lincoln asi eyaletlerde “köle olarak bulunan herkesin bundan böyle özgür olduğunu” ilan etti. Birlik Ordusu'nun Konfederasyon topraklarındaki ilerleyişinde attığı her adıma özgürlük eşlik edecekti. Bildirge aynı zamanda firari ve azatlı siyahi Amerikalıların Birlik kuvvetlerine alınabileceğini bildiriyordu. 
Eğitim görmüş her Amerikan'ın bildiği üzere, Eski Roma devrinden beri ordu hizmeti askerlere otomatik olarak vatandaşlık hakkı sağlayagelmişti. 

Silahlı siyahiler köle sahiplerinin kâbuslarını dolduran bir konu olduğu için Konfederasyon hükümeti Lincoln'ın “köle isyanı” çağrısına öfkeyle karşılık verdi. Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis esir alınan siyahi askerlerin idam edileceği tehdidini savurdu. Bu askerlere komuta eden beyaz subaylar da askerleriyle aynı akıbeti paylaşacaktı. 

Prince Hall hür masonları siyahi asker birlikleri teşkil edilmesinin önemini çabucak kavradı. Öncü nitelikteki 54. Gönüllü Alayı'na ev sahipliği yapan Massachusetts'te asker alım süreci Prince Hall hür masonluğunun büyük üstatlığını yapan eski köle Lewis Hayden tarafından yönetildi. Hayden, Çavuş Gray'in askeri locasına izin belgesi verecek kişiydi. Kölelik karşıtlığının sözde Musa'sı Martin Delany diğer birkaç eyalette federal hükümet adına asker toplama görevini hevesle benimsedi. Henüz sadece on yedi yaşında olan en büyük oğlu Toussaint VU Ouverture ise tıpkı Frederick Douglass'ın iki oğlu gibi 54. Alay'a gönüllü yazıldı. 

Birkaç haftalık kısa bir kayıt döneminden sonra Boston'dan ayrılan 54. Massachusetts Alayı'nın askerleri gemilerinin güvertesinde “John Brown'ın Cesedi” marşını söyledi. Kısa süre sonra kendilerini karşısında mücadele verdikleri haksızlıkların en kuvvetli sembollerinden birini, iç savaşın başlangıcına sahne olan Charleston'ı kuşatırken buldular. Çavuş Gray'le bir avuç biraderi Charleston'ın önemini bir başka nedene daha borçlu olduğunun 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farkındaydı: Burası Yüksek Konsey Genel Sekreteri Albert Mackey'nin ve Yüksek Konsey Yüce Büyük Şefi Albert Pike'ın Afrika kökenli erkekleri dışlamaya çalıştığı İskoç Riti hür masonluğunun başkentiydi. Birlik Ordusu'nun nezdindeyse şehir, kara seferleri kadar deniz ablukasıyla da yürütülen bir savaştaki stratejik bir limandı. Charleston Limanı'na girip çıkan deniz trafiğini koruyan batarya, Morris Adası boyunca uzanan ve kazıklarla tahkim edilmiş devasa bir kumdan kale olan Wagner Kalesi'nin sağladığı sığınağın ardında yer alıyordu. Kalenin ele geçirilmesi lazımdı ve saldırının başını 54. Massachusetts Alayı'nın askerleri çekecekti. 

54. Massachusetts Alayı, zencilerin savaşa uygun olmadığı yönündeki ırkçı kanıyı işte burada, Çavuş Gray'in mütevazı Prince Hall mabedini inşa edeceği yere sadece bir tüfek atımı uzaklıktaki Wagner Kalesi'ne yapılan şoke edici derecede kanlı taarruzda yok edecekti. Keza Amerikan İç Savaşı'nın gerçekten köleliği sonlandırma savaşına dönüşmesi de Wagner Kalesi'nde gerçekleşecekti. 

Taarruz, 18 Temmuz 1863'te güneş kum tepelerinin ardında batarken başladı. Sağ kanattaki askerler dalgakıranlar arasından geçerken geniş bir saldırı kolu teşkil eden 54. Alay kıyı boyunca 1.2 kilometre ilerledi. Hücumdan sağ kurtulanlardan birinin aktardığı üzere sahil kalenin hemen dibinde bir dar geçit teşkil edecek şekilde daraldığında “Wagner Kalesi, üzerinden mermi ve gülle yağan bir ateş tümseği hâline geldi... Toprak siper boyunca görülen bir alev sırasını elektrik kıvılcımlarını andıran bir yaylım ateşi takip etti.” 

54. Alay, verdiği korkunç zayiata rağmen hızını arttırarak soldaki daha alçak istihkâmlara doğru çark etti. Ardından süngülerin, dipçiklerin, kılıçların ve el kazıklarının kullanıldığı bir çarpışma başladı. Birbiri ardına püsküren namlu alevleri ekşiyen siyah ve beyaz yüzleri aydınlattı. 54. Alay'ın komutanı Albay Robert Gould Shaw, Boston'un önde gelen kölelik karşıtı ailelerinden birinin Harvard mezunu oğluydu. Askerlerini cesaretlendirirken kalbinden vuruldu. 
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Düşmanın ezici sayı üstünlüğü karşısında kale duvarından geri çekilmek zorunda kalan 54. Alay, duvardan aşağı yağdırılan el bombalarına ve mermilere rağmen mevkisini korudu. Ne var ki bir diğer hücum dalgasını destekleme umutları boşa çıkt. Geri kalan tek seçenek; yıkıcı bir ateş altında, saldırıda ölen yoldaşlarının iki büklüm olmuş cesetleri üzerinde tökezleyerek saldırıdan bile daha korkunç bir ricat icra etmekti. 

Şafak sökerken sayım başladı. Wagner Kalesi'ne hücum eden altı yüz askerin üçte birinden fazlası ölü veya yaralıydı. Bunlara ek olarak altmış kişi esir düşmüştü. Konfederasyon yetkilileri esir değişimine siyah askerler arasından sadece yaralı olanları dâhil etmeyi bile reddetti. Bu esirlerin çoğunun kaderi savaş bitene kadar bir muamma olmaya devam edecekti. (Nihayetinde federal hükümetin misilleme tehditleri zorlu bir esaret sürecinden sağ kurtulabilen askerlerin hayatını kurtardı.) 

Çekilen acılar Wagner Kalesi'ne yapılan başarısız saldırıyla sınırlı kalmadı. Saldırıyı elli sekiz günlük bir kuşatma izledi. 54. 
Alay'ın ve bölgedeki diğer siyahi birliklerinin askerleri (bunların büyük kısmı özgürleştirilmiş kölelerdi), ağır bedensel işlere beyaz askerlerden daha uygun görülüyordu. O yüzden Wagner Kalesi'ne gün geçtikçe daha da yaklaşan topçu mevzilerini kazmaları için bunlar seçildi. Sıcak hava ve ağır işler askerleri kum pirelerinden muzdarip değersiz kas gücüne indirgedi. Keskin nişancı ateşi ve bombardıman daimi bir tehlikeydi. Konfederasyon kuvvetleri kuşatma çalışmalarını engellemek için toprağa mayın yahut diğer 
bir isimle “torpido” döşemişti. Birlik kuvvetlerinin kalenin 182 
metre yakınına sokulduğu dönemde o kadar çok asker ölüyordu ki, sağ kalanların moralinin bozulmasından korkan kıdemli subaylar defin sırasında cenaze marşı çalınmasını yasakladı. 

Konfederasyon askerleri âdeta bir mezarlık hâline gelen Wagner Kalesi'ni ancak 7 Eylül 1863'ün erken saatlerinde terk etti. 
Kuşatma sona ermişti. 
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Çavuş Gray'le diğer Prince Hall masonları bataklıktaki askeri locayı, kuşatmayı takip eden nispi sükünet ortamında kurdu. Bu askerlerin gerek hür masonluk içinde gerekse masonluk dışında sahip olmayı istedikleri eşitliğe çok yaklaştıkları yanılsamasına kapılması mümkün değildi. Süregelen maaş tartışmalarının birkaç gün sonra yeniden su yüzüne çıkması da âdeta bu noktayı pekiştirmeyi amaçlıyordu. Siyahilerin beyaz askerlere verilen 13$'lık maaş yerine sadece 10$ maaş alacakları onlara hâlihazırda birkaç kere söylenmişti. 54. Alay'ın askerlerinin tamamı bu parayı reddetti. Wagner Kalesi'nin düşüşünün ardından aynı teklif tekrarlandığında askerler inat etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir çözüm bulunması için tugay komutanı devreye girdi. Albay James Montgomery, iç savaşa giden süreçte Kansas'taki kölelik yanlılarıyla kölelik karşıtları arasında yaşanan şiddetli tartışmalarda önemli bir rol oynamış uzun ve düşük omuzlu bir kölelik karşıtıydı. Askerlere her zamanki yumuşak ve nazik sesiyle seslendi: 


Kendinizi asker olarak kanıtlamadığınızı hatırlamalısınız... 
Beyaz adamlarla eşit seviyeye konmayı da beklememelisiniz. 
Bağrışlarınızı ve şarkılarınızı dinleyen herkes ne kadar gülünç bir cehalet içinde olduğunuzu görecektir. Ben hem sizin arkadaşınızım hem de zencilerin dostuyum. Birleşik Devletler Ordusu'nda zenci askerlere yer veren ilk kişiyim... Size verilen ve kanunen hak ettiğiniz ödemeyi reddederek itaatsizlik ve isyan suçu işliyorsunuz ki, bu suçlar yüzünden askeri mahkemede yargılanıp kurşuna dizilebilirsiniz. 


Konuşmayı bizzat dinleyen kişilerden birinin yorumuna göre “Albay sözlerinin aşağılayıcı olduğundan ve hitap ettiği adamların büyük kısmının özgür insanlar olarak doğduğundan habersiz gibiydi.” Parayı reddetmeyi sürdüren 54. Alay askerleri bu tutumlarını ayrımcı maaş oranları kanunen yasaklanana kadar bir sene daha devam ettirecekti. 
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54. Alay'ın Wagner Kalesi üzerine yaptığı saldırı bir gazete haberi olmaktan çıkıp folklor öğesine dönüşmekte gecikmedi ve o zamandan beri toplum hafızasının değişmez bir parçası olageldi. Saldırının hikâyesi 1989'da oyuncularının arasında Matthew Broderick, Denzel Washington ve Morgan Freeman'ın bulunduğu, birkaç akademi ödülü alan ustalıklı bir film olan G/ory'ye dönüştü. 54. Alay efsanesi on dokuzuncu yüzyılın en duygusal vatansever mitlerinden birinden faydalandı: Savaşta kazanılan adamlığın ve feda edilen kanın efsanesiydi. Hikâyenin kuzeyli beyazların anlattığı hâlinin merkezinde alay komutanı Albay Robert Gould Shaw'un şehadeti vardır. Konfederasyon askerleri bu “babadan zengin mavi gözlü delikanlı”yı siyahi askerleriyle aynı çukura gömerek hatırasını lekelemeye çalıştı. Lakin bu ırkçılık gösterisi albayın efsanesini dokunaklılıkla bezemekten başka bir şeye yaramadı. 54. Alay'ın albaya kıyasla isimsiz kalan askerleri sinsi bir varsayıma kurban gitti. Wagner Kalesi'ne yapılan saldırının hikâyesini çevreleyen duygular, büyük ölçüde siyahilerin özgürlüklerini £azanması ve 54. Alay'ın şehitlerinin gösterdiği gibi imkânsız bir özveri standardını sürdürerek vatandaşlığa /2y:£ olduklarını kanıtlaması gerektiği düşüncesine dayanıyordu. Bu varsayımın zararlı etkileri ancak savaş bittikten sonra ortaya çıkacaktı. 


—» 


Wagner Kalesi'nin düşüşünden yaklaşık on altı ay sonra, 18 
Şubat 1865'te, Charleston yıkık evlerden, havan mermisi çukurlarından, boş rıhtımlardan ve dehşete düşmüş beyaz ailelerin menkul eşyalarıyla dolu sokaklardan ibaret hâle gelmişti. Geri çekilen Konfederasyon askerlerinin yerine getirdiği son emir, tüm önemli emlaki yakma emri oldu. O gün alevler yayılmaya başladı. Şehirde kalan sakinlerin neredeyse tamamı kendinden emin bir yeni çağ beklentisi içinde tehlikeden uzakta bekleyen siyahilerdi. 
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Bu duruma uygun olarak Charleston'a giren ilk birlik askerleri de 54. Massachusetts Alayı'ndan bir müfrezeydi. Onları karşılayan ilk kişilerden birinin Kadim ve Kabul Edilmiş İskoç Riti Güney Jürisdiksiyonu Yüksek Konseyi'nin genel sekreteri Albert Mackey olması da duruma uygundu. Mackey askerlere alevleri söndürmeleri için yalvardı. Böylece bir kölelik abidesi olan şehri gelecek nesiller için kurtaran kişiler ilk siyahi vatandaş alayının üyeleri oldu. 

Charleston'a kısa süre sonra Martin Delany de gelecekti. Sadece birkaç gün önce Başkan Lincoln'la görüşmek ve siyahi bir gerilla ordusu toplamak üzere güney bölgelerinin kalbine sefer düzenleme fikrini kabul ettirmek için Washington'a gitmişti. Tam da buna benzeyen bir planı 1859 tarihli B/z£e; Yahut Amerika Kulübeleri (Blake; Or the Hwts of America) romanında tasarlamıştı. Bu eserde Delany'den pek de farklı olmayan bir kahraman, güney eyaletlerinde seyahat ediyor ve köle ayaklanmasına zemin hazırlaması için Prince Hall masonluğuna benzer bir gizli şebeke kuruyordu. Tam da Lincoln'la konuştuğu sırada Charleston'ın düşüşünün haberi geldi. Çabucak binbaşı rütbesine terfi ettirilen (bu rütbe bir siyahinin iç savaş sırasında kazandığı en yüksek rütbeydi) Delany'ye savaşı bitirmek üzere daha fazla siyahi asker toplaması emredildi. 
Bu atama onu bir ikon hâline getirdi: 47g/0-Amerikan gazetesi onu üniforma içinde resmeden portreler yayımladı. Delany güneye vatansever bir halenin taşıyıcısı olarak gitti. 

Martin Delany Charleston'a varışında edindiği ilk izlenimleri sonradan şöyle ifade edecekti: 


İlk çocukluk yıllarımdan başlayarak hayatım boyunca en büyük nefret duygularıyla düşünmeyi öğrendiğim bir şehre, siyahilere yönelik en dayanılmaz tavırların ve zulmün sergilendiği, kırbaç direğindeki kırbaçlama seslerinin ve köle açık arttırmasındaki tokmak sesinin uyum içinde yükseldiği yere girdim. 
Burası kibirli ve mağrur bir despotluk yüzünden hürriyete kapalı olagelmiş bir yerdi. Taşkın bağrışlar eşliğinde yürüyen 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ve Birlik'in renkli vatandaşları arasındaki en iyi adamlarla en güzel gençlerin bazılarından müteşekkil Elli Dördüncü Massachusetts Alayı'nın başını çeken yiğit (General) Schimmelfennig'in şehre muzaffer bir giriş yapmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmişti. Bir anlığına durakaldıktan sonra kendimi görevimin verdiği itici güç sayesinde şehirde ölçüsüz adımlarla koştururken buldum. Sanki ezilmiş ve yenik düşmüş durumdaki bir düşmana saldırmak için cebri yürüyüşe geçirilmiştim. 


Delany için parlak bir başarı dönemi başlamıştı. Özgürleştirilmiş binlerce erkek ve kadın, meşhur binbaşının konuşmasını dinlemek için toplandı. 

Bahar geldiğinde artık Delany'nin topladığı askerlere gerek yoktu zira Konfederasyon teslim olmuştu. Delany Başkan Lincoln'a 14 Nisan'da düzenlenen suikastın ardından şehirde sükünetin sağlanmasında önemli bir rol oynadı. O tarihte 54. 
Massachusetts Alayı Charleston'ın yalancı mermerle kaplı parlak askeri okulu Hisar'da konuşluydu. Burada askerler 13 dolarlık maaşlarını ikinci defa aldı. 

Loca üstadı Çavuş William Gray, Hisar'ın hemen karşısındaki üç katlı sivil ikametgâhta Prince Hall locasını bir kere daha topladı. Toplantıda tahminen yirmi beş veya otuz Prince Hall masonu vardı ve bunların arasında astsubaylar ağırlıktaydı. 
Alayın belkemiği olan ve nevzuhur bir siyahi asker sınıfı teşkil eden bu adamların askerleri üzerindeki otoritesi askeri olduğu kadar ahlakiydi de. Bunlardan birini tarif edebiliriz: 54. Alay'ın en yaşlı üyesi olan kırk dokuz yaşındaki levazımat çavuşu Peter Vogelsang, New Yorklu bir cemaat lideriydi. Organizasyon konusundaki yeteneği subaylarını daha en başından etkilemişti. 
Vogelsang yetenekli olduğu kadar cesurdu da: Temmuz 1863'te, Wagner Kalesi saldırısından iki gün önce ciğerinden vurulmasına rağmen hayatta kalmayı başardı. Askeri hiyerarşideki ve beyaz subaylar arasındaki kişilerin siyahilerin terfi etmesine karşı gösterdiği muhalefete rağmen üsteğmen ve alay levazımatçısı oldu. 
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Martin Delany, Charleston'da alaydaki tanıdıklarıyla bir araya geldi. Bunlara oğlu Toussaint L Ouverture de dâhildi. Bir müsademede yaralanan Toussaint, Wagner Kalesi'ndeki katliamı kaçırmış fakat sonradan tekrar yaralanmıştı. Şimdiyse 54. 
Alay'daki astsubaylardan biriyle beraber babasının emir subayı oldu. Sonraki yıllarda savaş sonrası nevroz olduğu tahmin edilen bir rahatsızlıktan muzdarip olacaktı. 

Delany, “yiğit Vogelsang” dediği arkadaşıyla da buluştu. Üsteğmen olmasından birkaç hafta sonra görevini tamamlayan Vogelsang sivil hayata ve Aşağı Manhattan'daki gümrük kâtipliği işine geri döndü. Fakat bu sırada askeri locası Charleston'da siyahi hür masonluğunun geleceğinin tohumlarını serpti. 1865 yılı sonra ermeden bu loca Massachusetts'ten onay alan kalıcı bir loca hâline geldi. Prince Hall hür masonluğu eski Konfederasyon topraklarının geri kalanındaki gibi Güney Carolina'da da yeni üyeler edindi. 
Bu üyelerin çoğu Vogelsang gibi kuzeyli siyahi vatandaşların sunduğu örnekten ilham almıştı. Kuzeydeki locaların köleliğe son veren bir siyahi seçkinler sınıfı yaratılmasını sağlaması gibi güneydeki locaların da yeni bir elit yaratması umuluyordu. Bu elitin üyeleri erdemli siyahi vatandaş kavramının kanlı canlı örneklerini teşkil edebilirdi. Ayrıca masonluğun kozmopolitliği siyahlarla beyazlar arasındaki ihtilafların giderilmesine katkı sağlayabilirdi. 

Yılın ilerleyen döneminde Martin Delany, Abraham Lincoln'ın eski kölelere yardım edilmesi için kurduğu Azat Edilmiş Köleler Bürosu'na (Freedmen3 Bureau) katıldı. Umutları belliydi ve özgürlüğüne yeni kavuşmuş üç milyon siyahi Amerikalı tarafından paylaşılıyordu: tarafsız adalet, eğitim, ekonomik fırsat, oy hakkı ve siyasi gücü de içeren tam vatandaşlık hakları. Demokrasiyi yeni bir biçimde inşa etme deneyimi gibi eşi benzeri görülmemiş bir girişim için tüm alametler olumlu görünüyordu. 
Amerika'nın gelişen ekonomisi, amaçları arasında güneydeki beyazların yeni rejime destek vermesini sağlamak da bulunan devasa bir demir yolu inşa programına kaynak sağladı. Birleşik Devletler 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ordusu da azatlı kölelerin hak arayışını desteklemeye hazır ve nazırdı. Yeniden İnşa (Reconstruction) adıyla bilinen süreç başlamıştı. Geçimini sağlamak için Charleston'da tıbbi bir kuruluş açan Delany de kendine düşen rolü oynamak niyetindeydi. 


Zencilerle Bir Arada Olma Cüzzamı 


İç savaş patlak verdiğinde, güneydeki beyaz İskoç Riti'nin Yüce Büyük Şefi Albert Pike medeni kabilelerin Konfederasyon'u desteklemesini sağlamaya yönelik diplomatik bir görevle Kızılderili Bölgesi'ne gönderildi. Çok sayıda Kızılderili şefiyle hür masonluk bağlantılarının bulunması ve bu şeflerin çoğunun siyahi kölelere sahip olduğu gerçeği bu görevi hatırı sayılır ölçüde kolaylaştırdı. Bu görevi tamamlayan Pike'a, Kızılderili askerler toplama ve Mart 1862'deki Pea Sırtı Muharebesi'nde Birlik kuvvetlerine karşı çarpışacak bu askerlere liderlik etme görevi verildi. 
Sonuç tam bir faciaydı. Muharebenin Konfederasyon yenilgisiyle sonuçlanması yetmezmiş gibi bir de sonradan bazı Birlik askerlerinin kafa derisinin yüzüldüğü (bu uygulamanın barbarca olduğu düşünülüyordu) ortaya çıktı. Bu keşfi, Pike'la üstleri arasında yaşanan ve Pike'ın istifasıyla sonuçlanan şiddetli bir tartışma izledi. İstifasını veren Pike Arkansas'a döndü ve savaşın sonuna kadar tenha bir kütük evde İskoç Riti'ni geliştirmeye çalıştı. 
Pike'ın Ahlaki Değerlerle Kaideler'i (Morals and Dogma) derece törenlerinden her birinin arkasında yatan düşünceyi açıklayan bir ders dizisiydi. Pike'ın bizzat itiraf ettiği üzere eserin büyük kısmı sayısız kutsal yazıt ve felsefi metinden yapılan kes yapıştır tarzı alıntılardan mürekkepti. Metin boyunca Pike'ın tüm inanç sistemlerinin özünün genel prensiplere indirgenebileceğine dair canlı inancı görülüyordu. İster klasik hitabet sanatı olsun; ister Yahudi gizemciliği, Doğu dinleri, Orta Çağ edebiyatı, simya ya da arma bilimi olsun her şey özünde aynı nahoş gerçeklerden ibaretti. Pike, yıllar süren bitmek bilmez derleme çalışması sürecinde 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herhangi bir şeyle diğer her şey arasında büyük özdeşliklerle karşılaştığını iddia ediyordu. Ortaya çıkan sonuç, hür masonlar için oldukça etkili fakat diğer herkes için anlaşılmaz bir metindi: 


Gizemciliğin mühim belirtileri Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın yıkıldığı döneme denk gelmektedir. Zira yaşlı Dante'nin çağdaşı Jean de Meung yahut Chopinel'in yıldızı, hayatının Philippe le Bel'in maiyetinde geçen en iyi yıllarında parlamıştür. Gül'ün Romanı (Roman de la Rose) eski Fransa'nın destanıdır. Ciddiyetsizlik kisvesi altındaki bu derin kitap, gizemcilik sırları hakkında Apuleius'unki kadar bilgi dolu bir açımlamadır. Flamel'in, Jean de Meung'ün ve Dante'nin gülleri ortak bir köke sahiptir. Hiyerarşi ilkesine sahip olmamasını hariç tutarsak, Swedenborg'un sistemi Kabala'dan başka bir şey değildir. Yani kilit taşı ve temeli olmayan tapınaktır. 


Kütük evinde çalışan Pike, okuyanın üzerinde tıpkı bunun gibi uyuşturucu bir etki bırakan 861 sayfa doldurdu. Yeniden yazdığı İskoç Riti'nde gerçekten anlaşılabilir olan şeyler herkesçe bilinen sayısız gerçekten ibaretti: “Şu dünyada yapılmaya değer olan şey- 


» 


ler, iyi yapılmaya da değerdir.” “Dürüst, adil ve namuslu olmak tüm erdemlerin temelidir.” 

Pike büyük ve kalıcı başarısını muhtemelen fikirlerinden ziyade tiyatro anlayışına borçluydu. İskoç Riti'nin otuzuncu derecesi bunun canlı bir örneğini sunmaktadır. Bu derece, sahibine kadoş şövalyesi unvanını kazandırır. Buradaki kadoş kelimesinin İbranicede “kutsal” anlamına gelen kelimeden geldiği düşünülmektedir. 

Kadoş şövalyesi derecesi töreni birbiri ardına girilen dört oda yahut diğer adıyla “apartman”da düzenlenir. Her odaya farklı renkte bir kumaş asılır: siyah, beyaz, açık mavi, kızıl. Törenin doruk noktasına ev sahipliği yapan kızıl daire, asılan kumaşla kontrast oluşturan beyaz sütunlara sahiptir ve doğu duvarında gümüş işlemeli siyah bir kadife kumaş asılıdır. Bu renkli mekânlarda birbiriyle bağdaşmayan bir yığın sahne malzemesi bulunur: lahit, sunak, mozole, çelenkler, taçlar, el merdiveni, normal merdiven, 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perdeler, bayraklar, şeritler, çömlek kavanozlar, alevler, parfüm, bıçaklar, muhtelif haçlar, çoban asası, Roma tarzı hürriyet başlığı, şarap sürahisi, bir dilim ekmek ve nihayet birkaç kafatası. 
Kostümler de bir o kadar dikkat çekicidir: Pike'ın belirttiği üzere iki adet “silahlı haberci” tam takım Orta Çağ zırhı giyer ve “eldiven, kılıç, savaş baltası, kask ve maske” kuşanır. Dereceye kabul edilecek üye ise dize kadar uzanan geniş kollu beyaz tunik, siyah rugan kemer, kızıl çizgili siyah kadife pelerin ve kırmızı deve kuşu tüyüyle süslü geniş siperlikli şapkanın yanı sıra altın sırmaları, beyaz püskülleri ve yine altından mahmuzları olan sarı marokenler giyer. Pike tasvirini hayal kırıklığı yaratan, “önlük takılmaz” ifadesiyle sonlandırır. 


—e» 


Dr. Albert Mackey her ne kadar kölelerin ve azatlıların hür masonluğa alınmasına karşı olsa da, savaş boyunca Birlik'i destekledi ve Charleston'da kaldı. Şubat 1865'te 54. Massachusetts Alayı'nı karşılamak ve şehri yanıp kül olmaktan kurtarmalarını istemek için orada bulunması bundan dolayıydı. Sadakati liman muhassıllığı gibi çok arzulanan bir memuriyetle ödüllendirildi. 
Görünüşe göre bu memuriyeti almasında sadakati kadar hür masonluktaki ulus çapında kabul gören saygın konumunun da faydası olmuştu. Kurnaz bir siyasetçi olan Mackey, Yeniden İnşa sürecinde “fırlama («calawag)” olarak fiilen görev yaptı. Fırlama, muhalif Demokratların kölelik karşıtı beyaz güneyli Cumhuriyetçilere verdiği isimdi. Dr. Mackey 1868'de eyalet yasalarını radikal bir şekilde revize etmek ve böylece eyaletin Birlik'e yeniden kabul edilmesini sağlamak için kurulan Güney Carolina Anayasa 
Konvansiyonu'nun başkanlığına seçildi. Konvansiyon'un 124 
delegesinden yetmiş üçü siyahiydi. Tahmin edilebileceği üzere Demokrat basın “zenci meclisi” diye küçümsediği bu konvansiyonu nefretle karşıladı ve Mackey'ye paragöz sahtekâr dedi. 
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Şatafatlı İskoç Riti kostümlerinden birinin içinde poz veren Albert Pike. 


Dr. Mackey'nin himayesindeki Albert Pike ise Yeniden İnşa sürecinde bir yandan İskoç Riti üzerinde çalışmaya devam ederken diğer yandan da kendisini iç savaşta Konfederasyon saflarında yer almaya iten inançlarına bağlı kaldı. Evliliğinin sona ermesinin ardından Memphis, Tennessee'ye yerleşmiş ve gazeteciliğe geri dönmüştü. 1868'deki başkanlık seçimi döneminde gazetesinin sayfalarında şu satırlara yer verdi: “Bu ülkenin sadece ve sadece beyaz ırk tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Yönetmeye uygun olan yegâne ırk beyaz ırktır ve yönetim görevi yalnızca ona bırakılmalıdır.” 
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İç savaşın sona ermesini izleyen yıllarda güney eyaletlerinde beyaz haydut çetelerinin işlediği ve zencilerle fırlamaların kurban gittiği işkence, uzuv kesme, kırbaçlama, tecavüz ve cinayet suçlarında artış yaşandı. Bu çetelerden en bilineni; Pulaski, Tennessee'deki eski Konfederasyon askerlerinin geç 1865 veya 1866'da kurduğu Ku Klux Klandı. Üyelerin karnavalesk kostümleriyle ritleri ve liderlerinin benimsediği (Büyük Cyclops, Goblin, Yüce Büyücü gibi) tuhaf isimler, çetenin Amerika'da yayılmayı sürdüren mason benzeri kardeşliklerin çarpık bir kopyası olduğunu gösteriyordu. Doğruyu söylemek gerekirse çete, Konfederasyon askerlerinin hayaleti gibi davranmak türünden eşek şakaları yaparak siyahileri korkutmak için kurulmuşa benziyor. Gelgelelim, Yeniden İnşa tartışmaları şiddetli bir hâl aldıkça KKK da şiddete başvurmaya başladı. Nitekim 1868'e gelindiğinde güney eyaletlerinin çoğunda vahşet ve tehdit seferberlikleri yürüten çetelerden müteşekkil gevşek bir ağa dönüşmüş durumdaydı. Ortada ulusal bir skandal vardı. 

Albert Pike'ın KKK liderlerinden biri olduğuna dair uzun zamandır devam edegelen bir söylenti mevcuttur. Her ne kadar bu teoriyi destekleyen hiçbir delil bulunmasa da Pike'ın fikren KKK sempatizanı olduğu su götürmez bir gerçek gibi görünmektedir. 
Nisan 1868'de, sahibi olduğu Memphis Daily Appeal gazetesi için ihtiyatla hazırlanmış bir başmakale yazdı. Makalede kuzey basınını Klan sorununu abarttığı için azarlıyor, sonra da KKK'nın aslında “alaycılık ve muziplik” yoluyla “batıl inançlı zenciler”i korkutmak için kurulduğunu izah ediyordu. Çete “fazla gösterişçiydi ve ciddi olamayacak kadar çok dikkat çekmişti.” Yani “asıl planından asla uzaklaşmayacağı hemen hemen kesin|di| ve etkili olabilmek için başka bir şeye dönüşmesi gerekiyorldu|.” Bu ifadedeki ikiyüzlülük, herkesin bildiği üzere Ku Klux Klan'ın “asıl plan”dan çoktan uzaklaşmış olduğu ve “alaycılık ve muziplik” değil de siyasi terör amacı güttüğü gerçeğini görmezden gelmesinde yatıyordu. Peki, Pike KKK'nın daha “etkili” bir versiyonundan bahsederken neyi ima ediyordu? 
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MİSSİSSİPPİ BUKLUX IN TME DISGCINES IN WHİCH TERY WERE CAPTURE, (Fuox a Pumrosüarız) 


Resmin altında “Ele geçirildikleri sırada üzerlerinde olan kostümlerin içindeki Mississippi Ku Kluxları” yazıyor. 


Pike, kendi sorduğu soruya verdiği cevaba Azat Edilmiş Köleler Bürosu ile “rezil zenciler”in güneyi Ku Klux Klan'ınkilerden çok daha büyük “zulüm” ve “hakaret” eylemlerine maruz bırakmasını kınayarak başladı. “Zencilerin şahit ve jüri üyesi olması yüzünden adalet sistemi sapkın bir taklide dönüşüyor” diyordu. 
O yüzden: 


Tüm anayasal güvencelerinden ve haklarından mahrum edilmiş güney halkı (...) emlakini, hürriyetini veya hayatını sadece gizli bir cemiyet aracılığıyla koruyabilir. Fakat aptallık yapıp suç işleyecek bir cemiyet değil de karşılıklı, barışçıl ve hukuki 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şekilde nefsi müdafaa yapacak bir cemiyet aracılığıyla. Elimiz- de olsa (...) zencilere oy hakkı verilmesine karşı çıkan tüm beyaz güneylileri bir Güney Kardeşliği Tarikatı'nın (Order of Southern Brotherhood) bünyesinde toplardık. Bu, az sayıda kişinin tüm üyelerin ortak iradesini eyleme döktüğü ve varlığı üyeler dışında herkesten saklanan eksiksiz, faal ve azimli bir teşkilat olurdu. 


Pike'ın hayalini kurduğu şey, beyazların çıkarlarını savunmak ve azatlı köleleri oy hakkından mahrum bırakmak amacıyla hukuk sistemini ele geçirmeye yönelik bir elit komplosu düzenleyecek bir gizli cemiyetti. Ku Klux Klan, Pike'ın hayal ettiği “etkili” üstüncü kardeşlik değildi belki ama yine de Klan bünyesindeki haydutların bu makaleyi bir onay addetmesini mazur görebiliriz. 

İç savaştan sonra, Prince Hall masonluğu beyaz mason teşkilatı tarafından tanınmak için yaptığı azimli denemeleri yeniledi. 
Olumsuz cevap veren Pike ise siyahilerle beyazların mason kardeşliğinde bir araya gelmesi fikrine yönelik düşmanlığında diretti. 
Eylül 1875'te kendisiyle hemfikir bir İskoç Riti biraderine yazarak bu konudaki duruşunu ortaya koydu. Dr. Albert Mackey gibilerinin aksine siyahi hür masonluğunu tanımayı reddetmesini haklı göstermek için hukuki ve tarihi tomarlara başvuracak zamanı yoktu. “Prince Hali localarının kurallara yeterli bir otorite tarafından yaratılan diğer localar kadar uygun olduğuna ve başka localar kurma hakkına tamamen sahip bulunduğuna” inanıyordu. Buna karşılık, beyaz hür masonları ön yargılarına göre hareket etmeye davet etti: “Ben zencilere karşı değil beyazlara karşı sorumluyum. 
Zencileri #iraderim olarak kabul etmekle masonluktan ayrılmak arasında kaldığım vakit masonluktan ayrılırım. Kadim ve Kabul Edilmiş Rit'i zencilerle bir arada olma cüzzamından en azından bizim ülkemizde uzak tutmak niyetindeyim.” 

Bu arada Dr. Albert Mackey'nin ırkçılığı da ön plana çıkıyordu. Liman muhassıllığı görevi ona, akrabalarına ve dostlarına güçlü bir adam kayırma yöntemi sunuyordu. Mackey eski 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Konfederasyon askerleri ve Cumhuriyet'e sadakat yemini etmeyi reddeden diğer kişiler de dâhil olmak üzere sadece beyaz işçiler çalıştırmaya başladı. Dolayısıyla işe alımda uyguladığı ayrımcılık karşısında öfkelenen siyahi politikacılara ev sahipliği yapan bir ittifak tarafından görevinden uzaklaştırıldı. 

Siyahi masonluğu meselesi ne zaman gün yüzüne çıksa, Mackey mason kanununun kendi algıladığı hâline kelimesi kelimesine sadakat göstermekte inat ediyordu. 1875 yılının sonlarında Ohio Büyük Locası, Prince Hall masonluğunun tanınmasını teklif etti. Buna karşılık Mackey, Masonluğun Sesi (Vozce of Masonry) gazetesinde altı ay boyunca beyaz biraderler arasındaki histerik tartışmaya hakemlik etmeye çalıştı. Tartışmaya katkı sağlayan kişilerden biri, zencileri loca üyesi yapmanın kadınları kabul etmekle eş değer olduğundan yakındı. Bir diğer biraderse Birleşik Devletler'de geri çevrilen Prince Hall masonlarının Avrupa'daki birçok büyük loca tarafından resmen tanınmakla ödüllendirilmesinden dem vurdu. Nihayetinde sabrı taşan Mackey “Renk Meselesi” isimli bezgin bir başmakale kaleme aldı. Zencileri kardeşliğe kabul etmeye prensipte karşı değildi. 
Sonuçta “Masonluk, adayların değerlendirilmesinde ırk ve renk ayrımı gözetmiyorl|du|.” Tek sorun Prince Hall masonluğunun iki nedenden ötürü gayrimeşru olmasıydı. Tarihi süreci esas alan birinci neden, orijinal Prince Hall locasının usullere uygun şekilde kurulmamış olmasıydı. Mason değerlerini esas alan ikinci nedense sadece siyahilerden oluşan bir masonluğun, kardeşliğin kuruluşundan beri benimsenen herkese açıklık ilkeleriyle çelişmesiydi. Makale şu sözlerle bitiyordu: “Kendi görüşümü buraya bırakıyor ve bu meseleye veda ediyorum.” 

Mackey'nin çarpık mantığı, nefretini gizlemeyi amaçlayan zayıf bir maskeydi. Sözlerinin altında yatan anlama göre Prince Hall masonları gerçek masonlar sayılamazdı zira beyaz biraderlerin ırkçı tahammülsüzlüğü yüzünden Amerikan localarından dışlanagelmişlerdi. Fakat £endi /ocalarını da kuramazlardı çünkü 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bu, masonluğun ırki hoşgörü kuralına aykırıydı. Yani her iki durumda da kabul edilemezlerdi. 

Mackey'nin âlimane bir tavırla mason hukuki emsallerine başvurmaktaki amacı “renk meselesi”ni çözmek değildi. Bilakis beyaz kardeşliği, özellikle de çok sevdiği İskoç Riti'ni ırk meselesi yüzünden kendi kendini yok etmekten kurtarmak istiyordu. Mackey, Albert Pike'ın görüşlerinin güneydeki ve hatta ülkenin geri kalan kısımlarındaki çok sayıda mason tarafından paylaşıldığını fark etmiş olsa gerek. Bazı büyük localar siyahileri kabul etme yasağını alenen devam ettirdi. Mackey, mason hukuk geleneğini meselenin beyaz biraderler arasında tartışılmasını engelleyecek şekilde kullanmanın yolunu bulmuştu ve bu yolu savunmaya sonucu ne olursa olsun devam edecekti. O, ve ırkçılık konusunda ondan daha gizli davranan binlerce birader kendilerini şöyle bir gerçeğe inandırdı: Kardeşlik prensipte ırk fark etmeksizin herkese açık olduğu için; aslında aklı başında hiçbir siyahinin eşikten içeri adım atmaya cesaret edemeyeceği, çünkü içerideki havanın Albert Pike'ınkilere benzer fikirlere sahip biraderlerce şekillendirildiği gerçeğini kaygısızca görmezden gelebilirlerdi. 


Reddimizle Beraber Geri Gönderilmiştir 


Martin Delany 1874'te siyasi bir makama seçilmek için ilk defa aday oldu. Aynı zamanda Prince Hall hür masonluğuna yeniden katılmayı denedi. Hayatının bir noktasında Pittsburgh'daki Aziz Cyprian Locası üyeliğinin zaman aşımına uğramasına izin vermişti. Dur durak bilmeksizin seyahat edip eylemcilik yaptığı sırada aidatını ödemesi için gönderilen mektuplar kendisine ulaşmamış olsa gerek. Her hâlükârda hür masonluk Delany için hiçbir zaman tek başına yeterli bir hayat amacı olmamıştı: Onun tutkusu hürriyet davasıydı. 

Bu dönem bize Delany'nin siyasi organizatörlük kariyerinin üzücü sonu, Yeniden İnşa'nın çöküşü ve mason kardeşliğindeki 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bağlantıların hizmet edebileceği daha bencil amaçlar hakkında çok şey anlatır. 

Sonradan görüldüğü üzere Yeniden İnşa iki temele dayanıyordu: kolay para, ve 54. Massachusetts Alayı'nın Wagner Kalesi'ne saldırmasının Birlik'teki kuzeyli beyazlarda uyandırdığı türden duygusal bir kölelik karşıtlığı. Delany adaylığını koyduğunda bu temeller çökmenin eşiğine gelmişti. 

Demir yolu inşası patlaması 1873'te derin bir mali ve ekonomik krizle sonlandı. Bu durum çok geçmeden Yeniden İnşa'yı destek bulmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bıraktı. 

1865 yılındaki iyimserlik, 54. Massachusetts Alayı'nın gönüllülerinin ve iç savaşta ölen neredeyse iki bin siyahi askerin fedakârlığının kutsal hâle getirdiği umuttu. Ne var ki Wagner Kalesi'nde böylesine asil bir ölüme kavuşan adamların dokunaklı hatırası kuzeyli beyazlar arasında pek uzun ömürlü olmadı. 
Güneyli azatlılar Amerikan demokrasisinin kirli mekanizmaları içinde faaliyet göstermeye başlar başlamaz bu hatıra hafızalardan silindi. Bu mekanizmalar; adam kayırmacılık, hizipçilik, yolsuzluk, ikiyüzlülük, ucuz söylevler ve ahlaki açıdan iğrenç uzlaşmalardı. Kuzeydeki kamuoyunun büyük kısmı eski kölelere demokratik haklar vermenin akilane bir hareket olup olmadığından emin değildi. Yeniden İnşa'nın en başarılı yıllarında; Ku Klux Klan'ın akınları ve beyaz üstünlüğü taraftarlarının işlediği diğer suçlar, savaşın hatırasını canlı tutup kuzeylilerin siyahilerin korunması için güneye asker konuşlandırılması gerektiği fikrini kabul etmeye gönüllü olmasını sağlamıştı. Fakat siyahilerin haklarının ordu aracılığıyla korunmasına verilen destek; siyahi politikacıları, memurları ve seçmenleri cahil ve yoz gösteren propagandanın etkisiyle yavaş yavaş eridi. Yüzdelik dilim bakımından en büyük siyahi vatandaş nüfusuna sahip olan Güney Carolina, “vahşi”lere yetki vermenin nafileliğini ortaya koyan bir ders olarak gösterildi. 1873 yılında, geniş bir okur kitlesine ulaşan bir anlatı Güney Carolina'nın “bir siyahi barbarlığı yumağı ve (...) 
insanlık tarihindeki en cahil demokrasi” olduğunu ilan ediyordu. 
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Her daim siyasi bir mevki edinmeyi arzulamış olan Delany, 1874'te Güney Carolina vali yardımcılığına aday olduğunda biraderlerinden birini siyasi rakibi hâline getirdi. Vali yardımcılığı görevini elinde tutan Richard H. Gleaves, Pittsburgh'daki 
13 Numaralı Aziz Cyprian Locası'nın neredeyse otuz yıl önceki 
kuruluş sürecinde Delany'yle beraber çalışmıştı. Şimdiyse 54. 
Massachusetts Alayı'nın kurduğu askeri locadan türeyen Güney Carolina Büyük Locası'nın büyük üstadıydı. Eski köle eyaletlerinde yeni Prince Hall localarının kurulduğu hayati bir anda, ulus genelindeki siyahi masonluğu üzerinde otorite kurmak amacıyla kurulmuş Milli Büyük Loca'nın liderliğine seçilen Gleaves, ülkedeki en nüfuzlu Prince Hall hür masonuydu. İç savaştan sonra güneyin birçok yerine gitmiş ve gittiği yerlerde localar kurmuştu. Lakin kölelik karşıtlığı davasında hayati bir rol oynayan siyahi mason teşkilatı, hürriyetine ve haklarına yeni kavuşmuş köleler arasında yayıldıkça, siyasi bağlantılar kurmak ve himaye bulmak için kullanılan bir araç hâline geldi. Gleaves, Prince Hall hür masonluğunda bölücü bir figürdü ve Milli Büyük Loca onun liderliğinin diktatörce görülüp öfke uyandırması yüzünden yıkıldı. Güneydeki Prince Hall hareketini kendisine siyasi destekçi kitlesi yaratmak için kullanmakla, hatta kurduğu çok sayıda yeni locaya ödenen üyelik aidatlarını cebine atmakla suçlandı. Gleaves bu suçlamalara Prince Hall masonluğu içindeki muhaliflerini Cumhuriyetçi siyahi adayları yozlaşmış göstererek Demokratların işini üstenmekle suçlayarak cevap verdi. Bu suçlama kardeşliğe iç karartıcı derecede aykırı bir görüntü yarattı. 

Rakibinin nüfuzuna meydan okumaya can atan Delany, Pennsylvania'daki Prince Hall büyük locasına yazılı bir başvuru yaparak üyeliğinin yenilenmesini talep etti. Bu talebi kabaca reddedildi: “(Büyük loca) M.R. Delany'nin başvurusunun reddimizle beraber geri gönderilmesine karar vermiştir.” Daha da kötüsü, Pittsburgh'daki eski biraderleri Delany'nin kendilerinden 50$ borç alıp bu parayı geri ödemediğini rapor etti. Bu rapor 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bizzat Gleaves'e iletildi ve Güney Carolina Büyük Locası'nda sesli okunması istendi. 

Delany geri çevrilmiş ve küçük düşürülmüştü. Böylece masonlar arasındaki güvenilirliğinin kalanı da yok oldu. Richard H. 
Gleaves ise tam tersine güvenebileceği çok sayıda mason dosta sahipti ve seçimi kolayca kazandı. (Gleaves Temmuz 1877'de, hakkında 4000 dolarlık bir yolsuzluk soruşturmasının açılmasından hemen önce Güney Carolina'dan kaçacaktı. Soruşturmayı izleyen mahkeme siyasi kariyerini sona erdirdi.) 

Delany'nin seçimden sonraki hareketleri, engellenen hırsının akıl yürütme yeteneğini bulandırmasından kaynaklanmış olabilir. Öte yandan, Yeniden İnşa'nın sona yaklaştığını hissedip beyazların köklü gücüyle sağlanacak bir uzlaşmanın siyahilerin tek umudu olduğuna inanmış olması da mümkündür. Nedeni her ne olursa olsun, Lincoln'ın ve Yeniden İnşa'nın partisi olan Cumhuriyetçilerden uzaklaşıp Demokratlara, yani Konfederasyon'un partisine yakınlaşmaya başladı. Bu son siyasi kumarı felaketle sonuçlandı. 1876'da alenen Demokratların meşhur vali adayını, yani köle sahibi plantasyoncu bir aileden gelen Konfederasyon yanlısı savaş kahramanı Wade Hampton Ill'ü destekledi. Hampton seçildiği takdirde siyahilerin haklarını koruyacağına dair kaçamak sözler verirken Delany bu sözlere inandığını cümle âleme duyurdu. Ne var ki Hampton'a seçim kampanyası boyunca gittiği her yerde paramiliter destekçiler eşlik etti. Kızıl gömlekliler diye anılan bu birlikler eyaletteki Cumhuriyetçi toplantılarında silahlarının horozunu kaldırarak açık bir mesaj verdiler ve taşradaki siyahi seçmenlerin yüreğine korku tohumları ektiler. 

Siyahi Cumhuriyetçiler Delany'nin ihaneti karşısında anlaşılabilir bir öfkeye kapıldı. Mitinglerden birinde kendisine ateş açıldı. 
Diğer yerlerde “lanet olası zenci Demokrat” olarak yuhalandı. 

Hampton'ın tartışmalı seçim zaferi Yeniden İnşa'nın sonunu getirdi. Washington'daki federal hükümet Yeniden İnşa'yı arkasında bırakmak istedi; eski Konfederasyon eyaletlerindeki 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demokrasi dalavere, sandığa hile karıştırma ve darağacına gönderme yöntemlerine dayanan bir beyaz rejimine dönüştü. 

Hayalleri paramparça olan ve siyasi enerjisi tükenen Delany, bir kez daha Afrika'ya dönüş hayaline sarıldı. Lakin düzenlediği sefer ticari ve siyasi bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tüm bu yaşananlardan sonra gözlerden uzak bir şekilde öldü. 


—»> 


Albert Mackey'nin Prince Hall hür masonluğuna karşı argümanları beyaz hür masonlar arasında yerleşik bir politika hâline geldi ve sonrasında da öyle olmaya devam etti. Birleşik Devletler'deki anaakım hür masonluk, tüm erkeklerin kardeş olduğu inancına sadık kalmasına rağmen beyazlara özgü bir kardeşlik olmaya devam edecekti. 

Albert Pike, hayatının geri kalanını İskoç Riti'ne yönelik sessiz fakat enerjik bir bağlılıkla geçirdi. Mackey'nin idari yetersizliği yüzünden sabrı taşınca 1869'da İskoç Riti Güney Jürisdiksiyonu'nun merkezini Charleston'dan Washington DC'ye taşıdı. 
1876'da fakir düştüğü için 602 D Sokağı NW'deki yüksek konsey binasına yerleşti. Böylece uyanık olduğu her saati İskoç Riti meselelerine ayırması mümkün oldu. Fakat mason tarihindeki küresel gelişmeler son yıllarını rahat geçirmesine izin vermedi. 
1891'deki ölümünden kısa süre önce İskoç Riti'nin doğum yeri olan Fransa'da, şeytanın dünyadaki mason elçisi olarak ün yaptı. 
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Sir Christopher Wren ve en büyük eseri St Paul Katedrali. Wren'in en yakın iş arkadaşları Kabul isimli gizli bir kardeşliğe üyeydi. 1710 yılında St Paul Katedrali'nin tamamlanması ve 1714'te Hanover Hanedanı'nın tahta çıkması Kabul'ün 


günümüzdeki anlamıyla hür masonluğa dönüşmesi sürecini başlattı. 


İskoçya'nın 
Süleman'ı: 

Kral VI. James. 
1598'de yeniden örgütlenen 

İskoç taş işçileri 
James'in sarayında deveran eden 
Rönesans kültüründen ilham aldı. Bu, hür masonluğun gelişimindeki önemli bir adımdı. 


Winterswijk, Hollanda'da yer alan tipik bir locanın içi. 


Şiir ve müzik, mason kültüründe her daim önemli bir yere sahip olmuştur. Hür masonlar 1787'de Robert Burns'ü methiyeci şairleri olarak selamlıyor. Edinburg'da bulunan ve dünyanın bir mason locasına ev sahipliği yapması için inşa edilmiş ilk binası olan Canongate Kilwinning Locası'nda gerçekleşen bu sahne, 1846 yılından kalma ve kısmen hayali bir yeniden canlandırmadır. 


Viyana'daki Gerçek Ahenk Locası. 1780'ler. 


Burası Wolfgang Amadeus Mozart'ın müdavimi olduğu birkaç locadan biriydi. 


Masonlar sıklıkla sağ alttaki kişinin Mozart olduğunu iddia etmektedir. 


Diplomat, casus, eskrim ustası ve tutkulu hür mason: Eon Kadın Şövalyesi'nin 
1792 tarihli bir portresi. Eon'un cinsiyeti 
hakkındaki tartışmalar, İngiliz masonları fazlasıyla utandırdı. 


Orleans Dükü Philippe'i Fransa Büyük Doğusu'nun büyük üstadı olarak resmeden 1781 tarihli portre. 
Kral XVI. Louis'nin kuzeni olan dük, ileriki yıllarda Fransız İhtilali'ni benimseyerek adını Philippe Eşitlik olarak değiştirecekti. 1793'te giyotinle idam edildi. 


— 
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Mason şarlatan. James Gillray'in 1786 tarihli loca toplantısı karikatüründe Sicilyalı büyük sahtekâr Kont Cagliostro'ya yer verilmiş. Bu karikatürde kırmızı kıyafetler içinde resmedilen Cagliostro Avrupa'yı dolaşarak esrarengiz “Mısır hür masonluğu”nu yaydı. 


Bir kız kardeşin kabul töreni. (Napol&on İmparatorluğu, yak.1810). 
Hem biraderleri hem de kız kardeşleri kabul eden adopsiyon locaları ilk önce on sekizinci yüzyıl Fransa'sında kuruldu. 


Mason kültü objeleri Napoleon ve Josephine (19. yüzyıl ortası). 
Bonaparte hür masonluğa katılmamış olabilir ama imparatorken kardeşliği 


kendi rejimini kuvvetlendirmek için kullandı. Karısı Josephine de Beauharnais, bir adopsiyon locasına 1792'de kabul edilmişti. 


Napl&on'un kayınbiraderi Joachim Murar'yı Napoli Kralı olarak tasvir eden 
1812 tarihli göz alıcı portre. Murat, Napoli Büyük Doğusu'nun büyük üstadıydı. 


Masonlarla yakından bağlantılı devrimci bir gizli topluluk olan Kömürcüler, onun hükümdarlık döneminde serpildi. 
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Başkanlığı sırasında hür masonluğu bir vatandaş dini gibi kullanan George Washington, Amerikan masonlarından nesiller boyunca saygı görecekti. 1860'lardan kalma bu kompozisyonun üst kısmında yer alan iki birader; Lafayette ve Başkan Andrew Jackson'dır. 


1863'te Wagner Kalesi'ne düzenlenen kanlı saldırı, iç savaş döneminin kuzey ordusunda çarpışan ilk Afroamerikan alayı olan 54. Massachusetts Alayı'nın askerlerini kahraman mertebesine yükseltti. Prince Hall geleneğine mensup hür masonlar 54. 
Alay'a asker alımına önderlik etti ve alayın astsubaylarının çoğu masondu. 


Siyahi milliyetçiliğinin babası olarak bilinen kölelik karşıtı 

Martin Delany, önde gelen Prince Hall 


masonlarındandı. 
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1885'teki “doğaüstü fikir değişikliği”nden sonra 
Katolikliğe dönen Taxil, 

hür masonluk hakkında ifşa metinleri yayımlamaya başladı. 
Taxil'in iddialarına göre, masonlar burada resmedilen keçi kafalı şeytan Baphomer'e tapıyordu. 


1879'da hakaret dolu Katolik karşıtı eserleri yüzünden aforoz edilen L&o Taxil, karikatürlere konu oldu. 


Kraliçe Victoria'nın veliahdı Prens 
Edward, 1875'te İngiltere Birleşik Büyük 
Locası'nın büyük üstadı oldu. Victoria dönemi, hür masonluğun hükümetin monarşi ve imparatorluk davalarına hizmet etmesine sahne oldu. 


1872'de, Bengalli borsa acentesi Prosonno 
Coomar Dutt hür masonluğun Hindulara 


yönelik ön yargısını alt etmeyi başardı. 


Mason geçit törenleri Britanya imparatorluk yönetiminin muntazam bir parçasıydı. 
1910'da çekilmiş bu fotoğrafta, İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın büyük üstatlığını yapan Connaught Dükü, Rodezya'daki Bulawayo'da yürüyen biraderlerin başını çekiyor. 


Sahte mason locaları bazı faşist 


rejimler tarafından propaganda aracı olarak kullanıldı. 
Salamanca'daki bu sahte loca hâlâ ziyarete açıktır ve İspanyol diktatör Francisco Franco'nun ebedi mason korkusunu ortaya koymaktadır. 


YHJE M KAKO? — OATOBOPKRE BAN 


AHTKMACOKCKA H3NOKBA, 


“İpler bir Yahudi'nin elinde. Kimin iplerini nasıl tutuyor? Cevap, Mason Karşıtı Sergi'de.” Mason karşıtlığıyla antisemitizmi bir araya getiren bu poster, Nazi işgali altındaki Sırbistan'da 1941'de düzenlenen bir serginin reklamını yapıyor. 


Jim Crow ve ırk ayrımı döneminde 
Prince Hall 

hür masonluğu 
Afroamerikan toplulukları 

için önemli bir 
kaynaktı. 1907 
tarihli bu fotoğraf, 
New York'taki 

47 Numaralı 
Kartaca Locası'na mensup biraderleri gösteriyor. 


Truman, mason ABD başkanlarının en adanmışıydı. 
1949 tarihli bu portre onu 
Missouri Büyük Locası'nın büyük üstatlık alametlerini kuşanmış şekilde resmediyor. 


Hür masonluk hiçbir zaman 1950'ler 


Amerika'sında olduğu kadar popüler 
(ya da törenleri hakkında o zamanki kadar şeffaf) olmadı. 1956 yılında Z;fe dergisinde yayımlanan bu fotoğrafta 
Brooklyn masonları Süleyman 
Tapınağı'nın ithaf törenini yeniden 


canlandırıyor. 


Mississippi, 1963: Maktul vatandaşlık hakları mücadelecisi Medgar Evers'ın karısı Myrlie ve çocukları yas tutuyor. 
Evers, Prince Hall hür masonluğuyla vatandaşlık hakları mücadelesi arasındaki son derece yakın bağlantının örneklerinden biriydi. 


Bu sırada beyaz hür masonlar New York Dünya Fuarı'ndaki şaşaalı Mason Kardeşlik Merkezi'nde, Amerikan hayatına yaptıkları katkılarla övünüyordu. 


İtalya'daki meşhur P2 
Locası'nın muhterem üstadı Licio Gelli. 
Sonradan, bahçedeki çömleklerin içinde altın külçelerinin saklandığı ortaya çıktı. 


Ağustos 1980'de Bologna Tren İstasyonu'nda patlayan bomba 85 kişiyi öldürdü. 
Muhterem Üstat Gelli, suçlunun izlerini gizlemeye yönelik bir komplo 


kurmaktan hüküm giydi. 


Gurur dolu gelenek sembolleri: 
Columbia bölgesindeki Prince Hall 
Büyük Locası'nın büyük tarihçisi 
Birader James R. Morgan lll, bir hür mason ve Howard Üniversitesi mezunu olduğuna işaret eden yüzükleri gösteriyor. Washington 


DC, 2019. 


Olivia Chaumont, 
Paris'te bulunan 

bir loca üstadı tahtında (2019). 
Chaumont'un Fransa 
Büyük Doğusu'nu kadınları kabul etmeye ve onlara erkek masonlarla eşit bir statü vermeye ikna etme mücadelesi 
2010 yılında zaferle 
sonuçlandı. 
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Ritten Ritüele (2009). Önde gelen Avustralyalı sanatçı ve eski hür mason Danie Mellor, yerli atalara sahip. Bu sanat eseri hem masonlukla yerli inançlar arasındaki ortak noktayı, hem de Aborjin kültürlerinin yok edilmesinde kardeşliğin nasıl bir rol oynadığını keşfediyor. 


9. BÖLÜM 


ROMA-PARİS: ON DOKUZUNCU 
YÜZYILDAKİ ŞEYTAN 


Cehennem 


Kırılgan, tombul ve vakur Papa'nın St. Peter Bazilikası'nın kuzey transeptindeki tahtına oturduğu 18 Temmuz 1870 sabahında, havada bunaltıcı bir nem vardı. Papa IX. Pius'un karşısında, o gün için özel olarak yerleştirilmiş sandalyelerde oturan yaklaşık altı yüz kıdemli kilise mensubu duruyordu. 
Kilisenin en yüce doktrinlerini aylar boyunca tartışmaları için Katolik dünyanın dört bir yanından çağrılmışlardı. Fakat o günün gündemi teolojik tartışmalar değildi zira hâlihazırda tüm şüpheler çözüme kavuşturulmuştu. Veni Creator ilahisinin tonları yavaşça söndüğünde konsey başkanı tiz sesiyle kabul edilecek dogmayı okudu: Kutsal Baba, “Kutsal Kurtarıcı'nın kilisesine miras bıraktığı yanılmazlığa sahiptir.” Papa, inanç ve ahlak konularında resmen konuştuğu zamanlarda hatanın ve itirazın üzerindeydi. 

İsimleri okunan kardinallerle piskoposlar birer birer onaylarını dile getirmeye başladı. Fakat dogmayı henüz bir avuç kişi bile onaylamamıştı ki bazilikadaki hava karardı ve yukarıda sağır edici bir gök gürültüsü duyuldu. Kısa süre sonra Nuh Tufanı'nı andıran bir sağanak yağarken kubbenin etrafında uzun şimşekler oynaşmaya başladı. Hava şartlarının Papa'nın Yanılmazlığı'nın ilanına yaptığı yorum karşısında Roma'daki Protestan gazeteciler kendilerini gülümsemekten alıkoyamadı: “Bu fırtına, batıl 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inançlara sahip birçok zihinde ilahi gazabın bir belirtisi olarak patlak verdiği düşüncesini uyandırmış olabilir.” 
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Papa IX. Pius, 1870'te Papanın Yanılmazlığı doktrinini ilan ediyor. 
London Illustrated News gazetesinden. 


Papalığın, ilahi gazabın belirtileri konusunda ders almaya ihtiyacı yoktu. Tanrı'nın hoşnutsuzluğu, Fransız İhtilali'nin tahrip edici bir modern fikirler dalgasını serbest bıraktığı 1789'dan beri yaşanan beşeri meselelerde apaçık bir şekilde görülmüyor muydu? Akılcılık, anayasal yönetim, medeni özgürlükler, demokrasi ve basın hürriyeti insanlığın cezalandırılmayı hak ettiğinin birer göstergesi değil miydi? Sürülerinin selameti için acı çeken Papalar karmaşanın olanca gücünü bizzat hissetmişti. VI. Pius, 1798'de Vatikan'ın altını üstüne getiren Fransız askerlerince esir alınmıştı. On yıl sonra VII. Pius, Napoldon'un paşa gönlü öyle buyurduğu için altı yıllık bir hapis hayatına katlanmaya zorlanmıştı. IX. Pius ise 1848'de, yani papalık makamına seçilmesinden iki yıl sonra devrimcilerin Papalık Sarayı'nın önünde başbakanın boğazını kesmesi üzerine Roma'dan kaçmak zorunda 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kalmıştı. Pius'un Nisan 1850'de tahtına geri oturduktan sonra bile nefeslenmeye fırsatı olmamıştı. Zira nevzuhur İtalya Krallığı, 1859'da papa-kralların bin yıldır hüküm sürdüğü toprakların büyük kısmını ele geçirmiş ve Papalık Devleti'ne sadece Roma ve civarındaki toprakları bırakmıştı. 

Papalık makamının bu işgale cevabı, İtalya Krallığı'nı kiliseyi “yağmalayan” dinsiz bir devlet ilan etmek ve inançlı İtalyanları seçimleri boykot etmeye çağırmak oldu. Bunu müteakiben Pius, takvimi Orta Çağ'a geri döndürdü. 1864'te Hatalar Cetveli (Syllabus of Errors) Tanrı'nın vahyettiği gerçekliğe karşı işlenen seksen suçu listeledi. Bu suçlara dini hoşgörü, dinle devletin ayrılması ve (sekseninci maddede olarak) Papa'nın “ilerleme, liberalizm ve modern medeniyetle uzlaşması gerektiğine” dair skandal inanç da dâhildi. 

Yani Temmuz 1870'te ilan edilen Yanılmazlık Bildirgesi bir süredir devam eden gerici bir trendin parçasıydı. Lakin bu eylemdeki umutsuzluk aşikârdı. XI. Pius, âdeta dünya onun kavra- ma kabiliyetinin ötesine geçen bir hızla değişirken manevi alanda mutlak denetim kurmaya çalışıyordu. “Modern medeniyet”in heybesinde hâlâ daha işlenecek çok sayıda suç mevcuttu. 

Yanılmazlık Bildirgesi'nin ilanından üç gün önce, Avrupa'daki en büyük Katolik güç olan Fransa kendinden emin bir şekilde Prusya'ya savaş açmıştı. Bunu bir dizi felaket izledi. Muharebede yenilen Fransa işgale uğradı ve Papa'nın kalan topraklarının İtalya Krallığı'nın eline geçmesini engelleyen tek şey olan Roma'daki ufak Fransız garnizonu ana vatana geri çağrıldı. Nitekim 
20 Eylül 1870'te, yani Pius'un kendisini yanılmaz ilan etmesinin 
üzerinden henüz iki ay bile geçmemişken İtalyan askerleri Roma surlarından içeri akın etti. Ebedi Şehir artık İtalya'nın başkentiydi. Bundan böyle Kutsal Baba'nın yeryüzünde Vatikan hariç hiçbir krallığı olmayacaktı. 

Prusya'ya yenilmek üzere olan Fransada cumhuriyet ilan 
edildi. Paris halkı zayıf Fransa hükümetine karşı ayaklandı. 1871 
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ilkbaharında şehirde sosyalist bir komün ilan edildi ve bir kutsal şeylere hürmetsizlik furyası baş gösterdi. Papazlarla rahibeler taciz edilip hapse atılırken kiliselerin kutsallığına halel getirildi ve kamu binalarındaki dini semboller ortadan kaldırıldı. Komün'ün yenilgiye yaklaştığı mayıs ayında Paris başpiskoposu idam edildi ve Notre-Dame Katedrali ateşe verildi. 

Sonraki yirmi yılda Avrupa, kilise karşıtlığında yaşanan amansız bir yükselişe sahne oldu. Hükümetler laik eğitim, medeni evlilik, boşanma ve dini olmayan cenazeler gibi uygulamalar başlattı. Charles Darwin'den etkilenen yeni bilim ve felsefe akımları Tanrı'yı fiziki ve toplumsal evrenden çıkartmaya çalıştı. 
Şehirlere ve fabrikalara akın eden köylüler kadim inançlarından koparken, ortaya çıkan manevi boşluğa sosyalizmle anarşizm gibi yeni ve tehlikeli ideolojiler doluştu. Bir vatansever abideler silsilesi (milli şehit heykelleri, görkemli bakanlık binaları, devasa boyuttaki seküler sunaklar), kilisenin Avrupa şehirlerinin silüetindeki geleneksel egemenliğine meydan okudu. 1880'lerin sonuna yaklaşılırken nekromansi, spiritiüalizm ve kara büyü edebi çevrelerde giderek daha da popüler hâle geldi. 

Lakin Papalık bu saldırı karşısında savunmasız olmaktan çok uzaktı. Fransadaki birçok Katolik, kendi ülkelerini “kilisenin en büyük kızı” addediyor ve taçla mihrabın ittifakını siyasi otoritenin tek sağlam temeli olarak görüyordu. Dahası, laiklik kendisine muhalif bir dini canlanma yarattı: O dönem; hac yolculuklarıyla kehanetlerin, vahiylerle kutsal kalıntıların devriydi. 
Enerjisini geri kazanmış bir Bakire Meryem Kültü vardı. 1858'de Fransız Pireneleri'nden gelen kadın çoban Bernadette Soubirous, bakirenin kendisine gözüktüğünü iddia etti. Bernadette'in Lourdes'daki mağarası kısa sürede bir mucizeler tiyatrosuna döndü. 
IX. Pius'un şahsı etrafında da bir kült oluştu. Yeni medya (ucuz popüler baskılar, gazeteler ve kitaplar) onu inançlı kişiler için bir ikon hâline getirdi. 
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Din ve laikliğin Katolik Avrupa'da verdiği bu kültür savaşında komplo ve gizli plan muhabbetleri her zamankinden daha büyük bir ilgiye mazhar oldu. Cizvitlere göre hür masonlar Katoliklerin baş düşmanıydı. 1850'de, IX. Pius İsa Cemiyeti'ni! Papalık mesajlarının olabildiğince geniş bir okur kitlesine yayılması için kurulan yeni Civi/t4 Cattolica (Katolik Medeniyeti) dergisinin başına getirdi. Böylece bu cemiyete manevi savaşta öncü kuvvet rolünü verdi. Sonraki kırk yılda sayfalarında masonluğa takıntı ölçüsüne varacak kadar fazla yer ayıran Civi/tâ Cattolica, ilk defa 1797'de Papaz Barruel tarafından ifade edilmiş mason komplosu korkusunu yeniden canlandırıp geliştirdi. 

Civiltâ Cattolica, Rahip Antonio Bresciani tarafından kaleme alınıp tefrika olarak yayımlanan bir mason karşıtı roman üçlemesiyle başlangıç yaptı: Verona Yahudisi (The Jew of Verona), Roma Cumhuriyeti (The Roman Republic) ve Lionello isimli bu kitapların her biri çok satanlar arasına girdi. Bu kitaplar hür masonların ve onlarla bağlantılı tarikatların anarşiyi, Hristiyanlığın sonunu ve şeytanın zaferini sağlamaya çalışmasını dramatik bir dille anlatıyordu. “Avrupa devletlerindeki beklenmedik ve ani değişimlerin tamamının özü gizli cemiyetler cehennemidir.” Bresciani romanlarını sürükleyici yapan şey tam da bu “cehennem'di: neredeyse halüsinasyon derecesinde canlı bir mason komplosu, ahlaki bozulma, cinsel sapkınlık ve bir dizi siyasi karmaşa. Hür masonların kadınlar konusundaki meşhur küçümser tavrına rağmen Bresciani romanları dikkat çekecek şekilde bu tanrısız cemiyetin kötücül kadın üyelerine yer vermektedir. Bunlardan hiçbiri, erkek kıyafetleri giyip şeytana tapmak ve çok fazla sigara içmek de dâhil olmak üzere birçok suç işleyen komünist suikastçı Babette d'Interlaken kadar kötü değildir. İlahi adalet onu nihayet rahibelerin işlettiği bir hapishane hastanesinde yakalar. Bu rahibelerin dindarlığını gören Babette kendinden o kadar nefret eder 


I  Cizvitlerin asıl ismi İsa Cemiyeti'dir (Society of Jesus). -ç.n. 
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ve şeytan tarafından öyle bir ele geçirilir ki, bu zıtlık karşısında iç kanama yaşayıp kendi kanında boğulur. 

Bresciani'ye göre masonlar teşkilatlarını İsa'nın kilisesinin sapkın bir yansıması yapacak kadar şeytani kişilerdir: 


Şeytan; (hür masonluk denen| bu kibirli kilisesinde hiyerarşi, rahiplik kurumu, ayinler, kült, kutsal kalıntılar, takvim, bayramlar, yortu faaliyetleri, takipçiler (...) kendine ait tapınaklar, misyonerler, dini yeminler, kötücül tarikatlar, cemaatler, kutsal kitap, dogmalar, öğretiler, konseyler, toplu dualar, ritüeller ve ayinsel dil geliştirmiştir. "Tanrı'nın kilisesinde bulunan her şey onda da bulunur fakat bunlar amaçları bakımından kilise- deki muadillerine yüz seksen derece terstir. 


İş komplo teorilerine geldiğinde laikler de ellerinden geleni ardına koymadı. Bunlar komplo teorilerinde sık sık Cizvitlere yer verdi. Kilisenin karşısında, böyle teoriler kurgulayan kilise karşıtı profesyonel tartışmacılardan müteşekkil küçük bir ordu vardı. 
Bu kişilerin Fransa'daki en ağzı bozuk örneği 1870'lerin sonundan itibaren her yıl birkaç kitap ve yarım düzine risale yazan L&o Taxil'di. Bu eserlerin tamamı Gülmek İçin İncil (Bible for Laughs) (1881), IX. Pius'un Gizli Aşkları (Secret Loves of Pius IX) (1881) ve Kadın Papa (A Female Pope) (1882) gibi isimlere sahipti. Taxil 1879'da IX. Pius'un halefi XIII. Leo tarafından aforoz edildi ki yük bir başarı sayılır. Gelgelelim cehenneme giden bu tek yönlü bilet onu daha da cesaretlendirmekten başka bir şeye yaramadı. 
En büyük hakaretleri Cizvitlere ayıran Taxil, bunlar hakkında Cizvit'in Oğlu (The Jesuit5 Son) (1881) ve Zampara İtirafçı (The Debauched Confessor) (1883) gibi pornografik romanlar yazdı. 
Taxil tutkulu bir kültür savaşçısıydı fakat aynı zamanda ahlaksız ve paragöz biriydi. Ayrıca intihal ve hakaret yüzünden bir dizi davaya karıştı. 


262 


ROMA-PARİS: ON DOKUZUNCU YÜZYILDAKİ ŞEYTAN 


Katoliklik karşıtı polemikçi L&o Taxil (1854-1907). 
1885'te Katolikliğe dönmesiyle gündem olacaktı. 


1884'te XIII. Leo tamamen hür masonların kötülüklerini anlatmaya ayrılmış bir genelge yayımladı. Bu genelge kısa sürede kültür savaşındaki başlıca silah hâline geldi. Humanum Genus isimli bu genelge, Papalığın masonlara karşı 1738'den itibaren yayımladığı çok sayıda suçlama arasından en abartılısıydı. Bu genelgede XIII. Leo hür masonluğu şeytanın Tanrı'nın dünyadaki krallığına karşı kullandığı bir alet olarak tasvir etti. Kardeşliğin gizlilik merakı toplum içinde dile getirdikleri iyi niyet ifadelerinin hiçbirine inanılmaması gerektiğini gösteriyordu: Masonluğun özünde kandırmaca vardı. “Hile veya cesaret yoluyla her türlü devlet makamına sızabilme yetisi sayesinde, devletlerin arkasındaki egemen güç gibi gözükür hâle gelene” kadar on yıllar boyunca olağanüstü derecede büyümüştü. Masonlar yeminleri ve törenleri kullanarak insanları nihai bir amaca “köle gibi bağlamıştı.” Söz konusu amaç kilisenin tamamen yıkılması ve 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putperestliğin geri getirilmesiydi. Bu “kokuşmuş veba”ya direnmek için ruhbanın, kardeşliğin kötücül sırlarını ifşa etmeye ve “hür masonluğun maskesini çekip çıkarmak” yoluyla “(masonların) fikirlerindeki fesatlığı ve eylemlerindeki şerri” ortaya koyma- ya öncelik vermesi gerekiyordu. 

Humanum Genus, masonluğun 1880'lere gelindiğinde öncekinden bile daha büyük bir nüfuz ve görünürlük kazandığı gerçeğine verilen abartılı ve neredeyse hezeyanlı bir tepkiydi. 
Masonluk; artık kitlesel bir orta sınıf hareketi, ve her geçen gün daha da demokrat ve kapitalist bir yapı kazanan ulus devletler- deki hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Masonluk İtalya'da milli birliğin sağlanmasına kadar yasaklı olagelmişti ama 1860'larda yeniden sahneye çıktı ve sonraki onyıllarda gelişmeye devam etti. 
1870'lerde yüze yaklaşan loca sayısı 1923'e kadarki süreçte bu sayının dört katına çıktı. İtalyan masonluğu siyasetle içli dışlıydı ve Vatikan'ın toprak hırsızlığıyla suçladığı devletle aynı safta yer alıyordu. İdeolojik meseleler hakkında sık sık tartışan İtalya masonları, bu tartışma ortamında şöyle bir ortak fikir geliştirmişti: Tipik bir İtalyan birader oldukça vatansever olmalı ve boşanma, ölülerin yakılması ve laik eğitim gibi meselelerde içgüdüsel olarak sekülerlerin tarafında yer almalıdır. Masonların kilise karşıtlığı ilkel olabiliyordu. Mesela büyük üstatlardan biri kardeşliğin “bpapazlara özgü frengi”ye karşı savaştığını söylemişti. 

İtalya'daki şeylerin çoğu Fransa için de geçerliydi. Buradaki masonlar, Almanya karşısındaki 1870 yenilgisinden sonra kurulan Üçüncü Cumhuriyet'in demokratik ve laik ideolojisini desteklemek için alenen lobi faaliyeti yürütüyordu. 1877'de masonluktaki Tanrı'ya inanma zorunluluğunu kaldırmak için oy kullanan büyük doğu, eski ilkelerden radikal bir kopuş gerçekleştirdi. Yerel mason kongreleriyse siyasi tartışma forumları hâlini aldı. Hür masonluk, ülkenin en nüfuzlu ticaret ve siyaset ağlarıyla büyük ölçüde iç içeydi. Öyle ki Üçüncü Cumhuriyet'in sivil bakanlarının yaklaşık yüzde 40'ı masondu. Biraderler, kilisenin 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cumhuriyete düşman olduğu fikrini sorgusuz sualsiz kabul ediyordu. 1890'larda siyasi Katolikliğin tehlike arz edecek şekilde gelişmesine şahit olan masonlar bu durum karşısında Radikal Parti'yi kurdu. Partinin Haziran 1901'deki açılış oturumunda 
155 locadan gelen temsilciler toplandı. 

Hâl böyleyken 1884 tarihli mason karşıtı Humanum Genus genelgesinin dünyanın dört bir yanındaki biraderler tarafından alayla karışık bir öfkeyle karşılanması şaşırtıcı değildi. Birleşik Devletler'de, eski bir Konfederasyon generali ve İskoç Riti'nin baş yetkilisi olan Albert Pike bu genelgeyi “insan ırkına karşı savaş ilanı” olarak tarifetti. 

Vatikan'ın gözünde bu tepkiler Papalığın hür masonluk hakkındaki mesajının tam da beklenen etkiyi yaptığını gösteren kanıtlardan başka bir şey değildi. Zumanum Genus çok geçmeden Katolikliğin en azılı düşmanlarından birinin âdeta mucizevi bir şekilde din değiştirmesini sağlayacaktı. Bu meşhur mühtedi tam da XIII. Leo'nun istediğini yaparak “hür masonluğun maskesini çekip çıkaracaktı.” Kilise onun gibisini ilk defa görüyordu. 


Leo Taxil'in Doğaüstü Fikir Değişikliği 


Fransa kilisesinin en muhafazakâr isimlerinin sözcülüğünü yapan L'Univers gazetesi, 14 Temmuz 1885'te meşhur ateist militan L&o Taxil'in Katolikliğe döndüğüne dair söylentiler yayımladı. 
Taxilin Çarpık Cübbeler (Grotesgue Cassocks) (1879) ve Papaların Metresi (Mistress of the Popes) (1884) gibi eserleri karşısında duyduğu öfkeyi sıklıkla dile getiren XWxivers, yazarın din değiştirmesi hakkındaki yorumlarını bir süreliğine kendine sakladı. 
Gazetenin gözlemlediği üzere, söylentiler duruma uygun olarak inançtan ziyade şaşkınlıkla karşılanmıştı. 

Dokuz gün sonra şişkin suratlı, kelebek gözlüklü ve bakımsız saçlarını kafasının kelleşen kısmını örtecek şekilde geri atmış 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beliriverdi. Elinde fikirlerini içeren bir mektup taşıyan bu adam Leo Taxil'den başkası değildi. Mektuba göre gerçekten de tövbe etmişti ve özgür düşünce taraftarı bir insan olarak geçirdiği son on yedi yıldaki eylemleri yüzünden büyük bir utanç içindeydi. 
Editöre gergin fakat kararlı bir şekilde kendini kilisenin ellerine teslim ettiğini söyledi. 

L'Univers'in şaşakalan editörü Taxil'e dine dönüşünün tüm iyi Hristiyanlarca merhamet ve duayla karşılanacağının garantisini verdi. Gerçekten de birçok Hristiyan bu sefih evladın kurtuluşu karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Britanya merkezli Catholic Times gazetesinin Paris muhabiri Taxil'le röportaj yaptı ve yazarın “doğaüstü fikir değişikliği”nden etkilendi. Öte yandan bu değişimin samimiyetinden şüphe duyanlar da mevcuttu. Her daim şüpheci kişiler olagelmiş Cizvitler, ruhbanı koynuna yılan aldığı konusunda uyardı. Eski yoldaşları (materyalistler, ateistler, cumhuriyetçiler ve hür masonlar) onu rüşvet aldığı veya kilise karşıtı kitapları artık satmadığı için din değiştirmekle itham etti. 
Endişeli karısıysa onun sinirsel çöküntü geçirdiğini düşündü. 

Şüpheci seslerden rahatsızlık duymayan Taxil başlarda dünyadan elini ayağını çekmeye ve ailesinden uzaklaşmaya kararlı görünüyordu. Paris'teki Papalık elçisi Başpiskopos Camillo Siciliano di Rende'ye takdim edildiğinde, başpiskopos ona o kadar büyük adımlar atmamasını tavsiye edip manevi yolculuğuna birkaç günlük bir halvetle başlamasını önerdi. Taxil, 1885 Ağustos'unun sonlarında şehir dışındaki bir Cizvit inzivagâhında günahlarını itiraf ederek çile dolu üç gün geçirdi. İtiraf ettiği son günah, planlı bir cinayet işlemekti. İtiraf edilen günahların gizli tutulması kuralının, dehşete düşen papazı bu suçu rapor etmekten alıkoyduğunu fakat en azından Taxil'in acı çeken ruhunu günahlarından arındırmasına ve kıdemli ruhban üyeleri karşısında mühtedinin samimiyetine kefalet etmesine izin verdiğini belirtmeye gerek yok. 

Günahlarının kefaretini ödemekte kararlı olan Taxil bu kefaretin yalnızca edebi bir kefaret olabileceğinden emindi. Dine 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dönüşünü izleyen günlerde çok sayıda Paris papazının güvenini, Katolik bir kitabevinde çalışma imkânını, Katolik bir yayımcıyla sözleşme imzalama fırsatını ve gelecekte yayımlayacağı kitaplardan gelen kârın bir kısmını alma hakkını kazandı. Bunlara ek olarak Katolik basını kitaplarının reklamını ücretsiz olarak yapacaktı. Artık kalemini kutsal bir davaya sunabilir, Zmanum Genus'un çağrısına uyarak hür masonluğun maskesini çekip çıkarabilirdi. 

Taxil'in Eski Bir Özgür Düşünce Yanlısının İtirafları (Confessions of a Former Free-Thinker) isimli otobiyografisi 1887'de yayımlandı. 1854 senesinde Marsilya'da Gabriel-Antoine Jogand-Pagâs adıyla doğmuştu ve muhafazakâr ebeveynlerinin isteği doğrultusunda Cizvitler tarafından eğitilmişti. “Kötülüğün içinden çıkılmaz labirenti”ne giden yolculuğu, on dört yaşındayken bir mason kitapçığına denk gelmesiyle başladı. Bu olaydan sonra masonluğa takıntılı hâle gelerek dini eğitime olan ilgisini kaybetti. On alt yaşında babasına isyan ederek evden ayrıldığında L&o Taxil adını aldı ve adi suçlularla fahişelere yoldaşlık eden coşkulu bir siyasi düşünür oldu. Sahte afrodizyak haplar satmayı da içeren muhtelif suçlardan dolayı hapse atılmakla tehdit edildi. Nihayetinde masonlukta uzun süre kalmadı zira fazla özgür zihinliydi. 1881'de masonluğu tamamen terk etti. Fakat kardeşlikte geçirdiği süre, masonluğun en derin sırlarını öğrenmesine yetmişti. Masonlar kötücül görevlerini yerine getirmek için diğer tüm dinlerin kisvesi altına girmeye hazır gizli şeytan tapıcılarıydı. Hür masonluğu araştıran sabırlı ve bilge birçok araştırmacı, gizem bulutuyla kaplı olmaya devam eden önemli sırları gözden kaçırmıştı. Bunlardan en önemlisi kardeşliğin “çarpık ve öfke dolu” ritüelleriydi. Taxil'in yayımlayacağı eserler bu konudaki boşluğu dolduracaktı. 

Dine dönüşünü takip eden iki yılda kaleme alıp dört cilt hâlinde yayımladığı yüzlerce sayfada, İskoç Riti'ndeki otuz üç derecenin tamamının yanı sıra daha az bilinen ritleri de ifşa etti. Dünya genelindeki büyük localardaki ve yüksek konseyler- deki görevlilerin tamamının ismini verip dünyada toplamda 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1.060.005 birader bulunduğunu hesapladı. Taxil'in açıklamasına göre, “Evrenin Ulu Mimarı” isminin şeytanı ifade eden bir kod adından ibaret olduğu ve kardeşliğin teşkilat yapısıyla ayinlerinin yegâne gerçek kiliseyi taklit ettiği aşikârdı. Hür masonlar kardeşlikle bağlantılı başka bir cemiyet daha kurmuştu. Kömürcüler adındaki bu cemiyet biraderlerin siyasi heyecanlarını dile getirmesine yarıyordu. O sırada büyük ölçüde uyku hâlinde olan kömürcüler, masonların muzır davasında kendilerine ihtiyaç duyulduğu anda ayaklanmaya hazırdı. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, Taxil'in masonluk hakkındaki ilk çalışmalarında yer alan bilgilerin çoğu hâlihazırda bizzat masonlar tarafından yayımlanmıştı. Lakin bilgilerin çokluğu eserlerin hazırlanma nedeninin samimi bir dindarlık olduğuna delalet ediyordu. Taxil mason sırlarını sıkıcı bulabilecek okurları için ciddi bir uyarıda bulunuyordu: “Gülmeyin. Hür masonluğun şakasının olduğunu sanmayın. Bu son derece ciddi bir mesele.” Hâl böyleyken yazarın dine dönüşünün samimiyetinden şüphe etmeyi sürdürmek mümkün müydü? 

Taxil'in tövbekâr hür mason kimliğiyle yazdığı ilk eserler arasından en başarılısı, hem erkeklerin hem de kadınların katıldığı üvey localar hakkındaki Mason Kız Kardeşler'di (Masonic Sisters) (1886). Ön sözde okurlarına seslenen Taxil, görünürde masum olan üvey locaların gerçekte insanlığı iştiha ve fuhşun en son kadim Babil'de görülen hayvani formlarına indirmeyi amaçladığını, hissettiği kahredici tiksintiye rağmen açıklayacağını ilan ediyordu. Taxil'in bu eserindeki ahlaki meselenin büyüklüğü düşünüldüğünde, ön sözdeki son ifadelerin bir hayli keskin olması şaşırtıcı değildir: “Fransız anneler! Kızlarınızı eve kilitleyin! Hür masonlar geliyor!” 

Neyse ki Taxil'in terbiyesi gerçeği anlatma tutkusuna baskın geldi. Her bölümün sonunda bir sonraki bölümün masonların cinsel ahlaksızlıkları hakkındaki şok edici gerçekleri ifşa edece- 


ği söylense de, Taxil her seferinde müstehcen içerikleri kendine 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saklama bilgeliğini gösteriyordu. Onun yerine adopsiyon törenlerinde kullanılan dilin ahlak kisvesi altında sistematik olarak ahlaksız niyetler sakladığını kesin bir şekilde gözler önüne seriyordu. Masonlar “gerçek” kelimesini kullandıklarında “yalan”ı ifade ediyordu. Keza “iyi” kelimesi “kötü”, “arkadaşlık” kelimesi de “sefahat” anlamına geliyordu. Böyle bir sürü örnek vardı. Şifreyi anladığınız zaman her şey tiksinti verici bir şekilde açıklığa kavuşuyordu. Taxil'in ifşaatı sadece son birkaç sayfada anatomik bir mahiyet kazanıyordu. Mason sembolizminin bir anahtarını sunan bu sayfalar, kardeşliğin bir seks kültü olduğunu gösteriyordu. Bu kültün ritüellerindeki zararsız görünüşlü eşyalar aslında fallik ve vulvik sembollerdi. Söz konusu son sayfalar, bu kirletici bilgilerin masum insanların eline geçmemesi için Latinceyle yazılmıştı. 

Taxil nabza göre şerbet verme yeteneğinin de yardımıyla çok sayıda ruhban mensubunun güvenini ve hatta takdirini kazandı. 
On yedi kardinal, başpiskopos ve piskopos destek mesajı gönderdi. En azimli destekçilerinden biri de aylık Maskesiz Hür Masonluk (Freemasonry Unmasked) dergisini kuran Grenoble piskoposuydu. Taxil birçok sıradan din adamının da övgüsüne mazhar oldu. İsviçreli bir katedral rahibi, sırf Taxil'le görüşmek için Fribourg'dan kalkıp ta Fransa'ya kadar geldi ve burada onu bir aziz olarak selamladı. Eve döndükten kısa süre sonra da, Taxil'e üzerine dini sözler işlenmiş devasa bir gravyer peyniri yolladı. Taxil bu peynirin her dilimini büyük bir saygıyla yediğini söyledi. 

Papa'yı görebileceği konusunda naif görünüşlü bir umut duyan Taxil, Haziran 1887'de hazırlıksız bir Vatikan seyahati yaptı. 
Burada mutlulukla karşılandı ve ertesi sabah Papa hazretlerinin huzuruna kabul edildi. XIII. Leo'yla kırk beş dakika geçiren Taxil, mason karşıtı eserlerinin Papa tarafından baştan sonra okunduğunu öğrenme mutluluğunu yaşadı. 

XIII. Leo'nun onayı, hatta sevgisi Taxil'e daha da fazla kilise mensubunun desteğini kazandırdı. Cizvit dergisi Civi/#4 Cattolica onu masonlukla ilgili meseleler hakkında yetkili biri 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addederek yazılarından alıntılar yaptı. Taxil, eserlerinin birçok dile çevrilmesi sayesinde uluslararası boyutta bir üne kavuştu. 

Taxil'in sonraki görevi 1889 tarihli kitabının başlığında ilan ettiği üzere aslında Mason Cinayetleri (Masonic Mwders) olan bazı gizemli ölümleri açıklığa kavuşturmaktı. Hür masonluğun yükselen derecelerinin amaçlarından biri de yavaş yavaş mutlak sadakat sağlamaktı. İskoç Riti'nin otuzuncu derecesi olan kadoş şövalyesi derecesine yükselen üyelerin iradesi o kadar ele geçirilmiş oluyordu ki, kardeşliğin emrine amade suikastçılar hâline geliyorlardı. Kadoş şövalyeleri birtakım meşhur cinayetlerin failiydi. Bu cinayetler arasında, 1826 yılında Amerika masonlarına ihanet ettikten sonra Niagara Şelaleleri civarında ortadan kaybolan William Morgan'ın öldürülmesi de vardı. 

Taxil'in hür masonluk hakkındaki ifşaatının hiçbiri bir sonraki kitabına sakladığı bilgiler kadar şaşırtıcı değildi. Üvey localar meselesine geri dönen Hür Masonlukta Kadınlar Var Mıdır? (Are There Women in Freemasonry) (1891) isimli eser, Katolik kilisesinin en üst seviyelerindeki kişilerin dahi bilmediği korkunç bilgileri açıklıyordu. Karma hür masonluğun en gizli hâli Palladia Tarikatı'ydı. Bu tarikatın itaat ettiği en gizli merkez, yani gizli localarının en gizlisi, cinsel sefahat ve satanizmin en katıksız hâllerini fiiliyata döküyordu. Reforme Edilmiş Yeni Palladia Riti (New Reformed Palladian Rite) olarak bilinen tarikat artık şeytana tapındığını masum kod adları altında saklamaya bile gerek duymuyordu. “Üçgenler” olarak bilinen localarındaki en önemli konum, Orta Çağ'daki sapkın Tapınak Şövalyeleri'nin taptığı keçi kafalı şeytanın ta kendisi olan Baphomet'in heykeline ayrılmıştı. 
Tarikatın törenlerini, tapınak şövalyesi hanım üstadı ((emplar mistress) adıyla bilinen en yüksek Palladia derecesine yükselen kadınlar yönetiyordu. Bu törenler kutsal ekmeği bıçaklamak ve komünyon kadehine tükürmek gibi eylemler içeriyordu. Reforme Edilmiş Yeni Palladia Riti'ni, Taxil tarafından mason anti-kilisesinin anti-papası olarak tasvir edilen Albert Pike kurmuştu. 
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Cesur bir harekette bulunan Taxil, önde gelen tapınak şövalyesi hanım üstatlarından birinin kısa bir biyografisini yayımladı: “Şeytanın vücut bulmuş hâli olan bu kadının damarlarında âdeta Lucifer'in kanı akıyordu.” Kız Kardeş Sophia-Sapho şaşırtıcı derecede erken gelişmiş bir şeytan tapıcısıydı. En yüksek beş Palladia derecesine henüz ergenliği bitmeden bizzat Albert Pike tarafından getirilmişti. Çok sevimliydi ama deniz kızlarının sesine benzeyen sesi, öfkelendiği zaman sinir bozucu erkeksi bir tona bürünüyordu. Toplum içindeyken etrafına lekesiz bir yaşlı kız gibi yaşadığı izlenimini veriyordu. Üvey loca sınırları içindeyse mason orjilerine soğukkanlılıkla katılıyor ve kız kardeşlerden birini eve götürebileceği ânı bekleyen “ateşli bir lezbiyen” olduğunu gösteriyordu. Sophia-Sapho'nun esas tutkusu, “kedi gözüne benzeyen gözlerini” parlatan ve sesini güçlendiren şeyse kutsala hürmetsizlikti. Kutsal ekmeğe tükürmekle tatmin olmayan Sapho, sık sık yeni kız kardeşlerden birini kutsal ekmekle onu vajinasına sokmak suretiyle seks yapmaya zorluyordu. 

Taxil'in içeriden bilgi aldığı aşikârdı. Onun cesaretini görerek cesaret kazanan bu kaynaklar artık içinde yaşadıkları cehennemi kamuya doğrudan açıklayabileceklerini hissetmeye başlamıştı. 
Bu konudaki kademeli atılım Kasım 1892'de, On Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan (The Devil in the Nineteenth Century) isimli bir ifşaat dizisiyle başladı. Güvenlik amacıyla “Dr. Bataille” takma adı altında saklanan yazar, gerçekten küresel bir şeytani komployu keşfetmek gibi şok edici ve şümullü bir başarıyla L&o Taxil'i geride bırakacak bir gemi doktoruydu. (“Dr. Bataille”ın gerçekte var olmadığından ve On Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan'ın yazarının aslında Taxil olduğundan şüphelenen kişiler mevcuttu. Fakat birçok baskıda kategorik reddiyeler bulunuyordu.) 

Dr. Bataille'ın hikâyesi okurlarını on yıldan daha geriye götürerek Taxil'in çizmiş olduğu tabloya dehşetengiz detaylar ekledi. 1880'de Seylan'dayken Gaetano Corbuccia isimli eski bir İtalyan arkadaşına denk gelmişti. Bir zamanlar kalıplı bir adam 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olan Corbuccia o sırada iskelet gibi zayıf ve kederliydi. Dr. Bataille ondan Kalküta'daki Palladia üçgeninde şeytanın kendini göstermesine şahit olduğu itirafını duydu. 

İnançlı bir Katolik ve bilim insanı olan Dr. Bataille bu konuyu araştırmaya, bunun için de Corbuccia'dan öğrendiği şifreleri kullanarak kıdemli bir mason gibi davranmaya karar verdi. Hindistan'dayken Hinduizm, yılan terbiyeciliği ve maymun evliliği gibi bilindik Doğu uygulamalarının aslında Reforme Edilmiş Yeni Palladia Riti'ne mensup Britanyalılar tarafından kontrol edilen satanizm türleri olduğunu öğrendi. 

Kalküta'da bulunduğu sırada, Charleston'dan gelen Phileas Wilder isimli bir temsilciyle tanıştırıldı. Lutherci bir vaizken önce Anabaptist, sonra Mormon, daha sonra da satanist olan bu şahıs, anti-kilisenin on anti-kardinalinden biriydi. (Kızı Sophia ise Taxil tarafından azgın lezbiyen tapınak şövalyesi hanım üstadı Sophia-Sapho olarak ifşa edilen kişinin ta kendisiydi). Dr. Bataille, Phileas Wilder'ın yardımıyla Palladia dereceleri hiyerarşisinde yükselmeye ve küresel mason satanizminin daha da derin sırlarını keşfetmeye başladı. 

Mesela San-ho-hoei Üçlü Grubu'nun şeytani ritüellerine kabul edilmek için Şangay'daki bir esrarkeş kahvehanesinde afyonla kafa çekti. Bu üçlü grubun üyeleri, Cizvit misyonerlerine suikast düzenlemekte uzmanlaşmıştı. 

Cebelitarık'a giden Bataille'a, Reforme Edilmiş Yeni Palladia Riti'nin fabrikalarına ev sahipliği yapan ve Britanya hükümeti içindeki masonlarca korunan derin mağaralar gösterildi. Doktor, dumandan kararmış hayvani derecede kaslı işçilerin, cehennem ateşiyle çalışan ocaklarda (kılıç, sihirli lamba ve pentagram gibi) bin bir türlü kült objesi ürettiğini kendi gözleriyle gördü. Cebelitarık'ta aynı zamanda kurbanlarını kalp krizi ve beyin kanaması semptomlarını taklit ederek öldüren kötücül zehirler hazırlama- ya yönelmiş yirmi bir bilim insanının çalıştığı bir laboratuvar da bulunuyordu. Bu görüntü karşısında umudu kırılan Bataille “Şeytan bakteriyoloğa dönmüş” sonucuna vardı. 
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Gelgelelim bu olağanüstü gerçekler Dr. Bataille'ın Albert Pike, Albert Mackey ve genç Sophia-Sapho'yla tanıştığı Charleston'da yaptığı keşiflerin yanında solda sıfır kalırdı. Albert Mackey hava atmak için Dr. Bataille'a Arcula Mystica'yı gösterdi. 
Ufak bir içecek dolabına benzeyen bu alet, bir düğmeyle açılıyor ve içinde gümüşten bir kurbağa, trompetvari bir mikrofon, çan şeklinde bir kulaklık ve her biri Palladia Kültü merkezlerinden birini (Charleston, Roma, Berlin, Washington DC, Montevideo, Napoli ve Kalküta) temsil eden yedi adet heykelcik barındırıyordu. Albert Pike her birinde birer Arcula Mystica bulunan elçilerinden biriyle iletişim kurmak istediği zaman heykelciklerden birine basması yetiyordu. Pike heykelciğe bastığında diğer taraftaki kurbağanın ağzından, alıcıya mesaj geldiğini bildirmeye yarayan bir ateş çıkıyordu. Bu alete hayran kalan Dr. Bataille, “Kısacası Arcula Mystica şeytani bir telefondan başka bir şey değildir” diyordu. Dünya çapındaki mason komplosu hayal edilenden daha da sıkı bir koordinasyona sahipti. 

Dr. Bataille'a Reforme Edilmiş Yeni Palladia Riti'nin ana mabedi de gösterildi ki burası satanizmin St. Peter Bazilikası konumundaydı. King Sokağı'yla Wentworth Sokağı'nın kesişiminde bulunan mütevazı bina, merkezinde üçgen şeklindeki Sanctum Regnum'un (Kutsal Krallık) bulunduğu bir yeraltı labirentine sahipti. Sanctum Regnum her cuma şeytanın kendini insanlara göstermesine sahne oluyordu. 

Bataille'ın Charleston seyahatinde yaşadığı belki de en dramatik aydınlanma Sophia-Sapho'yla yaptığı akşam yürüyüşü sırasında gerçekleşti. Şeytani lejyonlardan bahseden Sophia, ağzından 29 Eylül 1962'de doğacak olan Deccal'in büyük büyükannesi olmaya yazgılı olduğu gerçeğini kaçırdı. 

Dr. Bataille, nihayetinde neredeyse iki bin sayfayı dolduran yolculuğunun her aşamasında, gerçeklerle kulaktan dolma bilgileri birbirinden ayırmaya çabaladı. Arcula Mystica gibi bazı şeyleri kendi gözleriyle görmüştü. Albert Pike'a mesaj getirmek için beyaz bir alev çemberi içinde tezahür eden cüce şeytan veya 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İngiltere'deki Palladia oturumunda piyano çalan kanatlı timsah gibi diğerleriniyse sadece başkalarından duymuştu. Bu tarz şeyler uydurma olabilirdi. Bataille'1n açıklamasına göre şeytan Palladialılarına istediği zaman “aptal edici bir saflık” aşılayabiliyordu. 

Dr. Bataille, aşırı titiz davranmasına rağmen Palladia Kültü konusunda bir başka otorite tarafından gölgede bırakıldı. Tıpkı kendisinin L&o Taxil'i gölgede bıraktığı gibi. Bu yeni kaynak şeytani kültün merkezinden geliyordu. Artık, kiliseyle Palladiacılık, yani iyiyle kötü arasındaki mücadelenin zirve noktasına yaklaştığı yönünde elle tutulur bir his vardı. 


. 


Dr. Bataille'ın On Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan'da anlattığı hâliyle 


Paris ve Zürih'teki şeytani mason saçmalıkları. 


1893 sonbaharında bazı Katolik gazetelerine Yeni Reforme 
Edilmiş Palladia Riti'nin Roma'daki gizli toplantısında bir bölünme patlak verdiğine dair bilgi sızdırılınca, Dr. Bataille'ın hatıratı sansasyonel bir şekilde yeniden gündem oldu. Bölünme, 1891'de ölen Albert Pike'ın yerine kimin seçileceği meselesi yüzünden patlak vermişti. Rakip hiziplerden birinin başında Diana Vaughan adlı bir tapınak şövalyesi hanım üstadı bulunuyordu. 
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On Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan'ın dikkatli okuyucuları Diana Vaughan'ın hikâyesini çoktan biliyordu. Yarı Amerikan yarı Fransız bu kadın, şeytan tapıcıları arasındaki bir garabetti. 
Sophia-Sapho'nun Paris'te düzenlediği tapınak şövalyesi hanım üstatlığına kabul töreninde kutsal şaraba tükürmeyi reddederek Palladia ortodoksisini hiçe saymıştı. Lucifer'in aslında iyi tanrı olduğuna ve Palladiacıların Adonai ismini verdiği Hristiyan tanrısının, komünyon ekmeğinde vücut bulma yetisine sahip olmayan kötücül bir güç olduğuna inanıyordu. Diana'nın tezi satanizm camiasında şiddetli bir tartışma başlattı. Diana cezalandırılmaktan kendi şeytanı ve nişanlısı olan Asmodeus tarafından korunuyordu. Bu şeytan ona aleyhinde konuşanları kırbaçlayan sihirli bir aslan kuyruğu vermişti. Tartışmalar devam ederken Diana ve Sophia-Sapho amansız rakipler hâline geldi ve Diana kendini korumak için saklanmak zorunda kaldı. 

Ocak 1894'te ağızları açık bırakacak yeni bir olay yaşandı. 
Diana, mason icraatlarını sarıp sarmalayan gizeme rağmen önde gelen Katolik gazetecilerden biriyle Paris'teki gizli bir konumda röportaj yapmayı kabul etti. Gazetecinin buluştuğu Diana yirmi dokuz yaşında, uzun boylu ve erkeksi şekilde kesilmiş açık renkli saçlara sahip çekici bir kadındı. Yüz hatları o kadar açık ve duruydu ki, röportajcı kendine ve okurlarına bu kadının her ne kadar bakire olsa da aynı zamanda inançlı bir Luciferci olduğunu ve saatler süren şeytani esrimelerden zevk aldığını hatırlatma ihtiyacı duydu. Diana, Roma'nın Yankısı (L'Echo de Rome) gazetesinde yayımlanan bu röportajın ardından büyük kısmı kendisini şeytanın yolundan geri dönmeye davet eden binlerce mektup aldı. Diana bunların hepsine mason sembolleriyle süslü kâğıtlara yazılı kibar cevaplar gönderdi. 

1894 sonunda Diana'nın Yeniden Canlanmış ve Hür Palladium (Regenerated and Free Palladium) isimli yeni bir mason tarikatı kurduğu ortaya çıktı. Ertesi yılın mart ayında inançlarını yaymak için cazip fiyatlı bir aylık dergi kurarak, yeniden toplum içine çıkmak gibi sıra dışı bir adım attı. 


275 


KARDEŞLİK 


Henüz sadece üç sayı yayımlanmıştı ki çoğu saygın Katolik'in dualarla beklediği olayın gerçekleştiği haberi yayıldı: Diana dine geri dönmüştü. Roma'daki Civilt2 Cattolica gazetesi, ilahi lütfun “Tanrı'nın ve İsa'nın en amansız düşmanlarından birinin yüreğini” pişmanlıkla doldurması karşısındaki sevincini dile getirirken kilise hiyerarşisinin yorumunu ortaya koyuyordu. 

Sadece ufak bir grubun bildiği bir rahibe manastırına sığınan Diana, dergisinin adını Eski Bir Palladiacının Hatıraları (Memvoirs of an ex-Palladist) olarak değiştirdi. Aruk dergiyi yeni bulduğu Hristiyanlığı anlatmak, eski günahlarını itiraf etmek ve Palladiacılığın icraatlarını içeriden ifşa etmek için kullanacaktı. 
Palladium genel müfettişlerinin giydiği erkek kıyafetleri içinde çekildiği bir fotoğrafını yayımladı ve samimi bir dille şeytan Asmodeus'la yaşadığı ilişkinin hikâyesini anlattı. “Deccal'in Büyük Büyükannesi” başlıklı bir dizi makalesi, Sophia-Sapho hakkında aydınlatıcı anekdotlar içeriyordu. Bu anekdotlardan birine göre Sophia bir miktar kutsal su içtikten sonra ateş kusmuştu. Kehanetlere göre gelecekte Kudüs'e gidecek ve 29 Eylül 1896'da Deccal'in büyükannesi olmaya yazgılı bir kız bebek doğuracaktı. 
Kehanetin kanıtı bebeğin babasından, yani şeytan Bitru'dan gelen Latince bir mektupta bulunuyordu. 

Diana Vaughan'ın yaptığı işlerin Tanrı tarafından kutsandığına dair alametler mevcuttu: Eylül 1895'te, ciddi bir hastalıktan muzdarip genç bir kadının Diana adına hacca çıkarak Lourdes'a gitmesinin ardından mucizevi şekilde iyileştiği rapor edildi. Nitekim Eski Bir Palladiacının Hatıraları Katolikliğin en yetkin seslerince onaylandı. Bunlar arasında yer alan Civi/i& Cattolica, Diana'nın “kıymetli” hatıratından defalarca alıntı yaptı ve bu çalışmanın “en bilgili tarihçiye saygınlık getirebilecek kadar” özenli bir çalışma olduğunu ifade etti. 

Öngörülebilir şekilde çelişkili davranan hür masonlar, Diana Vaughan'a ya öfkeyle ya da zoraki kahkahalarla cevap verdi. 
Masonlarca çok beğenilen bir mason tarihi kaleme alan Alman 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bir birader, Vaughan'ın hikâyesinin tamamını insanların zihnini kardeşliğe karşı zehirlemeye yönelik bir Cizvit sahtekârlığı olarak kınadı. 


ii 
İ ” 
Mi i K şi RR sala ilme sia : 


Palladium Genel Müfettişi Diana Vaughan 


Kiliseye göre bu tepkiler buram buram panik kokuyordu. 
Modern dünyanın tüm kötülüklerinin müsebbibi olan bu tarikata karşı verilen mücadele hız kazanıyordu. 1896 ilkbaharında Diana'nın dergisi heyecan uyandıran bir haber yayımladı: Eylül ayında düzenlenecek ve sponsorluğu kilise tarafından üstlenilecek bir Uluslararası Mason Karşıtları Kongresi için gün belirlenmişti. Masonluğa karşı verilecek bu “yeni haçlı seferi”nin Birinci Haçlı Seferi'nin Kutsal Topraklar'a varmak üzere yola çıkışından tamı tamına sekiz yüz yıl sonra başlayacak olması hayra alametti. 
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Tam da Luciferci hür masonluk savunmaya geçmişken ve Mason Karşıtları Kongresi yaklaşırken ortalıkta Diana Vaughan'ın itirafları hakkında şüpheler dolaşmaya başladı. Bazı Katolik gazeteler, özellikle de Almanya'dakiler kontrolsüz imalarda bulunmaya başladı. Bu gazetelere göre Diana Vaughan diye biri hiç var olmamıştı. Hatta L&o Taxil'in dine dönüşünün ardından gelen hür masonluk ifşaatı dalgası, aslında kiliseyi çığ misali bir alay yığınının altında bırakmak için harekete konan devasa bir plandı. Eski Bir Palladiacının Hatıraları'ndaki kanıtlar günden güne daha da sorgulanır oldu. Mesela şeytan Bitru'nun Deccal'in büyükannesinin doğuşunu haber veren mektubunun çok sayıda gramer hatası içerdiğine dikkat çekildi. (Sanki Lucifer'in melekleri kusursuz bir kilise Latincesi kullanmakla uğraşacaktı!) 

Vaughan Hanım'ın yardımına çok sayıda Katolik kuruluşu ve kıdemli din adamı koştu. Papalık sekreterlerinden biri ona kendisini eleştirenler ne derse desin kutsal faaliyetlerini sürdürmesini söyleyen bir mektup gönderdi. Eylül 1896'da Civi/t& Cattolica onun ilahi takdirin bir vasıtası olduğu yönündeki inancını tekrar dile getirdi. 

Ne var ki bu konudaki ihtilaf ortadan kalkmayacaktı. 1896 
Eylül'ünün sonunda, otuz altı piskoposu ve elli piskopos temsilcisini de içeren yaklaşık bin kişi Birinci Uluslararası Mason Karşıtlığı Kongresi için Trent'te toplandı. Diana Vaughan Hanım'ın ismi herkesin ağzındaydı. 

Vaughan'ın hatıratının ortaya koyduğu meseleler için özel bir kongre oturumu ayarlandı. Bu oturumda bazı şüpheciler kanıt istedi. Vaughan'ın itirafçıları kimlerdi? Peki ya vaftiz ailesi? Diana Vaughan'ın yeriyle ilgili bilgilerin emanet edildiği az sayıda kişiden biri olan L&o Taxil kürsüye çıkarak aşikâr bir duruma dikkat çekti: Bu bilgileri yayımlamak Diana Vaughan'ın hayatını tehlikeye atabilirdi. 

Kongre üyelerinin görüşlerindeki bölünmenin devam etmesi nedeniyle bu meseleyi daha yakından incelemesi için özel bir komisyon görevlendirildi. Ne var ki yaklaşık üç ay sonra yayımlanan 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komisyon raporu tekdüze bir şekilde £s£i Bir Palladiacının Hatıraları'nın ne ölçüde gerçek olduğu konusunda karar vermeye yetecek kadar delil bulunamadığını bildirdi. Vatikan hiyerarşisinin Diana hakkında ciddi bir endişe duymaya başladığına dair söylentiler mevcuttu. Bu söylentilere göre hatıratın sahte çıkmasının büyük bir utanç getireceğini bilen Vatikan, komisyona araştırma sonuçlarını gizlemesi yönünde baskı yapmıştı. 

İhtilaf daha da büyüdü. Basın, artık Diana'nın L&o Taxil'in elindeki bir kukladan ibaret olduğunu iddia ediyordu. Daha da endişe verici bir gelişme ise “Dr. Bataille”ın sahte adını bir kenara bırakması (asıl adı Dr. Charles Hacks'ti) ve On Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan üzerinde iş birliği yapmak için para aldığını söylemesiydi. Parayı veren kişi, kitabın asıl yazarı olan L&o Taxil'di. Doktor “Katoliklerle dalga geçiyordum” dedi. “Yazdığım her şey yalandı.” 

Diana bile baskı altındaydı. Masonların onu alt etmek için başlattığı mücadelenin zafere ulaşmasını engellemek için tek bir çaresi kalmıştı. Riskler ne olursa olsun bir ilki gerçekleştirmeli, toplum içinde gözükmeliydi. Bunu Tanrı'ya, kiliseye ve birçok sadık destekçisine borçluydu. 

Nisan 1897 başlarında, Diana'nın bir basın konferansı düzenlemek için tarih olarak pek yakındaki Paskalya Pazarı'nı seçtiği ilan edildi. Konferans yeri Saint-Germain Bulvarı'ndaki saygın Coğrafya Cemiyeti'nin toplantı odası olacaktı. Etkinlik L&o Taxilin “Kilisenin Sancağı Altında On İki Yıl” isimli konuşmasıyla başlayacaktı. Ardından Diana, “devrilen Palladiacılık” teması üzerine konuşacaktı. Yeni icat edilen oksihidrik lamba aracılığıyla duvara elli beş görsel yansıtılacak, böylece Diana'nın iddiaları belge niteliğindeki görsel kanıtlarla desteklenecekti. Bu konferans, Avrupa ve Amerika'daki birçok şehre uğrayacak turun ilk etkinliğiydi. İyi bir izleyici kitlesi sağlamak için ücretsiz bir çekiliş düzenlenecekti. Çekilişi kazanan kişi etkinlikten o dönemin en iyi daktilosuyla ayrılacaktı. Bu hediye cömertçe hareket eden Diana Vaughan Hanım tarafından bizzat satın alınmıştı. 
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Kararlaştırılan akşam geldiğinde yüzlerce davetli Coğrafya Cemiyeti binasına doluştu. Hür masonlar, özgür düşünce taraftarları, din adamları ve Katolikler gibi grupları kapsayan bu kitledeki kişilerin büyük kısmı kültür savaşında taraf olan veya tarafsız kalan gazetecilerdi. Dışarıdaki sokakta çok daha fazla kişi toplanmıştı. Azize Katerina'nın ve Jeanne d'Arc'ın kürsünün arkasındaki duvara yansıtılan resimleri sahneye tepeden bakıyordu. 
Önce daktilonun kazananı açıklandı: Bu kişi İstanbul'da yayımlanan İkdam gazetesinin genç muhabiri Ali Kemal'di (Kendisi Britanya başbakanı Boris Johnson'ın dedesidir.) Ardından nihayet tüm gözler sahneye çıkan Leo Taxil'e döndü. Boğazını temizleyen Taxil geniş bir gülümseme eşliğinde konuşmaya başladı: “Saygıdeğer papazlar, hanımlar ve baylar...” 


—e> 


Tüm bunlar tabii ki bir aldatmacaydı. 

L&o Taxil'in dine dönüşünden itiraf ettiği cinayete kadar her şey yalandı. Reforme Edilmiş Yeni Palladia Riti diye bir şey yoktu. 
Şeytani hür masonluk masaldan başka bir şey değildi. Dr. Bataille'ın seyahatleri uydurmaydı. Tıpkı Diana Vaughan'ın hatıratı gibi. 

Taxil konuşmaya başladığında dinleyiciler önce apışıp kaldı. 
Ardından gerçekler akıllarına nüfuz ettikçe salonu homurtuyla karışık bir öfke kapladı. Taxil'in yanında getirdiği arkadaşlarından müteşekkil alkışçı grubu açıkça kahkaha attı. Onların sesinin üstüne çıkan ilk haykırış “Sen sefil bir hergeleden başka bir şey değilsin!” oldu. O noktadan itibaren konuşmacının her kelimesine “dolandırıcı!” ve “alçak herif?” bağırışları eşlik etti. Öyle ki Taxil arada sırada bağırışlar kesilene kadar ara vermek zorunda kaldı. Dinleyiciler arasındaki kilise mensupları ne yapacaklarını şaşırmış şekilde birbirlerine bakıyordu. Bazıları ağladı, bazılarıysa duyduklarına inanamadığını belli edecek şekilde dalıp gitti. 
Kimileri salonu terk etmeye başlarken diğerleri onları protestoyu devam ettirmek üzere geri dönmeye çağırdı. “Di-a-na!” “Di-a-nal 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Diana nerede?” nidaları yükselince Taxil göğsüne vurarak “Diana benim” cevabını verdi. 

Ardından, saklamaya gerek duymadığı bir keyifle, kandırdığı bazı kişilerin üzerinde durdu ve Papa'yla görüşmesinin hikâyesini anlattı. Vatikan'ın onun kandırmacasını görebileceği fakat elindeki şansı kaçırdığı zamanlardan bahsetti. Mesela Katolik Charleston piskoposu tanıdığı hür masonların şeytan tapıcıları olmak şöyle dursun, aslında iyi insanlar olduklarını açıklamak için Charleston'dan Vatikan'a kadar geldiğinde. Veya Cebelitarık'tan gelen bir papaz Dr. Bataille'ın tarif ettiği mağaraların şeytani bir zehir fabrikası içermek bir yana dursun hiç var olmadığını açıkladığında. 

Taxil iş birlikçilerini de açıkladı. “Dr. Bataille” Marsilyalı eski bir denizciydi. Arkadaşı olan bu gemi doktorundan saçma hikâyelerine denizcilikle ilgili otantik bilgiler eklemek için yardım almıştı. Diana Vaughan ise Amerikalı bir daktilo imalatçısının Fransa şubesinde çalışan bir sekreterdi. Meşhur tapınak şövalyesi hanım üstadına gönderilen tüm mektuplara cevap yazarak yardımcı olmayı kabul etmişti. Bu yardımcıların ikisi de Taxil'in komplosuna bir miktar para kazanmak ve biraz da eğlenmek için katılan özgür düşünce taraftarlarıydı. 

L&o Taxil'de tamamen alaycı bir yana ek olarak tuhaf bir şeylerin de olduğu açıktı. Katolik kilisesinin hür masonluk saplantısı üzerinden para kazanıp bu sırada evliliğini tehlikeye atarak ve birçok arkadaşıyla bağlantısını kopararak on iki uzun yıl geçirmişti. Ayrıca açıklama ânını da çok kötü idare etmişti. Dinleyicilerin payına yüzü kendi tatsız şakası sayesinde parlayan kendini beğenmiş bir adamı uzun uzun seyretmek düşmüştü. Taxil bu “keyifli ve öğretici aldatmaca”yı “modern zamanların en fantastik aldatmacası” addediyordu. Salondaki din adamlarına, kızmamalarını ve onunla birlikte neşeyle gülmelerini söyledi. 

Konferanstaki gazetecilerden birine göre salondaki hâkim tepki mide bulantısıydı. Taxil konuşmasını bitirdiğinde bir curcuna koptu. Seyircilerin büyük kısmı, ki bunların hepsi Katolik 


281 


KARDEŞLİK 


taraftarı değildi, konuşmacının üzerine akın etti. Tükürüklerin yanı sıra hakaretler de havada uçuştu. Taxil'i kalabalığın gazabından kurtaran tek şey dostları ve ona yakındaki bir meyhaneye kadar eşlik eden polisler oldu. 

Taxil aldatmacasının haberleri basını birkaç günden daha fazla meşgul etmedi. Sanki herkes suçlunun aradığı tanınırlığa kavuşmaması gerektiği konusunda zımnen anlaşmış gibiydi. Kilise, elinden geldiğince ve mümkün olduğunca haysiyetli bir sessizlik görüntüsü vermeye çalıştı. Civ//#4 Cattolica ise L€o Taxil'e ve Diana Vaughan'a aslında hiçbir zaman inanmadığını iddia etmek gibi etkileyici bir arsızlıkta bulundu. Okurlarını Papa'nın haberleri “büyük bir sükünetle” karşıladığı konusunda temin etti. Ayrıca ekselanslarının Taxil sahtekârlığını hür masonların ne kadar cüretkâr olabileceklerinin örneklerinden biri olarak gördügünü aktardı. 

Lo Taxil, Palladiacılık gibi büyük bir para tuzağından kazandıkları sayesinde rahat bir erken emekliliğin keyfini sürdü. 
Gelirini şişirme fırsatı ortaya çıktığı zamanlarda kilise düşmanıyken yazdığı eski kitaplarından birini, mesela /X. Pixs'un Gizli Aşkları (1900) veya Gülmek İsteyenler İçin İncili (1901) yeniden yayımladı. Mart 1907'de, unutulmuş bir taşra sakini olarak öldü. 


10. BÖLÜM 


ALLAHABAD: İMPARATORLUĞUN 
ANA LOCALARI 


İmparatorluk Biraderleri 


Hemen dibindeki hassas bölgeden (İrlanda) gezegenin diğer ucuna (Yeni Zelanda) kadar uzanan Britanya İmparatorluğu, zirve noktasındayken dünya yüzeyindeki karaların çeyreğinden daha fazla yer kapladı ve dünya nüfusunun beşte birinden daha büyük bir kısmına ev sahipliği yaptı. İmparatorluğun çok sayıdaki yaratıcıları çeşitli bir yelpazeden geliyordu: tüccarlar ve fatihler, korsanlar ve misyonerler, âlimler ve kapitalistler, savaşçılar ve yerleşimciler, bürokratlar ve kâşifler, krallar ve demokratlar, doktorlar ve uyuşturucu tacirleri. Britanya egemenliği altında yaşayan nüfus bunlardan bile daha çeşitliydi. Lakin Britanyalılar beyazların çoğunlukta olduğu yerleşimci topluluklarıyla beyaz olmayan yerli toplulukları arasında kapsayıcı bir ayrım yapıyordu. Ayrımın renkli tarafındaki imparatorluk tebaası Britanya yetkililerinin körfez şeyhleri veya Hint racaları gibi zengin fakat düşük seviyeli yardımcılarından tutun da, Güney Afrika Sanları ve Avustralya Aborjinleri gibi avcı toplayıcılara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Britanya gücü ulaştığı yerlere demir yolları ve kanuni yönetim getiriyor olabilirdi fakat bunlara kölelik, kıtlık ve imha da eşlik ediyordu. İmparatorluk dünyayı yeniden yaratıyordu. 
İmparatorluğun gittiği her yere hür masonluk da gitti. Şubat 1728'de, masonluk Azayasa'sının yayımlanmasından neredeyse 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beş yıl sonra (Kalküta'da inşa edilmiş) William Kalesi'ndeki Doğu Hindistan Kumpanyası çalışanları, Hindistan'ın ilk locasını kurmak için Londra Büyük Locası'na toplu dilekçe gönderdi. 
Amerika kolonilerindeki ilk loca 1733 yazında, Massachusetts eyaletinin Boston şehrindeki Bir Salkım Üzüm Meyhanesi'nde kuruldu. Bundan beş yıl sonra Antigua'da, Karayipler'in ilk locası olan Parham Locası kuruldu. Masonluk imparatorluk ağının daha da uzak ve derin noktalarına on sekizinci asrın son onyıllarına kadar yavaşça, bu tarihten sonraysa giderek artan bir öz güven ve teşkilat seviyesiyle yayıldı. 

İmparatorluk hür masonluğunun yayılmasının arkasında komplo şöyle dursun büyük bir plan bile yoktu. Ana vatandaki farklı milletlerin (İngiliz, İskoç, İrlandalı) büyük locaları arasında sıklıkla rekabet ve karışıklık yaşanıyordu. Öte yandan imparatorluk idarecileri, askerleri ve girişimcileri kardeşlikte kullanıma hazır bir destek ağı buluyordu. Localar küresel refah sisteminin yerel merkezleriydi. Uzak bir diyarda ölmek üzere olan her mason kendisi için münasip bir cenaze töreni düzenleneceğini ve dul karısıyla çocuklarının biraderlerden yardım göreceğini bilmenin rahatlığına sahipti. İmparatorluk, masonların sahip olduğu bağlantı kurma ve arkadaş edinme fırsatlarını küresel bir düzeye taşıdı. Çok sayıda kişi kardeşliğe kolonilere doğru yola çıkmalarından hemen önce üye oldu. Kolonilerdeki localar sahte masonluk delillerine sahip olanları tespit etmek için gözünü dört açıyordu. İskoçya Büyük Locası'nın 1896'da dile getirdiği üzere hür masonluk “dünyanın her yerinde geçerli bir pasaport” tu. Bar ve tiyatro işlevi gören mason locası binaları, pek fazla kadının olmadığı izole beyaz topluluklarının tekdüze hayatında iyi karşılanan bir meşgale sağlıyordu. Bilindik mason ritüelleri, icra edildikleri her yerde bir parça ev hissi yaratıyordu. 

Hür masonluk böylece imparatorluğun hâkimiyet mekanizmasının daha yumuşak işlemesini sağlıyordu. Aynı zamanda imparatorluğu bir gösteri hâline getiriyordu. Masonlar her biri 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kapısının üzerinde gururlu bir şekilde gönye ve pergel işaretleri bulunduran loca binaları inşa etmekle kalmayıp okullar, yetimhaneler, köprüler, mahkeme binaları vb. açtılar veya bunlara kaynak sağladılar. Mason törenleri ve abideleri Britanya egemenliğini hem sömürgecilerin hem de sömürülenlerin gözünde heybetli, kalıcı, gizemli ve hatta korkutucu kılabilirdi. “Hindistan'daki mason locası binalarını ifade etmek için yaygın olarak kullanılan yerel bir isim “büyü evi” anlamına gelen /2a4ughardı. Kuzey Hindistan'da ve Bombay'da kullanılan bir diğer yaygın isimse Şeytan evi anlamındaki 4/wkhanaydı.” 

Tarihçi; gözünü nereye odaklarsa odaklasın, hür masonluğun imparatorluk hayatında oynadığı rolün canlı ve çeşitli tezahürlerini görür. 

Mesela masonluk geç on sekizinci yüzyıl Barbados'unda aktifti. İngiliz tarzındaki sevimli evlerle kiliselere sahip bu bereketli ve verimli ada, kölelikten gelen lekeli kâr sayesinde gelişerek şatafatlı bir zenginliğe kavuşmuştu. Barbados'taki köle plantasyonları, Britanya tüketimciliğini harlayan şekeri üretiyordu. 10 
Temmuz 1781'de Barbados'taki yerel mason locasının görevlileri açık Karayip göğü altında bir araya geldi. Bunların büyük kısmı adanın plantasyon sahibi seçkinler sınıfına mensuptu. Önceki yılın 10 Ekim'inde gelmiş geçmiş en ölümcül kasırga yaşanmış ve 4.500 cana, yani ada nüfusunun aşağı yukarı yüzde dördü- ne mal olmuştu. Adadaki ağaçların tamamı yerinden sökülmüş, hatta bazılarının kabukları parçalanıp etrafa dağılmıştı. Ayrıca bir avuç bina dışındaki tüm yapılar yıkılmıştı. Yıkılan binalar arasında Bridgetown'daki mason locası binası da vardı ve biraderler o anda bu yıkık yapının kalıntıları arasında duruyordu. 
Biraderler o gün orada İngiltere Büyük Locası'na yeniden inşa için maddi yardım taleplerini içeren bir mektup yazdılar. Böylece “en kadim ve saygın cemiyetin gelecekteki refahı ve desteği için kardeş sevgisiyle çalışmaya” devam edebileceklerdi. Londra'nın kardeşçe yardımı sayesinde yeni hür mason locası binası en geç 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Şubat 1783'te kullanıma açıldı. Böylece Barbados kölecileri hür masonluğu toplum hayatındaki merkezi konumuna geri getirdi. 
Masonlar bu merkezi konumu yarış pisti, bovling alanı ve edebiyat kulübüyle paylaşıyordu. 

1820 Noelinden hemen sonra, 260 Numaralı Avusturalya 
Sosyal Locası'nın üyeleri ilk Aziz Yahya Yortusu kutlamalarını düzenledi. Yakıcı sıcağın altında tüm alametlerini kuşanarak Sydney'nin ana caddesi olan George Caddesi'nde geçit töreni yaptılar. 
Çalı çitle biten bu cadde o zamanlar engebeli bir yoldan sadece biraz daha gelişkindi. İrlanda'dan gemiyle gelen onay belgesinin üyelere ulaşmasının üzerinden henüz sadece altı ay geçmiş olan bu loca, Avustralya topraklarının ilk kalıcı locasıydı. O gün geçit töreni yapan biraderlerin arasında “serbest bırakılmış” bir mahkümun bulunması dikkate değerdi. Bu ifade, ceza süresinin bitmesinin veya iyi davranışı sayesinde af kazanmasının ardından kolonilere gönderilen mahkâümlar için kullanılıyordu. Mahküm olarak gelenlerle özgür adamlar olarak gelenler arasındaki bölünme, yaklaşık 
700 mahkümu taşıyan on bir gemilik ilk filonun koloni kurmak 
üzere Botany Körfezi'ne geldiği 1788'den beri Avustralya'nın kendine özgü sınıf çatışmasını teşkil edegelmişti. Hür masonlar, içlerinde serbest bırakılmış bir mahküm bulundurarak Sydney'deki herkesin görebileceği bir açık görüşlülük örneği sergiliyordu. İmparatorluğun her yerinde olduğu gibi Avustralya'da da masonluk, toplumsal bölünmeleri yumuşatmaya ve erkeklere yeni bir toprakta başlayan yeni bir hayatın sunduğu hayat şartlarını geliştirme fırsatları sunmaya devam edecekti. Belirtmeye pek gerek olmadığı üzere Aborjinlere mason statüsü verilmesi asla düşünülmedi. 

Victoria dönemi hür masonlarının balolardan daha çok sevdiği bir şey yoktu. 1854 yılının sevgililer gününde kürklü kıyafetler giyen altı yüz birader eşleriyle birlikte Nova Scotia'nın Halifax şehrindeki büyük mason locası binasında toplandı. Deniz kenarındaki bu binada masonların medeni, imparatorluk kaynaklı ve kardeşçe öz güveninin ışıltılı bir hâlini karlı karanlığa yansıtacak bir kıyafet balosu yapılacaktı. İçerideki duvarların birinden bir 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tacı, ve kraliyet harfleri olan VR'yi oluşturan gaz alevleri çıkıyordu. Bunların ışığı “süngüler, harbiler, kılıçlar ve kamalardan oluşacak şekilde incelikle dizilmiş büyük bir yıldıza” yansıyordu ki “bu yıldız garnizon subaylarından birinin maharetle hazırlanmış eseriydi.” 72. Dağlı İskoç Alayı'nın bandosu baş döndürücü bir hızla birbiri ardına “kadriller, polkalar, valsler, galoplar ve taşra dansı havaları” çaldı. 72. Alay bandocuları ara verdiğinde yerlerini alayın gaydacı takımı alıyor, bunlar hareketli İskoç dans müzikleri çalıyordu. Fakat gecenin akıllarda en uzun süre kalan parçası kostümler oldu. Biraderler şaşaalı önlükler, kuşaklar ve çeşitli mason görevleriyle derecelerine ait alametler kuşanma fırsatını kaçırmamış, tuhaf kıyafetlerinin oradaki kadınlarda yarattığı merakın tadını çıkarmıştı. Eğlence düşkünleri dışarıdaki ısırıcı soğuğa ancak saat 07.00'deki gün doğumunda çıktı. Balo şahsi ve toplu bir başarının özetiydi. Bölgenin son on beş yıldaki büyük üstadı Alexander Keith tam da o sıralarda ikinci defa belediye başkanı seçilmişti. Bu adam, İskoçya'dan geldiği 1817 yılında biracı çıraklığı tecrübesinden ve masonluk delillerinden başka hiçbir şeyi olmayan çiçeği burnunda bir delikanlıyken şimdi büyük bir bira üreticisiydi. Hür masonluk, Halifax'ı imparatorluğun Atlantik'teki ileri üslerinden biri olarak işlev gören tahta duvarlı bir garnizon yerleşimi olmaktan çıkarıp geçimini gemicilik, kerestecilik, morina balıkçılığı, Keith'in porter biraları ve Hint usulü biralarla sağlayan mağrur bir şehir hâline getirmişti. 

Kraliçe/İmparatoriçe Victoria'nın tahttaki ellinci yılını kutladığı 1887'de imparatorluk zirve noktasına yaklaşıyordu. Masonluğun ve memnuniyetle benimsediği monarşi kültünün etki alanı Britanya'nın topraklarıyla birlikte genişlemişti. Victoria'nın babası hevesli bir masondu: Nova Scotia'daki Halifax mason locası binasının ve bazı diğer binaların köşe taşını o koymuştu. Ayrıca Kraliçenin altı amcasından beşi masondu. Hâl böyleyken mason cemiyetinin hamilerinden biri olmayı o da kabul etmişti. Oğullarından üçü ailenin masonluk geleneğini devam ettiriyordu. Veliaht Prens Edward 1875'ten beri İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın büyük üstadıydı. 
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Victoria törenlerin altın yılı olan 1887'de, oğlu Edward'ın liderliğindeki bir büyük loca heyetinin aracılığıyla dünyaya yayılmış imparatorluğunda yaşayan masonlara bir mesaj yolladı: “İmparatorluğumun serveti ve medeni seviyesi arttıkça hür masonlar cemiyetinin üyeleri ve serveti de aynı oranda artmaktadır.” 

İngiliz hür masonluğu daha önce hiç böyle bir prestije sahip olmamıştı. 1885 yılında, “denizaşırı ülkelerdeki biraderleri imparatorluk metropolündekilerle yakın ilişkilere sokarak ana vatanla dominyonlarını birleştiren” bağları güçlendirmek amacıyla, Londra'da 2108 Numaralı İmparatorluk Locası kuruldu. Sonradan başka yerlerde aynı felsefeyi benimsemiş birkaç imparatorluk locası daha kurulacaktı. Londra'daki Birleşik Büyük Loca yılda yetmiş yeni loca onaylıyordu. 1914'e gelindiğinde İngiltere ve Galler'deki locaların sayısı 1700'ü aşarken diğer imparatorluk topraklarında ve ileri karakollarında 1300 İngiliz anayasa locası (constitution lodges) bulunuyordu. Bu toplam, yüzlerce İrlanda ve İskoçya anayasa locasını kapsamamaktadır. 

Masonlar yurtlarının ya da imparatorluğun neresine giderlerse gitsinler şarkılarla şiirlerin masonluk anlayışlarında bir rolü oluyordu. Bunlar hem hafızaya yardımcı oluyor hem de ortak 
idealleri ritmik ve neredeyse törensel bir tarzla sunuyordu. 1723 
tarihli Azayasa, masonluk tarihini ve değerlerini müzikalleştiren uzun şiirler içeriyordu. İmparatorluk hür masonluğunun 1880'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren zirve dönemi, hem hür masonluğun en büyük edebi sesi hem de “imparatorluk methiyecisi” olan şairi yarattı. Rudyard Kipling isimli bu şair (hayatı, çalışmaları ve kamudaki imajıyla) hür masonluk ve imparatorluk teması için aydınlatıcı bir rehber teşkil etmektedir. 


Vermont'ta Golf 


Rudyard Kipling, hayatının ilk altı senesini Hindistan'da geçirdi. Konuştuğu ilk dil Hintçeydi. Sonraki on yılıysa nemli iklime 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karşı kalıcı bir nefret kazandığı Güney İngiltere'de geçti. 1883'te on altı yaşındaki bir delikanlı olarak gazetecilik kariyerine başlamak üzere Hindistan'a döndüğünde eve döndüğünü hissetti. 
1889'da edebi ününden faydalanmak ve bu ünü arttırmak için burayı yeniden terk edip Londra'ya gitti ama onu kişilik ve yazarlık yönünden kendisi yapan şey Hindistan'dı. 

Kipling her daim Hindistan'ı İngiltere'den çok daha canlı bir şekilde hayal etti. İmparatorluğun ana vatanı onun için topraktan ziyade ülkü olarak önemliydi: “İngiltere sevgim büyük ölçüde imparatorluk merkezine yöneliktir ve ülkenin kendisinin yüreğimi huzur ve neşeyle doldurduğunu söyleyemem.” Londra'nın edebi çevresine girdi fakat ona şüpheyle yaklaşmaya ve büyük imparatorluk projesi karşısındaki kayıtsız tavrını kınamaya devam etti. Bu sırada kendisi için bir misyon geliştirmeye başladı: Britanyalıları dünya ve bu dünyanın büyük parçalarına sahip olma yönündeki kutsal görevleri hakkında bilgilendirmek. “İngiliz Bayrağı”nda (1891) şöyle diyordu: “Ve sadece İngiltere'nin bildiği kişiler, İngiltere hakkında ne bilmeli?” Bir hayranına ise şunları söylemişti: “Doğal olarak, dünya tarihinde Britanya hükümetinin Hindistan'da sürdürdüğüyle karşılaştırılabilecek bir medenileştirme denemesi olmadığı kanısındayım.” 

1892'de Kipling Amerikalı Caroline “Carrie” Starr Balestier'la evlendi. Aile kurmak üzere Londra'dan ayrılan çift, Balesterin memleketine döndü ve “iri kemikli, dağlık ve ormanlık” Vermont kırsalındaki Brattleboro'nun hemen dışında bir ev inşa etti. Kışın yağan karların çalışma odası penceresinin pervazını örttüğü bu evde Kipling tüm duyularıyla zihnindeki Hindistan'a uzandı: acı biberlerle mangoların tadı, muz yaprakları arasında dolaşan rüzgârın fısıltısı, zerdeçal ve puro kokusu, (hiç bitmeyen ve insanı mecalsiz bırakan) sıcak hissi ve bunun etkilerine karşı tüttürdüğü afyon. Kipling'in Hindistan'da geçen ve zamana meydan okuyan çocuk hikâyeleri koleksiyonu olan Orman Kitabı (The Jungle Book) Vermont'ta yazıldı. 
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Hür masonluğun en sevilen şiiri de Vermont'ta yazıldı. Bu şiir Kipling'in tıpkı onun gibi Britanya İmparatorluğu'nun en tutkulu müritlerinden biri olan arkadaşı Arthur Conan Doyle'la karşılaşmasının bir meyvesiydi. Conan Doyle 1894 sonbaharında, Sherlock Holmes'u Reichenbach Şelaleleri'nde öldürmesinden kısa süre sonra Vermont'ta birkaç gün geçirip Kipling'e (bölgede golf sahası olmamasına rağmen) golf oynamayı öğretmek üzere Birleşik Devletler'deki konuşma turuna ara vermişti. 

Açık arazide sopa sallayıp toprakta çentikler aça aça ilerleyen Conan Doyle'la Kipling bu sırada arkadaşlıklarını derinleştirdi. 
İki yazar arasındaki muhabbet, hür masonluk da dâhil birçok konuda kolayca akıp gitti. Conan Doyle kardeşliğe 26 Ocak 1887'de Hampshire eyaletinin Southsea kentindeki evinin yakınında kabul edilmişti. 1889'da iş ve seyahat yoğunluğundan dolayı ayrıldıysa da sonradan yeniden katıldı ve hikâyelerinde mason motifleri filizlendi. Kipling masonluktan Conan Doyle'un etkilendiğinden daha fazla etkilenmişti. Biyografi yazarlarından birine göre ritüellerin “ruhu temizleyen rutinini” ve “onu çok etkileyen ama aynı zamanda çok korkutan kadınlardan uzak durabileceği ve ona kullanışlı örnekler veren fakat loca dışında görüşmesi utanç verici olabilecek tuhaf kişilerle tanışabileceği, gizli şifrelere sahip bir yakın çevreye ait olmayı” seviyordu. 

Kipling, Hindistan'ın uzak sınırında geçen “Kral Olabilecek Adam” (“The Man Who Would Be King”) (1888) hikâyeciği gibi yazılarında tekrar tekrar masonluk temasına döndü. 1975te bu eserin, başrollerini Sean Connery ve Michael Caine'in paylaştığı bir filmi çekilecekti. Diğer çoğu şey gibi hür masonluk da Kipling'in zihnini Hindistan Altkıtası'na bağladı. Sonuçta masonluğa 1886'da Lahor'daki Umut ve Azim Locası'nda kabul edilmişti. 

Vermont'ta Conan Doyle'la geçirdiği ekim günlerinin (arkadaşlık, coşkun İngilizlik, Hindistan hatıraları ve hür masonluğun bir karışımı olan) kendine özgü kimyası Kipling'i şiir ilhamıyla doldurdu. Öyle ki “Ana Loca” (“The Mother Lodge”) şiirini tek 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oturuşta yazdı. Kipling'in Kış/z Odası Baladları (Barrack-Room Ballad5) isimli uzun şiirine benzeyen bu şiiri, imparatorluğun belkemiği ve değeri bilinmeyen kişilerin somut bir örneği olan anonim İngiliz piyadesinin sesinden konuşur, Londra lehçesiyle yazılmıştır. Sorun çıkaran biri addedilen bu askerin memleketindeki birahanelere girmesine izin verilmez ama buna rağmen hırpalanmış sırt çantasında taşıdığı medeniyet ışığını (Kipling'in deyimiyle) “dünyanın karanlık yerlerine” götürür. İmparatorluk askeri bu özverili hizmet karşılığında alacağı ödülün muhtemelen uzak bir diyarda dizanteriden iki büklüm olarak veya bir yerli mızrağının ucunda kıvranarak ölmek olduğunun farkındadır. 
Hür masonluk onun tesellisi ve mütevazı felsefesidir. “Ana Loca”- da Masonluk gizemleriyle tanıştığı Hindistan'ı özlemle hatırlar. 
Ana locasındaki biraderleri fiyakalı insanlar değildir: bir istasyon müdürü, bir zindancı, bir dükkân sahibi ve düşük rütbeli bir imparatorluk memuru. Fakat kaynak eksikliklerini mason icraatlarında gösterdikleri özenle telafi ederler: 


Yoktu güzel kıyafetlerimiz, 

Eski ve yalındı locamız, 

Fakat bilirdik kadim işaretleri, 
Ve hatırlardık onları olduğu gibi. 


En önemlisi de şiirin ana dörtlüğünde ve nakaratında askerin bize mason biraderlerinin her renkten ve inançtan olduğunu söylemesidir: 


Muhasebeci Bola Nath'ımız vardı 

Ve Adenli Yahudi Saul'umuz. 

Çizimci Din Muhammed'imiz de vardı 
Kendisi harita dairesinde çalışırdı. 
Babu Chuckerbutty vardı, 

Ve Sih Amir Singh, 

Ve tertibat kulübesinden Castro 

Ki kendisi Roma Katolik'iydi. 
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Dışarıda — “Çavuş! Efendim! Selam! Selam! 

İçeride — “Birader” ve hiçbir zararı yok. 

Buluştuk eşit düzeyde ve ayrıldık gönye üzerinde 

Ve ben kıdemsiz diyakozdum oradaki ana locamda! 


Şiirdeki loca Hindistan'daki dini ve etnik grupların tamamını, yani bir tarihçinin ifadesiyle “Bir İranlıyı, Müslüman çizimciyi, Sih'i, Doğu Yahudi'sini, Ganj Hindu'su veya Rajput'unu, Katolik Goalıyı ve Bengalli babuyu” bağrına basar gibi görünmektedir. 
Çeşitli kökenlerden gelen bu biraderler loca içinde “eşit düzeyde” buluşurken ordunun ve imparatorluğun komuta yapısı geçici olarak askıya alınmıştır. 

Britanya'daki ve çok daha uzak diyarlardaki masonlar “Ana Loca”yı küresel masonluğa, kardeşliğin tüm kültürlerden, dinlerden ve toplumsal arka planlardan gelen erkekleri kucaklama ve farklılıkları kabul edip bunları kardeşlere bağlılık potasında eritme yeteneğine adanmış bir marş olarak okudu. Yazarın şiiri bu düşünceyle yazdığı aşikârdı. Farklı dinlere mensup insanlar arasındaki dostça bir konuşma şeklinde ilerleyen şiir, Kipling'in 1880'lerde tanıdığı Hintlilerle olan kardeşçe ilişkisini tekrar eder. “Ana Loca”da topluluk içindeki uyum uğruna Britanya masonluğunun görenekleri bile askıya alınır: Hinduların ve Müslümanların beslenme kuralları nedeniyle, yemekli davet veya “şen meclis” düzenlenemez. 


Ve dönüp bakınca geçmişe, 
Çarpar beni şu gerçek, 
Yoktu bir şey kâfir diye, 
Eğer kâfir biz değildiysek. 


Zira ayda bir kere işten sonra, 

Oturur başlardık tüttürmeye 

(Çünkü kuramazdık sofra 

Biraderlerden birinin kastına halel gelmesin diye) Ve konuşurduk erkek erkeğe 
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Dini ve diğer konuları, 
Ve kıyaslardı herkes 
En iyi bildiği tanrıyı. 


Yani konuşurduk erkek erkeğe 

Ve etmezdi hareket hiçbir birader 

Ta ki uyandırana kadar sabah, papağanları 
Ve lanet olası bayağı atmaca guguğunu. 
Çok ilginç olduğunu söylerdik 

Ve yataklarımıza girmek için eve at sürerdik Muhammed, Tanrı ve Şiva 

Dönüşümlü nöbet tutardı başımızda. 


“Ana Loca” otobiyografik bir şiir olarak yazılmamıştı. Yine de hayatının geç dönemlerinde Hindistan'daki kardeşliğe katıldığı ilk yıllara dönüp bakan Kipling'in bu ilk masonluk deneyimleri şiiri tarafından sömürüldü: “Burada Müslümanlarla, Hindularla, Sihlerle, (Hindu mezhepleri olan) Arya ve Brahmo Samaj mensuplarıyla, ve şehirdeki ufak topluluğunda hahamlık ve kasaplık yapan Yahudi bir dış kapı gözcüsüyle tanıştım.” 

Hoşgörüsüz dünya, hoşgörüyle ilgili elde edebildiği tüm şiirlere muhtaçtır. “Ana Loca” şüphesiz ki erkek kardeşliğinin masonluğun çok gurur duyduğu heyecan uyandıran bir minyatürüdür. Ne var ki böyle bir vizyonun Kipling'in ve hür masonluğun benimsediği hevesli emperyalizmle nasıl uyumlu olabileceği hakkında bariz sorular doğurmaktadır. “Ana Loca”nın; hür masonluğun ve genel olarak Hindistan'ın gerçek tarihini ve özellikle de Kipling'in kendi deneyimlerini ne ölçüde yansıttığını bilmeliyiz. 


Muhammed, Tanrı ve 
Şiva Dönüşümlü Nöbet Tutardı Başımızda 


“Ana Loca” duygusallıkla örtülü bir hatıradır. Fakat İmparatorluk Hindistan'ından kalma kayıtlar ve Kipling'in kardeşlikteki ilk tecrübeleri şiirin gerçeklikten (en azından tamamen) kopuk 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olmadığını gösterir. İmparatorluktaki locaların damalı zemini bazı yerlerde ve zamanlarda Britanyalıların yerlilerle tanıştığı bir mekân işlevi gördü. Beyazlarla yerliler arasındaki bu türden etkileşimler diğer hiçbir yerde (imparatorluk tacının en büyük mücevheri olan fakat hiçbir zaman beyazların kitlesel yerleşimine ev sahipliği yapmayan) Hindistan'dakinden daha yaygın, daha samimi ve daha fazla siyasi anlam yüklü olmadı. 

İlk Hintli birader, kardeşliğin Hindistan'a gelmesinden yaklaşık yarım yüz yıl sonra, 1775'te kabul edildi. Bu biraderin Güney Hindistan'daki Britanya dostu bir yerel hükümdar olması tesadüf değildi: Karnatik nevvabının oğlu ve vârisi Ümdetül Ümera Bahadır. Yerel bir önderi mason önlüğüyle kuşatmak, Britanya'nın düşmanlarına karşı kurulan ittifakı kuvvetlendirmenin iyibir yolu olabilirdi. O yüzden Londra Büyük Locası müstakbel nevvabın kardeşliğe kabulüne onay verip, ona süslü bir önlük ve Anderson'ın Anayasa'sının güzel ciltli bir nüshasını gönderdi. Bahadır bu hediyeye Farsça ve İngilizce yazılmış bir sadakat mektubuyla karşılık verdi. Masonların bu hamlesi, ticaretten fütuhata geçen ve bu sırada Avrupalı ve Hintli rakiplerini yerinden eden Doğu Hindistan Kumpanyası'nın geç on sekizinci yüzyıldan erken on dokuzuncu yüzyıla kadar izlediği stratejiyle bire bir uyuşuyordu. Britanyalılar bu strateji sayesinde denetimlerini ilk kıyı ticaret merkezleri olan Kalküta, Bombay ve Madras'ın çok ötesine, ülkenin iç bölgelerine kadar genişletecekti. 

Ne var ki böyle kabuller son derece nadirdi ve buna rağmen üyelerin kabul edildiği yerlerdeki beyaz masonların muhalefetiyle karşılaştı. 1812'de, Kalküta'daki iki birader Meer Bundeh Ali Khan isimli birinin kabul edilmesine karşı çıktı. Hem de bu kişinin üyelik başvurusunun Hindistan genel valisi tarafından desteklenmesine rağmen. Bu iki birader şikâyetlerini “Bir Türk'ün,' Yahudi'nin veya kâfirin kabul töreninde hazır bulunmak zorunda olmadıklarını” söyleyerek dile getirdi. Tören sırasında başka iki 


1 Türk kelimesi burada Müslüman anlamında kullanılıyor. -ç.n. 
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birader, “en acizane ve masonluğa en uygunsuz şekilde Muhammedilerin diniyle alayetmeye koyuldu.” Törendeki diğer biraderlerse bu hareketten duydukları utancın da etkisiyle kendilerine yakışanı yaparak yeni biraderi bilhassa sıcak karşıladı. 

Yerli seçkinler sınıfının altındaki gruplara mensup Hintlilerin yavaşça artan sayılarda kabul edilmesinde iki gelişme etkili oldu. Bu gelişmelerin ilki ekonomide Hintli tüccarlarla girişimcilere yer açılmasıydı. Bombay'daki İranlı cemaatinin üyeleri bu süreçten olağanüstü derecede fayda gördü. Aslen Müslüman İran'dan kaçan Mecusi mülteciler olan İranlılar, kendilerini güvenilir simsarlar ve tedarikçiler olarak gören Doğu Hindistan Kumpanyası'yla on yedinci yüzyıldan beri iyi ilişkilere sahipti. 
Bu süreçte bazı İranlı iş adamları bankacı ve uluslararası tüccar olmuştu. 1840'lardan itibaren kendilerine ayrılmış “Hintli locaları”na (/ndian /odges) kabul edilmeye başladılar. 1860'lara gelindiğinde Bombay masonluğundaki liderlik mevkilerini Britanyalı biraderlerle paylaşıyorlardı. İranlılar alkol tüketmeleri sayesinde Britanyalılar tarafından üyeliğe bilhassa layık bulundu. 

İkinci gelişmeyse, ufak ama her geçen gün büyüyen bir Hintli zümresinde İngilizce eğitiminin yaygınlaşması ve imparatorluk yönetim mekanizmasında eğitimli yerliler için daha fazla mevki bulunmaya başlamasıydı. Bu gelişmeden faydalananların çoğu, imparatorluğun idari merkezi olan Kalküta'da yaşayan Bengal Hinduları arasından geliyordu. Ne var ki hür masonlar Hinduizm'e şüpheyle yaklaşıyordu. 1870'lerden önce Hintli üyelerin kahir ekseriyeti İranlı, Sih veya Müslümandı. Hindularsa farklıydı. Aslında Hinduizm sadece masonlar için değil Victoria devri emperyalizminin “kuvvetli Hristiyan” zihniyeti için de sorun teşkil ediyordu. Britanyalılar (mason olup olmamalarından bağımsız olarak) Hindistan'daki dini gruplar hakkındaki basmakalıp ön yargılarına fazlaca bağlıydı. Bunların ezici çoğunluğu, (et yiyen, erkeksi ve tek tanrıcı) Müslümanları (vejetaryen, şüphe çekecek derecede çelimsiz ve taptıkları tanrılarla putların sayısı 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kimse tarafından tam bilinmeyen) Hindulara yeğliyordu. Hür masonluk Azayasa'sına göre çok tanrıcılık masonlar için ateizm kadar büyük bir tabuydu. İncil veya Kur'an'ın Hindu muadili- nin ne olduğu belli değildi ve üyenin dinine ait kutsal kitabın mason törenlerinde hayati bir role sahip olması bunu büyük bir sorun kılıyordu. Ayrıca çoğu biraderin nezdinde Hinduların kast sistemi kardeşlik ideali bakımından akıllara ziyan bir kusurdu. 
(Bazı Hindular bunun tam tersini düşünüyordu.) Biraz da bu ön yargılardan dolayı Bengal'deki hiçbir loca bölgesel büyük locanın onayını almaksızın Hintli üye kabul edemiyordu. 

1863'te inatçı Prosonno Coomar Dutt'ın Kalküta Locası'na aday gösterilmesiyle (kendisi Bengalli bir borsa acentesi ve Hindu'ydu) tüm bu meseleler ve altta yatan alışılageldik katıksız ırkçılık su yüzüne çıktı. Muhterem üstadın bölge büyük üstadından istediği onay, Hinduların üyeliğe uygun olmaması gerekçesiyle reddedildi. Fakat Dutt reddedilecek bir adam değildi. O yüzden bu kararı masonluğun yüce hoşgörü idealine sıkı sıkıya bağlı olan Londra Birleşik Büyük Locası'na taşıdı. Hindular üyeliğe tamamen uygundu ve herhangi bir yerel büyük locanın vetosu bu gerçeği değiştiremezdi. Bu kararı Bengal Büyük Locası'nın bağnazlığını dile getirdiği (“Irkımız Asya ırkından bütün temel özellikler bakımından farklıdır”) ve söz konusu karardan sıyrılmaya çalıştığı dokuz yıllık uzun ve nafile bir git gel dönemi takip etti. Nihayet 
22 Ağustos 1872'de Birader Dutt üyeliğe kabul edildi ve böylece 
Hindistan'daki locaların kapısını Hindu din kardeşlerine açtı. 

Bu en azından prensipte doğruydu. Lakin Dutt olayından sonra hür masonluğun Hintlilere tamamen açık hâle geldiği konusunda kimse kendini kandıramazdı. Münferit localar hâlâ istedikleri kişileri kabul etme ve üyelerini herhangi bir neden olmaksızın oy birliğiyle kovma yetkisine sahipti. Yani hâlâ daha ırka dayalı ayrımcılığın kendini gösterebileceği geniş bir alan söz konusuydu. Tüm bunlara rağmen, Hindistan'ın o dönemdeki siyasi iklimi Dutt tartışmasının sonucunu kayda değer kılmaktadır. Altı yıl önce, Mayıs 1857'de Bengal Ordusu'ndaki yerli askerler isyan başlatmıştı. 
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Racalardan köylülere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki hoşnutsuz kişilerin silaha sarılması üzerine, imparatorluk yetkilileri Kuzey Hindistan'ın büyük kısmının kontrolünü kaybetmişti. Ayrım gözetmeyen bir vahşilik içinde ilerleyen Britanya kuvvetlerinin isyanın son kuvvetlerini de bastırması ertesi yılın son aylarını bulmuştu. İsyandan sonra Britanya hükümeti Doğu Hindistan Kumpanyası'na verilmiş yetkilerin tamamını kendi üzerine aldı. 
Bu sırada Britanyalıların mevcut tutumu sarsıcı bir değişim geçirdi. “Hint Ayaklanması” diye adlandırdıkları olaydan önce, yerlilerin ilerleme yolunda atılımlar yapmasına yardım eden medeniyet simsarları olmakla övünüyorlardı. Bu olaydan sonra Hintli nüfusa entelektüel çevrelerde popüler olan ırkçı görüşle yaklaşmayı tercih ettiler. Böylece Hindistan'ın çeşitli grupları hakkındaki ön yargılar daha da keskin bir mahiyet kazandı. Hintlilerin tamamı hangi dine inandıkları fark etmeksizin biyolojik olarak ikinci derece insanlardı. Dolayısıyla gelişmeye kökten karşılardı. Yani hür masonların Dutt olayından sonra Hintlilere karşı izlediği açık kapı politikası dönemin hâkim düşünce akımına tersti. Mason hoşgörüsü kof bir slogan değildi, hiçbir zaman da olmadı. 

Demek ki, Rudyard Kipling mason olduğunda kardeşliğin Hindistan kolu uzun ve yavaş bir uyum sürecinden geçiyordu. 
Dost racaları üye yapmayı temel alan on sekizinci yüzyıl taktiği 
1857 “Ayaklanması”nın ardından yeni bir kullanışlılığa kavuşmuştu. Kipling'in “Ana Loca”sı olan Lahor'daki 782 Numaralı Umut ve Azim Locası, kuruluş onayını 1859'da almıştı. Kısa süre sonra Kapurthala'nın isyan sırasında Britanya'ya sadık olduğunu göstermek için azimle çabalamış Sih maharajası Sir Randhir Singh'i kabul etti. Maharaja 1870'te öldü, ama Kipling'in kabul töreninin yapıldığı 5 Nisan 1886'da küçük kardeşi Serdar Bikrama Singh Bahadır'ın loca üyeliği hâlâ devam ediyordu. Hintli racalar Britanya Hindistan'ının çoğu bölgesinde vekil hatta kukla hükümdarlar hâline gelmişti. Bunlar gerçek yönetim gücünden yoksun fakat zengin kişilerdi ve Britanya Hindistan'ına geleneksel bir görüntü vermek için törensel ziynet eşyaları kuşanıyorlardı. 
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Hür masonluk, bunlarla Britanya hükümeti arasındaki anlaşmayı kuşatan sembolizmin bir parçasını teşkil ediyordu. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Hindistan'daki loca kayıt defterlerinde meslek sütununda “maharaja” yazan en az on birader vardı. 

Üye alım yelpazesi ilk yerli hükümdarların kabul edildiği dönemden beri büyük ölçüde genişlemişti. Kipling'in Lahor'da gizli el sıkışmaları ve şifreler paylaştığı Hintlilerin büyük kısmı tüccardı. 
Bunların yanı sıra tek tük doktorlar ve idareciler de söz konusuydu. 
Bu kişiler etnik çeşitlilik arz ediyordu. Locaya yukarıda bahsi geçen Sih racanın yanı sıra İranlı tüccar E.C. Jussawalla, Müslüman kamu denetçisi muavini Muhammed Hayat Khan ve Bengalli Hindu Avukat PC. Chatterjee gibi isimler de kabul edilmişti. Fakat bunlar hâlâ daha locadaki beyazlar karşısında mutlak bir azınlık teşkil ediyordu. O sırada locada en fazla sekiz Hintli birader vardı ve Kipling oradayken bir kişi daha katıldı. Yani 782 Numaralı Umut ve Azim Locası, şiirde övülen çok uluslu Ana Loca değildi. 

Kasım 1887'de Kipling, daha büyük bir gazetedeki daha büyük bir iş için Lahor'dan ayrıldı. Gittiği yer 965 kilometre güneydoğudaki hukuk ve yönetim merkezi Allahabad'dı. Bu şehir Jumna Nehri'nin berrak sularının Ganj'ın çamurlu sarı sularına karıştığı bölgede bulunuyordu. Nisan 1888'de katıldığı yerel loca, Kipling'in hayal gücünü Lahor'daki Umut ve Azim Locası'ndan daha fazla etkiledi. Şairin 391 Numaralı Hayırsever Bağımsızlık Locası isimli bu yeni locası, çok sayıda yerlinin kabul edildiği bir dönemden geçiyordu. 1883'ten önce loca kayıtlarında sadece tek bir Hintli üye bulunuyordu. Beş yıl sonra Kipling üye olduğundaysa en az yirmi yerli üye vardı ve toplantılara katılan Kipling'in, İngiltere'ye taşınmasına kadarki on bir aylık süreçte üç yerli daha üye oldu. Hayırsever Bağımsızlık Locası'na 1887 ve 1888'de üye olan kırk üç kişiden on sekizinin Hintli olması kayda değer bir durumdu. Bu üyelerin etnik ve dini çeşitliliği Kipling'in altı yıl sonra Vermont'ta hayal ettiği kadar büyük değildiyse bile aralarında hem Müslümanların hem de Hinduların olduğu kesindir. 


298 


ALLAHABAD: İMPARATORLUĞUN ANA LOCALARI 


Yeni Hintli biraderlerden bazıları tüccarken bir veya iki doktor ya da sağlıkçı da mevcuttu. İdarecilerin, özellikle de 42/- sildarların (vergi memuru ve sulh hâkimi olarak görev yapan memurlar) sayısı daha çoktu. Fakat Kipling'in tanıdığı Hintli masonların en az yarısı avukat veya dava vekiliydi (kıdemsiz avukatlar). Genellikle ve£4/ diye tabir edilen bu adamların başarısı, Britanya hukuk sistemindeki itibarlarına ve sahip oldukları bağlantılara bağlıydı. Dolayısıyla bu hukukçuların üyelik nedenleri- nin başını çeken şey muhtelif dini cemaatlerden gelen biraderler arasındaki manevi diyalog değildi. Locanın Britanyalı üyeleri arasında Sir John Edge'in de bulunması bunlar için çok daha belirgin bir nedendi. Sir John, Londra'daki locasından bu locaya Aralık 1886'da, Hindistan Kuzeybatı Eyaletleri Yüksek Mahkemesi'nin baş hâkimliğini üstlenmek üzere gelmesinden hemen sonra nakil olmuştu. Hangi dine inandığı fark etmeksizin birçok Hintli veki/ Britanya'daki çoğu kişiyle aynı nedenden dolayı mason oldu: nüfuzlu kişilerle hoşbeş etme fırsatı. 

Ne var ki bu karma locaya bakarak şehirde ve hatta hür masonluk bünyesinde Britanyalılarla Hintli seçkinler arasında tamamen uyum sağlandığı sonucuna varmak hata olur. Zira Allahabad trav- ma ve isyan tarafından şekillendirilip bölünmüş bir şehirdi. 

Şehirdeki elli beyazın katledildiği 1857 “Ayaklanması”ndan sonra Britanyalılar kendilerini Hintli nüfustan olabildiğince ayrı yaşamak zorunda hissetti. Allahabad, kolay savunulabilir bir yer olduğu için idari ve hukuki bir merkez yapıldı. Şiddetin ortadan kalkmasıyla stratejik bakımdan tuhaf duran bir on yedinci yüzyıl camisinin şehrin Müslüman cemaatine haber verilmeksizin yıkılması bir oldu. Bu olay, Britanya Hindistan'ının en kapsamlı yeniden imar sürecinin başlangıcıydı. Azametli bir kirişli köprünün üzerinden geçen Doğu Hindistan Demir Yolu, şehri ikiye böldü. 
Kuzeyde Cannington adlı yeni Britanya mahallesini de içeren “Beyaz Belde” yahut Medeni Mahal bulunuyordu. Güneydeyse eski Hint şehri uzanıyordu. İki bölge arasındaki fark aşikârdı. Şehir 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halkının Avrupalılardan oluşan yüzde üçlük kısmına ev sahipliği yapan tarafta bakımı pahalıya mal olan, tik ağaçlarıyla süslü, sistemli geniş sokaklar bulunuyordu. Ayrıca büyük devlet binaları, oteller, hastane ve tıp okulu mevcuttu. Ustuka kaplı geniş bungalovlarda oturan sakinlerin kullanımı için bir Anglikan kilisesi, kütüphane, kulüp, kriket tesisi, polo sahası ve tabii ki “geniş” bir mason locası binası vardı. Bu bina 1875'te Cutcherry Sokağı'nda açılmıştı ki günümüzde de hâlâ oradadır. Güvenliğin sağlanması için, Britanyalı bir ziyaretçinin betimlemesine göre “saray gibi” bir piyade kışlası mevcuttu. Demir yolunun güney kısmında, Britanyalıların “kokuşmuş maddelerle dolu iğrenç bir çukur” olan kanalizasyonun kirlettiği tekdüze bir sefalet çukuru olarak gördüğü kısım vardı. Burası çok sayıda dine, kasta ve meslek grubuna mensup Hintlilerin yaşadığı kısımdı. 1885'te (Kipling'in gelişinden kısa süre önce) şehirden ayrılan sağlık denetçisinin umutsuzca gözlemlediği üzere, Britanyalıların rayların yanlış tarafında yaşayanlara yönelik öne çıkan tutumu şöyleydi: “Yerliler bu denli sağlıksız bir çevrede yaşamayı tercih ediyorsa bu onların kendi sorunudur.” 

Medeni Mahal'le Hintli şehri arasındaki tarafsız bölgede iki küçük mahalle bulunuyordu. Demir yolu istasyonunun yanındaki ilk mahalle, altı veya yedi yüz kadar melez “Anglo-Hintli”ye ev sahipliği yapıyordu. İkinci mahalle ise eğitimli Bengallilere ayrılmıştı ki bunlardan bazıları Hayırsever Bağımsızlık Locası'nın toplantılarına katılmak için arada sırada Medeni Mahal'e gidiyordu. 

Mason locası, Allahabad'ın ırki entegrasyonun sağlandığı az sayıdaki kurumundan biriydi. Locadaki entegrasyon düzeyi hem kayda değerdi hem de oldukça sınırlıydı. İnsanların birbirinden bu denli ayrıldığı bir şehirde, kahverengi tenli masonların ayın ilk ve üçüncü salısında Rudyard Kipling ve diğer beyaz masonlarla eşit düzeyde buluştuğu toplantıların gerçek bir kardeşliğe benzediğini düşünmek yanıltıcı olur. Nitekim Kipling, “Ana Loca”da locanın kutsal kapılarının ardında hüküm süren eşitliğin toplantıdan sonra yerini normal hiyerarşilere bıraktığını sessizce kabul eder: 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Dışarıda — “Çavuş! Efendim! Selam! Selam! 
İçeride — “Birader” ve hiçbir zararı yok. 


Beyazlarla yerliler arasındaki kardeşlik, sadece ve sadece mason loca binasının sınırları içinde kaldığı müddetçe zararsızdı. 

Hindistan'daki mason hoşgörüsünün sınırları Kipling'in çelişkili içgüdüleriyle doğal bir uyum içindedir. Kipling'in yazar empatisi herkesi kapsayan zahmetsiz bir empatiydi. Şair, Hindistan'daki ses çokluğunu dinlemekten keyif alıyordu. Basit bir bağnaz olsaydı imparatorluk Hindistan'ı hakkındaki büyük macerası Kim'i yazamazdı. Ayrıca karma bir mason locasına katılmaktan kaçınmak isteseydi bunu kolayca yapabilirdi. Öte yandan Kipling'in masonlukla en uyuşmaz şekilde nefret ettiği şeyler de vardı. Her daim dokunaklı bir biçimde ifade ettiği nefretlerinin sayısı hayatı boyunca artacaktı. Amerika: “Barbarlık. Barbarlık artı telefon, elektrikli aydınlatma, demir yolu ve oy hakkı.” Almanlar: “Bir kurt adam olan atasının vahşetini ve karanlığını devam ettirerek içten içe kuzeyin karanlık tanrılarının yolundan giden edepsiz Hun.” İrlandalı: “Batı'nın Doğuluları.” Doğulular: Bir önceki alıntıya bakınız. Kipling'in ilk ve en uzun süreli nefretlerinden biri de 4abuya yönelik olup Lahor'da ve özellikle de Hinduların çoğunlukta olduğu Allahabad'da edinilmişti. Britanyalılar bu sözcüğü İngilizce eğitim alan ve genelde Bengal'den gelen Hindu bürokratlarla avukatları küçümsemek için kullanıyordu. Ona benzeyen çoğu kişi gibi Kipling'in gözünde de babular, “erkeklerin inatçılığı”nı “birilerinin kendisine gülmesinden her daim ölesiye korkan ufak çocukların mantıksız alınganlığı” ile bir araya getiriyordu. Babu kibardı ve Batı kıyafetleri giyiyordu. 
Lakin bu mahareti onu güvenilmez kılıyordu. Zira Britanyalılardan daha Britanyalı olmaya çalışır gibi bir hâli vardı. “Babu Chuckerbutty” “Ana Loca”da mason hoşgörüsünün bağrına bastığı Hintli karakter tiplerinden biriydi. Böyle bir hoşgörü locada kabul edilebilirdi fakat söz konusu babu siyasi yetki sahibi olmak istediği anda çabucak tükenirdi. 
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Kipling Allahabad'da yazmaya başladığı “Mahallenin Başı (7/e Head of the District)” isimli hikâyede mağrur bir babunun hicivli bir portresini çizdi. Hikâyede bahsedilen babu, liberal ve iyi niyetli bir genel valinin sınır eyaletlerinden birini yönetmekle görevlendirdiği Hintli bir idarecidir. Bu görevlendirmenin ardından kanlı bir kaos yaşanır. Kipling'in hikâyesi Hintlilerin kendi kendini yönetmesinin tehlikelerine dair bir mesel niteliğindedir. Yazarın argümanına göre Hindistan o kadar geniştir ve o kadar çok kültürün heterojen bir karışımıdır ki, ülkeyi bir arada tutabilmeyi sadece bilge bir yabanc: hükümdarın kuvvetli eli umabilir. 

“Mahallenin Başı”nın yazılma nedeni, Aralık 1888'deki Dördüncü Hindistan Ulusal Kongresi için Allahabad'a 455'i avukat olmak üzere 1.248 delege gelmesiydi. Üç yıl önce Bombay'da kurulan Kongre'nin kuruluş amacı ülke idaresinde altkıta halkına daha fazla söz hakkı verilmesini talep etmekti. Allahabad'daki Britanya yetkilileri anlayışsız bir tavır takınıp konferansı durdurmaya çalıştı. Delegelerin çadırlarını kurabilmesi ancak Medeni Sokaklar'da geniş bir mülke sahip olan bir nevvabın, buranın Kongre için kullanılmasını kabul etmesi sayesinde mümkün oldu. Kipling'in ve diğer beyazların kahir ekseriyetinin gözünde bu bir babu işgaliydi. 

Kipling'in Öncü (Pioneer) isimli gazetesi “isyancı” Kongre'ye ve onun “muzırlık”larına karşı lobi faaliyeti yürütüp, yaşanan sorunlardan Bengalli babu provokatörleri sorumlu tuttu. Anonim olarak yazan Kipling, “Hindistan'ın tüm eyaletlerinden” delege olarak gelen “ilginç tipler” hakkında uzun ve küçümseyici bir tanık ifadeleri dosyası hazırladı. Antipatik bir şekilde meclisin “vekillerle dolu” olduğundan bahsetti: Britanya imparatorluk sisteminin alt kademelerinde çalışan Hintli avukatlar olan vekiller için babuların Bengalli olmayan çeşidi diyebiliriz. Kipling'in Kongre hakkındaki raporu, delegeleri “Eğitim Departmanı'nın serpintisi” olarak tanımlıyordu. “Hâkim olmadıkları bir dilde konuşan (delegeler) idrak kabiliyetlerinin ötesindeki ilkelerle uğraştı.” “Eşitlik için yaygara koparmaya gelmişlerdi zira kendi sicilleri aşağı seviyede olduklarını gösteriyordu.” 
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Kipling'e göre Kongre'de düzen görüntüsü sağlayan tek şey beyaz ve melez delegelerin mevcudiyetiydi. Nitekim Kongre liderleri olarak teşhis ettiği “yarım-kast üyeleri”, “ikinci sınıf İngilizler” ve “sütlü kahverengi adamlar”dan ısrarla bahsetti: “(Hintli delegeler) her şeyden çok dört bir yana dağılmaya hazır olan fakat yarım düzine siyah-beyaz çoban köpeği tarafından kuşatılıp bir arada durmaya zorlanan bir koyun sürüsüne benziyordu.” Bu siyah-beyaz delegelerden biri olan emekli subay Andrew Hearsey rapor karşısında anlaşılabilir bir rahatsızlık duydu. Binici kamçısını yanına alarak doğruca Öncü'nün merkezine gitti ve editörü kırbaçlamaya çalıştı. Ancak raporu yazan kişinin Kipling oldugunu öğrenemedi. 

Raporda kullanılan dilden dolayı şahsen alınmaya her türlü hakkı olan bir diğer kongre delegesiyse Kipling'in biraderlerindendi. Motilal Nehru adındaki bu zeki ve kibar dava vekili, Hayırsever Bağımsızlık Locası'na Kipling'den bir buçuk yıl önce üye olmuştu. Diğer birçok Hintli avukatı masonluğa çeken Allahabad Yüksek Mahkemesi Baş Hâkimi Sir John Edge'in özel arkadaşlarındandı. “Ana Loca” herhangi bir yönüyle Kipling'in Allahabad'daki locasına dayanıyorsa, o zaman Nehru pekâlâ şiirde listelenen Hintli karakter/tiplerden biri olabilir. Fakat Kipling'in Öncü'deki makalesi onu kongreye “doluşan” sorumsuz vekillerden biri olarak göstermektedir. 

Ayaklanmadan sonra zor günler yaşamaya başlayan yüksek kastlı bir aileden gelen Nehru, kısa süre önce abisini kaybetmesi nedeniyle ailesinin refahını sağlamakla yükümlü tek kişi hâline gelmişti. Baroda olağanüstü başarı yakalayacak ve önce 1919'da, sonra da 1928'de başkanlık görevini üstleneceği Hindistan Ulusal Kongresi'nin parlak liderlerinden biri olacaktı. Allahabad'da Kipling'in ayrılmasından birkaç ay sonra doğan oğlu Cevahirlal 1947'de bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanı olurken, torunu Indira Gandhi'yse ülkenin ilk kadın başbakanı olacaktı. 

1880'lerde, Motilal Nehru gibi kongre delegelerinin radikallikle uzaktan yakından alakası yoktu. Tıpkı masonluktaki gibi 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Kongre'de de imparatorluğa sadakat göstermek sorgusuz sualsiz kabul edilen bir davranıştı. 1887 ilkbaharının sonlarında Kuzeydoğu Hindistan'daki birkaç İngiliz anayasa locasından gelen hür masonlar, tahttaki ellinci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe Victoria'ya “en sıcak ve vazifeşinas tebriklerini” ileten bir “sadakat mektubu”na imza attı. Bu mektup, türünün sıradan bir örneğiydi: Hür masonluğu kraliyetle ve imparatorluğun “Tanrı'nın desteğine sahip” davasıyla bir araya getiriyordu. Allahabad'daki imzacılar arasında Hintli biraderlerin tamamı değilse de büyük kısmı yer alıyordu. Hatta Motilal Nehru mektubu iki kere imzalamıştı. 
Hem de yıl dönümü kutlaması için toplanan vergilerin kongre 


üyeleri tarafından Hintlilerin onurunu zedeleyen bir hareket olarak kınanmasına rağmen. Kongre'nin 1880'lerdeki ve 1890'lardaki “sadık muhalefet” konumundan çıkıp da 1940'ların iktidar partisi olmasına kadar çok fazla şeyin değişmesi gerekecekti. 


“. 


Allahabad'daki Hayırsever Bağımsızlık Locası'nın eşit dereceli üyeleri: Rudyard Kipling (1865-1936) ve Motilal Nehru (1861-1931). 
1894 tarihli bu fotoğrafta Nehru'nun ayağının dibinde Hindistan'ın 
ilk başbakanı olacak oğlu Cevahirlal oturmaktadır. 
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Yine de Kipling gibi azimli bir emperyalistin, Hint milliyetçiliğinin babalarından biriyle aynı locaya aynı zamanda üye olması ve Hindistan milli egemenliğinin ölümcül düşmanlarından biriyle bağımsız Hindistan'ın hâkim siyasi hanedanının kurucusunun kardeşçe bir uyum içinde bir arada oturması şaşırtıcı bir tesadüftür. Öte yandan burada tesadüften fazlası söz konusudur. 
Masonluk, Britanya İmparatorluğu'nda olduğu kadar teşkilatlı Hint milliyetçiliğinin doğuşunda da rol sahibiydi. 

Locaların, Motilal Nehru gibi İngilizleşmiş hırslı Hintli düşünürlere nüfuzlu Britanyalılarla bir araya gelme şansı sunduğu kesindir. Fakat hür masonluk (tıpkı on sekizinci yüzyıl Britanya ve Fransa'sındaki gibi) bir siyasi tartışma ve anayasal yönetim okulu olarak bundan daha fazlasını sağlıyordu. Masonluğun kardeşçe eşitlik düsturu bazı emperyalistlerce dile getirildiğinde içi boş görünebiliyorduysa da, localardaki hayat eğitimli Hintlilerle imparatorluk mensubu efendileri arasında fiili bir eşitlik örneği sunabiliyordu. Mason değerleri aynı zamanda Hintliler arasında da eşitlik sağlanabileceğini düşündürüyordu. Laik olmadığı hâlde hoşgörü ilkesini benimseyen ve geleneklere saygı duyarak modern olan hür masonluk, Hindistan'ın ulusal çıkarlarının önündeki büyük bir engeli aşmanın bir yolunu sunuyordu. Bu engel; Hindistan'daki cemaatler, özellikle de Hindularla Müslümanlar arasındaki muazzam kültürel farklılıklardı. Hâl böyleyken 1885'ten 1907'ye kadarki başkanların yüzde kırk üçünü teşkil eden masonların, Hindistan Ulusal Kongresi'nin ilk liderleri arasında bu kadar büyük bir yer tutması şaşırtıcı değildir. 


Yükselen Yıldız Locası 


Hür masonlar “Ana Loca”yı Mayıs 1895'te yayımlandığı andan itibaren sevdi ve imparatorluk dominyonlarının her köşesinde ezberledi. Masonic Illustrated dergisinin o sırada coşkuyla dile getirdiği üzere şiir “tüm masonların kalbini titretiyor” ... “Eşitlik, kardeş sevgisi ve hür masonluğun en yüce değeri nakaratta 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ifade buluyordu.” Şiirdeki duygusallığın gücü, hem Kipling'in kendi ön yargısını hem de Hindistan'daki mason hoşgörüsünün acımasız sınırlarını silmesinden kaynaklanıyordu. Şiir dünyanın geri kalmış bölgelerini fethedip yönetmeyi kardeşçe bir cömertlik ve açık fikirlilikle icra edilen özverili bir uğraş gibi gösteriyordu. 
Kipling, mason locasının imparatorluğun bir özeti ve (imparatorluk egemenliğine karşı çıkılmaması şartıyla) kültürler arasında karşılıklı anlaşmanın hüküm sürdüğü bir yer olduğu fikrine yazarlık kariyeri boyunca tekrar tekrar geri dönecekti. Bu fikir kamuoyunda da sevildi. Zira Britanyalıların kendileri ve denizaşırı toprakları hakkındaki düşüncelerinin bir kısmını yansıtıyordu. 

1890'larda Kipling imparatorluk ve masonluk içinde büyük bir hızla ünleniyordu. Toplum üzerindeki imajı gibi şiiri de imparatorluğun bir ucundan diğerine basın aracılığıyla aktarılıyordu. 
On dokuzuncu yüzyılda ve erken yirminci yüzyılda, Dundee'den Delhi'ye kadar uzanan bir coğrafyada mason dergileri kapış kapış tüketildi. Bunlar mason olmayan kişilere kardeşliği övüp, okurları arasında haber paylaşımı ve ortak kimlik hissi sağladı: biraderler, emperyalistler, medeniyet taşıyıcıları. Dergilerin sayfalarında büyük mason imparatorluk mimarları övüldü: Hindistan Genel Valisi Richard Wellesley, onun kardeşi ve Wellington Dükü Arthur Wellesley, Singapur'un kurucusu Stamford Raffles, Güney Afrika'nın maden kodamanı ve “devi Cecil Rhodes ve tabii ki Rhodes'un yakın arkadaşı Rudyard Kipling. 

Kipling emperyalist olmayı Hindistan'da öğrenmiş olabilirdi ama “Ana Loca”nın yayımlanmasından hemen sonraki yıllarda imparatorluğun başlıca görevi olarak Güney Afrika'yı görmeye başladı. Açıkça ifade ettiği üzere Britanya'nın fethedebileceği toprakların azaldığını ve Avrupa'daki sanayileşmiş rakiplerin, özellikle de Almanya'nın geri kalan bölgeleri kapmaya yönelik açgözlüce bir istek duyduğunu düşünüyordu. Kipling'in emperyalizminde, Kraliçe Victoria'nın hükmettiği her şeyin kolayca kaybedilebileceği korkusu da mevcuttu. Gün geçtikçe Eski Ahit esintisi taşıyan 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büyülü bir şiir tarzını benimsemeye başladı ve en meşhur şiirlerinden bazılarında vatanseverlik görevine çağrıda bulunan azametli ifadelere yer verdi. “Gerileme (Recessional)” (1897) ve “Beyaz Adamın Yükü (Ihe White Man's Burden)” (1899) gibi şiirleri Times'a kafiyeli başmakalelermişçesine yayımlanırken kendisi de “imparatorluk methiyecisi” olarak selamlandı. 

Boer Savaşı (1899-1902) sırasında hür masonlar, kardeşliklerine Britanyalıların hazırladığı haritalarda imparatorluk topraklarının boyandığı renk olan gül pembesi renginde gözlüklerle baktı. Britanya'daki diğer herkes gibi onlar da aşırı milliyetçi basın tarafından harlanan eşi benzeri görülmemiş bir vatanseverlik ateşinin cazibesini hissetti. 1896 gibi yakın bir tarihte kurulan düşük nitelikli Dai/y Mail gazetesi, savaşın sonuna kadarki süreçte okur sayısını bir milyona çıkararak dünyanın en çok satan günlük gazetesi hâline geldi. O dönemin en meşhur iki loca toplantısının yayımlanan kaydının açıkça gösterdiği üzere, Mai/e kıyasla daha yumuşak ifadeler kullanan mason dergileri de medya savaşında kendilerine düşen rolü oynadı. 

Bloemfontein, Afrikalı hizmetçiler tarafından işlenen çiçek bahçelerine sahip teneke çatılı ve neşeli bungalovlarla dolu bir şehirdi. Güney Afrika bozkırının karamel kahvesi renkli dalgalı sonsuzluğunda kaybolmuş gibi görünüyordu. Fakat 1899'da Britanya'dan bağımsız kalabilmek için kardeş devleti olan Transvaal Cumhuriyeti'nin yanında savaşa giren Özgür Orange Devleti'nin başkentiydi. O yüzden, 13 Mart 1900'de yırtık pırtık hâki üniformalar ve parçalanmaya yüz tutmuş botlar giyen kırmızı suratlı otuz bin Britanya askerinden müteşekkil bir yürüyüş kolunun bu şehrin meydanına yürümesi büyük bir olaydı. Bloemfontein'ın düşüşü savaşın sonunun başlangıcı gibi görünüyordu. 

Londra'da coşkulu kutlamalar yapıldı. Parlamento'nun her iki kamarasının üyeleri kraliçeye “Tanrı Kraliçeyi Korusun” marşıyla serenat yapmak için Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı. Hür masonlar, yemekli davetlerinde Britanya ordusunun 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son zaferlerinin şerefine kadeh kaldırmayı tamamen hak ediyordu. Zira Güney Afrika'daki Britanya komutanı Lord Roberts masondu ve Hindistan, Habeşistan ve Afganistan'daki seferlerin kahraman gazisiydi. 
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Mart 1900'de Bloemfontein'ı işgal eden Britanya askerleri. Hür mason Feldmareşal Frederick Roberts (1832-1914) ön planda at sırtında resmedilmiş. 


Birkaç hafta sonra Bloemfontein'daki Yükselen Yıldız Locası kendi “Ana Loca” versiyonunu yaratarak, kardeşler arasındaki uyumun savaşın yarattığı bölünmelerin ötesine geçebildiğini göstermeye çalıştı. Şehrin ufak, bakımsız mason mabedinde yirmi dokuz üye ve kırk yedi ziyaretçi toplandı. Toplantıda hem Hollanda asıllı Afrikalılar hem de Britanyalılar vardı ve ziyaretçiler arasında imparatorluğun dört bir yanından gelen askerler bulunuyordu. Lord Roberts hasta olduğu için bir özür mektubu yollamak zorunda kaldıysa da önde gelen diğer mason askerler törene katılanlar arasında yerlerini aldı. Bunların arasında Lancashire'ın il büyük üstadı ve ordunun baş sansür memuru olan Lord Stanley 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de bulunuyordu. En saygın isimse Güney Afrika'daki Britanya kuvvetlerinin başkomutanı ve Mısır'la Sudan'ın bölge büyük üstadı olan haşin görünümlü Lord Kitchener'dı. Kitchener on sekiz ay önce gerçekleşen Omdurman Muharebesi'nde kahramanlık mertebesine yükselmişti. Bu muharebede ordusu Maxim makineli tüfeklerini ve Hindistan'daki Dum Dum'da üretilen dom dom kurşunlarını kullanarak on üç bin dervişi biçmişti. 

Loca Üstadı Ivan H. Haarburger “hür masonluğun varlık nedeninin |bu) muhteşem gösterisi”ni öven bir konuşma yaptı. Haarburger'e göre masonluk, “koca dünyanın her yerindeki elemlere deva sunmak” ve savaş yüzünden ayrı düşmüş insanlara bile ortak bir nokta sağlamak için vardı. Konuşmadan sonra, üstadın sağ yanında oturan Kitchener toplantının en önemli meselesine geçiş yaparak Britanya tahtının vârisi ve İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın büyük üstadı Prens Edward'ın bir suikast girişiminden kurtulmasından duyulan memnuniyeti dile getirmeye koyuldu: “Prens hazretleri masonluk için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı ve hiç şüphem yok ki Güney Afrika'da yeniden barış ve uyumun hüküm sürmesi yönündeki arzumuza canıgönülden katılıyor.” Yükselen Yıldız Locası'ndan yayılan uzlaşma ruhu hem mason basınının hem de anaakım basının dikkatini çekti. Toplantı, Britanya'nın diğer Avrupalı kuvvetlerden daha zarif bir imparatorluk tarzına sahip olduğu ve medenileştirmeye baskı kurup sömürmekten daha meyilli olduğu yönündeki el üstünde tutulan düşünceye hitap ediyordu. 

Dünyanın emperyalizmi savunan en meşhur iki yazarının, yani Conan Doyle'la Kipling'in orada bulunduğunun söylenmesi de Yükselen Yıldız Locası'ndaki toplantının ününü arttıran etkenler arasındaydı. Gazetelerin bu haberi yapmasının ardında gerçeğe dayanan bazı nedenler mevcut. Conan Doyle, Özgür Orange Devleti topraklarında ilerleyen kuvvetlerde doktor olarak hizmet vermeye gönüllü olmuştu. Kipling ise, Bloemfontein'ın düşüşünden kısa süre sonra hem askerlere hem de şehir halkına 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yönelik yayım yapacak Arkadaş (Friend) gazetesinde editörlük yapmasını isteyen Lord Roberts'a hiç gecikmeden olumlu cevap vermişti. Sonuçta imparatorluğun halkları arasındaki uyum gibi kardeşçe bir fikirden ilham alan bir loca toplantısında “Ana Loca”nın yazarının bulunmaması mümkün müydü? 

Yükselen Yıldız Locası dokuz ay sonra, 31 Ocak 1901'de daha da büyük bir toplantı düzenledi. Bu toplantının kayıt defterine otuz dokuz üye ve altmış bir ziyaretçi imza attı. Bu sefer meşhur masonlar yoktu ve toplantı üzücü bir toplantıydı. Zira Kraliçe Victoria'nın yasının tutulması için acilen düzenlenmişti. 
Bir Presbiteryen vaizi; Victoria'da vücut bulan “sadakat, saygı ve sevgi” gibi mason erdemlerini öven bir vaaz verdi: “Bu erdemler sonsuzdur. Günümüzde ve neslimizde bunları uygulamaya devam edersek taht sağlam kalacak, imparatorluk güçlü olacak, hükümdar yardım bulacak ve manevi masonluk gelişecek.” İmparatorluk başkentindeki masonlar Bloemfontein'dan gelen haberler karşısında yeniden bir duygu seline kapıldı. Mason dergilerinden biri durumu şu cümlelerle ifade etti: “(Toplantıda| çok sayıda Boer biraderin yanı sıra “şartlı tahliye olan birkaç Boer mahkürmun da olduğunu fark etmenin mutluluğu içindeyiz. Güney Afrika'da hepimizin umduğu ırki uzlaşmanın sağlanmasında Yükselen Yıldız Locası'ndan daha önemli bir faktör olmadığı gayet açık.” Ne var ki, Bloemfontein'da işler pek de mason basınında veya bu hikâyeyi o zamandan beri anlatagelen mason tarihçilerin eserlerinde görüldüğü gibi gitmiyordu. 

Öncelikle, Britanyalılarla Boerlerin Yükselen Yıldız Locası'nda kardeşçe bir dostlukla bir araya gelmesi çok da şaşırtıcı değildir. Bloemfontein'ın Hollanda asıllı sakinleri imparatorluktan bağımsız olma isteği konusunda hemfikir olmaktan uzaktı. Zira bunlar büyük ölçüde güneybatıdaki Cape? kolonisinin ekonomisine bağlıydı ve burası Britanya'nın elindeydi. Her hâlükârda, Britanya kuvvetleri geldiğinde imparatorluğun azılı düşmanı olanlar 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şehirden ayrılmıştı. Ayrıca Britanyalılarla Boerler (savaşın sonunda imzalanan antlaşmanın göstereceği üzere) Güney Afrika'nın beyaz olmayan halkını hizmetkâr statüsünde tutmak gibi mühim bir çıkarı paylaşıyordu. Meşhur loca toplantılarında şehrin siyahi vatandaşlarından hiçbirinin bulunmadığını söylemeye gerek bile yok. “Irkların uzlaşması” sadece bu kadar ilerleyebilmişti. 

Ayrıca Kipling'in ilk Bloemfontein loca toplantısında olmasına dair hikâye kurmacaydı. 23 Nisan 1900'de orada bulunmuş olamaz çünkü üç hafta önce Bloemfontein'dan ayrılarak İngiltere'ye doğru yola çıkmıştı. İngiltere'de, Hindistan'daki bir mason yetimhanesinde büyüyen bir çocuğun hikâyesini anlatan X'i bitirmeye koyulacaktı. 

Conan Doyle'sa kesinlikle oradaydı: Bloemfontein'a Kipling'in ayrılmasından sadece birkaç saat sonra geldi ve o sırada artık resmen mason olmasa da imzası locanın Galler Prensi'ne gönderdigi mektubun kopyasında okunabilir. Çerçevelenip duvara asılan bu kopya hâlâ Bloemfontein'daki loca binasındadır. Öte yandan Conan Doyle'un hatıratında 23 Nisan'daki meşhur olacak derecede uyumlu loca toplantısından bahsetmemesi çarpıcıdır. Bunun nedeni muhtemelen o sıralar toplantıdan etkilenemeyecek kadar meşgul olmasıydı. Sonradan hatırladığı üzere o dönemde yiğitlik sergileyerek “ölümün en kötü ve pis hâliyle” mücadele etmişti. 

Sorunun nedeni Britanya komutanı Birader Lord Roberts'ın lojistiği ve askerlerinin sıhhatini ihmal etmiş olmasıydı. Roberts ayrıca kendini beğenmiş bir tavır takınarak Boer gerillalarının yarattığı tehlikeyi hafife almış, gerillalar ise Britanyalıların gelişinden kısa süre sonra şehrin su kaynağını kesmişti. Bu durumun sonucu kirlilik, sefalet ve nihayetinde 5.000 kişiyi öldürecek bir tifo salgınıydı. Conan Doyle'un çalıştığı ufak hastane; Bloemfontein Ramblers Kriket Kulübü'nün bahçesinde kurulmuştu, sineklerle doluydu ve bunlara tamamen yenik düşmüştü. Kasabadan yayılan şey masonluk uyumu değil de Conan Doyle'un ifadesiyle “en kötü kokulu maddelerin hasta edici kokusulydu|.” 
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Ne var ki felakete dair haberler ordu sansür memuru ve Lancashire il büyük üstadı Birader Lord Stanley tarafından halktan saklanıyordu. Kipling'in aksine Stanley 23 Nisan tarihli loca toplantısında kesinlikle bulunuyordu. 

Ocak 1901'deki (Kraliçe Victoria'nın yasının tutulduğu) ikinci toplantı düzenlendiği sırada Güney Afrika'daki Britanya seferi, Boer gerillalara karşı verilen ve her geçen gün daha kötüye giden bir mücadele hâline gelmişti. Bu gerillalar demir yolu hatlarını patlatarak ve mühimmat depolarını yok ederek tahribat yaratıyordu. Birader Lord Kitchener, vahşetiyle ünlenen taktiklere başvurdu. Öyle ki liberal muhalefetin lideri bunlar için “barbarlık yöntemleri” dedi. Boer tarlaları yakılırken Boer kadınları ve çocukları (askerlerin ve esirlerin aileleri ya da sadece tarla yakma eylemlerinin kurbanları) sözde daha kolay beslenmeleri amacıyla toplama kamplarına sürüldü. Savaş bitene kadar çoğunluğunu çocukların oluşturduğu tahminen 25.000 mahküm açlık ve hastalık nedeniyle öldü. 


a 


tu we tü be toübü hi any bütnbers Üere will aasurediy be a club. The Rambler 

"ein was a token ol the large English element in the town. Hetore the war the Britlsh rosdente used gather together in this bungalow. The building İs now usud by Langman's Hospital for housing the sick ani the wounded. Or photograph is by F. J, Mayer 


TBE RAMBLERS' CLUB, BLGEMFONTEIN, NOW USED AB A4 HOSPITAL 


Arthur Conan Doyle'un (1859-1930) Bloemfontein'dayken çalıştığı hastane. 
Dönemin Britanya basınından alınma bir fotoğraf. 
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Bloemfontein, Özgür Orange Devleti'ndeki en büyük toplama kampına ev sahipliği yapıyordu. Burası yas toplantısıyla aşağı yukarı aynı zamanda feminist eylemci Emily Hobhouse tarafından ziyaret edildi. Hobhouse ufak çadırların her birine on veya on iki kişinin tıkıştırıldığını, insanların yorgan ve sabun gibi maddelerden mahrum olduğunu, insanı açlıktan öldürecek kadar az yemek verildiğini ve (en kötüsü de) tuvaletlerin pis oldugunu gördü. Durum daha fazla kadın ve çocuk geldikçe kötüye gidiyordu. Hobhouse bu durumdan dolayı “incelikten yoksun erkek cehaletini, aptallığını, çaresizliğini ve bulanıklığını” suçladı. Hâl böyleyken, Britanya hür masonlarının (Yükselen Yıldız Locası'nın Kraliçe Victoria'nın hayatını ve imparatorluğunun büyüklüğünü hatırlamaya yönelik görkemli törende Boer savaş esirlerini bağrına bastığı) iddiaları o gün de bugün de aslında olduğundan, yani çarpık bir fanteziden farklı görülmemelidir. 

Hür masonluk, imparatorluk Britanyalıları için gurur okşayıcı bir benlik algısı; yani bir yandan kararlı ve öz güvenli, diğer yandansa yendiği düşmanlarına ve tabi halklara merhamet gösteren bir erkeklik çeşidi yarattı. İmparatorluk, “Ana Loca”da ve Bloemfontein'daki loca toplantıları gibi olayların etrafında gelişen hikâyelerde masonluğun evrensel kardeşlik idealinin, yani kozmopolit kardeşlik vizyonunun gerçekleşmiş hâli olarak gösterildi. Hür masonlar ahlaki liderliklerini imparatorluk aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki halklar ailesini bağrına basacak şekilde genişletiyordu. 


Ölüm Sembolleri 


Boer Savaşı'ndan sonra Kipling, “Hunlara” karşı “Büyük Savaş” olarak tarif ettiği şeyi öngörmeye başladı. Bu iki ifadeyi sık kullanılan ifadeler hâline getiren kişinin o olduğu düşünülmektedir. 
Yaklaşan çatışma, Britanya'nın imparatorluk kurma konusundaki haklı üstünlüğünü barbar bir rakibe karşı korumak için verilecek bir mücadele olacaktı. Nitekim Büyük Savaş 1914'te nihayet 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başladığında Kipling savaşı canıgönülden destekledi. Ayrıca, miyopluğundan dolayı subaylığa uygun olmayan oğlu John'un istediği subaylığı alabilmesi için başvurabileceği herkese başvurdu. Kipling'in eski dostu ve Bloemfontein kahramanı mason Feldmareşal Lord Frederick Roberts'ın olaya müdahale etmesi her şeyi halletti. İrlanda Muhafız Alayı'na mensup Teğmen John Kipling, Eylül 1915'in sonuna doğru Loos'taki atık tepelerinin ve kireç taşı ocaklarının ortasında ilk muharebe deneyimini yaşadı. On sekiz yaşını geçeli birkaç hafta olmuştu ve kardeşliğe kabul edilebilecek yaşa gelmesine daha üç sene vardı. 

John Kipling'in cesedi babası hayattayken bulunamadı. Araştırmacıların John'un kalıntılarını keşfettiklerinden emin olması 2016'yı buldu. 

Kipling, oğlundan haber alabilmek için eşi Carrie ile birlikte hastaneleri, kışlaları ve mezarlıkları dolaştığı uzun bir maceraya atıldı. Çiftin alabildiği haberler John hakkındaki birbiriyle çelişen raporlardan ibaretti. Keder, zalim şüpheler ve belki de suçluluk hissi ikilide yoğun bir psikolojik hasar yarattı. Tek tesellileri John'un cesurca savaşıp Almanları öldürdüğüne şahit olan kişilerin anlattıklarıydı. Nitekim Kipling bir arkadaşına “Bir adam yetiştirmiş olmak da bir şeydir” yazdı. 

Şair yaşlanıyordu, hastaydı ve perişandı. Oğlunun kayıplara karışmasını izleyen sekiz senede neredeyse hiçbir şey yazmadı. Fakat yaratıcılığını tamamen kapatmaktansa yeniden yönlendirdi ve hem şahsi hem milli hem de imparatorluk yanlısı ciddi bir göreve adadı: Büyük Savaş'a yitenleri anmak ve yas tutmak. Hür masonluk bu görevi yerine getirmesinde merkezi bir yere sahip olacaktı. 


—» 


Hür masonluk ölümle ilgilidir. Boyna dolanmış yağlı ilmik, göğse dayanan kılıç ucu, kuru kafalar, kemikler, mezarlar, kül kavanozları, tabutlar... Kişi, mason ritüellerindeki yolculuğunda biraderlerin ifadesiyle sayısız “ölüm sembolü”yle karşılaşır. Masonlar 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bu semboller aracılığıyla evrensel gizeme tanınabilir bir şekil verir. Masonluk faaliyetleri ölümü ahlaklı bir kişi olarak gelişme yolunda teşvik edici bir etken olarak kullanır. Ölüm korkusuyla yüzleşebilmek, kişinin kardeşlik içinde yeni bir hayata başlamaya hazır olduğunun işaretidir. 


Localardaki üçüncü derece (yahut mason üstadı) törenlerinde sergilenen takip panosu. Ölümü hatırlatan sembolik bir andaç işlevi görmektedir. 


Bu şekilde törenselleştirilen ölümün kendisi de dönüşüm geçirir. Hayatın ufuk noktasının sessiz ve korkutucu görüntüsü, sakince düşünülebilecek bir şey hâline gelir. Filozof Bertrand Russell'in yazdığı gibi, “En incelikli dinler korkunun yenilmesiyle ilgilenir.” Hristiyanlığın, İsa'nın ölümü ve hayata dönüşüyle ilgili hikâyesi bunun tipik bir örneğidir. Gerçekten de ölüme anlam yükleyebilen her türlü aidiyet türü temel bir işlevi yerine 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getirmektedir. Milliyetçilik de vatan için ölme düşüncesi yoluyla buna çok benzer bir şey yapar. Mason törenleri ise ölümün bireysel bir deneyim olmadığı, aksine biraderlerimizle omuz omuza durarak bir arada yüzleşebileceğimiz bir deneyim olduğu kurgusunu devam ettirir. Masonlukta ölüm erkekçe bir şeydir. 

23 Eylül 1919'da, eski Kraliyet Mühendis Birliği onbaşısı 
ve demir yolu çalışanı İskoç Joseph Dickie, Aberdeen'deki St. 
George Locası'nda hür masonluğa kabul edildi. Dickie eskiden profesyonel bir askerdi: 1907'de orduya katılmış ve Büyük Savaş boyunca çarpışmalarda yer almıştı. Cephede zarar görmeden eve döndükten sonra, 1918 grip salgını yüzünden ölümden döndü. 
Aile efsanesine göre nihayetinde onu hayata döndüren şey büyük bir bardak dolusu viski oldu. 

Büyükbabamdan bahsetmemin tek nedeni, hür masonluğa Büyük Savaş'tan sonra katılan binlerce eski askerin tipik bir örneği olması. Joseph Dickie gibi adamlar hayal bile edilemeyecek şeyler yaşadı. Mesela Kanadalı askerler, 1917 Paskalya'sında Vimy Sırtı'na düzenledikleri saldırıdan önce kendi mezarlarını kazmakta ısrar etti. Bu sanayileşmiş katliamdan sağ çıkanlar, terhis edildikten sonra siperlerdeki yoldaşlığın yerini dolduracak bir şey arayışına girdiler ve bunu hür masonlukta buldular. Büyük Savaş, muharip ülkelerin çoğunda masonluk üyeliğinde eşi benzeri görülmemiş bir artışa neden oldu. Mesela İngiltere ve Galler'de 1917'yle 1929 arasında 1300'ü aşkın yeni loca kuruldu ve üye sayısı aşağı yukarı ikiye katlandı. Masonluk güncel konularla daha önce hiç bu kadar ilgili olmamıştı. Mason törenleri, insanlara askeri hayatın her daim hissedilen ölüm korkusunu baş edilebilir kılan rutinlerinin yerini tutacak bir alternatif sundu. Bu rutinler; paylaşılan sigara, tükürük ve ciladan kara mizaha ve alay rozetine kadar uzanıyordu. Localar aynı zamanda sivil kariyerde ilerlemek için ihtiyaç duyulan bağlantıları da sağlıyordu. 

Hür masonluk kurum olarak uzun zamandır askerlerin kaderine sempatiyle yaklaşıyor, yas tutma ve iyileşme sürecinde kendine 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düşen görevi vakur bir azimle yerine getiriyordu. Günümüzde Londra'daki Covent Garden'da bulunan etkileyici ve kasvetli loca binası, Büyük Savaş'ta yitirilenler için bir anıt olarak inşa edildi. 
İngiliz hür masonlar; sakat kalan çok sayıda eski askeri sahiplenmek için, çoğunlukla sakatların dışlanması amacıyla kullanılan bir sınır taşı hakkında bir açıklama metni yayımladı. Orta Çağ kaynaklarını yansıtan on sekizinci yüzyıl Azayasa'sı “vücudunda hiçbir sakatlık ve eksiklik bulunmayan mükemmel bir genç” olmayan hiç kimsenin kabul edilemeyeceğini belirtiyordu. Büyük loca, bu kuralın sadece adayı kraliyet sanatını öğrenmekten alıkoyacak beyin hasarlarını kastettiğini ilan etti. 

Hür masonlukta teselli bulan tek grup eski askerler değildi. 
Sevdiklerini kaybedenler de teselli buluyordu ki bunlardan biri de Rudyard Kipling'di. 

Kipling, Hindistan'dan ayrıldıktan sonra hiç de azimli bir mason olmamıştı. Gezgin ünü bir locaya düzenli olarak katılım gösterme gerekliliğinin önüne geçmişti. Buna rağmen, hür masonluk hayali alet çantasının önemli bir parçasıydı. Onu masonluğa çeken şey yüce ahlaki meselelerin taş işçiliği zanaatından gelen mütevazı semboller aracılığıyla ele alınmasıydı. Masonluk yas, erkeklik ve imparatorluk idealleri gibi temaları geliştirip şekillendirmesine imkân verdi. “Windsor'daki Dul (Ihe Widow at Windsor)” (1890) şiirinde Kipling'in alışılageldik asker anlatıcısı (başlıktaki dul olan) Kraliçe Victoria'yı, imparatorluğunu, ve bu imparatorluğu yaratan askerleri onları mason locasıyla kıyaslayarak selamlar: 


O zaman işte buraya, dulun locasına, 
Ki uzanır o kutuplardan tropik diyarlara. 


“Saray (The Palace)” (1902) isimli şiirde hür masonluk, geleneğin ve sabırla çalışmanın hem şiirdeki hem de iyi bir hayat yaşama çabasındaki önemini hatırlatmanın bir yolu hâline geldi. Kipling bu şiiri altı yaşındaki kızının neredeyse kendisini de öldürecek humma yüzünden ölmesinin ardından yazdı. 
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Kipling'in, oğlu John'un yasını tuttuğu uzun dönemde yazdığı az sayıdaki hikâyeden biri, yazarın hür masonluk hakkında neden her zamankinden daha acı ve doğrudan bir üslupla yazmaya başladığını anlamamızı sağlayan bir anahtarı barındırır. “Biraderlerin Yararına (77 4he İnterests of he Brethren)” isimli hikâye Eylül 1917'de, John Kipling'in ölümünden tam iki yıl sonra kaleme alındı. Savaş dönemi Londra'sında geçen hikâyenin olay örgüsün- de pek bir şey yoktu. Daha ziyade İnanç ve İcraat isimli locaya katılarak teselli ve hatta eğlence bulan sakat ve travmalı askerlerin toplu bir portresi söz konusuydu. Kipling küçük roller konusunda her zamanki gibi harika bir iş çıkarmıştı. Hikâyedeki biraderler ordunun ve hayatın her kademesinden gelen kişilerdi. Bunlar, “konuşmak veya başka işlevleri yerine getirmek için sadece altı dişi ve yarım alt dudağı kalmış” her yeri sargılı bir İskoç'tan tutun da, Bach çalması için org galerisine taşınan, bacakları kopmuş bir gönüllü yüzbaşıya kadar uzanan bir çeşitliliğe sahipti. Biraderlerden biri, ağlamaktan başka hiçbir şey yapmayan bir savaş sonrası nevroz mağduruydu. Bir diğeriyse izinlileri getiren trenden yeni inmişti ve üniforması hâlâ Flandre bölgesinin çamuruyla kaplıydı. 

Kipling'in hikâyesindeki loca açılır, törenlerini prova eder ve günü jambonlu sandviçlerin yendiği bir yemekle sonlandırır. Bu sırada masonluğun kendileri için ne ifade ettiğini tartışan biraderler arasında içtenlik vardır ama pek ağırbaşlılık yoktur. Mesela bir istihkâm subayı, bombardımana maruz kalmış bir kilisede silah arkadaşlarıyla beraber iyi bir loca toplantısı düzenlediklerini anlatarak herkesi eğlendirir. Subay ve yoldaşları ritüelleri için sadece iki donanıma sahiptir. İlki pürüzlü yapı taşları (masonlukta pürüzlü ve yontulmuş yapı taşları sembolik taşlardı), ikincisiyse “Ölüm Sembolleri”ydi ki subay bu ifadeyle ölü yoldaşlarının dört bir yana dağılmış cesetlerindeki kemikleri kastetmektedir. 

“Biraderlerin Yararına” birbiriyle örtüşen mesajlar içermektedir. Masonluğun dinin getirdiği kardeşliği herhangi bir teolojik yaygara olmaksızın sağladığını gösterir. Kipling'in nezdinde 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masonluk küçük i harfiyle yazılan bir inanç, düşünürlerden ziyade üreticilere ve eylemcilere hitap eden sıradan bir amentüydü. 
İyiliksever ve “sıradan bir hayat planı” (karşımıza çıkan büyük ve küçük güçlüklerin üstesinden gelmenin keyifli bir yolu) sunuyordu. Nitekim hikâyede Kraliyet Ordu Sıhhiye Birlikleri'ne mensup tek ayaklı bir onbaşı, Kipling'in şahsi inançlarına benzer bir yorum yapar: “Pek dini inancım yok ama sahip olduğum inancın tamamını locada öğrendim.” 

Hikâye aynı zamanda; sevgiyle, adanmışlıkla ve itinayla yapılan işlerin iyileştirici gücü hakkında ders verir. Locayı ziyaret eden biraderler kendilerine gösterilen misafirperverliğin karşılığını yerleri silerek, fırçalayarak, temizleyerek ve cilalayarak verir. 
Bu tarz bir cömertliğin sergilendiği yıllar, İnanç ve İcraat Locası'nın toplantılarını düzenlediği eski garajı mason mülkleri arasındaki bir mücevher hâline getirir. 

Kipling, yazdığı metinleri tamamen otobiyografik yapmayacak kadar iyi bir yazardı. Fakat “Biraderlerin Yararına”daki karakterlerden biri vardır ki yazarın hayatının bir yansıması olarak öne çıkar. Daha da önemlisi, bu karakter Kipling'in sonraki süreçte bir yazar olarak sahip olması gereken görevlere dair düşüncelerini de yansıtır. Lewis Burges, İnanç ve İcraat Locası'nın muhterem üstadıdır. İsmi önemlidir zira masonlar “Lewis” ismini babası mason olan kişiler için kullanır. Tek oğlunu (onun da adı Lewis'tir) Mısır'daki bir çarpışmada kaybeden Burges bir tütün satıcısıdır. Aynı zamanda balık tutmak ve kanarya yetiştirmek gibi hassas hobilere sahiptir. İşini ve yeteneklerini devralacak bir vârise sahip olmadığını çok iyi bilir. 
Yine de yaptığı her şeye uzmanlık, cömertlik ve sağduyu katar, zanaatını sıkı çalışmayı kutsal bir işşem mükemmelliğine getirene kadar sürdürür. “Tüm ritüeller kuvvetlendiricidir” der. 
“Ritüel, insan için doğal bir gereksinimdir.” Burges'in locasına verdiği bu dünya görüşü, Kipling'in Büyük Savaş sırasındaki ve savaştan sonraki kültürel çalışmalarına vermek istediği dünya 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görüşüdür. Kipling'in masonluğuyla yazarlığı şahsi ve kitlesel trajedi karşısında tek parça hâline gelmiştir. 

Kipling'in aklındaki şekliyle hür masonluk, “Biraderlerin Yararına”da teselliden daha fazlası hâline gelir. Büyük Savaş'ın gereksiz bir katliam değil de, daha kardeşçe bir savaş sonrası dünyaya giden bir yol olduğu umudunu sunar. Karakterlerden birinin ifade ettiği üzere “Bu savaş hepimiz için erkeklerin kardeşliğini getirmediyse ben de Hun olayım!” Newfoundland, Yeni Zelanda, Rodezya ve diğer bölgelerden ziyarete gelen biraderler söz konusudur. Hayali İnanç ve İcraat Locası “imparatorluk kadar karışık”tır ve bu hâliyle “Ana Loca”nın savaş dönemindeki ikizidir. 

Tek fark, “Ana Loca”da çeyrek asır önce tasvir edilen dini ve etnik karışımın aksine Kipling'in hayali İnanç ve İcraat Locası'ndaki imparatorluk temsilcilerinin tamamının beyaz yerleşimciler olmasıdır. Kipling, Büyük Savaş sırasında ve sonrasında, imparatorluğun Britanya hâkimiyetinden ziyade ana vatanla eşit statüde bulunacak Avustralya ve Kanada gibi beyaz kolonici uluslardan müteşekkil bir kardeşlik olduğu görüşünü benimsedi. Bu değişimin nedenleri arasında dominyonların imparatorluğun savaş çabasına katkıda bulunmak için kanlarını ve hazinelerini feda etmesi başı çekiyordu. Aslında imparatorluğun beyaz olmayan halkları da devasa sayılara ulaşan fedakârlıklarda bulunmuştu. 
Mesela Büyük Savaş'ta ölen 90.000 Hintli askerin üç binden fazlası Loos Muharebesi'nde Kipling'in oğlu John'la yan yana çarpışırken ölmüştü. Yine de bu beyaz olmayan askerler “Biraderlerin Yararına”daki muhayyel imparatorluk ailesinde görünmez. Sanki Londra'nın bazı Britanya topraklarına daha fazla özerklik tanıma planlarının dışında bırakılacaklardır. 

Masonluğun kardeşlik ve kutsal iş değerleri, Kipling'in ırkçılığının koyduğu sınırlar içinde bu yaslı dönemde yaptığı her şeye nüfuz etti. Kipling bu değerlere göre yaşamaya çalıştı ve yazılarında onları övdü. 


—&> 
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“Biraderlerin Yararına”, Kipling'in İmparatorluk Savaş Mezarları Komisyonu'na (/mperial War Graves Commission) katılmayı kabul etmesinden hemen sonra yazıldı. Komisyon; Fabian Ware isimli öğretmen, imparatorluk bürokratı ve gazetecinin liderliğindeki bir Kızılhaç gönüllü grubundan türemişti. İşe Batı Cephesi'nde ölen Britanyalıların kaydını tutarak başladı. Görevleri; muharebe hatlarında bulunan binlerce geçici haçın üzerine uygun isimlerin kazınmasını sağlamak, ardından askeri mezarlıklar için kalıcı alanlar bulmak ve nihayet binlerce ölünün gelip buraları ziyaret etmek isteyen yakınlarıyla iletişim kurmak gibi vazifeleri de içerecek şekilde arttı. İmparatorluk Savaş Mezarları Komisyonu'nun kraliyet beratı aldığı 1917 ilkbaharında, Ware'ın teşkilatı Fransa ve Belçika'nın yanı sıra Selanik, Gelibolu, Mezopotamya, Balkanlar, Mısır ve Doğu Afrika'da da aktifti. Berat, Komisyon'un ölülere yönelik görevine ilham veren imparatorluk felsefesini ifade ediyordu: “Uğruna can verdikleri şeyin savunulması ve devam ettirilmesine yönelik fikirleri canlı tutmak, dominyonlarımızdaki tüm sınıflar ve ırklar arasındaki birlik bağlarını kuvvetlendirmek, ortak vatandaşlık hissiyle beraber bize ve tebaası oldukları imparatorluğa karşı sadakatlerini ve adanmışlık hislerini yüceltmek.” Savaşta ölenlere saygı duymak, imparatorluğun sınırlarını taşa kazımak anlamına geliyordu. 

Komisyon'un yoğun ve ayrıntılı faaliyetleri, üslup ve en üst derecede hassasiyet gerektiriyordu. İmparatorluğun dört bir yanından gelip ölen her bir askeri içerecek bir kayıt tutulmalıydı: Bunların sayısı savaş sona erene kadar bir milyonu aşacaktı. Kayıplara karışanlar hakkındaki kanıt parçaları ve kimliği teşhis edilemeyen cesetler toplanıp analiz edilmeliydi. Bir mezar taşı için ve her bir mezarlığın düzeni için (imparatorluk davası uğruna evlatlarını kurban eden tüm dinlere ve etnik gruplara uygun) tasarımlar bulunmalıydı. Mezarlıkların inşasından sonraysa bunları yeşillendirip bakımını sağlama, yani bombalarla dövülmüş muharebe alanlarının hafıza bahçelerine dönüşümünü tamamlama işi vardı. Ware, Kipling ve diğer komisyon üyeleri kendilerine bu 


321 


KARDEŞLİK 


görevde rehberlik edecek tek bir ilkeye sahipti: Ölenler birbirleri- nin silah arkadaşlarıydı. Hayattaki konumları ne olursa olsun ve hangi inanca inanırlarsa inansınlar ölüm karşısında hepsi eşitti. 
Subaylarla askerler, asilzadelerle önemsiz kişiler tek tip mezar taşına sahip olacaktı. Her birey diğerlerinden sadece ismi, rütbesi, yaşı, ölüm tarihi, alay rozeti ve dini bir sembolle ayrılacaktı. 

Kipling yaratıcı enerjisini Komisyon'un faaliyetlerine adamaya 1936'daki ölümüne kadar devam etti. Müfettiş olarak Batı Cephesi'ndeki mezarlıkları gezdi, Komisyon'un resmi sözcüsü oldu, komisyon yayımlarının taslaklarını hazırladı ve kraliyet için yapılan anma konuşmalarının hayalet yazarlığını üstlendi. Her şeyden de önemlisi komisyon anıtları için güzel yazıtlar seçti. Mezarlıkların merkezi sunağının arkasına kazınması için “İsimleri her daim yaşayacak” cümlesini seçti ve isimsiz askerlerin mezar taşlarındaki “Bir Büyük Savaş askeri / Tanrı katında tanınıyor” cümlelerini yarattı. 
Kipling'in hayatı ve çalışmaları artık yazmaktan ziyade hatırlamaya adanmıştı. O yüzden savaşta ölenler arasındaki (kendi oğlu gibi) mezarsız kişileri anmak için bir yazarlık metaforu kullanması mazur görülmelidir: “Onların şanının üstü çizilemez.” 

Anlatılanlara göre, Kipling İmparatorluk Savaş Mezarları Komisyonu'nda çalışırken mutluluk buldu. Komisyon'un toplantı odasının kapıları kapandığında, takım çalışmasından hoşlanan ve ülkesine, merhum oğluna ve yazarlık mesleğine karşı görevini yerine getirdiğine emin olan Kipling'in dertleri de dışarıda kalıyordu. 

İmparatorluk Savaş Mezarları Komisyonu şüphe götürmez şekilde masonlukla benzerdi. Kardeşler arasında eşitlik fikrine sadık kaldı ve imparatorluğun dört bir yanına ulaştı. Ölüm sonrası cemaatine, yani ölüler için kurulan “Ana Loca”sına her dinden, ırktan ve sosyal mevkiden erkekleri kabul etti. Sayısız zorlu görevinin her biri uzun bir geleneğe dayanıyordu ve ölüm sonrasına ayinsel bir karaktere sahip olacak şekilde yöneliyordu. Dolayısıyla Ocak 1922'de, Komisyon'un St. Omer'deki Fransa merkez binasında komisyon üyeleri ve çalışanları için bir mason locası kurulması pek de şaşırtıcı 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değildir. Kipling locanın kurulmasına önayak olan üç biraderden biriydi. Locanın ismini de o buldu: Sessiz Şehirlerin Mimarları. 


ŞEHİRLER ve Taçlar ve İktidarlar 
Zamanın nazarında dururlar, 
Neredeyse ömrü kadar, 

Her gün ölen çiçeklerin. 


Kipling'in hür masonluğu, İmparatorluk Savaş Mezarları Komisyonu'nda ifade bulduğu şekliyle renk farkı gözetmeksizin imparatorluğun tüm erkeklerini kucakladı. Yine de tıpkı şiirin esas ana locasındaki gibi böyle bir açık görüşlülüğe bir koşul eşlik ediyordu: Büyük Savaş'ın ölüleri imparatorluk halklarını Britanya kralına/imparatoruna bağlayan kadim bir sadakat bağını mühürlemeliydi. 

Böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. Koloniler anlaşmayı farklı bir gözle yorumlayıp, sundukları hizmet karşısında daha fazla bağımsızlık istedi. Lakin beyaz yerleşimci kolonilerine (Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Kanada) dominyon statüsü diye bilinen bir nevi Britanya'yla eşitlik hakkı verilirken Hindistan'a verilmedi. Kaçınılmaz olarak bağımsızlık isteği momentum kazandı. Motilal Nehru savaş sırasında daha radikal biri hâline geldi ve 
1919 başlarında “millet olma yolundaki bir halkın” menfaatlerini 
dile getirmek için Allahabad'da bir gazete çıkarmaya başladı. Diğer birçok Hintli gibi Nehru için de dönüm noktası Nisan 1919'daki Amritsar Katliamı oldu. Bu olayda barışçıl bir gösteri yapan kişilerin üzerine mühimmatları tükeninceye dek ateş etmeleri emredilen askerler neredeyse dört yüz kişiyi öldürdü. Nehru, Hindistan Ulusal Kongresi'nin katliamla ilgili soruşturmasını yönetti. Bu rol onu Mahatma Gandhi'nin sivil itaatsizlik kampanyasının destekçilerinden biri olarak önde gelen Kongre liderleri arasına soktu. 
Kipling'in mason anıtları faaliyetlerinin ironik tarafı, uğrunda çalıştığı imparatorluğun yıkılmaya mahküm olmasıydı. 

Bu sırada hür masonluk Avrupa ana karasında o zamana kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geldi. 
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Daha mantıklı bir dünyada Katolik kilisesi 1890'lardaki Taxil aldatmacasından ders çıkarırdı. Ne yazık ki bunu yapmadı. Birkaç kilise mensubu, Paris'teki sahtekârlığı ifşa eden adamın bir mason maşası olduğu yönündeki şüphelerini dile getirdi. Gerçek Lo Taxil ve beraberindeki Diana Vaughan önceki gün hür masonlar tarafından katledilmişti. Katoliklerin hepsi saflıkta bu kadar azimli değildi kesinlikle. Fakat hür masonluğun sapkınlık, kandırmaca ve kötülükle aynı anlama geldiği yönündeki yerleşik inanç kilisenin daha akıllı liderleri arasında bile değişmeden kalacaktı. 

Katolik mason karşıtlığı; buhar gücü ve elektrikle ilerleyen küreselleşmenin, Hristiyanlığın Avrupa'daki ana vatanını dünya meselelerinin merkezinden uzaklaştıracak şekilde hızlanması karşısında duyulan korkuyu barındırıyordu. Mason karşıtlığının dirençli olmasının ve geç on dokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla sıçramasının bir diğer nedeni de çok daha eski ve zehirli bir dini nefretin yeniden canlanışına malzeme sağlamasıydı. Resmi Katolik inancı hür masonluğu 1730'lardan beri kınıyordu. Yahudileri hor görmeyeyse o tarihten yüzlerce yıl önce başlamıştı: Onlar İsa'nın katilleriydi. 


1 Mezmurlar 130'a verilen ve “derinliklerden” anlamına gelen isim. Af ve kurtuluş konulu bu mezmur “Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB” dizesiyle başlamaktadır. -ç.n. 
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Taxil aldatmacasının yaşandığı dönemde, Yahudilerle Masonlar arasında kötücül bir ittifak olduğu varsayımı Katoliklerin hakaretlerinin rutin bir özelliğiydi. Kilise hiyerarşisinin en kirli fantezilerinden faydalanmaya her daim hevesli olan Taxil, Ox Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan'ın bütün bir bölümünü hür masonluk bünyesindeki Yahudilere ayırdı. Bu bölüme göre Yahudilerin özgürleşmesi hür masonların işiydi, İskoç Riti'ni Yahudiler kurmuştu, gizli Yahudi localarındaki kabul törenlerinin bir parçası da haçın üzerine basmaktı ve o sırada yarım milyon Yahudi mason, Luciferci Palladiacılıkla ittifak hâlindeydi. 

Geleneksel antisemitik temalar, kan iftirasını da içeren bu türden yollarla geç on dokuzuncu yüzyılda yeniden canlandırıldı. Kan iftirası, Yahudilerin “kendi Paskalyalarını” gizlice Hristiyan bir çocuk kurban ederek kutladığı ve bu çocuğun kanını pesah bayramı matzaları hazırlamak için kullandıkları inancıydı. 
Bu dönemde antisemitik söylemler repertuvarına iki yeni tema daha eklendi. İlki uluslararası finansı Yahudilerin yönettiği inancıydı. (Papa'nın finansçıları olan Rotschildler, eskiden beri var olagelmiş aç gözlü Yahudi tefeci kalıbının bu güncel hâlinde büyük bir yere sahipti.) İkincisiyse Yahudilerin biyolojik olarak ayrı bir ırk, yabancı ve yozlaştırıcı bir grup olduğu inancıydı. 

Antisemitizmi mason karşıtlığıyla birleştirmenin muhafazakâr Katolikler için aşikâr bir cazibesi vardı. Mahremiyet, karanlık törenler ve dünya egemenliği arzusuna sahip hür masonlarla Yahudilerin çok fazla ortak noktası var gibiydi. Ayrıca Süleyman Tapınağı gibi Eski Ahit temaları, masonluğun geniş sembol deposunda bunlardan bile daha önemli bir yere sahipti. 
Bunlar masonlarla Yahudilerin müttefik olduğunu kanıtlamaya yeter de artardı. Böylece mason karşıtı komplo teorileri modern antisemitizme model teşkil etti. 

Yahudi-mason komplosu inancı, Katolik olmayan kitlelere de yayıldı. Mesela Almanca konuşulan ülkelerde aşırı milliyetçiliğin yerel bir türü olan (halk yahut halkın ruhu anlamına gelen 40/4 kelimesinden türeyen) vö/kisch ideolojisine dâhil edildi. Bu ideoloji; 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antisemitizmi, demokrasi ile “Yahudi kapitalizmi”ne duyulan nefreti ve masalsı bir Töton geçmişine yönelik nostalji hissini harmanlıyordu. Viyana'da Yahudi-mason komplosu düşüncesi yabani bir sakalı olan okültist, ırk gurusu ve halk efsaneleri yaratıcısı Guido von List tarafından benimsendi. Von List, buzlu kuzeyde doğan Cermenik bir üstün ırkı yüceltiyordu. Bu “Aryan” halkı “beynelmilel”e; yani Yahudilere, hür masonlara ve hatta Katolik kilisesine karşı ölümcül bir nefsi müdafaa savaşına tutuşmuştu. Von List, ortaya çıkması mukadder olan yenilmez bir Aryan kurtarıcının, yani bir #&hrerin sembolü olarak gamalı haçı kabul etti. Ayrıca üstün ırkı savaşa hazır olacak şekilde “arındırma” görevini yerine getirmek için gizli bir cemiyet kurdu. Cemiyetin List'in bu kadar nefret ettiği mason kardeşliğini model alması ironikti. Viyana'da bu fikirlerin hayranı olduğu bilinen kişilerden biri de taşradan gelen sıradan bir sanat öğrencisiydi. Kendisi 1908'de birkaç hafta boyunca kolunun altına Von List'in kitaplarını sıkıştırmış hâlde dolaşırken görülmüştü. Bu öğrencinin adı Adolf Hitler'di. 


—> 


Hitler'in nefreti yirmi yedi yıl sonra Hamburg'da meyve verdi. 
Hamburg, masonluğun Almanya'daki beşiğiydi: Ülkedeki ilk loca olan Absalom Locası İngiliz, Hollandalı ve İsveçli tüccarlar tarafından 1737'de burada kurulmuştu. Şehir Nazi yönetimi altında Alman hür masonluğunun mezarı hâline geldi. 

Moorweidenstrafe'deki neoklasik büyük locada düzenlenen son tören, 30 Temmuz 1935 akşamı saat sekize beş kala üç sembolik mumun yakılmasıyla başladı. Mumların ışığı binanın karanlık köşelerindeki güçlükle görülebilen siyah üniformaların kordonlarına yansıdı. Gestapo, hür masonların numaralarından birini denemediğine emin olmak için gelmişti. 

Törenin tonu Korintlilere Birinci Mektup'un 13. bölümünden okunan bir parçayla belirlendi: “İşte böylece, kalıcı olan üç şey vardır: iman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da 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sevgidir.” Ardından, Büyük Üstat Richard Bröse büyük locanın vakit geçmeden feshedilmesi için oylama başlattı ve konunun tartışılmasını yasakladı. Oy birliğiyle verilen karardan sonra büyük üstat tüm mason emlakini elden çıkarma yetkisine sahip olan tasfiye memurluğu makamına getirildi. Büyük üstadın tokmağından gelen üç korkunç darbe sesi teklifin kabul edildiğini kesinleştirdi ve gözlerden yaşlar akmaya başladı. 

Sonra meşhur bariton birader Robert vom Scheidt ayağa kalkıp Birader Wolfgang Mozart'ın Sihirli Flüt isimli mason operasındaki Sarastro'nun büyük aryasını okumaya başladı: “Bu kutsal salonlarda intikamın yeri yoktur!” Bu, İsis ve Osiris Tapınağı'nın (ki bunun hür masonluk anlamına geldiği herkesin malumuydu) kibar fakat yanlış anlaşılmış başrahibinin ağzından söylenen bir af şarkısıydı. Nisyanın eşiğindeki biraderler değerlerini yeniden beyan ederken gözyaşları hıçkırıklara dönüştü. 

Ardından Büyük Üstat Bröse veda konuşmasını yaptı. Hür masonluğun amacının “yaratıcı namına sevgi yaymak ve kendini bilme, kendini kontrol etme ve kendini geliştirme sanatlarını öğrenip icra etmek” olduğunu hatırlattı. Masonluk yemini eden milli kahramanları zikretti: Alman masonluğunun ilk ve en büyük hamisi Kral Büyük Frederick, Napol&on'u Leipzig ve Waterloo'da yenilgiye uğratan Feldmareşal Blücher, Goethe gibi Alman edebiyat devleri ve tabii ki “masonların en büyüğü” (ve inanç ve ırk meselelerindeki hoşgörüsüyle meşhur bir dâhi) olarak bilinen Mozart. Tören bir duayla kapandı: “Üzerimize derin ve acı bir keder çöktü. Bize bu kederi metanet ve haysiyetle taşıma gücü ver. Faaliyetlerimizi inanç, sevgi ve umutla sonlandırıyoruz.” Birkaç gün sonra polis yetkilileri “Almanya hür masonluğu tamamen yok edildi” anonsunu geçti. 

Hamburg Büyük Locası, buradaki hazineleri yağmalayıp arşivlere soruşturma için el koyan Gestapo tarafından işgal edildi. 
Bina, manyakça ve bir o kadar da meyvesiz bir gizli kanıt arayışı- 


na giren SS tarafından didik didik arandı. 
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Hamburg hür masonluğunun bu eski evi Ekim 1941'de, şehrin Lodz'daki gettoya gönderilecek Yahudi nüfusunun toplanma noktası yapıldı. Buranın seçilmesinin nedeni arsanın büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgeye oldukça yakın olmasıydı. 


—>» 


Yirminci yüzyıl Avrupasındaki diktatörlüklerin kardeşliğe zaman zaman vahşet derecesine varan bir baskı uyguladığını hür masonlar dışında çok az kişi bilir. Müteakip sayfalar Mussolini İtalya'sındaki, Hitler Almanya'sındaki ve Franco İspanya'sındaki zulmün hikâyesini anlatacak. Fakat ne bunlar kardeşliğin üzerine giden yegâne Avrupa devletleriydi, ne tek suçlu otoriter sağcı ideolojilerdi, ne de antisemitizmle mason karşıtlığı her vakada iç içeydi. Rusya'da 1917'de iktidara gelen Sovyet rejimi ideolojik açıdan hür masonluğa karşıydı fakat kardeşlik Çar 1. Aleksandr tarafından 1822'de yasaklandığı için, ülkede masonluk namına Bolşeviklerin saldırabileceği pek bir şey kalmamıştı. Macaristan'da hür masonlar hem Bela Kun'un kısa ömürlü Sovyet Cumhuriyeti (1919) hem de Miklös Horthy'nin aşırı sağcı naiplik hükümeti (1920-1944) tarafından baskı altına alındı. Portekizli diktatör Antonio de Oliveira Salazar 1935'te hür masonluğu yasa dışı ilan etti. Vichy Fransa'sındaysa localar yağmalanıp altüst edildi. Liste böyle uzayıp gitmektedir. 

Ne var ki hür masonluğun ortak hafızasının ayrılmaz bir parçası hâline gelen kısım kardeşliğin Faşizm/Nazizm yönetimi altındaki kaderi oldu. Günümüzde sıklıkla şüpheye maruz kalan hür masonlar, Faşist neslin mazlum biraderlerinden ilham almaktadır. O yüzden, Hamburg Büyük Locası'nın 1935'te Gestapo tarafından kapatılması çoğu mason tarihi kitabında özel bir yer işgal eder. Masonlar bu hikâyeyi tıpkı az önce anlattığım gibi anlatır: Kardeşliğin namusunu en büyük zorluklar karşısında bile korumasının bir özeti ve hür masonlukla faşizmin ahlaki açıdan zıt kutuplarda yer aldığının bir kanıtı olarak. Hür masonlar 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özellikle de Nazizm karşısında yası tutulacak çok sayıda şehit verdiklerini iddia eder ki bu sayı bazı tahminlere göre 200.000'i bulmaktadır. Yakın tarihli bir masonluk rehberinin ifade ettiği üzere “Hür masonlar tutuklandı, hapsedildi ve katledildi.” Bu türden ifadeler kaçınılmaz olarak akla Nazi ölüm kamplarını ve bir deri bir kemik kalan Yahudi kurbanları getirir. 

Peki işler nasıl bu duruma geldi? Masonların kardeşliğin 1920'ler, 30'lar ve 40'larda gördüğü zulüm hakkındaki dokunaklı hikâyeleri ne ölçüde doğru? Hamburg Büyük Locası'nın kapatılması, sağcı diktatörlüklerin kardeşliği nasıl yıkıma uğrattığı konusunda bilmemiz gereken her şeyi içeriyor mu? 

Cevap arayışı faşizmin başladığı yerde, yani İtalya'da başlar. 
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Mussolini ve Gramsci 


İtalya Sosyalist Kongresi, 27 Nisan 1914'te Adriyatik'teki liman kenti Ancona'da hür masonların partiden ihraç edilmesi teklifini tartıştı. Teklifi ortaya atan ve bu konudaki en etkili söylevi veren kişi; Benito Mussolini isimli kelleşmeye yüz tutmuş, fıçı göğüslü kışkırtıcıydı: “Masonizm'in insaniyetperverliğe meyilli olduğu doğru olabilir. Fakat gün partiye sızan aşırı insaniyetperverliğe karşı çıkma günüdür.” 

Partideki devrimci kanadın önde gelen ismi olan Mussolini kısa ve öz konuşmaktan hoşlanıyordu. Bedensel ifade tarzının ona kitlelerle doğrudan bağ kurma imkânı verdiği düşünülüyordu. Enerjik yüz ifadelerinin ona bir kâbusun etkisi altında kıvranan bir adam görüntüsü verdiği de belirtilmiştir. Ancona söylevi hür masonların üyelikten men edilmesinden yana ezici bir üstünlük kazanılmasını sağladı. Mussolini, editörlüğünü bizzat yaptığı Avanti! isimli parti gazetesi sayesinde mesajını kitlelere iletti: “Kongre, son yıllarda Sosyalist Parti'nin kıyısında köşesinde kurulan mason yuvalarını yok etti.” Mussolini'ye göre hür masonlukla alenen zıtlaşmak, yozlaşmış burjuva sistemiyle varılacak reform yanlısı bir uzlaşmanın her türlüsünü reddetmek anlamına geliyordu. 

Bundan on altı ay önce Roma'da toplanan aşırı sağcı İtalya Milliyetçiler Birliği, milliyetçilerin yok etmeye çalıştıkları 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demokrasinin dar fikirli ve pasifist entrikacısı olmakla suçladığı masonluğa karşı “savaş ilan eden” bir önergeyi kabul etmişti. Yani İtalyan tarzı mason karşıtlığı, hem sağ hem de sol kanadın sistem karşıtı siyasetiyle aynı pakete dâhildi. 

Son elli yıldaki gelişimiyle ülkedeki siyasi hayatın ayrılmaz bir ögesi hâline gelen masonluk, gerçekten de İtalyan sisteminin bir parçasıydı. Bu süreçte başbakanlık makamına on veya on bir mason gelmişti. İtalya masonluğunun liderleri kardeşliği belli önderlerle ve ideolojik davalarla aynı çizgiye getirmek konusunda daimi bir istek duyuyordu. Fakat masonluğun iddialı değerlerinin siyasete aktarıldıklarında tam olarak ne anlama geldiği nadiren belli olduğu için, kardeşliği siyasi yelpazenin bir ucuna doğru götürmenin diğer uçtaki biraderler arasında muhalefet yaratmadan mümkün olmadığı görüldü. Dolayısıyla mason olmayan kişilerde masonların güce haksız olarak ulaştığı izlenimini yaratan şey ideolojiden ziyade locaların genellikle siyaset yapılan yerler olmasıydı. Birleşmeyi izleyen ilk onyıllarda siyasi partiler İtalya parlamentosunda ve kent konseylerinde kök salmaya çalıştığı için güç; ağlar ve klikler arasında paylaşıldı. Bu ortamda diğer kulüpler ve cemiyetler gibi localar da siyasilerin güç paylaşımına ve bağlantı kurma çabasına uygun mekânlar oldu. 

Siyasete bulaşmak masonluk için itibar açısından da risk arz ediyordu. Toskanalı zengin iş adamı Adriano Lemmi'nin (1885- 
1895 yılları arasında) büyük üstatlığı bunu olanca açıklığıyla 
gösterdi. Lemmi, dönemin önde gelen siyasi figürü olan mason başbakan Francesco Crispi'yle yakın arkadaştı. Büyük doğuyu Crispi'nin politikalarına hizmet eden bir lobi grubu hâline getirmeye çalıştı. Bunun sonucu kendisinin ve masonluğun Crispi döneminin iki büyük skandalına karışması oldu. 1889'da; Büyük Üstat Lemmi'nin, temsil ettiği bir Amerikan şirketinin hükümetin tütün tekeline bir yıl süreyle ürün satma hakkını kazanmasını sağladığı ve bunun için Crispi ile kabinedeki diğer beş masonun yardımını aldığı ortaya çıktı. Söz konusu şirket kontratın imzalanmasını takiben hükümetin ödemek zorunda olduğu ücreti 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arttırdı ki bu durum Lemmi'nin aldığı devasa komisyonun da artması anlamına geliyordu. Kardeşlikteki söylentilere göre bu paranın büyük doğunun kasasındaki açıkları kapatmak için kullanılması planlanıyordu. Altı yıl sonra Lemmi, tıpkı başka arkadaşları ve Crispi gibi, büyük bir yolsuzluk davasına karışan batık bir bankadan son derece esnek koşullarda kredi çektiğine dair ifşaatla alaşağı edildi. Bu hikâye, o zamana kadar Katolik çevrelerle sınırlı kalan mason karşıtlığının anaakıma yayılmasını sağladı. Bundan böyle Za Stampa gibi büyük gazeteler masonluğu siyasete gizlice müdahale etmekle suçlayacaktı. 

Hür masonlukla İtalya devleti arasındaki birliktelik yirminci yüzyılın ilk yıllarında krize girdi. Problem bundan ibaret de değildi. 1908'de büyük doğu, demokratik İtalya Büyük Doğusu'ndan kopan sağcı İtalya Büyük Locası'nın kurulmasıyla sonuçlanan bir ihtilaf yaşadı. Ülke hızla değişiyordu. Kuzey şehirleri sanayi merkezleri hâline gelirken ülkeye demokrasi geldi: 1900'de nüfusun sadece yüzde 6,9'u oy hakkına sahipken 1913'te İtalya #öm yetişkin erkeklerin söz hakkına sahip olduğu ilk genel seçimini düzenledi. Siyasi arenaya giren Katolikler, kendileriyle beraber hür masonluğa yönelik korkuyla karışık düşmanlıklarını da getirdi. 
Gelişen siyasi partiler mevcut faaliyet yürütme yöntemlerine şiddetle karşı olmaya meyilliydi. Bunlar kuvvetli bir devrimci kanada sahip Sosyalist Parti'den tutun da aşırı sağcı İtalya Milliyetçiler Birliği'ne kadar uzanıyordu. Bu grupların nezdinde masonluk, mevcut sistemdeki şüpheli ve köhnemiş her şeyi temsil ediyordu. 

Büyük Savaş, İtalya siyasetini aşırı uçlara itti. Benito Mussolini kısa süre sonra İtalya'nın savaşa girmesi meselesindeki duruşu nedeniyle aşırı soldan aşırı sağa geçti. Barış geldiğinde faşizmi kurdu ve faşistlerin 1922'deki “Roma'ya Yürüyüş”ünden sonra başbakan oldu. Bu sırada hür masonlukla ilgili belli başlı düşünceleri değişmedi. 

Mussolini hükümeti, 1924 senesinin ikinci yarısını faşist yandaşlarının Sosyalist Parti liderini kaçırıp katletmesi nedeniyle başlayan şiddetli bir kriz durumunda geçirdi. Fakat muhalefetin 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kendisini iktidardan indirmeyi başaramaması üzerine Duce inisiyatifi ele geçirdi. 3 Ocak 1925'te, parlamentoya demokrasiden ve demokrasinin getirdiği hürriyetlerden kurtulma niyetinde olduğunu gösteren tehditkâr bir nutuk çekti. Bir haftayı biraz aşan bir sürenin ardından 12 Ocak'ta bu amaç doğrultusundaki ilk adımını duyurdu: “gizli cemiyetleri” (yani masonluğu) yasaklayan bir kanun. 12 Ocak'ta sunduğu kanun teklifinde iki hüküm vardı: Bunlardan biri masonların memur olmasını engelleyecek, diğeriyse gizli cemiyetleri talep edildiği takdirde üye listelerini ve kural kitaplarını yetkililere teslim etmeye zorlayacaktı. İstenen evrakı teslim etmeyi reddedenlere ağır cezalar verilecekti. Bunu izleyen on aylık süreçte, Temsilciler Meclisi ve Senato aracılığıyla kanun olma yolunda ilerleyen teklifin etkileri daha da vahim bir hâl alacaktı: İtalya'daki hür masonluğun şiddet yoluyla tamamen yok edilmesi. 
Hür masonluk 1925'te Benito Mussolini için birkaç nedenden dolayı mükemmel kurbandı. Masonlar, Mussolini'nin diktatörlüğünü yaratırken bir kenara süpürmek istediği her şeyin vücut bulmuş hâliydi. Geçen yaz muhalefetin büyük kısmı durumu protesto etmek için parlamentoyu terk etmişti. Bunlar yokluklarında sahtekâr, düzenbaz ve sinsi kişiler, yani tek kelimeyle #7asonvari kişiler olarak gösterildi. Ayrıca kanun Duce'ye çok sayıda mason memuru kontrol etmek ve böylece bürokrasinin kendisini engelleme yeteneğini zayıflatmak konusunda kullanışlı bir alet verecekti. Muhalefetin aksine kilise bu politikadan memnundu. Faşist lider bir süredir Vatikan'ın beğenisini kazanmaya çalışıyordu. 
Söz konusu politikaya hükümet koalisyonunu teşkil eden çeşitli gruplar da onay veriyordu: sağcı Katolikler ve “masonluk karşıtı savaş”larını gözde bir konu hâline getiren İtalya Milliyetçiler Birliği. Masonluğa darbe vurmakla aynı zamanda faşist “mangalar”ın ağzına bir parmak bal da çalınmış oluyordu. Bunlar serseri gibi davranarak sahalardaki ve meydanlardaki her türlü muhalefete şiddet uygulayan paramiliter çetelerdi. Mason localarını yağmalayıp biraderleri dövme olasılığı bunların ağzını sulandırıyordu. 
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Aslında sgwadristi (manga üyeleri), locaları 1923 sonbaharından beri yağmalıyordu. Şiddet, Ocak 1924'ten itibaren Toskana'daki Lucca'dan güneyde yer alan Pugliadaki San Severo'ya kadar ülkenin ötesindeki berisindeki olaylarla düzenli olarak arttı. 
San Severo'daki locanın arşivi çalındı ve loca binasındaki mobilyalar damalı zemine yığılıp ateşe verildi. Kısa süre sonra düzenlenen eş güdümlü saldırıda kuzeybatıda bulunan Torino'daki dört locada taşınabilir ne varsa yağmalandı. 1924 yazında daha fazla sorun yaşandı ve şiddet sonbaharda Milano, Bologna, Venedik, Bari ve Marsala'yı da içeren on sekiz kasaba ve şehirdeki yıkıcı saldırılarla zirve yaptı. Faşistlerden müteşekkil bir güruhun Roma'daki büyük doğu merkezine girmesini önleyen tek şey düzenlenen bir süvari saldırısı oldu. Güruh ana kapıyı kırmak için koçbaşı kullanıp binaya silahla ateş etmişti. 1925 yılının başlarında yarımadanın muhtelif yerlerindeki masonlara ve mason binalarına yönelik yeni bir yağma dalgası Mussolini'nin mason karşıtı kanun teklifini ileri sürmesine zemin hazırladı. Saldırılar parlamentodaki süreç başladıktan sonra da hız kesmeden devam etti. 

Mayıs 1925'te kanun tasarısı Temsilciler Meclisi'nde tartışıldı. 
Hatipler masonluğu “camorra”, yani toplum hayatının “asalakça sarhoşluğu” olarak kötülemek için birbiri ardına kürsüye çıktı. 
Tasarıya karşı çıkan tek grup, diğer muhalefet partilerinin üyelerinin aksine faşizme parlamentoda direnmeyi inatla sürdüren az sayıdaki komünist oldu. Dolayısıyla tartışmadaki açık ara en ilginç konuşmayı komünist konuşmacı Antonio Gramsci yaptı. Bu konuşma aynızamanda en cesur konuşmaydı zira hâlihazırda Gramsci'nin birçok yoldaşı faşistler tarafından dövülmüş, hapsedilmiş ve öldürülmüştü. Ayrıca kısa süre önce komünist vekillerden biri parlamento tuvaletinde bir faşist tarafından darp edilmişti. 

Gramsci fikren ve fiziken faşistlerin slogancı maçoluğunun tam tersiydi. Çocukken geçirdiği bir hastalık omurgasının şeklini bozmuş ve gelişimine sekte vurmuştu. Sıradan edepsizlikteki gazete makalelerinden biri ondan “tamamen saçtan ve gözlüklerden 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oluşan ve ayağa kalktığında sandalyesinin arkalığından daha uzun olmayan ufak tefek bir kambur” diye bahsediyordu. Uzun ve net konuşmasını parlamentodakilerin onu güçlükle duyabilmesine neden olacak şekilde kısık bir sesle yaptı. Sesini işitmek o kadar zordu ki meclis salonunun sağındaki birçok faşist sandalyesinden kalkıp salonun en solundaki konuşmacının etrafında bulunan banklarda toplandı. Bunun yarattığı etki en hafif ifadeyle korkutucuydu. Fakat faşistler konuşmacının söyleyeceklerini dikkatle dinlemeyi de amaçlıyordu. Zira bekleneceğinin aksine meclisteki faşistler Gramsci'yi yok saymadı veya bağırarak onun sesini bastırmadı. Mussolini her bir kelimeyi yakalayabilmek için elini görünür şekilde kulağına götürdü ve birçok hayret nidası sarf etti. Sonuçta, yeminli siyasi düşmanlar olan Mussolini'yle Gramsci'nin mevzu masonlar olduğunda çok sayıda ortak noktaya sahip olduğu ortaya çıktı. 


Antonio Gramsci (1891-1937) 
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Gramsci, hür masonluğun “burjuva sınıfının sahip olduğu yegâne gerçek ve etkili siyasi parti” olduğunu savundu. İtalya'nın meydana çıkıp kitlelerin büyük kısmının gönlünü kazanacak kaynakları yaratmaktan aciz korkak kapitalistleri, bunun yerine himaye ağlarını kullanarak kapalı kapılar ardından yönetmeyi tercih etmişti. 

Gramsci sözlerine faşizmin asıl niyetinin masonluğu yok etmek değil, memuriyet meselesinde onun yerini alıp takipçilerine makam dağıtmak olduğunu söyleyerek devam etti. Fakat masonluk İtalya devletinin o kadar ayrılmaz bir parçasıydı ki nihayetinde faşizm onunla uzlaşacak ve iki grup birleşecekti. Gramsci kehanetvari bir tonla şöyle diyordu: “Masonlar kitleler hâlinde Faşist Parti'ye geçecek... Hür masonluk faşizmin bir kanadı olacak.” 

Tıfıl komünist lider masonluğu eski düzenin sapkın bir temsilcisi olmakla suçladığı sürece Duce onunla seve seve hemfikir olabilirdi. Fakat şimdi Gramsci faşizmin hür masonluğun muadili olduğunu söylüyordu. Mussolini buna burnundan soluyarak itiraz etti: “Biz faşistler locaları kanun tasarısını hazırlamadan önce ateşe verdik.” 

Gramsci, mangaların :masonlara yönelik şiddet eylemlerinin sadece pazarlığın safhalarından biri olduğu cevabını verdi. Sonra da görüşülmekte olan yasa tasarısının asıl hedefinin hür masonlar olmadığını zira faşizmin masonlukla aynı rolü oynamaya yazgılı olduğunu iddia etti: Tasarının hedefinde komünistler ve işçi sınıfı vardı. 

Bu aşamada zayıf Gramsci o kadar yorulmuştu ki konuşmasını tamamlayabilmek için yardımsever bir faşiste yaslanmak zorunda kaldı. Sözlerini sonlandırırken Mussolini'yi ve adamlarını devleti ele geçirebilseler bile yaklaşan proletarya devrimini engelleyemeyecekleri konusunda uyardı. 

Bu içi boş savaş narası, moralsiz bir konuşmaya uygun bir sondu. Gramsci, Duce'yle İtalya'nın yıkık demokrasisinden arta kalanları kimin devralacağını ve kimin daha samimi bir mason 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karşıtı olduğunu tartışıyordu. Gramsci'nin ima ettiğine göre masonluk meselesini gerçekten çözecek bir siyasi parti, burjuvazinin ve onun mason “parti”sinin baş düşmanı olan işçi sınıfını temsil etmek zorundaydı. 

Gramsci faşizmin hür masonluğa yönelik saldırısının sadece başlangıç olduğu konusunda haklıydı. Faşistlerin çoğunun yozlaşmış olduğu ve daha büyük bir güce sahip olmanın onları daha da yozlaştıracağını ima etmekte de haklıydı. Lakin analizi hür masonluğun önceki yarım yüzyılda sahip olduğu etkiyi ve faşist hücumuna karşı koyma yeteneğini fazlaca abartıyordu. 

Gramsci'nin de Mussolini'nin de göremediği şey, hür masonluğun onlarınki gibi dar bir siyasi bakış açısından görünenden çok daha fazlası olduğuydu. O gün meclisteki hiç kimse hür masonluğun sağ kalmayı hak etmesi için bir neden sunamadı. Faşizmin mason karşıtı kanun tasarısının asıl kurbanının İtalya toplumunun zayıf ve kusurlu fakat bir o kadar da kıymetli bir kesimi olacağını kavrayabilen de çıkmadı. Bu kesim; işçi sınıfı, burjuvazi, komünistler ya da yozlaşmış siyasiler değil, sivil toplumdu. 

Mussolini tartışmayı sosyalist günlerine kadar uzanan mason karşıtlığının uzun bir kaydını sunarak kapattı. Gramsci'nin ima ettiğinin aksine masonluk yok edilecek bir dağ değil, sadece patlatılması gereken bir kabarcıktı. Bu göstermelik yasama tartışması faşistlerin, “dostlarına en büyük iyiliği, düşmanlarınaysa en büyük kötülüğü yapmaya” hazır olduğunu gösterdi. Bunu tezahüratlar ve alkışlar takip etti. 

Ardından son derece ilginç bir şey gerçekleşti. Akşam saat sekizde kanun tasarısı için oy kullanma zamanı geldiğinde birçok vekil âdeta hiçliğe karıştı. Geriye sadece 203 kişi kalmıştı ki bu, yeterli sayının sağlanması için gerekenden 30 kişi daha azdı. Nitekim oylama yapılamadı. Herkes, neredeyse tamamen Mussolini'nin yandaşlarıyla dolu bir mecliste çoğu mason vekilin kardeşliğe sadakatini sessizce gösterdiğinden şüpheleniyordu. 
Birkaç gün sonra, ortadan kaybolan vekillerin toplanıp içten 


338 


ROMA: BİTAP DÜŞMÜŞ TAVUĞU KIZARTMAK 


özürler yayımlamaya teşvik edilmesinin ardından, kanun tasarısı ezici bir çoğunluk tarafından onaylandı. 

Bu ufak protesto hareketinin gösterdiği şey, faşistlerin arasında çok sayıda mason birader bulunduğu ve Mussolini'nin masonluğa yönelik saldırısının kendi partisine disiplin getirmek gibi fazladan bir faydaya daha sahip olduğuydu. 

Büyük Savaş'a giden süreçte İtalya masonluğunun geleneksel vatanseverliği çoğu locada saldırgan milliyetçiliğe dönüşmüştü. 
Savaştan sonra masonlar da diğer İtalyanlarla aynı nedenlerden ötürü erken faşizme yöneldi: siperlerdeki tecrübeler, Bolşevizm nefreti ve “düzen” özlemi. Fakat önemli masonların, hatta Faşist Parti'ye üye olmayanların Mussolini'nin faydalı bir dost olabileceğini düşünmesi için bu siyasi kaymanın yanı sıra masonluğa özgü nedenler de mevcuttu. Savaştan hemen sonraki yılların en büyük iki siyasi gücü olan sosyalistler ve Katolik Halk Partisi alenen hür masonluk karşıtıydı. Masonlar Mussolini'nin kendilerine karşı içgüdüsel bir düşmanlık beslediğinin farkındalardı ama Duce'nin daha yumuşak başlı olduğunu düşündüler. Faşist hareketin kuruluşundan beri Mussolini'nin yanında olan masonların çokluğu onlara güven veriyordu. Belki de biraderler onu doğru yönde itekleyebilirdi. Dolayısıyla büyük doğu büyük üstadı Domizio Torrigiani'nin Roma'ya Yürüyüş günlerinde Mussolini'ye bir tebrik telgrafı göndermesi bizi şaşırtmamalı. Büyük üstat, faşist liderin her türlü başarıya ulaşmasını “şevkle ve içtenlikle” istemişti. 

Duce masonların suyuna gitme fikri üzerinde çok da uzun süre durmadı. Katoliklere daha çok ihtiyacı vardı ve çok geçmeden masonluğun iyi bir dosttan ziyade iyi bir düşman olacağına karar verdi. Mason hiyerarşisi Mussolini'yi manipüle edebilmeyi ummuştu. Nihayetinde Mussolini onları kendilerini yıkıma götürecekleri şekilde manipüle etti. Bu süreçteki ilk resmi hamle Şubat 1923'te, partinin yönetim organı olan Büyük Faşizm Konseyi'nin mason olmakla faşist olmanın birbiriyle bağdaşmadığına karar vermesiyle gerçekleşti. Oylamanın yapıldığı masada on ikisi hür 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mason olmak üzere on dokuz kişi vardı. Masonların sekizi olumlu oy kullanırken dördü oy kullanmadı. Bu karar, Büyük Faşizm Konseyi tarihinde oy birliğiyle alınmayan yegâne karar olacaktı. 
Alınan karar tamamen etkili değildi. Çoğu mason partide kalmaya devam etti. Tuhaftır ki 1924'te loca binalarını darmaduman eden kara gömlekli baskın gruplarında masonlar da vardı. Bazı vakalarda (Umbria, Romagna ve belki de Toskana) bir büyük locaya sadık olan masonlar, şiddet eylemlerine rakip bir şubedeki biraderlerinin durumundan çıkar sağlamak için katıldı. 

Netice, masonluğun farklı dallarının kendilerine karşı yürütülen kampanyaya karşı toplu bir muhalefet sergileyememesiydi. 
Öyle ki faşist olmayanlar bile bir araya gelemedi. Kardeşlik, milliyetçiliğini vurgulayıp faşizme sadakatini mi ilan etmeliydi? Yoksa faşizme Aydınlanma değerleri adına açık ve net bir şekilde karşı mı gelmeliydi? Acaba cevap şahsi aracılar yoluyla Mussolini'yle pazarlık yapmakta mı yatıyordu? Tüm bu seçenekler 1925'ten önce farklı zamanlarda farklı mason gruplarınca denendi. Hepsi de başarısız oldu. 

Mussolini'nin kanun tasarısı Kasım 1925'te parlamentonun üst kamarası olan Senato'da tartışılacaktı. Tartışma günü yaklaşırken masonluk karşıtı kampanya yeniden sokaklara indi. 


Masonluğun Faşistopolis'teki Ölümü 


O dönemde İtalya'daki en güçlü ikinci adam, meşhur sgxadrista lideri ve Faşist Parti genel sekreteri Roberto Farinacci'ydi. Farinacci aynı zamanda faşistler arasındaki en dobra mason karşıtlarından biriydi. Hayata Cremonalı mütevazı bir demir yolu işçisi olarak başlayan Farinacci, motorize siyasi holiganlık ve gasp yoluyla yükseldi. Kendisi ayrıca hukuk diploması almak için çalıntı bir tez teslim eden aç gözlü bir avukattı. 1925 sonbaharına gelindiğinde nüfuzlu vezengin bir adam, bankerler ve sanayicilerle yakın bağlara sahip bir rüşvet ustası hâline gelmişti. Fakat hâlâ daha etrafına şiddet yaymaya devam ediyordu: Tuvalette dayak yiyen 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komünist milletvekilini döven kişi oydu. İleride el bombalarıyla balık avlarken bir kolunu kaybedecekti. Faşizmin iktidara gelmesiyle birlikte Farinacci'nin kurumlara karşı aşırı düşmanlığı, Mussolini'yle faşizmin muhafazakâr müttefikleri arasında sorunlara neden oldu. Yine de sgnadristiyi kontrol altında tutabilecek tek adammış gibi davranmak Mussolini'nin işine geldi. Farinacci hür masonluk karşıtı kampanyaya şevkle katıldı. Eylül 1925'te Farinacci'nin ehli gazetesi masonların “atayurda ihanet eden kişiler olarak topluca kurşuna dizilmesi” gerektiğini haykırdı. 


Roberto Farinacci (1892-1945) 1925 tarihli bu fotoğrafta merkezde bulunuyor. 


Bu makalenin yayımlanmasından kısa süre sonra basına Farinacci'nin geçmişte hür mason olduğuna dair söylentileri 
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destekleyen belgeler düştü: 1915'te kabul edilmişti ve üyeliği 1921 
gibi geç bir tarihe kadar sürmüştü. Farinacci buna cevaben masonlara onları içten çökertmek için katıldığını öne sürdü. Bu savunma kimseyi ikna etmedi. Kardeşliğe memleketi Cremona'daki nüfuzlu iş ve siyaset çevrelerine girmek için katılmış olması çok daha muhtemeldi. Farinacci gerçekten de sınıf atlama derdindeki masonları avlıyorsa aynaya bakması yeterliydi. Artık hâlâ daha mason olduğundan ve bazı faşist masonların Mussolini'nin yerine başkasını getirmek için kurduğu yakın tarihli komplonun merkezinde yer aldığından bile şüpheleniliyordu. Bu şüphelerin tam olarak ne kadarının doğru olduğu ve ne kadarının Faşist Parti'deki rakip hizip tarafından uydurulduğu belirsizdir. 

Sgnadristi, iddiaları karizmatik liderine yönelik bir mason provokasyonu olarak işine geldiği gibi yorumladı. Aradan bir hafta geçmeden ülkenin birçok kısmında masonlara, loca binalarına ve mason emlakine karşı saldırılar düzenlenmeye başladı. 
Şiddet, sgwadrismonun ana merkezi olduğu için “Faşistopolis” adıyla anılan Floransa'da doruk noktasına çıktı. 25 Eylül'de şehrin kalabalık Britanyalı ve Amerikan nüfusunun gözü önünde, polislerin eli kolu bağlı izlediği bir mason avı başladı. Adam dövme eylemlerindeki kısa bir duraklamanın ardından resmi bir faşist haftalık dergisi 3 Ekim'de şu metni yayımladı: “Masonluk yok edilmelidir. Bu amaç sopadan revolvere, kırılan camlardan arındırıcı ateşe kadar her türlü aracı meşru kılmaktadır.” O akşamın erken saatlerinde loca üyelik listelerini arayan dört sguadristi yaşlı bir muhterem üstadın evine zorla girdikten sonra üstadı dövdü ve kaçırmaya çalıştı. Kendisi de mason olan genç komşusu Giovanni Becciolini yaşlı adama yardım etmek için olay mahalline koşup adamcağızın çatılar üzerinden kaçmasını sağladı. Ne var ki boğuşma sırasında patlayan bir revolver faşistlerden birini öldürdü. Öfkeden gözü dönen sgwadristi kendi üslerine kadar sürükledikleri Becciolini'yi dövüp işkenceye maruz bıraktı. Genç adamı merkezi market binasının önünde revolver kurşunlarıyla 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kalbura çevirerek öldürdüler. Maktulün evi dul karısının ve çocuklarının gözü önünde darmadağın edildi. 

Ardından gece boyu devam eden mason karşıtı bir ayaklanma başladı. İki taksiye el koyan sgwadristi şehri dolaşarak hedef seçti. Bu hareket, şehrin orta ve üst sınıflarına mensup kişilerden gelebilecek olası bir direnişe yönelik güdümsüz bir saldırıydı. Aynı zamanda sokakta rastgele kişiler dövüldü, kafelerle tiyatrolar işgal edildi; ofisler, iş yerleri ve ikametgâhlar tahrip edildi, yağmalandı ve ateşe verildi. Mahalle kavgalarına suçlular da katıldı. 
Ertesi sabah, Floransa Katedrali'nin Brunelleschi Kubbesi'nden yükselen duman şehri çevreleyen tepelerden görülebiliyordu. O günün geç saatlerine kadar devam eden olaylarda sekiz kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 

Floransa saldırıları karşısında umutsuzluğa düşen ve Floransa'ya 50 kilometre mesafedeki taşra villası yakılıp yıkılan büyük doğu büyük üstadı Domizio Torrigiani, şehirdeki tüm locaların kapatılmasını emretti. Biraderlerin güvenliği için alınan bir önlem olarak loca üyeliklerini de iptal ettirdi. 

Alelacele toplanan bir Büyük Faşizm Konseyi toplantısında Mussolini, Farinacci'yi bu “çarpık ve canice” şiddeti kontrol edemediği veya kınamadığı için azarladı. Bu olay Farinacci'nin Faşist Parti'deki kısa genel sekreterlik döneminin sonunun başlangıcıydı. Mussolini'nin polis üzerindeki denetimini arttırması, aşırıcıların disipline edilmesini gerektiriyordu. Böylece masonluğa karşı verilen savaş, Mussolini'nin diktatörlük kurma ve bu süreçte Faşist Parti üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma planlarına bir itki daha sağladı. 

4 Kasım 1925'te, Senato'nun mason karşıtı kanun teklifi 
hakkındaki oylamasına sadece birkaç gün kalmışken, Tito Zaniboni isimli sosyalist ve hür mason siyasetçinin suikast girişimine uğrayan Mussolini acayip derecede şanslıydı. Zaniboni'nin tasarısı baştan itibaren başarısızlığa mahkâmdu zira planlarını bir polis muhbirine anlatmıştı. Fakat iyi bir propaganda malzemesi 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sağlayacak kadar ileri gitmesine izin verildi. Nihayetinde, pencere kenarındaki sehpada hazır duran bir keskin nişancı tüfeği- nin bulunduğu otel odasındaki yatağında uzanırken tutuklandı. 
Böylece Duce'nin eline otoriterliğini daha da ileriye götürmek için mükemmel bir bahane geçti. Sosyalist Parti yasaklandı, basının “faşistleştirilme”si hız kazandı ve mason localarıyla belli başlı masonlara ait emlak polis tarafından işgal edildi. Ayrıca faşist çeteleri Brescia, Parma, Mantua, Reggio Emilia, Trieste ve Forli gibi şehirlerdeki locaları bir kere daha yağmaladı. 

Birkaç gün sonra düzenlenen senato tartışmasında hâlâ daha şüphelerini dile getirmeye hazır birkaç kişi vardı. Senatörlerden biri “dernek kurma özgürlüğü denen büyük ve muhteşem binanın sırf hür masonluk denen bitap düşmüş tavuğu kızartmak uğruna yakılıp yıkılmasından” yakındı. Senato'nun tasarıyı büyük bir oy çoğunluğuyla kanunlaştırdığını belirtmeye gerek yok. 
“Bitap düşmüş tavuk” kanunun yürürlüğe girmesinden önce kaçınılmaz olana boyun eğip kendini feshetmeye çoktan başlamıştı. 

Büyük Üstat Domizio Torrigiani 1927 ilkbaharında tutuklanıp yurt içinde sürgüne gönderildi. Kötü muameleden dolayı ciddi bir hastalığa yakalanan kör üstat Ağustos 1932'de, ölümünden hemen önce salıverildi. 
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Protokoller ve Siyaset 


Yahudi-mason komplosu düşüncesi, geç on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıldaki zahiri şiddetine rağmen kolayca geçici (ve Avrupa'daki seküler ideolojinin asıl akımlarına kıyasla marjinal) bir moda olup çıkabilirdi. Lakin Büyük Savaş ve Rus Devrimi kıtanın büyük kısmını karmaşaya sürükledi. Bu ortamda siyaset daha uzlaşmaz ve şiddetli bir hâle gelirken milliyetçiliğin iç düşmanlara ve günah keçilerine duyduğu nefret daha da coşkun bir karakter kazandı. Büyük Savaş sona erdiğinde masonları ve/ya) Yahudileri ilgilendiren abartılı ve korkutucu komplo teorileri her zamankinden daha ikna edici hâle geldi. Yahudi-mason efsanesinin en meşhur versiyonu bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu versiyon, efsaneyi dört başı mamur bir komplo teorisine dönüştüren kitaptır. İlk baskısı 1905'te Rusya'da yapılan Siyon Liderlerinin Protokolleri (The Protocols of the Elders of Zion), güya Yahudi liderlerin dünyaya hükmetme planlarını anlattığı gizli bir toplantıda verilen bir söylevdi. Gerçekteyse Taxil'in Palladiacılığı kadar sahteydi ve 1890'larda yayımlanan birkaç Fransız romanından faydalanılarak uydurulmuştu. Protokoller'in muhtelif noktalarında hür masonluktan bahsediliyordu. Basın, uluslararası finans, sosyalizm ve hemen hemen diğer her şey gibi masonluk da büyük ve rezil Yahudi stratejisinin bir aracı olarak gösteriliyordu: “Dünya ülkelerinin tamamında hür mason locaları kurup bunları çoğaltmalı ve 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kamusal alanda öne çıkan veya öne çıkması muhtemel olan kişileri buralara çekmeliyiz. Zira bu localar başlıca istihbarat merkezimizi ve nüfuz kaynağımızı teşkil edecek.” 

Siyon Liderlerinin Protokolleri, çevirilerinin yayımlanmaya başladığı 1920'ye dek Rusya dışındaki ülkelerde göz ardı edildi. 
Bu tarihten sonra ise sahte olduğunu gösteren kuvvetli delillere rağmen uluslararası camiada hararetli bir tartışma konusu teşkil etti. Birleşik Devletler'deki otomobil devi Henry Ford, hür mason olmasına rağmen kitabın tutkulu bir savunucusuydu ve çok sayıda nüshayı içeren bir baskıyı finanse etti. 

Protokoller Almanya'nın milliyetçi sağ kanadında hazır bir okur kitlesi buldu. Kitabın en mühim destekçisi, Almanya'nın yenilgisinden sonra siyasete atılıp “arkadan bıçaklama” efsanesini yayan savaş kahramanı General Erich LudendorfPtu. Kendisinden bekleneceği üzere yenilginin Alman generallerin hatası olmadığına inanıyordu. Orduyu değil de sivil nüfus içindeki bir yığın kalleşin orduyu zayıflattığı sivil cepheyi suçluyordu: Bunlar arasındaki en kötü grubun Yahudiler olduğuna şüphe yoktu ama Yahudilerin yanı sıra siyasilerle vurguncular, grevcilerle korkaklar, Katoliklerle komünistler, Marksistler ve (en son sırada gelmesine rağmen bir o kadar önemli olan) masonlar da söz konusuydu. Ludendorff çok sayıda düşman belirlemişti ve o sırada bunların tamamı Weimar Cumhuriyeti'nin yönetimindeydi. Ya da Ludendorff öyle olduğunu iddia ediyordu. 

Adolf Hitler savaş sırasında orduya sıradan bir onbaşı olarak hizmet etmişti. General Ludendoff'a karşı büyük bir hayranlık duyuyordu ve arkadan bıçaklama efsanesine canıgönülden inanıyordu. İdeoloji bakımından iki adamı birbirinden ayıran çok az şey vardı: Her ikisi de milliyetçiliğin v6/£i5c/ ideolojisi adıyla bilinen ırkçı versiyonunu savunuyordu. İlk defa 1922'de Münih'te buluştular. Ertesi sene askeri üniformasını ve sivri uçlu miğferini (Picke/hanbe) giyen Ludendorff, Münih'teki bir birahanede başlayan Nazi Partisi darbesinde yer aldı. Bu 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darbenin Mussolini'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği Roma'ya Yürüyüşe benzer bir Berlin'e Yürüyüş'ü tetiklemesi umuluyordu. Darbe başarısızlıkla sonuçlanınca sabık onbaşı Hitler hapse girdi. Eski General Ludendorff ise hüküm giymekten itibarı sayesinde kurtuldu. 

: Masonlarla ilgili komplo teorilerinin Almanya'daki en büyük savunucusu olan Ludendorff şimdi Naziler de dâhil olmak üzere völkisch hareketinin liderliğine soyunma fırsatına sahipti. Lakin bu fırsatı eline yüzüne bulaştırdı. Doğaya tapan bir pagan olan ve sadece kapitalizmin, Marksizm'in ve hür masonluğun değil, Hristiyanlığın bile Yahudilerin bir aleti olduğuna inanan âşığı Mathilde von Kemnitz'in etkisi altına giriyordu. Hacimli hainler kataloğuna Cizvitleri, Vatikan'ı ve kilise hiyerarşisini de eklemekte ısrar eden LudendorfFun, Nazilerin büyük kısmı için bile abartılı olan bu mesajın Katolik Bavyera'da benimseneceğini umması aptalcaydı. Nitekim Nazi Partisi birbiriyle ağız dalaşına giren hiziplere bölündü. 


Adolf Hitler (1889-1945) ve sağında duran Erich Ludendorff (1865-1937), Birahane Darbesi'nin ardından düzenlenen mahkemede poz veriyor. 
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Bu sırada Adolf Hitler'in şöhreti yükselişe geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe ve özellikle de mahkemede yapmasına izin verilen heyecanlandırıcı konuşma sabık onbaşının saygınlığını arttırdı. Bavyera'daki Landsberg Hapishanesi'nde cezasını çektiği sırada gururlu bir şekilde siyasetten çekilmesiyse bu saygınlığı daha da ileri taşıdı. Burada siyasetle uğraşmak yerine kendini dünya görüşüne nihai hâlini veren hatırat-manifestosu olan Kzvgam'ın (Mein Kampf) taslağını yazmaya adadı. Kitap, onun Yahudi-mason komplosu düşüncesinin azimli bir savunucusu olduğunu gösteriyordu. Hitler'in iddiasına göre Yahudilerin dini hoşgörü için mücadele etmesinin nedeni “ırki ve medeni engelleri alaşağı etme” istekleriydi. Hür masonlukta bu amaçları yolunda kullanacakları “mükemmel bir alet” bulmuşlardı: “Yönetici çevrelerle siyasi ve ekonomik burjuvazinin üst tabakaları, hür masonluk bağlantıları aracılığıyla (Yahudilerin) ağına getiriliyor ve asla ne olduğundan şüphelenme ihtiyacı hissetmiyordu.” Yani Hitler'in nezdinde masonluk Yahudilerin gizli bir aleti; liberalizmi, pasifizmi ve Yahudilerin maddi çıkarlarını yaymanın bir yoluydu. 

Aralık 1924'te serbest bırakılan Hitler, anlamlı bir biçimde Münih'e LudendorfPun limuziniyle dönmeyi reddetti. Birkaç kısa haftanın ardından Nazi Partisi'ni Bürgerbrâukeller'de, yani Kasım 1923'teki darbe girişimini başlattığı birahanede yaptığı ustalıklı bir konuşmayla yeniden kurdu. 27 Şubat 1925 Cuma günü saat 20.00'de, 3.000 kişilik bir dinleyici kitlesi Bürgerbrâukeller'in devasa büyük salonundaki ağır avizelerin altında tıkış tıkış olacak şekilde toplandı. Salonun yanı sıra gamalı haç bayraklarının asıldığı balkonlar da parti destekçileriyle doluydu. Arkada kalanlar konuşmacıyı görebilmek için fıçıların ve sandalyelerin üzerine çıkmıştı. 

Sonraki iki saatte Hitler Kaygam'ı özetledi. İddia ettiğine göre Alman halkı kötücül Yahudilere karşı bir ölüm kalım mücadelesine tutuşmuştu. Uluslararası finansı manipüle edip Marksizm-Bolşevizm'i destekleyerek iş gören “Yahudi”, “dünyaya yayılan bir veba ve salgın”, milli bünyedeki bir parazit ve yok edilmesi gereken bir 


348 


MÜNİH: BİRAHANE STRATEJİSİ 


bakteriydi. Hitler yaklaşmakta olan ırk savaşında halkına liderlik etmesi için kader tarafından seçilmişti. Bu savaşın sadece tek bir sonucu olabilirdi: “Ya düşman bizim cesedimizi çiğner ya da biz onun cesedini çiğneriz.” 

Kendini “führer” olarak gören Hitler konuşmasında hür masonlardan hiç bahsetmedi. Bu durum birkaç nedenden ötürü ilginçtir. Nazilerin kendisinden çok fazla şey öğrendiği Mussolini masonluk karşısında son derece başarılı olan kanununu açıklayalı çok olmamıştı. Ayrıca Kavgam'ın gösterdiği üzere Hitler inançlı bir mason karşıtıydı. Dahası, Yahudi-mason komplosu düşüncesi 1925'te hiç de yeni veya alışılmadık bir düşünce değildi ve Hitler'in destekçileri için temel bir siyasi söylemdi. Peki durum böyleyken Bürgerbrâukellerdeki konuşmada bu konudan neden uzak duruldu? 

Mason karşıtlığının Fransız İhtilali'nden beri bu kadar bagımlılık yapıcı bir zihniyet olagelmesinin nedeni, biraz da her türlü itiraza karşı kullanıma hazır basmakalıp karşı argümanlara sahip olmasıydı. İyi masonlar, büyük üstatların meşum planlarını gizlemek için inşa edilen dış cephede kaybolan aldatılmış kişiler olarak görmezden gelinebilirdi. Localardaki kirli sırları ifşa etme konusunda defalarca başarısız olunmasının bir önemi yoktu zira asıl tehlike giz/ localardaydı. Her nasıl olduysa bu karanlık cemiyetin gerçek yüzü hiçbir zaman açık ve belirgin bir hâle gelmemişti. O yüzden konu irdelendikçe masonlar çok daha kurnaz ve nüfuzlu kişiler gibi görünüyordu. 

Hitler'in nazarında mason karşıtlığının gücü aynızamanda bir zayıflıktı. Zira düşmanın ana hatlarını çok belirsiz hâle sokuyordu. Onun, hayali Aryan ırkına yönelik bir o kadar daha hayali tehdidin gerçek ve biyolojik görünmesini sağlamaya ihtiyacı vardı. 
Ortada hiçbir bahane ve şüphe alanı olmamalıydı. Masumu suçludan ayırmaya yönelik meşakkatli bir süreç de olmamalıydı. Hür masonluktan nefret ediyordu etmesine ama masonlara yönelik bir saldırıya yol açmanın Yahudilere karşı yaptığı savaş çağrısını altüst etmesine izin vermek, ideolojisini haşin basitliğinden mahrum 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bırakmak anlamına gelirdi. Ona hür masonluk düşmanlığının ortalığa şüphe ve kafa karışıklığı yaymak için uygun zamanda kullanılması gereken esnek bir alet olduğunu söyleyen siyasi içgüdüleri fanatikliğine baskın geldi. Hitler'in mason düşmanlığı, sabık onbaşının fanatikliğini faydacılıkla birleştirme yeteneğini gösteriyordu. “Yahudi”ye karşı duyduğu kapsayıcı ve saplantılı nefret, ideolojisinin diğer bileşenlerini, özellikle de komünizm kaışıtlığını en popüler ve etkili olacakları zamanlarda sahaya sürmesini sağladı. 

O yüzden Hitler o akşam Bürgerbrâukeller'de hür masonluktan bahsetmek yerine strateji hakkında ikna edici açıklamalar yaptı. Kitlelere anlatılacak şeyleri basitleştirmek, “tek bir düşman seçerek herkesin sadece bu düşmanı suçlu görmesini sağlamak” lazımdı. Aklındaki tek düşman tabii ki Yahudiler ve bunların favori siyasi maskesi addettiği “Yahudi Bolşevizmi”ydi. Fakat salondaki Nazilerin pekâlâ farkında olduğu üzere strateji hakkındaki açıklamaları ve hür masonluk konusundaki sessizliği, o gece orada olmayan mühim bir ismi eleştirme amacı taşıyordu. Bu kişi, hür masonluk saplantısı yüzünden sataşmak için çok fazla düşman seçen meşhur rakibi General Erich LudendorfP'tu. 

Nazi lideri, Bürgerbrâukeller konuşmasından sonra sıradaki hamlesini yapmak için hiç zaman kaybetmedi. Birkaç gün sonra övgülere boğduğu General LudendorffFu Nazilerin başbakan adayı olmaya ve saçma ideolojisini ulusun dört bir yanındaki seçmenlere sunmaya ikna ederek tuzağa çekti. Sonuç sert bir küçük düşmeydi: Yüzde 1'den sadece biraz daha fazla oy alabilen Ludendorff siyasi arenada unutulup gitmeye yüz tuttu. 

Ertesi sene Ludendorff, Mathilde von Kemnitz'le evlendi ve çift ırki gizemcilikle komplo kuruntularının dipsiz okyanusu- nun derinliklerine daldı. Mathilde nihayetinde hür masonların ve hatta baş komplocular olan Yahudilerin, her şeyi Tibet'teki laboratuvarından idare eden Dalai Lama'nın yönetimindeki kuklalar olduğuna inanmaya başlayacaktı. Bir zamanların ulusal kahramanı olan kocasıysa basının gözünde milli bir utanç kaynağı hâline geldi. Ludendorff 1927'de masonluk hakkındaki 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büyük eseri Hür Masonluğun, Sırlarının İfşası Yoluyla Yok Edilmesi'ni (The Annihilation of Freemasonry through the Revelation of its Secrets) yayımladı. Kitap, mason törenlerinin biraderlere “suni Yahudiler” olmayı öğrettiğini ve masonların önlük giymesinin altında yatan nedenin sünnet edildikleri gerçeğini gizleme isteği olduğunu iddia ediyordu. Bu iddialar mason ifşaatı edebiyatı standartlarına göre bile deli saçmasıydı. Fakat bu durum kitabın binlerce satmasını engellemedi. Öyle ki 1940'a gelindiğinde yaklaşık 180.000 nüsha satılmıştı. 

O sırada mağlup siyasi rakibine saygısızca davranabilecek konuma geldiğini hisseden Hitler bu kitaba LudendorfPu mason olmakla suçlayarak cevap verdi. 


Masonlar ve Yahudiler 


Alman hür masonluğunun, LudendorfPun ve Hitler'in var oldugunu iddia ettiği türden bir etkiye sahip olmanın yanından bile geçemediğini belirtmeye lüzum yok. 

Hitler'in Bürgerbrâukeller konuşmasını yaptığı 1925 yılında Almanya'daki 632 locada 82.000 mason mevcuttu. Bu localardaki masonlar çoğunlukla avukatlık, öğretmenlik, memurluk, iş adamlığı, Protestan din adamlığı ve benzeri mesleklere mensup kişilerdi. Lakin İtalyan biraderlerinden bile daha bölünmüş bir durumdalardı: Faaliyetlerini en az dokuz farklı büyük locanın yetkisi altında sürdürüyorlardı ki bunlardan biri de önceden bahsettiğimiz Hamburg Büyük Locası'ydı. 1920'lerin kutuplaşmış siyasi ortamında bu bölünmeler ciddi derecede beter hâle geldi. 
Temel tartışma konusu Yahudilerin üyeliği meselesiydi. 

Nostaljik bir mason tarih yazımı kolunun inanmamızı istediğinin aksine Alman masonların büyük kısmı Nazizm'e ahlaki olarak karşı değildi. Bu ideoloji karşısında hoşgörü idealinin bayraktarlığını yapmıyorlar, hatta gün geçtikçe vö/kisch ideolojisinin destekçileri hâline geliyorlardı. Günümüz hür masonları kardeşliklerinin Hitler'in yarattığı dehşet karşısında kendi değerlerinin 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arkasında durduğuna inanmak istese de, yaşananlar hakkındaki acı gerçekler bu inancın yanlış olduğunu göstermektedir. Söz konusu gerçekler, mason tarihçileri arasındaki en yetkin isimler tarafından tarafsız bir ihtimamla belgelenmiştir. 

Yahudilerin hür masonlukla ilişkisinin tarihi, aslında çeşitli Avrupa ülkelerindeki Yahudi topluluklarının seküler Aydınlanma değerlerini benimseme yolundaki ilk adımlarını attığı geç on sekizinci yüzyılda başlar. Bu adımlar atılırken Avrupa devletleri Yahudilere daha fazla medeni hak vermeye başladı. Masonluğun Britanyalı kurucu babalarınca izah edilen ırki ve dini hoşgörü tutumu sayesinde localar asimile olmaya meyilli Yahudiler için tabii birer yarı yol durağı işlevi görüyordu. Ayrıca mason sembolleri Yahudilerin benimsenebilir bulacağı türdendi. Çoğu sembol ya dinden bağımsızdı (mesela gönye ve pergel) ya da (Süleyman Tapınağı örneğindeki gibi) Eski Ahit'ten geliyordu. 

On dokuzuncu yüzyılda Yahudileri entegre etme süreci muhtelif yerlerde ve zamanlarda düzensiz bir tempoyla ilerledi. Almanya'nın 1871 tarihinde gerçekleşen birleşmesi, yeni devleti teşkil eden devletçiklerin Yahudilerin üyeliği konusunda farklı yaklaşımlar benimseyen mason teşkilatlarını birleştirmedi. Bu teşkilatlar zayıf bir çatı teşkilatı altında birbirlerini resmen tanıyıp bir arada yaşamak gibi sıkıntılı bir yolu tercih etti. Yüzyılın sonuna doğru antisemitizmin ve vö/kisch ideolojisinin yükselişe geçmesi bu birlikte yaşama durumunu zora soktu. 

İhtilafın bir tarafında insancıl büyük localar (44manitarian grand lodges) diye bilinen altı büyük loca vardı. İnsancıl büyük locaların otoritesini tanıyan biraderler çoğunlukla siyasi yelpazenin merkezinden ve merkez solundan geliyordu ve Yahudileri kabul etmeye açıktı. Hamburg Büyük Locası da insancıl büyük localardan biriydi. Gelgelelim hür masonların büyük çoğunluğu (yaklaşık yüzde 70), Eski Prusya büyük locaları (0/2 Prussian grand lodges) olarak bilinen ve tarihsel açıdan daha saygın bir konumda bulunan üç büyük locanın himayesindeydi. Eski Prusyalılar alenen Yahudi karşıtıydı ve insancıl locaları “pasifist ve kozmopolit” 


352 


MÜNİH: BİRAHANE STRATEJİSİ 


fikriyatın tehlikeli merkezleri olarak görüyordu. Eski Prusya localarındaki birçok mason siyasi yelpazenin vö/kisch sağ kanadına sempati duyuyordu ki burası Yahudi-mason komplosu efsanesinin doğal yuvasıydı. Mayıs 1923'te Münih Eski Prusya Locası kamuya açık bir “aydınlanma” akşamı için LudendorfPu davet etti. Loca üstadı masonluğun “ırkçı bir temel”e sahip olması gerektiğini düşünüyordu ve bu yüzden Ludendorff gibi bir ırkçıyı kardeşliğin düşman değil dost olduğuna ikna etmek istiyordu. 
Ludendorff daveti kabul etti ama mason karşıtı hezeyanına sıkı sıkıya bağlı kalmayı da sürdürdü. 

1924'te, Regensburg'da bulunan bir Eski Prusya locası rozet olarak Nazilerin gamalı haçını benimsedi. 1926'dan (yani Hitlerin iktidara gelmesinden çok önceki bir tarihten) itibaren, üç Eski Prusya büyük locasından ikisi ritüellerini ıslah etmeyi ve şüphe çeken Yahudi Eski Ahit göndermelerini bir kenara bırakıp bunların yerine Alman folklorundan gelen güçlü “Aryan” sembollerini koymayı düşünmeye başladı. Yahudilerin birer aleti oldukları yönündeki suçlamaları duyan Eski Prusya büyük locaları, £endi üyeleri arasında tek bir Yahudi'nin bile bulunmadığını gururla belirtti ve böylece daha hoşgörülü insancıl localardaki biraderleri suçladı. 

İnsancıl localar bu suçlamaya üyelerinin “sadece” sekizde birinin Yahudi olduğunu söylemek gibi etkisiz bir savunmayla karşılık verdi. (Bu bilginin önemli olup olmadığı su götürür fakat söz konusu oran Yahudilerin ülke nüfusuna oranından dört kat daha yüksekti. Bununla birlikte, loca üyesi olmaya meyilli üst orta sınıftaki Yahudi nüfusu diğer sınıflardakinden daha fazlaydı.) Bu sırada insancıl localar gitgide Yahudi karşıtı Eski Prusya büyük localarının safına geçiyordu. Geri kalan çoğu insancıl locada da ortam daha milliyetçi bir hâle bürünüyordu. Kendilerini anlaşılabilir biçimde korunmasız hisseden Yahudi biraderler geç 1920'lerde kardeşliği sürüler hâlinde terk etti. 1930'a gelindiğinde (Hitler'in iktidara gelmesine daha üç sene varken) insancıl localardaki Yahudi oranı sekizde birden yirmi beşte bire düşmüştü. 
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O dönemde Naziler Wall Street İflası'yla başlayan feci ekonomik krizin yarattığı ortamda popülerliklerini arttırıyordu. Milli düşman olarak Yahudilere ve bunların sözde komünist kuklalarına odaklanmaya devam eden Naziler, caydırıcı yaygaralarını arada sırada masonluğa da yönelttiler. 1931 yazında Hitler Nazi Partisi üyelerini karşılaştıkları hür masonların fotoğrafını çekmeye ve bunların nerede yaşadığının kaydını tutmaya teşvik etti. 

Eski Prusya büyük localarından biri buna cevaben üvey kardeşi mason olan Hermann Göring'in şahsında Nazi liderliğiyle şahsi bir bağlantı kanalı teşkil etmeye çalıştı. Bu girişimin hedefi Eski Prusya localarını insancıl locaları şüpheli olarak damgalayarak kurtarmayı yeniden denemekti. Girişim başarısız oldu ve Göring masonların elçisini adam yerine koymadı. 

Eski Prusya locaları bu başarısızlığa rağmen Hitler'e her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Eski Prusya büyük localarından biri olan Almanya Hür Masonları Milli Büyük Locası, 1932 yazında âdeta Hitler'in kampanya yöneticisi Joseph Goebbels'in kaleminden çıkmış bir bildiri yayımladı. Bildiri, insancıllığın “çamurlu ve bulanık suları” ile “tüm kültürlerin, tüm sanat şekillerinin, tüm ırkların ve tüm halkların karışıp soysuzlaşmasını” kınamaya koyulmadan önce “Alman cemiyetimiz vö/kischtir” ilanında bulunuyordu. 

Alman masonluğuna o sıralarda ne olduğu konusunda açık olmalıyız. Mesele sadece masonların ülkedeki orta sınıfın fikir dünyasını yansıtması meselesi değildi. Diğer bir deyişle, ülkeye daha fazla nizam getirme özleminin ve komünistlere karşı duyulan korkunun hikâyede bir rolü olduğu kesinse de masonların böyle hareket etmesinin tek sebebi bunlar değildi. Çoğu mason, kardeşliklerinin »6/£isch fikirlerinin yayılmasında öncü bir rol oynayabileceğini hayal ediyordu. Bunlar masonluğun daha iyi insanlar yetiştirmeye yönelik geleneksel ahlaki misyonunu Yahudilerden arınmış daha saf ve saldırgan bir Aryan ırkı yaratma programına dönüştürmek istiyordu. 
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Aryanlaştırma 


27 Şubat 1933'te, Bürgerbrâukeller'deki Nazi mitinginden tamı 
tamına sekiz yıl sonra Marinus van der Lubbe isimli Hollandalı duvar ustası, çiçeği burnunda Şansölye (yani Başbakan) Hitler'e koalisyon hükümetini totaliter bir rejime çevirme şansı verdi. İşsiz ve evsiz Van der Lubbe bu durumlar karşısında yaşadığı hayal kırıklığını Reichstag'ı yakarak dışa vurdu. Naziler bu olayı bir komünist darbesinin başlangıcı olarak lanse etti. Bu bahaneyle medeni özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlayan bir kararname çıkarıldı. Kısa süre sonra çıkarılan bir yetki kanunuyla anayasa, Hitler'in Reichstag'a veya cumhurbaşkanına danışmaksızın istediği gibi kanun çıkarabilmesini sağlayacak şekilde değiştirildi. 
Diktatörlük başlamıştı. 

Nazizm'in düşmanları arasından hedefe konan ilk grup bir dayak, işkence ve cinayet fırtınasına kurban giden komünistler oldu. Ardından Hitler'in SAssının, yani kahverengi gömlek giyen “hücum kıtaları"ndan müteşekkil dört yüz bin kişilik Nazi ordusunun gazabına maruz kalma sırası sosyal demokratlara ve sendikalara geldi. Siyasi tutuklular için özel Nazi hapishaneleri olarak kullanılan derme çatma toplama kampları inşa edildi. 
Buralarda hiçbir kanuna riayet edilmiyordu: Mahkümlar soyulabilir, tecavüze uğrayabilir, sadistçe işkenceye maruz bırakılabilir veya “kaçmaya çalışırken” vurulabilirdi. Ezilecek son muhalefet partisi Katolik Merkez Partisi'ydi. Bundan sonra sıra Hitler'in koalisyondaki müttefiki olan milliyetçilere geldi. 

Hitler, Nazilerin siyasi rakiplerini saf dışı bırakır bırakmaz saldırısını Nazi toplumunun yaratılmasına karşı çıkma ihtimali olan herkese ve her şeye yöneltti. Cinsel sağlığı, gebelik kontrolünü ve eş cinsellerin haklarını savunan klinikler veya lobi grupları bu kategoriye giriyordu. İstenmeyen gruplara yönelik saldırı dâhilinde gangster veya) serseri olduğundan şüphelenilen kişilere karşı önlemler alındı. Yerel belediye başkanlarına görevden zorla el çektirilirken hastaneler, adliyeler ve diğer kamu binaları işgal edildi. 
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Çiftçilerin, girişimcilerin, kadınların, öğretmenlerin, doktorların, sporcuların ve hatta sakat kalmış savaş gazilerinin çıkarlarını temsil eden kuruluşlara el konup buralar Nazi Partisi'nin Yahudileri kabul etmeyen ehli çıkıntıları hâline getirildi. Sinagoglar basıldı, yağmalandı ve yakıldı. Memurluklar “Aryanlaştırıldı” ki bu durum Yahudilerin işlerini kaybettiği anlamına geliyordu. Yahudi ve siyasi açıdan şüpheli üniversite profesörleri kovuldu. Yahudiler orkestralardan, sanat akademilerinden, radyo istasyonlarından ve sinema yapım şirketlerinden çıkarıldı. Kahverengi gömlekliler nereye giderse yasama da orayla ilgili gerekli kararları çıkartıyordu. 1933 
yazına gelindiğinde Almanya tek parti devleti hâline gelmişti ve Hitler'in ırkçı distopyasına giden eylem planı hazırdı. 

Peki ya hür masonlar? Bunlar kesinlikle Hitler'in solcu düşmanlarının ve Yahudi nüfusun maruz kaldığı türden sistemli bir kahverengi gömlekli saldırısına maruz kalmadı. Hitler'in öncelikleri vardı ve bunlar Mussolini'nin 1925'teki (yani faşist diktatörlük teşekkülünün bu safhasının İtalya'da yaşandığı tarihteki) öncelikleriyle aynı değildi. Hür masonlar Nazilerin öncelik listesinin ilk sıralarında bulunmaktan çok uzaktı. Öyle ki caz müzisyenleri bile onlardan daha büyük bir rahatsızlık kaynağı olarak görülüyordu. Yine de bu ilk aylarda İtalya'dakiler kadar şiddetli olmaktan uzak tek tük saldırılar gerçekleşti. 6 Mart 1933'te sivil elbiseler giyen çete üyelerince takip edilen üniformalı beş hücum kıtası askeri, Düsseldorf'taki localardan birinin kapısını çalıp loca kayıtlarını görmeyi talep etti. Kim olduklarına dair kanıt göstermeleri istendiğinde “Yetki kaynağımız dolu tabancalarımızdır” diyerek içeri zorla girdiler. Kayıtların saklandığı dolabın kilidini kırıp belgeleri dışarıda bekleyen kamyona yüklemeye başladılar. 
Fakat kendilerine locanın vefat eden bir biraderin yasını tuttuğu söylendiğinde sessizce geri çekildiler. Ağustosta Prusya'daki Landsberg an der Warthe'deki bir locanın baskı altındaki üyeleri oy birliğiyle localarının tüm mal varlığını bölgenin kahverengi gömlekliler birliklerinden birine teslim etti. 
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Hür masonluğa yönelik sinsi bir tehdit muhbirlerden, yani rejimin gözüne girmek için kardeşlik yeminlerine memnuniyetle ihanet eden masonlardan geldi. Bunlar Nazilere localarda yaşananlarla ilgili bin bir çeşit hikâye anlattı. Münferit masonlar Nazi ideolojisine şevkle bağlandıkları veya korkuya kapıldıkları için kardeşliği terk etmeye ve loca binaları sessizleşmeye başladı. 
Aşağı Saksonya'daki Hamelin'de bir loca üstadı toplantılardan birine 8S üniforması içinde gelip locanın feshedilmesini emrederek biraderlerini şaşkına çevirdi. Mason liderleri sahip oldukları tüm güveni hızla yitirdi. Alman hür masonluğu, 1933 ilkbaharı gibi erken bir tarihte bile dağılma sürecindeydi. 

Kriz karşısında üç Eski Prusya büyük locası 21 Mart 1933 
tarihinde (rejimin iktidarı ele geçirişini kutlamak için ulus genelinde bir kutlama düzenlediği “Potsdam Günü”nde) Hitler'e bir mektup göndermek için bir araya geldi. Mektupta locaların “milli ve Hristiyan geleneklerinden” dönmeyeceğine ve “milli hükümete değişmez bir sadakatle itaat edeceğine” dair güvence veriliyordu. Mektubun yazarları siyasi sadakat karşısında bir tür resmi onay alabileceklerini umuyordu. Nisan başında loca liderleri nihayet Hermann Göring'le masaya oturmayı başardı. Fakat işler umdukları gibi gitmedi. Yumruğunu masaya vuran Göring, “Sizi melun domuzlar sizi! Sizi ve bu Yahudi çetesini kazana atmam gerek!.. Nasyonal Sosyalist devlette hür masonluğa yer yok” diye kükredi. 

Sürecin son aşaması başlamıştı. Naziler er ya da geç İtalya faşistlerinin hür masonluğu yasaklama kararını örnek alacaktı. 

Göring'le yapılan toplantıdan kısa süre sonra, üç Eski Prusya büyük locasından biri sembol olarak gamalı haçı benimsedi. 
Bir diğeriyse probleme karşı kendi ustaca çözümünü, yani mason locası olmaktan vazgeçmeyi denedi. “Almanya Hür Masonları Milli Büyük Locası” ismini bir kenara bırakıp “Hristiyan Alman Cemiyeti” adını alan bu büyük locanın nizamnamesinde “sadece Aryan kökenli Almanların” üye olabileceği belirtildi. Ayrıca 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Yahudilik ve masonluk sembolleriyle sözcüklerinin tamamı kurallardan silindi. Yayımlanan bir genelgeyle “Artık hür mason değiliz” ilanı yapıldı. Çok geçmeden diğer Eski Prusya büyük locaları da bu hamlede birleşti. 

İnsancıl büyük localar bu kadar eş güdümlü değildi. Darmstadı, Dresden ve Leipzig'deki üçü, Eski Prusya büyük localarının izinden giderek Yahudileri kovdu ve mason sıfatını kullanmaktan vazgeçti. Bir diğeri, Frankfurt'taki Seçici Birlik Büyük Locası aşağı yukarı aynı zamanda kendini feshetti fakat hemen ardından Aryanlaştırılmış bir loca olarak yeniden kuruldu. Muhtemelen emlakine el konmasını engellemeye çalışıyordu. Başka bir büyük locanın, Bayreuth'taki Güneş Büyük Locası'nın büyük üstadı 12 Nisan 1933'te, cemiyetin Aryanlaşma yolunda olduğunu ilan edip Yahudi biraderlerden kibarca istifa etmelerini istedi ve özverili davranışları için erkenden teşekkür etti. Bundan sadece altı gün sonra ise bunun nafile bir çaba olduğuna karar vererek masonluk haysiyetini korumanın mevcut şartlardaki tek gerçekçi yolunu tercih etti: Büyük locayı feshedip bu locanın yetkisine tabi olan tüm locaların aynısını yapmasını istedi. 

1933 sonbaharına gelindiğinde Almanya hür masonluğu rejim tarafından resmen yasaklanmamasına rağmen bir kabuktan ibaretti. Sağ kalan büyük localar artık Aryanlaşmış ve Hristiyan cemiyetler olarak yeniden düzenlenmiş kurumlar olmalarına rağmen eş güdümsüz saldırılara ve el koyma eylemlerine maruz kalmaya devam ediyorlardı. Buna rağmen hâlâ daha yalakalıkla bir tür devlet onayı alabileceklerini umuyorlardı. Söz konusu umudun bu kadar uzun süre canlı kalmasının ve Nazilerin hür masonluğun kökünü kazımakta İtalyan faşistlere kıyasla çok daha yavaş davranmasının nedeni, Hitler'in 1925'te Bürgerbrâukeller'de tek bir düşmana odaklanmayı seçerken sezdiği şeydi: Kimlerin hür mason olduğuna karar vermek çetrefil bir işti. 

Nazilerin gözünde, Hristiyan Alman cemiyetlerinin kurulması hür masonların en yeni aldatmacasından başka bir şey 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olamazdı. Mesele sadece masonluğun yasaklanıp yasaklanmamasıyla ilgili değildi. Etrafta dolaşan bunca eski hür mason ne olacaktı? Bunların çoğu Nazi devletiyle birleştirilen teşkilatlara da üyeydi. Buralardan çıkartılmaları lazım mıydı? Ya da memuriyet almaları engellenmeli miydi? Ayrım kimler arasında olacakt&? Sabık Eski Prusya localarıyla eski insancıl localar arasında mı? 
Yoksa masonluktan Nazilerin iktidara gelişinden öze ayrılanlarla duruma sonradan ayak uyduranlar arasında mı? Bazı yerlerde Gestapo mason karşıtı konuşmaları askıya aldı çünkü bunların yaşlı General LudendorfP'un istenmeyen takipçilerini cezbettiğini düşünüyordu. SA, SS ve Gestapo'nun yanı sıra Nazi devleti bünyesindeki diğer teşkilatlarla bireylerin “hür masonluk meselesi” - nin kontrolünü (ve bununla birlikte locaları yağmalama hakkını) ele geçirmek için rekabet etmesi işleri daha da karıştırdı. Öyle ki Ocak 1934'te, Führer Nazi hareketi içindeki boğuşmayı hafifletmek için hür masonluk karşıtı tedbirleri bir süreliğine askıya aldı. 
Her zamanki sadakatini sürdüren sabık Eski Prusya locaları bunu umut verici bir işaret addetti. Bunlar, Hjalmar Schacht isimli eski hür masonun Hitler hükümetinde önce Merkez Bankası başkanı, sonra da ekonomi bakanı olmasını da umut verici buldu. 

Hitler'in zihninde siyasi hesaplar masonluk karşıtlığına tıpkı 1925'te olduğu gibi geçici olarak üstün geliyordu. Bazı esaslı masonlar sonun yaklaştığını açıkça gördü. Bunlardan biri olan Walter Plessing, tıpkı babası ve büyükbabası gibi Baltık sahilin- deki Lübeck Eski Prusya Büyük Locası'nın bir üyesiydi. Eylül 1933'te Nazi Partisi'ne katılmak için locadan ayrıldı ve hücum kıtalarına girmeyi başardı. Birkaç ay sonra eski bir mason olduğu keşfedildiğinde partiden ayrılmaya zorlandı. Mart 1934'te SA'dan atılacağını öğrenince tüm parasının Hitler'e verilmesini vasiyet ederek kendini öldürdü. İntihar notunda kendisinin ve eski locasının “Yahudilerle ve Yahudilikle bağlantılı” olmadığını ifade ediyor, bir hain ve “üçüncü sınıf Alman” muamelesi görmesine isyan ediyordu. 
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Nazilerin masonlarla ilgili politikası belirgin bir mahiyete ancak Temmuz 1934'ten ve (SA ile diğer siyasi düşmanların vahşice tasfiye edildiği) Uzun Bıçaklar Gecesi'nden sonra kavuştu. 
Bu tarihten itibaren mason meselesinin kontrolünü SS üstlendi. 
Ekim 1934'te SS istihbarat teşkilatına kısa süre önce alınan Adolf Eichmann, masonların merkezi bir listesini hazırlama emri alarak idari yetenekleri konusundaki ilk imtihanıyla karşı karşıya geldi. Üstlerini yetenekli olduğuna ikna etmesi sayesinde SS'in Yahudilerden sorumlu bölümüne nakledilmişti. Burada Hitler'in Yahudi Meselesi hususundaki Nihai Çözüm'ünün uygulanması- na kayda değer ölçüde lojistik katkı sağlayacaktı. 

Nihayet 1935 ilkbaharında eski mason teşkilatlarına kendilerini tamamen feshetmeleri emredilip aksi takdirde zorla feshedilecekleri bildirildi. Mülkleri her hâlükârda müsadere edilecekti. 
Büyük üstatlar bu tavsiyeye kardeşliğin kendisine yönelik sadakatsizlik suçlamalarının tamamından kamuoyu önünde aklanması şartıyla uydu. Böyle bir aklanma gerçekleşmediyse de fesih işlemleri yaz boyunca devam etti. 

Tüm bunlar bizi hikâyenin başındaki elim sahneye, Hamburg Büyük Locası'nın biraderlerin ağlayışı ve Mozart'ın Sihirli Flür'ü eşliğinde kapanışına geri getiriyor. 

Masonluğun diğerlerinden daha liberal bir türüne ev sahipliği yapan Hamburg Büyük Locası, insancıl büyük localardan biriydi. Yani Yahudilerin üye olmasına izin veriyordu. Büyük Üstat Richard Bröse, Nazilerin iktidara gelmesinden önce Hitler'in saldırılarını savuşturmak için övgüye layık bir çaba göstererek elinden geleni yaptı. Bu yolda kalkan olarak şeffaflığı tercih etti. 
Ağustos 1931'de Hitler'e ikisinin de kabul edeceği bir müfettişe büyük loca arşivlerine sınırsız erişim vermeyi teklif ettiği kamuya açık bir mektup yazdı. Ayrıca masonluğun milli çıkarlara aykırı hareket ettiğinin kanıtlanması durumunda büyük locayı kapatacağına söz verdi. 
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9uden - Şreimanrerei 


Nazi posteri (1935): “Yahudiler-hür masonluk. Küresel siyaset-Dünya devrimi. 
Hür masonluk, Yahudiliğin esareti altındaki uluslararası bir teşkilattır. Tek bir siyasi emeli vardır: Dünya devrimi aracılığıyla Yahudilerin egemenliğini sağlamayı arzular.” 


Bröse'nin denemesi başarısızlığa mahkümdu. Zira bir komplo teorisyeni şeffaflığın en büyüğüne bile güvenmez. Hitler mektuba cevap vermedi. Bu görevi onun yerine Bröse'nin teklifini alışılageldik mason aldatmacalarından biri sayan kıdemli Nazi ideoloğu Alfred Rosenberg üstlendi. Rosenberg'in küçümseyerek ifade ettiği üzere Naziler tüm masonları hain olarak görüyordu. 

Hitler'in iktidarı ele geçirmesi üzerine Bröse kardeşliğinin hoşgörülü değerlerine diğer insancıl büyük üstatlar kadar çabuk ihanet etti. 12 Nisan 1933'te büyük locanın sadece “Aryan kökenli Hristiyan Almanlara” açık olduğunu bildirdi. Hamburg Büyük Locası, 1935 yazında Gestapo'nun gözü önünde kapatıldığı sırada Aryanlaştırılmış hâldeydi. Hamburg Büyük 


361 


KARDEŞLİK 


Locası'nın kapanma hikâyesinin masonların anlattığı hâliyle acı verici bir detayı atladığı aşikârdır: O gece Hamburg'daki büyük loca binasında bulunan biraderler hâlihazırda mason değerlerinin hepsini terk etmiş ve Hristiyanlara özgü bir kardeşlik olarak sağ kalma umuduyla Nazi ırkçılığını benimsemişti. Mozart onları görse mezarında ters dönerdi. 

Bröse'yi ve biraderlerini 1935'teki o temmuz gecesinde o kadar çok gözyaşı akıtmaya iten duygu karışımını hiçbir tarihçi tam olarak tarif edemeyecek. Kayıp ve haksızlık hislerinin etkisi aşikâr. Bunların yanında büyük ihtimalle korku ve hayal kırıklığı da söz konusuydu. Öte yandan kardeşliklerinin son ritüelleri icra edilirken bakışlarının buğulanmasına bir başka duygu da sebep olmuş olabilir: utanç. 

Hitler'e mason değerleri adına karşı çıkan yegâne mason grubu ne bir insancıl locaydı ne de bir Eski Prusya locasıydı. 
Almanya Sembolik Büyük Locası, 1930'da bazı masonların antisemitizm dalgasına karşı çıkmak adına insancıl localardan ayrılmaya karar vermesi üzerine kuruldu. Sembolik büyük locanın Alman masonluğunun liderleri arasında âdeta yalnız kalan Leopold Müffelmann isimli büyük üstadı (kendisi bir avukattı) Nazizm'i Hitler'in iktidara gelmesinden sonra bile eleştirmeye devam ederek cesurca direndi. Ardından 29 Mart 1933'te oplum içinde büyük locasının feshedildiğini ilan ederken diğer yandan locanın faaliyetlerine gizlice devam edebilmesini sağlamaya yönelik önlemler aldı. Ne var ki birkaç haftaya kalmadan durumun çok tehlikeli olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Haziran 1933'te düzenlenen gizli bir toplantıda diğer liderlerle beraber sembolik büyük locanın merkezini Kudüs'e taşıyıp sürgünde sağ kalmayı denemeye karar verdi. 

5 Eylül'de bir muhbirin ihanetine uğrayan Müffelmann aynı gün Berlin'de tutuklandı. Hücum kıtalarının Sonnenburg'daki toplama kampına gönderilmeden önce Gestapo tarafından sorgulandı. Bu toplama kampında dövüldü ve ciddi bir kalp 


362 


MÜNİH: BİRAHANE STRATEJİSİ 


rahatsızlığından muzdarip olmasına rağmen ağır işler yapmaya zorlandı. Bu çileler yüzünden Ağustos 1934'te hayata veda etti. 

Belirtmek gerekir ki Müffelmann ve onun masonluk vizyonunu paylaşan kişilerden oluşan grup, en kalabalık olduğu dönemde bile iki binden az üyeye sahip bir azınlıktı. Dahası anaakım hür masonluk kurumlarının, yani hem insancıl büyük locaların hem de Eski Prusya büyük localarının meşru masonlar olarak görmeyi kati surette reddettiği bir azınlıktı. O yüzden, bir tarihçinin belirttiği üzere hür masonların Almanya Sembolik Büyük Locası'nı “mason mağduriyetinin ve cesurca direnişin timsali” olarak görmesi yanıltıcıdır. 

Büyük Üstat Müffelmann, kardeşlikteki faaliyetleri yüzünden zulüm gören az sayıda masondan biriydi. Doğruyu söylemek gerekirse hür masonluğun benimsediği Nazizm kurbanlarının (sayıları ister 80.000, ister 200.000, isterse de bir başka sayı olsun) büyük kısmının durumu bir hayli belirsizdir. Reichstag Yangını'ndan saatler sonra tutuklanan Birader Carl von Ossietzky'yi ele alalım. Yiyecekten mahrum şekilde ağır işlere zorlanmasına ek olarak ona “Yahudi domuzu” ve “Polonyalı domuz” diye bağıran gardiyanlar tarafından dövülüp tekmelendi. (Aslında ne Yahudi'ydi ne de Polonyalıydı.) Bir Kızılhaç ziyaretçisi tarafından görüldüğü Kasım 1935'te “Tir tir titreyen, ölü gibi solgun bir şey; hisleri yokmuş gibi görünen, bir gözü şiş, dişleri dökülmüş, kırılıp yanlış kaynayan bacağını sürüyerek yürüyen bir yaratıktı... Katlanılabilecek cefaların en üst seviyesine ulaşmış bir insandı.” Bu sözler Ossietzky'nin ancak otuz ay sonra, Mayıs 1938'de yenik düştüğü güçlüklerin bir kanıtıdır. 

Ossietzky hem bir hür masondu hem de bir Nazizm kurbanıydı. Lakin zulme uğramasının nedeni hür mason olması değildi. 
Solcu bir düşünür, Nazileri eleştiren meşhur bir gazeteci ve Almanya'nın yasa dışı yeniden silahlanma programını uluslararası camiaya rapor eden bir pasifist olduğu için öldürüldü. Toplama kampında olduğu 1936 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 
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Nazi rejimi altında kaç hür mason öldü? Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Fakat öldürülen masonların sayısının 200.000'i bulmuş olması son derece ihtimal dışıdır. Böyle bir sayı Alman ordularının İkinci Dünya Savaşı'nda işgal ettiği ülkelerdeki masonların toplam sayısının akıl almaz derecede büyük bir kısmına tekabül etmektedir. Kesin olan şey, ölenlerin kahir ekseriyetinin mason olduğu için değil de her şeyden önce Yahudi olduğu için öldüğüdür. Mart 1938'de gerçekleşen Anschluss'un sonucunda Üçüncü Reich'ın bir parçası hâline gelen Avusturya muhtemelen bu durumun tipik bir örneğidir. Nazi ordularının girişi sırasında Avusturya'da 800 mason vardı. Viyana Büyük Locası'na baskın düzenlendi ve büyük üstat tutuklandı. Hâlihazırda hasta olan adam nezarethanede vefat etti. Almanya'da yaptıklarını tekrarlayan Naziler hemen Avusturya hür masonluğunu feshetmeye koyuldu. 1945'e kadar 101 veya 117 biraderin öldürüldüğü hesaplanmıştır. Diğer biraderlerden 13'ü intihar ederken 561'i sürgüne gitti. Lakin bu rakamlar ancak Almanların ülkeye girişinden önceki dönemde K&£o/ik masonların büyük kısmının kardeşliği terk ettiğini fark ettiğimiz zaman anlam kazanır. 1933'ten sonraki süreçte Nazilerin selefi olan Katolik-faşist hükümetin baskıları yüzünden yüzlercesi ayrılmıştı. Nazilerin geldiği 1938'de loca kapıları ardında kalanların çoğu (800 kişilik toplamın üçte ikisi) Yahudi'ydi. 

Almanya'daki Nazi devleti hür masonluğu yok etti etmesine ama münferit hür masonlara yönelik zulmü, diğer gruplara reva gördüğü ölümcül derecede fanatikçe zulmün yanından bile geçmedi. Sonuçta Kavgam Yahudi olmayan masonlara bir kaçış fırsatı sunmuştu. Hitler hatıratında sıradan masonların kontrolün aslında sahne arkasındaki Yahudilerin elinde olduğundan “şüphelenme ihtiyacını asla hissetmediğini” söylüyordu. Nitekim vakaların kahir ekseriyetinde biraderlerin kaba kuvvet ve toplama kampı tehlikesinden sıyrılmak için fikirlerinden cayması yeterliydi. Hatta uygun vasıflarla yeteneklere sahip masonların 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Nazi toplumunun sadık ve faydalı üyeleri olabileceklerini göstermeleri üzerine eski masonlara yönelik kurumsal ayrımcılık bile sonlandırıldı. 

Masonların Hitler'in elinden çektiklerini abartmalarının nedenlerini tespit etmek zor değil. Naziler Hollywood'un en sevdiği kötü adamlar. Bunların temsil ettiği kapkara kötülükle kıyaslandığında mason geleneğinin asaleti göze çok daha parlak geliyor. Ne var ki, masonluğun Nazi baskısına dair yanıltıcı hatıraları Nazizm tarafından çok daha acımasızca hedef alınan kişilere zarar veriyor. 
Masonluk böylece tarihin en büyük kurbanlarının bulunduğu kaideye kapak atmaya çalışırmış gibi bir görüntü sergiliyor. 

Daha önemli görülebilecek bir sorun ise masonlara ait bu kimlik anlatılarının dikkati hür masonluğa Mussolini İtalya'sından ve Hitler Almanya'sından daha vahşice ve etraflıca zulmeden bir rejimden, General Fransisco Franco'nun İspanya'sından uzağa çekmesidir. 
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Çok Yaşa Ölüm! 


Hür masonların kitleler hâlinde katledilmesine İspanya İç Savaşı'nın patlak vermesinden sonraki günlerde başlandı. 

17 Temmuz 1936'da, Fastaki İspanyol sömürge askerleri 
demokratik bir cumhuriyete karşı isyan etti. Bu isyan kısa süre içinde Cebelitarık Boğazı'nı aşıp ana vatandaki kışlalara yayıldı. Ülke ikiye bölünmüştü. Cumhuriyet, askeri isyanın başarısız olduğu yerlerde (bunlara Madrid ve Barselona da dâhildi) yönetimi elinde tutmayı sürdürdü. Fakat ordunun ve polisin hangi birimlerinin cumhuriyete sadık kalacağı belli olmadığı ve çoğu yerde sokakların denetimi cumhuriyetçi çetelerin eline geçtiği için buralarda bir kaos ortamı mevcuttu. Ayaklanmanın başarılı olduğu yerlerdeyse askeri kanunların uygulanması yoluyla Milliyetçi İspanya kuruldu. Sömürge askerlerinden ve Faslı kiralık askerlerden müteşekkil Afrika Ordusu'nun kanlı bir ilerleyişe başlamasının ardından, güneybatıdaki küçük milliyetçi bölgesi hızla genişledi. Afrika Ordusu, Eylül 1936'da komutanı General Francisco Franco'nun isyanın askeri ve siyasi liderliğine gelmesiyle ödüllendirildi. Franco çok geçmeden Duce ve Führer unvanlarının İspanyolcadaki muadili olan Caudillo unvanını benimsedi. 

Milliyetçi İspanya'da ordu ve sağcı çeteler bir terör yönetimi başlattı. Bunlar niyetlerini açıkça ilan etti: Atayurdu siyasi ve kültürel “kirleticilerden 


» « 


arındırmak.” Cumhuriyetle, cumhuriyet 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kurumlarıyla, sol cenahla ve hatta laik modernlikle bağlantılı kişiler tutuklanma, işkence görme ve idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı: sendikacılar, siyasiler, işçiler, köylüler, liberaller, düşünürler, geleneksel kısıtlamaların dışına çıkan kadınlar ve eş cinseller. Ölen on binlerce kişinin arasında çok sayıda hür mason da bulunuyordu. 

Mason kurbanların büyük kısmı, iç savaşın şiddetin tek bir merkezden yönetilmediği ve tarihçilerin üzerinde çalışabileceği belgelerin pek üretilmediği ilk aylarında öldürüldü. Milliyetçiler nihayetinde iç savaşı kazanacak ve böylece tarihçilerin o dönemi gerçeklere uygun bir şekilde yeniden inşa etmesine yarayan kanıt niteliğindeki belgeler üzerinde denetim sahibi olacaktı. 
Demokrasinin dönüşünün üzerinden kırk yılı aşkın zaman geçmesine rağmen İspanya İç Savaşı'nda sivillere karşı işlenen suçlar günümüzde hâlâ daha canlı ve tartışmalı bir araştırma konusudur. Hür masonlara yönelik baskı ise bu konunun ihmal edilen bir yönüdür. O yüzden, ölen masonların sayısını hesaplayabilmenin yakınından bile geçemiyoruz. Tarihçilerin hür masonlara karşı işlenen suçlarla hesaplaşmaya yönelik ilk denemeleri için Franco'nun 1975'teki ölümünden sonrasını beklemek gerekti. Kabataslak hazırlanan ilk tablo parçalı fakat şok ediciydi. 
Zaragoza'da Constancia Locası'na mensup otuz birader katledilirken Afrika sahilinde bulunan Ceuta kasabasındaki Hijos de La Viuda Locası on yedi biraderini kaybetmişti. Cebelitarık Koyu'ndaki Algeciras'ta bulunan Trafalgar Locası'nın yirmi dört üyesi öldürülmüş, Vigo'daki Vicus Locası'nda bir avuç birader hariç kimse sağ kalmamıştı. T&touan (Fas), Las Palmas (Kanarya Adaları), La Corufa, Lugo ve Zamora'da ise hür masonların kökü kazınmıştı. 

Bu liste uzatılabilir ama mason karşıtı vahşetin bu erken tarihli panoraması hâlâ daha kulaktan dolma bilgiler ve iç savaş propagandası yüzünden bulanık durumdadır. Hiç kimse ne kadar güvenilir olduğunu bilemez. Yine de İspanya sağcılarının masonluk 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karşıtı mücadelelerini kendilerine özgü bir saldırganlıkla yürüttügünü yeterince açık ve net bir şekilde gösterir. Bu zulüm aynı zamanda Nazizm kurbanlarının sayısıyla ilgili tahminlerin yarattığı aynı zorlu soruyu gündeme getirir: Bu İspanyol biraderlerin hepsi hür mason olduğu için mi öldürüldü? Yoksa mason olmakla 4er4- ber aslında diğer nedenlerden dolayı mı hedef alınmışlardı. 

Şok edici ilk tablonun sonuçlarını doğrulayan araştırmalar şu âna kadar sadece çok az yerde yürütüldü. Mesela Granada'daki hür masonların yüzde 35'inin feci şekilde öldüğünü biliyoruz. Lakin kanıtlar bunların idam edilmesinin başlıca nedeninin mason olmalarından ziyade demokratik partilerle cumhuriyet kurumlarını temsil etmeleri olduğunu gösteriyor. 1936 Ağustos'unun başlarında, şehrin üç locasının üyelik kayıtlarını ele geçiren milliyetçi yetkililerce yürütülen soruşturmalar sonucunda listedeki kişilerin çoğunun hâlihazırda başka nedenlerden dolayı idam edilmiş olduğu ortaya çıktı. Hâlâ hayatta olan biraderler hapse atıldı. 

Sevilla'da localar yağmalandı. Üyelik listeleri, yasa dışı infazcılara şiddet eylemlerini kime yöneltecekleri hakkında ipucu verecek şekilde sağcı ve Katolik yayın organlarında yayımlandı. Burada da öldürülme ihtimali en yüksek olan masonlar cumhuriyet kurumlarındaki önemli mevkilerde bulunanlardı. İsyana karşı çıkan bir kişinin mason olması, toplama kampına gönderilme cezası yerine kurşuna dizilme cezası almasına neden olacak kadar ciddi bir ağırlaştırıcı neden olabilirdi. Bölge büyük üstadı ve oğlu gibi birkaç kişi sırf kardeşlikte önemli bir yere sahip olduğu için öldürüldü. 
Bunların aksine çoğu mason, isyanı desteklediğini kanıtlamak ve böylece hayatıyla hürriyetini korumak için kardeşlikten uzaklaşmaya çalıştı. Hem Sevilla hem de Granada milliyetçi şiddetin bilhassa yoğun olduğu yerlerdi. Buna rağmen hiçbir loca, üyelerinin tamamının öldürülmesi gibi bir acıya maruz kalmadı. 

Ölen masonların tamamının mason olduğu için öldürülmediği aşikâr. Fakat milliyetçi tarafta yer alan farklı güçlerce paylaşılan bir inanca göre, masonların komplocu nüfuzu cumhuriyete 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o kadar derinden işlemişti ki herkes locaların maşası olabilirdi. 
Vahşet öngörülemez bir mahiyetteydi: Birçok kişi yalan veya abartılı şahitliklere dayanılarak suçlandı. Falanj (İspanya'nın faşist hareketi) gibi milliyetçi gruplar kendi ölüm listelerini ellerine hangi kaynaklar geçtiyse onları kullanarak hazırladı. Bunun kaçınılmaz sonucu, hür mason olduğu için öldürülen çoğu kişinin aslında masonlukla hiçbir alakası olmamasıydı. 

Milliyetçi İspanya'nın kalbinde yaşanan meşhur bir vaka, bu 
karman çorman trajediye insani bir odak kazandırmaktadır. 1936 
Eylülünün sonuna doğru isyanın askeri seçkinler grubu, General Francisco Franco'yu lider olarak seçmek için Salamanca'da buluştu. Salamanca milliyetçiler için iyi bir başkent tercihiydi. Zira dünyanın en eski üniversitelerinden birine sahip olmakla övünen ve muhafazakâr geleneklere saygı duyan bir yerdi. Ayrıca Portekiz sınırına yakın olması sayesinde asi generallere, iç savaşın milliyetçilerin aleyhine gitmesi ihtimaline karşı güvenli bir kaçış yolu sunuyordu. Salamanca piskoposu kilisenin iyi niyetini göstermek adına General Franco'ya karargâh binası olarak kendi sarayını sundu. Kısa süre sonra, birkaç yüz metre ötede yer alan Salamanca Üniversitesi'nin büyük salonundaki taştan kemerlerin altında, Kolomb'un Amerika'yı “keşfini” ve İspanya'nın imparatorluk mirasını kutlamak için kamuya açık bir tören düzenlendi. Törene Franco'nun karısının yanı sıra piskopos da katıldı. 
Günün en önemli konuşmacısı, Caudillo'nun en vahşi komutanı General Jos€ Millân Astray'dı. Sömürge savaşlarında bir kolunu ve gözünü kaybeden Millân Astray'ın kindar konuşması İspanya Yabancı Lejyonu'nun savaş narasıyla doruğa ulaştı: ;Viva /a Muerte! (Çok Yaşa Ölüm!) 

Bu slogan; etkinliğe başkanlık yapan yaşlı adamı, yani İspanya'nın büyük yazarlarından biri ve Salamanca Üniversitesi'nin rektörü olan Miguel de Unamuno'yu şok etti ve kızdırdı. Unamuno başlangıçta cumhuriyeti desteklemiş fakat cumhuriyet yönetimini ele geçirmiş gibi görünen düzensizlik karşısında dehşete düşmüştü. 
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Ardından (asilerin dizginlerinden boşanmış şiddetine tanık oluncaya kadar) askeri isyanı destekledi. General Millân Astray konuşurken Unamuno cebine uzandı. Burada bir arkadaşının (yani şehrin hür mason olduğu için tutuklanan Protestan vaizinin) eşinden gelen yardım talebinin yazılı olduğu mektup duruyordu. Mektubu çıkardıktan sonra arkasına bazı notlar karaladı. Bu notlar, Unamuno'nun son ve aynı zamanda iç savaşın en akıllarda kalıcı konuşması olan konuşmasının temelini teşkil ediyordu. 

Nefes kesici bir cesaretle ayağa kalkan Unamuno, Millân Astray'ın İspanya'yı sakat bırakmak isteyen bir sakat olduğunu söyledi. Ardından generali milliyetçilerin kaba kuvvete sahip olduğu fakat mantığa ve adalete sahip olmadığı konusunda uyardı: “Zafer kazanacaksınız fakat ikna edemeyeceksiniz.” Bu slogan Franco diktatörlüğünün uzun yılları boyunca yankılanacaktı. 


General Francisco Franco (1892-1975), 
İspanya İç Savaşı sırasında karısı ve kızıyla birlikte Salamanca'da. 
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Unamuno üniversiteden canlı çıkabildiği için şanslıydı. Saygısızlığı yüzünden görevden alınıp ev hapsine çarptırıldı. Aralık 1936'da arkadaşlarından birine acı dolu bir mektup gönderdi. 
Mektuba göre Salamanca'da “en hayvani zulümler ve cinayetler hiçbir gerekçelendirmeye başvurulmaksızın” gerçekleştiriliyordu. 
Bolşevizm'e karşı verildiği iddia edilen savaş aslında liberalizme karşıydı. Herkes bu çatışmanın ortasında kalabilirdi: hür masonlar, Yahudiler, İnsan Hakları Cemiyeti üyeleri. “Kısa süre önce Protestan bir vaizi mason olduğu ve benimle arkadaşlık ettiği için öldürdüler. Bu köpeklerin (ki aralarında gerçek sırtlanlar da bulunuyor) hür masonlukla diğer şeyler arasındaki fark hakkında hiçbir şey bilmediği aşikâr.” Yani Protestan vaiz iç savaştan sağ kurtulamadı. Tıpkı Salamanca'daki Helmântica Locası'na mensup diğer yirmi dokuz biraderi gibi. 

Cesareti kırılan Miguel de Unamuno yukarıdaki satırları yazmasından iki buçuk hafta sonra hayata veda etti. 1936'daki mezalimin sadece başlangıç olduğunu bilse ne hissedeceğini sadece tahmin edebiliriz. Hür masonluk nefreti Caudillo'yu ve takipçilerini masonluk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saplantıya sürükleyecekti. Lakin bu sürecin izini sürmeye başlamadan önce, geriye dönüp İspanya sağcılarını masonluğu İtalya'daki ve Almanya'daki sağcılara kıyasla daha vahşice baskılamaya iten şeyin ne olduğunu sormalıyız. Kısa cevap Katolik kilisesidir. 1936 
yazında ve sonbaharında İspanya askeri isyanının peşine takılan güçler, İspanya kilisesinin mason karşıtı öfke ve korku mirasını olanca kuvvetiyle devralmıştı. 


Buram Buram Masonluk Kokan Bir Siyasi Devrim 


İspanya hür masonluğunun erken tarihi Engizisyon yüzünden sorunlarla doluydu. Locaların açılmasına ancak Napol&on Bonaparte'ın ülkeyi işgal ettiği 1808 yılında izin verildi. Lakin 1814'te monarşinin geri gelmesi üzerine bu izin yerini yeniden yasağa bıraktı. 
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O tarihten itibaren, Katolik Avrupa'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi İspanya'da da hür masonluk tarihi kiliseyle seküler liberalizm arasındaki uzun süreli kültür savaşının bir parçası oldu. 
Aslında İspanya kilisesi kendini laiklik tehdidine karşı korumak konusunda gayet başarılıydı. 1868 yılında hür masonluğa yönelik yasak kaldırıldıysa da Katoliklik meşrutiyet yönetimi altında (1876-1923) resmi din olmayı sürdürdü: Eğitim Katolik eğitimiydi ve diğer dinlerin toplum içinde yaşanması yasaktı. İspanya kilisesi, nispeten fazlasıyla imtiyazlı konumuna rağmen laiklik taraftarlarının elde ettiği haklardan nefret etti. Bu haklara hür masonluğun yasal hâle gelmesi de dâhildi. Katolikler, zorlu yerel özerklik sorunu gibi birçok siyasi konuda bölünmüş durumda olmalarına rağmen mesele hür masonlardan nefret etmek olduğunda tek yürek oluyorlardı. 1880'lerde L&o Taxil'in localardaki satanizme dair sahte ifşaatı hızla İspanyolcaya çevrildi. İspanya menşeli mason karşıtı eserlerde de patlama yaşandı. 

Kilise, hür masonluğu İaiklikle özdeşleştirmekte tamamen haksız değildi. İspanya hür masonluğu on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde (her ne kadar Fransa ve İtalya gibi diğer Katolik ülkelerdeki masonluğa kıyasla çok daha zayıf ve güçsüz olmaya devam etse de) ilk defa başarı yakaladı. Üye sayısı on bini geçerken mason gazetelerinin sayısı sekize çıktı. Hür masonlar kendilerini kitlesel dini taassuba direnen aydın bir azınlık addediyordu. Ruhban karşıtı gazetelerde ve laik okullar işletme hususunda aktiflerdi. Gelgelelim Avrupa'nın geri kalanındaki biraderleri gibi İspanya hür masonları da birkaç rakip büyük loca arasında bölünmüştü. Bu yüzden müşterek bir etkiye sahip olamıyorlardı. 

Birleşik Devletler karşısında alınan ve İspanya'nın Amerika'daki son topraklarını kaybetmesiyle sonuçlanan travmatik 
1898 askeri yenilgisi bir dönüm noktası oldu. Yeni Dünya'daki dört asırlık imparatorluk devri nihayete ermişti. İspanya'daki, Küba'daki ve Filipinlerdeki Katolikler bu milli hezimet yüzünden masonları suçladı. Polisler ülkedeki en önemli iki mason 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yönetim kurumuna, yani Madrid'deki İspanya Büyük Doğusu karargâhıyla Milli Büyük Doğu'ya baskın düzenledi. Nitekim kardeşliğin üye sayısı azalmaya başladı. 1898 sonrası dönemde ordu kendi mason karşıtlığı tarzını geliştirdi. İki subay nesli, masonlardan müteşekkil beşinci kolun İspanya'nın yenilgisine neden olduğuna ve Fas'ta yeni topraklar fethetme girişimlerini filen sekteye uğrattığına inanarak yetişti. 

Ardından erken yirminci yüzyılın gittikçe hız kazanan sosyal değişimleri, diğer meselelerdeki görüşler gibi kilise ve devlet arasındaki mücadele konusundaki görüşleri de katılaştırdı. Masonluğun ilerleyişine ket vurulmasına rağmen kilisenin masonluk korkusu arttı. Zira Katolik hiyerarşisinin din, mülkiyet, nizam ve aile temelli toplum tahayyülü, sisteme ne kadar nüfuz ettiyse modernitenin meydan okumaları karşısında da bir o kadar zayıf hâle geldi ve kilise düşmanları bir o kadar arttı. Liberaller laiklik getirmeye yönelik bir kampanya başlatırken ufukta atcist sosyalizm tehlikesi belirdi ve ruhban karşıtı birkaç ayaklanma patlak verdi. 1909'da Barselona'da yaşanan ve “Trajik Hafta” adıyla anılan işçi sınıfı şiddeti dalgası sırasında radikaller, sosyalistler ve anarşistler dini heykellerin kafasını kopardı, mezarların kutsallığına saygısızlıkta bulundu ve kiliseleri ateşe verdi. Bu olay dini personele ve emlake yönelik son saldırı olmayacaktı. Büyük Savaş'ın sonunda İspanya toplumunun bazı bölümlerinin, özellikle de kentli işçi sınıfının ve güneydeki büyük çiftliklerde merhametsizce davranışlara maruz kalan köylülerin tamamı kiliseden nefret ediyordu. İspanya hür masonluğunun kaderi dengedeydi: Her şey, hem sağın hem de solun giderek artan nefretini üzerine çeken liberal fikirlerin talihine bağlıydı. 

1923'te; grevlerin, düzensizliğin ve uluslararası Bolşevik devrimi korkusunun ortasında, Miguel Primo de Rivera'nın askeri diktatörlüğü anayasal yönetimi sonlandırarak çok sayıda kilise mensubunu sevindirdi. Masonluk yasaklanmasa da tacize maruz kaldı. Siyon Liderlerinin Protokolleri ve Yahudi-mason 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komplosuna dair anlattıkları İspanyolcaya ilk defa bu diktatörlük sırasında çevrildi. Artık Yahudiler muhayyel mason komploları- nın gedikli yardımcılarıydı. Fakat Yahudi tehdidi, biraz da İspanya'da sadece neredeyse görünmez denecek kadar küçük bir Yahudi nüfusu olmasından dolayı (Yahudilerin 1492'de kovulması bilindik bir hadisedir), soyut bir tehdit olarak kaldı. Masonlar ise tam tersine son derece gerçek görünüyordu. 

Primo de Rivera'nın diktatörlüğü, muhafazakâr reform denemelerinin muhaliflerin sayısını ordu bünyesinde bile arttırmaktan başka bir işe yaramaması nedeniyle düştü. Düşerken kilisenin tarihi müttefiki olan monarşiyi de beraberinde götürdü. 
Nisan 1931'de demokratik bir cumhuriyetin ilan edilmesi üzerine seküler modernitenin güçleri nihayet İspanya'yı geleceğe ve kiliseden uzağa yönlendirme şansına kavuştu. Kardeşliğin uzun süreli anayasa sempatisine sadık kalan birçok hür mason bu süreçte önemli roller oynadı. Kurucu Meclis'in Haziran 1931'de seçilen ve anayasa hazırlama görevine sahip olan 468 üyesinden 149'unun hür mason olduğu düşünülmektedir ki bu sayı toplam mevcudun neredeyse üçte birine denktir. Ülke genelinde sadece 5.000 civarında mason bulunduğu düşünüldüğünde bu sayı daha da şaşırtıcı bir hâl alır. Öte yandan İskoç Riti üyelerine yönelik yayım yapan bir gazetenin başmakalesinin açıkça ortaya koyduğu üzere biraderler, cumhuriyeti masonların yarattığı bir kurum addediyordu: “İspanya'nınki kadar buram buram masonluk kokan başka hiçbir devrim yoktur. Devrimin her şeyinde itidal, adalet, nizam, ölçülülük, insancıllık, hoşgörü ve saygı vardı.” 

Böyle zafer gösterileri Katoliklerin (bunlara cumhuriyeti destekleyen Katolikler bile dâhildi) nezdinde en korkunç mason komplosu endişelerini tasdik ediyordu. Aynı durum cumhuriyet anayasası için de geçerliydi. Zira bu anayasa ülkeye ibadet özgürlüğünün yanı sıra resmi nikâh ve boşanma uygulamalarını da getirdi. Ayrıca keşişler, rahibeler ve papazlardan müteşekkil dini tarikatların eğitimde herhangi bir rol oynaması engellendi. 
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Yani önde gelen cumhuriyetçi bakan Manuel Azafa'nın Ekim 1931'de övünçle ifade ettiği üzere “İspanya Katolik olmaktan çıktı.” Azafia cumhuriyete Katolikleri umutsuzluğa sürükleyecek şekilde önce başbakan sonra da cumhurbaşkanı olarak hizmet edecekti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hükümet dini cenazeleri ve geçit törenlerini yasaklayan kışkırtıcı emirnameler yayımladı. 

Bu türden önlemler cumhuriyet karşıtı muhalefeti harlamaktan başka bir şey yapmadı. Masonlara karşı duyulan öfke, ki bu öfkenin cumhuriyete muhalif hiziplerin tamamınca destekleneceği kesindi, sağcı kimliğinin sembollerinden biri oldu. 
Bu aşamada propagandanın sesi birkaç tık daha yüksek çıkmaya başladı. Mesela Katolik E£/ Debate gazetesi sahne arkasında “locaların hayaleti”nin faaliyet gösterdiğinden emindi. Monarşinin neredeyse teokratik denebilecek bir şekline geri dönülmesini destekleyen Carlistler arasından önemli bir isim, Palencia'daki bir mitingde “Az sayıda hür mason tarafından yönetiliyoruz ve bana kalırsa bizi Hristiyanlıktan uzaklaştırma denemelerini sürdürdükleri takdirde onlara karşı kullanılacak her yöntem mübahtır” dedi. 1932'de kurulan bir Katolik gençlik hareketi, faaliyetlerine komünizme ve masonluğa “savaş açan” bir manifesto yayımlayarak başladı. Katoliklerin cumhuriyete yönelik muhalefetinde merkezi rol CEDA (İspanya Özerklik Hakları Konfederasyonu) ismiyle bilinen ve Nazizm'in söylem ve tarzını gitgide daha da çok taklit eden yeni bir partiye düştü. CEDA propagandasın- da mason karşıtı bir tını vardı: “Bu ülke, mason localarından ve uluslararası camiadaki Yahudilerden emir ve para alan kuş beyinlilerin işlediği suçlar ve gerçekleştirdiği rezaletler yüzünden yaşanan trajik bir mücadelenin yarattığı ızdırabın pençesinde kıvranıyor. Bunlar Marksist fırkacılıkla iş birliği yaparak kilise ile devlet arasındaki kutsal bağları kopardılar.” 

Sağcıların 1933 seçiminden zaferle çıkması laiklerin ilerlemesini bir süreliğine durdurdu. CEDA'nın Ekim 1934'te savaş bakanı olan lideri, hiç zaman kaybetmeden askerlerin mason olmasını yasakladı. Bu nedenle altı general görevden alındı. Şubat 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1936'da düzenlenen yeni seçimler mason karşıtlığının bir kere daha sağcıların savaş narası hâline gelmesine sahne oldu: “Geçit yok! Marksizm'e geçit yok! Hür masonluğa geçit yok!” 

Tüm bu tiz sesliliğe rağmen 1936 seçimi iktidarı tekrar solculara ve onlarla birlikte hareket eden ruhban karşıtlarına kazandırdı. İspanya toplumundaki kutuplaşma dramatik bir biçimde hızlandı. Her iki tarafta da milis kuvvetleri teşkil edildi, kısasa kısas ilkesini esas alan bir suikast salgını başladı. 

Çok geçmeden cumhuriyet karşıtı bir ordu isyanı için planlar yapıldı. Bu planların merkezinde yer alan General Emilio Mola, cumhuriyetin geliş nedenini şöyle açıklıyordu: “Bir ırkın mahirce yönetilen bir teşkilat aracılığıyla aktarılan nefreti yüzünden: 
Burada bilhassa Yahudileri ve hür masonları kastediyorum.” 30 
Haziran 1936'da Mola, isyanın fitilinin ateşleneceği bölge olan Fas'taki komplocu yoldaşları için uzun bir talimat listesi hazırladı. Listedeki maddelerin arasında şu da yer alıyordu: “Solcu ögelerin yani komünistlerin, anarşistlerin, sendikacıların, hür masonların vb. kökünü kazıyın.” 

İki hafta sonra çarpışmalar başladığında iki taraftan da zalimane bir intikam dalgası yayıldı. Onlarca yıldır biriken nefretler su yüzüne çıktı. Cumhuriyetçilerin kontrol bölgesinde ruhbana yönelik bir cinayet dalgasında on üç piskopos ve iki yüz seksen üç rahibe de dâhil olmak üzere yedi bine yakın ruhban mensubu öldürüldü. Bu cinayetler çoğu zaman sadistçe ve sembolik bir hâl aldı. Mesela Toledo civarındaki Torrijos köyünün papazı soyulup kırbaçlandıktan sonra sirke içmeye, dikenli taç takmaya ve sırtında bir çarmıh taşımaya zorlandı. Nihayetinde işkencecileri onu çarmıha germek yerine vurmaya karar verdi. Masonların, İspanya'nın iç savaş öncesinde şahit olduğu çok sayıda ruhban karşıtı şiddet olayına dâhil olduğuna dair hemen hemen hiç kanıt yoktur. Lakin bu durum pek bir şey değiştirmedi. 

Milliyetçilerin tarafındaki piskoposlar sağcı isyanı bir “haçlı seferi” olarak selamladı. Askerlerin ve milislerin silahları, Hristyan medeniyetinin müdafaasında kullanılan araçlar olarak 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kutsandı. Katoliklerin yüz yılı aşkın süredir akıttığı mason karşıtlığı zehri biraderleri hedef hâline getirdi. Masonlar yok edilmesi gereken “anti-İspanya”nın bir parçasıydı. Falanj'a ait gazetelerden birine göre Eylül 1936'da, “Tüm İspanya masonlara, bu kurnaz ve kana susamış heriflere karşı örnek niteliğinde hızlı bir cezalandırma talep ediyorldu).” Tarihi bir tesadüf, yani İngiliz etkisinin İspanya'ya Cebelitarık'tan yayılmış olması, masonluğun İspanya'nın güneybatı köşesindeki Câdiz, Huelva ve Sevilla (Bu bölge savaşın ilk aylarında en vahşice yollarla “arındırılan” bölge oldu) civarında yoğunlaştığı düşüncesini uyandırarak işleri daha da kötü bir hâle soktu. Böylece dini grupların topluma onyıllar boyunca aşıladığı mason karşıtı söylem, iç savaşın başında masonların vahşice işkence görmesiyle neticelendi. 

Mussolini uzun bir mason karşıtlığı geçmişine sahipti. Fakat faşist hareketi bir Katolik gücü değildi ve faşizmin mason karşıtlığında din sadece siyasi taktikler söz konusuyken rol oynadı. 
Aynısı antisemitizm için de geçerlidir. Hitler tabii ki Yahudi düşmanıydı fakat mesele mason karşıtlığı olduğunda Mussolini'den daha dindar değildi. Tıpkı Duce gibi Führer de taktik bakımından esnekti. Masonlara yönelik nefreti her daim stratejik hedeflerinin (iktidara gelmek, gerçek veya olası muhalefet kaynaklarının tamamını ezmek ve bir ırk savaşı vermek) gerisinde kaldı. Bunların aksine, General Franco'nun komutası altında şekillenen İspanyol tarzı faşizm tepeden tırnağa Katolik'ti. Mason karşıtlığı ve hür masonlara reva görülen zulüm, milliyetçi propagandada ve faaliyetlerde hayati öneme sahipti. 


APIS'den DERD'ye, DERD'den TERMC ye 


Ordu milliyetçilerin kontrolündeki topraklarda istikrarlı bir denetim sağladıkça, masonların bir silahın namlusuyla burun buruna gelmek yerine esir kampını veya çalışma birimini boylaması daha muhtemel hâle geldi. Ne var ki biraderler İspanya İç Savaşı boyunca orada burada gaddarca muamele görmeye devam etti. 
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Mesela bir habere göre Ekim 1937'de Malaga'da seksen esir sırf mason oldukları için idam edildi. Böyle bir vahşet yeterince dikkate şayandı. Daha dikkat çekici olan şeyse savaş sırasında başlayıp savaştan sonra da uzun süre devam eden baskılama çabasıydı. 
Duce ve Führer, kardeşliğin teşkilat yapısını parçaladıktan sonra münferit masonlara zulmetmek hususunda özel bir azim sergilemedi. Caudillo ise bilakis saplantı derecesinde amansızdı. 

General Francisco Franco, kariyerini Fas'taki seferlerde ilerletmiş profesyonel bir asker ve Katolik olarak tahmin edilebilir bir mason karşıtı zihniyete sahip olmakla beraber kardeşliğe karşı şahsi bir garaz da duymuş olabilir. Bazı tanık ifadeleri, ordudaki kariyerini ilerletmek için bir locaya üye olmayı 1926 ve 1932'de iki kere denediğini ve başarısız olduğunu düşündürüyor. Bir iddiaya göre ikinci denemesinde, cumhuriyetçileri destekleyen meşhur bir havacı olan kardeşi Ramön ona karşı oy kullandı. İki kardeş arasında oldukça gergin bir ilişki vardı. Öyle ya da böyle, Franco kesinlikle ordudaki masonları ilerlemesini engellemekle suçladı. 

İç savaş başladığında, Franco mason karşıtlığını milliyetçilerin liderliğini üstlenmesinden bile önce eyleme döktü. 1936 
Eylül'ünün ortalarında komutası altındaki bölgede masonluğu yasakladı ve ısrarcı üyelerin “isyan suçu” işlediğini ilan etti. Aralık 1938'deyse “kiliseye hakaret ettiğine kanaat getirilebilecek” tüm mason motiflerinin ve yazıtlarının yok edileceğini duyurdu. 

Franco yanlısı kuvvetler (büyük ölçüde Alman ve İtalyan askeri yardımına borçlu oldukları) zafere doğru ağır ağır yürürken, Caudillo masonluk vebasından İspanya'nın tamamını arındırmak için önlemler almaya başladı. Şubat 1939 tarihli meşhur Siyasi Sorumluluk Kanunu cumhuriyeti desteklemiş olmayı suç hâline getirdi ve suçluların tüm emlakine el konmasını emretti. Bu kanundaki maddelere masonlar da dâhildi. Yine 1939'da uygulamaya konan yeni okul müfredatındaysa, Yahudi-mason komplosunun ülkeyi cumhuriyet yönetimi altında komünizme teslim etmesini anlatan dersler bulunuyordu. 
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Franco masonların her türlü yıkıcı yöntemi kullanarak komplo kurmasını cinsel anlam yüklü e/ con?wbernio kelimesini kullanarak ifade etmeyi âdet edindi. Bu kelime “metreslik (metresin âşığıyla yaptığı iğrenç ve uygunsuz evlilik)” anlamına geliyordu ve yırtıcı bir fobiyi ifade ediyordu. Çok geçmeden birileri Franco'nun fobisinin harlanması gerektiğine karar verdi. 


—e> 


İç savaş Nisan 1939'da sona erdi. Franco İspanyassının tarafsız kalacağı İkinci Dünya Savaşı ise eylülde başladı. Aşağı yukarı aynı dönemde bir muhbir ağı, İspanya'yı hedef alan uluslararası çapta bir mason komplosu hakkındaki yüksek seviyeli istihbaratı doğrudan Franco'ya iletmeye başladı. Resmi yazışmalarda APIS (Henüz bu harflerin hangi kelimeleri temsil ettiğini keşfedebilen bir tarihçi çıkmadı) diye geçen bu ağ son derece gizemliydi. Caudillo sonraki çeyrek yüzyıl boyunca insanı hayrete düşürecek kadar kaliteli istihbarat raporları okudu. İlgi çekici APIS belgeleri arasında Roosevelt, Churchill, Montgomery, Eisenhower ve NATO genel sekreteri gibi isimlerin kaleme aldığı mektuplarla bu kişilere gönderilen mektuplar bulunmaktadır. Hür masonların İspanya'daki ısrarlı faaliyetleriyle ve Francocu rejime sızma çabalarıyla ilgili büyük çaplı ifşa yığını ise bunlardan bile daha önemlidir. 

Bu kıymetli istihbaratın ana akışı üç entrikacı kadın sayesinde sağlanıyordu. İsimsiz kaynak, mason stratejisinin en üst seviyelerine erişimi olan ve kendinden A. de S. diye bahseden bir kadındı. Sadece R. olarak bilinen kocası, diğer birçok ülkedeki büyük localardan müteşekkil bir federasyon olan Uluslararası Masonluk Birliği'nin (Association Maçonnigue Internationale) üst düzeydeki bir üyesiydi. A. de S.'nin Madrid'deki APIS üssüyle bağlantı kurmasını sağlayan kişi, çocuklarının Elisa ismiyle bilinen dadısıydı. 
Madrid'e gelen raporları düzenleyip Caudillo'nun okumasına hazır hâle getiren kadınsa bir öğretmen yetiştirme okulunda profesör olarak ikinci bir hayat yaşayan Maria Dolores de Naverân'dı. 
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Caudillo, maiyetindeki kişilere sık sık mason planlarından böyle casuslar sayesinde haberdar olduğunu açıklıyordu. 

Franco'nun istihbarat kaynaklarına güvendiği aşikâr. Ne var ki bu güven talihsiz bir güvendi. Zira APIS'in mason komplolarıyla ilgili önemli istihbaratının neredeyse tamamı sahteydi. 

Bu konuda bazı ipuçları mevcut. Mesela 1950'de dağılan Uluslararası Masonluk Birliği'nin muzırlıklarıyla ilgili raporlar, Caudillo'nun masasına gelmeye 1965'e kadar devam etti. Ayrıca APIS casuslarınca çalındığı iddia edilen İngilizce evrakın orijinal kopyaları değil de sadece İspanyolca çevirileri mevcuttu. Bu belgelerin etkisini artturmak için orijinal metinden yapılan alıntılar gülünç İngilizce imla ve dil bilgisi hataları içermekteydi. İsimsiz kaynak A. de S.'nin hayali bir şahıs olması pekâlâ mümkündür. 

APIS on dokuzuncu yüzyıldaki büyük Taxil aldatmacasının istihbarattaki muadiliydi ve Franco bu aldatmacaya tamamen kandı. APIS belgeleri üzerinde çalışan araştırmacılar bunların arkasındaki kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bu konuda en fazla, kandırmacaya raporları düzenleyen Maria Dolores de Naverân'ın da katılmış olmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. En muhtemel senaryo, diktatörlüğün derin kademelerinde yer alan birinin Caudillo'nun aklını çelerek onun mason karşıtı deliliğini siyasi rakiplerine yöneltmeye çalıştığıdır. APIS kandırmacasının aslı ne olursa olsun, bunun bedelini hür masonlar veya hür mason olduğundan şüphelenilen kişiler ödeyecekti. 


—>» 


Sabahın erken saatlerindeki gün ışığının altında tereyağı gibi parıldayan yumuşak Villamayor taşlarının süslü bir üslupla oyulmasıyla inşa edilmiş bir Orta Çağ şehri olan Salamanca, günümüzde geri kalmış güzel bir bölgedir. Bu manzarası “selfie” meraklısı gezginlerin ve Erasmus'la gelen yabancı öğrencilerin çok hoşuna gider. Şehri bunlardan daha büyük bir ilgiyle gezen turistlerin bir kısmının yolu, katedralin arkasındaki küçük bir sokakta, Miguel 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de Unamuno'nun son konuşmasını yaptığı üniversitenin karşısında bulunan bir müzeye düşer. Küçük müzenin en önemli parçası penceresiz bir mason locası odasıdır. Loca odası değilse bile en azından öyleymiş gibi görünen ve içine çift kanatlı bir kapıdan girilen bu oda, âdeta damalı zeminin etrafına yerleştirilmiş mason eşyalarıyla (gönyelerle pergeller, taş blokları, sütunlar ve İskoç Riti'nin çift başlı kartalıyla süslü bir sunak vb.) dolu, lambalarla aydınlatılmış bir kutudur. Kan kırmızı duvarlarda kesik baş resimleri, burç sembolleri, İbranice yazıtlar ve siyah mezar taşları bulunur: “Burada Jubelo metfundur: Hırsı onu Hiram Usta'nın katili yaptı.” Başlıklarına aldatıcı gözler çizilmiş siyah cübbeler giyen ve oturmuş pozisyonda duran üç kukla, uzaktaki duvardan size bakar. Ortadaki kuklanın göğsünde kafatası ve çapraz duran kemikler, önündeki masada ise ışıldayan gözleri olan minyatür bir kafatası durmaktadır. Tüm bunların heyecan verici olması amaçlansa da turistlerin büyük kısmı bu manzara karşısında ya kafa karışıklığı yaşar ya da keyif duyar. 

Franco yanlısı yetkililer tarafından propaganda amacıyla 1940'larda inşa edilen Salamanca Locası, türünün Avrupa'da sağ kalan son örneğidir. İçindekilerin tamamı, localara düzenlenen polis baskınlarında el konan gerçek mason eserleridir. Franco'nun adamları, mümkün olan en korkutucu bileşimi sağlamak için yağmaladıkları eşyalar arasındaki ufak tefek eserleri bir araya getirmişti. Hür masonluğu tuhaf göstermek pek de zor bir iş değildir. 

Naziler Almanya'da ve işgal ettikleri diğer ülkelerde benzer gösteriler düzenlemişti. Locaları kapatan SS bunlardan bazılarına iskeletler yerleştirmiş ve halkı içeri girip bunlara bir göz atmaya davet etmişti. Ulusun kurtarıcılarının kardeşliğin sırlarını herkesin görebileceği şekilde ifşa ederek masonluk tehlikesini bertaraf ettiği mesajı, faşist Avrupa'nın bir ucundan diğer ucuna yayılmıştı. 

Salamanca Locası sergisi, İspanya İç Savaşı Genel Arşivi'nin zemin katındadır. İlk kattaki arşive sadece bilim insanları erişebilir. 
Burada, rejimin Franco'nun düşmanlarıyla ilgili tonlarca belgesinin 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arasında Caudillo'nun masonluk saplantısının çok daha korkunç kanıtları bulunabilir. Odalardan birinin duvarlarında koyu renkli ahşaptan mamul bir dizi fişleme dolabı sıralıdır. Bunların çekmeceleri bürokratlar tarafından onlarca yıl kullanılmaktan dolayı yıpranmış durumdadır. Dolapların hepsinin üzerinde T.E.R.M.C. 
harfleri yazılıdır: 7745wna1 Especial para la Represiön de la Masoneria y d Comunismo (Hür Masonluğun ve Komünizmin Önlenmesine Has Mahkeme). Fişleme sistemi hantal bürokratik boyun eğdirme makinesinin çalıştırma koludur. 

Salamanca'daki koleksiyonun asıl çekirdeğini erken 1930'lardaki mason karşıtı polemikçilerin en azılısı olan Katalan din adamı Rahip Juan Tusguets Terrats'ın şahsi arşivi teşkil ediyordu. Uzun boylu, sarışın ve hiperaktif bir adam olan Tusguets, loca sırlarını ortaya çıkarıp belge toplamak için kendi casus ağını geliştirdi. 
Hatta bir defasında dikkat dağıtmak için başlattığı bir yangının ardından Barselona Locası'ndan belge çaldı. 1932'de cumhuriyetin kurulmasından Yahudileri ve masonları sorumlu tuttuğu çok satan bir eser yazdı. General Franco bu eserin hevesli bir okuruydu. 

Franco, Salamanca'ya yerleştikten sonra kızının öğretmeni yaptığı Tusguets'i isyancı istihbarat servisinin Yahudi-mason komplosu bölümünün başına getirdi ve onu hür masonlar hakkında mümkün olan her türlü kaynağı kullanarak bilgi edinmekle görevlendirdi. 

TTusguets'in nazarında bu görev tüketici bir deliliğin keyfini sürme izniydi. Masonluk belirtilerini kişinin mendilini katlayıp göğüs cebine koyma tarzında bile tespit edebileceğine inanmaya başladı. O kadar azimliydi ki cumhuriyetçileri soruşturmakla yetinmedi. Endişeli bir Falanjistin ifade ettiği üzere “Tusguets her yerde hür masonlar görüyordu.” 1936 yılının ilerleyen aylarında Franco'nun yardımıyla, bulgularını kamuya duyurmasını sağlayan bir yayınevi olan Tarikat Karşıtlığı Yayınları'nı ((47225-Sec? 
Editions) kurdu. Yayımladığı çoğu eserin satışları devasa sayılara ulaştı. Tusguets ayrıca nüdistlerin, vejetaryenlerin ve Esperanto 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dilini konuşanların da mason komplosunun birer parçası olduğu yönündeki fikirlerini yaymak için Milliyetçi İspanya'yı turladı. 
Düzenlediği konferanslar masonların kökünün kurutulmasına yönelik bir çağrıyla sonlanıyordu. 


Papaz Juan Tusguets Terrats'ın (1901-1998) tipik bir eseri olan Masonlar ve Pasifistler in (Masons and Pacifists) (1939) kapağı. Kitapta solcu bir kitle tarafından 1936'da linç edilen General Eduardo Löpez Ochoa'nın cesedi gösteriliyordu. 
Tusguets, generalin ölümünün masonlarca gerçekleştirilen törensel bir intikam eylemi olduğunu iddia ediyordu. 


Haziran 1937'de, Franco'nun arkadaşlarından birinin Devlet Belge Geri Kazanım Heyeti (İspanyolca kısaltması DERD'ydi) olarak bilinecek askeri araştırma birliğinin başına getirilmesi üzerine hür masonlukla ilgili soruşturmalar daha da etkin bir hâl aldı. Tusguets bu heyet yüzünden önemsiz bir konuma düşmekten rahatsız olsa da nihayetinde arşivini teslim etmeyi kabul etti. DERD 1938 sonunda, on yedinci yüzyılda yetimhane olarak kullanılmış bir binada (Salamanca'daki belge koleksiyo- 


nuna ev sahipliği yapmaya devam eden bina) beş milyon belge 


384 


SALAMANCA: SIRTLANLAR VE METRESLER 


topladığını rapor etti. Giderek büyüyen bu kâğıt yığını fiilen kullanılmaya başladı. Franco yanlısı yetkililer memur kadrolarını “İspanya karşıtı” ögelerden arındırdı ki bunlara masonlar da dâhildi. Sadık milliyetçiler bile işinden oldu. “Kızıl isyan”a katıldığı tespit edilen cumhuriyetçi esirler arasından mason olduğundan şüphelenilenler idam edildi. 

Mart 1940'ta, aşağı yukarı APIS ağının Caudillo'ya istihbarat sağlamaya başladığı dönemde, Hür Masonluğun ve Komünizmin Önlenmesine Has Mahkeme kuruldu. Mahkemede görülen davaların sadece çok küçük bir kısmı komünist olarak fişlenen kişilerle ilgili olacaktı: Herkesçe kabul edildiği üzere esas hedef hür masonlardı. Salamanca'daki büyümeye devam eden arşiv, bundan böyle kardeşliğin tüm üyelerini Madrid'deki azimli mahkemenin huzuruna çıkarma amacıyla kullanılacaktı. Sonraki on iki yılda hür masonlara karşı yirmi altı bini aşkın hüküm verilecekti. 

Hür Masonluğun ve Komünizmin Önlenmesine Has Mahkeme'nin hâkimleri rejim tarafından atanmıştı. Bunlar mahkemeye çıkarılan neredeyse herkesin suçlu olduğunu varsaydığı için beraat kararları son derece nadirdi. Verilebilecek en büyük ceza otuz yıl hapis cezasıyken en hafıf ceza oldukça zalimane on iki yıl ve bir gün hapis cezasıydı. Ceza indirimi kazanmak isteyen masonlar kardeşlikten tamamen vazgeçtiklerini (tercihen bir piskoposun önünde) ilan etmeliydi. Fakat bu vazgeçişlerinde samimi olduklarını kanıtlamak son derece zordu. Sonuçta mason törenleri bunlara katılan herkesi iki yüzlü ve yalancı insanlar hâline getiriyordu (ya da mason karşıtı propagandacıların Papaz Barruel'den beri vermekte olduğu dersi özümseyen hâkimler bu kanaatteydi.) 
Şüphelilerin itiraflarını daha inanılır kılmasının bir yolu diğer hür masonları ele vermekti. En büyük suçlamalarda bulunan şanslı azınlığın bu yolla hapisten kurtulması ve memuriyetten atılmak dışında ceza almaması bile mümkündü. Dolayısıyla sanıkların büyük kısmının itirafı tercih ederek Salamanca'daki kâğıt makinesine daha çok kanıt sağlamış olması şaşırtıcı değildir. 
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Has Mahkeme'nin huzuruna çıkarılan masonların ekseriyeti tamamen zararsız orta sınıf mensuplarıydı. İçlerinde milliyetçi davayı destekleyenlerin sayısı hiç de az değildi. Bazıları sadece (hukuken paravan mason teşkilatları sayılan) Rotary Kulübü'ne ya da İnsan Hakları Cemiyeti'ne üyeydi. Sanıkların çoğu, masonlukla kısa süreliğine iştigal ettikten sonra çok yoğun olduğu, çok sıkıldığı ya da aidat ödeyemeyecek kadar fakir duruma düştüğü için çabucak ayrılmış kişilerdi. Bu durum her zaman ve her yerde aynı olagelmiştir: İlk törenlere katılan kişiler arasından sadece küçük bir azınlık kardeşlikte adanmış masonlar olacak kadar uzun süre kalmaktadır. Hür masonların çoğunlukla kendilerinden biri olarak gördüğü Winston Churchill de bu şekilde ayrılanlardan biridir. Ne var ki bu basit gerçekler, Has Mahkeme'nin İspanya'nın disiplinli bir uluslararası komplonun hedefinde olduğu yönündeki kanaatini sarsmadı. Zaten Mahkeme'nin kurulma nedeni de bu kanaatti. Söz konusu gerçeklerin kanıtladığı tek şey, masonlar arasından yalnızca önemsiz kişilerin yakalandığıydı. O yüzden, verilen cezalar (en azından kanunun koyduğu katı sınırlar dâhilinde) vahşice değildi. Bir tahmine göre sanıkların yüzde 76'sı en hafif cezayı aldı. Daha uzun süreli cezalar ise sadece sürgüne gittikleri için gıyaben yargılanan kıdemli masonlara verildi. 
(Bunların kardeşliğin en kalleşçe sırlarını yanlarında götürdüğü ve Batı demokrasilerini İspanya'ya karşı kışkırtmak için küresel komplonun liderleriyle iş birliği yaptığı varsayılıyordu.) 

Binlerce davadan biri, bütün bu sürecin zalimane saçmalığı- na ışık tutar. Atilano Coco Martin, Miguel de Unamuno'nun arkadaşı olan ve 1936 sonbaharında Salamanca'da göz altındayken hür mason olduğu için idam edilen Protestan vaizdi. Gelgelelim Salamanca'daki arşivlerde bulunan yanlış bir belgede Martin'in salıverildiği ve kaçak hayatı sürmeye başladığı belirtildiği için onunla ilgili belgelerin sayısı artmaya devam etti. Mart 1940'ta itirafta bulunan iki mason, biraderleri arasında onu da saydı. 
Madrid'deki ve Salamanca'daki polisler vazifeşinas bir şekilde 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Has Mahkeme'ye vaizin izini bulmaya yönelik çabalarının meyve 
vermediğini bildirdi: Sanığın nerede olduğu bilinmiyordu. 1942 
yılında Has Mahkeme'de gıyaben yargılanan ölü adam on altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Masonluk kaypak bir canavardı. Görünüşe göre Franco'nun etrafındaki kişiler masonluğu köşeye sıkıştırma çabasını (Nazilerin Yahudilere karşı verdiği savaşa kıyasla daha büyük bir maharet gerektiren) kahramanca bir iş addediyordu. Mason karşıtı araştırmalarda uzmanlaşmış müfettiş Mauricio Carlavilla 1945'te şu sözleri sarf etti: “Şanslı Hitler! Mesele birinin milliyetini belirlemek veya reddetmek olduğunda kancalı bir burun veya Talmud'dan türemiş bir tören gibi ipuçlarından faydalanabiliyor. 
Zavallı biz! Birilerinin milliyetini reddetmek için daha belirsiz işaretlere, mesela hiçbir zaman gerçek itiraflar olmayan mason itiraflarına güvenmek zorundayız.” 

Has Mahkeme baskı çabalarındaki titizliğini arttırdıkça korkunç mason komplosu hayaleti daha da güçlendi. Meşhur hür mason Harry S. Iruman 1945'te Birleşik Devletler başkanı olduğunda, Caudillo bu gelişmeyi hür masonluğun “Birleşik Devletler başkanlığı bünyesinde en büyük yürütme erkiyle yüce mason güçlerini bir araya getirme” hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak yorumladı. 1951'de takma bir ad kullanarak kaleme sarılan Franco, hür masonluğa karşı Kıyamet Günü'nün bu tarafında zafer kazanılamayacağını ima etti: “Kötülüğün kızının şeytani ruhu yenilgiden sağ çıkıp yeni varlıklarda hayat bulur.” 

İç savaşın başlangıcında İspanya'da hemen hemen beş bin birader vardı. Öldürülmeyen veya esir alınmayan masonların çoğu iç savaş bitmeden yurt dışına kaçtı. Milliyetçilerin zafere kavuştuğu sırada ülkede kaç mason kaldığını kimse bilmiyor. En fazla bin mi? İspanya'daki mason teşkilatı kesinlikle yok edilmişti. 
Masonluk tehdidi bir illüzyondu. Buna rağmen Salamanca'daki fişleme sistemi nihayetinde mason olduğundan şüphelenilen 80.000 kişinin dosyasını içerecekti. 
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Has Mahkeme faaliyetlerini ancak 1964'te sonlandırdı. Lakin yetkililer hangi siyasi mahkümların serbest bırakılacağı ve hangi sürgünlerin geri dönmesine izin verileceği meselelerinde Salamanca arşivine başvurmaya devam etti. Franco hayali düşmanına karşı daimi bir teyakkuz hâlinde olunmasını istiyordu. 

1975 yılına gelindiğinde İspanya toplumu 1930'ların sonlarındaki iç savaşın parçaladığından çok daha farklı bir toplumdu. 
Değişimin sembollerinden biri, kuzeydeki Avrupa ülkelerinden gelip her yaz sahilleri dolduran turistlerin akınına uğramasıydı. Bir diğer sembolse İspanyolların en sevdiği zaman geçirme aracı hâline gelen televizyondu. 1 Ekim 1975'te milyonlarca kişi otuz dokuz yıldır devlet başkanlığı yapmakta olan adamın Madrid'deki Kraliyet Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmanın karıncalı görüntüsünü seyretmek için ekran başına geçti. Parkinson hastalığından muzdarip General Franco gözle görülür derecede zayıf düşmüştü. 
Kırışık suratı bir çift Ray Ban'in ardında gizliydi. Sağ eli rüzgârda zayıfça sallanıyordu. Balkonun aşağısındaki Plaza de Oriente'de toplanan kalabalığın duyabilmesi için hoparlörlerle yükseltilen sesi tiz ve titrekti. Fakat verdiği mesaj daha sağlam olamazdı. İspanyol milletini, “siyasi sınıftaki bazı kişilerin toplumda yıkım yaratmak isteyen sosyalist teröristlerle yaptığı uygunsuz bir evliliğin sonucu olan solcu mason komplosuna” karşı uyarıyordu. 

Mason karşıtlığı Caudillo'nun ruhuna işlemiş ve diktatörlük teşkilatının bir parçası hâline gelmişti. Franco bu konuşmayı yaparken sağlığını yıkıma uğratacak şekilde soğuk kaptı ve bir daha asla toplum içine çıkamadı. 20 Kasım'a kadar hayatta kalabilmesi de sadece doktorlarının insanüstü gayreti sayesinde mümkün oldu. 

Hür masonluk, İspanya'da suç olmaya demokrasinin dönüşüne dek devam etti. Salamanca'daki mason sergisine, serginin Francocu propagandanın eseri olduğunu açıklayan bir videonun eklenmesiyse ancak Tarihi Hafıza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 
2007 yılından sonra gerçekleşti. 
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NOVUS ORDO SECLORUM 


1860'larda yaşanan iç savaştan sonra, Birleşik Devletler'de on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar sürecek bir kardeşlikçilik ((/4- ternalism) altın çağı başladı. Bu altın çağın ışıltısı, 1930'larda yaşanan sert ve geçici bir zayıflama dışında 1960'lara kadar devam edecekti. 

1865'le 1900 yılları arasında, Birleşik Devletlerde büyük kısmı erkek olmak üzere toplamda altı milyon kadar üyeye sahip 235 kardeşlik kuruldu ki bu dudak uçuklatıcı bir sayıdır. Bir tahmine göre bu sayı yirmi bir yaş üstü erkeklerin yüzde 40'ına denkti. Kızıl Adamların Geliştirilmiş Tarikatı (/x2proved Order of Red Men), Pythias Şövalyeleri (Knights of Pythias), Ziraat Hamileri Tarikatı Milli Çiftliği (Vaziona/ Grange of the Order of Patrons of Husbandry), Hayırsever ve Koruyucu Elk Tarikatı (Benevolent and Protective Order of Elks), Sadık Amerika Geyiği Tarikatı (Zoya/ Order of Moose) ve Dünya Oduncuları (Wöodsmen of #he World) gibi kardeşlikler mevcuttu. Lew Wallace'ın erken Hristiyanlık konulu 1880 basımı kitabından esinlenen törenlere sahip Ben-Hur Kabilesi (777be of Ben-Hur), 1894'te Indiana'da kuruldu. Bunlar ve diğer düzinelerce kardeşlik masonlukla bağlantılı değildi fakat kesinlikle masonluktan çok fazla şey öğrenmişti. 1899'da Amerika'da bulunan çok sayıdaki kardeşliğin tamamının soy ağacını hazırla- 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kardeşlik” olarak hür masonluğu gösterdi: “Mason kardeşliğinin iyi, kötü veya nötr modern gizli cemiyetlerin tamamının doğrudan veya dolaylı ana kuruluşu olduğunu konuya hâkim kişiler arasından çok az kişi reddedecektir.” 

Kardeşlik arzusu toplumun alt tabakalarına kadar uzandı. “Fakir masonluğu” olarak da anılan Garip Dostlar Bağımsız Tarikatı (75e /Jndependent Order of Odd Fellows) 1890'ların ortasında hür masonlardan daha fazla üyeye sahipti. Kardeşlik akımına alt tabakalara mensup kişilerin yanı sıra Katolikler de katıldı: 1882'de Connecticut'ta masonluğun Katolik alternatifi 
olan Kolomb Şövalyeleri (K75gh£s of Columbus) kuruldu ve 25 
yılda neredeyse 230.000 üyeye sahip oldu. Öte yandan büyümeye devam eden hür masonluk, kardeşlikler âleminin merkezindeki konumunu korudu. Erken cumhuriyet dönemindeki mason geçit törenleri ve temel atma merasimleri devam etti. 5 Ağustos 1884'te, New York eyaletinin büyük üstadı Yukarı New York Körfezi'ndeki Bedloe Adası'nda (Özgürlük Heykeli'nin yerleştirilmesi için seçilen mevkide) böyle bir tören düzenledi. Önde gelen kent bölgelerinde katedral boyutunda büyük loca merkezleri inşa edildi. Belediye binasının hemen karşısında inşa edilen ve 1873'te tamamlanan Philadelphia Mason Mabedi bunlardan biriydi. Bu binalarda genellikle toplantı odaları, ofisler, yemek salonları, kütüphaneler, sigara odaları ve hanımlara ayrılmış bekleme odaları bulunuyordu. Bu hanımların kardeşlik yeminleri eden, tuhaf kardeşlik giysileri giyen ve hayır işlerine katkıda bulunan (üyelerin aynı zamanda hayırsever insanlar olması tesadüf değildi) kocaları dünyanın en gururlu kardeşlik üyeleri oldu. 

Hayırseverlik, ya da en azından karşılıklı yardımlaşma, Amerika'daki kardeş sevgisinin dur durak bilmez artışını büyük ölçüde açıklar. Harcamak için her zamankinden daha çok paraya sahip olan orta sınıfların güvenlik ağları yoktu. Hür masonlar ve diğer kardeşlikler, giderek hızlanan değişikliklerin yaşandığı bu dönemde yetimhane, huzurevi, sağlık sigortası ve ölüm sigortası işlevi görerek üyelerine bir nevi sosyal yardım sistemi ve istikrar 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hissi sundu. Masonluk aynı zamanda coğrafi açıdan son derece hareketli bir nüfus için ulus çapında bir kardeşlik ağı sağlıyordu: Batıya doğru ilerleyen demir yolları beraberinde yeni bölgelerde palazlanan locaları da götürüyordu. Birleşik Devletler'e gelen her göç dalgası İsveçliler, Yahudiler, Polonyalılar, Macarlar, Slovaklar, İspanyollar ve diğer gruplara hitap eden karşılıklı yardımlaşma cemiyetleri ve kardeşliklerin kurulmasına vesile oluyordu. 

Masonluk aynı zamanda eğlenceliydi de. New York'un Manhattan semtindeki 6. Cadde'de bulunan Knickerbocker Köşkü'nün ikinci katına yerleştirilmiş özel bir masa, düzenli olarak biranın su 
gibi aktığı mason cümbüşlerine ev sahipliği yapar olmuştu. 1870 
yılında burada düzenlenen bir öğle yemeğinde on üç birader Mistik Türbe Soylularının Eski Arap Tarikatı'nı (Ancient Arabic Order of the Nobles of #he Mystic Shrine) uydurdu. Kısaca Şraynerler (Shriners) olarak bilinen bu tarikat “masonların oyun alanı”ydı. 
Orta Doğu kültürünün Binbir Gece Masalları pastişine dayanan ve İslam ceza kanunundan geldiği sanılan sahte cezaları da içeren abartılı törenleri, katılımcıları güldürmeyi amaçlıyordu. Törenlerde başlık olarak kırmızı fes takılıyordu ve tarikat lideri, imparatorluk hükümdarı unvanını taşıyordu. Şraynerler günümüzde hâlâ daha masonluğun birçok dalı arasından en görünür olanıdır. Tarikatın alametifarikası olan minyatür arabalar her türlü geçit törenine katılmaktadır. Her ne kadar mizah anlayışları herkesin hoşuna gitmese de Şraynerler kendilerine ait çocuk hastaneleri ağına (Bu hastanelerin ilki 1922'de Louisiana'da kuruldu) devasa bağışlarda bulunmaktadır. Pala, hilal, sfenks kafası ve yıldız gibi Doğu simgelerinin bir bileşimi olan Şrayner amblemi Amerika'daki kardeşlik merakının en meşhur nişanlarından biridir. 

Masonların ve diğer kardeşliklerin büyümesi erken yirminci yüzyılda da devam etti. Konfederasyon yanlısı General Albert Pike'ın yeniden icat ettiği İskoç Riti, generalin 1891'deki ölümünden sonraki yıllarda muazzam bir büyüme yaşadı. Pike, İskoç Riti'ni seçkin masonlar için bir ahlak okulu olarak hayal etmişti. 
Lakin ritin saygınlığı özenti kişileri cezbetti ve liderler bunun 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yarattığı baskıya uzun süre direnemedi. Aslında localardaki törenlere katılan biraderler Pike'ın ayrıntılı ve cafcaflı otuz üç derecesine işlenmiş ahlak derslerini otuz üçüncü dereceye varıncaya dek birer birer özümsemeliydi. Fakat bu dönemde konferans salonunda düzenlenmeye başlayan törenler, kalabalık yeni üye gruplarını eğlendirmek için düzenlenen gösteriler hâline geldi. 
Böylece üye sayısı hızla arttı. 

Diğer kardeşlikler de yeni bir takipçi kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını buldu. Mesela 1905'te kurulan ve üyeliğe yalnızca iş adamlarını kabul eden Rotary Kulübü; törenlerini, alametlerini ve unvanlarını mason fikirlerinden arındırdı. İş dünyasına özgü kıyafetler giyen üyeler bir araya gelip toplumun hayrı için çalışmaya odaklanıyordu. D.W. Griffith'in 
1915 yapımı Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation) filmi 
Amerikan kardeşliklerinin en meşhuru olan Ku Klux Klan'ın yeniden doğuşunun fitilini ateşledi. Gelgelelim bu inovasyonlara rağmen yeni kardeşliklerin kurulma sıklığı yavaş yavaş azalirken masonluk üyeliğindeki büyüme eğrisinde düşüş yaşandı. 
Bunun sebebi büyük ölçüde nesil değişimiydi: Locaların kır saçlı ihtiyarlarca yönetilmesi buraları bazı gençlerin nezdinde biraz durağan kılmıştı. 

Büyük Savaş'tan sonra masonların sayısı Avrupa'daki gibi Amerika'da da yükselişe geçti ve 1924'te üç milyonu aştı. Mason olmak, Amerika'nın sayısı hızla artan iş adamları için bir güvenilirlik ve dürüstlük alameti hâline geldi. Yerel localar ve geniş masonluk ağı, üyelere tanınırlıklarını arttırmanın bir yolunu sunuyordu. Böyle bir tanınırlık düşük seviyeli bir hukuki veya idari memuriyete (yani siyasi merdivenin en alt basamağına) seçilmek konusunda faydalı olabiliyordu. Fakir bir Missouri çiftçisinin oğlu olan dar gelirli iş adamı ve müstakbel Birleşik Devletler başkanı Harry S. Truman, hem sıradan bir insanın başkan olması gibi klasik bir olgunun hem de masonluğun seçimlerdeki faydasının örneklerinden biridir. Kardeşliğe 1909'da, yirmi beş yaşındayken 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kabul edilen Truman; sonradan mason kardeşliğini, törenlerini, manevi öğretilerini ve geleneğini hayatı boyunca sevmiş “iyi bir loca üyesi” olarak anılacaktı. Masonluktaki kariyeriyle erken siyasi kariyeri bir arada ilerledi. 1922'de Jackson vilayetinin doğu bölgelerinden sorumlu hâkimi olurken, ertesi yıl 59. Mason Bölgesi olarak bilinen Jackson vilayetinin büyük üstat yardımcılığına seçildi. Kendisine benzeyen birçok kişi gibi Truman da kulüplere katılmaya meraklıydı. Erken 1930'larda masonluğun yanı sıra Amerikan Lejyonu'na, Yurt dışı Savaşları Gazileri'ne (Veterans of the Forcign Wars), Elkler'e, Kartallar'a ve Uluslararası Ahbaplar Lejonu'na (/mternational Acguaintance Legion) üyeydi. 


Genç Harry S. Truman (1884-1972). Müstakbel Birleşik Devletler başkanı, kardeşliğe kabul edilmesinden kısa süre sonra çekilen bu fotoğrafta mason yaka rozetini gururla taşıyor. 
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Amerika'nın Harry Trumanları, ülke genelinde açılan etkileyici binaları içeren yeni bir mason mabedi inşaatı dalgası yarattı. 
1926'da, Missouri eyaletindeki St. Louis'de en alt ve en üst katının dış cephesinde yer alan devasa sütunlu revaklara ve 3.000 
sandalyeli bir yemek salonuna sahip on iki katlı bir loca binasının açılışına 50.000 kişi katıldı. Lakin St. Louis'deki biraderlerin bu başarısı aynı yılın daha geç bir döneminde Detroit'teki biraderlerce gölgede bırakıldı. Burada, dünyanın en büyük mason binasının açılışına 60.000 kişi şahit oldu. Bu bina o kadar büyüktü ki yarım bloğa yayılan 1.030 odası vardı ve mutfakları 5.000 kişiye hizmet edebiliyordu. 

Gelgelelim kısa süre sonra patlak veren Büyük Buhran, masonluğun gelişimini geçici bir gerilemeye çevirdi: 1930'la 
1935 yılları arasında aidat ödemekte zorlanan altı yüz bini 
aşkın birader kardeşlikten ayrıldı. Diğer kardeşliklerse daha da kötü bir duruma düşüp varlıklarına son veren bir gerileme sürecine girdi. 

Birleşik Devletler, en meşhur mason sembolünü tam da bu kötü dönemde edindi: Bir dolarlık banknotların arka yüzüne basılan ve bir piramidin üstünde yer alan bir üçgenin içinde bulunan her şeyi gören göz. Bu sembolün bu kadar önemli bir nesne- de görünür hâle gelmesine dair iki anlatı mevcuttur. İlk hikâye, sembolü paraya koyanın Birleşik Devletler'i kurup günümüze kadar gizlice kontrol etmeye devam eden İlluminati olduğunu iddia eder. Bu hikâyeye göre piramidin altındaki Latince slogan (NOVUS ORDO SECLORUM) İlluminati'nin “çağların yeni düzeni”ni yahut “Yeni Dünya Düzeni”ni kurma planını ilan etmektedir. Bu teoride önemli görülebilecek bir zayıflık vardır: İlluminati gibi gizli bir gücün, niyetlerini bu denli açıkça duyurmaktan nasıl bir kazanç elde edebileceğini anlamak zordur. Lakin teorinin destekçilerinin hakkını vermek gerekir ki, üçgenler aracılığıyla zihin kontrolü uygulamayı başardığınızda her şeyin mümkün olduğunu rahatça varsayabiliriz. 
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Sembolün kökeni hakkındaki ikinci hikâyeyi destekleyen daha çok kanıt mevcut. Her şeyi gören göz; çok sayıda kültürün uzun, çok uzun süredir paylaştığı her şeyi bilen Tanrı düşüncesini temsil etmenin bir yoludur. Birleşik Devletler'in kurucu babalarının 1782'de tasarlanan devlet mühründe (o zamanki adıyla) Tanrı'nın Gözü'ne (Eye of Providence) yer vermekteki amacı buydu. Akıllarındaki fikir, on üç katlı (bunlar on üç kurucu eyaleti temsil etmektedir) piramitle temsil edilen (yani piramitler gibi kalıcı olacak şekilde kurulan) yeni cumhuriyeti gözeten Tanrı'yı göstermekti. Tarihin o döneminde mason sembolizminin bin bir çeşidinden hiçbiri her şeyi gören göze hür masonların nezdinde özel bir anlam vermiyordu. Geçmişe yarım yamalak bir bakış sunan tarihi belgelerden öğrendiğimiz kadarıyla devlet mührü tasarımına nihai hâlini veren kişilerin hiçbiri mason değildi. Sonraki süreçte mührün arka yüzündeki tasarım hiçbir resmi iş için kullanılmadı ve büyük ölçüde görmezden gelindi. 

Devlet mührünün ön ve arka yüzleri bir dolarlık banknotlara ancak 1935 tarihinde, Franklin Delano Roosevelt'in başkanlık 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hükümetince yapılan yeni tasarımla eklendi. Görünüşe göre fikir, doların yeniden tasarlanmasını öneren Roosevelt'e sembolden bahseden Tarım Bakanı Henry A. Wallace'tan geldi. Wallace ve Roosevelt 32. dereceden hür masonlardı ve her şeyi gören gözün Tanrı'yı temsil eden saygın bir mason sembolü olduğunu biliyorlardı. Lakin onları cezbeden başlıca etken, sembolün masonluktaki anlamından ziyade NOVUS ORDO SECLORUM sloganıydı. Bu sözler 1782'de kurucu babalara göre Bağımsızlık Bildirgesi'yle başlayan yeni Amerikan çağını ima ediyordu. 
Wallace ve Roosevelt'e göreyse bu ifade esnek bir çeviriyle Yeni Anlaşma (Vew Deal) (FDR'nin ekonomiye devlet müdahalesi politikası için uydurduğu slogan) anlamına gelecek şekilde yorumlanabilirdi. Kardeşlik logosunu milli paraya her ne pahasına olursa olsun koymayı istemek şöyle dursun, Roosevelt aslında her şeyi gören göz gibi bir mason sembolünün Katolik seçmenleri rahatsız etmesinden epey çekiniyordu. Nitekim tasarıma ancak Katolik posta bakanının kimsenin rahatsız olmayacağına dair güvence vermesinin ardından onay verdi. 

İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Avrupa ve Pasifik cephelerinden dönen askerler, denizciler ve havacılar mason kardeşliğine yönelik milli tutkuyu yeniden canlandırdı. 1945'ten sonraki on beş yıl içinde hür masonların sayısı bir milyon artarak dört milyonu aştı. 1960'ların başında her on iki yetişkin erkekten biri masondu. Birleşik Devletler'deki biraderlerin sayısı, dünyanın geri kalanındaki biraderlerin toplamının neredeyse iki katıydı. 
Kesinlikle olağanüstü olan bu sayı, masonluğu model alan diğer Amerikan kardeşliklerine üye olan kişilerin #esaba katılmadığını hatırladığımız zaman tamamen göz alıcı hâle gelir. Ayrıca o sırada birçok Amerikan'ın gelir düzeyi hâlâ daha mason üyelik masraflarını karşılayabilen eşiğin altındaydı. Dahası Birleşik Devletlerin 1945'teki 139.9 milyonluk nüfusunun çok sayıda üyesi; mesela 2.3 milyon İrlandalı, 2.9 milyon Polonyalı ve 4.5 milyon İtalyan, köklü bir mason karşıtlığı geleneğine sahip Katolik 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Avrupa ülkelerinden gelmişti. Kısacası Amerika'daki Protestan beyaz orta sınıf erkekleri arasında önlükler ve tuhaf el sıkışmaları norm teşkil ediyordu. 

1950'ler ve erken 1960'larda Amerika kripto komünistler, Rus atom bombaları, Marslılar ve ergenler gibi birçok şeyden korkuyordu. Fakat dünyanın geri kalanının aksine Birleşik Devletler'de hür masonluk hiç şüphe uyandırmadı ve hatta hürriyetin teminatçısı olarak görüldü. Masonluğun temel değerleri Amerikanlara kendi toplumlarının iyiliği ve arzularının evrenselliği konusunda güven verirken halk Roosevelt, Truman ve Johnson gibi hür mason başkanlara sahip olmaya alıştı. 

Masonluk, geleceği konusunda her zamankinden daha iyimser olan bir milletin merkezine yerleşti. IBM bilgisayar çağının şafağını ilan etti. Mercury Projesi isimli insanlı uzay programını başlatan ABD, Z5fe dergisinin ifadesiyle “insanlığın en büyük macerası”na çıktı. Klima ve dondurucu, tükenmez kalem ve teyp gibi günlük mucizeler pırıl pırıl banliyö evlerini doldurdu. Orta sınıf Amerika'sı otomatik şanzıman ve dört şeritli otobanların diyarı oldu. Bu, komik şekilde çağının ötesinde teknolojilere sahip bir taş devri dünyasındaki bir banliyö ailesini konu alan Çakmaktaşlar çizgi dizisinde sevgiyle karikatürize edilen Googie milletiydi. Fred Çakmaktaş'la arkadaşı Barney Moloztaş'ın alışveriş bağımlısı ev hanımı eşlerinden kaçmak için yerel locasına düzenli olarak gittiği Sadık Manda Kardeşliği'nin, (Zoya/ Order of Water Buffaloes) Amerikan erkeklerinin masonluk çılgınlığına bir gönderme olduğunu belirtmeye gerek yok. 

Hür masonluğun müthiş popülaritesi kardeşliğin öz güvenini ve açıklığını arttırdı. New York kardeşliğinin Empire State Mason isimli dergisi masonluk alameti görevi gören statü sembollerinin, mesela mason gemi seyahatlerinin ve ön yüzünde masonluk sembolleri bulunan altın saatlerin reklamını yaptı. Hür masonluk kendini dış dünyaya her zamankinden daha açık şekilde göstermeye başladı. New York'taki localardan birinin sponsorluğundaki 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çocuk beyzbol takımı göğsünde “MASONS (MASONLAR)” yazan formaları gururla taşıdı. 1957'de Zife dergisi kutlama amacıyla hür masonların toplu bir tasvirini yayımladı. Bu tasvir, giriş törenlerinin ilk defa görülen fotoğraflarını da içeriyordu. Dergi lakayt bir şekilde mason olmanın akıllıca bir kariyer hamlesi olduğunu söylediğinde masonlar görünüşe göre itiraz bile etmedi: “Birbirleriyle arkadaşlık etmekten hoşlanan masonlar bazen bunu iş için kullanışlı bulur ve toplum hayatının vazgeçilmez bir parçası addeder.” Âdeta her yerde Gene Autıy, Audie Murphy, Douglas MacArthur, J. Edgar Hoover, Ray Rogers ve Arnold Palmer gibi meşhur masonlar vardı. 1952'de yayımlanıp milyonlarca satan kişisel gelişim kitabı O/xm/u Düşünmenin Gücü'nün (The Power of Positive Thinking) yazarı Norman Peale otuz üçüncü dereceden İskoç Riti masonuydu. Ohio'da düzenlenen bir “mason sergisi”nde yaptığı konuşmada biraderlerine açıkladığı üzere olumlu düşünme, Peale'in masonluk anlayışının merkezinde yer alıyordu. Masonluk “Sorunların yüce insanların yaratılması için 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var olduğunu öğretir”: “Hayattaki problemler karşısında yenik düştüğü hissinden muzdarip herhangi biri masonlukta erkek gibi davranmasını ve güçlü olmasını sağlayacak inanç, karakter ve ruh sağlamlığını bulacaktır. Benim için masonluğun anlamı budur.” 

Yüzyılın ortasındaki Amerikan iyimserliğinin ve mason öz güveninin gösterişli son kutlaması, New York Dünya Fuarı'nda gerçekleşti. “Anlayış sayesinde gelen barış” temalı dünya fuarı, Amerikanların teknoloji ve hayat tarzındaki liderliğinin sergilendiği devasa bir vitrin gibiydi. 1964 ve 1965 yıllarının nisan-ekim ayları arasında Oueens semtindeki Flushing Meadows Corona Park'ta düzenlenen fuar, 51.6 milyon ziyaretçiyi cezbetti ki bu sayı Amerika nüfusunun dörtte birden fazlasına tekabül etmektedir. Ziyaretçiler RCA çadırında dünyanın ilk renkli televizyonunu izleyebilir veya Ford çadırında Mustang adlı yepyeni araba modeline binebilirdi. Bell Telefonları fuara “televizyonlu telefon”larıyla katıldı. Formica, fuar alanında Dünya Fuarı 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Evi'ni inşa etti. Bu yedi odalı evde silerek temizlenebilen iç ve dış duvarlar da dâhil olmak üzere plastiğin akla gelebilen her türlü kullanım alanından faydalanılmıştı. Chunky Candy Şirketi çadırında şekerlemeler izleyicilerin gözü önünde fabrika usulüyle hazırlanıyordu. Walt Disney'nin birkaç çadıra yerleştirilen “sesli animatronikler”i (konuşan robotlar) ziyaretçileri hayran bıraktı. 
General Motors, düzenlediği “Futurama” eğlence programında fuarın ruhunu özetledi. Bu eğlence programı paletli ay araçları, uzayda kurulan sayfiyeler, su altı motelleri ve dünya ormanlarını kolaylıkla kesebilecek lazerli ağaç kesiciler gibi ufukta görünen hayranlık uyandırıcı icatlardan müteşekkil bir geçit töreniydi. 
General Cigar firmasının sponsorluğunda kurulan Büyü Salonu, havaya yirmi adım genişliğinde duman halkaları üfleyen bir makine aracılığıyla “geleceğin büyüsü” nü gösteriyordu. 

Dünya genelindeki düzinelerce ülke, ürünlerini modernitenin ana vatanında sergileme şansını yakaladı: Japonya küçültülmüş elektronik aletlerini sunuyordu ve İsviçre çadırındaki son teknoloji “Sky Cars” kablolu arabalarıyla fuarı gezebilirdiniz. 

Fuardasanat ve miras da sergilendi. Güney Afrika ilginç Zulu dansçıları yollarken, Tayland bir Budist tapınağı yolladı. İspanya çadırı Hamenko dansçılarını, Velâzguez'le Picasso gibi ressamların tablolarını ve Kristof Kolomb'u İspanya'dan Yeni Dünya'ya taşıyan geminin tam boyutlu replikasını bir araya getiriyordu. 
Bu çadır o kadar başarılıydı ki dünya fuarının başkanı, Generalissikmo Francisco Franco'ya altın madalya vermek için Avrupa'ya uçtu. Lakin Michelangelo'nun St. Peter Basilikası'nda bulunan Pietâ'sını gönderen Vatikan, İspanyolları bile geride bıraktı. Birleşik Krallık “Britanya Aslanı Meyhanesi” gibi özensiz bir çaba sergilerken Sovyetler Birliği fuara katılmayı reddetti. 

İnkâr edilemez bir büyüye sahip dünya fuarı halkın hafızasında uzun süre yaşayacaktı. Fuarın merkezinde, 42.6 metre yüksekliğindeki çelikten bir Dünya modeli olup çabucak bir ikon hâline gelen Tek Küre (UWxsphere) bulunuyordu. Tek Küre'yi çevreleyen 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metal halkalar yörüngedeki roketlerin uçuş rotalarını simgeliyordu. Tek Küre'den kısa bir yürüyüş mesafesi uzaklıkta, İsviçre Sky Ride'ının karşısında ve Britanya Aslanı Meyhanesi'nin yanında bulunan düzenli bir bahçede, berrak bir beyazlığa sahip kıvrımlı bir bina olan ve New York Büyük Locası tarafından hazırlanan Mason Kardeşlik Merkezi duruyordu. 

Binaya yaklaşmak için tavanından altın bir G harfi sarkan, dev bir gönye ve pergel şeklinde inşa edilmiş beş kat yüksekliğin- deki fiberglas bir kemerden geçmek gerekiyordu. (G, tabii ki geometriyi ve Evrenin Ulu Mimarı'nı simgeliyordu.) Bu kemerden geçen ziyaretçiler ardından göğe su fışkırtan fıskiyelere sahip oval bir yansıtma havuzunun üzerinde duran kemerli köprüden geçiyordu. Merkeze yaldızlı tel işinin altındaki uzun cam kapıdan giriliyordu. Ceviz ağacından panolara, bir soğutma sistemine ve kalın halılara ev sahipliği yapan iç mekâna George Washington'ı (ülkemizin mimarı”nı) kardeşlik alametleri içinde gösteren 2.13 
metrelik heykel damga vuruyordu. Gök mavisi kol şeritleri takan briyantinli biraderler, ziyaretçilere vitrinleri göstermek için bu büyük adamın ayağının dibinde hazır bekliyordu. 

Mason Kardeşlik Merkezi'nde anlatılan hikâye altı yüz yılı aşkın süredir var olan ve “kökenleri daha da eski yüzyıllara dayanan” bir kardeşliğin hikâyesiydi. Bunu kanıtlamak için taş işçileri hakkındaki Orta Çağ'dan kalma el yazmaları ve Gotik katedral fotoğrafları kullanılıyordu. Süleyman Tapınağı'nın nasıl göründüğünü gösteren bir model bile mevcuttu. Anayasa'nın ilk baskısı, Benjamin Franklin'in 1734 tarihli yeniden basımıyla yan yana sergileniyordu. 

Kardeşlik Merkezi'ndeki el üstünde tutulan eserlerin çoğu, hür masonluğun ulusun doğuşunda ve gelişiminde oynadığı rolü gösteriyordu. George Washington'ın önlüğü, saçının bir tutamı ve görev yemini ederken kullandığı mason İncil'i buradaydı. İlk Amerikan başkanının Capitol'ün 1793'teki temel atma töreninde kullandığı aletler, “Masonlar Hürriyetin Savunucusudur. O 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yüzden hiçbir tiran ya da diktatör kendi ülkesinde masonluğa müsamaha göstermeyecektir” yazılı bir posterin altında duruyordu. Merkezde Birleşik Devletler'in on dört mason başkanının porteleri de sergileniyordu. 

Merkezin sloganı binanın iki yanına büyük altın harflerle yazılmıştı: “KARDEŞLİK: DÜNYA BARIŞI VAKFI.” Masonluğun kapalı kardeşlik yapısının dünyanın tamamına nasıl barış getireceği pek açık değildir ama böyle bir mesajın Amerika'nın en derin umutlarıyla korkularına uyduğunu reddedemeyiz. Sloganın yazarı, saygın bir avukat ve New York masonluğunun zirvesine çıkabilen ilk Yahudi olan Büyük Üstat Harry Ostrov'du. 
Küba Füze Krizi'nin Ekim 1962'de Batı'yı nükleer savaşın eşiğine getirmesinden kısa süre sonra Mason Kardeşlik Merkezi planıyla çıkagelmişti. O sırada biraderlerine açıkladığı üzere “Dünya bu meydan okumayı kabul edip de kardeşliği hayatının bir parçası olarak kabul etmediği müddetçe medeniyet, bildiğimiz hâliyle hayatta kalamayacakltı|.” 

Merkez broşürü masonların hürriyet sevgisine bir Soğuk Savaş çeşnisi katıyordu: “Büyük localarımız ve localarımız dünyanın demir ve bambu perdelerin dışında kalan her yerinde müessestir.” Mason Kardeşlik Merkezi'nden yapılan kısa bir tarihi sapmanın gösterdiği üzere bu iddia büyük ölçüde doğruydu. 


—» 


Masonluk ışığı gerçekten de Sovyet İmparatorluğu'nun her yerinde söndürülmüştü. Nazi baskısından sonra kardeşliğin Doğu Almanya, Çekoslovakya ve Romanya gibi birçok yerde dirilmesiyle Moskova'dan locaların tekrar kapatılması emrinin gelmesi bir olmuştu. Hür masonluğun 1950'de yasaklandığı Macaristan'da, kısa süre önce yeniden kurulan büyük locanın büyük birinci nazırının gizli polisin eline düşmektense intihar etmeyi tercih etmesi trajiktir. Anlatılanlara göre nazır ve localardan birinin muhterem üstadı olan ikiz kardeşi dehşet salan kapı sesini 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duyunca el ele tutuşarak pencereden atlamıştı. Macaristan'daki yetkililerin nezdinde localar “komünist halk cumhuriyetinin düşmanlarının, kapitalist unsurların ve Batı emperyalizminin takipçilerinin toplanma noktaları”ydı. Bu durum Doğu Bloku'nun tamamında aynıydı. 

Çin anakarasında da hür masonluk yoktu. Komünistlerin 1949'daki zaferinden önce buradaki kardeşlik neredeyse tamamen Britanyalı kolonici nüfusla sınırlıydı. 1950'de, mason locaları yetkililerce tescillenme, ve kural kitaplarıyla tutanaklarını Çinceye çevirmek gibi zor bir görevi yerine getirme zorunluluğuna tabi tutuldu. Lakin görünüşe göre Başkan Mao kardeşliği fiilen ezmek yerine yok saymayı ve kuruyup gitmesine izin vermeyi yeğledi. 

İlginçtir ki hür masonluğu yasaklamayan yegâne komünist tek parti devleti Küba'ydı. Burada Fidel Castro locaları yakından denetledi ama faaliyet göstermeye devam etmelerine izin verdi. 
Hür masonluğun Küba solunun kültüründe ve tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu kabul ediyordu. Mason locaları on dokuzuncu yüzyılın sonunda Kübalıların İspanya'dan bağımsızlık hareketinin kuluçka makineleri olmuştu ve mücadeleye birçok mason önderlik etmişti. Mesela 1895'te İspanyollarla savaşırken ölüp milli bir şehit ve Küba bağımsızlığının “havarisi” hâline gelen Jos€ Marti tutkulu bir masondu. Castro rejimi Marti'ye kendi ideolojisinin habercisi olarak hürmet gösteriyordu. 

Mason Kardeşlik Merkezi kurulduğu sırada hür masonluk, İslam dünyasının büyük kısmında da tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği sırasında uzun dönemler boyunca bastırıldığı gibi bastırılmıştı. Mason karşıtlığı Batı'nın (büyük ölçüde sömürge topraklarıyla sınırlı kalmayı sürdüren) masonluktan çok daha başarılı bir ihracıydı. Orta Doğu'nun büyük kısmında egemen güç Fransa'ydı ve Fransız masonlar localarda yerlilerle kaynaşmak konusunda Hindistan'daki Britanyalılardan daha çekingen davranmaya meyilliydi. Bunlar Arapların masonluktaki kardeşlik ve eşitlik söylemlerini gereğinden fazla kelimesi 


402 


NEW YORK: BİR AMERİKAN ALTIN YÜZYILININ SONU 


kelimesine yorumlamasından korkuyordu. Batıcı düşünürlerle yerel seçkinlere ait unsurlar masonluğu sadece birkaç yerde benimsedi. Mesela İstanbul'daki Yeni Osmanlıların 1860'lar ve 1870'lerdeki durumuyla onlardan sonra gelen Jön Türklerin erken yirminci yüzyıldaki durumu böyle bir benimseme örneğidir. 

Eski koloniler devlet statüsüne kavuştuğunda mason gelenekleri Müslüman dünyanın büyük kısmında ortadan kayboldu. 
Endonezya'nın Hollanda'dan bağımsızlık mücadelesine liderlik eden Başkan Sukarno 1961'de hür masonluğu yasakladı. Mısır başkanı Cemal Abdülnasır aynı yasağı 1964'te getirdi. Hür masonlar krallar tarafından Marksizmin casusları, fakirler tarafından zenginlerin adamları, ve Müslüman din adamları tarafından şeytanın kulları addedildi. 1948'de İsrail devletinin kurulmasının ardından hür masonluğun ne olduğu konusunda varsayımlarda bulunan neredeyse herkes, masonları Siyonizm'in ve(ya) uluslararası Yahudi komplosunun aracıları olarak gördü. 


—a» 


Kısacası hür masonluk, Mason Kardeşlik Merkezi aracılığıyla bir hürriyet ve demokrasi sembolü olmak gibi ciddi bir iddiada bulunuyordu. Ziyaretçiler Capitol binasının bir fotoğrafının yanı sıra devrin Amerikan siyasetinde önemli mevkileri işgal eden masonlardan müteşekkil etkileyici bir topluluğu da görebilirdi: Kongre üyelerinin yüzde 42'si ve senatörlerle eyalet valilerinin yarısından fazlası masondu. 

Merkez kaçınılmaz olarak geçmişteki ve o dönemdeki seçkin biraderleri içeren uzun onur listelerine de sahipti. Bu listeler Paul Revere'den Lafayette Markisi'ne, Buffalo Bile, Ty Cobb'a ve Irving Berlin'e birçok kişiyi içeriyordu. Dünya genelindeki çok sayıda saygın mason da anılıyordu: Robert Burns, Jos€ de San Martin, Franz Joseph Haydn, VII. Edward... Bazı masonlar büstlerinin sergilenmesiyle onurlandırılırken (Sir Walter Scott, Voltaire...) bazılarının da eşyalarına yer verilmişti (Simön Bolivar'ın 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önlüğü, Garibaldi'nin vasiyeti, Rudyard Kipling'in Ana Loca'sına gönderdiği bir tokmak ve Wolfgang Amadeus Mozart'la Jean Sibelius tarafından hazırlanan el yazması partisyonlar.) Kimsenin hür masonların geçmişe takılıp kaldığından şüphelenmemesi adına, sergilenen diğer eşyalar kadim mason değerlerinin uzay yarışında ihtiyaç duyulan türden insanların şekillendirilmesinde kullanışlı olabileceğini gösterecek şekilde seçilmişti. Bunların en önemlilerinden biri Mayıs 1963'te (Mercury Projesi'nin en cüretkâr görevine katılarak) Dünya'nın yörüngesini iki kere turlayan birader Gordon “Gordo” Cooper'a eşlik eden mason bayrağıydı. 


Mississippi Laneti 


Merkezin görevi hür masonluğu Amerikan hayat tarzının ve Amerikan erkeği olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili düşüncelerin merkezine koymaktı. Lakin aynı zamanda bu hayat tarzının nüfusun yaklaşık yüzde 10.6'sını nasıl dışladığının cafcaflı bir örneğini sunuyordu. Zira Mason Kardeşlik Merkezi'nin duvarlarındaki simalar binanın dış cephesi kadar beyazdı. Aslında anılabilecek bir sürü siyahi hür mason mevcuttu: Booker T. Washington, Nat King Cole ve Sugar Ray Robinson bunlardan sadece birkaçıdır. Sorun tabii ki bu büyük şahsiyetlerin tamamının Prince Hall masonu, yani Birleşik Devletler'in dört bir yanındaki beyaz mason kurumları tarafından dışlanan Afroamerikan geleneğinin bir parçası olmasıydı. 

Siyahi Amerikanlar kardeşlik altın çağı boyunca WASP' yurttaşları kadar hevesli kulüp üyeleri oldu. Günlük hayatların- da tecrübe ettikleri ayrımcılık ve güvensizlik göz önüne alınırsa destek ağları bulma ve karşılıklı yardımlaşma konusunda bilhassa güçlü bir içgüdüye sahiplerdi. Siyahi toplumsal uzlaşma eylemcisi Fannie Barrier Williams'ın 1905'te yazdığı üzere: 


I Beyaz Anglosakson Protestan anlamına gelen “Wise Anglo-Sakson Protestant” ifadesinin kısaltması. -ç.n. 
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İnsanların sosyal hayatını etkileme konusunda zenci kilisesinden hemen sonra gizli cemiyetler gelir. Bunlar sosyal hayatın her safhasını etkiler ve ırkın teşkilatlanma hususundaki en büyük başarılarını yansıtır... Kardeşlik sözcükleriyle karşılıklı sorumluluklar hiçbir teşkilat türünde bu kadar anlamlı değildir. 


Beyaz sigorta şirketleri genelde siyahilere poliçe satmayı reddettiği için kardeşlikler hayati finansal güvenlik kaynakları hâline geldi. Bir karşılıklı yardımlaşma topluluğu, kilise veya kardeşlik kurulmasını sağlayan neden genellikle, siyahilerin beyaz mezarlıklarına gömülmesinin yasak olması nedeniyle mezarlık satın almak için bir araya gelme ihtiyacıydı. 

1872'de kurulan Tur Dağı Şövalyeleri (Kxights of Tzbor) gibi siyahilere özgü bazı kardeşlikler mevcuttu. Fakat çoğu siyahi kardeşliği beyazlara özgü muadillerini taklit etti. Dolayısıyla siyahi Garip Dostlar'ı, Pythias Şövalyeleri, Oduncuları, Elkleri ve Amerika Geyikleri vardı. Prince Hall hür masonları kendilerine ait bir İskoç Riti, Şrayner tarikatı ve Doğu Yıldızı Tarikatı (Order of the Eastern Star) (biraderlerin kadın akrabaları için erkekler tarafından tasarlanıp kurulan bir ikincil mason teşkilatı) kurdu. 
1874 yılında kurulan Prince Hall Doğu Yıldızı Tarikatı"ndaki kız 
kardeşler, biraderleriyle anaakım masonluktaki benzerlerine kıyasla daha yakın ve eşit bağlar kurdu. 

Mason olmak beyaz vatandaşlar için olduğu kadar siyahi vatandaşlar için de burjuva kimliğinin bir göstergesiydi. Prince Hall masonu olmak isteyen kişiler yeterince saygın oldukların- dan emin olunması için dikkatlice gözden geçiriliyordu. Mülakatları yapan kişilere adaylara sormaları için örnek sorular verilmişti: “Temiz, makul, çalışkan ve namuslu biri mi? Ahlakını bozabilecek alışkanlıkları var mı? Ailesiyle yaşayıp onlara destek olarak kocalık sorumluluklarını yerine getiriyor mu?” Renkli 
Amerikada Kim Kimdir'in (Whos Who in Colored America) 1950 
tarihli baskısında yer alan kişilerin yaklaşık üçte biri Prince Hall masonuydu. 
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Siyasi mücadele, kardeşlik mensubiyetiyle başka hiçbir yerde siyahi Birleşik Devletler'indeki kadar iç içe geçmedi. Mesele sadece siyahilerin toplumun genelinde ayrımcılığa, tecride ve haklarından mahrum edilmeye maruz kalması değildi. Beyaz masonluğunun kardeşliğin en kutsal ilkelerine yönelik acı verici birer aşağılama olan ayrımcı üyelik uygulamaları da söz konusuydu. Nitekim kölelik karşıtı kurucularının izinden giden Prince Hall masonları her daim siyahların haklarını kazanma mücadelesine dâhil oldu. Siyahilerin vatandaşlık haklarını mahkemeler yoluyla kazanmak için faaliyet gösteren en etkili kurum olan Ulusal Renkli İnsan Terakki Cemiyeti'nin (National Association for the Advancement of Colored People INAACP, 1909)) üç kurucusundan birinin Prince Hall masonu WE.B. Dubois olması tesadüf değildi. NAACP siyahi hür masonların liderlik eğitimi aldığı ve bunların özenle edindikleri saygınlığın en etkili şekilde güçlendirildiği yerdi. 

1960'lara gelindiğinde vatandaşlık hakları mücadelesi dönemin başlıca siyasi meselesi hâline gelmişti. Güneydoğu eyaletlerinde hem siyahi hem de beyaz mason gelenekleri bu meseledeki duruşlarını fazlasıyla net bir şekilde gösteriyordu. 

Mesela Alabama'ya bakalım. Eyaletteki beyaz masonlar, 1967'deki yıllık muhaberelerini (annua/ communication) (bir nevi yıllık genel toplantı) Montgomery'de, adını Amerikan İç Savaşı'ndaki Konfederasyon başkanı Jefferson Davis'ten alan bir otelde düzenledi. Büyük hatip (grand orator), “ırki saflık”ı tehlike altında kalan bir Amerikan mirası olarak gösteren ateşli bir söylev verdi. Taraflarda yapay bir ırk gururu ihtiyacı uyandıran hatip, kutsal metinlerin ırki “melezleştirme”yi savunmadığını ve ebeveynlere çocuklarına ırki saflık düşüncesini aşılamayı salık verdiğini iddia etti. Masonlukla böyle bir konuşmadan daha az bağdaşan bir şey hayal etmek zordur. Riyakârca bir ırk ayrımcılığı çağrısı olan konuşma bir yandan siyahlar ve beyazlar için “ayrı fakat eşit” statü çağrısı yaparken diğer yandan aslında tatsız denecek kadar bilindik ve göstermelik bir şiddetli yobazlık 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hikâyesiydi. Toplantıdaki Alabamalı beyaz biraderler büyük hatibi uzun süre ayakta alkışladı. 

Aynı yıl Alabama Prince Hall locasının Mobile'de düzenlenen yıllık muhaberesinde büyük üstat şu ilanda bulundu: 


Ey biraderlerim, zencilerin Amerikan siyasi teşkilatının ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi gerektiğini vurgulamama izin verin. 
(Zenci,l oy pusulasını özgürce, etkili bir şekilde ve serbestçe kullanma hakkını Massachusetts, Arizona ve New York'ta olduğu gibi Mississippi, Alabama ve Güney Carolinada da bir şekilde geri kazanmak zorundadır... Hükümetin (yani siyasetin) ülkenin ekonomik vaziyetiyle ilgilenmeye başladığı günümüzde ve zamanımızda, oy hakkı olmayan zenciler çok geçmeden emek vermeye değer bir işten yoksun kalacak ve sosyal yapı içerisinde hayatta kalmak için daha etkili bir siyasi zihin yapısına sahip grupların mükellef sofralarından düşen kırıntılara muhtaç kalan vesayet altındaki basit insanlar hâline gelecektir. 


Prince Hall masonlarının o dönemdeki en genç nesli bu sözlerin hakkını veren insanlardı. 1951'de siyahi büyük üstatlar NAA-CP'nin kontrolü altındaki Prince Hall Masonluğu Hukuki Araştırma Fonu'nu (Prince Hall Masons Legal Research Fund) kurmak için bir araya geldi. NAACP'nin devlet okullarındaki “ayrı ama eşit” ayrımcılığa karşı kazandığı tarihi hukuki zafer (1954 tarihli Brown vs Board of Education? davası) kısmen Prince Hall masonlarının bağışlarıyla fonlandı ve Yüksek Mahkeme'de Prince Hall masonluğunun büyük şahsiyetlerinden biri olan Thurgood Marshall tarafından savunuldu. Prince Hall Masonluğu Hukuki Araştırma Fonu'nun kuruluş sürecinde yoğun çaba sarf eden Marshall, 1958'de kamu önünde mason kardeşlerine teşekkür etti ve onlar olmasaydı Yüksek Mahkeme'de görülen vatandaşlık hakları davalarının çoğunun kazanılamayacağını söyledi. 


2  Kansas'ın Topeka şehrinde yaşayan Oliver Brown isimli siyahi vatandaşın kendisini kızını evine en yakın okula değil de uzaktaki siyahi okuluna yazdırmaya zorlayan il eğitim kuruluna açtığı dava. -ç.n. 
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1965'te, New York Dünya Fuarı sırasında, Birleşik Devletler başsavcılığı makamına atanan Marshall, bu mevkiye gelen ilk siyahi Amerikalı oldu. 1966'da otuz üçüncü dereceden Prince Hall hür masonu olmasının şerefine Washington DC'de düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından gelen Prince Hall büyük üstatlarını bir araya getiren “onay yemeği”nde bir konuşma yaptı. Etkinliğin teması “Ihurgood Marshall: Değişimin Simgesi”ydi. 


Thurgood Marshall (1908-1993): Prince Hall hür masonu ve vatandaşlık hakları savunucusu. (Şapkalı Prince Hall masonunun kimliği bilinmemektedir.) 


Alabama'daki Montgomery NAACP şubesinin sekreteri de bir mason teşkilatına mensuptu. Artık vatandaşlık hakları hareketinin anası olarak selamlanan Rosa Parks, Birleşik Devletler'den çok uzakta yaşayan çocuklar tarafından bile bir rol modeli olarak görülüyor. Gözlük takan kuralcı biri olan Parks, 1955'te koltuğunu beyaz bir yolcuya vermeyi reddettiği için tutuklanıp bu hareketiyle Montgomery otobüs boykotunu başlatarak ünlü 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oldu. Babası ve dedesi Prince Hall hür masonu, kendisiyse (hür masonluğun kadınlara ait eklentisi olan) Prince Hall Doğu Yıldızı Tarikatı'nın faal bir üyesiydi. Doğu Yıldızı, tarihi boyunca ırki yükselme çabalarına önderlik edecek siyahi kadınlar yetiştirmiş olmaktan gurur duyuyordu. 

Medgar Evers, Mason Kardeşlik Merkezi'nin tasarlandığı dönemde NAACP'nin Mississippi'deki saha sekreteriydi. Burada, yüzde 95'i namussuzca ve şiddet içeren yöntemlerle oy hakkından mahrum edilen siyahilerin dövülme, polis tarafından coplanma, linç edilme veya ortadan kaybolma ihtimali diğer eyaletlere kıyasla daha yüksekti. Evers 1954'ten itibaren Mississippi'yi turlayarak ırkçılık nedeniyle işlenen cinayetleri araştırıp toplu bir direniş iradesi yarattı. Bu amaç uğrunda V-8 Oldsmobile'ıyla binlerce kilometre katetti. Bu arabayı tüm otellerin sadece beyazları kabul ettiği yerlerde içinde uyunabilecek kadar büyük olduğu, yoldan çıkartma çabalarına direnecek kadar ağır olduğu ve yeterince çabuk kaçmasına imkân verecek kadar hızlı olduğu için seçmişti. 

Evers, çok sayıda Prince Hall masonuyla benzer bir arka plana sahipti. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Seferi'nde çarpışmış ve savaştan sonra sigorta satıcılığında kariyer yapmıştı. Başına gelenler, siyahi masonluğunun vatandaşlık hakları mücadelesinin dokusuna ne denli işlediğini gösterir. Evers'ın Jackson'daki NAA-CP ofisi, Lynch Sokağı 1072 numarada bulunan Prince Hall mason mabedindeydi. 1955'te bizzat Thurgood Marshall tarafından vakfedilen bina, siyahilerin güven içinde siyaset yapabilecekleri bir yer ihtiyacına cevaben inşa edilmişti. Bu durum büyük ölçüde güney eyaletlerindeki diğer loca binaları için de geçerliydi. Mississippi NAACP şubesi, Lynch Sokağı'ndaki loca binasında Lena Horne yardım konseri gibi etkinlikler düzenledi. Bu konser, Evers'ın son söylevini verdiği etkinlikti: “Hürriyet asla bedelsiz olmadı. Çocuklarımı ve karımı tüm kalbimle seviyorum ve ölümümün onların hayatını daha iyi yapabileceğini bilsem seve seve ölürüm.” 
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Evers beş gün sonra ailesinin gözü önünde vurularak öldürüldü. Katili Byron De La Beckwith Jr, beyazların üstünlüğünü savunan bir KKK üyesi ve hür masondu. Hatta bazı görgü tanıkları arabasını camdaki karakteristik Şrayner amblemi (pala, hilal, sfenks kafası ve yıldız) sayesinde teşhis etmişti. 1960'larda görülen iki davada tamamen beyazlardan müteşekkil jürilerce beraat ettirilen De La Beckwith, nihayet 1994'te hüküm giyecekti. 

Evers'ın cesedinin loca binasındaki katafalkta üç gün boyunca yatmasının ardından polis köpeklerine ve 39 derecelik sıcağa meydan okuyan beş bin kişi, cenaze töreninin yapılacağı yere kadar 3.2 km yürüdü. Tören, ülke genelindeki gazetelerin sayfalarında yer buldu. Nina Simone'un “Mississippi Goddam (Mississippi Laneti)” şarkısı Evers'tan ilham alınarak yazıldı. Simone'un Dünya Fuarı'ndan bir ay önce Carnegie Hall'da söylediği şarkı 45'lik olarak piyasaya sürüldü ve vatandaşlık hakları hareketinin marşlarından biri hâline geldi. Bob Dylan'ın 1964 çıkışlı “Only a Pawn in Iheir Game (Onların Oyununda Bir Piyon Sadece)” şarkısı da Evers hakkındaydı. 

Evers, New York Dünya Fuarı'nın açılışından dokuz ay önce öldürüldü. Vatandaşlık hakları hareketine ve Prince Hall masonluğuna katkısı Mason Kardeşlik Merkezi'ni tasarlayan beyaz biraderlerin gözünden kaçtıysa da, New York'taki Prince Hall masonları aynı gaflete düşmedi. 1963'te Evers'ın “Hürriyet Şehidi” başlığı altında sunulan fotoğrafı New York Prince Hall Büyük Locası tarafından yayımlanan Prince Hall Sentinel dergisinin baş sayfasını süsledi. New Yorklu Prince Hall masonları Evers'ın dul karısına 500$, Mississippi Prince Hall Büyük Locası'na ise başsağlığı dileklerini gönderdi. Ardından New York Prince Hall Büyük Locası mücadeleyi desteklemek için Derhâl Özgürlük Fonu'nu (Freedom Now Fund) kurdu. 1964'te Harlem'de Martin Luther King'in katılımıyla gerçekleştirilen Derhâl Hürriyet Fonu mitinginde, NAACP ve diğer medeni haklar hareketi organizasyonlarına dağıtılması için 10.000$ toplandı. 
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Miting, vatandaşlık hakları mücadelesinde öne çıkan biraderlerin onurlandırılması için verilen ilk Medgar Evers Hatıra: Ödülü'nün verilmesine de sahne oldu. 

Sayfalarında vatandaşlık hakları mücadelesine ve Prince Hall masonlarının bu mücadeledeki rolüne düzenli olarak yer veren Prince Hall Sentinel, iki yıllık yayım hayatı boyunca beyaz masonların Mason Kardeşlik Merkezi'nden bir defa bile bahsetmedi. 


Amerikan Masumiyetinin Son Nefesi 


New York Dünya Fuarı, “Amerikan masumiyetinin son nefesi” olarak da anılmıştır. Vatandaşlık hakları hareketi, fuarda vücut bulan masumiyetin sonunun yaklaştığının fuar sırasındaki işaretlerinden sadece bir tanesiydi. Ağustos 1964'te yaşanan Tonkin Körfezi Olayı, Amerika'nın Vietnam Savaşı'na çok daha doğrudan müdahale etmesinin başlangıcı oldu. 1964'te Amerikanların yüzde 42'si sigara kullanıyordu (bu istatistiklere yansıyan en yüksek orandı.) Lakin o yılın ocak ayında, sağlık bakanının sigaranın zararları hakkındaki raporu kamuoyunun tutumunda dönüm noktası oldu. Sonuçta tütün “geleceğin büyüsü” değildi. 
Ağustos 1965'e, Los Angeles'ın Watts semtindeki altı günlük ayaklanma emlak piyasasındaki ırkçılığın sonucu olan gettolaşmayı gözler önüne serdi. Amerika genelinde banliyölerdeki yeni ve güzel çiftlik evlerine giden yollar yapılması, beyazların banliyölere kaçmasını tetikledi ve böylece funk müzisyeni George Clinton'ın ifadesiyle “çikolatalı şehirlerle vanilyalı banliyöler”in oluşmasına yol açtı. 

New York Dünya Fuarı, keşmekeşi dışarıda tutmayı denese de bunda başarılı olamadı. Protestocular Birleşmiş Milletler binasının önünde “Fuardaki Apartheid'e son verin” ve “Afrika çadırları bembeyaz ellerle inşa edildi” yazılı pankartlar açarak ayrımcı işe alım uygulamalarını eleştirdi. Başkan Johnson'ın açılış günü konuşması “Jim Crow (Yasaları) Gitmeli!” diye bağıran 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kişilerce kesildi. Louisiana çadırındaki son derece uygunsuz müzikli gösteri iki gün sonra iptal edildi. Güney Afrika çadırındaki Zulu dansçılarından on ikisi Apartheid nedeniyle sığınma talebinde bulundu ve bunların mücadelesi Harry Belafonte ve Martin Luther King gibi kişilerce desteklendi. Franco İspanya'sından gelen mülteciler kendi ülkelerine ait çadırın önünde “Tüm siyasi mahkümlar için genel af” sloganıyla protesto düzenledi. 

Fuar'a şirketlerin egemen olması da eleştirilere neden oldu. 
Fuarı öfkeli bir dille eleştiren sanat eleştirmeni Robert Hughes fuar hakkında şu sözleri sarf etti: “Amerikan iş dünyası için düzenlenen bir reklam cümbüşü... Flushing Meadows'a girdiğiniz anda ticaretin şişkin rahmindeki bir fetüs hâline gelirsiniz, ki bu rahim gürültülü reklamlar ve çeşit çeşit zımbırtıdan müteşekkil bir meşime sıvısıyla beslenmektedir.” Çok sayıda başka yorumcuysa sadece fuarın eski moda olduğunu hissetti. Fuardaki müzikli eğlenceler bu hissi billurlaştırır mahiyetteydi: Orada sadece balmumu heykeller olarak bulunan Beatles; Guy Lombardo ve Kraliyet Kanadalıları (Gy Lombardo and his Royal Canadians) gibi 1924'ten beri “Cennet'in bu tarafındaki tatlı müzik”i tekrar tekrar çalan bir grup lehine kenara itilmişti. 

Mason Kardeşlik Merkezi'nin değerli sergileri, 75#xe dergisinin Dünya Fuarı'nın “vızıldayan hareketliliği” ve “cafcaflı büyücülüğü” olarak ifade ettiği şeylerle yarışamadı. Masonların ziyaretçi sayısı fuardaki en büyük eğlence programlarının yanından bile geçemedi. General Motors'un Futuramal'sına yapılan devasa yatırımın karşılığı 29 milyon ziyaretçiyle alınırken Michelangelo'nun P3e£4'sının yanından geçen nakil bandına 27 milyon ziyaretçi binmişti. Yine de masonların 1.25 milyonluk skoru da son derece kayda değer bir başarıydı. New York Büyük Locası ortaya çıkardığı gösteriden ve ilk sezonda toplanan 52.875,32$'dan haklı bir gurur duyuyordu. 
Bu yardım parası eyaletin kuzeyinde bulunan bir mason yetimhanesindeki çocuklar için harcanacaktı. Ayrıca fuarın büyük kısmı “kredi kartlarından yapılmış bir şehir gibi derme çatma, yapmacık, 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bugün var yarın yok hissi veren bir görüntüye” sahipken, Mason Kardeşlik Merkezi etrafına düşündürücü bir kalıcılık yayıyordu. 
Merkezi ziyaret etmek, kardeşliği yüz yıllık altın çağı boyunca besleyen ve çok daha yükseklere çıkarması beklenen yüce hamiyeti ve gelenek duygusunu hissetmek demekti. 

Gelgelelim 1960'lardaki değişiklikler hür masonlukta da Amerika'nın tamamındaki kadar büyük etkiler yaratacaktı. Mason Kardeşlik Merkezi hür masonluğun üye sayısının ve nüfuzunun amansız bir düşüşe geçmesinden hemen önceki zirve dö-. 
neminde inşa edilmişti. Bugüne kadarki son mason başkan olan Gerald Ford'un seçildiği 1974'te 3.5 milyon mason vardı. Bu sayıya 1959'daki 4.1 milyondan düşülmüştü. Düşüş sakin fakat aynı zamanda acımasızdı. 1984'e gelindiğinde üye sayısı üç milyonun altındaydı. 1998'de iki milyonun altına düştü. İstatistiki veriye sahip olduğumuz son yıl olan 2017'deyse toplam birader mevcudu bir milyonun sadece biraz üstündeydi ki bu sayı yarım asır öncekinin çeyreğine tekabül etmektedir. Kardeşlik her geçen gün daha da modası geçmiş görünmeye başladı. Kesin rakamlara erişmek kolay olmasa da Prince Hall masonları da benzer bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Aynı trend başka birçok ülkede de tespit edilebilir. İngilizce konuşulan ülkeler genelindeki bir verilerin derinine inme çabasının gösterdiği üzere, kardeşliğin en büyük zaafı masonların giderek daha da kısa süreliğine mason kalmasıydı. Masonluk gün geçtikçe uzun vadeli bir bağlılık olmaktan çıkıp erkeklerin geçtiği bir safha hâline geldi. Ömür boyu mason olan kişiler yaşlanıp ölüyordu ve yerleri dolmuyordu. 

Gerilemeye neden olan sorunlar çok fazla ve çok derin olup toplumun diğer kısımlarında görülen trendlerin birer parçasıdır. 

New York Dünya Fuarı'nın geleceğe yansıttığı parlak Amerikan hayat tarzı görüntüsü sahteydi. Bu görüntüyü desteklemek (capkı görüntünün hür masonluğu desteklemesi gibi) sessiz bir varsayımda bulunmaktı. O dönemin en çok konuşulan kitaplarından biri, buna kadınsı büyü ((eminine mystigue) diyordu. 
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Betty Friedan'ın bu ismi taşıyan 1963 basımı kitabı, hayatın bir kadına sunabileceği en iyi şeyin banliyöde yaşayan ve tüketim incik boncuklarıyla çevrelenmiş bir ev hanımı olmak olduğu fikrinin incelikli bir dille ifade edilmiş belgeli bir yıkımıydı. Biz bu incik boncukların yanına yerel locanın saygın bir üyesi olan kocayı da ekleyebiliriz. 

Mason Kardeşlik Merkezi, kadınsı büyüyü yaymakta kendi payına düşeni gümüşi uzay giysisi giyen adamı çağdaş Amerikan erkeğinin mükemmel örneği olarak göstererek yapıyordu. Diğer astronotlar gibi Gordon “Gordo” Cooper'ın da efendi, güvenilir biçimde maço ve eşine bağlı bir erkek olduğu sanılıyordu. Hür mason olması NASA'nın istediği imaja uygundu. Gerçekse çok farklıydı. Cooper Mercury Projesi'ne katılma şansını yakaladığı sırada eşi Trudy onu sadakatsizliği yüzünden boşamak üzereydi. 
Çift, uzaydan gelecek şöhretin faydalarını toplayabilmek için aile saadeti rolü yapmaya karar verdi. Eğitimli bir pilot olan Irudy de diğer astronot eşleri gibi kameralara gülümsedi, ruhsuz bir cazibe sergiledi ve vazifeşinas bir şekilde kocasıyla ne kadar gurur duyduğunu dile getirdi. Bu sırada Gordo uzay yarışı kahramanlarınca “astro-hayranlar (astro-groupies)” veya “Cape Kurabiyeleri (Cape Cookies)” diye anılan çok sayıda kadın hayrandan birkaç tanesiyle ilişki içindeydi. 

Cape Canaveral'dan çok uzakta, erkeklerin biraderleriyle birlikte (törenleri ezberleyip icra ederek, bunların ahlaki derslerini özümseyerek, hangi hayır kurumlarını destekleyeceklerini tartışarak, yiyip içerek ve birbirlerine yağ çekerek) daha iyi adamlar olmak için harcadıkları hafta sonlarıyla akşam saatlerinin bedeli mutfakta daha fazla zaman geçiren eşlerince ödendi. Bu böyle devam edemezdi. Nitekim sonraki onyıllarda kadınsı büyü zayıfladı. Kadınlar eğitim hayatına ve iş gücüne geri döndü, daha geç evlendi, daha az çocuk yaptı ve kocalarından boşandı. 1970'lerin başında NASA astronotları arasında bu durumu yansıtan bir boşanma dalgası görüldü. Bu sırada erkekler de değişti. Aile kurmak daha ziyade iki kariyerli bir girişim hâline geldi. Dokuzdan 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beşe, üniversiteden emekliliğe türünden beyaz yakalı iş kalıbı gittikçe daha nadir görülür olunca kardeşliğe ayrılabilecek boş zaman iyice azaldı. Ayrıca erkeklerin zamanına talip olan loca odası, gelişen eğlence sektörüyle yarışmak zorundaydı. Bu sektör daha az para, teferruat ve cinsiyet ayrımcılığı karşısında daha çok eğlence sunuyordu: televizyon, restoranlar, spor salonları, spor kulüpleri, konserler, araba gezileri vb. 

1960'ların ilk yıllarında etki göstermeye başlayan bir diğer değişim de kuşak farkının büyümesiydi. Ergenler ve yirmili yaşlarındaki gençler kendilerine özgü bir kimlik ediniyordu. Bu kimlik yaşlıların zihniyetinden farklı ve hatta bu zihniyete zıttı. 
Yeni nesil farklı müzikler dinliyor, farklı kıyafetler giyiyor, farklı filmler izliyor ve farklı değerleri açığa vuruyordu. Tüm bunlar hür masonluğun değer verdiği ideal hayat anlatısının cazibesini azaltan etkenlerdi. Bu ideal hayatta genç adam, babası gibi mason olur ve yaşça kendinden büyük biraderlerin koruyucu gözetimi altında yetişkinlik ve bilgelik yolculuğuna başlardı. 

Hür masonluğun gerilemesinin oldukça nesnel nedenleri de vardı. Mesela kardeşliğin başlıca cazibe kaynaklarından biri olan sosyal güvenlik ağı işlevi, sosyal güvenliğin devlet ve(ya) işverenler tarafından sağlanmasıyla birlikte gereksiz hâle geldi. Bu duruma, Başkan Johnson'ın New York Dünya Fuarı'nın ikinci sezonunda yaşlılar için devlet sağlık sigortası uygulamasını başlatması örnek verilebilir. Özel sektörde de finansal güvenlik sektörü çağımızın en çok büyüyen sektörlerinden biri oldu. Öyle ki finans sektörü genellikle direkt kardeşliğin yerini aldı. Nitekim geç on dokuzuncu yüzyılda kurulan bazı kardeşlikler finansal hizmet teşkilatları hâline geldi: Dünya Oduncuları (namıdiğer Woodmenlife Sigorta Şirketi), Lutherciler Kardeşliği (Xx4#eran Brotherhood) (namıdiğer Ihrivent Sigortacılık) ve Ben-Hur Kabilesi (namıdiğer Ben-Hur Hayat Sigortası Şirketi) örneklerden bazılarıdır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı Amerika hür masonluğunun hikâyesi bir kontrollü çöküş öyküsüne dönüştü. 
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Bir Arkadaş Listesi 


Orta boy aralığının alt kısımlarında kalan, kendisine saygıdeğer bir hava veren gözlükler takan, yana attığı düzgün gri saçlara sahip olan ve Toskana'nın ufak bir kasabasındaki bir kıyafet fabrikasını yöneten Licio Gelli âdeta fark edilmeden yaşayıp gitmek için doğmuştu. Gelgelelim bu renksiz adam 1970'lerin son yıllarında İtalya basını üzerinde hipnotik bir kontrole sahipti. “Ulaşılamaz şahsiyetler listesindeki en ulaşılamaz kişilerdendir.” 

Gelli; Arezzo'nun hemen dışında, fabrikasından pek de uzak olmayan ücra bir villada yaşıyordu. Villanın bahçelerinde kendisiyle birlikte dolaşmaya gelen nüfuzlu dostlara sahipti. Sık sık Roma'daki Veneto Yolu'nun kıvrımlı büyük yokuşunda bulunan beş yıldızlı Excelsior Oteli'nin süit odalarından birinde kalır ve burada samimi bir şekilde sohbet ettiği çok önemli kişileri ağırlardı. 

Nüfuzu gizli olduğu kadar aşikârdı da. Eğitim düzeyinin düşük olduğu ve gençliğinde ateşli bir faşist olduğu biliniyordu: On yedi yaşındayken, İspanya İç Savaşı'nda Franco taraftarlarının saflarında savaşmak için gönüllü olmuştu. Geri kalan bilgilerin büyük kısmı söylentilerden oluşuyordu. Mesela hem ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, hem de Arjantinli diktatör Juan Perön'un şahsi arkadaşı olduğu söyleniyordu. Ayrıca araştırmacı gazeteciler Gelli'nin banka dolandırıcılığından ve siyasi yolsuzluk için adam kaçırmaktan tutun da neofaşist terörizme kadar her türlü pis işe 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bulaştığı yönündeki şüphelerini açıkça dile getiriyordu. Herhangi birinin kesin olarak bilebileceği tek şey Gelli'nin nüfuzunun bir şekilde, Propaganda 2 yahut P2 adıyla bilinen ve muhterem üstatlığını yaptığı mason locasından kaynaklandığıydı. Hem bilinmez hem de meşhur olan P2, mason mahremiyetinin yeni bir türüydü. 


Licio Gelli (1919-2015), 
Propaganda 2 yahut P2 Locası'nın muhterem üstadı. 


5 Ekim 1980'de İtalya'nın en saygın gazetesi Corriere della 
Sera, Gelli'yle yaptığı detaylı bir röportajı yayımlayarak sağlam bir kazanç elde etti. Gelli'ye “P2 nedir?” sorusu yöneltildi. “(P2| zekâ, yüksek eğitim, irfan ve her şeyden de önemlisi cömertlik sahibi kişileri, sadece ve sadece bu kişileri kabul edip bir araya getiren bir merkezdir.” Gelli gözle görülür bir tatmin hissiyle, Corriere'ye kendisini ve locasını çevreleyen olumsuz ünün daha fazla katılım başvurusu sağlamaktan başka bir şey yapmadığını 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söyledi. Fakat P2'deki biraderlerine ve onlarla nasıliletişim kurduğuna dair hiçbir şey açıklamadı: “Klas bir âşık, kadınıyla buluşmak için kullandığı yöntemleri asla açıklamaz.” “Doğaüstü bir gücü” var mıydı? Hiçbir zaman kendisini bu türden güçlere sahip biri olarak görmemişti fakat başkalarının böyle düşünmesini de engelleyememişti. “İtalya'daki ve yurt dışındaki çok sayıda arkadaşıma güvenebilirim. Lakin arkadaşlara sahip olmakla güç sahibi olmak ayrı şeylerdir.” Bu adamla ve sırlarıyla ilgili her türlü bilgi masonlukla ilgili boş laflarla, nam lakırdılarıyla ve imalarla örtülüydü. Röportajın sadece son bölümü gerçekle ilgili bir ima içeriyordu: 


“Çocukluğunuzda büyüyünce ne olmak istediğinizi soranlara ne cevap verirdiniz?” 
“Kuklacı.” 


İtalya bu kitabın sayfalarında önemli bir yere sahiptir. Zira masonluğun hikâyesinin bu kadar çok ve farklı parçasının bir araya geldiği başka hiçbir yer yoktur. Papalık memleketi İtalya, hür masonların aforoz edildiği 1738 yılından beri aralıksız devam edegelen bir masonluk korkusu geleneğine sahiptir. Ülke erken on dokuzuncu yüzyılda hür masonluğun Napol&oncu rejimlerce bir otoriter hükümet aracı olarak kullanılmasına şahit oldu. Buna rağmen, mason tarzı kardeşlik düşüncesi Kömürcüler kardeşliği aracılığıyla bir devrimci komplo vasıtası hâline geldi. Sonrasında masonluk benzeri kardeşlikler yozlaşarak mafyaya dönüştü. 
Birleşik İtalya'nın erken tarihindeyse mason locaları nüfuz sahibi olmak isteyenler için bir kabul salonu hâline geldi. Nihayet İtalya faşizmin ana vatanı olması hasebiyle hür masonluğun totaliter bir rejim tarafından ezildiği ilk ülke oldu. 

Değişiklikler faşizmin düşüşünden sonra da devam etti. 
1970'lerde bir birader, İtalyan demokrasisine yönelik ölümcül bir tehlike arz edecek kadar yaygın bir nüfuz ağı ördü. Öyle ki en telaş yaratıcı komplo teorisyenlerinin uyarılarına konu olan 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şeylerin tamamı burada mevcutmuş gibi görünüyordu. Bu biraderin adı Licio Gelli, locasıysa P2'ydi. 


—»> 


Faşistlerin getirdiği yasağın ardından 1945'te yeniden doğan İtalya hür masonluğu, yeni İtalya'yı da eskisi kadar rahatsız buldu. 
İtalya masonluğu, saygınlığının büyük kısmını siyasetle yakından ilişkili olması sayesinde edinegelmişti. Ne var ki savaş sonrası siyaset sahnesi, birbirine rakip olmakla beraber hür masonluğun siyasete erişimini engellemek hususunda beraber hareket eden iki devasa partinin kontrolündeydi: Vatikan'ın ve kapitalist Batu Bloku'nun tarafındaki Hristiyan Demokrat Parti (Democrazia Cristiana yahut DC) ve başlangıçta Sovyetler Birliği'nden yana saf tutan ve Batı Avrupa'nın en büyük komünist partisi olan İtalya Komünist Partisi (22r4/#o Comunista Italiano) veya PCI. Hristiyan Demokrat Parti Soğuk Savaş'ın sonuna kadar İtalya'daki hükümet koalisyonlarının en önemli üyesi olurken, PCI kendini iktidara tehlike arz eden daimi bir muhalefet konumunda bulacaktı. İtalya siyaseti iki nesil boyunca komünistleri iktidardan uzak tutmak gibi diğer her şeyin önüne geçen bir ihtiyaç etrafında dönecek ve bu yüzden felç olacaktı. 

Soğuk Savaş'ın yarattığı derin anlaşmazlık ortamında, İtalya'nın Hristiyan demokratlarıyla komünistlerini bir araya getiren çok az şey vardı ki bunlardan biri de hür masonluğa karşı duydukları şüpheydi. DC kilisenin tarihi mason karşıtlığı mirasını devralmıştı. PCI ise masonluğun başlangıçtan beri bir burjuva komplosu olduğunu düşünüyordu. Hiâliyle iki parti de masonları saflarına kabul etmedi. Bu hisler, hazırlanmasına hem Hristiyan demokratların hem de komünistlerin katkı sağladığı İtalya anayasasında ifade buldu. 1 Ocak 1948'de yürürlüğe giren anayasanın on sekizinci maddesi gizli cemiyetleri yasaklıyordu. 
Bu yasağa hür masonluğu dâhil etmeye cesaret edemeyen (böyle bir hareket nahoş faşizm yankıları yapardı) DC ve PCI, hür 


420 


AREZZO: KUKLACI OLABİLECEK ADAM 


masonluğu muaf tutmaya yönelik teklifleri de reddetti. Böylece, hangi cemiyetlerin gizli cemiyet sayılacağını tam olarak belirleyen bir kanunun yokluğunda kardeşlik anayasal bakımdan belirsiz bir durumda kalmaya terk edildi. 

Savaş sonrası İtalya hür masonluğu bir yığın iç sorunla da uğraşmak zorundaydı. Demode gözüktüğü için üye bulmakta zorlanıyordu. Daha da kötüsü, faşizmin kurbanı olduğu için şimdi geçmişlerinin üstünü örtmek isteyen küçümseyici eski faşistleri cezbediyordu. Ayrıca kendi içinde bölünmüştü. İki ana koldan daha eski ve büyük olanı (P2 fırtınasına yakalanacak olan) İtalya Büyük Doğusu, diğeriyse İtalya Büyük Locası'ydı. Bu iki hür masonluk versiyonunu birbirinden ayıran öğretisel meselelerle zaman kaybetmemize gerek yok. Her ikisinin de bölünmeler yaşadığını ve aralarındaki farkların (özellikle de İtalya Büyük Locası'nın 1956'da bir kadınlar locası kurmasının ardından) yeni şekiller kazandığını söylemek yeterli. İki mason hiyerarşisi de İtalya masonluğunun on dokuzuncu yüzyılda sahip olduğuna benzer bir ehemmiyet arzuluyordu. Bazı liderler umutlarını eski Katoliklik karşıtlığını yeniden ifade etmeye bağlarken diğerleri komünist tehdidine karşı bir siper gibi davranarak Britanya ve ABD'den dostlukla destek görmenin peşindeydi. Bu karmaşadan belirgin hiçbir strateji çıkmadı. 

Hür masonluk, üye sayısı ve kapsama alanı bakımından gelişmeye ancak 1960'ların ilk yıllarında başladı. Daima iktidarda olan fakat bitmek bilmez bir istikrarsızlıktan muzdarip bulunan Hristiyan Demokrat Parti, masonlara daha hoşgörülü davranan merkez ve merkez sol partileriyle koalisyon yapmaya geçici olarak yeşil ışık yaktı. Bu arada Papa XXIII John'un yönetimindeki Vatikan, liberal bir istikamete yöneldi ve hür mason düşünürlerle kilise bünyesindeki düşünürler arasında tarafların tedbiri elden bırakmadığı bir diyalog başladı. 

Kardeşliğin çok daha güçlü olduğu başka ülkelerdeki gibi, İtalya hür masonluğu da 1960'lardaki ve 1970'lerdeki büyük 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değişikliklerle uğraşmak zorundaydı. Artık bir sanayi gücü olan İtalya'da şehirler taşradan gelen göçmenlerle dolup taşıyordu ve evler tüketim eşyalarıyla doluyordu. İşçiler ülkenin artan refahından kendilerine düşen payı almaya açken kadınlar haklarını almak için sabırsızlanıyor, gençlerse yeni hayat tarzlarıyla siyasi kimlikler deniyordu. İtalya'daki durumun kendine özgü yanları da vardı. Devlet fena hâlde reforma muhtaçtı fakat Hristiyan demokratlarla koalisyondaki ortakları değişim yapmalarına engel olacak şekilde karmaşık pazarlıklara ve dostlarına memuriyet vermeye dalmış gibiydi. Nitekim verimsizlik, adam kayırma, yolsuzluk ve mafya nüfuzu kurumlarda iyice kök salarken tekrar tekrar skandallar patlak verdi. PCI biraz da bu vakalar sayesinde dürüstlük temelli bir itibar kazanarak seçmen desteğini arttırdı ve 1963 genel seçiminde oyların dörtte birini aldı. 1976'daysa ekonomik krizin etkisiyle oyların üçte birinden fazlasını alarak tarihindeki en yüksek oy oranına ulaştı. İtalya'da uygulanan nispi temsil ile seçim sisteminde bu oran iktidarda hak iddia etmek için gayet yeterliydi. 

Bu sırada meclis dışındaki siyaset çok daha istikrarsız bir hâle büründü. 1960'ların sonuna doğru toplumsal gerilimler öğrenci ayaklanmalarını ve grevleri tetikledi. Ardından Aralık 1969'da, Milano Katedrali civarında bulunan Fontana Meydanı'ndaki bir bankada patlayan bir bombanın on altı kişiyi öldürmesiyle birlikte İtalya siyasi hayatı korku ve şiddet dolu yeni bir döneme girdi. 
Sonraki haftalarda ve aylarda polisin anarşistleri suçlama girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. (Polisin açıklamalarından şüphelenilmesi için anarşist sanıklardan birinin polis merkezinin dördüncü katından oldukça şüpheli bir şekilde düşerek ölmesi gerekti.) 
Çok geçmeden araştırmacı gazeteciler daha makul bir açıklama geliştirdi: Polis, asıl suçluların anarşistler değil de istihbarat servisiyle yakından ilişkili sağcı teröristler olduğunu gösteren kanıtları bilerek görmezden gelmişti. Bombalı saldırı, sağın kesin geri dönüşüne ve hatta bir sağcı darbeye uygun bir ortam hazırlanması 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için terörü kullanmaya yönelik gizli bir plan olan Gerginlik Stratejisi'ne upatıp benziyordu. Bunu başka vahşetler izledi. 

Fontana Meydanı bombalı saldırısını izleyen on yıl, solcu ve sağcı militanlar arasındaki sokak kavgalarına ve (özellikle de 1976'dan itibaren) cinayetlere sahne oldu. Mart 1978'de Kızıl Tugaylar (Red Brigades) adlı terörist grubun sabık Hristiyan demokrat başbakan Aldo Moro'yu kaçırması üzerine ülke durma noktasına geldi. Moro'nun düzmece bir mahkemede yargılandığı ve siyasilerin ne yapılacağını tartıştığı elli beş günün ardından Kızıl Tugaylar tutsağı katletti. 

2 Ağustos 1980'de, komünist oylarının düşmeye başladığı ve 
Gerginlik Stratejisi'nden vazgeçildiğinin sanıldığı sırada, komünist partinin yönettiği Bolognadaki demir yolu istasyonunda seksen beş kişinin hayatına mal olan devasa bir bombalı saldırı yaşandı. 

Yani Corriere della Sera'nın Bologna istasyon patlamasından iki ay sonra yayımlanan Licio Gelli röportajı uğursuz ve son derece gergin bir zamana denk geldi. Gelli'nin kehanetvari beyanları huzursuzluğu arttırmaktan oldukça memnun olduğunu gösteriyordu. Gelli sağcı olduğu gerçeğini saklamadı. Fakat istihbarat servisiyle arasında var olduğu sanılan bağlantılarla ilgili bir soruyu geçiştirip esas düşüncelerini rahatsız edici bir anekdotun ardında gizledi. Demokrasi hakkındaki fikri sorulduğunda, Kızıl Tugaylar'ın iki yıl önce öldürdüğü sabık başbakan Aldo Moro'yla yaptığı bir sohbetten bahsetti. Reform konusunda ziyadesiyle temkinli bir yaklaşıma sahip olmasıyla bilinen Moro, görünüşe göre Gelli'ye demokrasinin tenceredeki fasulyelere benzediğini söylemişti: Yemeği doğru pişirmek için çok ama çok yavaş pişirmek lazımdı. Gelli, Moro'nun sözünü keserek şu sözleri söylemişti: “Dikkat edin de fasulyeler susuz kalmasın. Zira öyle bir durumda yemeği yakma riski doğar.” 

İtalya'nın demokratik kurumlarının ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu ve bu kurumlara duyulan güvenin aniden düştüğü bir dönemde Gelli, masonluğun uzun zamandır saygı 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duyulan siyasetten uzaklık ve hükümet kurumlarına sadakat ilkelerini görmezden gelip demokrasiyi yakmakla ilgili şaibeli kinayeler yapmayı tercih etmişti. Kardeşliğin bundan daha tekinsiz göründüğü nadirdi. 


—» 


Gelli'nin meşhur Corriere della Sera röportajından birkaç ay sonra, karmaşık bir banka ve denizaşırı finans şirketleri ağına sahip Sicilyalı vergi avukatı Michele Sindona'nın soruşturulması sırasında P2'nin gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Sindona, imparatorluğunun maddi durumu tehlikeli bir hâle geldiğinde döviz spekülasyonunda daha fazla risk alarak hırslarını arttırdı. 
1972'de, mafyayla bağlantıları olduğu yönündeki söylentilere rağmen o sıralar Birleşik Devletler'in en büyük yirminci bankası olan Franklin Milli Bankası'nın çoğunluk hissesini satın almayı başardı. İki yıl sonra Franklin Milli Bankası dibe vurduğunda Sindona ABD'de dolandırıcılık soruşturmasına maruz kaldı. İtalya Bankası (Bank of Italy) Sindona'nın İtalya'daki bankalarının kapatılmasını emretti ve suçlu iadesi talebinde bulunuldu. 

İmparatorluğunu kurtarmak için gün geçtikçe daha da umutsuzca çabalayan Sindona, bir kurtarma planı hazırlaması umuduyla Hristiyan Demokrat Parti'ye büyük paralar ödemeye başladı. Ayrıca devasa miktarda mafya uyuşturucu parası akladı ve bu parayla yatırım yaptı. İtalya Bankası'nın Sindona'nın faaliyetlerini incelemekle görevlendirdiği tasfiye memuru kendisini rüşvet ve yolsuzluğa yöneltme amaçlı muhtelif girişimlere direndikten sonra, Temmuz 1979'da profesyonel bir kiralık katil tarafından öldürüldü. 

Kısa süre sonra Sindona New York'ta ortadan kaybolup Sicilya'ya geldi ve “Daha İyi Adalet Sağlama Amaçlı Devrimci İşçi Komitesi (Sxbversive Committee for a Better Justice)” isimli gerçekte var olmayan bir örgüt tarafından kaçırılmış rolü yaptı. Aslında her şeyi transatlantik eroin ticaretiyle ilgilenen bir mafya ağı 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ayarlamıştı. Sindona bu abartılı maskaralığı renklendirmek için anestezi yaptırıp kendini itaatkâr bir doktora bacağından vurdurdu. “Esir tutulduğu yerden” hassas bilgiler sızdırarak siyasilere kendisini, bankalarını ve mafyanın parasını kurtarmaları için şantaj yapmayı planlıyordu. Planı işe yaramadı. Kaçırılma kurgusunu devam ettiren Sindona kendisini Manhattan'daki bir telefon kulübesinde rolüne uygun şekilde yaralı ve üstü başı dağınık bir hâlde buldurdu. 1980'de, bir Amerika mahkemesi tarafından mali suçlar nedeniyle yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
İtalya'nın Milano kentinde Sindona'yla ilgili soruşturmalar devam etti. Bazı ipuçları Licio Gelli ve P2'yi işaret ediyordu. 
Mesela Sindona'nın günlüğünde Gelli'nin özel iletişim bilgileri bulunuyordu. Gelli'nin Sindona'ya sadakati Corriere della Sera röportajında sökün etti. Muhterem üstat ayrıca gözden düşmüş bankerin Birleşik Devletler'den geri getirilmesini engelleme umuduyla bir beyanname kaleme aldı. Bu beyannamede, İtalya'da adil bir mahkeme yapılmasının hukukçuların arasına sızan komünistler yüzünden imkânsız olduğunu iddia etti. Sindona'ya anestezi yapıp onu bacağından vuran doktor (kendisini “duygusal ve çok uluslu bir hür mason” olarak tanımlıyordu), kaçırılma tiyatrosu sırasında Sicilya'yla Gelli'nin evi arasında mekik dokumuştu. Loca üstadının Sindona'yı kurtarmayı denemek için gizemli saygınlığının büyük bir kısmını seferber ettiği aşikârdı. 
Mart 1981'de Maliye Polisi bünyesindeki küçük bir ekip, Gelli'nin Arezzo'daki emlakine baskın düzenlemek için sıkı bir gizlilik içinde Milano'dan güneye indi. Gelli'nin kıyafet fabrikasındaki ofisinde aradıkları şeyi (ve çok daha fazlasını) buldular. 
Masanın yanında belgelerle dolu otuz üç zarf içeren bir çanta vardı. Zarfların tamamının mühür kısmı Gelli tarafından imzalanmıştı ve son yılların büyük siyaset ve iş dünyası skandallarıyla bağlantılı isimlerle etiketlenmişti. Kasada (anahtarı Gelli'nin kaçmaya çalışan sekreterinden alınmıştı) P2 üyelerinin listesi vardı. “MALİYE POLİSİ” isimli bir dosya doğal olarak aramayı 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yapan maliye polislerinin ilgisini çekti. Dosyadaki içerikler en kıdemli amirleri arasından beş kişinin P2 üyesi olduğunu gösteriyordu. Arama devam ederken sorumlu memur, Maliye Polisi'nin başı olan genel amirle iletişime geçmesini emreden acil bir mesaj aldı. Amir ona “Orada olduğunuzu ve bazı listeler bulduğunuzu biliyorum. Bu listelerde adımın olduğunu bilmelisiniz. Hareketlerinize dikkat edin zira listede (devlet mekanizmasındaki| en üst makamlar da var. Dikkatli olunuz yoksa tüm polis gücü alaşağı edilecek” dedi. Gelli'nin ofisini arayan memurlar oraya mütevazı bir FIAT Ritmo'yla gitmişti. Dönüşleri için çabucak hazırlık yapıldı ve patlayıcı belge yükü Milano'ya ağır silahlı polislerle dolu iki Alfa Romeo'nun eşliğinde götürüldü. 

Davayla ilgilenen iki soruşturma hâkimi okudukları karşısında o kadar büyük bir endişeye kapıldı ki, her sayfayı numaralandırıp çeşitli güvenli yerlere yerleştirmek için kopyaladı. 
Ardından başbakanla görüşmek için randevu aldılar. Randevu saati geldiğinde başbakanın güler yüzlü bir misafirperverlik timsali olan özel sekreteri (listedeki 962 P2 üyesinden biriydi ve hâkimlerin başbakana vereceği oldukça gizli haberleri çoktan biliyor olmasına rağmen gülümsüyordu) tarafından başbakanlık ofisinin bekleme odasına götürüldüler. Gözlüklerinin kare çerçeveleri ardında gözlerini kırpıştıran Başbakan Arnaldo Forlani'yi bir telaşsızlık gösterisi yapmaya hazır buldular. Lakin başbakan telaşsızmış gibi davranmakta pek de başarılı olamadı. Hâkimlerden biri görüşmeyle ilgili şöyle diyor: “Bize bir şeyler söylemeye çalıştı fakat birkaç dakika boyunca tek bir kelime bile sarf edemedi. Ağzından çıkan boğuk sesler bizde meseleyi küçümsemeye çalıştığı fakat kelimeleri bir araya getirmeyi başaramadığı gibi teyit edilemeyen bir izlenim bıraktı.” Başbakan Forlani bu tuhaf görüşmeden sonra zaman kazanmaya karar verip, P2'nin İtalya Anayasası'na göre gizli bir cemiyet sayılıp sayılamayacağına karar verme işini üç bilirkişiden müteşekkil bir komiteye bıraktı. Bu sırada haberler ve söylentiler sızmaya başladı. 
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Gazete okurları P2'nin dudak uçuklatan üye listesini ancak 
22 Mayıs 1981'de, Gelli'nin Toskana'daki fabrikasının aranması- 
nın üzerinden iki aydan uzun bir süre geçtikten sonra görebildi. 

Listede o sırada görev başında olan üç bakanın yanı sıra bazıları yürütmede görev yapan kırk küsur meclis üyesi de bulunuyordu. 

Locanın devlet aygıtı içindeki nüfuzu, üye siyasilerin sayısından çok daha rahatsız ediciydi. İtalyanların çabucak taktığı pidwisti (P2ciler) ismiyle anılan üyelere, sivil ve askeri istihbarat teşkilatlarındaki £#öm branşların başlarının yanı sıra genelkurmay başkanı ve ordu, hava kuvvetleri ve donanma bünyesindeki en az 195 subay (bunların 92'si general veya albaydı) da dâhildi. P2'deki generallerden üçünün adı 1970'te başarısız bir askeri darbeye karışmıştı. 

Üyeler arasında İtalya'nın muhtelif kolluk kuvvetlerinin üst mevkilerindeki kişiler de bulunuyordu. Maliye Polisi'ndeki beş kişinin yanı sıra dokuz Czrabinieri generali ve iki devlet polis teşkilatı şefi vardı. Başbakan Aldo Moro'nun Kızıl Tugaylar tarafından esir tutulduğu elli beş günlük dönemde bakanlara, eş güdümlü hareket eden ve çoğunluğunu 6 üyeyle P2cilerin oluşturduğu bir kıdemli kolluk memurları komitesinin akıl vermiş olması da son derece rahatsız ediciydi. Acaba kaçırma olayının trajik sonucu bunların varlığıyla açıklanabilir miydi? 

Listede altmıştan fazla yüksek rütbeli sivil memur ve dokuz kıdemli:diplomatın adı vardı. Hazine Bakanlığı'nda, kontrol ettiği millileştirilmiş bankalardakiler de dâhil olmak üzere altmış yedi P2ci mevcuttu. 

Gelli devletin yanı sıra toplumda ve ekonomi dünyasında da çok sayıda “arkadaş”a sahipti. Girişimcilere makarna üreticisi Agnesi ailesinin bir ferdi ve üyelik numarası 1816 olan kırk beş yaşındaki Milanolu inşaat ve televizyonculuk iş adamı Silvio Berlusconi de dâhildi. Ayrıca sahte kaçırma kurbanı 501 numaralı üye Michele Sindona gibi özel sektör bankerleri de mevcuttu. Sindona'nın çırağı ve rakibi Roberto Calvi de P2'deydi 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ki sonradan ortaya çıkacağı üzere o da Banco Ambrosiano adlı banka aracılığıyla Sindona gibi mafya parası aklıyordu. 

Gelli, İran şahının gizli polis teşkilatının başında (1979'a kadar) bulunmuş adam gibi tehditkâr uluslararası bağlantılara sahipti. Üyelerin kırktan fazlası Güney Amerika ülkelerinden 
geliyordu veya orada yaşıyordu. Güçlü Arjantin grubunda 1976 
darbesindeki başlıca kişi olan Amiral Emilio Eduardo Massera da vardı. Amiral o sıralar cuntanın siyasi rakiplerine karşı yürüttügü, yaklaşık 30.000 kişinin öldürülmesine neden olduğu düşünülen Kirli Savaş'ı yönetmekle meşguldü. 

P2'ye katılan birçok meşhur medya mensubunun arasında Corriere della Sera'yı yayımlayan şirketin sahibiyle genel müdürüne ek olarak, gazetenin editörünün ve “kuklacı” röportajını yapan gazetecinin ismi göze çarpıyordu. 


—>» 


P2 listesinin yayımlanmasını şok ve öfke izledi. Olaylar hızlı gelişti ve uzun süreli sonuçlar doğurdu. Forlani'nin sarsaklığı hükümetin düşmesine neden oldu. P2 Mason Locası'nın incelenmesi için, hatırı sayılır bir Hristiyan demokrat olan Tina Anselmi'nin (Nazilere karşı direnişin kahramanlarından biri olan Anselmi, İtalya'nın ilk kadın bakanıydı) başkanlığı altında bir meclis tahkikat komisyonu kuruldu. Kısa süre sonra, anayasanın 
18. maddesini temel alan “Anselmi Kanunu” P2'yi yasakladı. 

İsviçre'ye kaçan muhterem üstat burada tutuklandı. Ağustos 1983'te Cenevre'deki hapishanesinden kaçıp Arjantin diplomat pasaportuyla Güney Amerika'ya gitti. Adaletle yüzleşmek için İtalya'ya dönmesi 1988i bulacaktı. Ayrıntılı soruşturmalar P2'yle bağlantılı olduğundan şüphelenilen yolsuzluk ve sağcı ifsat davalarından müteşekkil bir yığın dosya üzerinde devam ediyordu. Hukuki takibat ve toplumdaki tartışmalar yıllarca devam edecekti. 
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Roma merkezli gergin bir kurum, karşı hamlelerini erkenden yaptı (en azından solcuların iddiaları bu doğrultudaydı.) Eylül 1981'de, Gelli'nin fabrikasını arayan Milanolu savcılara ellerin- deki evrakı Roma'daki hâkimlere teslim etmeleri emredildi. Buradaki savcılık makamı siyasi açıdan hassas davaları yavaşlatması ve yatıştırmasıyla ünlüydü. 


o fi EM 


Licio Gelli'nin İsviçre'deki hapishanesinden kaçmasından kısa süre sonra polis 


7 


tarafından dağıtılan fotoğrafı. 


P2'nin açığa çıkması P2ci Roberto Calvi'nin önceden sahip olduğu korumayı ortadan kaldırdı. Ertesi yıl Banco Ambrosiano'su çöken Calvi, Haziran 1982'de Londra'daki Blackfriars Köprüsü'nün altında boynundan asılmış şekilde bulundu. Günümüze kadar öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği konusunda emin olabilen kimse çıkmadı. Sahte kaçırılma kurbanı Michele Sindona nihayet 1984'te İtalya'ya iade edildi. Burada mali suçlardan yargılanıp hapse atıldı. Mart 1986'da, bankasına gönderilen tasfiye memurunun öldürülmesi için adam tutmaktan da hüküm giydi. 
İki gün sonra hapishanede siyanür karıştırılmış bir espresso içerek öldü. Kendi kendini öldürmüş olması muhtemel olsa da birileri tarafından susturulduğuna dair spekülasyonlar da yaygındı. 
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Cesedi Londra'daki Blackfriars Köprüsü'nde asılı bulunan Roberto Calvi (1920-1982) ve cinayet nedeniyle müebbet hapse çarptrılmasının ardından siyanürlü kahve içen Michele Sindona (1920-1986). 
Her iki bankacı da P2 Mason Locası'na üyeydi. 


Gelli'nin Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki ofisinin aranması, diğer şeylerin yanı sıra İtalya istihbarat servislerine ait son derece gizli belgeleri de ortaya çıkardı. Bu Uruguay hazinesinin sadece küçük bir kısmı yarımadadaki yetkililerin eline geçecekti. Gelli'nin Arezzo'daki fabrikasında bulunan P2 üyeleri 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listesinin eksik olduğu ve locaya çok önemli yüzlerce kişinin daha üye olduğu yönündeki şüpheler günümüze kadar devam etti. 

Hiçbir zaman gerçekten sonuca kavuşmayan P2 Olayı, bu türden rahatsız edici belirsizliklerle doludur. Meclis tahkikat komisyonu başkanı Tina Anselmi durumu şöyle ifade etti: “(P2 hikâyesi) belirsizlik ve çifte anlamlı gerçekler hususunda kendine has bir zenginliğe sahip. Bir teoriyi destekleyen kanıtlarla birlikte |...) neredeyse her zaman karşıt teoriyi destekleyen vaziyetler ortaya çıkıyor.” Tahkikat komisyonunun üyeleri Anselmi'nin dediklerini kanıtlamak istercesine ortak bir sonuca varamadı: 1984'te bulgularla ilgili raporlar hazırlandığında bir çoğunluk raporu ve bu rapordakinden farklı fikirleri belirten en az beş azınlık raporu yayımlandı. 

Dramaya dâhil olanlar ve tarihçiler yıllar sonra bile hâlâ Gelli'nin locasıyla ilgili birbirinden oldukça farklı görüşlere sahip. 
Bazılarına göre bu loca, devleti yıkmaya yönelik bir faşist komplosuydu. Başkalarına göreyse P2 locası devlete zararlı olmaktan çok uzaktı ve sistemi içeriden desteklemenin bir yoluydu. Birçok kişi bu iki senaryonun arka planında bir yerde CIA'in gölgesini gördü. Tina Anselmi P2'yi bir “ikili piramit”in parçası olarak tarif etti. Zirvesinde Licio Gelli'nin bulunduğu aşağı piramit P2'ydi. Fakat Gelli aynı zamanda ters yüz edilmiş ve büyük kısmı devlet bünyesinde gizlenen bir piramidin de ucundaydı. 
Anselmi, tüm bu hikâyedeki asıl suçluların ters piramitteki gizli kişiler olduğunu ima ediyordu. Çoğu insan P2'yi gücün gerçek yüzü, P2 Skandalı'nı ise İtalya tarihinin vatandaşların asıl kararların nerede verildiğini bir nebze de olsa görebildiği tek dönemi addediyor. Önemli hür masonluk tarihçilerinden biriyse yakın zamanda tam tersine P2 komplosu diye bir şey olmadığını iddia etti: Olayın tamamı solcuların müstehzi bir uydurmasıydı. Licio Gelli'nin kuklacı mı yoksa daha güçlü kişilerin elindeki bir kukla mı, suç patronu mu yoksa gücü Oz Büyücüsü'nünkinden daha gerçek olmayan bir yalancı mı, kanunsuz bir lobici mi yoksa 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yanlış anlaşılan masonlardan mürekkep uzun silsilenin son üyesi mi olduğu konusunda bir mutabakat yoktur. 


P2'yi inceleyen meclis tahkikat heyetine başkanlık yapan Tina Anselmi (1927-2016). 


Gelli, otuz yılı aşkın bir süre boyunca sorgulandı ve(ya) uzun bir suç listesi nedeniyle yargılandı: devlete zarar veren bir teşkilata dâhil olmak, terör saldırılarını fonlamak, mali kabahatler, siyasi yolsuzluk, iftira, adaletin işleyişini saptırmak, cinayete ortaklık (Roberto Calvi'yi Blackfriars Köprüsü'nden sallandırmakla suçlandı), Silciya mafyası ve Napoli camorrasıyla çalışmak ve silah, döviz ve vergi kaçakçılığı yapmak. Ona karşı kullanılan muazzam hukuki kaynaklar ve P2'nin çağın tüm gizemlerini açan bir anahtar olduğuna yönelik ilk beklentiler düşünüldüğünde, Gelli'nin hüküm giydiği suçların nihai toplamı beklentilerin altındadır: 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» Gelli 1994'te, 1980 tarihli Bologna istasyon bombası olayıyla bağlantılı olarak “terörist amaçlarla ağır iftirada bulunma” suçundan on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeler Gellinin katliamla ilgili soruşturmaları hedefinden saptırmak için dört gizli ajanla beraber komplo kurduğunu tespit etti. 
Komplo planı, patlamanın asıl suçluları olan İtalyan faşistlerin yerine yabancı teröristleri zan altında bırakmak için bir yerlere Bologna'da kısa süre önce kullanılan türden patlayıcıyla dolu bir çanta yerleştirmeyi de içeriyordu. 

» 1998'de Gelli (Blackfriars Köprüsü'nden asılmasıyla meşhur olan Roberto Calvi tarafından işletilen) Banco Ambrosiano'nun çöküşündeki rolünden dolayı verilen on iki yıllık hapis cezasının Temyiz Mahkemesi'nde onaylanmasından hemen sonra firar etti. Muhterem üstat dört ay sonra Güney Fransa'da yakalandı. Sakal bırakmıştı ve bere takıyordu. 

se Gelli, davasını inceleyen hâkimlere iftira atmaktan da hüküm giydi. Fakat bu hüküm zaman aşımından dolayı iptal edildi. Gelliiye mahkeme ücretlerini ödemesi emredildi. 

* Muhterem üstada bir gazeteci tarafından açılan karalama davası davacının lehine sonuçlandı. Gelli ayrıca İtalya başbakanının onuruna leke sürmek suçundan dolayı hafif bir ceza aldı. 


Bir arada ele alındıklarında bu hükümler muhtelif P2 yorumlarının hiçbirini açık bir biçimde desteklemez. Bu durum Temyiz Mahkemesi'nin 1996 yılında Gelli'yi ve P2cileri anayasaya ve devlet kurumlarına karşı komplo kurma suçundan beraat ettirdiği gerçeği için de geçerlidir. Birçok kişi bu hükmü kurumsal bir örtbasın nihai sonucu olarak gördü. Diğerleri bu görüşe devlete karşı komplo kurmanın P2'nin amaçlarına dair teoriler arasındaki en abartılı teoriden başka bir şey olmadığını söyleyerek itiraz etti. 

Gerçeği asla tamamen bilemeyeceğiz. Gerekli ihtiyatla sunulan müteakip sayfalar, Gelli'nin Arezzo'daki fabrikasına yapılan baskından önceki yıllara geri dönüp P2'nin hikâyesini anlatma denememdir. 
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Gizli Loca 


P2'yi Licio Gelli yaratmamıştı. Loca aslında neredeyse bir asır önce İtalya Büyük Doğusu bünyesinde Mason Propagandası Locası adıyla kurulmuştu. İlk üyeleri 1880'lerin önde gelen isimleriydi ki bunlara iki başbakan ve gayriresmi saray şairi Giosu€ Carducci de dâhildi. Mason Propagandası Locası özel bir statüye sahipti. Roma merkezli bu loca, sık sık seyahat eden meşhur ve meşgul üyelerini bölgesel locaların yüklediği sorumluluklardan muaf tutuyordu. Ayrıca propaganda üyelerine masonluğa doğrudan büyük üstat tarafından kabul edilebilmeleri hasebiyle çok daha fazla mahremiyet sağlanıyordu. Bu yönteme “kılıç üstünde kabul (i7i£iation on the sword-blade)” deniyordu. Büyük üstat bu üyelerin isimlerini sır olarak saklıyor yahut büyük doğu jargonuyla ifade edersek “kulağında” tutuyordu. Yani Propaganda Locası (yine mason jargonuna göre) bir “saklı locaydı.” 

Tüm bunlar İtalyan masonluğunun güçlü dostlar edinmeye ne kadar meraklı olduğunu gösterir. Locanın üyelerine verilen mahremiyetin nedeni kısmen bunların itibarlarını muhafaza edebilmesinin istenmesiydi. Sıradan localardaki hiçbir fırsatçı, büyük doğudaki büyük ve iyi kişilerle içli dışlı olmakla övünemezdi. 

Ne var ki Propaganda Locası tarihinde gelecekteki sorunları sezdiren yönler de mevcuttu. Loca, 1877'de kabul edilen büyük üstat Adriano Lemmi'yle ve kendisi de loca üyesi olan yakın arkadaşı Başbakan Francesco Crispi'yle çok yakından bağlantılıydı. 
Önceki bölümlerden birinde kısaca bahsedildiği üzere hükümetin tütün tekeliyle ve batan bir bankayla ilgili skandallara karışan bu ikilinin siyasi ittifakı, masonluğun itibarına zarar vermişti. 

İtalya hür masonluğu İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden gün yüzüne çıktığında Propaganda Locası öneminin göstergesi olarak 2 numaralı loca yapıldı (1 numaralı loca ülkedeki en eski locaydı.) Loca zamanla kısaca Propaganda 2 yahut P2 adıyla bilinir oldu. 
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Licio Gelli masonluğa 1965'te kabul edildi. İki yıl sonra P2'ye aktarıldı. 1960'ların son yıllarına gelindiğinde büyük üstadın yakın ortaklarından biriydi. Kendisini tanıyanlara bakılırsa cazibe ve hatta karizma sahibiydi. Ayrıca kardeşliğe kendisiyle beraber gerçekten iletişimde olduğu ve(ya) iletişimde olmakla övündüğü kişiler ve iyi mason adayları getirmişti. 

1970'te P2'nin başına getirildi ve “kılıç üstünde” üye kabul etme yetkisiyle donatıldı (bu yetki o zamana kadar büyük üstada has bir ayrıcalıktı.) 1971'de P2'nin yeni icat edilmiş teşkilat sekreterliği makamına getirildiğinde sahip olduğu rol resmiyete kavuştu. Onunla birlikte çalışması için kurulan yönetim konseyi güçsüz kaldı. P2, Gelli'nin şahsi etki alanı olma yolunda hızla ilerliyordu. 

Bu satırları okuyan Britanyalı yahut Amerikalı hür masonlar, on dokuzuncu yüzyıldaki asıl Propaganda Locası'nı duydukların- da kaşlarının saç çizgilerine kadar çıktığını hissetmiş olsa gerek. 
Zira Britanya'da veya Amerika'da saklı loca benzeri bir teşkilat hiçbir zaman kurulmadı ve böyle bir yapı suistimale açık olduğu aşikâr bir yapıydı. Bu suistimal Licio Gelli'nin yönetimi altında gerçekleşti. Gelli'den önce P2 mümtaz biraderlerden müteşekkil seçkin bir listeden başka bir şey değildi. Gelli'nin yönetiminde hür masonluk bünyesinde fakat tamamen Gelli'nin denetimi altında olan asalak bir yapı hâline geldi. S4£/z Propaganda Locası, gizli P2 Locası'na dönüştü. Mason değerlerine düşkün kişilerin gözünde bu sistemin esas şok edici tarafı, Gelli'nin sistemin temellerini büyük doğu liderlerinin iş birliği ve birçok kıdemli hür masonun yardakçılığıyla atmasıydı. 

Buradaki etkileyici merkezi figür, 1960'ların büyük kısmında büyük doğunun büyük üstatlığını yapan ve iki halefinin döneminde de büyük doğu yönetiminin ardındaki güç olmaya devam eden Giordano Gamberini'dir. Gamberini; Gelli'yi kanatlarının altına alan, ona P2'yi yeniden canlandırma görevini veren ve sonra da kol kanat gerip yardımcı olan kişiydi. Lakin aptal veya yozlaşmış biri olmaktan çok uzaktı. Ravennalı asil ailesine borçlu 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olduğu soylu bir duruşa sahip, keçi sakallı zarif bir Protestan âlimiydi. Ayrıca İtalya hür masonluğunun zayıflıkları konusunda acı verici derecede dürüsttü. Yazılarında İtalya tarihinin, (İngiltere ve Birleşik Devletler tarihlerinin aksine) masonları kardeşliğin daha iyi insanlar yaratma kabiliyetine dayanan köklü ve büyük bir gelenek geliştirmekten alıkoymasını analiz ediyordu. İtalya masonluğunun Murat'dan ve Kömürcüler'den beri siyasi bir karaktere sahip olagelmesinden rahatsız olduğunu fakat bunu görmezden gelebileceğini açıkça belirtiyordu. Kardeşliğin “bir siyasi kuvvet, güç merkezi ve ideolojik okul” olmaya direnmesi gerektiğine canıgönülden inanıyordu. Gamberini'ye göre kardeşlik aynı zamanda mahremiyet konusundaki eski kötü alışkanlıklarını ve “biraderler arasındaki iltimas eğilimini” geride bırakacak şekilde gelişmeliydi. 


Büyük Üstat Giordano Gamberini (1915-2003) 


Gamberini besbelli masonluğu P2'nin dönüştüğü şeye taban tabana zıt görüyordu. Durum, bu dürüst adamın Gelli gibi hilekâr birine bu kadar güç bahşetmesini daha da tuhaf kılmaktadır. Bunun açıklaması hür masonluğun Gamberini'nin fark 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edemediği diğer zayıflıklarında yatmaktadır. Çoğu İtalyan hür mason gibi Gamberini de tutkulu bir komünizm düşmanıydı. 
Komünizmin hoşgörüsüzlüğüne karşı verilecek aleni bir savaşa sıcak bakıyordu. Zira böyle bir savaş, kardeşliğin masonların tarafsız kalabileceği hayaline kapılan “sahte birader”lerden arındırılmasını sağlayabilirdi. Gamberini'nin zihninde komünizm karşıtlığı masonluk için bir adamlık testiydi. 

Masonlar dünya genelinde her daim kendilerini ahlaki açıdan kaymak tabaka addetme eğilimine sahip olagelmiştir. Gamberini de bu eğilimi fazlasıyla sergiliyordu. Açıkça söylemek gerekirse züppe biriydi. Ayrıca masonluk anlayışında belli bir alicenap maçoluk vardı. Masonluğun karakteri mükemmel hâle getirme yolunun kadınlara uygun olmadığına çünkü bunların “farklı” olduğuna ve “izleyecek farklı bir yola” sahip olduğuna inanıyordu. Kadınların tam olarak nasıl farklı olduğu konusunda konuşmaya isteksizdi fakat feminizmi küçümsemesi bu konuda ipuçları barındırmaktadır. Gamberini'ye göre ideal mason, ahlaki açıdan üstün bir varlıktı ve ayaktakımının şuursuz arzularına direnmeye hazırdı: “Mason öğretisi yalnızca bireye seslenir ve bu bireyin kelimenin tam anlamıyla bir “şahıs” olmasına yardım etmeyi amaçlar. Bireylerin tamamının gerçek birer şahıs olabildiği vakit geldiğinde kalabalık (aptallığıyla, zalimliğiyle ve maymunca tutarsızlığıyla beraber) ortadan kalkacak.” Gamberini kardeşlik hakkında zararlı ve yanlış kanılar yaymaktan başka hiçbir şey yapmayan harici basından da hazzetmiyordu. 

Licio Gelli'nin yüce isimleri sinsice tavlama yeteneği Büyük Üstat Gamberini'nin gururunu okşadı. Farklı nedenlerle de olsa ikisi de aynı adamların, yani kendini hizipçilik oyununa fazla kaptırmış siyasetçilerin değil de en üst düzey devlet görevlilerinin ilgisini çekmek istiyordu. Gamberini'nin nezdinde bunlar kitlelerin kaprislerinden etkilenmeyen, görev ve düzen hissine sahip adam gibi adamlardı. Gamberini'yle Gelli'nin paylaştığı bu ortak nokta, aralarındaki güvenin ilk temelini teşkil etti. Ardından, 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İtalya'nın siyasi iklimi 1969'dan itibaren daha da gergin hâle geldikçe Gamberini, Gelli'nin ateşli komünizm düşmanlığını takdir etmeye başladı. Gamberini'nin zihninde, yeniden canlanmış bir P2, kardeşlik değerlerini yozlaşmanın ve solun tehdidi altında bulunan bir toplumdaki kamusal işler için ahlaki bir takviyeye dönüştürebilirdi. Siyasetin masonluğu zayıflattığını fakat devletin masonluğun verebileceklerine fena hâlde ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu. Bu bakımdan İtalya masonluğu kendini sınır taşlarının daima gerektirdiği gibi siyasetin dışında ve üstünde görmeye devam edebilirdi. 

Bu nedenlerden dolayı Büyük Üstat Gamberini, Licio Gelliinin P2 üzerindeki kontrolünü onayladı. Ardından Gelli locayı hızla daha büyük bir mahremiyete ve sağcılığa yönlendirdi. Üyelere kod adları verdi ve mektuplarında locadan masum bir sahte isimle bahsetti: “Çağdaş Tarih Çalışmaları Merkezi.” Devletin aynı branşında kıdemli mevkilere sahip P2 üyeleri arasında siyasi durumun tartışılması için özel toplantılar düzenledi. 

Gelli'ye göre tehlike, masonluğun eski düşmanları olan Katoliklerle komünistlerin kötücül bir “ruhban-komünist” ittifakı kurmasından kaynaklanıyordu. Siyasi ajandadaki önemli noktaları şu şekilde ifade etti: “Kiliseyle anlaşan ve iktidarı ele geçirmeye yaklaşan Komünist Parti'nin yarattığı tehlike. Polisin güçsüzlüğü. Ahlaksızlığın denetlenemeyen yayılışı... Ruhban-komünistlerin iktidara gelmesi durumunda bizim konumumuzun ne olacağı. İtalya devletiyle ilişkimiz.” Gelli P2 üyelerine bu görüşmeyle ilgili verilen bir genelgede, gizemli bir şekilde “ruhban-komünistler”in üstün gelmesi durumunda ihtiyaç duyulabilecek “acil durum planları”ndan bahsetti. 

Bu toplantılarla aşağı yukarı aynızamanda, 29 Aralık 1972'de P2'nin Gamberini'nin makamını devralan büyük üstat da dâhil olmak üzere en kıdemli görevlileri Floransa'daki dört yıldızlı Baglioni Oteli'nde bir araya geldi. Gelli loca içindeki istihbaratı kullanmak için bir plan ortaya koydu: Haberler biraderlerden 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alınacak, P2'deki uzmanlardan müteşekkil bir komitede değerlendirilecek ve ardından dost bir basın kuruluşuna iletilecekti. 
Amacın ne olduğu belliydi: şantaj. 

P2'deki demokratlar ve gelenekçi masonlar giderek daha da tedirgin oldu. Gelli'nin büyük üstadı mahvedebilecek bilgilere sahip olmakla övündüğü işitilmişti. Tam da o sırada Gerginlik Stratejisi İtalya'yı bir azami tehlike anına sürüklüyordu. Mayıs 1974'te, Brescia'nın Loggia Meydanı'nda sağcı terörüne karşı düzenlenen bir protestoda patlayan bir bomba sekiz kişinin ölümüne ve düzinelerce kişinin sakatlanmasına neden oldu. Aynı yılın ağustos ayında Apenin Dağları'ndaki bir tünelden geçen bir trende patlayan bir diğer bomba on iki kişiyi daha canından etti. Fakat bu ortama ve P2'den yayılan belirgin entrika kokusuna rağmen, P2 üyelerinin ve kıdemli büyük doğu masonlarının neredeyse tamamı yetkililere başvurmama kararı aldı. Masonlardan başka kimseyi ilgilendirmeyen P2 meselesi gizli tutulacaktı. 

Aralık 1974'te toplanan bir büyük doğu meclisi demokratların endişelerini masaya yatırdı ve yapılan oylamada P2'nin kurallara uygun sıradan bir locaya çevrilmesine karar verildi: Bundan böyle gizli kapaklı masonluk olmayacaktı. Gelgelelim gelecek ilkbaharda onaya sunulan karar sahne arkasındaki manevraların ardından tekrar gözden geçirildi. Gelli'nin bu süreçte büyük üstadı mali yolsuzlukla suçlayan belgeler dağıttığı düşünülmektedir. Kısa süre sonra sadece bir avuç üyeye sahip nizami P2 Locası'nın muhterem üstatlığına getirilirken sahne arkasında kendi şahsi P2'sini yönetmeye devam etti. Bu şahsi P2'de “kulağında” sakladığı yüzlerce gizli üye vardı. Kendisine istediği gibi doldurabileceği üyelik kartlarını içeren paketler bile verilecekti. Yuvanın kontrolü guguk kuşundaydı.? 


3 Guguk kuşu yumurdama döneminde kendi yumurtasını, yumurtlayan başka 
bir kuşun yuvasına bırakır. Yumurtadan çıkan yavru, onu kendi yavrularından biri sanan anne kuş tarafından beslenip büyütülür. Yazarın gönderme yaptığı “yuvadaki guguk kuşu (a cuckoo in the nesi)” deyimi buradan gelir ve bir gruba dışarıdan dâhil olan istenmeyen kişileri ifade etmek için kullanılır. -ç.n. 
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Büyük doğu liderleri besbelli nizami manevralarının Gellnin P2'sinin masonluğun tamamını riske sokması durumunda kendilerini temize çıkaracak bir öykü sağlayacağını düşünüyordu. 1977'de basının konuya ilgisi artarken röportaj veren sabık büyük üstat Giordano Gamberini, samimiyetsiz bir şekilde P2'nin artık yalnızca sıradan bir mason locası olduğunu ve diğer localardan daha gizli olmadığını söyledi. 

Bu sırada Gelli Roma'daki üç telefonlu otel odasında veya bitişiğindeki Doney Bar'da yaptığı yüz yüze görüşmelere devasa zaman dilimleri ayırıyordu. “Kılıç üstünde” o kadar çok üye kabul etti ki locanın yeniden yapılandırılması gerekti. Bu noktaya kadar locaya aldığı ilk üyelerin arasındaki birkaç yakın iş birlikçisine bel bağlamıştı. 1979'dan itibaren en güçlü biraderler doğrudan ve yalnızca Gelli'yle bağlantılı kalırken Gelli P2 üyelerinin geri kalanını, yani yaklaşık yarısını yerel gruplara ayırdı. Bu grupların liderleri kendilerine iletilen talepleri ona aktaracaktı. 

Bu hücreler P2'nin başarı sırlarından biri olan ufak ağları şekillendirdi. Muhterem üstat, kariyerinde veya başka bir konuda haksız avantaj kazanmak için P2 bağlantılarından faydalanmak isteyen kişileri locaya kabul ediyordu. Ardından bu kişiler Gelliye kendilerininkilere benzer görüşlere sahip olduğunu bildikleri bir iki kişiyi öneriyordu. Böylece P2 sisteminde birçok insan yumağı oluştu. Üç dört kişilik gruplar çok daha geniş bir bağlantılar dünyasına erişim sağladı. Bunun karşılığında Gelli çoğu masonun aksine iltimas takası yapabilecek ve kendilerinden tanımadıkları bir P2 üyesine yardımcı olmaları istendiğinde mırın kırın etmeyecek daha da çok kişi bulacaktı. Muhterem üstat kendini bir iltimas dağıtım merkezi hâline getiriyordu. 

Gelli'nin fabrikasına baskın düzenleyen maliye polisleri, P2 arşivinde üçte biri mason dayanışması isteği içeren 200 mektup buldu. Bu dayanışma çoğunlukla İtalyanların xaccomandazione dediği şey, yani birini bir iş için tavsiye eden bir mektup olarak hayat buluyordu. Raccomandazione iş referansından farklı bir 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şeydi. Genellikle arkadaşça ve kibar bir dille yazılan x2ccomandazione bazı kuralların tavsiye edilen kişinin lehine bükülmesine yönelik üstü kapalı bir ricaydı. Güçlü bir kişinin bir diğer güçlü kişiden başka iyilikler karşılığında iyilik istemesini içeriyordu. 
Böyle mektuplar muhterem üstadın günlük işiydi. 

Gelli, P2'nin bol miktardaki mason dayanışması ve x4ccomandazione rezervinin bir kısmını saptırarak büyük doğu liderlerini kenarda tutmayı da başarıyordu. 1980 ilkbaharındaki bir büyük doğu toplantısında büyük üstat (Gelli'nin dönemindeki üçüncü büyük üstattı), “muhtelif biraderlerden kendisine gelen yardım isteklerini yalnızca P2'ye yani Bay Gelli'ye başvurarak karşılayabildiğini” açıklayarak P2 hakkında yeni endişe ifadeleri sarf etti. 

Gelli mümkün olduğunda sistemini takviye etmek için tehdide başvuruyordu. Mevcut ve olası P2 üyeleri hakkında devasa bir özel arşiv oluşturdu. Adamlarından haraç olarak bilgi alıyordu: Verilen bilgiler birilerini uygunsuz duruma düşürmeye uygun olduğu ölçüde değerliydi. Bazı üyeler sonradan Gelli'nin kendilerini locaya katılmaya zorlamak için sırlarını ifşa etmekle tehdit ettiğini söyledi. Yüksek rütbeli memurlardan birinin tanıklık ettiği üzere “(Gelli) kurallara uygun olmayan her türlü hareketim hakkında bilgi edinebildiğini ve beni doğru düzgün koruyabilecek tek kişinin kendisi olduğunu fark etmemi sağladı.” 

P2 Gelli'ye her türlü taktik müdahale seçeneğini sağlıyordu. Bazen Gelli'nin yapması gereken tek şey bir P2ciyi başka bir P2ciyle iletişime sokmak oluyordu. 1970'lerin sonuna doğru, benzin ithalatında vergi kaçakçılığı yapmaya yönelik yüz milyarlarca liralık bir planı içeren bir skandal yaşandı. Bu plana dâhil olan Kuzey İtalya şirketleri kanundan P2'ye bağlı kıdemli maliye polislerinden müteşekkil bir ağ sayesinde korundu. Bu polisler de kendi kârlarını P2'deki bankacıların yardımıyla akladı ve kendilerini soruşturulmaktan P2'deki istihbaratçılar sayesinde korudu. Bir suç girişimi olarak başlayan şey P2 ağı sayesinde bir sistem hâline geldi. 
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Gelli, Maliye Polisi'nin üst seviyelerindeki adamları sayesinde mali işlerinin incelenmesinden çekinen herkese koruma sağlayabiliyordu. İnşaat kodamanı Anna Bonomi'nin P2 üyesi Roberto Calvi'ye ait meşhur Banco Ambrosiano'dan aldığı 5 milyon dolarlık iş kredisi nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale ettiğinde de böyle olmuştu. Gelli'nin arabuluculuğu, daha şeffaf davranmayı gerektiren mahkemelere başvurmaktan daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir seçenekti. 

Gelli, ticari ve mali anlaşmaları “arkadaşlar” arasındaki iltimas takaslarına çevirme gücüne sahipti. Rizzoli Grubu 1974'te Corriere della Sera'yı satın aldı. Bunun için o kadar çok borca girdi ki yeniden yapılandırma planlarını uygulayacak parayı alışılageldik kaynaklardan bulamayacak hâle geldi. Bu aşamada devreye Gelli girdi. Rizzoli'nin sahipleri ve en üst düzeydeki yöneticileri P2'ye katıldı ve loca üstadı tamamı diğer P2 üyelerince yönetilen ufak bir banka grubu aracılığıyla bunlara ihtiyaç duydukları sermayeyi sağladı. Bu bankalardan üçü devlet kontrolündeydi ve diğeri de Roberto Calvi'nin yönetimindeki Banco Ambrosiano'ydu. 
Rizzoli'nin genel müdürünün onayıyla grup 1975-1980 yılları 
arasında Gelli'ye 6 veya 7 milyon lira (günümüz parasıyla 25 
milyon euro) değerinde komisyon ödedi. P2, ciddi bir mali ve hukuki soruna sürüklenen Banco Ambrosiano aracılığıyla sahne arkasında Rizzoli'nin kontrolünü adım adım ele geçirecekti. Gelliinin mali sağ kolu Umberto Ortolani yönetim kuruluna getirilirken, Gelli şirketin Güney Amerika temsilcisi oldu. 

Tüm bunlar bizi P2 siyaseti muammasına getiriyor. Beklenebileceğinin aksine Gelli'nin Corriere della Sera üzerindeki nüfuzu yayımlanan içeriklerde göze batan bir değişiklik yaratmadı. 
Yanan fasulyeleri ve diğer şeyleri içeren Ekim 1980 tarihli Gelli röportajı bile eğreti durmadı zira İtalya'daki gizli güç odaklarıyla ilgili bir serinin parçasıydı. Birçok kişi Gelli'nin söyledikleriyle ilgili endişelerini dile getirdi fakat o dönemde hiç kimse Corrierenin ona söz hakkı vermesini kınamadı. İtalya'nın en büyük 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günlük gazetesi, 1975-1981 yılları arasında başka ne olursa olsun bir P2 megafonu olmadı. O yüzden Gelli'nin incelikli siyasi oyununu anlamak için başka bir yere bakmalıyız. 


Demokratik Yeniden Doğuş 


1981 yazında, Toskana'daki P2 listesinin açığa çıkarılmasından 
kısa süre sonra, Licio Gelli'nin Brezilya'dan gelen kızı Roma'daki havalimanına indi. Yanında dikiş yerleri sökülüp kabaca yeniden dikilmiş bir valiz taşıyordu. Gümrük memurları valizin iptidai sahte tabanının altında iki belge dizisi buldu: P2 davasına bakan sorgu yargıçlarını gözden düşürmeye yönelik sahte suçlamalar için hazırlanan ve İsviçre'deki banka hesaplarını da içeren işlenmemiş evrak ve (P2'nin İtalya siyasetine otoriter bir yön verme programı olan) Demokratik Yeniden Doğuş Planı. 

P2'nin siyaseti meselesi hâlâ daha tüm bu olayın en tartışmalı ve gizemli yönüdür. Gelli'nin locasını yönelttiği siyasi hedefleri açıklığa kavuşturmanın en iyi yolu Demokratik Yeniden Doguş Planı'nın derinlerine inmektir. En baştan söylemek gerekir ki bu plan demokrasiyi tamamen yok etmeye yönelik bir plan değildir. Bir formüle indirgenecek olursa faşist değil de otoriter muhafazakâr olarak tanımlanabilir. Temel değerleri aile, ulus ve ekonomik özgürlük olan politikalar sunmaktadır. “Sıradan ve sözde siyasi haydutlar” kıskıvrak yakalanacak, polis o sırada izin verilenlerden daha az titiz sorgulama yöntemleri kullanacak, adli sistem daha sıkı bir devlet kontrolü altına alınacak, haber medyası bir devlet basın kurumu tarafından yönetilecek vb. 

Planın en göze çarpan kısımları izlenecek politikayla ilgili değildir. Bunlar daha ziyade Gelli'nin İtalya'nın siyasi başarısızlıkları hakkındaki tespitlerinden ve düşmanlarını £omp/ocu olarak görmesinden kaynaklanır. Her komplocunun aynı zamanda bir komplo teorisyeni olduğu bilinen bir gerçektir. 

P2'nin başlıca düşmanı İtalya Komünist Partisi'ydi. Gelli, PCİ'yı alaycı bir şekilde orta sınıflarca kabul edilebilecek saygın, 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demokratik ve aydın bir parti rolü yapan bir kuruluş olarak tasvir ediyordu. Partinin “Gerçek yüzü” tam tersine vahşice “Macar yahut Çekoslovakyalı”ydı. (Burada Macaristan'daki Sovyet destekli Komünist Parti'ye karşı patlak veren 1956 tarihli ayaklanmanın bastırılmasına ve “Prag Baharı”nın 1968'de Sovyetlerin başını çektiği bir işgalle ezilmesine gönderme yapıyordu.) 
Gelli'ye göre İtalya Komünist Partisi'ni yeterince solcu olmamakla eleştiren solculardan müteşekkil ufak militan grupları, eş güdümlü bir strateji dâhilinde gizliden gizliye partiyle beraber hareket ediyordu. Daha da kötüsü, İtalya topraklarında PCİ'yı 


« 


iktidara getirmek için gerçekleştirilen “vahşice katliamlar”ın planlanmasında Sovyet gizli polisinin (KGB) parmağı vardı. Diğer bir deyişle Gerginlik Stratejisi aşırı sağın değil de anaakım solun komplosuydu. 

O yüzden planın en önemli hedefi PCI'yı durdurmaktı. Vatikan'a fazla bağlı, fazla hizipçi, fazla yoz ve iş hayatının asıl ihtiyaçlarına işe yaramalarını engelleyecek kadar kapalı olan Hristiyan demokratlar bunu başarabilecek ayarda değildi. 

Bu mantığa göre solcu komplo işlemeye çoktan başladığı için P2 bir sağcı karşı komplo hazırlama hakkına tamamen sahipti. 
Gelli'nin çözüm yolundaki ilk adımı, “uluslararası masonluk”- la güçlü bağlantılara sahip Rotaryenler'e (Rotarians) benzer bir kulüp kurmak olacaktı. Bu kulüpte iş dünyasının, maliyenin, meslek gruplarının, hukuk sisteminin ve devlet kurumlarının en üst seviyelerindeki kişiler arasından seçilecek otuz veya kırk üye bulunacaktı. Takımda sadece birkaç siyasetçi yer alacak ve bunlar kabul edilmeden önce dikkatlice incelenecekti. Gelli bize seçilmiş adamlarının “muhakeme yeteneği, tarafsızlık, dürüstlük ve ahlaki titizlik bakımından homojen bir grup teşkil etmesi gerektiğini” söylemektedir. “Rotaryen Kulübü” olarak ifade edebilecegimiz ve Demokratik Yeniden Doğuş Planı'nı uygulamakla görevli siyasileri denetleyecek bir “garantörler” komitesi teşkil eden bu kulüp P2 içindeki seçkin bir gruptu. 
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Sonraki adım iktidardaki Hristiyan Demokrat Parti'ye sızmak ve partiyi “yeniden canlandırmak” adına parti liderlerinin en az yüzde seksenini yerinden etmekti. Yerel DC kulüplerinde veya Rotaryenler'in gözetimi altındaki başka kuruluşlarda genç memurlardan ve meslek erbaplarından birçok kişi eğitilecek, bunlar doğru yöne yöneltecekleri kurumlara yerleştirilecekti. 
Gelli'nin iddia ettiğine göre böylece İtalya “dürüst bir siyasi gücün açık direktifler verdiği” ve bu direktiflerin memurlar tarafından vatanseverce bir vazife hissi ve “Rotaryen saflık ruhu” ile uygulandığı bir duruma gelecekti. 

Gelli'nin planı şeytani olduğu kadar tuhaftır da. Rotary Kulübü'nün devleti ele geçirmeye yönelik gizli bir sağcı hareketinin kahramanları için iyi bir model teşkil edebileceği yönündeki görüşü gözle görülür derecede gariptir. Nüfuz elde etmeleri için devasa bir bütçe vermeyi planladığı komplocu yoldaşlarının sahip olması gereken kusursuz ahlaki standartlar da öyledir. Galiba Gelli'ye göre güç kazanmak için rüşvet verme işini temiz bir vicdanla yapmayı sadece mermer gibi bir ahlaka sahip kişiler başarabilirdi. 

Uzun lafın kısası, Demokratik Yeniden Doğuş Planı'nın paragrafları loca üstadının Corriere della Sera röportajında ima ettiği türden çocukça bir “kuklacı” fantezisidir. 

Demokratik Yeniden Doğuş Planı kendine özgü (veya en azından sabık büyük üstat Gamberini gibi birine hitap edebilecek türden) bir masonluk havasına da sahiptir. Plandaki Rotaryenler, Gamberini'nin hayalindeki gerçek hür masonlara çok benzer. 
Gelli, büyük doğu liderlerini işin içinde tutmaya önem veriyordu. Muhtelif kurumlarda yer alan ve Gamberini'nin masonluğun başarmasına P2'nin yardımcı olabileceği şeyler hakkındaki fikirlerine merak duyan kişileri cezbetmeyi de önemsiyordu. Plan, aynı zamanda Büyük Üstat Gamberini'nin masonluğu devlete yeni bir ahlaki enerji katmak için kullanma vizyonuna sempati duyabilecek bazı samimi komünizm düşmanlarını da davaya kazandırabilirdi. 
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Fakat P2'nin misyonunun özü bu değildi. Planın asıl niyetleri açıkça ifade edilmedi. Planın bilhassa gizli olmadığını akılda tutmakta fayda var: Şeytani bir üst aklın kendisine köle gibi itaat eden komyplocu iş birlikçilerine gönderdiği şifreli bir talimatname değildi. Gelli'nin, kızının taşıdığı bavuldaki içeriklerin bulunmasını istemiş olması muhtemel, hepsinin bir anda bulunmamasını yeğlemiş olması ise mümkündür. Dahası, Gelli plandaki fikirlerini daha önceden ortaya dökmüştü ve 1975'te bu fikirlerin “R şeması” diye bilinen erken bir versiyonunu İtalya cumhurbaşkanına sunmuştu. 
Planın çok gizli olmasına gerek yoktu zira sadece P2 bünyesinde değil İtalya kurumları içinde de plana sıcak yaklaşabilecek bir sürü kişi vardı. Göreceğimiz üzere plan Gelli'nin mevcut ve olası dostlarına özenle ayarlanmış sinyaller gönderiyordu. 


—» 


Planı ve P2 Olayı'nı anlamlandırırken çoğu şey “kızıl tehdit”i ne kadar gerçek gördüğümüze bağlıdır. 1970'ler İtalyasındaki çoğu kişi komünizmden gerçekten korkuyordu ve bu ideolojiyle ilgili her şeyden nefret ediyordu. Lakin İtalya Komünist Partisi demokratik güvenilirliğini tekrar tekrar kanıtlamıştı: özellikle de İtalya anayasasının hazırlanmasına yardımcı olarak. 1970'lere gelindiğinde PCI katiyen liberal değerlere veya İtalya'nın Sovyet İmparatorluğu karşısında yer alan Batı ittifakı içindeki konumuna yönelik bir “Macar” veya Çekoslovak” tehdidi değildi. 
Bununla beraber, savaş sonrası İtalya sisteminde seçmenlerin büyük bir bölümü komünistlere oy vererek milli güç oyununun dışında kalmıştı. Daha ufak olmakla beraber hatırı sayılır büyüklükte olan bir kısımsa (seçilmesi ihtimali PCI'nınkinden daha fazla olmayan) neofaşist MSI partisine oy vererek oyun dışı kalmıştı. Dolayısıyla iktidarı rakipsiz bir şekilde ele geçirebilecek tek grup olarak Hristiyan demokratların egemenliği altındaki amorf merkez kalmıştı. P2 Olayı'nı araştıran bir tarihçinin ifade ettiği üzere “Elli yıl boyunca insanlar komünizm karşıtı mücadelenin 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sağladığı korumanın altında göz alıcı siyasi ve ekonomik kariyerler yaptı.” Komünistlerin arz ettiği büyük bir tehdit, iktidara geldikleri takdirde reform yapmakta ve yolsuzluğa bulaşmış kişileri tasfiye etmekte ısrarcı olmaları ihtimaliydi. 

P2 Olayı bağlamındaki bir diğer kilit mesele de Gerginlik Stratejisi'ydi. Şüphesiz ki 1970'lerde İtalyan istihbarat teşkilatlarında şiddetli yıkıcı eylemlerin yarattığı tehlikeyi seçmenleri yeniden amorf merkeze oy vermeye itecek şekilde korkutmak ve bu merkezi sağa kaydırmak için kullanmaya çalışan bir unsur mevcuttu. Bazı kıdemli istihbaratçılar İtalyanların depistaggio (sağcı teröristleri korumak için müfettişleri yanıltacak sahte ipuçları oluşturmak) dediği suçtan hüküm giydi. 

Gerginlik Stratejisi'ne karışan istihbaratçıların çoğu P2ciydi. 
Lakin Gelli'nin onlarla ilişkisinin kesin mahiyeti tüm P2 Olayı'nın en muğlak yönlerinden biridir. Tina Anselmi'nin meclis tahkikat komisyonu, Gelli'nin kendi geçmişi hakkında geniş çaplı dosyalara sahip istihbarat servisleriyle ilişkisinin bir hayli gergin olduğunu gösteren belirtiler buldu. Meclis tahkikat komisyonunun incelemesi sırasında Gelli'nin, İkinci Dünya Savaşı döneminde İtalya faşist kuvvetleriyle SS arasında irtibat subaylığı yaptığı ve Nazi karşıtı oldukları için idam edilen eylemcilerin tutuklanmasına bilfiil yardımcı olduğu ortaya çıktı. Fakat Gelli aynı zamanda komünist direnişe de bilgi aktarmış, ardından da müttefiklerin istihbarat servisleriyle çalışmıştı ki bu durum onu her tarafın adamı yapıyordu: Bahsini bütün tarafların üzerine oynamıştı. 1950 tarihli bir rapor, Gelli'nin 1947'den beri Doğu Avrupa komünist istihbaratının bir casusu olduğunu iddia ediyordu. Tuhaftır ki bu ipucunun peşine düşülmemişti. Daha da ilginci, istihbarat servisleri Gelli dosyasını sakladı ve P2'nin izini sürmeye 1970'lerin ortasında başlayan ilk müfettişlere teslim etmedi. Acaba istihbarat görevlileri Gelli'nin geçmişini onu kontrol etmek için mi kullanıyordu? İstihbarat servisi bildiklerini aktarmayarak kendi adamını mı koruyordu? 
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1979'da, Gelli'nin dosyasının Gelli'nin önceden insanları zor duruma sokacak bilgilerin yayımlanması için kullandığı bir gazeteciye teslim edilmesi üzerine olaylar dallanıp budaklandı. Mino Pecorelli isimli bu gazeteci, istihbarat servislerinin muhterem üstat hakkındaki bilgilerinin bazı parçalarını yavaş yavaş kamuya sunmaya başladı. Dosyanın tamamının yayımlanması Gelli'nin komünist karşıtlığının güvenilirliğini yok edebilirdi fakat Pecorelli bilgilerin geri kalanını yayımlayamadan önce öldürüldü. İstihbarat servisleri loca üstadından bıkmış ve onu belgeleri Pecorelliiye aktararak yok etmeye mi karar vermişti? Pecorelli neden öldürüldü? (Gelli'nin onu ortadan kaldırmakta çıkarı olan tek kişi olmaktan uzak olduğunun altı çizilmeli.) Tina Anselmi bu sorular karşısında sadece omuz silkebildi: “Çeşit çeşit soyut hipotez üretebiliriz ve hiçbir çıkarım aşikâr derecede abartılı değildir.” 

Doğru olması en muhtemel sonuç aşağı yukarı şu şekildedir. 
Bologna İstasyonu bombalı saldırısıyla bağlantılı olarak hüküm giymesinin gösterdiği üzere Licio Gelli'nin Gerginlik Stratejisi konusunda hiçbir çekincesi yoktu. Tıpkı fasulye tencerelerini yakmakla ilgili imalarıyla yaptığı gibi planıyla da komünizm karşıtı mücadeledeki pis işlerden rahatsız olmadığını bildiriyordu. 
Fakat Gerginlik Stratejisi bir P2 komplosu veya Gelli'nin nihai amacı değildi. Adaleti saptırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan istihbaratçılar, P2 üyesi olup olmamaları fark etmeksizin her hâlükârda yapacakları şeyi yapmıştı: Komünizmi durdurmanın kendi görevleri olduğunu düşünüyorlardı. Gelli onlara yardım etti fakat onların üst aklı değildi. 

Gelli'nin amacı daha ziyade amorf merkezdeki güçlü kişileri cezbetmekti. Bunu yapmak için kendisini güvenilir kılacak kadar komünizm düşmanı ve kullanışlı olacak kadar kinik olması gerekiyordu. Demokratik Yeniden Doğuş Planı bu amaçla tasarlanmıştı: Amorf merkez bünyesinde “göz alıcı siyasi ve ekonomik kariyerler yapmış” arkadaşlar edinmek için kullanılacak bir kartvizitti. Böyle adamlar planın idealist kısımlarıyla (Rotaryen 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Kulübü vb.) ilgilenmiyordu. Onlar için önemli olan şey, Gelli'nin iltimas sağlama hizmetine güvenebilecek olmalarıydı. 

Yani muhterem üstat yıkıcı komploları bağlantı ağları kurma amacının hizmetine koştu. Amacı, iltimas takaslarına aracılık etmek yoluyla para ve güç biriktirmesini sağlamaya yetecek güvenilirliği kazanmaktı. Bu takasların en verimlileri siyasilerle Michele Sindona ve Roberto Calvi gibi kanunsuz bankacılar arasında veya bankacılarla Rizzoli Grubu gibi zor durumdaki şirketler arasında yapılanlardı. 


Çömlekler 


P2, hür masonluğun namussuzca amaçlarla kullanılmasını sanabileceğimizden daha zor kılan yozlaşma karşıtı dâhili emniyet tedbirlerinin özenle zayıflatılmasıyla yaratıldı. Bu emniyet tedbirleri kesinlikle dört dörtlük değildir fakat yine de önemlidir. 
Mesela yeni üyeler kardeşliğe bencilce nedenlerle katılmadıkları- na ve kurallara karşı gelmeyeceklerine yemin etmek zorundadır. 
Bu tarz yeminler en azimli sahtekârları engelleyemeyebilir. Lakin hür masonluk içinde dürüstçe davranma beklentisi yaratır ki bu durum, sahtekâr masonların herhangi bir biraderin kendileri kadar yoldan çıkmış olup olmadığını ya da en azından sessiz kalmaya hazır olup olmadığını anlamasını zorlaştırır. 

Hür masonluk başka yozlaşma karşıtı antikorlara da sahiptir. Mason toplantılarının loca odasının kapalı kapıları ardında düzenlenmesi, çoğu kişinin bunun gizlice kötülük yapmaya kapı araladığını düşünmesine neden olmaktadır. Herhangi bir locanın üyelerinin sevmedikleri üye adaylarını oylamayla reddedebilmesi sayesinde locaların kendi tarzlarını yaratabildiği kesinlikle doğrudur. Teoride bu tarzın yoz olması da mümkündür. Lakin localar önemli bir bakımdan açık ve şeffaftır: Kardeşliğin aynı branşına mensup diğer localardan gelen biraderlerin ziyaretine açık olmak zorundadırlar. Bu ziyaretlerin büyük kısmı locaların 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doğru uygulamalarda bulunduğundan ve sağlam bir mali yönetime sahip olduğundan emin olmakla görevli kıdemli biraderler tarafından gerçekleştirilir. Herhangi bir locada yoz bir kültürü sürdürmek, kardeşlerin eşit olması ilkesinin liderlik konumları- nın düzenli olarak değişmesini sağlaması nedeniyle de zordur. 
Görevliler sadece bir yıllığına vazifelendirilir ve bir birader loca üstadı koltuğuna oturmadan önce beş veya altı görevde bulunmuş olmak zorundadır. 

Kardeşliğin şüpheli niyetlere sahip kişileri defetmesindeki sonuncu ama en az diğerleri kadar önemli bir diğer etken de törenlere, mason hukukuna, hayır işleri için para toplamaya ve basitçe konuşmaya harcanan zamanın oldukça fazla olmasıdır. İlgilendiğiniz tek şey kendi cebinizi doldurmak olduğunda, loca faaliyetlerinin büyük kısmı devasa bir efor israfından başka bir şey değildir. 

Gelli P2'yi mason törenlerinin, değerlerinin ve ezoterik süslerinin tamamından arındırdı. Kabul töreni aradan çıktıktan sonra geriye hiçbir P2 töreni kalmıyordu. Masonluğun uzun süredir devam eden kardeşlik içi demokrasi geleneği de kesilip atılmıştı: P2'de ne seçim vardı ne de anayasa. Üye kayıt defteri de yoktu: Üyelerin tamamının kimlerden oluştuğunu sadece Gelli biliyordu. Üstelik 1974'ten sonra hiç loca toplantısı düzenlenmemiş, böylece P2 üyelerinin birbirlerini sadece ve sadece muhterem üstat aracılığıyla tanıyabilmesi garantilenmişti. Gelli, geleneksel masonluğun merkezden yoksun kardeşlik bağlantıları ağını son derece merkezileşmiş bir bilgi simsarlığına çevirmişti. 

İdeal P2 üyesi; hırsları ilkelerinin önüne geçen, düşmanlarından ileride olmak ve onlardan intikam almak isteyen biriydi. 
Adaylara “(eğer yaşadıysanız) kariyerinizde yaşadığınız haksızlıklar”, “bu haksızlıkların doğurduğu zararlar” ve “bu zararlardan sorumlu olduğuna inandığınız kişiler, kurumlar veya çevreler” hakkında bilgi isteyen bir form veriliyordu. Gelli yeni üyelere “Kuralların Özeti”ni iletiyordu. “İnsanlığın tamamını geliştirmeye çalışmak” hakkındaki mason değerleri bu özette sadece araya 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azıcık serpiştirilmiş olarak bulunuyordu. Metnin geri kalanı katı mahremiyet konusundaki uyarıların ve P2 hedeflerinin açıkça ifade edilmesinin bir karışımını sunuyordu: “Arkadaşlarınızın daha da büyük bir yetki ve nüfuz elde etmesine yardımcı olmak. 
Zira bunların her biri güçlenirken teşkilatın bütünü de bir o kadar güç kazanır.” Mahremiyetle takviye edilen güç: P2'nin misyonu buydu. Gelli'nin yöntemleri masonluğun muğlak ve üstü kapalı mahremiyet ilkesini mafyanın 0wer4* kanununa benzer bir şeye dönüştürmüştü. 

Muhterem üstat, tüm bu yöntemler sayesinde hür masonlar arasındaki güven ilkesini tam ters kutba çekmişti. Masonlukta kariyer yapmak, loca hayatına özverili bir şekilde zaman ve çaba harcayarak iyi bir itibar inşa etmek anlamına gelmelidir. Bu, saygı duyduğunuz insanlardan bir şeyler öğrenmek ve daha genç masonların saygı duyduğu biri olmakla ilgilidir. P2'de kariyer yapmaksa tam tersine güvenilmez bir iltimas ve hassas bilgi tedarikçisi olarak ün yapmakla ilgiliydi. 

Gelli; P2'yi kendi tasarıları için kullanılacak bir varlık hâline getirirken, bunu tam da İtalya masonluğunun Büyük Üstat Gamberini tarafından saptanan tarihi zayıflıklarını suistimal ederek yaptı. Bu zayıflıklar masonların amansızca siyasete bulaşması, güçlü dostlar edinmeye meraklı olması, baskıya maruz kalma korkusu, masonluğun İtalya anayasasındaki güvensiz konumu ve İtalya'nın giderek lekelenen siyasi kültüründe daha da beter hâle gelen “eşe dosta iş verme” zihniyetiydi. 

Kısacası, Gelli bir Bond filmi kötü adamı değildi. Bütün aracılar gibi o da bağlantılarını ve nüfuzunu abartmakta her türlü çıkara sahipti. Corriere della Sera röportajında kendini kuklacı olarak gösterirken yaptığı da buydu. P2cileriyle özel görüşmelerinde başka bir sürü şeyle övündü. İtalya hür masonluğunun bir 


4 © Mafyanın güçlü olduğu Güney İtalya'da ortaya çıkan ve başkalarının işlediği 
suçlara müdahale etmeyip bu suçları soruşturan yetkililerle iş birliği yapmamayı gerektiren kurallar bütününe verilen isim. -ç.n. 
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dalavereciler kulübü olarak bilinmesi sadece onun bu husustaki namını daha da arttırdı. Hatta her şey göz önüne alındığında Gelli tam da buydu: Propaganda Locası'nı kendi amaçlarına uygun şekilde nasıl yeniden tasarlayabileceğine dair şeytani bir sezgiye sahip bir dalavereci. 

Büyük doğu, P2 krizine cevaben Gelli'yi masonluktan ihraç ederek itibarında açılan yarayı dağlamaya çalıştı. Bu süreçte sabık büyük üstat Giordano Gamberini'yi de ihraç edecekti. Bunlar nafileydi. İtalyanların büyük kısmı, muhterem üstadın anaakım hür masonlukla ilişkisinin ayrıntıları konusunda tamamen duyarsızdı. 
Bu konuda ne düşüneceklerine Gelli'nin yargılandığı birçok davada nihai karara ulaşılmasından çok önce karar vermişlerdi. Kamuoyunun zihnine basitleştirici ve bir o kadar da sabit bir denklem kazınmıştı: P2 - komplo - hür masonluk. Yarımadadaki masonluğa verilen hasar muhtemelen asla tamir edilemeyecek. 

Aralık 2015'te, doksan altı yaşındaki Licio Gelli Toskana'daki villasında vefat etti. Son on dört senesini ev hapsinde geçirmişti: Hukuki teknik ayrıntılar ve ilerleyen yaşı İtalyan hapishanelerinde birkaç günden daha uzun süre kalmamasını sağlamıştı. Bir mezar kitabesi olarak görülebilecek en anlamlı metin muhtemelen, 1990'lardaki birçok davadan biri için hazırlanan mal varlığı listesidir. İtalya ve Fransa'daki 2019 itibarıyla 5.5. milyon euro eden çeşitli mülklerinin yanı sıra muhtelif İsviçre bankalarındaki hesaplarında 250 kilo altın (3.5 milyon €), 8.5 milyon Amerikan doları (15 milyon €) ve devasa bir miktar olan 117 milyon İsviçre frangı (125 milyon €) bulunmaktaydı. Bu envantere sekiz yıl sonra Arezzo'daki villasının terasında bulunan altı çömlekte saklı 165 
kilo altını (2.3 milyon €) da ekleyebiliriz. Bu servet orta ölçekli bir giysi fabrikasını işleterek kazanabileceğiniz bir servet değildir. 


17. BÖLÜM 


MİRASLAR 


Hür masonluk günümüzde ne durumdadır? Bu soruya kimsenin kapsamlı bir cevap veremeyeceği şimdiye kadar açıkça anlaşılmış olsa gerek. Masonluk düşüncesi dünya genelinde o kadar farklı yollarla ifade bulur ve kendini hür mason olarak tanımlayan kişiler birbiriyle çelişen o kadar çok kural kitabına ve idari yapıya tabidir ki böyle bir cevap, başlangıç noktası olarak düzinelerce cilde sahip ve sürekli güncellenen bir ansiklopedi gerektirecektir. 

Buna rağmen, bir cevaba varma yolunda kahramanca bir girişimde bulunan Belçikalı belgesel yapımcısı Tristan Bourlard kısa süre önce iki yıl boyunca dünyayı gezdi. Bu çabanın sonucu, “mason dünyası”nın bir tasviri olan 2017 yapımı Mason Dünya- 
5s: Seksen Locada Devriâlem (Terra Masonica: Around the World in Eighty Lodges) filmiydi. 

Ben Güney Amerika masonluğuyla ilgili çok az şey söylerken Bourlard, Brezilya'yla Arjantin'i gezdi ve hatta Tierra del Fuego Takımadaları'ndaki Ushuaia'da bulunan (burası Antarktika Yarımadası'na sadece 1.238 kilometre uzaklıktadır) eski bir hapishanede kurulmuş Dünyanın Sonu Locası'nı ziyaret etti. Çalışmamın hacmini sınırlı tutmak adına İskandinavya'nın sadece Hristiyanları kabul eden güçlü mason geleneğini anlatmadan geçmek zorunda kaldım. Azimli Bourlard'sa kamerasını dünyanın en kuzeydeki locasına, yani Norveç'in kutup çemberinde bulunan Hammerfestteki locaya kadar götürdü. Aynı şekilde benim mason tarihi 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haritam Afrika'nın büyük kısmını dışarıda bırakırken Bourlard'ın haritasında böyle bir durum söz konusu değildir. Bourlard Sahra Çölü'nün hemen güneyindeki Mali Cumhuriyeti'nde, Müslüman çoğunluğa mensup kişilerin Protestanlar, Katolikler ve Yahudilerle kardeşçe ilişkilere sahip olduğu bir loca buldu. 

Bourlard Dünya'ya 384.400 kilometre uzaklıktaki en ücra mason İocasını ziyaret etme konusundaki hayal kırıcı başarısızlığını itiraf edecek kadar dürüsttür. 2000 Numaralı Huzur Locası Temmuz 1969'da, Texas Büyük Locası'nın hususi vekaletnamesini taşıyan birader Buzz Aldrin aya ayak bastığında kuruldu. 

Bourlard bir hür masondur ve kendi ön yargılarına sahiptir. 
Lakin yaptığı dünya turu ona duygusal bir fılm çekme hakkını fazlasıyla kazandırmıştır. Bir tarihçi olarak kitabımın genelindeki gibi bu son bölümde de daha az övgü ifade eden hedeflere sahibim. Dünyanın farklı bölgelerindeki hür masonluğu kurucu Aydınlanma değerleriyle kıyaslamaya çalışacağım. Bunu yaparken mason olmayan kişilerin hür masonlukla ilgili bazı yanlış kanıları kadar masonların kendi ortak geçmişlerini anlatırken izlemeye meyilli olduğu yolu da sorgulamaya açacağım. Bu amaçla şimdiye kadarki bölümlerde anlatılan hikâyelerden bazılarını kullanarak son üç asırdaki mason tarihinin oluşumunda en çok etkili olan ülkeleri kısaca yeniden ziyaret edeceğim: Britanya ve eski imparatorluğu, Fransa, Birleşik Devletler ve İtalya. 


“Vasatların Mafyası” 


Bu kitap, mason mahremiyeti ve Engisizyon'un bu konudaki şüpheleri hakkındaki 1743'te geçen bir hikâyeyle başladı. Günümüzde Katolik kilisesi germe tahtasını ve s/xappadoyu dini ikna aracı olarak kullanmaktan vazgeçmiş olsa da hür masonluk hakkındaki eski dogmalar hâlâ daha resmen yürürlüktedir. 1983'te Kardinal Ratzinger (müstakbel XVI. Benedict) İnanç Doktrini İdari Bölümü'nün (Engizisyon'un günümüzdeki adı) yöneticisi 


454 


MİRASLAR 


sıfatıyla şu bildiriyi yayımladı: “Kilisenin mason kurumlarına dair olumsuz yargısı değişmemiş durumdadır... Bunlara üye olma yasağı devam etmektedir. Mason kuruluşlarına üye olan müminler çok ağır bir günah işlemektedir ve kutsal komünyon ayinine katılamazlar.” Bu aforoz hâlâ yürürlüktedir. Son onyılların en liberal papası olan Papa Francis, 2013'teki bir röportajda kiliseye karşı komplo kuran gizemli bir “mason lobisi” hakkında belli belirsiz hayıflandı. Localarda gizlenen satanizmi ve cinsel sapıklığı kınayan tek tük ruhban mensupları bile mevcuttur. Çoğu kişi kilisenin “cinsel sapıklık” konusunda vaaz verecek kadar sağlam bir kürsüye sahip olmadığını düşünecektir. 

Katoliklik din kaynaklı masonluk karşıtlığının yegâne yuvası değildir. 1990'ların başında, Birleşik Devletler'deki bazı Evanjelist Protestan grupları 1890'ların Taxil sahtekârlığından beri görülmemiş bir masonluk korkusu sergiledi. Bunların propagandası, en üst derecelerdeki masonların (Taxil'in on dokuzuncu yüzyıldaki hayali Palladia Riti'ndeki gibi) on dördüncü yüzyıl Tapınak Şövalyeleri'nce yüceltildiği iddia edilen keçi kafalı şeytan Baphomet'e tapındığını iddia ediyordu. Bir Konfederasyon generali ve İskoç Riti'nin iç savaş dönemindeki rehberi olan Albert Pike, mason anti-kilisesinin anti papası olarak tasvir edildi. 

Güney Baptist Konvansiyonu'nun 1993'te masonluğa üye olmanın münferit Hristiyanların kendi vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğuna karar vermesine rağmen, ilerleyen yıllarda internetin yayılması bu türden hezeyanlar için her zaman bir mecra bulunabilmesini sağladı. Mesela Albert Pike'ın komplo teorilerinin yıldızı olarak devam eden tuhaf ölüm sonrası hayatı devam edecek gibi görünmektedir. Pike kısa süre önce haberlere konu oldu. Zira iddialara göre 187 1'de Hristiyan Batı ile İslam arasında yaşanacak bir Üçüncü Dünya Savaşı'yla ilgili kehanette bulunmuştu. Britanya'nın sansasyonel Sxn ve Sfar gazeteleri hikâyeyi ilk defa 2016 yılında haber yaptı. Şimdi onların izinden giden çok sayıda internet sitesi bize İlluminati'nin gizli amacının Pike'ın 


455 


KARDEŞLİK 


kehanetini gerçekleştirmek olduğunu söylemektedir. Bu, Sn gazetesinin ifade ettiği gibi gerçekten “kan dondurucu”dur. Tabii son derece safsanız ve tarihi hafızadan tamamen yoksunsanız. 


—> 


Dünyada mason karşıtlığının çok daha karanlık bir güç olduğu birçok bölge vardır. Hür masonluk, 1960'lardan beri İslam dünyasının neredeyse tamamında ortadan kaybolmuştur. 1947'de Hindistan'daki Britanya idaresi sona ererken masonluk Hindistan'ın bölünmesinden sağ çıktı. Ne var ki Pakistan'daki Britanyalı beyaz nüfusun göç etmesiyle beraber buradaki locaların ve üyelerin sayısında çarpıcı bir düşüş yaşandı. Kardeşliği CIA tarafından finanse edilen bir Siyonist grubu olmakla suçlayan bir dizi meşum basın saldırısının başladığı 1968'de, ülkede çoğu Müslümanlar arasından gelen yaklaşık bin kadar hür mason kalmıştı. 
1972'de Cumhurbaşkanı Zülfikar Ali Butto masonluğu yasakladı. Rudyard Kipling'in kardeşliğe kabul edildiği yer olan Lahor mason locası binası günümüzde çok amaçlı bir devlet binasıdır. 

Bir diğer örnek olan İran'da, hür masonluk 1951'de yeni şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yönetimi altında bir aristokrat kulübü olarak yeniden ortaya çıktı. Şah, bu teşkilatı rejimine seçkinler ve orta sınıflar arasında destek kazanmak için kullandı. 1979'daki İslam Devrimi locaları silip süpürdü ve başta tahttan indirilen şaha yakın olanlar olmak üzere birçok birader idam edildi. 

Hür masonluk 2019 itibarıyla İslam dünyasının Lübnan ve Fas hariç her yerinde yasaklıdır. Daha çok Hamas adıyla bilinen Filistin İslami Direniş Hareketi hür masonluğu, Lions'u! ve Rotary Kulübü'nü Yahudiler tarafından “toplumları yok etmek ve Siyonizm davasını yaymak” için kurulan bir “casus şebekesi” olarak betimlemektedir. 


—»> 


I Lions Kulüpleri Birliği. -ç.n. 
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Batı demokrasilerinde hür masonluğun mahremiyet konusundaki ünü tuhaf bir hoşgörü testi olmaya devam etmektedir. Masonlar kendilerini dernek kurma özgürlüğü ve kanuni yönetim konusunda maden kanaryaları? olarak görmek konusunda bazı haklı argümanlara sahiptir. Kardeşliğin beşiği olan Britanya bile bunun bir örneğini sunmaktadır. 

1976'da Stephen Knight isimli genç bir gazeteci Karındeşen Jack'in 1888'de işlediği çözümsüz cinayetlerden bir mason komplosunun sorumlu olduğunu iddia etti. Knightın Karındeşen Jack: Nihai Çözüm (Jack the Ripper: The Final Solution) isimli kitabı gülünç bir kitap olarak geçiştirildi. Yine de hayal gücünü cezbetmek konusunda yirmi baskı yapacak kadar başarılıydı. 
Kitabın yankıları kalıcı oldu: Son derece vahşi sahneler içeren Cehennemden Gelen (From Hel) romanı (1989) ve romanla aynı ismi taşıyan ve başrolünde Johnny Depp'in bulunduğu slasher film (2001), Knight'tan ilham almıştır. 

Karındeşen Jack: Nihai Çözüm'ün piyasaya çıktığı dönemde İngiltere Birleşik Büyük Locası, komplo suçlamaları karşısında uzun süredir devam eden bir vakur sessizlik politikası izliyordu. 
Stephen Knight'ın bir sonraki kitabı olan Kardeşlik (The Brotherhood) (1983) bu politikanın sınırlarını gösterecekti. 

Kardeşlik tuhaf bir karışımdı. Kitapta titiz ve sıkıcı iyi niyet ifadeleri (“Hür masonluğu birkaç kişinin eylemlerine bakarak yargılamamalıyız”) polis teşkilatındaki masonların günlük suçlarına dair muğlak kanıtlarla bir arada yer alıyordu. Fakat Knight'ın, varlığından biraderlerin kahir ekseriyetinin bile habersiz olduğu çok mahrem masonluk üst katmanlarını açığa çıkardığı yönündeki yalan olduğu su götürmeyen iddialar da mevcuttu. P2 hikâyesinin hatalarla dolu bir özetini temel alan Knight, Sovyet istihbaratının Gelli komplosunu düşman bir hükümeti gözden 


2 (Eskiden madenlerde karbonmonoksit sızıntısı olup olmadığını anlamak için 
kanaryalar kullanılırdı. Madende tutulan kafesteki kanaryanın ölmesi sızıntı olduğunu gösteren bir alarm işlevi görüyordu. -ç.n. 
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düşürmek için planladığını iddia ediyordu. Birleşik Krallık'ta “KGB'nin hür masonluğu yetkili mevkilere casuslar yerleştirmek için kullandığı neredeyse kesindir” sonucuna varıyordu. 

Knight, Kardeşlik'in yayımlandığı sene Hintli kült lideri Bhagwan Shree Rajneesh'in müridi oldu. İki yıl sonra, bir tümörün konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilmesini reddetmesinin ardından öldü. Yazarın yetki eksikliğine ve kitabın dikkat çeken kusurlarına rağmen Kardeşlik büyük bir etki yarattı. Ortalıkta Knight'ın ölümüne dair komplo teorileri dolaşmaya başlarken Knight'ın polis teşkilatı içindeki mason komplosuyla ilgili çalışmalarını bir başka gazeteci devam ettirdi. Aynı eski nakarat başladı: Hür masonlar söyledikleri kadar masumsa tüm bu mahremiyetin nedeni nedir? 2015 ve 2020 yılları arasında İşçi Partisi'nin liderliğini yapan fakat o dönemde parlamentonun arka sıralarında yer alan bir milletvekili olan Jeremy Corbyn Haziran 1988'deki bir oturumda şu açıklamayı yaptı: 


Çoğumuz hür masonluğun nüfuzu hakkında ciddi şüphelere sahibiz. Hür masonluğa ve diğer gizli teşkilatların nüfuzuna tamamen karşıyım zira bunların toplum üzerinde son derece bozucu bir etki yaptığına inanıyorum... Mason nüfuzu ciddi bir meseledir... Polis memuru olmakla hür mason olmak birbiriyle çelişir... Mason localarının herhangi bir teşkilat üzerindeki nüfuzunun fena ve zararlı olduğunu iddia ediyorum. 


Britanya toplumu mevzu (özellikle de İrlandalıları IRA bombalı saldırılarının suçlusu olarak gösterecek sahte kanıtlar kullanması nedeniyle) kötü bir itibara sahip polis teşkilatı olduğunda saflığının sınırlarını bir hayli genişletmeye hazırdı. Bunlar, meşhur Guildford Dörtlüsü, Maguire Yedilisi ve Birmingham Altılısı davalarının? yanı sıra Yurttaş Operasyonu'nun da (Londra Polis Teşkilatı'yla profesyonel suçlular arasındaki gizli anlaşmaya dair 


3  Budavaların tamamı bombalı saldırıyla suçlanan İrlandalıların yargılanıp suçsuz yere cezalandırıldıkları davalardır. Mahkümların suçsuz olduğu sonradan anlaşılmıştır. -ç.n. 
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bir soruşturma) gerçekleştiği yıllardı. Polise duyulan güvensizlik mason mahremiyetini asırlardır çevreleyen şüphelerle bir araya gelince inandırıcı bir kokteyl yarattı. Bundan böyle gazete editörleri suç hikâyelerinde bulunabilecek bir mason hilesi konusunda gözlerini dört açacaktı. 

Knight'ın masonların hainliğine işaret eden en kuvvetli kanıtı, birleşik büyük locanın suçlamalara cevap verme lütfunda bulunmamasıydı. Nitekim İngiliz masonluğunun liderleri bu duruma cevaben kendi mahremiyet kültürlerini etraflıca inceledi. 
Ortaya çıktığı üzere alt tabakadaki masonlar bile böyle bir kural olmamasına rağmen üyeliklerini gizli tutmaları gerektiğini düşünüyordu. Bazıları mason olduğunu ailesine bile söylememişti. 
Artık üyeler açıkça konuşmaya teşvik edilecekti. Bu doğrultuda iletişim müdürlüğü makamı tesis edildi. Covent Garden'daki hür mason İocası binası 1985'te kapılarını ilk defa ziyaretçilere açtı. 
İngiliz hür masonluğunun gevşek disiplin usulleri de sıkılaştırı!- dı ve ihraçların sayısı 1934-1986 arasındaki 12'den, 1987-1996 arasındaki 277'ye fırladı. Erken 1990'larda, kardeşliğe üye olmayan tarihçiler büyük locanın arşivlerini araştırmaya başlayacaktı. 

Gelgelelim masonların açıklık politikası şüpheleri engellemekte başarısız oldu. Bu şüpheler kardeşliğin ceza yargılama sistemindeki olası etkisini incelemek için tüm partilerden gelen üyelerden müteşekkil İçişleri Seçilmiş Komitesi'nin (Home Affairs Select Committee) kurulduğu 1992'de Parlamento'ya da yansıdı. 
Masonlara ve masonluğa yönelik akla hayale gelebilecek her türlü kötü imada bulunuldu. Bunlarla ilgili araştırmaların sonuçları Seçilmiş Komite'nin raporunda görüldüğü üzere hayal kırıcı oldu. Evet, münferit hür masonlar suç işlemişti ve bazı masonlar polisti. Lakin hayır, ne bu bireyler masonluğu temsil ediyordu ne de masonluk bunların eylemlerini etkileyen faktörlerden biriydi. 
Masonların yasa dışı ağlara sahip olduğunu iddia eden şahitlerin kahir ekseriyeti hiçbir kanıta sahip değildi. Polis teşkilatındaki ve hâkimler arasındaki kardeşlerin sayısı şiphelenilenden çok daha 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azdı ve düşüşteydi. Belli bir tür mahremiyet hür mason törenlerinin parçasıydı fakat teşkilatın kendisi bir spor kulübünden veya iş topluluğundan daha gizli değildi. 

Nihayetinde her şey basit bir imaj meselesi hâline geldi. 
Britanya hür masonluğuna yönelik yaygın güvensizlik her ne kadar temelsiz olsa da kamuoyunun kurumlara duyduğu güve- ne zarar verdi. Dolayısıyla Seçilmiş Komite'nin 1997'de sunduğu çözüm hâkimler arasındaki tüm masonların ilgi beyanında bulunması oldu. 

Bu son tavsiye kulağa yeterince mantıklı geliyordu ve 1997'de iktidara gelen İşçi Partisi söz konusu tavsiyeyi hayata geçirmeyi denedi. Masonluk gibi kapalı bir kurum karşısında şeffaflık kılıcını kuşanmak, partinin Tony Blair'ın liderliği altında aldığı Yeni İşçi Partisi ismindeki “yeni” kelimesini doğrulayabilirdi. 
1998'den itibaren hâkimliğe atanan kişiler hür mason olup olmadıklarını açıklamakla yükümlü tutuldu. 

Ne varki bu politika bir uygulama sorunları ve hukuki itirazlar karmaşasından kurtulamadı. Ortada masonluğun bir sorun kaynağı olduğuna dair kanıt yoksa neden masonlar hedef alınıyordu? 
İlgi beyanı masonlara karşı bir ön yargıya ve suçlu olduklarının varsayılmasına yol açmayacak mıydı? Bu politika masonlara uygulandığı takdirde aynı politikanın ön yargıya neden olabilecek diğer mensubiyetlere, mesela dinlere veya Oxford kolejlerine uygulanmasını hangi sebep engelleyecekti? 2000'lerin başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İtalya'daki yerel yönetimin hür masonlara yönelik benzer bir politikayı hayata geçirmeyi denemesiyle ilgili iki davaya baktı. Mahkeme bu önlemin ayrımcı olduğuna ve dernek kurma hakkına aykırı olduğuna karar verdi. 2009'da iktidarı kaybetmenin eşiğindeki İşçi Partisi hükümeti hiçbir şey başaramadığını kabul ettiği bu politikadan sessizce vazgeçti. 

Bu sırada kamuoyunun zihninde uzun süredir yatan bir varsayım vardı: Hür masonluk; “vasatların mafyası”, kariyerlerinde terfi ve tahkikatlar karşısında güvenlik kovalayan göbekli 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heriflerden müteşekkil bir topluluktu. Biz Britanyalılar hâlâ daha mason entrikaları hakkındaki şehir efsanelerine inanan ahmaklarız. Basındaki yakın tarihli manşetler, masonların 7it4nik'in batmasıyla ilgili 1912 tarihli inceleme sırasında kanıtları karartmakla ve doksan altı Liverpool taraftarının ölmesine neden olan Hillsborough Stadyumu Felaketi'ndeki polis ihmalini gizlemekle suçlu olduğunu iddia etmektedir. Bu “ifşaat” çoğunlukla ya hiç kanıt sunmaz ya da çok az kanıt sunar ve ilk manşetle beraber sona erer. Bu olayların her ikisinde de komplo yorumunun zayıflığı üstünkörü bir ikinci incelemeyle bile görülebilmektedir. 1912 
yılındaki Britanya deniz kurumu ve 1989'daki Güney Yorkshire polisi kendi hatalarını örtbas etmek ve günah keçileri (sırasıyla Titanik'in kaptanı ve bir yığın masum futbol taraftarı) bulmak için ikna edici gerekçelere sahipti. Hâl böyleyken mason komplosu teorilerinin cevaplayabileceği hiçbir cevapsız soru söz konusu değildir. Buna rağmen bu türden teoriler saygın gazetelerin saçmalık dedektörlerinden geçmeyi sık sık başarmaktadır. 


Gotha 


Hür masonluk düşmanlığı Batı demokrasilerinin hiçbirinde İtalya'dakinden daha yaygın değildir. Hür masonluk, yozlaşma çamuruna hiçbir yerde İtalya'daki kadar bulanmamıştır. İtalya'nın en fakir bölgesinde, hür masonluğun mafyayla, yani kardeşlik geleneğinin gayrimeşru dalıyla iş birliği içinde olduğu kanaati kök salmış durumdadır. 

İtalya “çizme”sinin “uç” kısmındaki Calabria bölgesi 'ndrangheta'ya ev sahipliği yapar. 'Ndrangheta, dünyadaki tüm gangster kardeşlikleri arasında küresel olma iddiasında bulunmayı en çok hak edenidir: Kuzey İtalya, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da kolonilere sahiptir. Bölgesel ve yerel yönetim onlarca yıldır suç örgütlerinin nüfuzuyla kuşatılmış durumdadır ve Calabria'nın yıkık dökük taşra toplulukları Avrupa'nın en büyük 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uyuşturucu tacirlerine ev sahipliği yapmaktadır. 'Ndrangheta vasat bir mafya değildir. 

Ekim 2011'de polisin bu taşra topluluklarından birindeki bir çiftlik binasına yerleştirdiği dinleme cihazları “Luni Amca” namıyla bilinen yerel 'ndrangheta şefi Pantaleone Mancuso'nun sesini kayda aldı: “Artık 'ndrangheta yok!... 'Ndrangheta hür masonluğun bir parçası... Hür masonluk çatısı altında çalışıyor diyelim. 
Ama aynı kurallara ve öze sahip... Bir zamanlar 'ndrangheta zenginler sınıfına mensuptu! Sonra onu sefil heriflerin, budalaların eline bıraktılar ve bunlar onun yerine hür masonluğu kurdu!” Luni Amca'nın sözleri başka hiçbir şeyi kanıtlamıyorsa bile masonluk düşüncesi tarihinin Calabriada yapılmaya devam ettiği gerçeğini kanıtlıyor. Kaydın yapıldığı Limbadi, Joachim Murat'nın meşhur son sözlerini söylediği Pizzo'ya kuş uçuşuyla 25 kilometre mesafededir: “Kalbe nişan alın. Yüzüme zarar vermeyin.” 

Kısa süre önce Calabriada hür masonlukla 'ndrangheta arasındaki bağlantı hakkında birçok şey konuşuldu. Konuşulanların hepsi kolayca yorumlanabilir mahiyette olmasa da tamamı bir hayli endişe vericidir. Mesela İtalya'nın en büyük ve en saygın mason teşkilatı olan büyük doğunun 1990-1993 yılları arasındaki büyük üstadı olan üniversite hocası Giuliano Di Bernardo'nun tanıklığını ele alalım. Armani takım elbise giymiş bir Karl Marx'a benzemesine neden olan sakalının altından konuşan Di Bernardo, Haziran 2019'da Calabria'daki bir mahkemenin huzurunda şahitlik yaptı. 
Büyük üstat olarak Calabria hür masonluğunun vaziyetini incelediğinde yaşadığı şoku şöyle hatırlıyordu: “Otuz iki locadan yirmi sekizinin 'ndrangheta tarafından yönetildiğini keşfettim. Dolayısıyla hemen o anda büyük doğudan ayrılmaya karar verdim.” 

Calabria, kafa karıştırıcı ve bir o kadar da kışkırtıcı mahiyetteki komplocu gazete manşetlerine bol miktarda yakıt sağlamıştır. Bu manşetler şu minvaldedir: “Mafya patronu diyor ki “ndrangheta'yı hür masonlar yönetiyor” “Sabık büyük üstat itiraf ediyor, 'hür masonları 'ndrangheta yönetiyor!” 
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I Mart 2017'de, daimi Meclis Mafya Tahkikat Komisyonu'nun emri doğrultusunda hareket eden polisler, en büyük dört mason teşkilatına şafak baskını düzenleyip üye listelerine el koydu. Polis incelemesi İtalya'nın en meşhur mafya yuvaları olan Calabria ve Sicilya'daki hür masonluğa odaklandı. Meclis tahkikat komisyonunun baskınları masonların aklına yirmi dört yıl önceki benzer baskınların hatırasını getirdi. O dönemde, dallanıp budaklanan bir suç soruşturması (nizami ve gayrinizami, açık ve gizli) farklı mason teşkilatları, locaları ve ritlerinden müteşekkil içinden çıkılmaz bir yumaktaki yüzlerce suç ve entrika ağını haritalandırmaya çalışmıştı. 1993'te, el konan üyelik listeleri sızdırılmıştı ve İtalya hür masonlarının isimleri birçok gazetede yayımlanmıştı. 
Bu olaydan sonra bazı biraderler anonim tehditler aldığını bildirirken diğerleri arkadaşlarının kendilerine soğuk davrandığını söyledi. (Tuhaftır ki basına sızan listeler karma teşkilatlardaki kadın masonların çok azı dışında hiçbirini içermiyordu.) Nihayet 2000'de Roma'daki bir mahkeme, soruşturmanın hür masonların suç işlemek amacıyla kamu kurumlarına sızdığı yönündeki herhangi bir delile değil de hür masonluk hakkındaki “toplu hayal gücüne” dayandığını ilan ederek soruşturmayı durdurdu. Çoğu kişi bu kararı bir örtbas girişimi addedip görmezden geldi. Masonlarsa sürecin neden olduğu acıları unutmadı. 

Böyle bir tarih söz konusu olunca 2017'de meclis tahkikat komisyonu üyeleriyle mason liderleri arasındaki güven hissi tamamen ortadan kalktı. Komisyon raporu önde gelen masonları mafya sızmasını inkâr etmekle ve “şeffaf ve yardıma hazır” olmaktan çok uzak olmakla suçladı: Dört büyük üstadın dördü de üye listelerini vermeyi reddetmişti. Kısa süre sonra büyük doğunun büyük üstadı meclis komisyonunu Engizisyon'la kıyaslayan bir risale yayımladı. (Tesadüf eseri, komisyon oturumları Galileo'nun bilimsel buluşlarından vazgeçmeye zorlandığı Roma sarayında düzenlenmişti.) 

Hür masonluk tarihini beş yılı aşkın bir süredir, 'ndrangheta'yı ise daha da uzun süredir araştırdığım için bu tartışmanın dumanı 


463 


KARDEŞLİK 


içinde bazı anlamlı şekiller görme şansına sahip olabilirim. O yüzden 2018 yazında Calabria dağlarında 800 metre yükseklikte düzenlenen bir hür mason toplantısında konuşma davetini kabul ettim. Toplantı yeri ormanın ortasında bulunan devasa, tek katlı bir oteldi. Duvarları koyu turuncu, kahverengimsi turuncu ve pembemsi kırmızının mide bulandırıcı bir kombinasyonuna boyanmıştı. Fakat karşılama dünyanın her yerindeki hür masonlarından gördüğüm gibi açık ve sıcaktı. Kardeşliğe verdiği otomatik tepki sırıtma veya alay olan kişilere bir masonla oturup ona masonluğun neyle ilgili olduğunu sormasını tavsiye ederim. Bunu defalarca yaptım ve bir defa bile suskunlukla karşılaşmadım. Ayrıca pek çok defa bir birader açıklamasını gözleri yaşarıp alt dudağı titremeye başlamadan uzun süre sürdüremedi. 

Yirmili yaşlarındaki gergin bir adam, gözlerinde alev alev yanan bir içtenlikle bir büfenin ardından benimle konuştu. Birkaç yıl önce Hodgkin lenfomasına yenik düşmenin eşiğinden dönmüştü. (Bir tür kan kanseri olan bu hastalık, hayattan beklentisinin ne olduğunu anlamasını sağlamıştı.) Sağlık tehlikesi geçtiğinde varoluşsal sorulara cevap aramaya başlamış ve arayışı ancak mason olduğunda sonuca varabilmişti. Masonlukta daha yaşlı ve bilge insanların dostluğunu ve bunların onun hikâyesini dinleyip onunla hayat tecrübelerini paylaştığı nevi şahsına münhasır bir ortam bulmuştu. Onlarla beraber enerjisini dışarıdaki daha büyük dünyaya yöneltmişti. 

Masonluğun ritüel, ahlaki eğitim ve erkek kaynaşması karışımı hâlâ daha haysiyet ve egodan daha anlamlı bir kişisel gelişim planı sağlayabilir. Masonluğun “(hür masonluk benzeri sivil toplum kuruluşlarına umarsızca ihtiyaç duyan Calabria gibi bir bölgede bile) iyi erkekleri daha da iyi yapma” iddiasını sadece en tembel alaycılar küçümseyip bir kenara atabilir. 

Otelin dekoru ve karşılamanın sıcaklığı dışında bir de (en azından sesi en çok çıkan biraderlerin arasındaki) toplu öfke karşısında çarpılıp kaldım. Biraderlerden biri meclis komisyonunu 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milletin parasını hür masonluğu yok etme güdüsüyle çarçur etmekle suçladı. Bu hadise “hürriyet ve demokrasi için bir alarm zili”ni tetikledi. 

Calabria seyahatim bende masonlukla tahkikat komisyonu arasındaki tartışmanın her iki tarafın yaptığı siyasi konuşmalarla beslendiği hissini uyandırdı. En kıdemli masonların seçilmiş kişiler olduğunu hatırlamakta fayda var: Bunlar kendi ufak demokrasilerinin başbakanları ve cumhurbaşkanlarıdır. Mason karşıtı ön yargıyı kınamak ve mason şehitlerinin hatırasına başvurmak biraderler arasında her daim savaş naraları uyandırmış ve böylece kullanışlı bir seçim hamlesi teşkil etmiştir. Diğer yandan halkın masonluk düşmanlığına karşı çıkacak bir tahkikat komisyonu üyesinin sağlam iradeli bir milletvekili olması gerekir. Mesela Şubat 2017'de İtalya'nın önde gelen güncel haber dergisi ön sayfasında “Hür masonluğu yasaklayalım” manşetine yer verdi. 
Haziran 2018'de iktidara gelen popüler Beş Yıldız Hareketi, hür masonları saflarından ihraç etme politikasına sahipti ve masonlar sık sık hareketin “kuruluş” düşmanları arasında zikrediliyordu. 

Yanlış anlaşılmaların ve kitlelere oynayan konuşmaların arasında gerçeğe ulaşmaktaki en iyi umudumuz, “Gotha Davası” adıyla bilinen ve şu anda Calabria mahkemelerinde görülen devasa bir davaya bakan yargıçlara bağlıdır. Bu dava, karışıklığı ortadan kaldırma çabasında şimdiye kadar binlerce ve binlerce sayfa kanıt ve hukuki argüman tüketmiştir. 

Calabria'dan döndüğümde beni zorlu bir okuma görevi bekliyordu: yargıçların “Gotha Davası”nın ufak fakat önemli bir parçasına dair verdikleri hükmü açıklamak için yayımladığı 2.500 sayfalık mahkeme kararı. Hüküm şu anda temyize gönderildiği için nihai hukuki gerçekten hâlâ daha bir hayli uzağız. 
Yine de davaya karışan bireylerin suçlu mu masum mu olduğu meselesini bir kenara bırakırsak (burada bu kişilerin isimlerini bile zikretmeyeceğim) mahkeme kararı aslında nelerin döndüğüne dair akla yatkın bir açıklama sunmaktadır. Göreceğimiz üzere 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bu karar metni, hür masonluk tarihinden gelen rahatsız edici şekilde gizemli yankılara sahiptir. 

Sicilya Cosa Nostra'sının iki katından fazla üyeye ve çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan 'ndrangheta ilginç bir teşkilattır: Mesela bir 'ndrangheta üyesinin ( 74ranghetista) kariyer basamaklarından her biri kendi ayrıntılı kabul törenine sahip bir rütbeyle gösterilir. Calabria mafyası masonluğun yeraltındaki yansımasıdır. Locaların yerel özerkliğini milli ve uluslararası “marka” kontrolüyle harmanlar. 'Ndrangheta markası veya bayilikleri diyebileceğimiz şeylerin (yani kurallarının, rütbelerinin ve törenlerinin) tamamı 4/ Crimine (Suç) isimli merkezi bir yapı tarafından kontrol edilir. “Ndrangheta üyeleri Calabria dışında yapılandıklarında bile yeni hücreler kurmak için Suç'tan onay almaya çalışır. Fakat "ndrangheta, münferit klanların ve hücrelerin her türlü suç eylemine kendi inisiyatifiyle bulaşması açısından aynı zamanda ademimerkeziyetçidir. Mesela bir ülkeye gizlice uyuşturucu sokan hiç kimse bu konuda Suç'a karşı sorumlu değildir. 

1970'lerde 'ndrangheta adam kaçırma, uyuşturucu ticareti yapma ve kamu ihalelerine sızma gibi suçlardan gelen kârla devasa bir servete kavuşunca işler değişmeye başladı. Suç kardeşliğine para akarken teşkilat yapısı gelişti: Üyelerin çoğunun haberi olmaksızın daha yüksek rütbeler yaratıldı. En kıdemli patronlar bu rütbeleri yaratarak kamu ihalelerinden gelen paraya erişimi tekellerine almaya ve bunu yaparken kendi aralarındaki barış ortamını korumaya çalışıyordu. Lakin belli bir formülde anlaşamadılar. Nitekim hür masonluk tarihinin çeşitli safhalarında olduğu gibi bu süreçte de derecelerle ritüellerin sayısında aşırı artış yaşandı ve bunlara kimin yetki vereceği konusunda kavgalar çıktı. Bu türden iç çekişmeler 1970'lerde ve 1980'lerde'yaşanan vahşi 'ndrangheta iç savaşlarının nedenlerinden biriydi. 

Nihayet 2001 yılı civarında en güçlü patronlardan müteşekkil bir ittifak, 'ndrangheta içinde tamamen ayrı ve son derece gizli bir grup kurdu (soruşturmacıların kanaati bu yönde.) Grup üyeleri iş 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adamları ve devletle kirli anlaşmalar yapmak için gereken beyaz yakalı siyaset yeteneklerine sahip adamları içeriyordu. Bu adamlar bu işlerle ilgilenirken patronlar onlarınkiler kadar özel olmayan yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecek zamanı buluyordu. Yapılan gizli dinlemelerde, bu gruptan haberdar olan az sayıdaki patronun onu ifade etmek için çeşitli isimler kullandığı görüldü: Mesela “Görünmezler” bu isimlerden biridir. Diğer herkes gibi Calabrialı gangsterler de hür masonları gizli güç konusundaki son nokta olarak düşünmeyi sevdiği için, bir itirafçıya göre bunlar da yeni gruptan “hür masonluğa benzer bir şey” olarak bahsetmektedir. 

“Ndrangheta patronu “Luni Amca” Pantaleone Mancuso'nun 2011'de dinlenen konuşmasında 'ndrangheta'nın hür masonlar tarafından ele geçirildiğini söylerken yaptığı şey buydu. Bir #etafor kullanıyordu (Luni Amca'nın sözleri gazetelerde boy boy yayımlanırken bu duruma neredeyse hiç kimse dikkat çekmedi.) 

Fakat İtalya hür masonlarının, itibarlarına basit bir metafor yüzünden yapılan saldırılar karşısındaki öfkesini ifade etmesinin zamanı değil. Gotha Davası hâlâ daha suçlayıcı sürprizler barındırıyor olabilir. Ayrıca 'ndrangheta üyelerinin hür masonluktan bahsederken sadece mecazi konuşmadığını anlamak hayati öneme sahiptir. Mason locaları (gerçek mason locaları) Calabria mafyasının yaygın ağ sisteminin bir parçasıdır. 

Hâkimler tüm bunların şöyle işlediğini düşünüyor. 'Ndrangheta; çöp toplama ve imhası, yol ve hastane inşası ve bakımı ve benzeri devlet ihalelerine el atmayı seviyor. 'Ndrangheta üyeleri bu ihaleleri yaltaklanarak kazanmak için aracıları kullanıyor: siyasiler, idareciler, girişimciler ve avukatlar. Mafya teşkilatları yalnızca yardımına başvurabilecekleri aracılar kadar güçlüdür. Nitekim yeni aracılar için dinmek bilmez bir açlığa sahiplerdir ve bunu yapmak için rüşvet, şantaj ve tehdidin her türlü karışımını kullanmaya hazırlardır. Mason locaları devreye bu aşamada girer. 

Hür masonluk, özellikle de P2 Skandalı'ndan beri Calabria'da tanıştığım ve büyük kısmı doktor ve avukat olan dürüst 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masonlarla aynı mesleki arka plana sahip ahlaksız kişileri de cezbediyor. Ahlaksız yeni gelenlerin çoğu, dürüst masonların aslında ne yaptığını görünce sıkılıp başka yerlere gidiyor. Lakin Calabria hür masonluğunun karmaşık dünyasında bunlardan oluşan kümelerin kendilerine üs bulabileceği birçok hücre var. Gotha Davası hâkimlerinin karar metninde bahsi geçen locaların büyük kısmı temel milli teşkilatlarca onaylanmayan “gizli” yahut “gayrinizami” localardır. Bunlar 'ndrangheta üyeleriyle meslek gruplarına mensup aracıları eşleştiren çöpçatanlık ajansları gibi çalışırlar ve yeraltı suç dünyasının siyasetçilerin ve iş adamlarının üst dünyasıyla bir araya geldiği gri bölgenin en üstüne giden bir yol sunabilirler. Fakat nizami localar da risk altındadır: Gizliden gizliye 'ndrangheta'ya çalışan bir biraderden gelen sıradan bir iyiliği kabul etmek, dürüst bir masonu bile bir şantaj ağına çekebilir. 

İlk Gotha Davası kararı doğruysa, hür masonluğun çıkarlarının mafyaya karşı savaşla uyum sağlayabileceği bariz bir yol var demektir. Temel mason teşkilatları nizami ve gayrinizami masonluk şekilleri arasındaki sınırı denetlerken kanundan yardım alabilir. Ne yazık ki böyle bir yaklaşım yakın zamanda benimsenmeyecek. Her iki tarafta da iş birliğinde çıkarı olan çok az kişi var. Görünüşe göre masonlukla mason karşıtlığı yüzyıllardır süregelen ağız dalaşını devam ettirmeye yazgılı. 


Elli Bin Biraderli Kız Kardeş 


Kadınların hür masonluk deneyimi zengindir ve onların içinde yaşadıkları zaman ve yerin aşılması zor sınırlamaları içinde gerçekleştirmeyi başardığı kendini gerçekleştirme şekillerini etkili bir şekilde ifade eder. (On sekizinci yüzyıl Fransa'sındaki üvey locaları ele alırken bunu göstermeye çalıştım.) İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren (bir ölçüde üvey localar örneğinden ilham alan) daha fazla karma ve kadınlara özgü hür masonluk dalı ortaya çıktı. 
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Öte yandan, bu kitap on sekizinci yüzyıl sonrası kadın hür masonluğunu derinlemesine incelemediyse bunun nedeni kardeşlikteki kadınların her daim tarihi kuralın istisnaları olmasıdır: Mason olmak için erkek olmanız gerekmektedir. İster üvey localarda isterse de Birleşik Devletler'de bulunan Doğu Yıldızı Tarikatı (buraya sadece masonlarla akraba olan kadınlar kabul ediliyordu) gibi muhtelif kadın merkezli teşkilatlarda olsun, kadınlar neredeyse her zaman sadece mason hayatında sınırlı bir rolü olan alt dallara kabul edildiler. Kadınlara tarihin çeşitli noktalarında tam masonluk statüsü vermiş localar hür masonluğun büyük kurumlarınca tanınmayan azınlık dallarına aittir. 

Ayrıca hür masonluk şekillerinin büyük kısmının kadınlara ayırdığı roller basmakalıp şekilde cinsiyetçidir. Vazifeşinas eşler, erkek saygınlığının sembolleri, şefkat melekleri, yardımı hak eden dullar, kostümlü erkek gösterisinin seyircileri. Erkekler kurumsal hür masonluktaki iktidarı tekellerinde tutmaya devam etmektedir. Hür masonluk toplumda ne kadar nüfuz sahibiyse erkekler o nüfuzu da tekelinde tutmaktadır. 

Hür masonluk karşı konulamaz biçimde erkeklere özgü bir topluluk olageldiği için mason tarihi bize erkek kimliği hakkında önemli ve bazen de kötüleyici şeyler anlatır. Gerçekten karma bir hür masonluk şeklinin Britanya imparatorluk masonluğunun kendini beğenmişliğini veya mason ideallerinden çirkin bir sap- ma olan P2'yi yaratabilmesi ziyadesiyle ihtimal dışıdır. Mason komyploları hakkındaki paranoyakça fantezilerden keyif alan kişilerin neredeyse her zaman erkek olması da üzerinde düşünülme- ye değer bir gerçektir. Yakın zamanda yapılmış bir çalışmanın yorumuna göre “komplo teorileri erkek histerileri olabilir.” Benim hür masonluk tarihim belki de “Dört Yüzyıllık Erkek Ayrıksılığı” gibi kışkırtıcı bir alt başlığa layıktır. 

Dolayısıyla Fransa Büyük Doğusu'nun iki buçuk yüzyılın ardından 2010 yılında ilk defa kadınları biraderlerle eşit masonluk statüsüne sahip kız kardeşler olarak kabul ettiği an, olağanüstü 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bir andır. Hür masonluğun küçük dünyasında bu bir devrimdi ve bu devrim tek bir kadında vücut buluyordu. Eylül 2019'da, onunla tanışmak için büyük doğu merkez binasına gittim. 


—>»> 


Büyük doğunun yedinci katındaki restoran, muhteşem bir Paris manzarasına sahiptir ve klasik Fransız yemeklerinden müteşekkil bir menü sunar: Ben patates soteli leziz bir andowillette yedim. 
Londra'daki kasvetli loca binasında tensel zevklere böyle tavizler verilmez. Benimle uzun ve sohbet tadında bir öğle yemeği yiyen kişi; altmışlarının sonuna gelmiş dinç, cildinden memnun ve masonluğu konusunda hevesli bir mimar olan Olivia Chaumont'du. 
İlerlemeci ve laik bir masonluk vizyonu vardı ki bu vizyonu sadece Fransa Büyük Doğusu'nun cumhuriyetçi değerleri ve dini dogmalardan azade olması sağlıyordu. (Fransa Büyük Doğusu 1877'de masonların Evrenin Ulu Mimarı'na inanma zorunluluğunu kaldırmasıyla ünlü olmuştu.) Yıllardır LGBT hakları aktivisti de olan Chaumont “Dünyaya bakış şeklimde oldukça libertaryenim” diyor. Ona göre localar üyelere evrensel değerler olan hürriyet, eşitlik ve kardeşliği kendi aralarında yaşayacak ve ardından toplumun geri kalanı için bir mahmuz görevi görecek alanı sağlıyor. 
Dolayısıyla Olivia'ya göre büyük doğunun prensiplerinin hakkını vermeye nihayet başladığı an, Şubat 2010'da onu tam mason statüsüne sahip ilk kız kardeş yaptığı andı. Sadece birkaç ay sonra, Eylül 2010'da Mason Üniversitesi Locası'ndaki biraderleri onu loca üstadı makamına oturan ilk kadın olarak seçti. 
Onun açtığı yolu başka birçok kadın izledi. “Şimdi elli dört bin üye ve iki bin, belki de iki bin beş yüz (tam olarak bilmiyorum) kadın var. Çok fazla değil ama fena da değil.” Bu yeni kız kardeşlerden bazıları Olivia'ya teşekkür etmeye özen gösterdi. “Masonluğa katılmanın hayalini kuran fakat sadece büyük doğuya katılmak istedikleri için bunu yapmayan kadınlar vardı. Hayatlarını değiştirdiğimi söyleyen kız kardeşlerden çok sıcak ve dokunaklı 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mesajlar aldım.” Olivia bana Fransa Büyük Doğusu masonluğunun biraz da bu değişiklikten dolayı kardeşliğin Britanya'da ve Birleşik Devletler'de karşı karşıya olduğu genç üyeleri cezbedememe sorunlarının hiçbirini yaşamadığını söyledi. Fotoğrafları- nın Olivia'yla tanıştığım lobide sergilendiğini gördüğüm kabul adaylarından belki de yüzde 20'si kadındı. Olivia bana masonluğun İngilizce konuşulan ülkelerdeki sorunlarının yalnızca daha da kötü hâle gelmeye yazgılı olduğunu söyledi: 


Toplum erkeklerle kadınlar arasında daha eşit ilişkilere sahip oldukça kendini maskülen eylemlere hapseden, üyelerine sadece erkeklerin arasında olma imtiyazını sağlamak için duvarlar ardına kapanan daha çok kulüp olacaktır. İngiliz hür masonluğunun durumu budur... Cennetlerine Havva'yı almak istemiyorlar. 


Bazı deneyimlerim Olivia'nın kötümserliğini destekler mahiyette. Mesela Birleşik Devletler'deki kıdemli bir mason bana hür masonluğun “kültürün kadınlaştırılması” ve çağdaş âdetlerin “fena hâlde kadınsı” aşırı korumacılığı karşısında bir savunma olduğu yönündeki inancından bahsetti. Hür masonluk kadınları dışladıkça bazı ülkelerdeki gerilemesinin devam etmesi ve cinsiyetçiliğinin daha yoğun hâle gelmesi riski mevcut. Gerileyen bir hür masonluk, tarihinin büyük kısmında bir erkekler kulübü olduktan sonra bir kadın düşmanları kulübüne dönüşebilir. 

Olivia bir feminist, ve maskülen cinsiyet kimliğinin sık sık kadınları ve eş cinselleri toplumda diğerlerinden aşağıda kalmaya mahküm eden bir şekilde inşa edildiğine inanıyor. Karma masonluğun diğer “davranış kanunları”nı locanın kontrollü alanında bir araya getirerek ve böylece erkek masonların “kendilerini erkeksi kahraman mitinden kurtarmasını” sağlayarak bu konuda yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Bu, hür masonluğun başlangıçtaki daha iyi erkekler yaratma misyonunun cinsiyet eşitliği davası yolunda güncellenmiş hâlidir. 
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Olivia erkeksi kimlik inşası konusunda bir şeyler biliyor zira elli yıllık bir sürenin büyük kısmını kendisi için yapay bir erkeksi kimlik inşa ederek geçirdi. 1992'de hür masonluğa kabul edildiğinde biyolojik olarak erkekti. Ve trans kadınların ancak kabare göstericisi ya da hayat kadını olmak pahasına kendi olabildiği bir toplumda kendini erkek kalmak zorunda hissetti. Nitekim asıl 
kimliğini elli bir yaşına geldiği ve değişime hazır hissettiği 2002 
yılına kadar gizli tuttu. Bu süreç 2007'de Tayland'da gerçekleştirilen bir ameliyatla ve 2009'da medeni statüsünü erkekten kadına çeviren bir mahkemeyle tamamlandı. Ona bir trans kadın olarak erkeklere özgü bir kardeşliğin çekimine en başta neden kapıldığını sordum. Cinsiyet değiştirmeden önce o sırada hâlâ erkeklere özgü olan büyük doğu masonluğunun dünya görüşünden etkilendiği, aynı durumdaki başka kadınlardan tek farkının biyolojik olarak katılmaya uygun bulunması olduğu açıklamasını yaptı: “Erkek bedenine sahip olmak bir defa olsun işime yaradı.” 
Kadın kıyafetleri giyen on sekizinci yüzyıl casusu Eon Şövalyesinden bahsettiğimde şaşırtıcı olmayacak şekilde gülümseyen Olivia “tarihin belgelenmiş ilk trans kadınlarından birinin” mason olmasından gurur duyuyor. 

Olivia'nın Bir Bedenden Diğerine (From One Body to the Other) isimli otobiyografisinin en etkileyici ânı, yazarının 2007'de kendi locasındaki biraderlere açılmasını tasvir etmektedir. Şaşkınlık dolu bir sessizliğin ardından (oradaki çoğu kişinin konuyla ilgili transseksüelliğin ne olduğu dışında hiçbir bilgisi olmamasına rağmen) sıcak bir destekten başka bir şey gelmedi. “Beni bir birader olarak kabul etmişlerdi, kız kardeş olarak kabul etmeye devam edeceklerdi ve locanın karma bir locaya dönüşerek |büyük doğu kanununa göre) yasa dışı hâle gelmesi umurlarında değildi.” Hatta Olivia'nın locasındaki üyelerin tamamı haberlerin Büyük Doğu Konseyi'ne ulaşmasını müteakiben patlak vermesi kaçınılmaz tartışmada onu destekleyeceğine yemin etti. Sonraki üç yılda Olivia ile büyük doğu karmaşık bir sorunlar labirentinde 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müzakere ederek ilerledi. Mason hiyerarşisi onu kadınları kabul eden bir başka kardeşliğe geçmeye ikna etmeyi denedi: Olivia bunu reddetti. Her ne kadar mason statüsünün yanında kadın statüsünü de kabul etmeye kanunen zorunlu olsalar da, büyük doğudaki masonlar Olivia'nın erkek olarak kabul edildiği ve genetik açıdan hâlâ erkek olduğu gerekçesiyle bu olaya istisna muamelesi yapabileceklerini ve onu kabul etmek için mason kanununda değişikliğe gidilmesine gerek olmadığını umuyorlardı. Mücadelenin doruk noktasına 2010'da, Olivia'nın locasının onu Vichy'deki yıllık Büyük Doğu Konvansiyonu'na katılacak temsilcileri olarak seçmesiyle gelindi. Her ne kadar öfkeden ve hatta fiziksel bir çatışmadan korkulsa da diğer 1.200 delegenin huzurunda konuşan Olivia iyi karşılandı. Kısa süre sonra oylama yapan Konvansiyon nihayet isteyen her locanın kadınları kabul etmesine izin vermeye karar verdi. 

Olivia başardıkları konusunda zafere varmaktan çok uzak. 
Hâlâ daha birçok yerel locada kadınları kabul etmek konusunda bir direnç ve kadınları loca seviyesindeki ve büyük doğudaki kıdemli makamlardan uzak tutma isteği mevcut: “Kadınların yükselmesinin önündeki görünmez engel, harici toplumdakinden de beter.” 

Büyük doğunun zemin katındaki muhteşem Hür Masonluk Müzesi, Olivia'nın yaptıkları karşısında duyulan toplu utancı gösteriyor. On sekizinci yüzyıldaki üvey localara çok büyük bir yer verilmiş. Mesela rengi solmuş zayıf ipeğine Bilgi Ağacı ve yılan basılmış güzel bir kadın önlüğü mevcut. Ayrıca 1877'de alınan ateistleri kabul etme kararını anlatan bir vitrin var. Yine de 2010'daki daha büyük karar, kadınları kabul etme kararı sadece yalın, süssüz ve açıklamasız iki cümleyle tarif edilmiş: Bu cümleleri yalnızca müzenin en titiz ziyaretçileri fark edecektir. 
Olivia'nın fotoğrafının sergilenmesi şöyle dursun adı bile anılmamaktadır. Görünüşe göre hür masonluk kendisi değişirken bile hikâyesini değiştirmeye isteksizdir. 
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Anıtlar 


2009 yılında Birleşik Devletler genelindeki büyük localar çırpın- 
ma hâlindeydi. Altı sene önce Dan Brown'ın güya Katolik kilisesince saklanan, dünyayı sarsacak sırlarla ilgili casusluk romanı Da Vinci Şifresi (Da Vinci Code) Harry Potter kadar satmış ve kitabın çok tutan bir filmi çekilmişti. Şimdi de Brown'ın Kayıp Sembol (7he Lost Symbol) isimli devam kitabı çıkmak üzereydi: Washington DC'de geçen romanın teması hür masonluğun sırlarıydı ve ilk baskı 6.5 milyon nüshayla rekor kırdı. Masonlar, Da Vinci Şifresi'nin izinden giden saplantılı kişilerin Vatikan'ı kuşatma altına alması gibi masonluk teşkilatının da Dan Brown'ın o sırada uydurduğu kötü palavralar karşısında hesap vermek zorunda kalmasından korkuyordu. Washington DC'deki İskoç Riti merkezi, Kayıp Sembol'den önce bile polise düzenli olarak tehdit mektubu ihbarı yapmak zorunda kalıyordu. (Bu sırada Londra'daki hür mason merkezi tuhaf kişilerden gelen posta akışını “Kaçıklar” isimli bir dosyaya yönlendirmişti.) 

Kayıp Sembol sadece ilk günde bir milyon nüsha sattı. Fakat bunun yanlış bir alarm olduğu görüldü. Birkaç kısa hafta içinde hür masonluğa yönelik ilgi dalgası normal seviyelere indi. Ani düşüş hakkındaki açıklamanın bir kısmı romanda yatmaktadır. 
Yayımlandığı dönemde eleştirmenler tarafından neşeyle saptanan kusurları ne olursa olsun, Kayıp Sembol masonluk mahremiyeti hakkındaki kalıcı takıntımızı en aptalca efsanelere çok fâzla ödün vermeksizin zekice besler. Nihayetinde masonların çok önemli gizemleri koruduğuna inanan kişi sadece romanın kandırılmış psikopat kötü adamıdır. Kötü adamın aksine romanın “sembol bilimci” kahramanı Profesör Robert Langdon biraderlere parlak bir medya tanınırlığı sağlar: “Bilginiz olsun diye söylüyorum, hanımefendi, bütün mason felsefesi dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulmuştur. Masonlar tanışmayı umabileceğiniz en güvenilir adamlar arasındadır.” Kayıp Sembol'ün asıl yıldızı; gizli tünellerden, yüksek güvenlikli laboratuvarlardan, yeraltı mabetlerinden 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ve şifreli yazıtlardan müteşekkil bir mason labirenti olarak yeniden hayal edilen Washington DC'dir. 

Mason Washington'ı gerçek dünyada büyük bir tarihe sahiptir. Lakin gizli olmak şöyle dursun, kitaptakinden daha gösterişsiz değildir. Mason Washington'ının büyük kısmı masonluğun ulus genelindeki erkek hayatında merkezi bir yer tuttuğu altın çağdan kalma devasa anıtlardan oluşmaktadır. Birleşik Devletler masonları Batı dünyasındaki tüm hür masonlarınkinden daha büyük bir mimari mirası yönetmektedir. 

Başkentteki en muhteşem mason binası İskoç Riti'nin (Güney Jürisdiksiyonu) merkez binası olan Mabet Evi'dir (Howse of #he Temple) (1915). Mezopotamya zigguratı tarzındaki çatısı ve sfenksler tarafından korunan kolonlu ön cephesiyle bir Pers İmparatorluğu satrapına tanrısal bir statü vermek için inşa edilen (ve eski dünyanın yedi harikasından biri olan) Halikarnas Mozolesi örnek alınarak inşa edilmiştir. Mabet Evi'nde ölümsüzleştirilen kişi, Konfederasyon generali Albert Pike'tir: Külleri, büyük bağışçılara atfedilen bir mabedin bitişiğindeki duvara yerleştirilmiştir. Binanın kalbi, İskoç Riti kutsallarının en kutsalı olan Mabet Odası'dır (7emp/e Chamber): siyah mermer, mor kadife, Rus cevizi ve bronzla müsrifçe döşenmiş kare bir salon (tüm bunlar yüksek pencereler ve tavan penceresi sayesinde dramatik bir şekilde ışıklandırılmaktadır). Burası ziyaretçilere açıktır. 

Potomac Nehri'nin karşısındaki, bir metro yolculuğu uzaklıktaki bir tepede, Alexandria, Virginia'da bulunan George Washington Mason Milli Anıtı (George Washington Masonic National Memorial) (1932) bu büyük adamın yerel locaya üye olduğu yerde yükselmektedir. Bu anıt da eski dünyanın yedi harikasından birinin kopyasıdır: Mısır'daki İskenderiye Feneri. 
Orta avlusunda ilk başkan Birader George Washington'ı önlügüyle gösteren 5.2 metrelik devasa bir bronz heykel bulunur. Bu heykelin örtüsü 1950'de otuz üçüncü başkan Birader Harry S. 
Truman tarafından kaldırılmıştır. 
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Günümüz hür masonları önceki nesillerin onlara miras bıraktığı anıtlardan daha az kahramanca bir görünüme sahiptir. 
Kardeşlik gerilerken, kendilerini çevreleyen büyüklükten neredeyse utanç duyar gibi görünürler. Mabet Evi, İskoç Riti'nin üzerinde devasa bir mali yüktür: Bir restorasyonu fonlamak için on yılda 45 milyon dolar toplandı fakat devam eden tamirat için daha çok bağışa ihtiyaç var. George Washington Mason Milli Anıtı ise sahipsizdir ve bir amaca sahip olmak için çabalamaktadır. 
Büyük adamın hayatından kalan birkaç gerçek esere ev sahipliği yapmakla beraber geri kalanı büyük ölçüde Washington'ın ölümünden sonraki mason şahsiyet kültünün döküntüleridir. Anıtı ziyaret ettiğimde müze direktörü bana “Bu binada sergilenen şeylerin yüzde 90'ı yapmacık. Anıt sahte” dedi. 

İroniktir ki bu binaların hayatta kalmasında sinema önemlidir: Binalar filmlerle reklamlar için atmosferik setler sağlar ve bunlardan gelen gelirle bakım faturaları ödenir. Her ne kadar Kayıp Sembolü temel alan bir film projesi rafa kaldırıldıysa da böyle bir filmin Mabet Evi'nden başka bir yerde çekildiğini hayal etmek zordur: Kitabın can alıcı sahnesi (Brown'ın bulanık şifreler, kırılan camlar ve helikopter pervaneleri içeren tipik sahnelerinden biri) Mabet Odası'nda geçmektedir. 

Kısa süre önce Washington'a gittiğimde görmeye en çok can atuğım mason anıtı Mabet Evi'nden de, George Washington Mason Milli Anıtı'ndan da çok daha mütevazıydı. Hiç kimse Columbia Bölgesi Prince Hall Büyük Locası'nda (1929) reklam çekmeyi düşünmez: Zirvesine bir dizi mason sembolü işlenmiş beş katlı gri bir kutu olan binanın zemin katının büyük kısmını bir eczane işgal etmektedir. Mimarilerinin gösterdiği üzere siyahi hür masonlar hiçbir zaman beyaz biraderlerinin kullandığı kaynaklara sahip olamadı. 

Prince Hall büyük locası bize hür masonluğun neyle ilgili olduğuna dair oldukça farklı bir görüşü anlatır. Bina U Sokağı'nın merkezinde ve U Sokağı'yla eş anlamlı siyahi topluluğun 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kalbinde yer almaktadır. Hayatına iç savaş sonrasında azat edilen köleler için bir kamp yeri olarak başlayan U Sokağı bölgesi, ırk ayrımı döneminde şehir içinde bir şehirdi. Beyaz sermayesinin siyahi işletmelerine verilmediği bir dönemde bu işletmeler Sanayi Bankası (/74ws#ria/ Bank) tarafından fonlandı: 1934'te En Muhterem Sabık Büyük Üstat (Mos: Worshipful Past Grand Master) Jessie H. Mitchell tarafından kurulan banka, büyük locanın hemen karşısında bulunuyordu. Günümüzde de hâlâ oradadır. 
Birader Cab Calloway gibi isimlerin gösteriye geldiği U Sokağı bir zamanlar “Siyah Broadway” olarak biliniyordu. Birader Duke Ellington burada evindeydi: Büyük loca binasında toplanan (hâlâ burada toplanmaktadır) I Numaralı Sosyal Loca'ya üyeydi. 
Birkaç blok ötedeki Howard Üniversitesi bir siyahi entelektüel elit yarattı: Birader Thurgood Marshall 1933'te buradaki hukuk fakültesinden mezun oldu. Vatandaşlık hakları mücadelesi U Sokağı'ndaki büyük locanın dokusuna işlemiştir. Bina planı 1912'de konuşmaya gelen birader Booker 1. Washington tarafından önerildi. Alt katlar büyük bir yemek salonunu ve üst katlardaki mason faaliyetlerine sürdürülebilir bir fon sağlamak için kiralanacak dükkân alanlarını içerecekti ki ilk katta eczane olmasının nedeni budur. Büyük loca içindeki koridorun sonunda hâlâ oluklu sütunlarla korunan ve aynalı plastikle örtülmüş bir kapı bulabilirsiniz: Kapının üzerinde “NAACP Washington DC Şubesi” yazmaktadır. 

Gelgelelim U Sokağı artık eskiden sahip olduğu güce sahip değildir. 1968'de Martin Luther King'in öldürülmesinin ardından çıkan umutsuz bir ayaklanmada topluluğun kalbi söküldü. 
Siyahi Amerikalıların hayatında birçok şey değişti. U Sokağı son yıllarda genç profesyonellerin artışıyla işleyen yavaş bir iyileşme süreci yaşadı. Artık mirasıyla geçiniyor. Prince Hall masonluğu da daha iyi günler görmüştü: Yaş ortalaması artan bir üye topluluğuna sahip olma konusunda Birleşik Devletler masonluğunun siyahlarıyla beyazları aynı durumda. 


477 


KARDEŞLİK 


Washington'a gelmemin öncelikli nedeni Amerikan hür masonluğundaki devam eden ırk ayrımı hakkında bir şeyler öğrenmekti. DC Prince Hall Büyük Locası'nın yaşlı sabık büyük tarihçisi ve arşivcisi birader Alton G. Roundtree, büyük locanın tarihinin haritasını çıkarmak için herkes kadar çok çalıştı. Kendisi Howard Üniversitesi mezunudur ve ABD'de tanıştığım çoğu mason gibi eski askerdir. Büyük loca arşivindeki tozlu dosyalar arasında yaptığımız sohbeti arada sırada bölen telefonun zil sesi Shaft filminin müziklerinden biridir. 

Alton bana beyaz ve siyah masonluğu arasındaki bir birleşmenin “gündemde olmadığını” açıkladı: Bir gün mason değerlerinin buyurduğu şekilde tek bir çok ırklı kardeşlik teşkil etmeleri rüyası ölü durumdadır. İki branş birleşmeyi düşünmek için çok uzun bir bağımsızlık geçmişine sahiptir. Ayrı kalmak konusunda her iki tarafın da çok fazla çıkarı söz konusu, ve sayıca azınlıkta olan Prince Hall masonları beyaz kardeşlikteki çoğunluğun altında kalmak istemiyor. Nitekim gündemdeki mesele birleşme değil #272744 (diğer deyişle birbirlerini meşru hür masonlar olarak kabul etme). 
Tanınma, “localar arasında ziyaretleşme” ne kadar ileri giderse o kadar ileri gidebilir: O yüzden bir kardeşlikteki biraderler diğer kardeşliğin üyelerinin himayesinde düzenlenen toplantılara katılabilir. Bu türden bir ilişki dünya genelindeki mason diplomasisiyle aynı doğadadır. Sadece, Birleşik Devletler'de derinlere kök salmış ve göze çarpmayan bir ırk ilişkileri dinamikleri ve köleliğin uzun gölgesi tarafından şekillendirilmiştir. Bazı Amerikan kiliseleri, özellikle de Metodistler benzer bir ırk ayrımı geçmişine sahiptir. 

Hem Prince Hall masonluğu hem de anaakım (yani büyük ölçüde beyaz) masonluk eyalet düzeyinde örgütlendiği için, tanıma yolundaki adımlar münferit büyük localar tarafından eyalet eyalet atıldı. İlk şizmadan iki yüz yılı aşkın süre sonra gelen ilk karşılıklı tanıma ancak 1989'da Connecticut'ta gerçekleşti. Bundan sonraki ilerleme yavaştı. 2006'ya gelindiğinde hâlâ beyaz hür masonluğunun siyahi muadilini tanımakta başarısız olduğu on 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bir eyalet mevcuttu. Bu on bir eyaletin iç savaşta Konfederasyon'u kuran on bir güney eyaleti olması tesadüf değildir. 2019 
itibarıyla yedi beyaz büyük loca direnmeyi sürdürüyor. Alton konuşmasını mütevekkil bir tonla sonlandırdı: 


Durum utanç verici. Eski köleci eyaletler Prince Hall hür masonluğunu tanımakta geç kaldı. Irk ayrımının ortasında büyümüş biri ve daha da kötüsü ortakçı çiftçilik yapan bir ailenin oğlu olarak çok bir şey beklemiyorum. Değişim sadece eski köleci eyaletlerdeki yaşlı beyaz masonlardan bazıları öldükçe gerçekleşti. Entegrasyon kanununun (1965) geçmesinden sonraki dönemde yetişen beyaz biraderler, Prince Hall hür masonluğunun tanınması konusunda daha farklı görüşlere sahip olmaya meyilli. Yine de zorlu bir mücadele veriyorlar. 


Washington DC'de ve Charleston, Güney Carolina'da (karşılıklı tanımanın hâlâ gerçekleşmediği bir eyalet) ziyaret ettiğim anaakım mason liderleri de benzer hisleri paylaşıyor. Albert Mackey'nin Prince Hall masonluğunu tanımaktan kaçınmak için bulduğu “teknik” nedenlerin ırkçılık için bir bahane olduğunu kabul ediyorlar. Lakin eski köleci eyaletlerdeki hür masonluk üyelerinin büyük bir kısmını teşkil eden yaşlıları ikna etmeye ümitsiz bir dava olarak bakıyorlar. Karşılıklı tanımanın her yerde geçerli olduğunu görmekten memnuniyet duyacak kıdemli bir beyaz masonun bana alaylı bir şekilde dediğine göre “Sadece birkaç mason cenazesine daha ihtiyacımız var.” 

Ortada iyimser işaretler de mevcut. U Sokağı'ndaki büyük locada tanıştığım Muhterem Büyük Üstat Ouincy G. Gant, kısa süre önce anaakım masonlarca düzenlenen bir Mozart mason müzikleri konserine onur konuğu olarak davet edilmişti. İki büyük loca (beyaz ve siyah) kısa süre önce DC özel olimpiyatlarına sponsor olmak için iş birliği yapmıştı. Gant bana “DC'de iyi bir yerdeyiz” dedi. 

Washington'da olduğum sırada; kamu sağlığı programlarında çalışan bir epidemiolog, mason tarihçisi, karizmatik bir okutman 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ve 1782'de kurulan anaakım New York Büyük Locası'ndaki liderlik pozisyonlarından birine seçilen ilk siyahi olan (Şu anda büyük ikinci nazırlik makamındadır) Oscar Alleyne'le Tay yemeği de yedim. Umuyorum ki, 1964-5 New York Dünya Fuarı'ndaki göz alıcı derecede beyaz Mason Kardeşlik Merkezi'ni organize eden büyük loca yakın zamanda siyahi bir büyük üstada sahip olabilir. Oscar kahir ekseriyetin oyuyla seçildiği neşeli sahneleri “Velvele... Gözlerde yaşlar vardı. Salondaki his sadece 'zamanı geldi'ydi” sözleriyle tarif etti. 


İnişli Çıkışlı 


Bourlard'ın belgeselinde övülen “mason dünyası”nın yaratılışından hiç kimse Britanya İmparatorluğu kadar sorumlu değildir. 
O yüzden belki de kitabı bitirmeye en uygun tema masonluktaki imparatorluk mirasıdır. 

2019 sonbaharında, Londra'daki loca binasının yakınında öğle yemeği yerken şehri ziyaret eden kıdemli bir biraderle görüşüp masonluğun Hindistan'daki güncel durumunu tartıştım. Bharat V. 
Epur, Hindistan Büyük Locası'nda Doğu Hindistan bölgesi büyük üstatlığı da dâhil olmak üzere birtakım yüksek konumlarda görev almış bir adama yakışır bir iç huzuru yayıyor. Chennai'den (imparatorluk dönemindeki Madras) gelen ve kardeşliğe 1998'de kabul edilen Bharat birkaç yıl önce sigorta şirketini sattı ve şimdi masonluk işleri için dünyayı geziyor. Aynı zamanda Pengwin Hindistan Oviz Kitabı'nı (Penguin India Owiz Book) yazacak vakit bulabilmiş. Masonluğu “tüm çağların damıtılmış hikmetinin çok katmanlı bir şekilde sunulması” olarak görüyor. “Amatör tiyatrolar” olarak geçiştirdiği ritüeller batı tecrübesinden gelmektedir fakat kardeşliğin en derin doğruları Hindistan kökenlidir. 

Bharat, masonluğunda idealist biri fakat kardeşliğin kendi ana vatanındaki durumuyla ilgili gerçekçi bir değerlendirme sunuyor: “İyi kötü idare ediyoruz.” Hindistan Büyük Locası'nın daha erken dönemdeki günlerine kıyasla localar artık toplumun “en yüksek 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katmanlar”ını cezbetmiyor. Biraz da bundan dolayı para sorunu mevcut. Hindistan loca binaları çoğunlukla imparatorluk altyapısındaki kökenlerini gösteriyor: Demir yollarından veya ordudan uzun süreliğine kiralanmış yerlerde inşa edilmişler. Hindistan zenginleştikçe bu türden toprakların çoğunun değeri uçuşa geçti. Kira sözleşmelerinin yenilenme süresi yaklaşırken biraderler kolektif evlerinde kalmak konusunda zorlu bir güçlükle karşı karşıya. 

Ufukta görünen üye alım sorunları da mevcut. Basitçe söylemek gerekirse çoğu eğitimli gencin loca işlerine ayıracak zamanı yok: Hızla büyüyen bilişim teknolojileri sanayiinde çalışanlar mason mabetlerinin bulunduğu tarihi şehir merkezlerinin çok uzağında, genellikle Amerika veya Avrupa zamanına göre, aşırı uzun saatler boyunca çalışıyorlar. 

Hindistan hür masonluğu için kesinlikle bir sorun teşkil etmeyen şeyse hoşgörüsüzlük. 1961'de Hindistan Büyük Locası kurulduğunda, seçilen ilk büyük üstat Müslümandı. Son zamanlardaki büyük üstatlar arasında bir Sih ve bir İranlı bulunuyor ve güney bölgesinin mevcut başkanı bir Suriyeli Hristiyan. Hindistan localarının tamamı en az beş farklı kutsal kanun kitabı tanıyor: Bhagavad Gita, Kur'an, İncil, (Sihler için) Guru Granth Sahib ve (Mecusiler için) Zend-Avesta. Bharat, ırkçılığının “zamanının bir yansıması” ndan ibaret olduğunu söylediği “Ana Loca”nın yazarı Rudyard Kipling için bile anlayışlı sözlere sahip. Hatta Kipling'in portresi Hindistan Büyük Locası'nın internet sayfasını Allahabad günlerindeki biraderi Motilal Nehru'nun portresiyle birlikte süslüyor. 

Yani hür masonluğun Britanya İmparatorluğu'ndaki rolünün mirası en azından Hindistan'da büyük ölçüde olumlu bir miras. 
Diğer yerlerdeki hür masonlar ise geçmişlerindeki gölgelerle yüzleşmek konusunda daha zorlu bir göreve sahip. Avustralya bu durumun tipik bir örneği. Beyazların 1788'deki ilk gelişini izleyen yüzyıllarda Aborjinlere reva görülen insanlık dışı muamele- nin rahatsız edici birçok yönünden biri de, Aborjin milletlerinin toprakla bağları için hayati önemde gördüğü yerli mezarlıklarına zarar verilmesi. Nitekim atalarının kalıntılarını tespit edip 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yeniden gömmek, Aborjin gruplarının tutkuyla kovaladığı bir dava. Hür masonlar bir affın ardından 2002'de “çoğunlukla kafatasları ve kol ya da bacak kemiklerinden” müteşekkil büyük fakat sınıflandırılmamış bir yerli kalıntıları koleksiyonunu Melbour- ne Müzesi'ne teslim etti. Victoria eyaletindeki localar yıllardır Aborjin mezarlarından çalınan ölüm amblemlerini kullanıyordu. 
Müze'nin Yerli Tavsiye Komitesi'nin üyelerinden biri bu durum karşısında dehşete düştü: 


Bu materyaller, bu kalıntıların kaynağına veya neden toplandıklarına dair hiçbir bilgi olmaksızın ortaya çıktı. Hür masonların bu kadar çok atamızı elinde tutması utanılacak bir şey fakat bize bunların nereden geldiğini söyleyememeleri daha da beter. Nereden geldiklerini bilmiyorken atalarımızı nasıl yeniden gömeceğiz? 


Kardeşliğin kısa süre önce, Avustralya'nın önde gelen sanatçılarından birinin şimdi Avustralya Milli Sanat Galerisi'nde asılı duran ödüllü çalışmasında, kolonizasyondaki rolünün hesabını vermeye davet edilmesine şaşırmamak gerek. Danie Mellor'ın Rizten Ritüele isimli eseri (From Rite to Ritual) bir mason locasını ve locayla ilgili sembolleri betimliyor: kolonlar, damalı zemin, tabut, ve kurukafayla çapraz kemikler. Sahne; ilk defa on sekizinci yüzyıl Britanya'sında üretilen, zevksiz Çin sahneleriyle bezeli Willow kalıp tabak takımlarıyla (bunlar masonluğun dünyaya yayıldığı dönemde imparatorluk ekonomisinin tipik tüketim ürünleriydi) aynı mavi tonuyla resmedilmiş. Damalı zeminin üstünde, arka plana aykırı şekilde koala, kanguru ve kırmızı kanatlı papağan gibi Avustralya hayvanlarının renkli minyatürleri bulunuyor. Mabet zemininin ortasında hayaletvari Aborjin erkekleri bir tören dansı yapıyor. Resim bize masonluğun kolonilerin oluşturulması gibi ölümcül ve açgözlüce bir işin üstünü örten muhteşem ve uyumlu bir hikâye sağladığını hatırlatıyor. 

Yine de Danie Mellor masonluğun ısrarlı çelişkilerinin farkında: Eski bir hür mason olmanın yanı sıra aynı zamanda karışık bir yerli ve Avrupa mirasına sahip. Bana söylediği üzere: “Masonlukta 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kapsayıcılık olduğu doğrudur ve kardeşliğin bir parçası olduğum dönemde hoşgörüden ve bir “insan ailesi'ne mensup olduğumuz hakkındaki farkındalıktan oluşan bir çekirdeğin gerçek olduğunu hissediyordum.” Ritten Rirüele, Batı hür masonluğuyla yerli Avustralya kültürleri arasındaki özellikle de bilginin törenlere işlenmesi ve ölümün insan olma deneyiminde merkezi bir yere sahip görülmesiyle sağlanan kırılgan ortak noktayı da irdelemekte. 

Avustralya hür masonları kardeşlikteki bazı Aborjin topluluk liderlerine, mesela seçkin Avusturalya futbolu oyuncusu, eylemci ve 1970'lerin ortasında Güney Avustralya Valisi olan Sir Douglas Nicholls'a dikkat çeker. Nicholls'ın tamamen ayrı bir örnek olmadığını görmek için yerli basınına kısaca göz atmak yeterlidir. 
Tarihi açıdan bakarsak, hür masonlar kendi törenlerinde kullanmak için dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin ögelerini aşırmış olabilir, fakat localar aynı zamanda kültürlerarası diyalogun beşikleri olduklarını tekrar ve tekrar kanıtlamıştır. 

Tarih anlayışı hür masonlukta her daim hayati bir yere sahip olmuştur. Fakat altını çizmeye çalıştığım üzere masonlar tarihlerini sık sık pembe kimlik anlatılarına sıkıştırmıştır. Danie Mellor gibi ben de, tarihlerini daha az mason uyumuna ve daha çok sosyal gerilime sahip şekilde yazmanın yollarını bulsalar, kendi değerlerine daha sadık hareket etmiş olacaklarına inanıyorum. 
Zira hür masonluğun tarihi loca zemini kadar inişli çıkışlıdır. 

Aramızdan üye olmayı aklının ucundan bile geçirmeyecek kişiler bile tarihe mason gözlüğünden bakmaktan çıkarılabilecek bazı dersler bulabilir. Küreselleşme ve internet bizi temel insan ihtiyacı olan sosyalleşme ihtiyacını yeniden düşünmeye ve tekrar icat etmeye itiyor. Böyle bir anda, daha erken bir küresel çağda doğan bir topluluk türünün en değerli ideallerimizden bazılarını sonuna kadar yaşama çabasının trajikomik hikâyesini düşünmek refah arayışımıza hizmet edebilir. 


4 o Locazeminini ifade etmek için kullanılan cbegwered kelimesi İngilizcede hem 
“kareli” anlamına hem de “inişli çıkışlı” anlamına gelmektedir. -ç.n. 
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Kardeşlik için en büyük umutlarımdan biri, okurlarının benim araştırma sırasında aldığım zevklerin birazını paylaşabilmesidir. 
Bu zevklerin başında hür masonları bir tarihçi ve yazar olarak alışık olmadığım zamanlarda ve yerlerde takip etmek geliyor. Merakımın izinden gitmek hem heyecanlı hem de riskliydi. Eminim ki Kardeşlik'in tamamen benden kaynaklanan kusurlarında bu risklerin işaretleri görülecektir. Okurlarımdan sadece yaptığım hatalara dikkat çektikleri sırada aldığım riskleri de akıllarında tutmalarını rica edebilirim. Bununla beraber bu süreçte çok sayıda fırsatı görmemi ve birçok gizli tehlikeden kaçınmamı sağlayan çok fazla kişi oldu ve bu kitap onların cömertliği olmadan yazılamazdı. Aşağıdaki hür masonlara, akademik çalışma arkadaşlarıma ve eski ve yeni arkadaşlarıma kitabın boyutunun izin verdiği minnettarlık jestiyle, yani isimlerinin anılmasıyla ödenemeyecek kadar çok şey borçluyum. Lakin araştırmamı mümkün kılmak için herkesten daha çok şey yapan iki kişiyi ayrıca anmak zorunda hissediyorum: Londra'daki Hür Masonluk Müzesi'nde çalışan Martin Cherry ve Susan Snell her araştırmacının tanışmayı hayal ettiği türden kütüphaneci/arşivciler. Onların Hür Masonluk Müzesi'ndeki çalışma arkadaşları ve Britanya Kütüphanesi'nin ve çalıştığım diğer kütüphanelerle arşivlerin çalışanları da özel bir teşekkürü hak ediyor. 
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KAYNAKLAR, 
KISA NOTLAR VE ATIFLAR 


Kardeşliki mümkün olduğunca anlaşılabilir kılmak adına dipnot ve sonnot kullanmadım. Bizim gibi üniversite hocası olup da geçimini okuyarak sağlayacak kadar şanslı olan insanlar çoğu kişinin kitap (özellikle de kurgu dışı eserler) okuyacak zaman bulmak için ne büyük çabalar harcadığını kolayca unutuveriyor. 
Belki de böyle okurlarla ortada buluşabilmek için en azından referanslarla, bilinmeyen akademik tartışmalara yapılan göndermelerle ve akademik dostlarla rakiplerin adının sıralanmasıyla hantallaşmayan bir anlatı üretebiliriz. 

Bununla beraber dipnotlar birçok görevi yerine getirir ve çok sayıda zevke olanak verir. Müteakip sayfalar bunların sadece zayıf bir ikamesi olabilir. Umuyorum ki en azından ilave okumaları teşvik edecek, entelektüel açıdan çok sayıdaki borcumu ifade etmemi sağlayacak, argümanlarımı şekillendirirken ve doğruluğunu ispat ederken hangi kaynakları kullandığımı gösterecek ve keşfetmeye veya tamamen anlatmaya zaman ayıramadığım ilginç meselelerle ilgili ipuçları verecektir. Kaynaklarımla ilgili daha fazlasını bilmek isteyen araştırmacılar bana email yoluyla ulaşabilir. 

Aksi belirtilmediği sürece tüm çeviriler bana aittir. 

Şu kısaltmayı kullandım: AOC - Ars Ouatuor Coronatorum 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On Dokuzuncu Yüzyıldaki Şeytan 
(Bataille) 257, 271, 274-5, 279, 326, 
510 

Orldans Dükü, Philippe 113, 143, 145 


555 


KARDEŞLİK 


Osmanlı İmparatorluğu 402, 488 

Ossietzky, Carl von 363, 520, 521 

Ostrov, Harry 401 

Öklid 46-7, 84 
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Plessing, Walter 359, 521 

Plot, Robert 61, 490, 511 

Portekiz 15-6, 21, 41, 101, 370 

Primo de Rivera, Miguel 374-5 
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Roosevelt, Franklin 380, 395-7 

Rosenberg, Alfred 361 
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Gizli Servisi 


Rönesans'ta Bir İstihbarat Teşkilatı 


IOANNA IORDANOU 
ÇEVİRİ: FATİH YÜCEL 


Venedik Gizli Servisi, sistemli casusluğun, 16. yüzyılda siyasi ve askeri amaçlara nasıl hizmet ettiğini gösteren, daha önce adı duyulmamış 


çok sayıda casusu, sırrı, şifreyi, işkenceyi ve suikastı ortaya çıkaran sıra dışı bir çalışma. 
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Gizli Dünya 
Dünya İstihbarat Tarihi 


CHRISTOPHER ANDREW 
ÇEVİRİ: MEHMET FATİH BAŞ 


Dünyanın önde gelen istihbarat uzmanlarından Christopher Andrew, casusluğun küresel tarihi hakkında şimdiye kadar yazılmış ilk kitap olan Giz/i Dünya'da, istihbaratın son üç bin yıl boyunca unutulmuş ve kaybolmuş tarihini dikkat çekici bir ustalıkla gün yüzüne çıkarıyor. 

Gizli Dünya — Dünya İstihbarat Tarihi, güvenlik ve istihbarat operasyonlarının tarihin akışına nasıl derinden etki ettiğini gösteren bir başucu kitabı. 


Eşref 


POLAT SAFİ 


Gayrinizami harp ve istihbarat tarihi uzmanı Polat Safı, Eşref Kuşçubaşı'nın çoğu gün yüzüne yeni çıkmış olan şahsi evrakına dayanarak hazırladığı alternatif biyografı EŞREF ile yakın tarihimizin, hakkında çok şey yazılıp çizilmesine karşın aslında hâlâ bir muamma olan bu tartışmalı figürüne dair ezberleri bozuyor ve ona önce bir insan, sonra tarihi bir kişilik olarak yeniden ayna tutuyor. 
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